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Türkiye'nin en büyük özel sektör sanayi kuruluşlarında 26 yıl süreyle finansman 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BİYO-POLİTİK KAOS 


Küreselci elitlerin en çok istismar ettiği hususlardan biri de küresel ısınma hadisesidir. Tıpkı para ve din meselesinde olduğu gibi. Yani ABD dolarının yerine IMF'nin SDR$sini küresel rezerv para yapmak için; tek küresel bir senkretik dünya dini için küresel ısınmanın reel sonuçları manipüle ediliyor, edilecek. Çünkü küresel bir düzen / tek dünya hükümeti kurmak isteyenlerin en çok sevdiği kurumlar, ulusüstü kuruluş ve kurumlardır. Tıpkı IMF, МВ, WTO, WHO ve BM gibi. 

Bazı şeyler adeta kara mizah gibi. Küresel ısınma — iklim değişikliği kimin meselesidir? Bütün insanlığın. Peki bunun sorumlusu kim? Vahşi kapitalizmi insanlığın boynuna geçiren birkaç düzine elit ve onların kontrolündeki tetikçiler, “babo”lar ve finans/para “eke”lerinden başkası değil elbette. Kârlar-kazançlar elitlerin cebine. 
Maliyetler ve ödenecek faturalar milyarlarca masum insana. 

Küresel iklim değişikliği milli devletlerin alaka ve yetki sahalarının dışına çıkan en bariz reel hadise. İşte küreselci oligarklar bu noktada “yük arasında denk öğütmek” için değirmenin çarkına “su taşımaya” devam ediyorlar. 

ABD başkanı seçilen Trump, ilk iş olarak Paris İklim Anlaşması'nı neden iptal etti? Niçin anlaşmadan ABD olarak çekildiğini açıkladı? ABD'de küreselci çetenin “uç beyi” Wall Street bankerleri ile Beyaz Saray, Pentagon, Neo-con denilen Yeni Muhafazakârlar ve Evanjelistlerin başını çektiği Amerikan milliyetçileri arasında çok sert bir mücadele var. 

Zira küresel ısınma sadece bir iklim değişikliği hadisesi değil artık. Küresel bir yeni sistemin kurulmasında temel bir unsur olan küresel rezerv para manipülas- 


ээ « 


yonlarının en objektif gerçeği ve en kaotik olanı... “Kaostan düzen kurma”, “Yaratıcı yıkım” için bulunmaz bir fırsat... 

Su savaşları, gıda savaşları ile hiksoslaştırılmış aç, susuz milyarlık insan kitleleri ve küresel göç, mülteci dalgaları... Bunların hepsi Türkiye için milli güvenlik meselesidir. Sadece bu zaviyeden bile Türkiye'ye dört milyon Suriyelinin alınması yanlışın ötesinde bir milli güvenlik hadisesidir. Türkiye bu hususta yeni göç-mülteci dalgalarının tehdidi altında olup gerekli tedbirleri sınırlarımızın dışında almak mecburiyetindedir. 

Bir hatırlatma: Türkiye 2040 yılından itibaren “su stresi” yaşayacak ülkelerden biridir. Diğer hususlar çalışmamızın muhtelif bölümlerinde ele alınmıştır. Küresel 


ısınma, mesihi bir yeni dünya düzeni kurma iddiasındaki güç ve kudret simsarlarına 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


su, gıda ve elbette toplum sağlığı üzerinden dünya çapında operasyon ve manipülasyon yapma imkânı veriyor. 

Hatırlatalım! Yeryüzündeki su ve gıda zinciri sadece on ulusüstü şirket tarafından kontrol edilmektedir. İşte tam burada milli devletlerin egemenliği dışında, ulus devletlerin üstünde “Küresel İklim Yönetimi” ustaca dayatılıyor. Tıpkı IMF'nin “Dünya Merkez Bankası” ve onun SDR denilen sanal parasının “küresel rezerv para” yapılma dayatması gibi. 

Küresel iklim değişikliğine bağlı bir manipülasyon unsuru da HAARP olup çalışmamızda detaylı olarak ele aldık. Elbette HAARP deyince CERN'den bağımsız düşünemeyiz. “Kıyamet tohum ambarı” ve “Kıyamet kütüphanesi” ise basına yansımış “insanlığı kurtarmaya” yönelik tedbirlerden birkaçı. 

İşin içine kıyamet kelimesi girince ister istemez Kabala, Tevrat, İncil kaynaklı Kıyamet / sonun zamanı savaşı denilen Armageddon akla geliyor. Armageddon denilince Dicle, Fırat, Asi ve Kıbrıs ön plana çıkıyor. Siz isterseniz buna Leviatan / Bereketli Hilaľde mesihi su ve enerji savaşları diyebilirsiniz. 

Küreselciler öyle “masumane” fikirler ortaya atıyor ve sürekli tekrarlıyorlar ki “artıkdünyamız tek tek milli devletlerin çıkarlarına göre yaşayamaz. Milli devletlere bırakılmaya devam edilirse dünya ölür, canlılar yok olur. Dolayısıyla yeryüzünde ulus devletler üstü bir iklim yönetim şekli bir zarurettir” diyorlar. | 

BM, IME WTO, WB, WHO ve benzeri ulusüstü kuruluş ve kurumlara mesela adı “Küresel İklim Yönetimi” (KİY) olan yeni bir tane daha eklenmek isteniyor. Peki yukarıda saydığımız sözüm ona “ulusüstü” kurum ve kuruluşların, İkinci Dünya Harbi'nden günümüze ABD ve Batı Avrupa'yı ele geçirmiş elitlere ve kısmen bu ülkelere hizmet ettiği gerçeği ortada durmuyor mu? Gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde yaşayan milyarlarca insan KİY benzeri bir kuruluş ile adeta iklim konusunda da cendereye alınacak ve fatura bu insanlara çıkacak. 

Mesela su meselesi. 2017 yılında dünyanın en yaygın çevre teşebbüs oluşumların- 
dan biri olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) iklim ve su programına göre, 2017 
yılında 91 ülkede 25 şirket öncelikli olmak üzere 1000'den fazla projeye 24 milyar dolar yatırım sözü verildi. Diğer taraftan BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için hükümetlerin ve şirketlerin 6,4 trilyon dolar yatırım yapması gerekiyor. 

Ayrıca dünya ülkelerinin 2017 sonundaki toplam milli gelirinin 87 trilyon olduğunu ve bunun da yaklaşık bir trilyon dolarının ilaç endüstrisine ait olduğunu belirtelim. Dahası ilaç endüstrisi gelirlerinin en önemli kalemleri antidepresanlar, diyabet, tansiyon ve alerji türü ilaçlardan oluşmaktadır. 

Hadise dönüp dolaşıp küresel elitlerin “dünya nüfusunu 300 milyona indirelim” kıyamet söylemine gelip dayanıyor. Elbette kurbanlar hep “öteki” ve “ötekileştirilen” devasa kitleler. 
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1993 yılında BM genel kurulunda alınan bir kararla 22 Mart Dünya Su Günü olarak ilan edildi. 2003 yılında da “UN- Water” kuruldu ve ВМ bu tarihten beri Dünya Su Günü faaliyetlerine öncülük ediyor. BM her sene rapor hazırlıyor. BM'nin Mart 2018'de yayımladığı Dünya Su ve Kalkınma Raporu'na göre “daha yeşil su politikaları” uygulanmalı. Bu politikanın tarımsal üretimi yüzde 20 artırabileceği ifade ediliyor. Rapora göre küresel su döngüsü de değişiyor. Şu anda dünya nüfusunun neredeyse yarısı, yani 3,6 milyar insan potansiyel su kıtlığı olan bölgelerde yaşıyor. Dahası bu nüfus 2050 yılına kadar 4,8 ila 5,7 milyar kişiye ulaşacak. Dünyadaki su kalitesinin giderek bozulmasının en önemli sebebi ise yüzlerce çeşit kimyasalın yeraltı-yerüstü sularına karışması. 
En büyük kirlenme ise düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor ve giderek artacak. 

Rapora göre sel baskınlarından kaynaklanan risklerle karşı karşıya kalan insan sayısı günümüzde 1,2 milyar iken 2050 yılında 1,6 milyar kişiye ulaşacak. Yine BM raporuna göre günümüzde 2,1 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen içme suyuna ulaşamıyor. 2050'ye kadar dünya nüfusunun iki milyar artacağı tahmin ediliyor. 
Bu durumda da küresel su talebinin yüzde 30 artacağı öngörülüyor. 

1900 yılından beri vahşi kapitalizmin dayattığı insan faaliyetleri sonucu olarak 
tabii sulak alanların yüzde 64-71'inin yok olduğu tahmin ediliyor. Ormanlık alanların yüzde 65'i tahrip edilmiş vaziyette. 

Her sene yeryüzünde 25 ile 40 milyar ton tarım kaynaklı toprak erozyona uğruyor. Bu hadise ürün verimini düşürüyor. Toprağın su, karbon ve besin maddelerini düzenleme yeteneğini büyük ölçüde azaltıyor. Toprak kaybı 1,5 milyar insanı doğrudan etkiliyor. 

TEMA Vakfı'nın, 22 Mart 2018'de Dünya Su Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye'de 100 adet tatlı su varlığı ciddi olarak tehdit altında. Mesela Konya Karapınardaki meşhur Meke Gölü kurudu. 

Türkiye'nin yeraltı suyu kullanımının yüzde 40'ı Konya Karaman kapalı havzasında gerçekleşiyor. Bu bölgedeki 135 bin kuyudan 100 bini kaçak. Kaynaktan ne kadar su çektiği bilinmiyor. Özellikle Karaman ve çevresindeki arazilere İsraillilerin doğrudan ya da dolaylı ilgisi büyük. 

Konya Karaman havzasında 30 sene önce yüzeyde olan su günümüzde 50-60 metre derine çekilmiş vaziyette. Bu bölgede Türk insanının ezici çoğunluğunun geçim kaynağı tarım. 

Yeri gelmişken bir bilgi notu. Türkiye GAP ile inanılmaz paraları bu bölgeye gömmüş olup elde barajlardan başka bir şey yoktur. Halbuki Yeşilırmak ve Kızılırmak, Konya Karaman ovasına indirilseydi maliyetler GAP'ın üçte biri olacak ve sulama tarım faaliyetleriyle sağlanan getiri 300 milyon insanı besleyecek, milli geliri zıplatacak boyuttadır. 2017 sonunda Türkiye'de toplam 784 adet baraj olduğu devletin resmi kayıtlarında yer alıyor. 
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ABD Başkanı Trump 2018 yılında küresel iklim değişikliğine karşı “alternatif bilim” diye bir şey attı ortaya ama kimse bir şey anlamadı. Türkiye'de ise siyasi liderler 
24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde ne tarım konuştu ne de su ve küresel ısınmanın 
ülkemize yönelik olumsuz etkilerine karşı tedbirleri dile getirdi. 

Türkiye elma, mercimek, ceviz, badem başta olmak üzere milyarlarca dolarlık gıda ve tarım ürünü ithal ediyor. 2018 yazında ülkemizde buğdayın kilosu 115 kuruş iken samanın kilosu 160 kuruş. Halbuki daha 20 yıl önce Türkiye tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi. 

Bir başka husus da şudur ki; özellikle Tarım Bakanı Mehdi Eker döneminde Türk tarımı ABD'nin GDO'lu tarım ürünlerinin, İsrail menşeili -doğrudan veya dolaylıtohumlarının istilası altına girmiştir. 

Çocukluğumun geçtiği Antalya Serik'te ne keneden hastalanan ne de ölen olurdu. Ama son yirmi yıldır Türkiyede kene nüfusu hızla artıyor. Keneler öldürüyor ve kenelerden kaynaklanan Lyme hastalığı salgın haline dönüşme istidadı gösteriyor. 

Lyme hastalığı nedir? 

Lyme hastalığı veya Lyme borreliosis, kalpte, ciltte, eklemlerde ve sinir sisteminde hasar meydana getiren çoklu organ hastalığı olarak tanımlanıyor. Başka hastalıklarla kolayca karıştırıldığı için bu hastalığa “Büyük Taklitçi” denilmektedir. Yani hastalığın teşhisi oldukça zor ve konunun uzmanları “21. yüzyılın salgını Lyme hastalığı olabilir” diyorlar. 

Bütün bunlara, küresel iklim değişikliğinin IMF-BM destekli Küresel İklim Yönetimi'ne yönelik manipülasyonlarına bir tek tanımlama yapılabilir: ekolojik emperyalizm ya da biyo-politik kaos. 
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21. yüzyılın ilk yarısında adına kısaca biyo-politik savaşlar diyebileceğimiz iklim bağlantılı su, GDO'lu yiyecekler ve bunların sebep olduğu kitlesel hastalıklar gerek insanlık için gerek milli seviyede sağlık istihbaratını, en önemli genetik ve biyopolitik savaşların unsuru haline getirecek.Yıllar önce ABD başkanlarının yurtdışı seyahatlerinde idrar ve dışkılarının otellerde bırakılmayıp özel kaplarda toplanıp Amerika'ya götürüldüğünü basından öğrenmiştik... Karikatür konusu yaptığımız bu hususun ne manaya geldiğini anlayamamıştık. Öyle ki 1999 deprem felaketinden sonra dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş başta ABD olmak üzere “Batılı dostlarımızın” sağlık yardımına doğrudan katılmalarına karşı çıkmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin en büyük gazetesinin genel yayın müdürü sekiz sütuna manşet atmıştı “Kafaya Bak”.. Açıkçası bakanı ırkçılıkla suçlamışlardı. Ayrıca 19 bin ünitelik kan örneğinin “Babuna” olayı ile ABD'ye uçtuğunu da daha sonra öğrenecektik.Yani Sağlık Bakanı Osman Durmuş haklı çıkmıştı. 

Hastanelerin çocuk bölümlerini ziyaret etmek Türk milletinin geleceğinin nasıl bir tehdit altında olduğunu gözler önüne serer. Binlerce bebenin Tip 1 diyabet olduğu görülür. Bunun başlıca sorumlusu anne ve babaların beslenme bozukluğudur. 
Daha açık ifadeyle kimyasallar, GDO'su ile oynanmış yiyecekler, özellikle mısır şurubu kaynaklı aşırı şeker ve şekerli beslenme tarzıdır. Bu husus gelecek nesillerimiz açısından bir milli güvenlik meselesidir. Hastanelerin çocuk bölümlerinde bir kaymakam dostumun ifadesiyle “her gün yeni yeni çocuk hastalıkları ortaya çıkmaktadır” Diğer taraftan küresel hegemonya mücadelesinde artık biyo-politik savaşlar söz konusu olup en önemli ayağı sağlık istihbaratıdır. 

Devlet, kamu ve özel hastane ve sağlık kurumlarında bu meseleyi kontrol altına alacak düzenlemeleri mutlaka yapmak mecburiyetindedir. 

Amerika'da Environmental Working Group EWG (Çevre Çalışma Grubu) tarafından 2009 yılında yayımlanan bir rapordaki bilimsel sonuçlar dehşet vericidir. Yeni doğmuş on bebeğin göbek bağından alınan kan numuneleri üzerinde yapılan araştırmada, çocukların kanlarında 230 değişik türde kimyasal olduğu tespit edilmiştir." 
Yeni doğmuş bebeklerin göbek bağında bulunan söz konusu kimyasalların kanser oluşumunu tetikleyen, hormonların dengesini bozan, beyin fonksiyonlarını, merkezi sinir sistemini bozan ve sakat doğumlara sebep olan zehirler olduğu anlaşılmıştır. 


1. Sara Goodman, “Tests Find More than 200 Chemicals in Newborn Umblical Card Blood” Scientific American, 2.12.2009 
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İnsanlar havaya karışmış ve “kimyasal püskürtme” sonucu oluşan kirli ve zehirli hava başta olmak üzere, özellikle giyilen sentetik iç çamaşırlarına ve kullandıkları muhtelif maddelere ve yiyecek içeceklere karışmış kimyasallarla zehirlenmektedir.? 

Giderek arttığı belirtilen kısırlığın sebeplerinden birinin de kimyasalların insan vücudunda sebep olduğu negatif etkiler olduğu artık iyice biliniyor. Ancak Türk halkı bu hususlarda korumasız ve bilgisiz durumdadır. 

Erkeklerde mililitrede normal olarak 70-80 milyon sperm olması gerekirken ve bu rakam 1930'larda 110 milyondan fazla iken 1990 başında ortalama 60 milyona düşmüştü.’ Kimyasallardan üretilen ilaçlar ise insan sağlığında bir yere kadar olumlu ancak bir yandan da olumsuz rol oynamaktadır. 

Küresel ilaç endüstrisinde oynanan oyunların boyutları insana “bu kadarı da olmaz ki!” dedirtecek cinsten. Bu hususta üç önemli çalışmaya bakmak yeterlidir. Biri, Ben Goldacre tarafından kaleme alınan Kötü İlaç — İlaç şirketleri doktorları nasıl aldatıyor ve hastalara nasıl zarar veriyor? adlı kitap (Pegasus Yayınları). Diğeri ise İsmail Tokalak tarafından yayımlanan Dünyada İlaç ve Kimya Terörü (Ataç Yayınları) isimli eser. Üçüncüsü ise Dr. David Perlmutter tarafından yazılan Tahıl Beyin (Pegasus Yayınları) adlı muhteşem çalışma. 

Tokalak'ın da ifade ettiği gibi küresel ilaç endüstrisinin müşterileri sağlıklı insanlar değildir. Ne kadar sağlıksız insan olursa, ne kadar “öldürmeyip-süründüren” müzmin hastalık sahibi insan olursa küresel ilaç endüstrisi o kadar çok para kazanıyor. Dahası bunun artık sağlık istihbaratı çalışmalarına temel oluşturduğu da biliniyor. Genetik bazlı ilaçlardan, deri altına yerleştirilmeye başlanan “iyi niyetli” çipe kadar. Küresel alandaki ilaç firmaları adeta bir tekele dönüşmüştür ki bu, insan sağlığı açısından çok tehlikelidir. Diğer tehlike de sağlık sektörünün hızla özelleşmesidir. “Dünya ilaç piyasası da 20 civarında şirketin etrafında kartelleşmiş bir avuç ilaç firmasının elindedir.” 

Bütün engellemelere ve manipülasyonlara mukabil araştırmalara göre, 2005 
sonu itibariyle ilaç şirketlerinin sadece ilaç pazarlaması ve promosyonlarına yıllık 
60 milyar doları aşan miktarda harcama yaptıkları görülüyor. Dahası sağlıklı insanları hasta kategorisine sokacak değerleri manipüle eden ilaç endüstrisi, doktorları rüşvetle ele geçirmekte, ilaç test neticelerini ve yan etkilerini türlü oyunlarla kendi menfaatleri doğrultusunda rapor etmektedir. 

FBL'ın yaptığı araştırmalara göre, ABD'de sağlık sistemindeki oyunların Amerikan devletine maliyeti yıllık 80 milyar dolar. 

2. Seralini, R. Mesnage, N. Defarge “Conclusiveness of toxicity data and double standards” journal homepage: www.elsevier.com/locate/foodchemtox 

3. Michael D. Lemonick, “What's Wrong With Our Sperm?” Time Magazine, 24.1.2001 

4. Michael Rosen, “Top 20 big pharmas represent majority of world pharma market”, VIN News, 15.6.2005) 

5. Sarah Roseley, “Drug firms a danger to health-raport”, The Guardian, 26.6.2006 


6. Rooting out health care fraud is central to the well-being of both our citizens and the overal economy”, FBI, http://www.fbi.gov/about-us/investigate/white collar/health-care-fraud 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Küresel ilaç şirketlerinin manipülasyonları ve işledikleri ticari suçlar hakkında ilk araştırma 1984 yılında gözler önüne serildi. Akademisyen John Braithwaite'ın, belgelere dayalı kapsamlı araştırmasının sonucunda kaleme aldığı İlaç Endüstrisinin Ticari Suçları adlı kitabı son kez 1986 yılında basılmış ve bir daha basılması engellenmiştir. Basılan nüshaları da “görünmez bir el” tarafından piyasadan toplanmıştır. 

Şayet kitabın ikinci elini bulabilirseniz Amazon'da bin-iki bin dolar gibi bir fiyata satılmaktadır.” Pek çok uzmana göre ilaç endüstrisindeki en temel meselelerden biri bu sektörün yeterince denetlenmemesidir. Bir diğer husus ise ilaçların olumlu etkilerinin abartılı olmasına mukabil yan etkilerinin ustalıkla saklanmasıdır. 

Açıkçası küresel ilaç sektörünün finans sektörü kadar bile denetimden yoksun olduğu anlaşılıyor. 

Küresel ilaç sektörünün 2006 yılı reçeteli satışları 643 milyar dolarken, 2008 yılında 770 milyar dolardır. 2017 sonunda küresel milli gelirin 87 trilyon dolar, ilaç endüstrisinin payının bir trilyon dolar olduğu görülür. Bu rakamlar sadece reçeteli ilaçlara aittir. 

ABD'de piyasaya sürülen her beş yeni ilaçtan biri yan etkilerinden ötürü insanları daha fazla hasta yaptığı ve ölümlere sebep olduğu için piyasadan geri çekilmektedir? 

ABD'de 1999 yılında reçeteli ilaçların sebep olduğu ölüm sayısı 46.523 iken, 2003 
yılında bu rakam 72.080 olup yüzde 55 artış söz konusudur.” Bu rakamlar ABD'de bir yıl içinde silahlı saldırılar ve trafik kazalarında ölenlerin toplamından fazladır. 
Yine ABD'de Institute of Medicine Adverse Drug Reaction ADR (ADR) tarafından 
1999 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre reçeteli ilaçların sebep olduğu 
ölümler, bu ülkedeki kalp hastalıkları, kanser, inme gibi çok sık görülen hastalıklardan sonra dördüncü sırada yer almaktadır." 

Şunu bilelim. En iyi doktor hastaya en az ilaç veren veya hiç ilaç vermeden tedavi eden doktordur. “İnsanın hastalanması üzerine kurulan ilaç sanayisi ile tedavi edici sağlık hizmetleri veren kuruluşların tek gayesi var: Kâr etmek; kâr amacına ulaşmak içinse kapitalist sistemde her yol mubahtır”? 

Bayer ilaç şirketinin CEO'su Dr. Marjin Dekkers, Ocak 2013'te şöyle diyor: “Biz bu kanser ilacını -fakir- Hintliler için yapmadık. Biz bu ilacı, almaya gücü yeten Batılılar için yaptık”? 


7. John Braithwaite, Corporate Crime in The Pharmaceutical Industr y, London, Routledge and Kegan Paul, 1984 
8. Avery Johnson, “Drug Firms See Poorer Nations as Sales Cure”, The Wall Street Journal, 7.7.2009 

9. C. Kalb, “When Drugs Do Harm’, Newsweek, 27.4.1998 

10. Diane К. Wysowski, “Surveilance of Prescription Drug — Related Mortality Using Death Certificated Data” Maryland, USA, Drug Safety, No:6, 2007, 533-540 

11. “Toxic Drugs, Toxic System: Sociologist Predicts Drug Disasters” Science Daily, 5.5.2008 – www.sciencedaily.com 
12. Ali Tezel “Özel Hastanelerde İlaç Devlerinin Gözü Kamaştı”, Haber Türk, 24.9.2009) 

13. Sarah Boseley “Drug firms a danger to health — report”; The Guardian, 26.6.2006 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Türkiye'de “İlaçların Güvenliği Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete'de 16 Nisan 2014'te yayımlanarak yürürlüğe girdi. İyi bir başlangıç ancak yeterli değil. Konu, “Sağlık İstihbaratı” da dahil yeniden ele alınıp özel hastaneler / sağlık kurumları verilerinin güvenliği / ulaşılabilirliği kapsamında milli güvenlik bağlamında yeniden düzenlenmelidir. 

Pek çok araştırma sonucu, dünyada ve Türkiyede sağlık, ilaç, tıbbi malzemeler, biyomedikal aletler meselesinin istismar edildiğini de gösteriyor. 

Bir misal! 

Türkiye'de SGK/Sosyal Güvenlik Kurumu veya SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na tıbbi malzeme ve ilaç alımında büyük yolsuzluklar ve suiistimaller olduğu mahkemelere intikal etmiş durumda. Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 
27 Haziran 2003'te görülmeye başlanan davada sanıkları 110 avukat, devletin kurumu SSKyı da bir avukat temsil ediyordu. SSK avukatı Abdurrahman Özdemir, bu yolsuzlukla devletin sağlık kurumlarına eski kalp pili satıldığını ve bu eski pillerin de 26 bin kişiye takıldığını bildiriyordu." 

Bir başka istismar konusu da gereksiz tomografi görüntülemeleridir. İngiltere Sağlık Bakanlığı röntgen cihazlarından daha fazla insan vücuduna radyasyon yaydığı için kontrol maksatlı tomografi çekimini yasakladı. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, “Tomografi sırasında fazla radyasyon alınıyor. 
Gerekmedikçe fazla radyasyon alınmaması için film çekilmesi gerekiyor. Ne vakit çok ihtiyaç varsa o zaman kullanılmalıdır. Tomografinin birçok yerde çok gereksiz kullanıldığına inanıyorum. Radyasyonun kanserojen etkisi vardır, en az 20 yıl sonra etkisi ortaya çıkar. Kişi sigara içiyorsa ve hava kirliliğine maruz kalıyorsa bunlar tomografiyle birleşip kanser ortaya çıkarabilir” diyor." 

Yorumsuz! 

Ülkemizde bir de AVM'lerdeki “güvenlik cihazları” kepazeliği var. Yüz binlerce insanımız bu radyasyon cihazlarından ne sıklıkla geçiyordur acaba? 

Yorumsuz! 

Benim de eğitim gördüğüm California Üniversitesi'ndeki araştırma sonuçlarına göre 2009'da, bazı durumlarda bilgisayar bağlantılı X ışınları 442 defa akciğer röntgeni (74 monogram) çektirmişçesine radyasyonun insan vücuduna nüfus etmesine sebep olabiliyor. Her 80 hastadan birinde kanseri tetikliyor. Daha önceki araştırmalarda 1000 kişiden birinde kanser geliştirme riski olduğu iddia edilmekteydi." 


14. Oya Armutçu, Nurettin Kurt, “Katrilyonluk Neşter'de 110 avukata karşı bir avukat”, Hürriyet, 28.6.2003 

15. Gülin Yıldırımkaya “Tomografi Zararlımı?”, Habertürk, 12.4.2010 

16. Jenny Hope, “CAT Scan Canser fear: Radiation could trigger the disease in one in 80 patients” The Daily Mail, 15.12.2009 
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Yoruma gerek var mı? 

Açıkçası küresel ilaç endüstrisi kimyasallarla doğal tedavi edicilere karşı savaş açmış durumda. Bunun en bariz örneklerinden biri kenevir üzerine döndürülen oyunlardır. Bu hususta konsept danışmanlığını Dr. Yalçın Koçak'ın yaptığı Erdem Ulaş'ın hazırladığı Mucize Bitki Kenevir kitabını okuyunuz.” 

Elbette ilaç, insan vücudunda bir yerde yararlı bir etki yapan bir moleküldür ancak bu moleküllerin artık istismar edildiği bir gerçek. Bazısı tabiatta, özellikle bitkilerde bulunur. Çünkü hayvanlarla olduğu gibi bitkilerle de birçok moleküler yapıyı paylaşıyoruz. 

Küresel ilaç endüstrisiyle alakalı “Şu anda olağanüstü miktarda hadise var. Birçok ülkede soruşturmalar, Avrupa mevzuatı, genel kanıdaki hızlı değişimler, yeni araştırma sonuçları bombardımanı, düzenleyici kurumlardaki kültürel dönüşüm, endüstrideki yalıtılmış bireylerin liderlik göstermesi ve daha fazlası. Ama bunlar daha önce de oldu ve başarı getirmedi. Pencere çok az açılıyor ve fazla, çok fazla sayıda insan o pencereyi kapatmak için boğuşuyor. Hastaların iyileştiği, tıbbın itibarı ve ilaç endüstrisinin saygınlığı adına şimdi değişiklik için yeni bir şansımız var.” 

Fakat şimdilik bu şans temenniden öteye geçmiyor. Zira “Tıbbın kanıtlara ve tarafsız testlere dayandığını düşünmek isteriz. Ama aslında bu testler son derece kusurludur. Hekimlerin araştırma literatürüne aşina olduğunu düşünmek isteriz, aslında literatürün büyük kısmı ilaç şirketlerince onlardan saklanmaktadır. Hekimlerin iyi yetiştiklerini düşünmek isteriz fakat eğitimlerinin mali kaynağı çoğunlukla ilaç sektörüdür. Düzenleyici kurumların, piyasaya sadece etkili ilaçların sunulmasına izin verdiğini düşünmek isteriz. Ama aslında bu kurumlar, yan etkilerine dair verilerin hekim ve hastalardan gelişigüzel bir şekilde saklandığı işe yaramaz ilaçları onaylıyor...Tıpta hekimler ve hastalar kendi kanlı canlı gerçek dünyalarında karar verirken soyut veriler kullanıyorlar. Eğer bu kararlar yanlış verilmişse ölüm, acı ve ıstırapla sonuçlanabilir. Bu öyle çizgi filmlerdeki gibi basit bir kötülük hikâyesi değildir ve size burada komplo teorilerini sunmayacağım...Hepimiz bir araya getirdiğimiz parçalardan sezgisel olarak biliyoruz ki ilaçlarda yanlış olan bir şey var. Ama hekimler de dahil çoğumuz bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz...19 

Fazla değil yaklaşık 70 yıl önce ilaçlar kimyasal değildi. Ne olduysa geçtiğimiz 
70 yılda oldu. 

Basında sağlıkla ilgili haberlere sıkça rastlarız. Bunlardan biri şöyleydi: “Küresel sağlık harcamaları global çapta enflasyonun üç katı arttı. 2017'de ortalama yüzde 


17. http://Www.kenevirturk.com 

18. Ben Goldacre, Kötü İlaç-İlaç şirketleri doktorları nasıl aldatıyor ve hastalara nasıl zarar veriyor?, Türkçesi 
Özgü Çelik, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2016, s. 392 

19. Ben Goldacre, a.g.e, ix, х 
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9,5 oranında artış gösterdi. Marsh and McLennan Şirketler Grubu'nun uluslararası çalışan yan hakları konusunda faaliyet gösteren işkolu Mercer Marsh Benefits'in “Mercer Marsh Benefits 2018 Dünya Sağlık Trendleri Araştırması”na göre şirketlerin yalnızca yüzde 14'ünün çalışanlarına çok kapsamlı koruyucu hayat tarzı programları sunduğu ortaya çıktı”” 

Marsh Genel Müdürü Yeşim Aksüt ise küresel çapta sağlık trendlerine paralel olarak Türkiyede de sağlık harcamalarının artışa geçtiğini vurguladı. Aksüte göre ayrıca, neredeyse tamamı yabancı para birimine endeksli tıbbi her türlü cihaz alımları da yılın başından sonuna Türk lirasının yaşadığı değer kaybından olumsuz etkileniyor. 

Yaptığım araştırmalar sonunda gördüm ki, Türkiye'de sağlık harcamaları 2015 
yılında 64 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Bu rakamın 2023 yılında 165-170 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. 2017 yılında Türk insanı bir senede 2 milyar kutu ilaç içmiş ve 10 milyon MR çektirmiş, beş milyon insanımız da ameliyat olmuş... 
Bunun anlamı şu ki, Türk milletinin sağlık meselesi bir milli güvenlik hadisesine dönüşmüş durumda. 

Günümüz dünyasında olup bitenler analiz edilirken ticari mallar konusu çoğu kez göz ardı edilir. Halbuki tarihten günümüze ticari mallar, sömürgeciliğin ve emperyalizmin gelişiminde olduğu kadar pek çok savaşın çıkmasında da önemli katalizör rolü oynamış, göç dalgalarını tetiklemiştir. Yani ticari mallar-para her daim olayların merkezinde yer almıştır. 

Yirmi birinci yüzyılın en temel ticari malları maalesef insanların en hayati-insani ihtiyaçları olacak: 


• Su 
• Gıda e Sağlık/İnsan ticareti 


Yirmi birinci yüzyılın dünyasında tarihte daha önce hiç görülmediği kadar çok 
köle var. 27 milyon insan köle olarak yaşıyor. Her yıl dünya piyasalarında ez az 800 
bin insan (çoğu kadın ve çocuk) alınıp satılıyor. İnsan ticaretinde kâr yüksek, risk düşük.” 

İnsan ticaretinde Amerika gerek geçiş yolu gerek varış noktası olarak çok önemli. 
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2003 verilerine göre senede (çoğu kadın ve çocuk) 20 
bin kişi Amerika'ya kaçak yollardan sokuluyor.” 


20. Ortadoğu, 29.6.2018 

21. Charles Jacobs, “Slavery Worlwide Evil World and I Magazine, Nisan 1996 

22. “Human Trafficking and Migrant Smuggling’, -- www.dfait-maeci.gc.ca/international-crime trafficking-en. 
asp , 7.10.2002, Kanada Dışişleri ve Milletlerarası Ticaret Bakanlığı web sitesi. 
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Senede bir milyon çocuk cinsel istismara maruz kalıyor. Seks ticaretinde istismar edilen çocukların çoğu 13-18 yaş aralığında ancak beş yaşındaki çocukların da bu iğrenç ticarette kullanıldığı biliniyor.” 

Yirminci yüzyılın ortalarından beri yani İkinci Dünya Harbi'nden sonra ölüm raporlarında yaşlılık yerine belli bir hastalık ismi çoğunlukla yazılır oldu. Bu hastalıklar da, belirtileri ve komplikasyonları genellikle yıllar boyunca gelişip artarak müzmin/kronik ve dejeneratif bozukluklara dönüşen hastalıklardır. 

Nei Jing, MÖ 2. yüzyılda şöyle demiş; 

“Bilgeliğin ana prensibi bozulmuş düzeni onarmak değil, var olan düzeni korumaktır. Bir hastalığı ortaya çıktıktan sonra iyileştirmeye çalışmak, susadıktan sonra su kuyusu kazmak ya da savaş başladıktan sonra silah üretimine başlamak gibidir.” 

İnsanlık başta GDO'lu buğday ve pirinç olmak üzere, ilaçların yan etkileriyle kronik ve dejeneratif bozukluklarla perişan edilerek hastalıklı kitlelere dönüştürülmüştür... İşte insanlığın topyekün belalısı haline dönüşmüş olan modernite hastalıkları: 


• Uykusuzluk 

• Müzmin baş ağrıları ve migren 

• Depresyon 

• Anksiyete ve müzmin stres 

• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

• Şeker hastalığı 

• Tansiyon 

• Odaklanma ve konsantrasyon problemleri 

• Arterit gibi enflamatuar problemler ve hastalıklar 

• Çölyak, gluten alerjisi ve irritabl bağırsak sendromu gibi bağırsak rahatsızlıkları • Tourette sendromu ve daha fazlası 

• Duygu hali bozuklukları 

• Aşırı kilo problemi ve obezite (ki bu konuda Türkiye, Avrupa'nın birincisi) • Alzheimer başlangıcı olarak kabul edilen hafıza problemleri 


İnsan beyni bir kilo dört yüz gram ağırlığında olup yaklaşık yüz altmış bin kilometre kan damarını bünyesinde barındırır. Samanyolu'ndaki yıldızlardan daha fazla bağlantı noktasına sahiptir. İnsan vücudundaki en iri organdır ve tam da bu satırları okuduğunuz anda size hiç hissettirmeden acı çekiyor olabilir. 

GDO'su ile oynanmış tahıldan, şekerden ve gereksiz/aşırı modern ilaçlardan uzak durun. 


23. “Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons”, ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesi: http://state.gov/8/tip/ 
24. Dr. David Perlmutter ve Kristin Loberg, Tahıl Beyin, Türkçesi: Hediye Deniz Ülker, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2015, s. 11 
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Başta beynimiz olmak üzere vücudumuzun kaderi genlerimizin elinde değil bizim elimizdedir. Yani tükettiğimiz besinlerdedir. “Beyin hastalıkları her gün tükettiбітіг ekmeğin başının altından çıkıyor...” 

Anthelma Brillant-Savarin (1755-1826) şöyle der: “Bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” 

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hoca da şöyle söylüyor: “Nişasta bazlı şeker sizi hasta eder?” 

“Yağ açısından zengin, karbonhidrat açısından fakir bir diyetten; yağ açısından fakir, karbonhidrat açısından zengin ve temelde tahıllardan ve zararlı karbonhidratlardan oluşan bir diyete geçtik. Geçtiğimiz yüzyılda beslenme alışkanlıklarımızda gerçekleşen bu değişimin, birçok modern meselenin kaynağı olduğunu düşünüyorum... Besleyici etiketi altında ürünler satan gıda endüstrisi tarafından sürekli kandırılan insanların da bu bilgiye ulaşma hakkı var... Amerikan Beslenme Birliği'nin bir üyesiyim, aynı zamanda Amerikan Holistik Tıp Derneği'nin de kurucu üyelerindenim... Benim gibi birinin mikroskobunu bir kenara bırakarak kliniğinden dışarı çıkıp doğruları anlatmasının tam zamanı. Zira istatistikler çok şaşırtıcı?” 


Yine Perlmutter ve Loberg tarafından kaleme alınan Tahıl Be yin kitabından alıntıyla devam edelim. 

“İşlenmiş besinlerin ve rafine karbonhidratların, obezitenin ve besin alerjileri- nin artmasında etkin bir rol oynadığı artık ispatlanmış bir gerçek... Ortada net bir gerçek var: Genlerimiz sadece besinleri nasıl işlediğimizi değil, daha da önemlisi, tükettiğimiz besinlere nasıl tepki verdiğimizi de belirler. Modern toplumda beyin sağlığındaki önlenemez çöküşü başlatan en önemli etkenlerden birinin buğdayın insan beslenmesine dahil edilmesi olduğuna dair pek fazla şüphe kalmamıştır... Bizim bugün buğday dediğimiz tahıl ile atalarımızın nadiren tükettiği yabani buğday arasında pek benzerlik bulunmamaktadır. Günümüzde melezleştirme ve genetik modifikasyon —GDO- teknolojilerinin de katkısıyla, ortalama bir Amerikalının yılda 60 
kilo tükettiği buğdayın, atalarımızın avcılık ve toplayıcılık döneminde tükettikleri tahılla neredeyse hiçbir genetik, yapısal ve kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. 
İşte mesele de burada başlıyor. Organizmamızı sürekli genetik olarak hazır olmadığımız birtakım malzemelerle karşı karşıya bırakıyoruz... Bu hepimizi ilgilendiren bir mesele. Gluten tam bir ‘gizli düşman'dır ve siz farkında olmadan geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olabilir” 


25. Dr. David Perlmutter ve Kristin Loberg, a.g.e, s. 12 
26. Hürriyet, 19.3.2017 

27. Dr. David Perlmutter ve Kristin Loberg, a.g.e, s. 14-15 
28. Р. Perlmutter ve К. Loberg, a.g.e, ѕ. 16 


-28- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Benzer buğday ve tahılları Türk milleti de bol bol tüketmekte olup, insanlığın neredeyse tamamına da GDO'su ile oynanmış buğday, “dönüm başına daha çok verim” palavraları ile 40 yıldır dayatılmıştır. Glutenin temel kaynağı tahıllardır. 

Uzmanlara göre GDO'lar insanlığı tehdit etmekte, epigenetik değişimlere sebep olmaktadır. 

“Çoğumuz hayatımızı istediğimiz gibi yaşayabileceğimize inanır, bir sağlık problemiyle karşılaştığımızda doktora koşar ve onun bizi en yeni ve güçlü hapla çabucak tedavi edebileceğini düşünürüz. Bu tanıdık senaryo, hastalık odaklı bir yaklaşım üzerine kuruludur ve doktorlara da ilaç tedarikçisi rolü biçilmiştir. Ancak bu yaklaşımda iki temel yanlış söz konusudur. Öncelikle sağlık yerine hastalık odaklıdır. 
İkinci yanlışsa ilaç tedavilerinin de çok tehlikeli sonuçlarının olabileceği gerçeğidir. Mesela, kısa bir süre önce Archives of Internal Medicine'de yayınlanan bir rapor, yüksek kolesterol sorunu nedeniyle statin içeren ilaçlar kullanan menopoz sonrası 
kadınlarda şeker hastalığına yakalanma oranını kullanmayanlara oranla yüzde 48 
daha fazla ortaya koymaktadır. Şeker hastası olmanın Alzheimer hastalığına yakalanma riskini iki katına çıkardığı göz önünde bulundurulduğunda bu misal çok daha önem kazanmaktadır... Hayat tarzında yapılacak değişikliklerin beyin sağlığı üzerinde ciddi etkilerinin fikri, ilaç firmalarının yatırımlarıyla mı çelişiyor yoksa? 
Sizi baştan dürüstçe uyarayım: İlaç endüstrisi hakkında çok da iyi şeyler söylemeyeceğim. Yıllar içerisinde bu endüstrinin tedavi ettiği insanlardan çok daha fazlasını da istismar ettiğini gördüm” 

Dr. Perlmutter şöyle söylüyor: “Her gün yediğimiz ekmek yerine yumurtayı ve tereyağını tercih ediniz. Beyin hastalıklarının kökeninde yatan ölümcül biyokimyasal tepkimeyi ve vücutta bozulmaya yol açan diğer bütün durumları kontrol altına almak için beslenmenizi değiştiriniz” 

“Beyin hastalıklarının da aslında kalp hastalıklarından bir farkı yoktur ve onlar da zaman içinde davranışlarımıza ve alışkanlıklarımıza bağlı olarak gelişirler. Bu da sinir sistemini etkileyen sorunların ve bilişsel çöküşün de tıpkı kalp hastalıkları gibi doğru beslenme ve egzersizle engellenebildiği manasına gelmektedir. Bugün bilim bizlere depresyondan tutun da bunamaya kadar beyne bağlı olan bütün sağlık meselelerinin beslenme alışkanlıklarımızla ve hayat tarzımızla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak yüz kişiden biri ömrünü zihinsel bir problem yaşamadan tamamlayabiliyor, elbette baş ağrılarını hesaba katmazsak...”* 

Kan şekeri ve insülin dengesizliği bir salgın gibi yayılmaktadır. Gelecek on yıl içinde her iki Amerikalıdan birinde diyabetize problemi görülecektir, diyor konunun uzmanları. 


29. D. Perlmutter ve К. Loberg, a.g.e, s. 17-18 
30. D. Perlmutter ve K. Loberg, a.g.e, s. 23 
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Türk insanı da benzer tehdit altında. Zira Türkiye'de diyabet, Alzheimer ve kanser vakalarında adeta patlama var. Dr. Perlmutter'a göre kalp krizleri kolesterolden ziyade enflamasyon kaynaklı. 

Mesela enflamasyonu zerdeçal gibi tabii besinler kullanarak azaltmak mümkün diyor Dr. Perlmutter. Bu doktora göre gluten modern bir zehir. 

Gluten tahıl ürünleri, un yani birçok işlenmiş hazır gıda ürünleri içinde bulunur. 
Dahası özellikle kadınların yoğun olarak kullandığı kişisel bakım ürünleri içinde de bulunur. 

Bir birleşik protein olan gluten, içine girdiği ürünü bir arada tutan yapıştırıcı görevi görür. ABD'de son yıllarda glutensiz gıda satışlarında büyük artış söz konusu olup 2011'de 6,3 milyar dolarken 2015'te 10 milyar dolarlık bir satış hacmine ulaşmış durumda. Gluten tek bir molekül olmayıp iki ana protein grubunun bir araya gelmesiyle oluşur: gluteninler ve gliadinler. 

İnsanların yüzde 40'ı bu iki proteinden birine ya da gliadini meydana getiren 12 
küçük birimden herhangi birine karşı hassasiyet gösterebilir ve bu hassasiyetten oluşacak reaksiyon da enflamasyona davetiye çıkarabilir. Bütün bunların baş sorumlusu GDO'ların başında gelen buğday, yani modern tahıllardır. 

“Fenni gübreler” ile önce toprağı öldürdüler. Sonra buğdayın GDO'su ile oynadılar, sonrası çorap söküğü gibi son 40 yılda insanlığın kâbusu olacak şekilde arka arkaya geldi. İlaç endüstrisine gün doğdu. 2017 yılında küresel ekonominin büyüklüğü 87 trilyon dolar ve bunun bir trilyon doları reçeteli ilaçlara ait. 

Diğer taraftan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, Paris'te gerçekleştirilen Avrupa Solunum Derneği'nin milletlerarası yıllık kongresinde yaptığı sunumda, Türkiye'deki hava kirliliği rakamlarının Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (WHO) belirlediği standartların çok yukarısında olduğuna, bunun da senede 34 bin insanımızın erken ölümüne sebep olduğuna dikkati çekti. 

15-19 Eylül 2018'de Paris'te gerçekleştirilen kongreye 134 ülkeden 22.507, Türkiyeden 451 hekim katıldı. Dünyanın en büyük göğüs hastalıkları platformlarından sayılan Avrupa Solunum Derneği'nin yıllık toplantısında konuşan Prof. Dr. 
Bayram, Türkiye'deki hava kirliliği ve küresel iklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerinde doğrudan ve dolaylı tehditler oluşturduğunu dile getirdi. 

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. 
Elif Dağlı da tütün ve elektronik sigara gibi tütün ürünlerinin giderek yaygınlaştığını, tütün endüstrisinin özellikle Türk gençlerini hedef aldığını anlattı. 

Türk gençliği tehdit altında. Şöyle ki; 


• GDO'lardan oluşan gıda ve “fast food” beslenme özellikle üniversite gençliğini mahvetmektedir. 
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• Üniversite öğrencileri arasında antidepresan kullanımı son derece yaygın olup yılda 50 milyon kutunun üzerine çıkmıştır. 

• Tütün ürünleri ve gazlı içecekler, başta bira olmak üzere alkollü içecekler Türk gençlerini tehdit etmektedir. 

e Zaten gelecek endişesi taşıyan üniversite gençliği, bir de Allah'ın sevgili pey- 


gamberimize bile vermediği “al terliği, öp eli cennete gidersin” diyen madrabazlar yüzünden çok ciddi deizm tehdidi altındadır. 


Bütün bunlar, Türk gençliğini moral değerler ve biyolojik sağlık bağlamında tehdit etmektedir. Hadise, hiç abartmadan ifade edeyim bir milli güvenlik meselesidir. 

Elinizde tuttuğunuz bu kitabın bir bölümü yıllar önce Küresel Hegemonya Savaşları adıyla yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Kitaptaki bütün bilgiler gözden geçirildi, güncellendi ve yeni can alıcı bölümler eklendi: HAARP, İklim, Su, Gıda, GDO, Küresel Rezerv Para Sağlık istihbaratı ve Türkiye için bir milli güvenlik meselesi haline dönüşen “Mülteci Krizi” kitabın belli başlı ana konularını oluşturmaktadır. 

Şunu söyleyebilirim ki elinizde tuttuğunuz bu çalışma, ezberinizi bozacak pek çok şehir efsanesinin kafanızdan silinmesine vesile olacaktır. 

Sağlık konusunda ve beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiği hususunda her geçen gün Prof. Dr. Canan Karatay'ın haklının ötesinde çok haklı olduğu anlaşılıyor. 

Nitekim Dr. David Perlmutter şu tespitte bulunmuştur: “Gluten hassasiyetiyle geçtiğimiz milenyum boyunca doktorların gözünden kaçan şizofreni, epilepsi, depresyon, bipolar bozukluk ve listeye son yıllarda eklenen otizm ve DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu) gibi pek çok esrarengiz beyin bozukluğu arasında bağlantı olduğunu iddia etmek de mümkündür”! 

Batı toplumlarında gluten hassasiyetinin görülme oranının yüzde 30'a kadar çıkabildiği ifade edilmektedir.” 

Giderek geleneksel Türk beslenme tarzını son 30 yılda terk ettiğimiz malum. 
Özellikle gençler, üniversite öğrencileri fast food veya “çöp yiyecekler” denilen gıdalarla karınlarını ve “beyinlerini” doldurmaktadırlar. 

Eskiden her köşe başında bir çorbacı varken şimdi her köşe başında bir börekçi var. Kalan çorbacıların pek çoğunda da çorbalara gluten denen zehiri bünyesinde barındıran un konulmaktadır. Binlerce çeşidi olan Türk mutfağının köftelerinin içine ekmek/un sokuşturulmakta olup bu sokuşturma “fabrikasyon/zincir” dönerlere kadar sirayet ettirilmiştir. 


31. D. Perlmutter, a.g.e, s. 69-70 
32. http//www.yourmedicaldetective.com/public/148.cfm 
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Devlet, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı bu konuyu milli güvenlik zaviyesinden ele alarak televizyonlardan “kamu spotları” ile Türk milletini uyandırmak, gerekli hukuki düzenlemeleri yapmak mecburiyetindedir. Aksi çok geç ve inanılmaz maliyetli olabilir. 

Genetik yapımız ve fizyolojimiz atalarımızdan bu tarafa fazla değişmemiş olsa da beslenme zincirimiz son 50 senede gerçekten baştan kurgulandı. Modern gıda üretimi ve genetik biyomühendislik bize bundan 10 yıl önce yetiştirilen tahıllardan 
40 kat daha fazla gluten bulunan tahıllar yetiştirme imkânı sağladı.” 

Başta gençler olmak üzere insanlar “bira göbeği”nden Dr. William Davis tarafından ifade edilen ve kaleme alınan kitabının ismi olan Wheat Belly (Buğday Göbeği) felaketine, sonra da Dr. David Perlmutter'ın Tahıl Beyin adını verdiği kitabında ortaya koyduğu çok çok acı gerçeklere “terfi” ettiler. 

“Buğdayın beynimize yaptığı tam olarak şudur: Buğday sindirildiğinde açığa çıkan morfin benzeri bileşenler beynin opioid reseptörlerine tutunur. Bu da vücutta keyif verici madde etkisi yaparak haz duygusu yaratır. Bu etki durdurulduğunda ya da ekzorfin açığa çıkaran besinler tüketilmediğinde ise bazı kişilerde rahatsız edici bir yoksunluk durumu oluşur.” 

Hiç düşündünüz mü? Gıda üreticilerinin ürünlerine mümkün olduğunca fazla gluten koymak istemeleri tesadüf olabilir mi? Ya kozmetik endüstrisinin hemen hemen bütün ürünlerinde gluten olduğunu biliyor musunuz? 

Sigaraya sözüm ona savaş açanlar niçin insanlığın hepsine yeni nesil tütünü dayatıyorlar. Zira gluten insanlığın günümüzdeki tütünüdür. 

Ya antidepresan adını verdikleri ilaçların yıkıcı etkileri? 

Gluten ve antidepresanlar... Gluten yüklü karbonhidratları mideye indiren insanlar... Gluten soslu kozmetik ürünleri sürüp sürüştürenler.... Vücutlarının içinde de dışında da tutuşup parlamaya hazır benzin/tiner kokteyli ile dolaşıyorlar... Derken gelsin antidepresanlar. 

Hazır/paketlenmiş gıda endüstrisi, kozmetik endüstrisi, ilaç endüstrisi... 

ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger'ın Petrol-Para-Gıda üçlemesini aklıma getirdi: “Petrolü kontrol ederseniz hükümetleri, parayı kontrol ederseniz milletleri, gıdayı kontrol ederseniz insanlığı kontrol edersiniz.” 

İnsanlık ve elbette Türk milleti hayati bir “U” dönüşü yapmak mecburiyetinde. 
Teo-siyasetin manipüle ettiği bir biyo-politik savaş dönemindeyiz. 


33. http//www.healthspringholistic.com 
34. Dr. William Davis, Wheat Belly, Rodale Books, New York, 2011 
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SADECE SİYASET DEĞİL İKLİM DE ÇOK SICAK OLACAK 


yı « 


Barzani'nin Ekim 2017'de katakulli ile gerçekleştirdiği “Bağımsızlık referandumu” bir kez daha gösterdi ki Barzani, İsrail ve ABD ile el ele verip İran sınırından Akdenize “Judeo – Kürt devleti” kurmak suretiyle Türkiye, güneydoğusundan kuşatılarak soydaş ve dindaşları olan Türkmenler ve dindaşları olan Araplar ile bütün karadan ilişkileri koparılmak isteniyor. Bilahare Türkiye'nin güneydoğu illerinden bazıları “Kuzey Kürdistan” toprakları tanımlaması ile koparılarak bu “yeni devlet'e dahil edilmek isteniyor. 

NATO'dan 60 yıllık müttefikimiz olan ABD, Suriye'nin Rakka bölgesinde, Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen PKK'nın Suriye yapılanması bir terör örgütü olan PYD/YPG ile açıktan ortak bir operasyon yaptı. Yani DEAŞ/IŞİD denilen bir terör örgütüne karşılık bir başka terör örgütüyle 60 yıllık müttefiki Türkiye'ye karşı askeri operasyon yürütüyor. Dahası binlerce ТІК dolusu silah ve mühimmat veriyor. 

Artık örtülü falan değil, Türkiye'ye karşı İsrail ve ABD, Barzani, PKK-PYD-DEAŞ terör unsurlarıyla açıktan milli güvenliğimizi tehdit eden operasyonlar yürütüyor. 

Türkiye'nin Afrinde PKK/PYD ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü askeri operasyona karşı çıkan ABD, Türkiye'ye karşı açıktan PKK/PYD'yi destekliyor, 5000 TIR dolusu silah ve mühimmat veriyor ve 2018 yılında 550 milyon dolarlık askeri yardımı bütçesine koyuyor. 

Bu nasıl bir müttefiklik anlayışıdır? 

Bir zamanların “Bereketli Hilal” bölgesinde sadece siyasi manada değil 900 yıп en şiddetli kuraklığı yaşanıyor. Kuraklık Suriyedeki iç savaşın tetikleyicilerinden biri olarak değerlendiriliyor. 

Miami Üniversitesi'nden Sevag Mehterian ve ekibinin son araştırması iklim hususundaki son olumsuz araştırmaları ortaya koymaktadır.” 

Bölgedeki son 120 bin yıl içindeki iklim değişimlerini tasarlayan araştırmacılar, bilgisayar simülasyonu ile belli başlı düzensizlikleri belirlemişler. Elde ettikleri sonuca İran'ın kuzeybatısındaki bir mağarada yer alan dikitlerin yardımıyla ulaşmışlar. Bunların içinde yer alan konserve olan oksijen izotopları geçmişin iklimi hakkında bilgi veriyor. 


35. “Speleothem Records of Glacial / Interglacial Climate from Iran forewarn of Future water Availability in the 
Interior of the Middle East”, Oyartenary Science Reviews, Sayı 164 
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Araştırmaya göre Yakındoğu ve Ortadoğu'daki iklimin uzun vadede Atlantik iklimiyle ve daha uzun süreli değişimlerle de güneş ışınıyla alakalı olduğu görülmüş. 
Yine araştırma sonuçları, bölgeye en çok yağış getiren Akdeniz fırtınalarının da yakın gelecekte azalacağını gösteriyor. 

Bunun en önemli sebeplerinden biri “kozmik tabiat” Kuzey yarımküreye yansıyan güneş ışını, dünyamızın eksenindeki eğim değişikliği nedeniyle özellikle de 20 
bin senedir değişmekte. Bu durum, yansıyan ışının açısını ve dolayısıyla da dünyaya gelen ışın ve sıcaklık miktarını değiştirmekte. 

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde yer aldığını belirterek, 1973, 1985, 1989, 1994, 2001, 2007 ve 2014 yıllarında kuraklık olduğunu söylüyor ve “2017 yılının ilk 9 aylık verilerine göre Türkiye son 44 yılın en kurak dönemini yaşadı” diyor. 

Türkiye'de kuraklığın etkisiyle HES'lere gelen su miktarı azalınca elektrik üretim planlaması gözden geçirildi. Barajlardan üretim kısıldı, açık için doğalgaz santralleri devreye alındı. 

Bu durum piyasada elektrik fiyatlarını etkiledi. Haziran 2017'de 148,44 TL olan elektriğin daha sonraki aylarda piyasada takas megavat fiyatının 178,51 TLye çıktığı görüldü. Kışın bastırmasıyla fiyatların daha da artacağı tahmin ediliyordu. 


Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin verilerine göre 2016 yılında barajlara uzun seneler ortalamasının yüzde 88'i seviyesinde su geldi. Eylül 2017'de barajlara gelen su miktarı 39,6 milyar metreküp olarak gerçekleşti. 2016'nın aynı döneminde bu miktar 55,7 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti. Yaklaşık yüzde 29 oranında bir azalma söz konusu. 

2017 yılında HES'lerin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 24,8'den yüzde 
22'ye inerken doğalgaz santrallerinin payı ise yüzde 32,7'den yüzde 36,4е çıktı. Bilahare yüzde 40'lar seviyesine çıktı. Türkiye'deki barajların, akarsular dahil payı yüzde 
10 düzeyinde bulunuyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) “İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı”na göre, gelecek senelerde yaz ve sonbahar yağışlarının azalacağı, kurak dönemin uzayacağı ve 2100'de yaz sıcağının 6 derece artacağı belirtiliyor. 

Genel olarak şehirleşme, sıcaklıkta logaritmik bir yükselişe sebep olmaktadır. 
1950'lerden 2000'ler arasında gözlenen yıllık sıcaklık artışının yaklaşık 1-2 derecelik kısmının kent ısı adası etkisinden kaynaklandığı görülmektedir. 

İstanbul'da sıcak geceler 2016-2035 döneminde yüzde 30 artacak. Yüzyılın sonunda ise 1961-1990 normlarına göre sıcak geceler olarak tanımlanan günler bütün senenin yüzde 70'ini kapsayacak. 
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18 Temmuz 2017'de İstanbul tam manasıyla bir sel felaketi yaşadı. Hem de 10 
gün arayla. Şehre birkaç saat içinde 6725 yıldırım düştü. Öğleyin, saat 12 civarında metrekareye 91 kilo yağmur düşmüştü. 

Türk kültüründe yağmur berekettir. Türk edebiyatı adeta yağmuru kutsar. Ancak İstanbul'da 2017 yazında üç kez tekrarlayan tam manasıyla bir felaketti. 

18 Temmuz günü ve sonrasında üç kez tekrarlayan yağmur, ne bereketin ne de 
romantizmin sembolüydü. Tam manasıyla “gotik edebiyat”ın konusu olabilecek bir canavardı. Canavarın anası ve babası 1960'lardan bu tarafa İstanbul'a belediye başkanlığı yapmış kişilerdi. Merkezi siyasetti. Hele İstanbul son 15 yılda adeta beton yığınına dönüşmüştü ya da kısaca betonlaşma. 

Toprak ve suyun muhteşem bağlantısı ve öpüşmesi, kucaklaşması kesilmişti. 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi “Su Çalışma Grubu”nun 2016 yılında yayımladığı mukayeseli rapora göre çimento üretim ve tüketimi ile sel felaketleri arasında paralellik mevcut. 

Rapora göre “bugün daha fazla sera gazının daha fazla iklim değişikliği oldugunu, daha fazla asfalt ve betonun tabiat tahribatı ile iklim değişikliğinin etkilerini hızlandırdığını çok iyi biliyoruz” diyen uzmanlar tarihe not düşmüşler. 

Yaşanan olaylar, maddi veriler bu derece senkronize iken, yakın tehdit unsuru iken ve dahi milli güvenlik meselesi haline gelmişken... Gereğini yapmamak vatana ihanetin bir başka versiyonudur yargısında bulunmak mümkündür. 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Sayın “Bu tür sel felaketleri dünyanın yeni normali” diyor. 

Dünya'nın ve Türkiye'nin yeni normalini şöyle özetleyebiliriz: aşırı sıcaklıklar, aşırı yağış ve sel felaketleri ve kuraklık. Artık gıda ve su meselesi, GDO'lu yiyecekler meselesi doğrudan toplum sağlığını tehdit etmekte olup biyo-politik savaş araçlarıdır. Bu durum toplum sağlığı ve sağlık istihbaratı meselesini ülkelerin bir numaralı milli güvenlik meselesine dönüştürmektedir. 

Beşinci İklim Değişikliği Değerlendirme Raporu 10 Eylül 2015'te İstanbul'da tartışıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki toplantıda konuşan Prof. Lucka Kajfez Bogataj, Akdeniz ve Türkiye başta olmak üzere Avustralya, Brezilya ve ABD'de yağışlarda ciddi azalma görüleceğini, yaşanacak kuraklığın beraberinde tarımda da ciddi dönüşümler ve sıkıntılar getireceğini ifade etti. 

Reasürans şirketlerinden Münich RE tarafından hazırlanan bir rapora göre 200 
yıl önce 200 doğal afet yaşanırken son 100 yılda bu sayı 800'e ulaşmış durumda. 

Şayet atmosfer olmasaydı birkaç sene içerisinde gezegen tamamen donardı. 
Dünyanın ısısı -18 dereceye düşerdi. Atmosfer, sera gazlarını tutarak dünyanın 151- sının ortalama 15 derece olmasını sağlıyor. Fakat küresel ısınma ile bu sıcaklık 16'ya çıktı. Zira dünyada karbondioksit oranı yüzde 41 arttı. 
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NASA'nın yaptığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde devam eden 18 yıllık kuraklık son 900 yılın en kötüsü. 
Bölgede 1998 yılında başlayan kuraklık giderek etkisini artırmaktadır. 

Mart 2016'da TBMM'ye sunulan İklim Raporu'nda, Türkiye'nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağış açısından belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağına dikkat çekildi. 

Bir başka rapora göre uluslararası Doğa Koruma Birliği IUCN) tarafından yayımlanan “Doğu Akdeniz'de Tatlısu Biyoçeşitliliğinin Durumu ve Dağılımı” raporunda, Anadolu'da son 60 senede yaklaşık iki milyon hektar sulak alanın ve buna bağlı olarak birçok hayvan türünün yok olduğu belirtiliyor. 

Diğer bir husus da, Türkiye'de bölünmüş tarım arazilerinin çok ciddi bir ekonomik kayıp sebebi olmasıdır. Ancak dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker tarafından hazırlanıp TBMM'den geçirilen “Arazi Toplulaştırma Projesi”ne yönelik kanun özellikle Antalya gibi sahil şeridindeki illerde tam olarak istismar edilmekte, köylü mağdur olmakta ve rantiyeye yönelik alavere dalavere tezgâhlanmaktadır. “Aile Malları Ortaklığı” aile fertleri arasında ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır. 

Hep hatırda tutalım! 

Geleceğin dünyasında gıda, teknolojiden daha büyük ihtiyaçtır. Acilen GDO'suz tohum ambarına ihtiyaç var. 

İnsanlık “kafadan” hasta edilince bedenin diğer bölgelerindeki yaraların sebepsonuç ilişkisini kavrayamıyor. 

24 Ocak 1980 kararları ile başlayan sürecin ardından 2018 yılı Kurban 
Bayramı'nda, Brezilya'dan ithal ineklerde şarbon tehlikesi ile yüz yüze geldik. 1980 
yılında Türk insanına kişi başına bir koyun düşüyordu, günümüzde dört insanımıza bir koyun düşer hale geldik. Keçi sayısındaki düşüş ise vahim durumda. 

Serbest piyasa/neo-liberal piyasa mavralarıyla Türk hayvancılığı ve tarımı yok edilme noktasına doğru giderken, kırmızı et tüketiminde dünyada üçüncü sırada olan Türk milleti artık oldukça alt sıralara düşmüş durumda. 

Hollanda'ya bir göz attığımızda, 1980-2017 döneminde hayvan üreticisi sayısı 50 
binden 3 milyon kişiye çıktı. Sığır sayısı ise 1,9 milyondan 14,5 milyona. 

Devlet başta et olmak üzere gıda sektörünün temel ihtiyaç maddelerine müdahale etmediği sürece konu bir milli güvenlik, sağlık istihbaratı meselesine dönüşecek. 

Türkiye'de sadece 2017 yılında 896 bin kesimlik hayvan ithalatı gerçekleştirildi. 
Ne olduysa 20 Mayıs 1992 tarihinde et kombinaları ve soğuk hava depolarının özelleştirme kapsamına alınmasıyla oldu. 

Maksim Gorki'nin Ana romanında şöyle bir anekdot vardır. Fakru zaruret içindeki Rus Pavel, anasına şöyle der: “İnsanların ruhunu öldürüyorlar anne, işte asıl cinayet bu. Halkın ruhunu kurutuyorlar ve hiçbir şey anlamaz hale getiriyorlar.” 
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Türkiye'ye giydirilen deli gömleği kontrolsüz “serbest piyasa”... Sonuç; gıdada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriyken şimdi gıda tüketiminin yüzde 25'ini ithal eden bir ülkeye geldik. 

Basında 22 Eylül 2018'de yer alan bir habere göre, 252 bin ton ekmeklik buğday ihalesinden sonra arpa alımı için sekiz farklı limanda, her biri altı bin ton büyüklügünde olacak 41 ayrı ihale açıldı. Yani yemlik arpa ithal ediyoruz. 

Diğer taraftan Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) “2018 Avrupa Sağlık Raporu”na göre, Türkiye obezite şampiyonu. Avrupa ve Orta Asya ülkelerini kapsayan 53 ülke içinde obezite sıralamasında Türkiye ilk sırada. Türk insanının yüzde 32,1'i obez... 
GDO'su değiştirilmiş buğday, şeker ve gıda tüketimi ve hareketsizlik buna sebep. 

Sonuç; yüksek tansiyon, Тір П şeker hastalığı, Alzheimer, alerjik hastalıklar ve gluten hassasiyeti... Bu bir milli güvenlik meselesi, sağlık istihbaratı meselesidir. 

Türk milleti ve insanlık mesihi Apokaliptik/Kıyametçi seçkinlerin atlarının nal seslerini işitip uyanmak mecburiyetinde. Su-Gıda-Sağlık... Yeni savaş alanları. 

Tanrıcılığa soyunmuş bir düzine elit, insanlara cenneti vaat ediyor. Elbette öldükten sonra... 

On sekizinci yüzyılın meşhur “üçgen ticareti” köle-melas-rom idi... 

Yirmi birinci yüzyılın “üçgen ticareti” de su-gıda-sağlık. Üstelik beyinlerimizle oynuyorlar. 


Peki HAARP nedir? 
Buyrun okuyalım. 
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A- ELİTLERİN KÜRESEL REZERV PARA SAVAŞLARI VE İKLİM 


MANİPÜLASYONLARI: 2050 YILININ DÜNYASINDA BÜYÜK DEĞİŞİM 
İKLİM - SU - GIDA - BOR VE BEREKETLİ HİLAĽ DE SAVAŞLAR 


İnsanlık 2050 yılında nasıl bir dünyada hayatını sürdürecek? 

Çok sayıda uzman 2050 yılının dünyasında geleceğin büyük gücü ve/veya güçlerinin hangi devletler olacağını hararetle araştırmakla meşgul. 

2015 yılının Temmuz ayında yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre” 
dünyanın 82 ülkesinin uzun dönemli ekonomik gelecek tahminleri 2015 ve 2050 
yıllarını temel alarak analiz edilmiş olup aşağıdaki gibi özetlenmektedir. 

2015 sonunda dünyanın ikinci büyük ekonomisi durumunda olan Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin 2026'da dolar bazında dünyanın en büyük ekonomisi durumuna yükseleceği ve 2050 yılına değin bunu sürdüreceği öngörülüyor. 

2015 yılında dokuzuncu sırada bulunan Hindistan'ın yüzde 5 kalkınma hızıyla 
2050'de dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağı anlaşılıyor. 


Cari Piyasa Fiyatlarıyla 


2015 - Dünya'nın En Büyük O 
be na vi b Toplam Milli Gelir (GDP) 


Ekonomisi 


(Milyar Dolar) 

1- ABD 17.419 

2- Çin 10.335 

3- Japonya 4606 
4- Almanya 3865 
5- İngiltere 2951 
6- Fransa 2835 
7- Brezilya 2346 
8- İtalya 2149 
9- Hindistan 2055 
10- Rusya 1861 


36. ЕТО (2015) Long Term Macroeco - Nomic Forecasts, Key Trends to 2050, London 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Aşağıdaki tabloya baktığımızda ise 2050 yılının dünyasında Avrupa ekonomilerinin önemli bir kayıpla karşılaşacağı ve Dünya ölçeğindeki paylarının azalacağı anaşılıyor. ABD ile beraber Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ilk 10 içinde aşağı sıralara ineceği görülüyor. İtalya ise ilk 10 ekonomi içinde yer alamayacak. 

2015 yılında 15. ve 16. sıralarda bulunan Meksika ve Endonezya 2050'de dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alacaklar. Brezilya ise mevcut durumunu koruyarak yine yedinci sırada yer alacak. 


Cari Piyasa Fiyatlarıyla 


2050 - Dünya'nın En Büyük O 
e ае Toplam Milli Gelir (GDP) 


Ekonomisi І 
(Milyar Dolar) 
1- Çin 105.916 
2- ABD 70.913 
3- Hindistan 63.842 
4- Endonezya 15.432 
5- Japonya 11.367 
6- Almanya 11.334 
7- Brezilya 10.334 
8- Meksika 9826 
9- İngiltere 9812 
10- Fransa 9671 


Günümüzde 74 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturan, yani toplam 2,6 milyar insanın yaşadığı ve her ikisi de nükleer silahlara sahip olan Çin ve Hindistan ile 2050 yılının dünyası. Güneydoğu Asya'nın yükselişine şahitlik edecek yeni bir dünya doğmak üzere. 

Türkiye ise 24 Ocak 1980 kararlarından bu yana ivme kaybetmekte, 18-20. sıralarda yer almaktadır. Ancak yukarıda kaynağını belirttiğimiz araştırma sonuçlarına göre ülkemiz, bu gidişle 2050 yılında ilk 20 içinde yer alamayacaktır.” 

Uzun vadede yeryüzüne hükmeden büyük bir gücün mevcut olduğu her durumda onun ekonomik gücü ile askeri gücündeki üstünlüğü arasında doğrudan ve sıkı bir bağlantı olduğu tarihten günümüze intikal eden bir sonuç. 


Bir süper gücün ekonomik gücündeki düşüş, askeri gücünün azalmasıyla birlikte tezahür ediyor. 


37. The Economist (2011) Megachage, The World in 2050, London 
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Bir süper gücün ve/veya bölgesel gücün, dünyanın ya da bölgenin diğer ülkelerinin kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket etmesini sağlamak ve/veya milletlerarası arenada arzu etmediği bir hareketi yapmaya yönelenleri durdurmak için ekonomik ve askeri gücünün yeterli ve onlardan daha güçlü olması gerekir. Bu husus savaşlara da sebep olur. 

Büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri ile alakalı olarak ABD'li bilim insanı Paul Kennedy'nin 1990'da yayımlanan Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri – 1500den 2000е Ekonomik Değişme ve Askeri Çatışmalar başlıklı eseri mutlaka okunması gereken bir kaynak.” 

2050 yılı ve sonrasına giden küresel ve bölgesel güç olmanın olmazsa olmaz şartlarından biri belki de en önemlisi su ve gıda güvenliğidir. 


“Eğer bir yerde geleceğe yönelik bir güven yoksa, insanlar geçmişe sıkı sıkıya sarılırlar. Bugün de biz devletimizin 40. yıldönümünü hararetle kutluyoruz, çünkü 70'inciyi, 60'ıncıyı hatta 50'nciyi de kutlayabileceğimizi garantileyecek hiç kimse yok aslında”” Bu sözler İsrailli bir parlamentere ait. 

Muhtemelen yeryüzünde su güvenliği hususunda en duyarlı ülke İsrail'dir. 
Bunun günümüzde içinde bulunduğu coğrafi şartların yanında tarihi kökenleri mevcuttur. 


38. Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Türkçesi: Birtane Karanakçı, İş Bankası Yayınları, 8. 
Baskı, İstanbul, 2001 
39. İsrail'in 1988 yılında düzenlenen 40. yıl hakkında bir Knesset (Parlamento) üyesinin yaptığı konuşmadan 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HITTİN KORKUSU YA DA BEREKETLİ HİLAL KURUYOR 


Zamanımızdan sekiz asır önce. 


Kral Guy of Lusignan komutasındaki Haçlı Ordusu Taberiye gölüne doğru ilerlemekteydi. Hava son derece sıcak ve bunaltıcıydı. Filistin'in yarı çöl ikliminde binlerce şövalyenin üzerlerindeki ağır zırhlarla yürümeleri çok zordu. Bu sebeple güneşin kavurucu sıcaklığı 50-60 kiloyu bulan zırhlarla birleşince yürümek ve yol dayanılmaz bir hal alıyordu. Yanlarındaki su ise son derece azdı. Bu sebeple, sadece birkaç saatlik bir yol olan Taberiye-Seforia yolu Haçlı Ordusu için bir türlü bitmeyen bir çileye dönüşmüştü. 

Esasen bu sıcak yolculuğa çıkıp çıkmama hususunda bir hayli tartışmışlardı. Taberiye gölünün etrafında, Müslüman Türk Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam ordusunun kendilerini beklediğini biliyorlardı. 


Çok az suları vardı ve üstelik ТаБегіуе gölüne, savaş meydanına vardıklarında suya kavuşup kavuşamayacaklarından emin değillerdi. Bu sebeple, Haçlı Ordusu içinde yer alan Raymond of Tripoli gibi “güvercin” kanattakiler, Taberiye'ye kadar gidip Selahaddin Eyyubi ile savaşmanın kendileri açısından korkunç bir felaket olacağını ileri sürmüşlerdi. 

Müslüman esirlere yaptığı işkencelerle meşhur olan, Müslüman kervanlarını basıp masum hacıları kılıçtan geçiren, dahası birkaç yıl önce Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye ordu yollamış olan Reynald of Chatillon ise bu fikre şiddetle karşı gelmiş ve “Tanrı'nın düşmanları” olarak tanımladığı Müslümanların bu büyük fırsat kullanılarak yok edilmeleri gerektiğini savunmuştu. 

Tapınak Şövalyeleri'nin oyuncağı haline gelmiş olan Kral Guy da Reynald ve onun gibi düşünen radikallere uymuş ve Ortadoğu ve insanlık tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak tarihteki yerini alacak olan çatışmaya doğru yola çıkmıştı. 


Haçlı Ordusu susuzluktan perişan bir vaziyette 'Taberiye gölünün yakınına ulaştığında korktukları durumla karşılaşmışlardı. 

Selahaddin Eyyubi'nin orduları gölün kıyısını tamamen çevirmiş, gölün etrafın- daki kuyuları ise kullanılmaz hale getirmişlerdi. Haçlılar, Müslüman ordusunu yararak göle ulaşmayı düşündülerse de, vazgeçmek mecburiyetinde kaldılar. 
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Haçlı Ordusu, Hıttin adlı tepenin eteklerinde kamp kurarak geceyi orada geçirmeye karar verdiler. 

O gece, mübarek Ramazan ayının 27. gecesiydi ve İslam inancında “bin aydan hayırlı” Kadir gecesiydi. Gece boyunca Eyyubi'nin askerleri Haçlı Ordusu'nun çevresini sessizce kuşatmışlardı. Şafakla birlikte saldırı da başladı. 

Doksan yıl önce Filistin topraklarına büyük bir zaferle girmiş olan Haçlı Ordusu aynı şekilde büyük bir bozguna uğradı. Yıl 1187 senesiydi. 1095 yılında Avrupa'dan yola çıkan ve 1099 yılında Kudüs'e ulaşarak buradan Hatay'a kadar uzanan bir coğrafya üzerinde görkemli bir Haçlı Krallığı kuran Avrupalı Hıristiyanlar (“Frank”lar), 
88 yıl sonra büyük bir bozguna uğramışlardı. 

Müslümanların bu zaferinin adı tarihe “Hıttin Zaferi” olarak geçmişti. Selahaddin Eyyubi, hiç kan dökmeden 2 Ekim 1187 günü komuta ettiği İslam ordusuyla birlikte Kudüse girdi. O gün, aynı zamanda, Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e mucizevi bir şekilde götürüldüğü Miraç gecesinin de yıldönümüydü. Kudüs'teki Hıristiyanların beklentisinin aksine, hiçbir Hıristiyan öldürülmedi. Franklar hariç, Doğu ve Grek Hıristiyanlarının şehre yerleşip ibadetlerine devam etmelerine izin verildi. 

Kudüs'te ilk iş olarak Kubbet-üs Sahra Camisi'nin üzerine oturtulmuş olan devasa haç yerinden indirildi ve 88 yıllık bir aradan sonra bu kutsal şehirde ilk defa ezan okundu. Kudüs, bu tarihten sonra sekiz asır daha, çokça Türk hâkimiyeti olmak üzere Müslümanların egemenliğinde kaldı. 


Haçlılar, Eyyubi'nin zaferinden sonra Hıttinden kurtulan şövalyeler önderliğinde 
önce Sur şehrinde toplandılar, sonra Akra kalesini ele geçirdiler, nihayetinde 1291 
yılında bütün Haçlılar genç Memluk (Memluk Türkleri) emiri El-Eşraf Halil tarafından denize döküldüler. Bu hadiseden sonra 1800'lerin başına kadar hiçbir Batılı güç Ortadoğu'ya girmeye cesaret edemedi. Napoleon'un 1800'lerin başlarındaki seferi ise başarısız oldu. 

“Denize dökülme” hadisesinden, yani 1291'den tam altı asır sonra bu kez bir başkadinin mensupları, Filistine dışarıdan girip orada bir devlet kurmaya yönlendiri!- diler. Protestan/Püriten — Evanjelist Hıristiyan İngiltere'nin kanatları altında Siyonizmin Neo-Haçlı Seferi “İsa'nın katilleri”ne Filistin'in kapılarını aralıyordu. Filistin, 
19 asır önce Yahudilerin vatanıydı; MS 70'te Romalı Titus tarafından bu “kutsal” 
diyardan sürülerek diasporaya dağılmışlardı. Üstelik İkinci Süleyman Tapınağı da Romalılar tarafından yıkılmıştı. 

1917 yılında Majestelerinin Hükümeti meşhur Balfour Deklarasyonu ile 
“Filistinde bir Yahudi Vatanı” projesi uygulamaya konulmuş, Hitler ile Yahudi ırkından olan Yahudi dinine mensup Museviler Filistine göçe zorlanmışlardı. 1 Ocak 
1948 günü Filistinde 600 bin Yahudi ve bunun iki katı kadar Arap yaşarken, I Ocak 


-43- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


1950'de Arapların sayısı 150 bine düşmüştü. İsrail Devleti 1 Mayıs 1948'de ilan edildi. Bu tarihten beri İsrail'in beka ve su meselesi var olup, Araplar da yeni bir Selahaddin Eyyubi bekliyor. 

Günümüzde dinci İsraillilerin Yahudi Devleti'ni “Üçüncü Tapınak” olarak yorumladıklarını ve kutsiyet atfettiklerini göz önüne alarak iki hususun Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini belirtmeliyiz. 


a) Su politikası, b) Kürt politikası. 


İsrail'in bu iki husustaki politikaları Türkiye'nin milli güvenlik politikalarıyla taban tabana zıttır. İsrail'in Hıttin korkusu vardır. 

İsrail'in Hıttin korkusunun kaynağı genelde dünya Müslümanları, özelde ise Türkler, yani Cumhuriyet Türkiye'sidir. 


Özellikle 1978'den itibaren dünyaya dayatılan Küreselleşme — Neoliberal Yeni Dünya Düzeni ve hassaten Soğuk Savaş'ın bitiminin ardından açıkça yürütülen “Batı, İslam'a karşı” senaryolarının arkasında, İsrail Devleti'nin diasporanın Batı kanadındaki uzantıları vardır. 

Yahudi devleti İsrail, Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Israel Shahak'ın ifadesiyle “anti-İslami bir Haçlı Seferi'nin liderliğini yapmaya” finansal ve medya gücünü kullanarak soyunmakta veya İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin analisti Nahum Barnea'ya göre “İslami düşmana karşı girişilecek olan savaşta Batı'nın öncülüğünü yapma hedefinde” ilerlemektedir.” Bu politikaların sonucu “Armageddon Savaşı” olup, Haçlı zihniyetinin en radikalleri Evanjelist Hıristiyanlar / Siyonist Hıristiyanlar “İsa aşkına” Ortadoğu'yu ve dünyayı ateşe atmak üzeredir. Böyle bir savaşın kurbanı sadece Müslümanlar olmayıp “144 bin İsa'ya iman etmiş Yahudi” hariç bütün Yahudilerdir.* 

Bilimsel araştırmalar, “bakire avı” için Bereketli Hilal topraklarına gelen Avrupalı cihatçıların ve “Suriye Baharı”nın gerçek sebebi üzerine yeni ve farklı fikirler ve düşünceler ileri sürüyor. Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık, bölgeyi yaşanmaz hale getirebilir. Medeniyetlere beşiklik eden ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunan bereketli hilal, küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu yakın bir gelecekte yerini çorak topraklara bırakacak gibi. Suriye ve İsrail'deki yeraltı suları derinlik düzeyi, 60-70 metrelerden, önce 100-200 metreye, 2010 yılında ise 
700 metreye kadar indi.” 


40. Israel Shahak, “Downturn in Robin's Popularity Has Several Causes”, Washington Report on Middle East 
Affairs, Mart 1995 

41. Ramazan Kurtoğlu, “Evanjelizm - Tanrıyı Kıyamete Zorlamak”, İstanbul, 2016 

42. J. Wendle, “Syrias Climate Refugees” Scientific American, Mart 2016 
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Bu arada bir hususu belirtelim. İsrail'in yani Yahudi devletinin temel politikalarının üç ayağı mevcuttur: 


* “Holy lands” : Kutsal topraklar 
• “Watery lands” : Sulu topraklar 
• “Oily lands” : Petrollü topraklar 


İlginçtir “vaat edilmiş topraklar” yukarıdaki üç kıstası da bünyesinde barındırmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için MÖ 586'dan itibaren ve özellikle Babil Tevratı'na / Ezranın Tevratı'na dayanan “Kurtarıcı Mesih / Mehdi” inancı ve beklentisi Thedor Herzl başkanlığında 1876'da İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlenen Siyonist Kongresi'nde siyasi mehdi / mesihciliğe dönüştürülmüştür. 


Bereketli Hilali de içine alan Doğu Akdeniz ülkeleri son yıllarda en şiddetli kuraklığı yaşıyor. Türkiye ve Irak bu kuraklığı daha kolay atlatırken İsrail ve Suriye ve özellikle toprakları ile geçinemez duruma düşen bir milyon altı yüz binden fazla Suriyeli çiftçi 2013 yılından itibaren kuraklığın getirdiği susuzluk sebebiyle şehirlere göçe yönelerek hayatlarını kentlerde sürdürmeye çalışmaktadır. Suriye'deki iç savaş da işin cabası. Bir görüşe göre Suriye'deki iç savaşı tetikleyen, bir anlamda ateşe benzin döken sebeplerden en önemlilerinden biri kuraklığa bağlı işsizliğin, umutsuzlugun, haberleşme/ajitasyona yönelik algı operasyonlarının etkisiyle yığınsal göçler ve umutsuzluk. 

Yukarıdaki değerlendirme ve analizler Amerikan Bilimler Akademisi'nin yayın organı Proceedings of National Academy of Sciences'de (PNAS) de yer alıyor.” 


Bir diğer çalışma ise Bereketli Hilal'in bir tarım alanı olarak, içinde bulunduğumuz asırda bütünüyle ortadan kalkacağını öngörmektedir." 

Kısacası küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık ve susuzluk milyonlarca insanı olumsuz etkileyecek olup bu ise siyasi ve toplumsal istikrarsızlığı artıracaktır. Bereketli Hilal'deki kuraklığa bağlı istikrarsızlık doğrudan doğruya Türkiye'ye yansıyacaktır. Her şey bir tarafa Asi, Dicle ve Fırat suları “vaat edilmiş topraklar” içerisinde yer almaktadır. Dahası bunlar, bölgenin en verimli su kaynaklarıdır. 


43. C. Kelley ve arkadaşları, “Climate Change in Fertile Crescent and Implication of Recent Syrian Drought” / Bereketli Hilalde İklim Değişimi ve Yakın Dönemin Suriye Krizi Üzerine Etkileri / Proceedings of National Academy of Sciences, ABD, Mart 2016, Cilt 112, s. 3241-3246, 2008 

44. А. Kitoh ve ark. “First Super — High – Resolution Projections. That the Ancient “Fertile Crescent Will Disappear in this Century” (İlk Çok-Yüksek Çözümlemeli Öngörüler, Antik “Bereketli Hilalin Bu Yüzyılda Ortadan 
Kalkacağı Yolunda) Hyrological Research Letter, Cilt 2 , s. 1-4, 2008 
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Zaten Bereketli Hilale yönelik olan siyasal mesihçilik temelli Batı- ABD destekli İsrailin Teo-siyaset politikaları artık sır değil. 
İsrail ve Batı'nın bölge ülkeleri üzerindeki Teo-siyaset politikaları; 


• Birinci Dünya Harbi sonrasında İngiltere'nin çizmiş olduğu cetvel sınırları, 

• Bölge ülkelerindeki diktatör rejimler ve bu rejimlerin geniş yığınları iktisadi nimetlerden uzak tutan, en hafifi ile minimize edilmiş ekonomik nemalanmalar, eğitim seviyesinin düşüklüğü, 

» Bölge halkının daha ziyade Selefi-Eşari Sünni İslam anlayışına yatkınlığı, 


başlığı altında toplayabileceğimiz objektif şartlar, İsrail-ABD ve Batı Avrupa'nın işini kolaylaştırmaktadır. Dahası El Kaide, Taliban, IŞİD/DEAŞ gibi “İslami” terör örgütlerine kaynaklık etmektedir. 

Analizlerimizi yaparken, özellikle yukarıdaki üç unsura küresel iklim değişikliğinin Bereketli Hilal'de sebep olduğu kuraklığa bağlı ekonomik sıkıntıları yani su meselesini dördüncü faktör olarak eklememiz gerekmektedir. “Su meselesi”nin, yukarıda sıraladığımız ilk üç unsurun yanında -algı yönetimi operasyonlarını da dikkate alarak- doğrudan doğruya Türkiye'ye yönelik olarak kullanıldığını ve daha yoğun olarak kullanılacağını belirtelim. 

Siyonist Yahudilerin, Evanjelist Hıristiyanların, Şii İslam ve bir kısım Selefi-Eşari temelli Sünni İslam tarikat ve cemaatlerinin içinde bulunduğumuz dönemde bölgede gerçekleşeceğini iddia ettikleri Armageddon savaşı. 

Armageddon savaşı, mesihi su savaşıdır. 


Böyle bir savaşın ana hedefi Türkiyedir. 


Başta bölge ülkeleri olmak üzere, dünya çapında su ve gıdaya bağlı olarak devasa kitlelerden oluşan ekonomik göç dalgalarının 2050'den itibaren daha çok hızlanacağını söylemek kehanet sayılmamalı. 

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, 2050 yılında son bin yılda üretilen- den fazla gıda üretilmesi gerektiğini belirterek, iklim değişikliğinin Türkiye'yi de tehdit ettiğine dikkat çekti.” “Yapısal Sorunlar Perspektifinden Verimlilik ve Gıda Enflasyonu Konferansı”nın açılışında bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, iklim değişikliğinin belli ülkelerin ve bölgelerin meselesi olmaktan çıktığını, dünyayı tehdit ettiğini söyledi. 

AB tahminlerine göre 2080 yılına kadar gerçekleşecek 2,5 derecelik bir sıcaklık artışının 50 milyon insanı açlık riskiyle karşı karşıya bırakacağını, geçimini topraktan 


45. Vatan, 29 Eylül 2016 
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sağlayan dünya nüfusunun yüzde 20'sinin de iklim değişikliğinden ekonomik olarak ciddi şekilde etkileneceğini belirten Başaran-Symes şöyle devam etti: “Gıda ve Tarım Örgütü”ne göre Türkiye açlığa son verme hedefine ulaşan 79 gelişmekte olan ülkeden biri. Bununla birlikte Türkiye iklim değişikliği tehdidinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında. Dünya Bankası'nın bu yıl yayınladığı rapor 2050 yılında Türkiye'nin de içinde olduğu geniş bir bölgede iklim değişikliği sonucu yaşanacak su sıkıntısına dikkat çekiyor. Rapora göre bu durum GSYH'nin yüzde 6'sına varan ekonomik kayıplara sebep olabilecek. Gıda fiyatlarındaki artış da yüzde 84е varabilecek. Neticede, gıda güvenliği ve güvenilirliği konusuna iklim değişikliği penceresinden bakmamız kaçınılmaz” 

Türkiye'nin nüfusunun 2050'lerde 95 milyona yaklaşmasının beklendiğini hatırlatan TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, Türk tarımının düşük seyreden verimliliğinin Türkiye'nin uzun vadede kendine yeter bir ülke olma niteliğini ciddi riske soktuğunu belirterek şöyle devam etti: “Araştırma sonuçlarına göre 2014 yılında Fransa'nın tarımsal verimliliği yaklaşık 95 bin dolar, İtalya'nınki 52 bin dolar degerinde. Türkiye ise yaklaşık 9 bin dolar ile EUROMED ülkeleri arasında en düşük tarımsal verimliliğe sahip ülkelerden biri.” 

Konferansta bir konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in şu sözleri gıda güvenliği açısından dünyanın nasıl bir felakete sürüklendiğini göstermesi bakımından oldukça manidar: “Dünyada saniyede 5 futbol sahası büyüklüğündeki arazinin tarımdan çıkması çok büyük bir tehlikeyi bize gösteriyor. 
Önümüzde çok ciddi tehlikeler var” 

Yeri gelmişken Türk tarımının ve gıda enflasyonunun belli başlı sebeplerini zikretmekle yetinelim. 


* 24 Ocak 1980 kararlarından itibaren Türk ekonomisinin sanayileşme ve tarımsal kalkınmadan uzaklaştırılarak ticarete yönlendirilmesi. 

* Artan üretim maliyeti. Yani Türk çiftçisinin gübre, tohum, mazot, yem gibi temel tarımsal girdilerde Yunan çiftçisi kadar bile destek görmemesi. Yanlış tarımsal destek politikaları. Tarımsal girdilerde ithalata bağımlılık. 

• Tarımsal arazilerin aşırı bölünmesi. Miras hukukunun bunu adeta teşvik etmesi. Bunu önlemeye yönelik olma iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker döneminde çıkarılan kanunun toprak-miras meselesini iyice içinden çıkılmaz hale getirmesi bir yana, özellikle Çukurova, Akdeniz, Ege sahillerindeki verimli arazilerin etnik bir grubun ve/veya arkada yabancı sermayenin olduğu satınalmalara çanak tutması. 


Tarımda hastalıklarla mücadelede ABD ve Avrupada kullanılmasına son verilmiş kimyasalların Türkiye'de kullanılmasına izin verilmesi ve/veya kullanılmaya devam edilmesi. Biyolojik mücadelenin ihmal edilmesi. 
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• Tarım-Gıda-Su planlamasının olmaması, milli bir tohum politikasının es geçilmesi ve Türk tarım arazilerinin GDO'lu tohumlara açılması. Hem de Batı organik tarıma yönelmişken. Bunun da en büyük sorumlusu uzun dönem bu bakanlığın koltuğunda oturan Mehdi Eker'dir. 

• Fındık üretiminde dünya birincisi olan Türkiye, iş, fiyatının belirlenmesine gelince adeta sıfır söz sahibidir. Karadeniz'deki çeyrek asırlık, yarım yüzyıllık yerli fındık işleyen fabrikaları “yabancıya babalar gibi satarım” aymazlığı ile bir İtalyan şirkete kaptırmış, fındık üreticisini perişan etmiştir. Sadece fındıkta değil, tarımın her alanında durum böyledir. Kısaca Türk tarımı ne içeride ne dışarıda o neoliberal kafanın piyasa gerçeğinden uzaktır. 

• Tarımda, ürün zincirlerinde eksik ve aksak teşkilatlanma söz konusudur. Tarladaki üretici kazanamamakta, raflardaki/tezgâhtakileri satın alan nihai tüketici ise kazıklanmaktadır. Peki kim kazanıyor ? Özellikle büyük şehirlerdeki toptancı haller ya mafyavari bir yapılanmanın ya da İstanbul'da olduğu gibi bazı etnik unsurların kontrolü ve tekeli altındadır. Hızla “toptancı hal” kanunu ve yapısı değiştirilmeli, devletin başını çektiği kooperatif kuruluşları devreye sokulmalıdır. 
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Son dönemde başta Almanya olmak üzere, Batı'da öldürmeli-savaşlı bilgisayar oyunları ile “eğlenen” maceraperest gençlerin bununla yetinmeyip gerçek savaş ve terörü yaşamak ve yaşatmak için IŞİD ve PKK'ya katılanlar olduğu yönünde “dedikodular” kulaktan kulağa dolaşmaktadır. 

“Bereketli Hilal'de İklim Değişikliği” maksatlı yapılan modellemeler, Doğu Akdeniz bölgesi ülkelerinde, yakın gelecekte, kuraklığın ve su sıkıntısının daha sıklıkla ve daha sıkıntılı biçimlerde ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir. 

Bu analizlerde kullanılan iklim verilerinin ve sera gazı salınımlarına ait serilerin oluşturulmasında kullanılan beş bölge istasyonundan üçü Türkiye'dedir: Siirt, Sivas, Erzurum illerimizde. 

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye sınırları içinde kalan bölgelerdeki -özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki- olumsuz ekonomik şartlara bağlı göçleri ülkemiz kaldırabilir. Ancak Türkiye'nin güney ve güneydoğusunda yer alan ülkelerden Türkiye'ye yönelik mülteci akını ülkemizin milli güvenliğini tehdit edici boyutlara ulaşabilir. 

Nitekim Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yönelik mülteci akını ve buna karşı Türkiye'nin uygulamaya koyduğu politikalar -nihayetinde başbakan yardımcısı (2014-2017) Numan Kurtulmuş'un da ifade ettiği gibi- baştan sona yanlışlarla doludur. Çünkü her mülteci akını yaşadığı topraklardaki krizi göç ettiği yeni ülkeye taşımakta, geldiği ülkeyi istikrarsızlaştırmaktadır. İsrail bile 1990'lardan itibaren SSCB'den gelen Yahudi mülteciler sebebiyle çok ciddi sıkıntılar çekmiştir. Keza Batı Almanya, Doğu Almanya'yı hâlâ yeterince hazmedememiştir. Ancak başta “Bereketli Hilal” bölgesi olmak üzere Türkiye'mizin içinde bulunduğu coğrafya mesihin su olarak kendini göstereceği krizlere ve su bağlamında Armageddon savaşına gebedir. 

Yakındoğu ve Kuzey Afrika sonu gelmeyen çatışmalar, terör saldırıları, savaşlar ve Arap Baharı nedeniyle en fazla göç veren Türkiye'nin hinderlandındaki ülkeleri barındırmaktadır. İklim uzmanlarına göre Yakındoğu ve Kuzey Afrika 2050'li yıllardan itibaren aşırı sıcaklar sebebiyle yaşanmaz hale gelecektir. 

Yakındoğu ve Kuzey Afrika'da 500 milyondan daha fazla insan yaşıyor. Akdeniz'in doğusundaki kuraklık son 900 yılın en şiddetlisidir. Bu bölgelerdeki aşırı sıcak günlerin sayısı 1970 yılından bu tarafa ikiye katlanmış durumdadır. 
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Pek çok konunun uzmanına göre iklimdeki bu radikal değişim bu bölgelerdeki etnik-dini çatışmaları ve savaşları tetiklemekte, katalizör rolü oynamaktadır. 

Jos Lelieveld, Mainz'deki Max-Planck Kimya Enstitüsü adına yaptığı Yakındoğu ve Kuzey Afrika'daki sıcaklıkları analiz eden çalışmasında, 1986-2005 yılları arasındaki 
26 iklim modeliyle elde edilen verileri kullanarak, 2046-2065 ve 2081-2100 yılları 
arasındaki iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarını hesapladı. Bu çalışmaya göre dünyadaki ortalama sıcaklık sadece iki derece bile artacak olursa, Yakındoğu'daki 
yaz sıcaklıkları iki misli artacak. 2050'li yıllardan itibaren geceleri hava sıcaklığı 30 
derecenin altına düşmeyecek, öğle saatlerinde ise 50 derece ve üzerine çıkabilecek. 
Yakındoğu ve Kuzey Afrika'daki uzun süreli sıcaklık dalgaları ve kum fırtınaları birçok bölgeyi yaşanmaz hale getirecek. Bu ise yeni göç dalgalarına sebep olacak. 

Sözünü ettiğimiz bölgelerde, 1986-2005 yılları arasında ortalama olarak 16 gün çok sıcak geçmişti. Aşırı sıcak günlerin sayısının 2050'li yıllarda 80 güne, 2100 yılında ise 116 güne çıkacağı tahmin ediliyor. Üstelik bu hesaplamalar, sera gazı emisyonunun 2040 yılından sonra düşeceği durumlara rağmen değişmiyor. 

İsrail ile Suriye arasındaki barış görüşmeleri Türkiye'nin katılımıyla 2008 yılında sürmekteydi. Bu görüşmeler İsrail'in su güvenliğini doğrudan gündeme getiriyordu. 
Sonrasında Arap Baharı; Mısır'da tam manasıyla bir amalgam yapı oluşturan Müslüman Kardeşler'in iktidara gelmesi; arkasından askeri darbe ve kısmi iç savaş derken Suriye'de patlak veren iç savaş ve üç milyondan fazla mültecinin Türk topraklarına geçmesi; IŞİD ve PKK'ya Batı'nın verdiği vekâletle Türkiye'ye terörist saldırılar; Türk Ordusu'nun Ağustos 2016'da bölgeye kısmi müdahalesi... 

Ortadoğu, Yakındoğu, Kuzey Afrika, Bereketli Hilal ve Tanrı İmparatorluğu'nun son seferinde fethedilecek EDOM (Anadolu Türk toprakları) ülkesinde olan, sesli silahlarla saldırılar (terör ve savaşlar) ile sessiz silahlarla saldırılar (para ve kur oyunları), algı manipülasyonları, antidepresanlar, bilinçaltı operasyonları, elektromanyetik operasyonlar ve siber saldırılar... Hepsi Apokalips atlıların nal seslerin- den başka bir şey olmayıp, giderek Türk milletinin, vatanının üzerine daha. hızlı geliyorlar. 

Ortadoğu'daki su meselesi açısından bakıldığında Golan tepelerinin en önemli özelliği bölgenin Suriye, Lübnan ve Ürdün'ün yüksekliklerinden kaynaklanan nehirlere sahip olmasıdır. Bu nehirler ve Golan tepeleri İsrail'in su ihtiyacını karşıladığı Galile gölüne kadar uzanmaktadır. İsrail senelik su tüketiminin yüzde 15'ini bu bölgeden karşılamaktadır. Bölgedeki su sıkıntısı sebebiyle İsrail'in Golandan kayıtsız şartsız çekilmesinin beklenmesi çok gerçekçi olmayacaktır. Çünkü Golan'dan çekilmenin jeopolitik ve hidropolitik kısıtları bulunmaktadır.” 


46. http://link.springer.com/article/10.1007/s.10584-016-1665-6 
47. Dursun Yıldız, Su Politikası Uzmanı, “İsrail'in Su Güvenliği”, Cumhuriyet Strateji, 28 Temmuz 2008 


-50- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Bi yo-Politik Savaşlar 


1967 savaşı sonrasında Golan tepelerini ve Yukarı Ürdün nehri ile Banyas kolunu 
kontrolünü alan İsrail önemli bir su kaynağına da sahip olmuştur. 


İsrail bu arada 1978 yılından 2000 yılına kadar Lübnan'ın güney bölgesini işgal etmiş ve 22 yıl boyunca bu ülkeye ait Litani nehrinden su çekmiştir. Aynı şekilde Golan sayesinde Yarmuk ve Banyas nehirleri ile Galile gölünü kontrol altında bulunduran İsrail sadece askeri açıdan değil, su güvenliği açısından da Golan tepelerini terk etmeden belli güvenceler elde etmeye çalışacaktır. 

Galile (Kinneret) gölünün kontrolü İsrail için çok büyük önem taşımaktadır. 
Zira bu göl İsrail'in tek büyük yüzeysel su rezervuarıdır. Bu gölün hidropolitik önemini kavramak için öncelikle gölün kaderinin Aralık ve Mayıs ayları arasında Golan drenaj alanından gelen akışa bağlı olduğunun bilinmesi gerekir. Bu gölü besleyen nehirlerin drenaj alanının büyük bir bölümü Golan tepelerinde yer alır. Bu sebeple Golan tepelerini kontrol eden bu gölün kaderini de kontrol ediyor demektir. Bu bölgenin hidropolitiğinin en belirleyici unsuru Golan tepelerinin hâkimiyeti olarak ortaya çıkmaktadır." 

Bölgede 1967 yılında yaşanan ve adına 6 Gün Savaşları denilen savaşın en önemli faktörlerinden biri su ile alakalı anlaşmazlıkların yoğunlaşmasıdır. İsrail'in bu savaşı kazanması Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerinin su ile alakalı geniş açılımlı projelerini akamete uğratmıştır. 

İsrail'in su yönetimi kurumu Mekerot'un bir dokümanında “İsrail'in Suriye ile makul anlaşmaya varamaması durumunda kesinlikle Golan tepelerinden çekilmemesi” önerilmektedir. Ancak söz konusu makul anlaşmanın detayları nedir ? 
Hele hele “Hıttin Sendromu” olan bir ülke su için neler yapmaz? 

Yahudi asıllı Hollywood'un meşhur film yönetmenlerinden Stanley Kubrick'in komedi türündeki ünlü filmi Dr. Strangelove (Dr. Garipaşk) adlı yapımında oldukça ilginç bir sahne vardır. 

Kuralları hiçe sayıp Sovyetler Birliği'ne karşı nükleer saldırı emri veren Amerikalı General Jack D. Ripper, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin endişeden başı dönmüş haldeki bölük komutanı Lionel Mandrakee paranoyak dünya görüşünü anlatır ve niçin sadece “damıtılmış su ya da yağmur suyu ve saf hububat alkolü” içtiğini açıklar. 

İnsanlık artık kolayca analiz edemediğimiz tehlikelerle karşı karşıya. Reel hedefler, gelecek planlarına karşı tedbirleri almak için somut veriler, bilimsel sonuçlar dahi komedi konusu haline getiriliyor. Artık bilim şüphesinin kendisi popüler bir kültür haline gelmiş durumda. Nitekim Mary Shelley'nin Frankenstein'ı yazmasın- 


48. Dursun Yıldız, a.g.m. 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


dan iki yüz yıl sonra yeryüzünde “Franken-Gıda” adı verilen ve insanlığı yaşarken öldüren, hastalıklar üreten gıdalar konuşuluyor. 

Stanley Kubrick'in komedisinde de her şeyi hiçe sayan ABD'li bir general “su sohbeti” ile, sudan sebeplerden Sovyetler Birliği'ne karşı nükleer saldırı emrini veriyor... Tıpkı 1967'deki 6 Gün Savaşlarında İsrailli yöneticilerin Kahire ve Şama atılmak üzere savaş uçaklarına atom bombalarını yüklediği gibi. 

“Su” meselesinin şakası bile nükleer, biyolojik, kimyasal savaş çıkarabilir. Dünyadaki, özellikle Batı'daki elit dominant ya doğrudan ya da Evanjelist Hıristiyan/ Siyonist Hıristiyan inançlarından dolayı siyonist idealleri, politikaları, İsrail'in yıkıcı uygulamalarını gözü kapalı destekliyor. 

Elit dominant çerçeve dışında kalan diğer seçkinler ise sinmiş/sindiril- miş durumda. Yeryüzünde yüzde 99'u oluşturan bütün dünya halkı ise giderek “hiksoslaştırılmak”tadır. Sosyal güvenlik, hürriyet, adalet ve eşitlik, insan hakları bağlamında, yeterli aile geliri kapsamında insanlık giderek daha alt limitlerde yaşamaya zorlanmaktadır. 

Devletler, kamu kuruluşları, küçük-orta ölçekli şirketlerden sonra tüketim çılgınlığına bulanmış insanlar borç batağına saplanmış, finans endüstrisinin “sunakta kurban edilecek kızıl renkli düveleri”ne dönüştürülmektedir. 


Başta BM ve AB olmak üzere tertip kurumu/heyeti enflasyonu yaşayan çevre, küresel iklim değişikliği, gıda ve sağlık meseleleri konferansları, anlaşmalar ve kanunlar yürürlüğe konulmasını sağlamakta ancak yaptırımları es geçilmektedir. Varsa yoksa neoliberalizmin “Market Maker” ve “Money Maker”larına ve onların piranhaları “babolar”a yolları sonuna kadar açan, dünya ve bütün kaynakları ulusüstü şirketlerin emrine, eline veren siyasi, hukuki, teknolojik neoliberalizm diktatörlüğü, ulusüstü şirket sosyalizmi: talan et, bitir, kazan-kazan, dünyayı ve insanı öldür. 

Gelecek 30 yılda görecek ve yaşayacaklarımız, gördüklerimize ve yaşadıklarımızarahmet okutacak cinsten olacak... : 

BM, WHO, IMF, WB, WTO gibi sözüm ona “milletlerarası” kuruluş verilerine göre; 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar olacak. Bunun 2,5 milyarı işsiz ve 2 milyarı tamamen vasıfsız insanlardan oluşacak. Altmış yaş üstü 1,5 milyar emekli ve 2 
milyar bakıma muhtaç yaşlı insan ile 400 milyon “yüzer-gezer” göçmen olacak. Yani 
1978 Washington Mutabakatı ile insanlığın sürdürülebilir hayat piramidine takla 
attırılmış durumda. OECD’ye göre 2050 yılı kâbusun kaosa dönüştüğü yıl. 

Aldus Huxley'in kuluçka makinelerinde üretilmiş hedonistik toplumunu anlattığı romanı, 1978 Washington Mutabakatı ile başlayan 30 yıllık neoliberalizmin eseridir. Nitekim John Gray ve Frank Schörmaher eserlerinde neoliberalizmin nasıl “egomanyak” bir insanlık ve eşitsizlik yarattığını anlatmaktadırlar. 
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Hasılı neoliberalizm... Shakespeare'in Fırtma'sındaki Miranda'nın konuşması- nın bir yerinde söylediği “O brave new world” (şu cesur yeni dünya) ile gelinen, insanlığın getirildiği nokta. Hamlet oyununda Hamlet'in elinde tuttuğu kuru kafaya 


yı с 


bakarak söylediği “to be or not to be” (olmak veya olmamak). 


Gerçeğin ta kendisi böyleyken... Nikâhlı karı-koca arasındaki meşru-kutsal cinsel beraberliği bile nakit-faiz-türev ürünler konusu haline getiren, “yağmuru bile” din, ırk, dil, renk ayırımı gözetmeksizin metalaştıran “Eke” ve tetikçileri “babo”lar daha fazla finansallaştırmaya giden yollar açmakta olup Money-keştayn'lar, satın aldıkları politikacılar, hâkimler, akademisyenler ve “bilimsel yalanlar”la insanlığı mankurtlaştırmaya devam ediyorlar... 

Pek çoğu ABD vatandaşı, esasen BatılıYahudi- Hıristiyan Kevin Kelly, bilgisayarcı Prof. Marti Hearst, genellikle isabetsiz seçimleri ile ünlü Nobel ödüllü bilim kurgu yazarı Arthur Clarke, Google'ın bilgisayar bilimleri uzmanı ve fütürist Ray Kurzweil (babasını sanal olarak diriltme peşinde), Robert Hanson adlı fizikçi ve ütopyacı, entelektüel ve mükemmel kapitalizm sevdalısı Prof. Michio Kaku ve isimlerini buraya yazmaya değer bulmadığımız 300 kadar küresel merkezi sermayenin beslemesi, insanlığın ve dünyanın içinde bulunduğu trajik gerçekleri görmezden gelerek, gerçek manasını kaybetmiş “inovasyon” kelimesinin arkasına sığınarak çılgınca protopya derdine düşmüşlerdir. Hasılı Yüce Kuran'ın işaret ettiği “Tanrıcılık” oyununa soyunmuşlardır. 
Ölümsüzlük dahil topyekün insanlığa, sadece ölerek kavuşabilecekleri, huzur bulabilecekleri ebedi cennete giden “acil çıkış” ya da “son çıkış”ı işaret etmektedirler. 

Prof. Y.N. Harari'nin ifadesiyle “tarihte ilk kez sadece zengin olanlar ölmek zorunda kalmayacaklar” 

İnsanlığın çoğunluğu, elbette öncelik Müslümanlarda olmak üzere, “belirsizlik”, “anidenlik”, “karmaşıklık”, “kaotikleştirme” ve “kurcalama” nihayet “manipülasyonlarla” itaatkâr kitlelere dönüştürme operasyonlarına tabi tutulmaktadır. John Perkins Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları'nda şöyle der: “Dünya üzerindeki hiçbir ülke, neoliberalizmin — serbest piyasa kapitalizminin uyduruk özelliklerine ve küreselleşmenin güçlü cazibesine karşı koyamamıştır. Çok azı Dünya Bankası'nın (WB), Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) “yapısal dönüşüm” ve “şartlarından”, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) arabuluculuğundan kaçmayı başarabilmiştir. Finansal elitin denetimindeki bu milletlerarası kuruluşlar ekonomik küreselleşmenin ne manaya geldiğini, kuralların neler olduğunu, kimin mükafatlandırılıp, kimin cezalandırılacağını belirlemektedirler.” 

OECD'de şef ekonomist olan Catherine Mann, acı gerçeği 3 Haziran 2016'da bir TV programında özetle şöyle haykırıyor: 
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• Küresel ekonomi düşük büyüme tuzağına düşmüş durumda. 

• Ferdi gelir düzeyinin düşmesine paralel küresel talep daralıyor. 

• Reel sektör, yatırımlarından kâr etmiyor. Bu sebeple kredi talepleri ve yatırımları yok. 

• Büyümenin yüzde 3'te kalması çok tehlikeli olup gençlere iş bulmayı imkânsızlaştırır. 

• Emekli maaşları ödenemez. 

• Reel sektör üretimi düştükçe bu kapandan kurtulamayız. 

• Yüksek faiz, borsa değerlerindeki düşüş, döviz kurlarındaki oynaklık, şok gelişmelere sebep olarak finansal piyasaları altüst edecek. 

• Dünyanın 2. büyük ekonomisi Çin geriliyor. İhracatlarını artırmak için Yuan'ı devalüe ettiler. On yıl sonra Çin'in masrafları 8,5 kat artacak ve imalat maliyetleri yükselerek ABD'ye yakınlaşacak. Ekonomi yüzde 9 geriledi. Brezilya başta olmak üzere çok sayıda ülkede resesyon yaşanıyor. 

• Yakın siyasi riskler ise İngiltere'nin AB'den ayrılma ihtimali (nitekim halk oylaması bu yönde çıktı. [у.п.]) ve Ortadoğu'da yaşananlar.” 


Dikkat edilirse ekonomiden siyasete, siyasetten küresel iklim değişikliğine, hasılı yerküredeki her neviden olumsuzluk gelip Ortadoğu'ya, Türkiye'nin kapısına dayanıyor. 2016 yılı içinde, McKinsey Küresel Enstitüsü'nün yaptığı bir çalışma sonucuna göre, “hiçbir ülkenin ekonomik büyümeyi canlandırmak için gerekli şartlara 


sahip olmadığı” yönünde neticeler çıkıyor. Mayıs 2016'da BM İklim Değişikliği Toplantısı yine vaatlerden öteye geçemedi. Bunun gibi, 


• 2015 Paris İklim Değişikliği toplantısı 

* 1999 Kyoto Protokolü 

* G7, G20 toplantıları 

* Her sene Davos'ta düzenlenen “Dünya Ekonomi Forumu” 

• Monterey'de düzenlenen “Kalkınmanın Finansmanı Milletlerarası Konferansı” 

* 2002 Johannesburg “Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı” 

* 2000 yılında BM'nin New York'ta gerçekleştirilen “1000 Yıl Zirvesi” 

• 1992 Rio de Janeiro BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'nın “Agenda 21” / Plan 
21 kararları. 


Bunlar ve benzerlerinde sözüm ona durum tespitleri yapılır, asla tutulmayacak sözler verilir... Bu neviden toplantı sonuçları artık mitolojideki “Sisifos Efsanesi”nde 


49. Euronews TV — Business, 3 Haziran 2016 
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olduğu gibi insanlığa eziyet çektirmeye, geniş kitleleri alaya almaya dönüşmüştür. 
Ancak derinden derine sanal dünyada, neoliberal küreselleşmenin tam tersi bir küreselleşmenin çığ gibi büyüdüğünü de belirtmeden geçemeyeceğim. 

Din ve ırk farkı gözetmeksizin milyarlarca fakir insan küresel boyutta eşzamanlı olarak haberleşmekte, iletişime geçmektedir. İnternet denen sanal dünyanın belki de en iyi yönü budur. Tarihte yerini almış halk ayaklanmaları ve iç savaşlar, söz konusu ülkenin sınırları içinde yer alarak başlamış ve bitmişti. 

Küresel elitlerin beslemelerinden olan, güya “fütürist” Michio Kaku'nun kendi ifadesiyle, “geçmiş zamanlarda uzun mesafeli iletişim, pencereden bağırmaktan ibaretti. Yüksek hızlı seyahat denince akla çamura saplanan atlar geliyordu” Günümüzde, sadece Facebook'u kullanan insan sayısı 1,5 milyar. Amazon nehrinin yerlilerin- den Himalaya dağlarının vadilerindeki köylülere kadar insanlar dünyayı internetten “okuyabiliyorlar” 

Bu “internet iletişimi” şimdiden “internet enerjisi”ne dönüşmüş durumda. 

“İnternet enerjisi” ile milyarlarca insan eşzamanlı olarak ayağa kalktığında, algı operasyonlarının ilk “Pavlov'un Köpekleri” olan hipnopedi, öjenikleşmiş zavallıları ne yapacaklar acaba? 

Bunca algı operasyonlarına rağmen, George Orwell'in 1984 romanındaki Big Brother, Küresel Big Brother'lara dönüşerek 7 milyar fakir insanı mahreminde bile gözetlerken mahalliden giderek küresele dönüşen bir organik hareket eşzamanlı olarak ayağa kalkmak üzere. Küresel merkezi finansı kontrol eden elit çerçeve kendi icatları olan internet enerjisinin birleştiriciliğini asla hesaplayamayacaklardır. 


Beklenmedik bir anda, beklenmedik bir kıvılcım ve küresel oligarşiyi er ya da geç yıkacak bir küresel hareket. 
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e Şiddetli, küresel boyutta salgın hastalık 

• Küresel iklim değişikliğinin daha da hızlanması 

• Avro bölgesinin / AB'nin çökmesi 

• Çin'in demokratikleşmesi уа da çökmesi 

* İran'ın reform sürecine girmesi 

• Nükleer savaş ya da kitle imha silahları denen biyolojik-kimyasal silahların kullanıldığı bir saldırı 

• Siber saldırı ve siber savaş uyduları 

• (Diğer ya da] Küresel para/kur savaşları” 


Yukarıda sıraladığımız sekiz münferit kuğunun yedisi “Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dünyalar” raporundan alınma olup sekizincisi olan “diğer” tarafımız- dan tanımlanmıştır. ABD'de 17 istihbarat teşkilatının çatısında yer alan “Küresel İstihbarat Konseyi”nin Milli İstihbarat Direktörlüğü ofisi tarafından yürütülen, ilk kez 1996-1997 döneminde hazırlanan ve her başkanlık seçiminden sonra güncellenen bir çalışma söz konusudur. Böylece yeni seçilen ABD başkanı ve ekibine uzun dönemli stratejik planlamada yardımcı olacak “Küresel Eğilimler” yol haritası yayımlanır. Sonuncusu 2012 yılında yayınlanan bu raporlar önemli ipuçlarına işaret eder. Raporlar, günümüz dünyasını şekillendiren ve muhtemel hızlı ve büyük çaplı jeopolitik değişikliklere dikkat çeker. Raporun hazırlık sürecinde yaklaşık 20 ülkedeki düşünce kuruluşları, banka ve finans kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör çevrelerinin uzmanları tarafından yapılan çalışmalardan faydalanıldığı belirtilmiştir. 

Raporda yer alan “Siyah Kuğu” tanımlaması, geniş çaplı, bölgesel/küresel karışıklıklara sebep olması muhtemel gelişmeleri ifade etmektedir. Siyah Kuğu'ların bir kısmı şimdiden gerçekleşme yolunda. Detaya girmeyeceğiz. Zaten detaylarını elinizdeki kitabın satır aralarında bulacaksınız. 


50. www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends, 2030.pdf 
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Birleşmiş Milletler (BM), küresel merkezi sermayeyi kontrol eden elitlerin denetiminde olan sözde milletlerarası bir kuruluştur. 


BM'nin 1992 yılına ait eylem planının adı “Agenda 21” (Plan 21) olup yeryüzündeki en tepede yer alan 13 ailenin dünyayı ele geçirme planıdır. Elbette bu ailelerin kontrolünde olan bir grup küresel elit ve bunların hizmetinde olan (bir nevi piramit) bir oligark yapılanma mevcuttur. 

Agenda 21е yönelik çok sayıda itirazlar internette yer almaktadır. Truva atı olarak gösterilen Agenda 21'de dünya nüfusunun azaltılması ile açlık ve ölüm tiranı benzetmesi yapılıyor. Agenda 21'in 40 bölümü olup, temel gayeleri şu şekilde özetlenebilir: 


• Milli egemenliklere ve ulus devletlere son verilecek. 

• Finans kaynakları ve iş dünyasını devlet belirleyecek. 

• Özel mülkiyet tamamen kaldırılacak. 

• Toprak kaynakları, eko sistemler, çöller, ormanlar, dağlar, okyanuslar, içme suyu, tarım, şehircilik, biyoteknolojinin ve biyoçeşitliliğin planlanması ve yönetiminde devlet belirleyici olacak. 

• Aile birimi yeniden yapılandırılacak. Devlet, çocukların eğitiminde kendi belirlediği inanç ve ideoloji doğrultusunda itaatkâr, kitlesel zihin programlaması yapacak. 

• İnsanların işlerini ve özel hayatlarını devlet belirleyecek, insanlar için yerleşim bölgeleri oluşturulacak. | 

* Seyahatlerde büyük kısıtlamalar yapılacak. 

• İnsanlar mevcut yaşadıkları yerlerden ayrılmaya zorlanacak ve kitlesel yeniden yerleşim sağlanacak (1970'lerde komünist idarenin Kamboçya'da yaptığı gibi). 

e Eğitim kalitesi düşürülecek. Bunu ABD'de başardılar. Bolonya süreci ile Avrupa ve Türkiye'de de başarmak üzereler. 


“Agenda 21”, 1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda kuruldu. Konferansa başkanlık eden kişi Rothschild ve Rockefeller ailesine yakınlığı ile bilinen petrolzengini, Kanadalı işadamı Maurice Strong idi. 

“Agenda 21” BM organizasyonlarının, belirli devletlerin ve güçlü grupların küresel, milli ve mahalli olarak her alanda, insanların çevreyi doğrudan etkilemesine karşı gerçekleştirilecek olan bir eylem planıdır. 
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Esasen Plan 21, dünyayı “koruma” adı altında dünyanın her bölgesini kontrol altına alıp, küresel merkezi sermayenin kendi menfaatleri doğrultusunda faydalanmak için milli ve mahalli direnişleri kırmak, insanların “aç hürler ya da tok esirler” olma ikilemi içine itilerek köleleştirileceği faşist bir kontrol sisteminin dayatılacağı temelde nüfusun azaltılması planıdır. 

Bu maksada uygun planlar ardı ardına uygulamaya konuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2011-2020 yıllarını kapsayan dönemi, biyoçeşitliliğin on yılı ilan etti. Bunun için “Biyoçeşitlilik Strateji Planı”nı gayelerinin uygulanmasını geliştirip desteklemek için yürürlüğe koyuyor. ABD tarihinin en zavallı başkanı olan Obama yönetimi tarafından bu göreve atanmış olan John Р. Holdern çok eksantrik fikirleri olan bir “bilim adamı” 

1977'de yayımlanan Eko-Bilim kitabının yazarlarından biri olan Bay John P. Holdern, yeryüzündeki insan nüfusunun en fazla bir milyar olması gerektiğini, gıdalara ve içme suyuna müdahale edilerek kitlesel olarak nüfusun azaltılmasını, zorunlu kürtaj yapılmasını, gayrimeşru çocukları devletin almasını ve hamileliği önlemek için mecburi bedensel implantların yapılmasını öneriyor. 

Gaye küresel boyutta nüfusun azaltılması ve geriye kalanların da radikal tedbirlerle maksimum düzeyde kontrol altında tutulmasını sağlamak. BM'nin Küresel Biyoçeşitlilik Belirleme Raporu, yeryüzündeki insan sayısının yüzde 85 azaltılmasını öneriyor. 

Günümüzdeki adı “Süreklilik için Lokal Hükümetler” olan Plan 21'in “Lokal Çevre Teşebbüsleri için Milletlerarası Komite”sinin başkanı olan Harvey Rubine, özel mülkiyet ve konuşma hürriyeti ve ABD Anayasasının Hak ve Özgürlükler maddesi ile ilintili olarak, bunun hürriyetleri nasıl etkileyeceği sorulduğu zaman şu cevabı veriyor: “Kolektif haklar söz konusu olduğu zaman bireyler arka koltuğa geçer” 

Bir başka BM projesi daha var. BM Eğitim, Bilim, Kültür Organizasyonu (UNES-CO), 2005-2015 yılları arasını, “ESD/Sürekli Gelişim için 10 yıllık Eğitim Süreci” ilan etmişti. | 

“Bolonya Kriterleri” ve benzeri eğitim projeleri, müfredatlara eklemeler gösteriyor ki, “ESD” çocuklar için kitlesel zihin programlama operasyonu. Bununla alakalı bir belgede şöyle yazıyor : “ESD / Sürekli Gelişim için 10 yıllık Eğitim Süreci, ulaşılması zor ve karmaşık bir taahhüt olup...Bu, hayatın her yönüne dokunur...” Kısaca çocuklara yönelik kitlesel zihin programlama operasyonu olan Plan 21е karşı çıkan konunun uzmanları, bu planı komünist bir düzene geçmeye yönelik faşist bir sistem olarak değerlendiriyorlar. 

Tam bu hususlar tartışılırken, görevi dünya dışı varlıkları ve bu varlıkların tehlikesini araştırmak olan bir ABD kurumu, NASA, dünya için gerçek tehlikenin yine yeryüzünde olduğunu keşfediverdi. Nasıl mı? 
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NASA, 2014 yılında beklenmedik bir anda “Kurtuluş Komünizm” başlıklı bir çalışmaya imza attı. Malum Troçki de “Amerikan Sovyetleri” başlıklı bir çalışma yapmışt. NASAnın bu raporu, başta Amerikan Evanjelistleri, neoliberalleri, sağcılar olmak üzere çok geniş bir kesim tarafından çok sert tepki gördü ve “NASA komünist mi?” 
sorusunu gündeme getirdi. Safa Motesharrei, Jorge Rivas ve Eugenia Kalnay adlı üç NASA adına çalışan bilimadamı “toplumların çöküş ihtimalleri” üzerinde duruyorlar. 

“İnsan ve Tabiat Dinamiği: Toplumların Çöküşünde veya Devamlılığında Eşitsizliğin ve Kaynak Kullanımının Modelleştirilmesi” başlıklı” çalışmada tarihteki büyük çöküş örneklerini, yani Roma, Mısır, Atina gibi büyük uygarlıkların çöküş sebeplerini inceleyen üç araştırmacı günümüze dair şu tespitte bulunuyorlar: “Eğer burjuva sınıfının egemenliği sürerse günümüzde de böyle bir çöküş muhtemeldir” Üç NASA araştırmacısı bir model kurguluyor: 

Biriktirilmiş zenginlik ve ekonomik eşitsizliği, insanlık ve tabiatın avcı-av modeline ekleyerek insan nüfusu dinamiklerini açıklayacak bir model geliştirmek. 

Modellemenin yapısı dört denklem üzerinden ele alınıyor : elitler, halk, tabiat ve zenginliğin evrimi. 

Modelin tartışma unsuru, çöküşe yol açan bir tür problem olduğu, bunun da birbirinden bağımsız iki etmenden oluştuğu. Bunlar: 


• Ekonomik katmanlaşma yani sınıflı toplum 
• Ekolojik gerilim 


Bu iki etmen birbirinden bağımsız olarak çöküşe sebep olabilir deniliyor. Üç araştırmacının hazırladığı NASA raporu adeta Komünist Manifesto gibi. 


Raporun Amerikalılar nezdinde en tartışmalı önerisi “kaynakların eşit dağılması” önerisi oldu. Sağdan ve soldan neoliberaller, muhafazakârlar, “NASA komünist mi?” sorusunu sordular. 

NASA raporunda, iş dünyasının sadece kâr/birikim peşinde koşmasının bir felakete dönüştüğü anlatılıyor. Tarihte büyük medeniyetleri yıkan temel dinamiklerin bugün de mevcut olduğuna dikkat çekilerek bunların en önde geleninin de “biriktirilen ekonomik fazlalıkların toplumda eşit biçimde dağıtılmamış oluşu”na vurgu yapılıyor. Rapora göre “biriktirilen ekonomik fazlalık” elit, küçük bir grubun elinde ve üstelik bu elitler çok fazla tüketiyorlar. 

Ekolojik gerilime sebep olan, tabiatın yok edilme hızı normal bir seviyeye indirilirse ve kaynaklar eşit dağıtılırsa çöküşe giden çözülme önlenebilir. Elbette nüfusun azami artış hızında “kararlı bir sabitleme”nin de olması şart deniyor. 


51. Human and Nature Dynamics (HANDY): Modeling Inequality and use of Resources in the Collapse or Sustainability of Societies 
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Kaynak paylaşımındaki adaletsizlik, aşırı üretimde meselelerden biri diyor NASA raporu. Ancak küresel medeniyeti çöküşe götüren temel iki etmen olarak belirtilen hususlara, yani “ekonomik katmanlaşma” ve “ekolojik gerilim'e çare olarak önerilen, “nüfus artışının dengeye kavuşturulması/durdurulması, kişi başına düşen kaynak tüketiminin azaltılması”. 

İlk bakışta NASA raporunun önerisi çok masum gibi. “Nüfus artışının kontrolü” gibi özellikle ötekileştirilen milletler için çok tehlikeli bir tuzak söz konusu. Bunun anlamı Malthus'çuluğun hortlatılmasıdır. Malum İngiliz Papaz Thomas Robert Malthus 19. yüzyılda öyle bir teori ortaya attı ki, bu teoriye göre parası olmayana çocuk doğurma hakkı verilmemeliydi. Bu papaz efendi İngiliz hükümetinin fakirler için yardım planlarına “fakirlerin daha fazla çocuk sahibi olmalarına yol açacağı” gerekçesiyle karşı çıkıyordu. 

Hasılı modern ilk çağı yaşadığımız bu dönemde küresel merkezi sermayeyi kontrol eden elitler, Malthus'un yerine NASA'yı ikame ederek bir kısım doğru tespitlerden yanlış reçete çıkartıyorlar. Tarih tekerrür ediyor. 

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Musevi kökenli Henry Kissinger şöyle diyor: “Petrolü kontrol edersen ülkeleri kontrol edersin. Gıdayı kontrol edersen, insanları kontrol edersin” Bay Kissinger “NSSM 200” adlı 1974 yılında yayımlanan raporunda, gıda kontrolü yapılacak ülkeler arasında Türkiye'nin de adını zikrediyor. Nitekim Türkiye, 1974'ten bugüne ekim tip ve kotaları, tohumdan gıda sanayiine, süper toptan ve perakende zincirlerine kadar, malum bir ırkın kontrolündeki ulusötesi şirketler ve markaların işgali altına girmiştir. 

Türkiye'de ilk kez açılan İstanbul Bakırköy'ün Ataköy sahilindeki AVM olan Galeriada açıldığı yıllarda yabancı markalar yok denecek kadar azdı. Günümüzde ise bütün AVM'lerde neredeyse döner-ayran dışında Türk ürünü ve markası bulmak mümkün değil. 

Hadisenin buraya gelip dayanmasından, 1974'ten bugüne Türkiye'yi idare eden sivil-asker bütün iktidarlar sorumludur. NSSM 200 raporunda yer alan bir bölümde ise Bay Kissinger, ABD'nin güvenliği için toplumların neden kontrol edilmesi gerektiğini ince ince açıklıyor.” 

Hemen belirtelim David Rockefeller'in arkadaşı olan William Н. Gates Sr'nin oğlu olan meşhur Microsoft'un sahibi Bill Gates tarafından kurulan vakfın dünya çapında uyguladığı sağlık projeleri ateşli tartışmalara sebep oluyor. Çok sayıda iddialardan biri de, uygulanan projelerin tedavi edici değil, yayıcı olduğu yönünde. 


52. Henry Kissinger, “NSSM 200 The Kissinger Report” 1974 
53. NSSM 200 ya da National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth 
for US Security and Overseas Interests, 1974 
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BİYOPOLİTİK BİR SİLAH OLARAK “ÖLÜM TOHUMLARI” 


GDO'lutohumlar, yani F. William Engdahl tarafından kaleme alınan kitabın Türkçe adı Ölüm Tohumları” jeopolitik bir silah olarak kullanılıyor. Ölüm Tohumları'nın Türkçe baskısının Bilim+Gönül Yayınevi tarafından gerçekleştirilmesi vesilesiyle Türkiye'ye gelen Е. William Engdahl ile Barış Çakan'ın yaptığı röportaj” mutlaka okunmalı. Aşağıda söz konusu röportajdan yaptığım alıntıları özetleyeceğim: 


“İnsanlık karşısındaki en önemli tehditlerden biri de, beş bin yıllık tohum kültürünün kaybolup gitmesidir. Ulusüstü şirketlerin marifetiyle üretilen genetik tohumlar, özellikle fakir ülkelerin gıda pazarını ele geçiriyor. Terminatör tohumlar vasıtasıyla kadim ve tabii tohumlar da yok oluyor. Küresel gıda krizinin de baş faillerinden olan GDO'lu tohumların tehlikeleri ölümcül. ABD'deki Rockefeller Derneği genetik manipülasyon bilimini neredeyse tek başına yaratmıştır. Ne zaman ki dört dev kimyasal şirketin, —ki bunların üçü Pentagon'la yıllarca gizli biyolojik ve kimyasal savaş çalışmaları yapmıştır- GDO'lu tohum projesinden haberim oldu, işte o an her şey değişti. Monsanto bunların arasında en önemlisi. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri Rockefeller grubunun bir uydusu. Eisenhower sonrası ABD'de neredeyse bütün dışişleri bakanları Rockefeller grubundan çıkar. 1950'lerden beri ABD dış politikasının en önemli aktörlerinden biri olan Kissinger gibi. | 

ABD elitlerinin 1930'larda başlattıkları, finansmanını Rockefeller Derneği'nin sağladığı “Savaş ve Barış Çalışmaları” adında bir proje vardı. Bu çalışmalar daha İkinci Dünya Savaşı bile başlamamışken, ABD'nin İngiliz İmparatorluğu'ndan dünyanın kontrolünü nasıl teslim alacağına yönelik planlamalardı. 


Öncelikle çok zekice bir halkla ilişkiler mantığıyla, “kendimize İngilizler gibi imparatorluk demeyelim, onun yerine dünyaya serbest ticaret ve demokrasi götürdügümüzü söyleyelim” dediler. 

Tabii serbest ticaretten esasen kastettikleri, kendi sanayiini kurma safhasındaki ülkelere, ABD'nin serbestçe girip dev şirketleriyle mahalli üreticiyi talan etmesiydi. 


54. Е William Engdahl, “Seeds of Destruction - The Hidden Agenda of Genetic Manipulation”, Centre for Research on Globalization Publishing, 2007 
55. Barış Çakan, Е William Engdahl ile röportaj, toplumsalbilinc.org 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1970'li yıllardan bu tarafa, bizzat Kissinger'ın dışişleri bakanı olduğu dönemlerden beri kendisinin ifade ettiği gibi ABD, tarım ürünleri ihracatını yani, “gıdayı silah olarak” kullanıyor. Kitapta sözü edilen “ölüm tohumları” insan hayatının devamlılığı için en temel gıdaların, yani mısır, soya, pirinç, pamuk ve yeni buğday tohumları, gelişmekte olan ülkelerin patentli tohum kanunlarıyla tohum arzlarının kontrol altına alınması, uzun vadeli bir Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı stratejisidir. 

1974 yılında Kissinger'ın hazırladığı NSSM 200 kod adlı gizli raporun konusu 
“bir ABD dış politikası olarak nüfus kontrolü”. Bu raporda, içlerinde Türkiye, Endonezya, Brezilya gibi 13 ülkenin, Soğuk Savaş sırasında ABD'ye lüzumlu olan mühim hammaddelere sahip olduğu ve dolayısıyla bu ülkelerde nüfus artışının önüne geçmek gerektiği yazılıdır. 

Bu rapor gizli olduğundan, ABD'liler dahil kimsenin bunlardan haberi yokken, bir anda kitapçıları “Nüfus Bombası”, “Fazla Nüfusun Tehlikeleri” gibi isimlerde kitaplar sardı. Tabii ki bu propaganda kitaplarının sponsorları, Rockefeller Grubu ve menfaat ortaklarıydı. Peki GDO'lu tohumlar bu resmin neresinde? 

Örneğin ABD'de çiftçiler çok uzun zamandan beri ekim yapmak üzere tohumlarını tohum şirketlerinden almaya alışık. Monsanto da bu sayede dünyanın en büyük şirketlerinden biri. ABD'de çiftçi için anormal bir durum değil bu. 


Halbuki gelişmekte olan dünyada, beş bin yıllık tarım geleneği, ürünün kendi tohumuyla bir sonraki sene tekrar ekilmesine dayanıyor. Türkiye, Çin gibi ülkelerde tohum piyasasını kontrol etmek isteyen Monsanto gibileri için bu büyük bir engel. 
Bu nedenle, Monsanto iki sene önce “terminatör tohum” denen teknolojiyi geliştiren şirketi satın aldı. Bu tohumlar bir ekimden sonra kendi kendini imha ediyor. 
“Terminatör teknolojisi” GDO'lu tohumla tarımı kontrol etmenin anahtarı işlevini görüyor. 

Başta Purdue Üniversitesi olmak üzere akademik dünya da aynı tarım şirketleri tarafından satın alınmış durumda. ABD için tarım bir stratejik ihraç ürünüdür. Aynı askeri teçhizat gibi. 

Amerikan İmparatorluğu değil, “Amerikan Asrı” diyorlar kendilerine. Gelişmekte olan ülkelerde gıdayı ve nüfusu kontrol altına almanın en geçerli yolu GDO'lu ürün ve tohumlar. Küresel tarım ticaretinden kastettiklerim Unilever, Nestle, Kraft, Kellogg”s, Cargill (Cargill'in Türkiye'deki ortağı Ülker Grubu [у.п.]), Monsanto gibi dev şirketler... Bunlar Türkiye'de de çok faal şirketler. Bebek maması sektörüne de hâkimler... Bebek mamaları dünyadaki en önemli sağlık meselelerinden biri şu an. 

GDO teknolojisi, hektar başına daha çok verim vermiyor. Hatta ilk iki-üç hasattan sonra verim düşerken, kimyasal ilaç kullanma ihtiyacı artıyor, çünkü bu kez süper yabani otla baş etmek durumunda kalınıyor. 
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Mısır ve benzeri tohumlarda yeni teknoloji insan spermine zarar veren bir yapıya sahip, yani bu ürünleri yiyen erkekleri kısırlaştırıyor. Bu sertifikalı, insan kısırlaştıran mısır tohumu Californiada San Diego merkezli bir şirket tarafından Du Pont, Dow Kimyasal ve Syngenta gibi şirketlerle işbirliği yapılarak geliştirildi. ABD hükürmeti tarafından da desteklenerek üretilen bu tohumlar, komşu ülkelerden yiyecek alabilmelerini sağlayacak para yardımı yerine, ABD Dışişleri tarafından Afrika'daki açlık çeken ülkelere dayatılıyor. 

Gelecek 10-15 sene sonra bütün tarım GDO'lu tohuma bağlı kalırsa işte o zaman, nüfus kontrolü için mükemmel bir silah geçmiş olur ellerine. Tohumu keserseniz insanlar açlıktan ölür. Hiçbir olumlu katkısı olmayan genetik manipülasyon, hatalı, yanlış bir bilime dayanıyor. 1930'larda Rockefeller Derneği'nin yarattığı, yanlış bir vaade, bir organizmanın genleriyle oynayarak yeni bir ürün elde etme vaadi- ne dayanan bir bilimdir. Hayatı tek bir gene indirgeyip onu değiştiremezsiniz, bu yanlıştır. Ne yazık ki Batı üniversitelerinde egemen olan bir biyoloji sahası bu. 


Peki ne yapabiliriz? 
Birinci ve en önemli şey GDO'suz, kimyasal gübre ve ilaçlardan arınmış üretim yapan çiftçileri ve ürünlerini tercih ederek desteklemek. 


Çocuklarımızın ABD'de olduğu gibi alerjilerle ve başka hastalıklarla büyümelerini istemiyorsak – кі, son оп yılda ABD'de çocukların alerji grafiklerinin yükselişiyle GDO'lu yiyeceklerin tüketiminin grafiği paraleldir. 

Ulusötesi küresel tarım şirketleri insan hayatına, sağlığına tarihteki bütün savaşlardan daha çok zarar veriyor, öldürüyor. 


Obama'nın tarım bakanı Vilsack, lowa'dayken Monsanto'ya çok çok yakındı. 
ABD'de her tarım bakanı göreve gelmeden önce tarım ticaret ve endüstrisinin önde gelenlerinin onayını almak mecburiyetindedir. Başkan Bill Clinton döneminin ilk tarım bakanı, aynı zamanda ilk zenci tarım bakanı olan Arkansas'lı Mike Espy, bakanlık görevine getirilmeden önce dünyanın en büyük endüstriyel tavuk üreticisi Tyson Gıda tarafından mülakata tabi tutulmuştur. 

ABD'de yeni bir “Gıda Güvenliği” yönetmeliği hazırlanıyor. Bu çalışmayı yürüten kişi de bir Monsanto yetkilisinin eşi. ABD'de “Anavatan Güvenliği” (Homeland Security) güvenlikle alakalı değildir. Bir polisiye devlet yaratıp ABD içinde fikirleri kontrol etmekle alakalıdır. “Gıda Güvenliği”, “Finans Güvenliği” yahut “Modernleştirme” gibi terimleri kullanırken asıl ana kelimeyi “kontrol”ü sakla- 


mak derdindedirler. 
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Bir kısım çok güçlü elit ailelerin aklı başında olduğunu söyleyemeyiz. CNN'in kurucusu Ted Turner, bir soruyu şöyle cevaplamıştı: “Bence nüfus kontrolü son derece önemli. Kendi servetimden bir milyar doları Birleşmiş Milletler Nüfus Kontrolü Programı'na bağışladım. Ben üstünde 225 milyon insanın yaşadığı bir dünyada rahat olabilirim, daha fazlasını istemem” Bu insanlar çıldırmış ama paraları var diye normal sanılıyor. 

GDO teknolojisinin en büyük kobayları, Baba Bush'un 1992'de hiçbir düzenleme ve kontrole tabi olmadan başlattığı ticaretin müşterileri olan Amerikan halkıdır. 
Elitler sade vatandaşı hiç umursamıyor. İngiliz politikacı Lord Akton'ın yaklaşık 100 
yıl önce söylediği sözü hatırlatalım: “Güç yozlaştırır, mutlak güç tam yozlaştırır.” 

Ölüm Tohumları kitabını bastırmak için ABD'de yayıncı bulamadım. Kanadada cesur bir yayıncı buldum sonunda. Soros tarafından milyon dolarlık tazminat davasıyla tehdit edildim. Soros, ABD Dışişleri Bakanlığı ve istihbaratının bir uzantısıdır. İnsanlar korktukları için düşüncelerini söylemekten vazgeçerse, onlar kazanmış olur. Bir-iki kişiyi yakalayıp içeri atarak herkesi sindiriyorlar. Obama projesinin arkasında duran elitlerle Bush'u başa getirenlerin aynı çevreler olduğu unutulmamalı. 
Dünyanın geri kalanının onların politikalarından uzaklaşmaması için ABD'nin daha yumuşak bir mesajla yola devam etmesi gerektiğine karar verdiler” 


Türkçe'ye de çevrilen Ölüm Tohumları kitabının yazarı ABD'li araştırmacı Е William Engdahl'ın sözleri özetle böyle. 

Anlaşılıyor ki küresel merkezi sermaye elitleri her hâlükârda önce Amerikan halkını öpüyor sonra da topyekün insanlığı. 
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TÜRKİYE'NİN ELİNDEKİ BÜYÜK STRATEJİK MADEN SÜPER BOR: 
TARLADA GIDA DEVRİMİ - UÇAN MAGLEV TRENLERİ 


Neoliberal mantığa göre adalet, finansal gücü elinde tutanların diğer bir ifadeyle serbest piyasanın ürettiği olgular ve etkenlerin oluşturduğu düzendir. İnsanlık çok acı tecrübelerle öğrendi ki, gerek “kolektif neoliberalizm” diyebileceğimiz sosyalizm gerek “şirket sosyalizmi” diyebileceğimiz neoliberalizm hürriyeti değil esareti üretiyor. 

Türkiye'nin, dünyadaki toplam rezervin yüzde 70'ine sahip olduğu bor, tarımda yani gıda üretiminde adeta ilaç olacak. Yapılan araştırmalar tarım arazilerinde kullanılan borlu gübreler sayesinde ürün verimliliğini yüzde 20 artırabiliyor. 

Hazırlanan Tarım-Bor Araştırma ve Uygulama Programı'na göre, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım sektöründeki kuruluşlar ve üniversitelerle beraber ortak bir çalışma yürütülüyor. 


Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) koordinatör olduğu çalışmalar çerçevesinde üç üründe (üzüm, domates ve buğday) borlu gübreler sayesinde olumlu yönde gelişmeler, üretim artışları sağlandı. 

Nükleer uygulamalar, elektronik ve iletişim sektörü, tarım, cam sanayii, enerji, nanoteknoloji ve otomotiv sektörü gibi pek çok alanda bor kullanılıyor. 

Özellikle dünyada giderek artan enerji ihtiyacı, verimli bir hammadde olan borun elde edilmesi konusunda yapılan çalışmaların önemini daha da artırıyor."“ 

Koç Üniversitesi Kimya bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Somer ve öğrencileri tarafından başlatılan çalışma sonunda, Türkiyede bor ürünlerinin ticari üretimini yapabilecek bir şirket kurulması fikri ortaya çıkmış. 

2008'de İstanbul'da kurulan şirket çok sayıda araştırma projesiyle işe koyulmuş. 
Bunlardan biri de 1507 kodlu TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında gerçekleştirdikleri “Elementel Amorf Bor Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi” adını verdikleri proje. 

Nedir elementel bor? 

Bor, periyodik tabloda ЗА grubunda yer alan ve В harfiyle simgelenen bir yarı metal. Yer kabuğunda en yaygın bulunan 51. element. 


56. Pınar Dündar, “Süper Bor'a Giden Yolda Bir TÜBİTAK Desteği”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Mart 2015, s. 54-55 
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Bor, toprakta, kayaçlarda ve suda bol miktarda bulunsa da tabiatta saf halde bulunmuyor. Netice olarak Türkiye'deki bor rezervi de elementel bor değil borun genellikle LA ve 2A grubu elementleri ve oksijenle yaptığı bileşikleri biçiminde, cevher olarak ortaya çıkıyor. 

Tabiatta 230 çeşit bor minerali olduğu biliniyor. Ancak bunların birkaç çeşidi ticari açıdan önem arz ediyor. 

Bor cevheri olarak da bilinen bu minerallerin başında tinkal-kolemanit ve üleksit geliyor. Bu mineraller elde edildikten sonra bazı fiziki ve kimyasal işlemlerden geçirilerek muhtelif bor kimyasallarına dönüştürülüyor. Örneğin tinkal mineralinden boraks pentahidrat, kolemanit mineralinden ise barik asit elde ediliyor. 

Pavezyum Kimya'nın TÜBİTAK'tan aldığı destek sayesinde ürettiği elementel bor yaygın olarak askeri uygulamalarda, otomobil hava yastıklarında ve süperiletken magnezyum diborürün (MgB) elde edilmesinde kullanılıyor. 

Bunlar arasında teknolojik ve ticari olarak en kıymetli uygulama sahası süperiletken teknolojisi. 

Süperiletkenlik, bazı maddelerin çok düşük sıcaklıklarda elektriği hiçbir dirençle karşılaşmadan iletebilmesi olarak tarif ediliyor. Sonuçta enerji kaybı gerçekleşmiyor. 
Bu alanda 2001 yılında süperiletkenliği keşfedilen magnezyum dibörür (MgB) yeni nesil süperiletken olup, üretimi diğer süperiletken maddelere göre çok daha kolay ve ucuz. Bir başka özelliği ise ucuz ve çevre dostu hidrojen ile soğutulabilmesi. 

Pavezyum Kimya 2012 yılından beri amorf nano bor üretimi gerçekleştiriyor. 
1990'lı yıllarda “süper bor” denilen efsane olmuş bor türünün adı bu. 

Kendi geliştirdiği üretim sistemleri ile yedi çeşit ticari bor imalatı yapan Pavezyum Kimya söz konusu ürünlerin Türkiyedeki tek imalatçısı. Söz konusu ürünlerden bazıları: 


• Yüzde 86 saflıkta yarı amorf elementel bor. 

• Yüzde 90 saflıkta yarı amorf elementel bor. 

• Yüzde 98,5 üzeri saflıkta elementel amorf nano bor 

* Süperiletken magnezyum diborür (MgB) 

• Askeri uygulamalar için kullanılan magnezyum kaplı elementel bor. 


Ürünlerin fiyatları satış miktarlarına bağlı olmakla beraber, yarı amorf bor ürünleri için ortalama 700 dolar/kg iken, amorf nano bor için satış fiyatı ortalama 5000 dolar/kg. 

Pavezyum Kimya'nın ürünleri Japonya, Çin, Avustralya başta olmak üzere 10'dan fazla ülkeye satılıyor. TÜBİTA K-sanayi işbirliğinin çok güzel bir örneği, dünya bor rezervinin yüzde 67'sine sahip olan ülkemiz için çok önemli.” 


57. http://www.tubitak.gov.tr./tr/destekler/sanayi/ulusal-destek programları 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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN / 
ISINMANIN KİŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 


Konunun uzmanı araştırmacılara göre, bireylerin karakterlerinin şekillenmesinde yetiştikleri bölgenin iklim kuşağı-sıcaklığın çok önemli rolü var. Yani, küresel ısınmanın kişilik üzerinde değişiklik meydana getirmesi çok güçlü bir ihtimal. 

Pekin Üniversitesinden sosyal ve kültürel psikolog Lei Wang'ın araştırmasına göre kişilik farklılaşmasının faktörlerinden biri sıcaklık. 

Sıcaklık, yeryüzünde bölgeden bölgeye belirgin farklılıklar gösterdiğine göre alışkanlıklar üzerinden insanların kişiliklerini de değiştiriyor olabilir. 

Araştırmacılar, ılıman iklimlerde (ortalama sıcaklığı 22°С olan bölgeler) yaşayanlarla çok düşük veya çok yüksek sıcaklıkların hüküm sürdüğü bölgelerde yaşayan insanları karşılaştırdılar. Bu araştırmada kültürel olarak çok büyük farklılıkları olan ABD'de ve Çinde yaşayan insanlar gözlemlendi. 

Her iki ülkeye ait verilerde kişiliği etkileyebilecek diğer unsurları (kültürel ve ekonomik farklılıklar gibi) ayıklamaya çalışan bilim insanları şu hususları tespit ettiler: 


• Ilıman iklimlerde yaşayan insanlar daha uyumlu, daha merhametli, duygusal açıdan daha dengeli, dışa dönük ve yeniliklere açık kişiliklerden oluşuyor. Bu bulgular ABD ve Çinde cinsiyet, yaş ve ortalama gelirden bağımsız olarak her iki ülkede de geçerli. 

Ilıman iklimdeki bireylerin böyle olmasının sebebi sıcaklığın sosyal ilişkileri tetiklemesi, muhtelif faaliyetlere katılımı kolaylaştırması olabilir. 

e Ancak bu yeni bulgular iklimin insan karakterini şekillendiren tek unsur olmadığını da gösteriyor. 


Nitekim ABD'de ve Çinde daha sert iklim şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerdeki insanların kişilikleri birbirlerinden oldukça farklı. Mesela Çinde Heilongjiang gibi sert iklim şartlarında yaşayan insanlar, ılıman iklimlerde yaşayan vatandaşlarına göre daha yardımsever ve işbirliğine yatkınlar. Buna mukabil ABD'nin Kuzey ve Güney Dakota gibi sert iklimlerinde yaşayanlar ABD'nin ılıman iklim bölgelerinde yaşayan Amerikalılardan daha ferdiyetçi bir yapıdalar.* 


58. https//Wwww.ivescince.com/61033-climate-temperature-personality.html?utm-source-Is-newsletter8utm- medium-email8utm-campaign-20171128-Is 
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Hasılı iklim hem dünyada hem Türkiye'de değişti. Mesela sıcaklıklar arttı ve yağış örüntüleri değişti ve değişmeye devam edecek. Bu değişim, insan faaliyetleri, özellikle de fosil yakıt kullanımı sonucu antropojenik sera gazlarının atmosferik yoğunluğundaki artış sebebiyledir. Bu durum biyolojik sistemleri etkilemekte olup, etkilemeye de devam edecektir.” 

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreğinde iki husus insanlığı perişan edecek. Birincisi sermayenin doğal olmayan ancak adeta doğal bir döngü halini alan küresel hareketleri. İkincisi ise sermaye gücünün insan eliyle meydana getirdiği, dogal döngüsünden çıkmış küresel ısınma-iklim değişikliği. Her ikisi de küresel hegemonya savaşlarının silahları. 

İnsanlığın içinde bulunduğu krizler, sermayenin üretim tarzıyla, hareketiyle ilişkili ve para ve iklim giderek yıkıcı bir girdap oluşturmaktadır. 

Küresel iklim değişikliğine sebep olan sermaye oligarklarının buğday, pirinç, sebze ve meyvelerde GDO hileleriyle insanlığı hasta ettiğini artık biliyoruz. Önce toprağı hasta ettiler, sonra buğdayın genetiği ile oynadılar. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Ancak şimdi de öyle bir bahane uydurmuşlar ki akıllara ziyan. ABD merkezli Popular Science dergisinin Aralık 2015 sayısında yer alan bir haber şöyle: 

ABD Enerji Bakanlığı Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı, “Küresel Isınmayla Savaşan Pirinç” geliştirmiş. Tabii ki pirincin genetiğiyle oynayarak. “Dünya nüfusunun yarısından fazlası yiyeceğinin düzenli bir parçası olarak pirinç tüketiyor. Fakat pirinç tarlalarının gezegen için bir de olumsuz yanı var. Bu tarlalar dünyanın toplam metan emisyonunun yüzde 17sinden sorumlu. O yüzden de, Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı'nda bitki biyokimyacısı olan Christer Janson neredeyse hiç metan açığa çıkarmayan genetiği değiştirilmiş çeltik bitkisi olan SUSIBAZ'yi geliştirmek için on yıldır uğraşıyor. Tek bir arpa genini sıradan pirince ekleyen Janson'un ekibi bitkinin fotosentez yöntemini değiştirdi. Artık metan üreten bakterileri beslemek için karbonu köklerine yollamak yerine bitki, bu karbonu pirinç tanelerine ve yapraklarına yönlendirerek nişasta miktarını artırıyor...“ Cehenneme bir kapı daha. 


59. www.ipcc.ch/index.htm 
60. Popular Science, Aralık 2015 
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FIRAT-DİCLE-ASİ ÜÇLÜSÜ LEVİATAN BÖLGESİNDEKİ SU KRİZİ 
TÜRKİYE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR 


“Dünyada su kullanımı ve paylaşımı üzerine muazzam bir mücadele sürüyor. Bizim yıllardır başımızı ağrıtan meselelerin başında da bu var. Ülkemizde doğup, daha sonra Suriye'ye, Irak'a giden Fırat, Dicle başta olmak üzere suların kullanımı....”€! 

Türkiye'de sınırı aşan sular dışında içeride de oldukça hatalı HES politikaları uygulanıyor. HES'lerin inşası sürecinde 49 yıllığına suyun kullanım hakkı da devrediliyor. Yani sadece suyun elektrik için işletim hakkı değil, o suyun kullanım hakkı da özel sektöre devrediliyor. Yöre halkı, artık o suya para vererek ulaşabiliyor veya dereler kurutuluyor. 

WWF uzmanları dünyayı su meselesinin beklediğini ve ortaya çıkacak ekonomik, ekolojik ve sosyal problemlerin dünyayı yeni küresel krizlere sürükleyebileceğini açıkladı. Çevre teşkilatı Dünya Tabiatı Koruma Vakfı (WWE), 2050 yılına kadar dünyada su ihtiyacının yüzde 55 oranında artacağını 22 Mart Dünya Su Günü sebebiyle Berlin'de açıkladı. Açıklamada günümüzde 780 milyon insanın temiz sudan mahrum olarak yaşadığı, 2,6 milyar insanın da temel su ihtiyaçlarının karşılanmadığı ifade edildi. Teşkilat ayrıca geçtiğimiz 100 yılda nehir, bataklık ve göletlerin yüzde 50'sinin kuruduğuna dikkat çekti.“ 


Türkiye'de Toprağın Yarısı “Ölü” 


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın ilan ettiği 2015 Milletlerarası Toprak Yılı'nda hazırlanan rapora göre Türkiye'de 2001-2010 yılları arasında tarım dışına çıkarılan arazi miktarı resmi verilere göre 827 bin hektar. Yani ülkemiz, dokuz yılda yüzölçümü 8276 kilometrekare olan Bolu ilimiz kadar tarım toprağını kaybetti. Dahası Türkiye'de arazilerin yüzde 70'inde erozyon yaşanıyor. Raporda yer alan diğer bir bilgi, Türkiye'deki tarım arazilerinin yarısından fazlasında organik maddenin yüzde 2 ve altında olması. Bu rakam, Türkiye'nin tarım arazilerinin yarısının ölü olduğunu gösteriyor. Yüzde 22sinden biraz fazlası ise yüzde 2-3 ile orta seviyede. Topraklarımızdaki organik maddenin bu düşüşünün insan kaynaklı olduğuna 


61. Röportaj: Özlem Gürses - Necdet Pamir'le Mülakat, Sözcü gazetesi, 15 Şubat 2016 
62. Vatan gazetesi, 23 Mart 2016 
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dikkat çekiliyor. Bu hususta temel sebepler arasında tarlaların sürülmesi, azot başta olmak üzere sentetik / kimyasal gübre, kimyasal tarım ilaçları kullanılması ve toprak erozyonu gösteriliyor. 

2015 yılında Paris'te düzenlenen iklim değişikliği konferansında asgari 200 senedir tabiatın her neviden dengesini bozan sanayileşmiş ülkeler, kendilerine yetişme gayretinde olan gelişmekte olan ülkelere “sınırlamalar” getirmeyi teklif ediyorlar.9 

Brüksel'de yapılan AB Bütçe Konferansı'ndaki konuşmasında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcoviç “AB bütçesinin yüzde 20'si iklimle alakalı alanlara harcanacak. AB, 180 milyar Euro'yu iklim eylemlerine harcayacak” dedi.“ 

Milletlerarası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, iklim değişikliği ile mücadelede geç kalınmasının insanlığın kaderini değiştireceğini belirterek “Eğer yapılması gerekenden tavuklar gibi topluca kaçarsak, hepimiz tavuk gibi pişeceğiz, kızaracağız, közleneceğiz” dedi. 

IMF başkanı söz konusu konuşmasını Peru'nun başkenti Limada tertiplenen ІМЕ- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği” temalı konferansta yaptı. 

Bu konferansın diğer katılımcıları ise şu isimlerden oluşuyordu: Dünya Bankası (WB) Başkanı Jim Yang Kim, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Sözleşmesi Genel Sekreteri Christiana Figueres ve iklim değişikliğiyle mücadelenin önde gelen isimlerinden İngiltere Akademisi Başkanı Nicholas Stern. 

Lagarde, iklim değişikliğiyle mücadele için petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara uygulanan teşviklerin bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. Dünya Bankası Başkanı Kim, söz konusu teşviklerin 5 trilyon dolara mal olduğunu ifade etti. Kim ayrıca, acilen karbon vergisi konması gerektiğini de söyledi. 


63. Hürriyet gazetesi, 4 Aralık 2015 
64. Hürriyet gazetesi 29 Eylül 2015 
65. Hürriyet gazetesi, 9 Ekim 2015 
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BİYOPOLİTİK HEGEMONYADA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-KÜRESEL ELİTLER 
VE KÜRESEL REZERV PARA/FİNANSAL SİSTEM 


Artık iyice ortaya çıktı. 

Özellikle finans dünyasında sanal savaşlar ışık hızıyla fanteziden sofistike gerçeğe dönüşmüş vaziyette. ABD Başkanı Trump aldığı kararlar ile ticaret-kur-para savaşlarını resmen 2018 yılı içinde uygulamaya koydu. 

Dijital çağda düzen ve bozuk düzen veya savaş ve barış beklentileri ya da küresel iklim değişikliğinin bunlarla alakası nedir? 


“Yeni Gerçeklik” Nedir? 


Küresel finans sistemini kontrol eden elitlere göre; yeni gerçeklik egemenlik ve ulusötesi yeni bir dünya düzeni talep etmektedir. Bu düzen Vestfalya çerçevesindeki egemenlik ve güçler dengesini ve kavramlarını oldukça demode bulmaktadır. Yeni dünya düzeni ortaya çıkıp şekillendikçe bunu desteklemek için yeni finansal düzenlemeler ve yeni yönetim tarzları gerekecektir. Bu yeni dünya düzeni dünya parası ve dünya vergi sisteminin uygulanabileceği bir altyapı sağlayacaktır.“ 

“İklim değişiklikleri elitlerin yeni dünya düzeni oluşturmalarında uygun bir araçtır. Burada iklim değişikliklerini bilimsel olarak tartışmak gereksizdir. Çünkü bu konuda birbirleriyle zıt bilimsel yaklaşımlar söz konusudur. Ancak küresel elitler daha büyük bir projeyi saklamak için iklim değişikliği problemini sanki bilimsel olarak üzerinde herkesin anlaştığı bir konuymuş gibi kullanmaktadırlar. Elitler için küresel olarak tanımlanan bir probleme küresel çözüm bulunması gerekmektedir. 
İklim değişikliği, dünya parası ve dünya vergisi sistemini kapsayan gizli ajandayı uygulamak için mükemmel bir platformdur?” 

Şimdi yukarıda zikrettiğimiz James Rickards'ın Türkçe'ye de çevrilen Çöküşe Giden Yol veya orijinal adıyla; “The Road to Киіп: Global Elites's Secret Plan for the Next Financial Crisis” kitabından alıntı yapalım: 

“İklim değişikliği üzerine yapılan girişimlerin merkezinde Birleşmiş Milletler örgütü ve özellikle de BM İklim Değişikliği Altyapı Komisyonu ile bu konvansiyon 


66. James Rickards, Çöküşe Giden Yol, Destek Yayınları, İstanbul 2017, s. 120 
67. J. Rickards, a.g.e, s. 120 
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sonucu ortaya çıkan protokoller vardır. Tek başına bakıldığında iklim değişikliğinin dünya parası ile hiçbir ilgisi yokmuş gibi görülebilir ancak bu ikili yeni dünya düzeninde çok yakın ilişki içindedirler. 

2008 yılındaki başlangıcından beri her G20 zirvesi kapanış bildirgesinde iklim degişikliğine vurgu yapılır. Her yıllık IMF toplantısında ve IMF direktörünün pek çok konuşmasında iklim değişikliğine ve küresel bazda çözümüne gönderme yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler finansal sistemi ele geçirecek sermayeyi sürdürülebilir gelişme diye adlandırdığı amaca yönlendirecek projeyi devreye sokmuştur. Ekim 2015'te BM 
112 sayfalık “İhtiyacımız Olan Finansal Sistem” isimli raporunu yayımlamıştır. Bu raporda sunulan önerilerden biri “Kamu Bilançosunun Dizginlerini Ele Almayı” içermektedir. Adı konulmasa da burada söylenen, BM üzerinden küresel rezerv para ve para sisteminin elitler tarafından tam manasıyla kontrol altına alınmak istenmesidir. 

BM Proje Danışmanı Andrew Sheng ve birlikte çalıştığı bir başka araştırmacı tarafından ortak yazılan ve 26 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan “Küresel Reflasyonu Nasıl Finanse Etmeli” başlıklı makale elitlerin küresel para planlarını tamamen açığa çıkarmaktadır. Makalede özetle şu hususlar dile getirilmektedir: 


“Kamu altyapı yatırımları yani gelişmekte olan ülkelerin altyapılarına ve iklim değişikliğini azaltmaya yönelik yatırımlar küresel reflasyonu artıracaktır. Önümüzdeki 15 sene boyunca yılda tahminen 6 trilyon dolarlık altyapı yatırımı sadece küresel ısınma problemi için gerekmektedir. 

Dünyada en geçerli rezerv para birimi sahibi ABD bu altyapı yatırımındaki açığı kapatacak parayı vermek istemediğine veya vermediğine göre “Triffin Açmazı'na girmeyeceği yeni bir para biriminin devreye girmesi gereklidir. Bu da bize bir tek alternatif bırakmaktadır. Ve bu alternatif IMF'nin bastığı SDRdir. Küresel yeni finans mimarisinde SDR'nin rolünün para politikalarını daha etkin hale getirmek için marjinal olarak artırılması devletlerarası büyük tartışmalar gerektirmeyecektir. 
Çünkü kavramsal olarak SDR miktarındaki artış küresel merkez bankasının büyümesine eşit olacaktır. 

Üye merkez bankalarının IMF'de tuttukları SDR rezervlerini bir trilyon dolar artırdıklarını varsayalım. Bu senaryoda beşli kaldıraç ile IME, üye ülkelere veya çokuluslu teşkilatlar kanalıyla altyapı yatırımlarına en az 5 trilyon dolar daha fazla kredi verecek hale gelecektir. Ayrıca çokuluslu kalkınma bankaları da sermaye piyasalarından borçlanarak sermayelerine kaldıraç uygulayabilirler. IMF ve büyük merkez bankalarının bu yeni bilgiyi kullanarak uzun vadeli borçlanma yerine altyapı yatırımlarına sermaye ve likidite sağlamaları gerekmektedir” 


68. ]. Rickards, a.g.e, ѕ. 120 
69. Andrew Sheng, “Küresel Reflasyonu Nasıl Finanse Etmeli” 26.4.2016 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“SDR'ler, IMF, Dünya Bankası, iklim değişiklikleri ve küresel koordinasyon arasındaki bağlantı bundan açık olamaz” Küresel elitler açıkça BM-IMF-WB gibi sözde “milletlerarası kuruluşlar”, küresel iklim değişikliği ile ilintilendirip, manipüle ederek milli devletleri ortadan kaldıracak, insanların hürriyetlerini “nakitsiz toplum” operasyonlarıyla elinden alacak yeni bir küresel para operasyonu peşindeler. 

Bu mücadelenin şu an itibariyle ortaya çıkmış tarafları Başkan Trump liderligindeki Beyaz Saray ve Pentagon önderliğindeki Amerikan milliyetçileri ile küreselcilerdir. Küreselciler ekseninin önderleri ise Wall Street, BM, IME WB, Çin ve İngiltere olup küresel rezerv para birimi savaşı giderek derinleşecek ve yayılacak. 

James Rickards tarafından da dile getirildiği gibi, Vestfalya tarzı egemenlik yerine dijital servet ve dünya parası temelli yeni dünya düzenine geçişin bazı zorlukları vardır. 

Rusya ve İran gibi önemli ülkeler Batı'ya muhaliftirler. ABD ve Çin arasındaki tansiyon yükselmektedir. Kuzey Kore gibi, Venezuela gibi ülkeler elitlerin planında istisnaları teşkil etmektedirler. 

Batı karşıtı ve benzer ülkelerin dijital dolar kullanımı ile ortaya çıkacak Amerikan hegemonyasını kabul etmeleri beklenemez. Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkeler ABD'ye bağımlı olmamak için alternatif dijital ödeme sistemleri inşa etmeye çalışmaktadırlar. 

Dahası, bu ülkeler ABD'nin donduramayacağı veya dijital saldırıda bulunamayacağı binlerce ton altın satın almaktadır. Günümüzde bu ülkelerin elinde 10 bin ton civarında altın bulunmaktadır. Bu miktar ABD, AB ve IMF'nin elindeki 22 bin ton altın stoku ile yarışamaz durumdadır. Ancak altın önümüzdeki yıllarda teraziyi dengelemek için Batı'dan Doğu'ya doğru akmaya devam edecektir. 


Şok Doktrini ve Küresel Elitler 


“Belli ki ortaya çıkacak iki kutuplu finansal dünyada Çin ve Rusya tarafından başı çekilen, İran ve Türkiye destekli Asya, Afrika, Güney Amerika ülkelerini kapsayan blok bir tür dijital ödeme sistemi kullanırken.. .. ABD, AB, İngiliz Milletler Topluluğu ve diğer ülkeleri kapsayan diğer blok da başka tür bir dijital ödeme sistemi kullanacaktır. Bu Soğuk Savaş dönemindeki silahlanma hatta daha önceki dönemlerdeki güç dengeleri için verilen mücadelelerin ürkütücü bir hayaleti gibidir... Yine de bu gerçekleşmesi muhtemel bir senaryo değildir. Çünkü bu senaryoda düzenin bozulma tehlikesi bulunmaktadır. Çinliler Batı Kulübü'nü yok etmek değil orada 


70. J. Rickards, a.g.e, s. 122 
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eşit şartlarda yer almak istemektedirler. Daha muhtemel senaryo şok doktrini denilen tekniğin kullanılmasını gerektirmektedir. 

Bir sonraki finansal panikte doların gücünü korumaktan aciz kalacak olan ABD, Çin'in gücünün artırıldığı yeni bir IMF isteyecektir. G20 komutasındaki yeni IMF büyük miktarda SDR basarak dünyadaki likiditeyi sağlayacaktır. İklim değişiklikleri tedbirleri derhal uygulanmaya başlanacaktır. Küresel iklim değişikliği altyapı yatırımlarını finanse etmek için küresel vergilendirme sistemi devreye sokulacaktır. 
Veri paylaşımı ve küresel dayanışma büyük kurum ve zengin kişileri evsiz barksız bırakacaktır. Küresel servet birikimi için yapılacak koordinasyon eski egemen güçlerin rekabetini ortadan kaldıracaktır. Küresel elitler ise yağmaladıkları servetleri paylaşacaklardır. Elitlerin ajandası kararlaştırılmıştır. Elitler şimdi yeni bir şok beklemektedirler.” 

Habertürk gazetesi yazarı Serdar Turgut, köşesinde yazdığı “Global Güç Savaşında İklim” başlıklı yazısında şu hususları dile getiriyor: 


“..ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkma kararının sadece Amerika'yı ekonomik açıdan ve global ahlak açısından vurmakla kalmayacağı, ayrıca bunun global güç savaşında ABD için ciddi bir pozisyon kaybı olacağı. söyleniyor. İklim Anlaşması'nın global güç savaşıyla alakasını görmek aslında çok kolay. 

Trump'ın kararını açıklamasından üç saat geçmeden Çin Başbakanı Li Kiçiang, Almanya'da Merkel'in yanındayken İklim Anlaşması'nı yürütmek için artık Çin'in öncülük edeceğini, global inisiyatif alacaklarını açıkladı. 

Çin başbakanı bunun arkasından Brüksele geçerek AB yetkilileriyle de konuyu görüştü. Washington'daki tüm strateji uzmanları, ABD'nin kararı sonrasında global güç savaşında Çin'in hayli avantajlı hale geldiğini ve bu avantajını iyi kullanırsa global dengeleri belirlemekte Çin'in ABD'den daha öne çıkabileceğini söylediler. 

İklim Anlaşması konusundaki tavırlar, ülkelerin Soft Power/Yumuşak Güç yaklaşımına göre değişiyor. 

ABD, global ilişkilerinde Trump döneminde ağırlıklı olarak askeri güce, silahlanmaya, bombalamalara öncelik verirken Çin ise yumuşak güce, özellikle de ekonomik işbirliğine önem vermeye başladı... Çin bir süredir One Belt One Road (OBOR) adını verdiği global stratejiyi uyguluyor. Bölgemizde yaptıklarıyla da gördüğümüz üzere bu strateji askeri güç kullanımını içermiyor... Askeri güce ağırlık veren Rusya ile Amerika'ya göre Çin, bölgemiz de dahil olmak üzere hayli yeni ve taze bir bakış açışı getiriyor global düzene.. 7? 


71.). Rickards, a.ge, ѕ. 123 
72. Serdar Turgut, Habertürk, 2017 


-74- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Bi yo-Politik Savaşlar 


“Yeni Dünya düzeni şok doktrinini uygulamak üzere ısmarlama tasarlanmıştır. 
Tüm şok doktrini uygulamalarında olduğu gibi burada da istenen sonucun tüm unsurları vardır ve genişletilerek kalıcı olabilmek için ortaya çıkacak şoku beklemektedirler. IMF ismi dışında her şeyiyle dünyanın merkez bankasıdır. G20 yeni düzenin de facto yönetim kurulunu oluşturmaktadır. SDR sokaktaki vatandaşın anlayamayacağı dünya parasıdır. 

En masum kişilerin kontrolündeyken bile nakit paranın yasadışı hale getirilmesi ve yok edilmesi dijital ödemelerin başka alternatifi olmayacağını göstermektedir. 
Elitlerin tanımladıkları şekilde sanal servetler takip edilebilirler, vergilendirilebilirler. Sistem şok doktrini uygulamaya hazır hale getirilmiştir.” 

“Şok doktrini bir dişli gibidir. Yani bir yöne doğru döner ve bir yerde kilitlenir. 
Bu çark tekrar aynı yönde dönebilir ancak geri dönmesi imkânsızdır. Şok doktrini çerçevesinde geliştirilen politikalar, ortaya çıkmasına neden olan acil durum geçtikten sonra bile devam eder. Gidişat daha fazla devlet gücü, daha fazla vergilendirme ve daha az hürriyet doğrultusundadır.””* 

Yine James Rickards'ın da ifade ettiği gibi şok doktrini filozof Karl Popper'ın “Kademeli Sosyal Mühendislik” dediği şey için ideal araçtır. Ünlü spekülatör, Macar Musevisi Amerikalı George Soros günümüzde Popper'ın en başarılı uygulamacısıdır. Soros'un sosyal mühendislikte kullandığı en önemli araç olan açık toplum vakfı, Popper'ın tanınmış kitabı Açık Toplum ve Düşmanları'na atfen bu şekilde isimlendirilmiştir. 

“Elitler düşüncelerinin demokratik toplumlarda geniş kabul görmeyeceğini bilmektedirler. Ters tepki almamak için elitler planlarını uzun bir süre çerçevesinde küçük adımlar halinde gerçekleştirebileceklerini bilmektedirler. Şok doktrini anti-elit duygular karşısında kullanılan noktalama imi gibidir. Şok vurduğunda elitler hemen planlarının yeni adımını uygulamaya koyarlar. Burada önemli olan şok dalgası ölme- den harekete geçmektir. Doktrinin kilitlenen dişliye benzer oluşu elitlerin kazanımlarının kaybını önlemeye yaramaktadır. Süreç bir dahaki şoka kadar duraklamaya geçer. 

Dolayısıyla elitlerin gerçek tipolojisi yüzen ve kesişen kürelerdir. Konferanslar vasıtasıyla verilen iletişim dersleri ve süper taşıyıcılar sayesinde küreler arası konsept transferleri yapılmaktadır. İçerik liberal entelektüellerden gelmektedir. Hepsini bir arada tutan tutkal, benzer düşünce tarzlarıdır. Güçleri sabırlarından kaynaklanır. 
Yöntemleri kademeli sosyal mühendisliktir. Araçları şok doktrini olup, başarıları kilitlenme özelliği olan dişli tasarımıyla güvence altına alınmıştır. Bütün bunlar elitlerin ajandadaki tek para, tek dünya ve tek düzen gayelerini saygıyla yerine getirmek için kullanılır?” 


73. J. Rickards, a.g.e, s. 125 
74. J. Rickards, a.g.e, s. 125 
75. J. Rickards, a.g.e, s. 126 
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Worldwatch Enstitüsü'nün —ki bu enstitü elitlerin kontrolündedir— hazırladığı Dünyanın Durumu 2012 raporuna göre, ekonomik büyümeyle geri dönülmez felakete sürüklenen dünyayı küçülterek kurtarmak mümkün. 

Bu rapor tam bir riyakârlık örneği. Kendi ekonomik gelişmelerini tamamlamış, bir düzine bile olmayan ülkeler ve buraları kontrol altında tutan elitler, kendi meydana getirdikleri canavarın, küresel iklim değişikliğinin acı faturasını insanlığın yüzde 90'ına ödetmek istiyorlar. 

Türkiye'de de buna alkış tutan satın alınmış ahmak akademisyenler, sözüm ona bilim insanları var. 

Diğer taraftan “Devlet Desteğiyle Küçülmenin Formülü” olarak vergileri yeniden düzenlemek tavsiye ediliyor. Ek vergiler ve vergi oranlarında artışlar öngörülüyor. Mesela, Çevre Vergisi, Gelir Vergisi, Tobin Vergisi, Ekolojik Vergiler, Reklam Vergisi derken mesai saatleri de azaltılsın deniliyor. 

Gelir Vergisi: Gelir vergisi yükü yeniden ayarlanmalı. İkinci Dünya Savaşı esnasında ABD'de senede 200 bin dolardan fazla kazananlara uygulanan gelir vergisi oranı yüzde 94'le zirve noktaya ulaşmıştı. Yeniden uygulayabilirler. 

Tobin Vergisi: Mali işlemlere düşük bir vergi hem mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltır, hem de sürdürülebilir kalkınma için gelir oluşturur. İlk kez 1972 yılında iktisatçı James Tobin tarafından önerilmişti. 2008 Finansal Krizi'nden sonra “Wall Street'i İşgal Et” hareketinin önderleri bu yönde uygulama istemişlerdi. Bu talebe enteresan bir şekilde Bill Gates ve George Soros da açıkça destek verdi. 

Para Akımlarına Vergi: Avrupa Komisyonu her 10 bin dolarlık mali işlemden 10 


dolar ücret almayı kararlaştırmıştı. Bu yeni verginin yıllık getirisi senede 77 milyar 
doları geçiyor. İngiltere 2013'ten beri 10 bin dolarlık her hisse senedi ticareti için 50 
dolar vergi uyguluyor. 

Ekolojik Vergiler: Avustralya karbon için her ton başına 23,78 dolar vergi uyguluyor. Bu vergi sayesinde CO? salınımlarının 2020 yılına kadar senede 160 milyon ton azaltılması ve yılda 15,5 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. 

Reklam Vergisi: ABD'de şirketlerin reklam bütçeleri vergi indirimine tabi. 2011 
yılında ABD'deki reklam harcamaları 155 milyar dolardı. Vergi indirimi kaldırılarak sadece yüzde 20 kurumlar vergisi getirilse, senelik 31 milyar dolarlık yeni vergi geliri sağlanacak. 

Mesai Saatleri Azaltılsın: Teknoloji ve verimliliğin artmasına ve mesai saatlerinin azaltılmasıyla işsizliğin de azalabilecek olmasına rağmen bütün gelişmiş ülkelerde mesai saatlerini düşüren ülke yok.” 


76. Fehim Genç, “Küresel Düzen Nereye Koşuyor” Milliyet, 23 Mart 2013 
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“FIRTINANIN İÇİNDE” BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ: 
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ARILAR 


ABD Film Endüstrisi ya da Hollywood yapımlarında Amerikan iç ve dış politikalarına ait yakın-orta-uzun vadeli tasarımları görmek mümkündür. Çünkü Hollywood Beyaz Saray, Pentagon, CIA, NSA elbirliği ile “Milli Güvenlik Sineması” olarak adlandırılan politik sinemanın taraflarıdır. 

Ağustos 2014'te Türkiye'de sinemalarda gösterime giren Fırtınanın İçinde, yönetmen Steven Ouale tarafından çekilen felaket filmlerinden biri. Filme göre “yaklaşan fırtına şu ana kadarkilerin en büyüğü olacak” 

Türkiye'mizde hortum, fırtına kelimeleri yakın zamana kadar Türk insanı tarafından pek telaffuz edilmeyen ve Hollywood filmlerinde görülen ya da TW'lerin daha çok Amerika ile alakalı haberlerinde yer alan hususlardı. Eskilerin, daha doğrusu Yörük-Türkmen Beğlerinin bildiği, zikrettiği fırtınalarda, kış mevsiminin “zemheri”sinde yaşanan genellikle 3-7 gün arasında süren “Kocakarı”, “Çaylak, “Kozkavran” adıyla anılan soğuk kuzey rüzgârlarıydı. Ama günümüzde davulun sesi uzaktan gelmiyor. Artık Türkiye'de de hortumlar, mesela Ağustos 2014”te İstanbul'da olduğu gibi, yaşanıyor. Hem de ebemin zemherisinde değil Temmuz-Ağustos gibi yaz aylarında. Dahası yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye 2030'lardan itibaren su sıkıntısı çekecek, 2040'larda ise vaziyet vahim. Anlaşılıyor ki Fırtınanın İçinde adlı filmde göreceklerimiz yakın bir gelecekte hayatımıza o kadar uzak olmadığı gibi, fantastik bir eğlencelik de değil. Üstelik, Türkiye'nin başına, Dicle-Fırat gibi “sınır aşan sular” meselesinden, Büyük Ortadoğu Projesi / Yeni Dünya Düzeni bağlamında yeni belalar sarılmak isteniyor. Bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 
2012 ve Amerikan İstihbarat Konseyi'nin 2013 tarihinde yayımlanan raporlarında 
bölgede 2023'lü yıllarda “su savaşı” çıkabileceği(!?) ikazında bulunuluyor. Dicle'nin suyu Tevrat, Fırat'ın suyu İncil'de, iki ırmağın doğduğu Anadolu-Türk yurdu ise yeni dünya düzeni kurulurken son seferde fethedilecek EDOM toprakları. Bunu ben söylemiyorum. Yahudi dini inancının temellerinden biri olan Kabala söylüyor. 

Elbette Fırtınanın İçinde filmine felaket pornosu gözüyle bakan ve felaketin sonuçlarını seyretmekten zevk alan insanlar da olabilir. Hatta filmde yer alan bazı sahneler abartılı da bulunabilir. Ama bu ve benzeri filmler üzerinden yeni “Homeland” arayışları, hayat standardı, gıda ve su güvenliği gibi insani ihtiyaçlara yönelik bilinçaltı operasyonları da ustalıkla kotarılıyor olabilir mi? Hasılı küresel iklim 


-77- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


değişikliği bir politik ekonomi ve milli güvenlik meselesi olarak yeni küresel-politik tartışmaların temel unsurlarından biri olamaz mı? 

Milletlerarası Enerji Uzmanı Mehmet Öğütçü, Hürriyet gazetesinin 7 Temmuz 
2014 tarihli nüshasında yayınlanan demecinde “IŞİD'in hedefinde sadece petrol degil su kaynakları da var” diyor. Yani PKK etnik teröründen sonra, Türkiye'ye yönelik mezhepçi bir terör teşkilatı da “su savaşları”na dahil olmuş görünüyor. Analistler Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan bölgedeki su mücadelesine dikkat çekiyor. 
Dahası bir adım ilerisi yorumlanırken, bölgede kazananı suyun belirleyeceğini öne sürüyorlar. Mehmet Öğütçü, Türkiye'nin bu bağlamda enerji ve suyu gündeminin en üst sıralarında tutması gerektiğine dikkat çekiyor. Nitekim, haritada IŞİD militanlarının kontrol altına aldığı bölgelere dikkatlice bakılırsa Fırat-Dicle nehirleri çevresinde yoğunlaştığı görülüyor. 

Öğütçü'ye göre son 50 senede dünya nüfusu 2,5 kat, su tüketimi 4,5 kat artmış durumda. “Hızla artan su ihtiyacının giderilmesinde bugün karşılaşılan güçlükler, 20-25 yıl içinde birçok bölgede su krizine ve muhtemelen su kaynak savaşlarına dönüşecek gibi görünüyor.” 

Öte yandan aynı tarihli Hürriyet gazetesinde Merve Erdil imzalı bir habere göre, The Guardian gazetesinden John Vidal, Irak ve Suriye'deki çatışmaların sonucunda su kaynaklarının kilit rol oynayacağı yönündeki askeri uzman görüşlerini aktarıyor. 
Pek çok stratejist ve düşünce kuruluşu tarafından dile getirilen bir husus ise artık nehir, baraj, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin askeri hedefler haline geldiği yönünde. 

Bir kez daha belirtelim. Türkiye su zengini bir ülke değil. Kaldı ki küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklıktan etkilenecek ülkeler içinde, ikinci grupta yer alıyor. Ülkemizde yetersiz altyapılar sebebiyle içme suyunun yüzde 43'ü daha musluklara ulaşamadan kayboluyor. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, iklim değişikliği ve eksik altyapılar sebebiyle su sıkıntısı yaşanacağını, hatta bir damla suya bile muhtaç olacağımız günlerin yakın olduğunu belirtiyor. 

Dünya Bankası tarafından 2009'da yayımlanan bir rapora göre 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya bölgesinde küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek üçüncü ülke Türkiye. 

Cumali Kınacı, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2012'de belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere 4,9 milyar metreküp su çekildiğini, ancak bu suyun 2 milyar metreküpünün nihai kullanıcıya ulaşmadan kaybolduğunu belirtiyor. Yüzde 43'e varan bu kayıp oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 10-20 bandında. Kınacı'ya göre ülkemizin kişi başına 170 litre/kişi gün tüketimini dikkate aldığımızda kayıp su 157 günlük içme/kullanma suyuna denk. 
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Kınacı, 8 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemindeki Su Kaynaklarının Kontrolü Yönetmeliği ile, su idareleri ve belediyelerin su kayıp oranlarını belirlenen yıllar içerisinde yüzde 25 düzeyine indirmeyi hedeflediklerini söylüyor. (http://Wwww.bsnods.com/v2/basin-bulteni.php?bid—-194325) 

Üstelik Türkiye'nin gölleri kuruyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde, görünümü sebebiyle “Türkiye'nin nazar boncuğu” olarak adlandırılan Meke gölü büyük çapta kurudu. Tuz gölünün yarısı kurudu ve flamingolara mezar oldu. Daha 20 yıl öncesine kadar “altı deniz” denilen Konya havzasında su seviyesi her sene 1,5 metre daha derine çekiliyor. 1990'ların ilk yarısına kadar Burdur gölü, dikkuyrukların dünya nüfusunun yüzde 70'inin kışlama alanıydı. Sayıları 10 binleri bulan bu hayvanların günümüzde sayıları yüzlü rakamlarla ifade ediliyor. Türkiye'nin milletlerarası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve dünyada sadece Burdur gölünde yaşayan “Burdur dişli sazanı”nın yaşadığı bu göl 2013'te üç milyar damacanadan fazla su kaybetti. Ayrıca Burdur gölü dünyada koruma altındaki 14 sulak alandan biridir. 

Amerikan Milli Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'ne (NASA) göre 2003- 
2010 yılları arasında Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da toplam 144 bin kilometreküp 
tatlı su rezervi kayboldu. Türkiye'nin önemli bir bölümünün de dahil olduğu Ortadoğu bölgesi, Hindistan'dan sonra dünyada yeraltı su rezervlerini en hızlı kaybeden ikinci bölge konumunda. 

Türkiye Yeşilırmak- Kızılırmak suyunu Konya ovasına, daha ucuz maliyetle ve daha verimli topraklara getirmek yerine GAP'a yönlendirildi. Böylelikle müthiş bir maliyet yüklendi, tuz oranı yüksek, daha az bitki çeşidi ekilebilecek bölgede GAP'ın sulama ayağı çöktü. En önemlisi de Türkiye böyle bir maliyete en riskli bölgesinde katlanmak durumunda kaldı. Siyasi-milli güvenlik riski. Bir diğer yanlış politika. 
Türkiye 1950'li yıllarda sıtma ile mücadele etmek için sulak alanları kurutma ve başta DDT olmak üzere zehirli kimyasallar kullanımına yönlendirildi. 1970-2000 arasında ise taşkınlardan korunmak ve tarım arazisi elde etmek gayesiyle sulak alanlar kurutuldu. Son 20 senedir ise suyun doğal döngüsüne müdahale eden, çok su tüketimine dayalı tarım politikaları ve tabiatı hesaba katmayan enerji politikaları sebebiyle göllerimizi, derelerimizi, ırmaklarımızı hızla kaybediyoruz. 

Halbuki yapılan araştırmalar, bilimsel çalışmalar şu hususu açıkça ortaya koyuyor. Sulak alanlar, doğal fonksiyonları ile yeryüzünün en önemli ekosistemleri. 
Sulak alanlar taban suyunu dengeliyor. Sel sularını depolayarak taşkınları kontrol ediyor, bulundukları yörede nem oranını yükseltiyorlar. Türkiye'de 135 adet “Milletlerarası Öneme Sahip Sulak Alan” bulunuyor. Sulak sahaların yok olmasıyla kaybolan sadece su değil bu sistemin bir parçası biyolojik çeşitlilik... Diğer taraftan Amik gölü kurudu, Fırat, Çoruh ve Kızılırmak ise alarm veriyor. 
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Türkiye'de 2014 yılı sezonunda buğdayda yaşanan rekolte kaybı yüzde 25. Buğdayın alım fiyatları 2012de 665 TL/ton iken, 2013 yılında 720 TL/ton, 2014'te ise 
910 TL/ton. Türk insanının yıllık kişi başı ortalama buğday tüketimi 247,5 kg/kişi. 

2012 yılında açıldığı tahmin edilen Rusya'nın Sibirya bölgesindeki esrarengiz 
devasa deliğin sebebini araştıran bir grup Rus bilim insanı “dünyanın sonu” manasına gelen Yamal yarımadasındaki bu deliğin göktaşı değil artan sıcaklıkların sonucu ortaya çıktığını tespit ettiler. Arktik Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlardan Andrei Plekhanov'a göre bu esrarengiz delik küresel iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen küresel ısınmanın sonucu. Aynı araştırma grubundan Anna Kurchatova da benzer görüşleri dile getiriyor. 

Bir başka trajedi ise hepimizin çok sevdiği ve insan hayatı için bin bir derde deva balın emekçileri arılar. Yeryüzünde arı nüfusu, kızgın asfalt üzerindeki buz gibi eriyerek yok oluyor. ABD son dönemde artmaya başlayan toplu arı ölümlerine karşı tedbirler almaya başladı. Tabiatta bitkilerin tozlanma ve döllenmelerini sağlayan, dolayısıyla bitki, hayvan ve insan neslinin devamı açısından hayati öneme haiz olan arıların ölümü ABD Başkanı Barack Obama'yı harekete geçirdi. Başkan Obama, arı 
ölümlerinin sebebini araştıracak ve tedbirler alacak bir özel görev kuvvetini 2014 
yılı içinde oluşturdu. ABD Tarım Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 2013-2014 kış sezonunda, gözetim altında olan arı kolonilerinin yüzde 23'ü kaybedildi. Araştırma sonuçlarından biri, cep telefonlarının temel işleyişini oluşturan baz istasyonlarının yaydığı sinyallerin yön duygularını yanıltması sebebiyle arıların yuvalarına dönememesi. Bu durum arıların toplu ölümlerine sebep oluyor. Bir diğer sebep ise küresel iklim değişikliği. 

Albert Einstein'ın varsayımına göre dünyada son arı öldükten sonra bütün yeryüzü sessizliğe bürünecek. Yapılan bilimsel çalışmalar da bunu doğrular nitelikte. 

Alman arı bilimci Joergen Tautz sadece bir kovan arının bir gün içinde bir milyon çiçeği döllediğini, bu sistem sona ererse bitkilerin yok olacağını ve sonuçta önce bitkiyle beslenen hayvanların daha sonra da insanların öleceğini ifade ediyor. . 

Arı kovanlarının her sene yüzde 10 azaldığı tahmin edilen Türkiyede, Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, arı kolonilerinin yok olmasının sebeplerinden birinin zirai ilaçlamada kullanılan kimyasallar olduğuna dikkat çekiyor. 
ABD'de iki buçuk milyon arı kovanından altı yüz bini boşalmış vaziyette. 

Yapılan araştırmalar kurak ve ılık geçen kış aylarının arıların biyolojik dengesini bozduğunu ortaya koyuyor. Yani iş dönüp dolaşıp küresel iklim değişikliğine dayanıyor. Elbette yaz aylarındaki olağanüstü sıcaklar ve sel baskınları da, aniden bastıran sağanak yağmurlar da benzer sonuçlara sebep oluyor. 

Bazı uzmanlara göre koloniler halinde arıların aniden ortadan kaybolması apokaliptik bir film senaryosu değil insanlığın sonunu getirecek bir ilahi ikaz niteliğinde. 


-80- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Bi yo-Politik Savaşlar 


Son 30-40 yılda neoliberalizmin sınır ve ölçü tanımaz kaynak tüketimi/çevre kıyımı başta olmak üzere, kullandığımız iletişim sistemleri, neoliberalizmden beslenen post-modern anlayışlar insanları “ego-manyak” merkezli başka canlılara dönüştürürken, bu insanların birbirleriyle ve tabiatla olan ilişkilerini ve hayatlarını tehdit ediyor. 

Günümüzde yeryüzünde hâlâ temas kurulmamış 100 dolayında kabile olduğu tahmin ediliyor. Temas kurulabilen kabilelere götürülebilen tek şey ise ölüm. İşte kendi neslini tüketmekte olan son “insan”lar. 

Bugün gelinen noktada, su endüstrisinin kârı petrol endüstrisinin kârının yarısına yaklaşmıştır. Su endüstrisinin günümüzde yüzde 5'i özelleştirilmiştir. Küresel merkezi sermayeyi kontrol eden elitler, önümüzdeki yıllarda suyun bir meta, kâr ve iktisadi-siyasi silah haline getirilmesi yönünde stratejik hamleler yapıyorlar. 

Türkiye'de ihale edilen ve yapımı tamamlanan 2500 HES projesinin tam kapasite çalışır halde olsa bile, Türkiye'nin enerji sarfiyatının sadece yüzde 5'ini karşılamaya yetecek kapasitede elektrik üretebileceği hesaplanıyor. Bu durumda HES'le yapılmak istenen asıl işin suyun mülkiyetinin kullanım ve dolaşım haklarının küresel merkezi sermayeye doğru özelleştirmek olduğu anlaşılıyor. Yeraltı kanallarıyla bir bölgede toplanan suların 49 yıllığına mülkiyet haklarının kiralanması ve ulusüstü sermaye gruplarının Türk topraklarında mülk edinmesini sağlayan kanunla birlikte ülkemiz temiz içme su kaynaklarının “ince hesapların gülü” olacağı görülüyor. 

Türkiye'de şişelenmiş su pazarı her sene yüzde 10 büyümekte, 300 civarında damacana ve 100'den fazla pet şişe üreticisi bulunmaktadır. Bu sektöre ait can alıcı bilgi ise, mevcut pazarın yüzde 70'inin küresel merkezi sermayenin kontrolündeki yabancı sermayeye ait olmasıdır. | 

“Su Savaşları”nın başladığı ve giderek yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye bir taraftan su savaşlarında görev yapacak özel askeri birlikler -ki İsrail, İngiltere, Mısır, Suriye ve ABD gibi ülkeler çoktan oluşturmuş durumda- kurmalı. Diğer taraftan özellikle tuzluluk oranı binde 18 olan Karadeniz suyunu tuzsuzlaştıracak teknolojilere yatırım yapmalıdır. Akdeniz'in tuzluluk oranı binde 30 olmasına rağmen İsrail Ekim 2013'ten bu tarafa günde 624 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içilebilir hale getiriyor. Sorek deniz suyu tuzsuzlaştırma tesisi dünyanın en büyüğü. Benzer tesisler ABD'de ve Çin'de de mevcut. İngilizce tanım ile “desalination” denilen tuzsuzlaştırma bilimine kulak vermemiz gerekiyor. 

Diğer taraftan Ukrayna ve Kırım meselesine bağlı olarak ABD ve AB'nin Ağustos 2014'te Rusya'ya karşı başlattıkları “Gıda Ambargosu”nun önümüzdeki yıllarda gıda ve genetik savaşlarının habercisi olduğunu belirtmemiz ve bununla ilgili devlet kurumlarının hazırlıklı olması bir zaruret olarak ortadadır. 
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ABIHAYAT ABUHAVA 


Abıhayat su; abuhava iklim 

“Su gibi aziz ol!” 

Su azizdir hayat da aziz. 

Abıhayat... 

Suyun varlığı da yokluğu da insanı baştan çıkarır. Bir yudum su insanı hayata döndürürken bir bardak buz gibi su insanın üreme dürtülerini uyandırır. 

Abıhayat abuhavaya bağlıdır. 

İnsan sudur, su insandır. Su hayattır, hayat sudur. 

Anne karnındaki dört aylık ceninin su oranı yüzde 90, yağ oranı yüzde yarımdır. 
Yeni doğmuş bebeğin su oranı ise yüzde 75-80, yağ oranı yüzde 12. 

Genç bir erkeğin su oranı yüzde 64, genç bir kızın su oranı yüzde 53'tür. Aynı gruptaki erkeğin yağ oranı yüzde 12 iken, kadının yağ oranı yüzde 18'dir. 

İleri yaştaki erkeğin vücudunun yüzde 53'ü, kadının ise yüzde 461 sudur. 

Yaş ilerledikçe insanların boyunun kısalmasının sebebi su oranının düşmesidir. 

Peki, insan denen müthiş sistemin parçalarında durum nedir? 

Böbrek yüzde 83, kalp yüzde 79, mide-bağırsak yüzde 75, deri yüzde 72, karaciğer ve omurilik yüzde 70, kıkırdak dokusu yüzde 55, iskelet yüzde 22, dişler yüzde 10... 

İnsan bir günde vücuduna 1,5 litre içtiği sıvılardan, 0,8 litre yiyeceklerden, 0,35 litre oksidasyon suyundan su alır. 

İdrar yoluyla 1,5 litre, ter ile 0,45 litre, akciğerlerden 0,55 litre, dışkılar yoluyla da 0,15 litre su kaybeder. 

Hayat ilahi bir kurguya göre çalışır. 

İçecek ve yiyecekler arasından sadece suya ilahi bir güç atfedilir. 

“Su gibi aziz ol” 

Hayat suyu, berrak sular, ilkbahar suları ve akan sular... aşk suları. 

Derin sular, durgun sular, ölü sular ve öldüren “ağır sular” 

Babalık suyu, analık suyu... üreme suları. 

Arındıran su, günahlardan temizleyen su ve hayatın ta kendisi olan tatlı su. Suların sadece yüzde 2,5'i. 

Abıhayat su, abuhava iklim, ikisi beraber buğday demek, gıda demek. Hepsine “hayat” demek en doğrusu ve kestirme ifade. 
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Suyun ahlakı vardır. “Yeni Dünya Düzeni”nin ise yok. 

Paul Claudel “Yüreğin arzuladığı ne varsa, hepsi her zaman su betisine indirgenebilir” der. 

Yeni Dünya Düzeni'nin güç simsarları 21. yüzyılın başında Paul Claudel'in yukarıdaki sözünü doğrulamak histerisi içinde: abıhayat ve kurtarıcı mesih. Su hayatın, mesih ölümün habercisi. 

Su için savaş... Hayat için savaş... Tarihte “Sangaryusu Sakarya” yapmış sonra da “kanımızla yıkamıştık” Sakarya'yı... Yarın Fırat ve Dicle'yi “yıkamak” mecburiyetinde kalabiliriz. 

Atalarımızın dediği gibi: “Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah” 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SU-İKLİM VE MESİH ÜZERİNDEN “ZERO-SUM” SAVAŞI 


“Zero-Sum” toplamı sıfır olan oyun. Bir tarafın kazanmasının, diğer tarafın kaybetmesi manasına geldiği rekabet ortamı. Ancak kazandığını sanan taraf da kaybetmekte ve sonuçta kazançların toplamı her iki taraf için de sıfır olmaktadır. 

ABD'deki Evanjelist liderlerden Pat Robertson 2004 yılında Kudüs'te verdiği bir konferansta şunları söyledi: 

“Bayanlar baylar, hata yapmayın, bütün dünya dini bir mücadele tarafından şiddetle sarsılmaktadır. Bu savaş ne para, ne toprak için, ne fakirliğe karşı zenginlik, ne de eski geleneklere karşı modernizm savaşıdır. Hayır, bu savaş Allah diye bilinen, Mekke'nin ay tanrısı Hubal'ın mı yoksa Judeo- Hıristiyan, İncil tanrısı Yehova'nın mı üstün olduğuna dair bir savaştır”? 

Robertsonun sözleri dehşet verici. Benzer sözler MÖ 586'da Babil kralı Nabukadnazar'ın Süleyman Tapınağı'nı ve Kudüs'ü yerle bir ettikten sonra da söylenmişti: “Babil Tanrısı Marduk, Yahudi Tanrısı Yehova'yı yenmişti” 

ABD'nin mesih merkezli politikalarını anlamadan Amerikalıları anlamak mümkün değildir. 

1630 yılında Massachusetts Körfez Kolonisi Valisi John Winthrop yoldaşları Püritenlerle (Evanjelistlerin ataları) kuracağı toplumu şöyle tanımlamıştı: “Tepe üzerinde bir şehir ve bütün insanların gözü bizim üzerimizde.” 

Valinin sözleri İncil'den aktarmaydı: “Dünyanın ışığı sizsiniz. Dağ üzerindeki şehir gizlenemez””8 

Amerika'nın kuruluşu sırasında yani Amerikan devrimi esnasında Püritenler azınlık bir gruptu ama Amerika'nın “kurucu ataları” arasında yer aldılar ve diğer “kurucu atalarını” da etkileri altına aldılar. 

Püritenler de, tarih boyunca olduğu gibi “inananlar inanmayanlara, ülküleri olanlar, ülküleri olmayanlara” dünyayı dar etmesini bilmişler, hadiseleri istedikleri biçimde yönlendirmişlerdi. 

George Washington, ilk başkanlık merasiminde, Amerika'nın her hareketinin “Tanrısal bir aracının nişanıyla taçlandırılmış” olduğunu söylemişti.” 


77. Pat Robertson, 2004. 

www.PatRobertson.com/speeches 

78. Matta İncili 5:14. 

79. Başkan George Washington, İlk Açılış Töreni, 30 Nisan 1789. 
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ABD tarihinde ikinci başkan John Adams ilk ve tek örnek olarak üçlü birlik-teslis inancını kabul etmeyen Üniteryan Hıristiyandı. Adams'a göre, “Hürriyet Tanrı'dan bir armağan, demokrasi ise insan buluşudur”. 

Üçüncü ABD Başkanı Thomas Jefferson; Hıristiyan ruhban sınıfını, “İsa'nın gerçek öğretilerinin gelişimi önündeki en büyük engel” olarak görüp onları işten çıkarınca hem dövülmüş hem de ateist damgasını yemiştir. 

ABD'nin kurucu ataları, kendilerini ilahi bir plan için Tanrı tarafından seçilmiş bir halk olarak eski Yahudilerle karşılaştırdılar. 

Benjamin Franklin ABD'nin resmi mührünün, Kızıldeniz'in yarılan sularından geçen Yahudilerle, asasını kaldırmış Hz. Musa'yı ve Firavun'un boğulmak üzere olan askerlerini resmetmesini istemişti. 

Thomas Jefferson da mührün “gündüz bir bulutun, geceyse bir alev ışığının öncülükettiği” çöllerdeki Yahudileri göstermesini önermişti. 

Benjamin Franklin günümüzde lehte ve aleyhte büyük tartışmalara sebep olan “dinlerarası diyalog” çalışmalarına benzer senkretik din kürsüsü kurmak için adım atmıştı. 

Philadelphia'da (о zaman ABD'nin başşehridir [у.п.]) her inançtan, her vaize açık bir salon yaptırmak için para topladı. “Müslümanlığı öğretme göreviyle İstanbul müftüsü bile gönderilse, o zat hizmet vermek için bir kürsü bulacaktır.” 

Tarihçi George Bancroft, Amerikan demokrasisinin kullandığı “halk iradesi” ifadesinin gerçekte Tanrı'nın gayesiyle tutarlı olduğunu söylüyordu. 

“Sınırları ehlileştirmek” demek Amerika'nın öncülük ettiği medeniyetin erişebileceği sınırları ileriye, daha ileriye taşımak demekti. 

Gazeteci John L. O'Sullivan, Amerika'nın bu misyonunu “manifest destiny” (ӧпlenemez kader/belirlenmiş kader) olarak tanımlamıştı. 

Başkan William McKinley 1898'de Filipinler'i işgal ettiğinde, Tanrı ile konuştugunuve sonunda bir gece isteğinin olduğunu söylüyordu. “...Onların hepsini almaktan başka çare kalmamıştı. Bizim için Filipinler'i eğitmekten, iyileştirmekten, medenileştirmekten ve Hıristiyanlaştırmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Doğrusu ben Filipinler'i istemedim ve onlar bize tanrılardan bir armağan olarak geldiklerinden onlarla ne yapacağımı bilmiyordum”? 

Elbette misyonerlerin daha önce Hıristiyanlaştırdığı Filipinliler de dahil hiçbir Filipinli ABD ordusuna kucak açmamıştı. İki yüz binden fazla Filipinli hayatını kaybetmişti... ABD ve Kanada'da tanıdığım Filipinliler çok iyi insanlardı. Ancak tamamen Amerikalılar tarafından kurulan Filipinler eğitim sistemi ve müfredatı bu 


80. Benjamin Franklin's Gift of Tolerance, s. 36. 
81. Democracy Review, Temmuz 1845. 
82. John W. Robbins, The Messianic Character of American, Foreign Policy, Eylül-Ekim 1990. 
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insanları derin bir aşağılık duygusu çukuruna itmişti. Bir Filipinli öğretim üyesinin ifadesi ile “Amerikan eğitim sistemi ve sömürüsü Filipinler'i açık geneleve dönüştürmüştü” 

Indiana Senatörü Albert Jeremiah Beveridge: “Filipinler sonsuza kadar bizimdir... Soyumuzun misyonundan, Tanrı'nın emanetçisi olarak Amerika'ya düşen görevden, dünyayı uygarlaştırmaktan feragat etmeyeceğiz. Gelecekteki pek çok savaş, ticaret için çatışmadan ibaret olacak..”” 

Cumhuriyetçi Senatör Cabot Lodge da şöyle demişti: “Ben emperyalizm diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama şüphesiz yayılma diye bir olgu var ve Birleşik Devletler'in uzaktaki bağımlı ülkeleri kontrol altına alması gerekir.” 

Amerikalı tarihçi Charles Francis Adams, ABD'nin ikinci başkanı John Adams'ın torunu. Aşağıdaki şu sözler ne derece mesiyanik bir ABD ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor: 

“Rahiplerin hepsi hizmet fikrine inanmakta; biz özel bir göreve sahibiz, bu açık ve net Tanrı'nın çağrısı... Bu büyük ulus sayesinde hürriyet ve hakikatin lütfunu diger aşağı ırklara, bizi bekleyen, 'mesih'lerini bekleyen milletlere iletmek istiyoruz”* 

1850'den itibaren ABD'li misyonerler başta Osmanlı Türkiye'si olmak üzere dünyanın dört bir bucağına dağılmışlardı. Amerikalı misyonerlerin Türkiye'de Ermeni isyanlarındaki rolü mutlaka yeniden ele alınmalıdır. İsyancı Ermeni liderlerinin çogunun Ortodoks Hıristiyan değil de Protestanlığa dönmüş olan Ermeniler olması tesadüf olabilir mi? 

1912 yılında misyonerler Çin'de müthiş bir değişime sebep oldular. Beş bin yıllık 
Çin imparatorluk yönetimi çöktü, iktidara Amerikalı misyonerler tarafından eğitilen Sun Yat-Sen geldi. 

Sun, iktidara gelirken ABD Başkanı Lincolne ait “İnsanlara ait, insanlar tarafından, insanlar için” sloganını kullandı. 

Anlaşılan Amerikan eliti, Hegelci felsefeden önce İtalyan Machiavelli'nin öğüdünü kendilerine düstur edinmişlerdi. 

Machiavelli 1505'te şöyle yazmıştı: “Bir prens, yönetici, merhametli, inançlı, güvenilir, insansever ve dindar görünmelidir. Ama hepsinden önemlisi dindar görünmektir, bu husus diğerlerinden önceliklidir?” 

Aslolan şu ki, ilk ABD Başkanı George Washington'dan Başkan George W. Bush ve Obama'ya kadar farklı tonlarda da olsa Amerika'nın mesihi misyonuna gönderme yapıyorlar. 


83. Congressional Record, 56th Congress, 1. Session, p.704-712, 9 Ocak 1900. 

84. Charles Francis Adams ve John W. Robbins, The Messianic Character of American, Foreign Policy, Trinity Review, Eylül-Ekim 1990. 

85. Niccolo Machiavelli, The Prince, 5.94. 
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Nitekim Başkan Calvin Coolidge 4 Mart 1925 tarihindeki başkanlık merasiminde yaptığı konuşmada, insanlığın Hıristiyanlaştırılmasını Amerika'nın milli hedefi olarak ilan etmiştir. Tam olarak şöyle söylemişti: “Amerika'nın bütün insanlıkla bağ-ШК aramasının altında yatan, insani değil ilahi bir kaynaktır” Başkan Coolidgete göre Amerikan Hıristiyanlığı, ABD'nin iyi niyetinin en büyük deliliydi. 

Başkan Ronald Reagan ve Başkan James E. Carter da vurguları farklı tonda olsa da aynı şeyleri söylemişlerdi. 

“İlahi” ve siyasi söylemden küresel ısınmaya gelelim. 

Dünyamız jeologlar tarafından hesaplanan yaklaşık 4,6 milyar yıllık tarihi boyunca her daim ayakta kalmayı başararak bugünlere geldi. Ancak insanların teknoloji ve bilim alanındaki hızlanan gelişimi sadece 100-150 yılda hayal edilemeyecek hayat şartlarını oluşturdu. Tabii özellikle gelişmiş ülkelerde vazgeçilemeyen alışkanlıklar, dünyanın kirlenmesine, çevrenin bozulmasına уо] açtı. 

Güneş tarafından ısıtılan dünya, kendisine ulaşan ışınları atmosfere geri yansıtarak dengeyi sağlayabiliyor. Ancak su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu tabii bir örtünün, insanlar tarafından atmosfere salınan gazları engellemesi sera etkisi oluşturmasına sebep oluyor. Artan sıcaklık buzulların erimesine yol açıyor. Değişen mevsimler, dengesiz hava şartları, okyanuslardaki su seviyelerinin artması ve doğal hayatın azalması gibi sonuçlar ise iki kelime ile özetleniyor: “küresel ısınma” 

Pentagon'un iklim senaryosundan HAARP'a kadar, Hollywood'dan Avatar, 2012 
ve Yarından Sonra filmlerine “Yeni Dünya Düzeni” söylemli küresel iklim değişikliği temalı yedinci sanat ürünleriyle artık “küresel ısınma” küresel hegamonya savaşında esas unsurlardan biri durumunda. İleriki sayfalarda detaylarını ele alacağız. 

Judeo-Hıristiyan inancında milletlerin değil, fertlerin Tanrı görüntüsünde yaratıldığı söylenir. Fakat bir istisna olarak ABD'nin temel imajı başkandan başkana farklı derecelerde vurgulansa da, Amerika her daim cennete gitmenin aracıdır. Ve her daim söylenir: “Tanrı Amerika'yı kutsasın.” 

Judeo-Hıristiyan Amerika'nın iplerini elinde tutan “seçkinler” Eski Ahit ve Yeni Ahit Tanrısı Yehova'nın, Hz. Muhammed'in Allah'ından daha büyük ve üstün oldugunu iddia ediyor ve inanıyorlar. Böyle bir inanç barışa en büyük tehdittir. Ve iklim, su, gıda, genetik ve mesih formatlı Yeni Dünya Düzeni'nin “Zero-Sum” savaşından başka bir şey değildir. 
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İKLİM SİLAHLARI İLE SU VE BUĞDAY SAVAŞLARI GELİYOR 


Sümer-Babil'de olduğu gibi, bugün de sanayileşmiş milletlerin az gelişmiş ülkelerdeki demografik artış karşısında duydukları endişe, sayıları gün geçtikçe azalan zengin halkların günün birinde nüfusları hızla artan fakir halklar tarafından çevrelenip yok olup gidecekleri korkusu çok ciddi bir travmadır. 

Nüfus sayısı ve yapısı savaş sebeplerinden biridir. 

Kütüphane bilgisayarı aracılığıyla haberleşenlerin İkiz Kulelere saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu gerekçeyle Federal Büro'ya bütün kütüphaneleri takip etme izni verildi. 

Diyelim ki, kütüphaneye girip ЕВГш pek hoşuna gitmeyen bir kitap okudunuz. 
Kütüphane idaresince kimliğiniz, o kitabı okuyanların listesi içinde ЕВГуа bildiriliyor. İnternette sakıncalı sayılan bir siteye girerseniz takibe alınmanıza davetiye çıkardınız demektir. 

Açlığını fast-food'lar ile yatıştıran bir toplumda, çözümler de fast-food yöntemiyle oluyor. Çözücü değil, yatıştırıcı, erteleyici. 

Tarih boyunca oluşan dünya düzenlerinin en önemli etkeni coğrafyadır. Kültürlerin belirleyici ve kalıcılığını ise nüfus yoğunluğu oluşturur. 

Günümüzde dünya hâkimiyeti kurmak isteyenler yaklaşan küresel iklim değişikliğinin yanında iklim silahları geliştirmenin de peşinde. 

İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri dünyanın yaşanabilir bölgelerine nüfus baskısı yapması. Bu durum 21. yüzyılın çatışma sebeplerinden biri olacak. Susuzluk su savaşlarını da beraberinde getirecek. 

Türkiyemizin içinde bulunduğu coğrafyaya dayatılan Büyük Ortadoğu Projesi'nin açıkça dillendirilmeyen ama kapalı kapılar arkasındaki gerekçelerinden biri küresel iklim değişikliği ve su kaynaklarını kontrol etme aculluğudur. 

21. yüzyılın ilk çeyreği, din savaşları ile buğday yani gıda savaşlarının diğer çatışma sebeplerinin önüne geçeceği bir döneme işaret ediyor. 

21. yüzyıl, Cumhuriyet Türkiye'sine süper güç olmaya gidişin yolunu açabilir. Bir küresel krizle dağılan Türk İmparatorluğu bir küresel krizle yeniden doğabilir. 

Türkiye'de ekmek fiyatlarındaki artış daha çok tartışılacağa benziyor. 

Benzer fiyat artışları dünyanın pek çok ülkesinde tartışma yaratıyor. 

İtalyanlar makarna fiyatlarındaki, Fransızlar “Baget”lerindeki hızlı fiyat artışın- dan şikâyetçi. 
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2007'deki 6,8 milyarlık dünya nüfusu 2025'te 8,1 milyar, 2050'de 9,1 milyar olacak. Aynı dönemde Türkiye'nin nüfusu önce 90 milyon sonra da 120 milyona ulaşacak. Türkler ortalama kişi başına 150 kilo un tüketiyor. Türkiye 2007'de arz eksikliğinden buğday ithal etmek zorunda kaldı. 

Çin'in nüfusu 1,4 milyar. Hindistan'ın 1,1 milyar. Toplam 2,5 milyar insan hükümetleri tarafından daha çok buğday tüketmeye özendiriliyor. Çünkü pirinç ağırlıklı beslenmenin sebep olduğu malformasyon (sakatlık-beden bozukluğu) her iki ülkede de sağlık harcamalarının faturasını ağırlaştırıyor. 

Dünyanın toplam buğday üretimi 750 milyon ton/yıl. 

2018 yılı buğday üretimi bakımından dünyanın alarm verdiği bir yıl oldu. “Dünyada buğdayı küresel ısınma vuruyor, Türkiye'de ekim alanı daralıyor. Kuraklık AB, ABD, Rusya ve Avustralya'da buğday üretimini vurdu. Dünya devlerinin elinde sezon sonu bir aylık stok kalacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin tahıl ambarlarında ise buğday yerini nohuta kaptırdı.” 

2018 Ağustos ayında yayınlanan Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) raporu küresel 
boyutta buğday üretiminin tehlikeli düşüş kaydettiğine dikkat çekiyor. 2017-2018 sezonunda 758 milyon ton olarak gerçekleşen küresel buğday üretiminin 2018-2019 sezonunda 42 milyon ton düşüşle 716 milyon ton olması bekleniyor. 

IGC raporunda bir önceki sezon 266 milyon ton olarak gerçekleşen küresel buğday stoklarının bu sezon 248 milyona düşeceğine, bunun da dünyanın buğday ihtiyacını ancak 26 gün karşılayacağına dikkat çekiliyor. 

Bu iki ülkenin (Çin ve Hindistan) buğday ithalatını artırması buğdayı şimdiden stratejik ürünler arasına soktu. Her iki ülkedeki ekonomik kalkınma başta gıda ürünlerinde de olmak üzere yoğun ithalat yapmalarına sebep olacak. 

İşin bir de küresel iklim değişikliğiyle ortaya çıkacak gıda kıtlığı boyutu var. 

İnsanların yanında et, süt, peynir ve yumurta gibi temel gıda maddelerinin üreticisi sığır, koyun ve tavuklar da tahılla besleniyor. Mesela bir kilo et üretmek için üç kilo buğday, 150 kilo suya ihtiyaç var. 

Hâsılı Dünya Bankası ve FAO gibi kuruluşlar “buğday savaşları”ndan; Fransız strateji uzmanı Jacques Attali gibi pek çok iktisatçı ve siyasetçi “kıtlık savaşları”ndan daha çok söz ediyorlar. 

Buğday ve gıda üretiminin temeli su. Bir kişinin günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan asgari su ihtiyacı 24 litre. 

Küresel iklimin denge unsurlarından Kuzey Kutbu buzulları hızla eriyor. Ekim 2005'teki iklim raporuna göre, tedbir alınmadığı takdirde dünyadaki mercan resiflerinin yarısı 40 yıl içinde tükenecek. Bilim adamlarına göre kutuplardaki yüzeye yakın permafrost alanı 2021 yılına kadar yok olabilecek. 


86. Duygu Erdoğan, Milliyet Ekonomi, 31 Ağustos 2018 
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Ünlü Kyoto Protokolü'nü, Türkiyedeki devşirilmişler, “derhal imzalayalım” derken ABD, Japonya, Çin, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore, Kyoto Protokolü'ne alternatif olarak “pazara dayalı” bir “temiz enerji” ortaklığı kurdu. Bu arada ülkemiz Kyoto Protokolü'nü imzaladı. 

Tarihte kömür-demir-petrol iktisadi savaşların üçlü sacayağını oluşturmuştu. 
Günümüzde ve gelecekte ise su-buğday ve muhtemelen bor, toryum ve platin grubu (monatomik elementler) metalleri savaşı patlak verecek. 

Son 50 yıl içinde esasen su uğruna ve her daim mahallileşmiş olarak 37 kez savaş çıktı. 

145 devletin topraklarının bir bölümü sınırı aşan bir su havzası üzerindedir. Sınırları aşan 263 su havzasının üçte biri ikiden fazla ülke tarafından paylaşılıyor. 

Dünyadaki 19 su havzası en az beş ülkeyi ilgilendirmektedir. 

Dünyanın üçüncü büyük yeraltı tatlı su kaynağı olan Guarani rezervi Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay arasında her an patlayabilecek bir saatli bomba gibi. 
Balkan krizinin analarından biri 18 ulus devletin paylaştığı Tuna havzasıdır. 

Lübnan'ın, Taberiye gölünü besleyen Ürdün nehrine dökülen ve şimdiden İsrail'in içme suyu ihtiyacının üçte birini sağlayan Ouazzane ırmağına pompalar yerleştirmesi bir savaşı başlatmak için hazır bekliyor. 

Hindistan ile Bangladeş, Çin ile Vietnam, Kamboçya ve Tayland arasında yoğun su meselesi var. Keza ABD ile Meksika arasında Colorado ve Rio Grande ırmakları her daim bir savaşı başlatabilir. Benzer durum Yunanistan, Arnavutluk ve Makedonya arasında da yüksek gerilim hattı. 

Mısır ile Etiyopya arasında Nil yüzünden her an savaş çıkabilir. İsrail, Mısır'a karşı Etiyopya'yı sürekli manipüle ediyor. 

Daha pek çok örnek var ama kısaca Türkiye'ye bakalım. 

Fıratve Dicle ırmakları sularının Türkiye tarafından kontrol edilmesi, Türkiye'nin bu ırmaklar üzerine yaptığı, yapacağı barajlar öncelikle İsrail tarafından, ABD ve AB tarafından Türkiye'ye karşı manipülasyon unsuru olarak kullanılıyor. Kaldı ki Türkiye su zengini bir ülke değil. 

BOP'ta Kuzey Iraklı Kürtlerin “mayın eşeği” olarak kullanılmasının arkasındaki sebeplerden biri Büyük İsrail'in su ihtiyacı ve elbette gıda ihtiyacı. 

АВР, İsrail, İngiltere ve Mısır “su savaşı”nda görev alacak özel askeri birlikler oluşturmuş durumda. 

Türkiye su savaşını kaybetmemek için nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olmalıdır. 

Unutmayalım, barışı sağlamanın ve sürekli tutmanın yolu, düşmanın silahına sahip olmaktan geçer. 
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Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre havaya salınan her bir ton karbondioksit, dünyanın 0,0000000000015 derece ısınmasına sebep oluyor. İlk bakışta rakam çok küçük görünse de uzun vadeli zaman periyodunda sonuçlar ürkütücü bir gelecek vaat ediyor. 1850'den bu yana sanayileşen dünyanın sıcaklığı sadece 0,8 derece arttı. 
Ancak günümüzde ısınma daha hızlı gerçekleşiyor. 

Milletlerarası Enerji Ajansı'nın (IEA) son araştırmalarına göre uzun dönemde dünyanın sıcaklığı yaklaşık 3,5 derece artacak. 2035 yılında enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yüzde 20 artmış olacağı hesaplanıyor. 

Dünyayı en çok kirleten ülkeler listesinin ilk sıralarında ekonomik olarak gelişmiş ülkeler ile hızla gelişen ülkeler yer alıyor. Karbon salınımındaki artışın yarısından fazlasını Çin, ABD ve Hindistan gerçekleştiriyor. Rusya ve Japonya bu üç ülkeyi takip ediyor. Bunları takip eden ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere, Kanada, İtalya, Meksika, İran, Güney Kore, İspanya, Fransa, Güney Afrika, Brezilya, Avustralya ve Türkiye. 

Dünya Sağlık Teşkilatı'nın verilerine göre yılda yaklaşık iki milyon kişi hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybediyor. Araştırmaya dahil 91 ülkeden 80'inin hava kirliliği konusunda uluslararası teşkilatın gösterdiği değerlere uymadığı sonucu da ortaya konuluyor. 

Görünen o ki, Kyoto, Kopenhag ve 2011'de Durban'da yapılan iklim zirvelerinin sonuçları “küresel ısınmanın” çözümü yönünde çok umut vermiyor. 

Veriler gösteriyor ki, küresel ısınma ve buna bağlı küresel iklim değişikliği ilmi bir vakıa. Öte yandan bu vakıaya bağlı olarak din-siyaset felsefesi-ekonomi formatlı Yeni Dünya Düzeni-Büyük Ortadoğu Projesi'nin yeni çizilecek haritalarında su asıl belirleyici unsurlardan biri. | 
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HAYATIN KAYNAĞI SU VE BEYİN KONTROLÜ 


“ABD'de, yüzeyi yüzde yüz örten klorlu su içilir. Buna eğer иог katıp, fluorun, frekans örneğini ölçersek, o zaman size bu fluorun, artık hiçbir isteğiniz kalmayacak kadar, beyin fonksiyonlarınız üzerinde uyumsuzluk oluşturduğunu ispatlayabilirim. 
İsteksiz olursunuz. Düşünün bunu, iki nesil boyunca bütün halka yaptılar. O zaman ne elde ettiler? İsteksiz, materyalistlerle dolu bir halk, bu insanlar o zaman her şeyi, istenildiği gibi yapacaklardır. Yani böyle bir nesli yönetmek ve yönlendirmek kolaydır. Buna su ile ulaşılabilir.” 

Peter Ferreira şu hususları dile getiriyor. Biyofizikçi olarak; bitkiler, hayvanlar veya insanlardaki canlılığı araştırıyoruz. İlk etapta bizi alakadar eden husus madde değil, saf enerjidir. Konu sadece su değil bilgi ve bilinçtir. 

Bütün düşünceleriniz ve bunların kaynağı su ve tuza bağlıdır. Burada daha sağlıklı olmak için değil, daha bilinçli olmak için belirli bir miktarda suyu içmemiz gerekmektedir. Bilinçli olursanız, otomatik olarak da sağlıklı olursunuz. 

Her su molekülünün birbirinden farklı olması ve her daim tekrar aynı tam mükemmel geometriyi ortaya koymaları ilginç değil mi? Çünkü bir su molekülü, 104,7 derecelik bir açıyla, mükemmel bir dörtgenden başka bir şey değildir. Bu geometridir ve geometri, molekül de var olduğundan, suyun çok belirli frekans örneği vardır. 
Bir su molekülü, çift kutupludur, aynı dünyanın Kuzey ve Güney Kutbu gibi. Bu şekilde, her su molekülünde elektromanyetik kuşakla çevrilmiş, bir eksi ve bir artı kutbu vardır. 

Su, iki kutuplu olduğundan belirli yerçekimi gücü vardır. Su yukarıdan aşağıya doğru akar. Su kimyevi materyal olarak yukarıdan aşağıya akarken, tekrar aşağıdan yukarıya, saf ışık enerjisi olarak akar. İnsan bedeninde suyun günlük olarak, aşağı ve yukarı canlı bir güç olarak aktığı, yaklaşık 90.000 kilometre sıvı bant vardır. Suyun içinde zaten canlılığı sağlayan dörtgen yapı mevcuttur. 

Su, sarmal şekilde hareket eder, hiçbir zaman doğrusal (lineer) değildir. Banyoda dikkatlice bakın, su girdap formunda hareket eder. Spiral oluşturan suyun hareketinin, genetik kalıtım bilgilerini içeren bedenimizdeki DNA ile aynı olması ilginç değil midir? Beyin suyumuz çok yüksek derecede kristal yapılanmadır. Saf küçük kristaller ki, buna molekül-küme adını veriyoruz. Birbirine bağlanmış olarak ve bu 


87. Peter Ferreira (ABD Biyofizik Araştırmalar Enstitüsü Almanya Temsilcisi- Ed. Ayhan Demirpehlivan, Yaklaşan Saat-Dünyamız içinde, Truva Yayıncılık, İstanbul, 201 1, s. 125. 
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şekilde geometri olduğu için belirli bilgileri iletebilen bu yapıyı, suda da buluyoruz. Bu sürekli olarak değişir. Düşünceleriniz nereden geliyor? Kimyasallarla, suyun basitçe etkilenebileceğini biliyor musunuz? Şimdi bir kez daha yukarıdaki ilk giriş paragrafını okuyunuz. 

İnsanın 37 derecelik bir vücut sıcaklığında beyin suyu, buzlanmış bir durum alır. Bu jöleye benzer yüksek dereceli bir yapıdadır. Bu yapıya mikrodalga uygulandığında, beynimizin kan bariyerinden, hayvansal albümin geçtiğinde ve beynimize girdiğinde birden kristaller yapılarını değiştirmeye başlar ve beynimizin suyu sıvılaşır. 

Bu kristalleri, mesela kar tanelerini soluyoruz. Suyun katı hali olan kar taneleri- nin, bir elektron mikroskopuyla fotoğrafı çekilmiştir. Burada çok küçük altıgen ve mükemmel bir düzen vardır. İki ayrı kar tanesinin hiçbir zaman birbirine benzememesi çok ilginçtir. Kendisini kristalize edebilmesi için her su molekülünde bir milyardan fazla biyofoton çalışır ve bunlar kendilerini sürekli olarak tekrar düzenler. 
Bu şekilde her su molekülü öbüründen farklıdır, her su molekülünün kendi kimliği vardır. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre yeryüzündeki tatlı su varlığının yaklaşık 24 milyon kilometre küpü, yani yüzde 70'i buz veya kalıcı kar tabakası şeklinde dağlık alanlarda, Antarktika ve Kuzey Kutup bölgesinde yer alıyor. İklim değişikliği bu muhteşem alanlar ve ekosistemlerde yavaş yavaş erirken, verimli kıyı ovaları yükselen deniz seviyesi sebebiyle tuzlu su ile kaybolabilir. UNESCO tarafından Mart 2012'de açıklanan 700 sayfalık raporda iklim değişikliğinin 2030'a kadar Asya ve Afrika'nın güneyindeki gıda üretimini çok olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiliyor. 

Türkiyede su varlığı azalacak, afet olayları artacak, gıda güvenliğinde yüksek riskli bir dönem başlayacak. Türkiye'nin bir diğer meselesi de su şebekesinden doбап kayıplar. Mesela 2009 verilerine göre İstanbul'da su şebekesinden doğan kayıplar yüzde 30, Ankarada yüzde 58. Halbuki söz konusu kayıp oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 10 civarında.* 

Tekrar su ve suyun hafızasına bakalım. Kar tanesini tabii şartlarda eritelim ve bundan tekrar su yapalım. Sonra da tekrar donduralım, tekrar tam olarak aynı kar tanesini elde ederiz. Bu nasıl oluyor? Çünkü su kim olduğunu hatırlayabiliyor ve suyun hafızası var. Su bir bilgi taşıyıcısıdır. Maddeleşmeye sebep olan enerjinin formunu değiştirmediğimiz zaman madde de değişmeyecektir. Çünkü o kim olduğunu biliyor. Bu olayinsan organizması için de geçerlidir. Bilim insanları suyun tabii bir dengeleyici olduğunu ve su vasıtasıyla bizde eksik olan dalga boylarını alabileceğimizi ispatlamışlar. Bu şekilde kaybettiğimiz her şeyi dengeleyebiliriz. 


—__ 


88. Çevre Ekolojik Yaşam Rehberi, Doğan Burda Dergi Yayıncılık A.Ş, Mayıs 2012. 
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İtalya'da Enza Enstitüsü'nden Dr. Cicollo, son 20 sene içinde bütün dünyadaki şifalı suları incelemiştir. Şifalı suların, öteki normal sularla kimyevi yapıları aynı olsa da biyofiziksel açıdan farklı olduklarını tespit etmiştir.” 

İsrail'de bir doktora gittiğinizde hangi rahatsızlıktan dolayı gitmiş olursanız olun bekleme odasına yollanırsınız. Burada 30 dakika içinde içmeniz için size iki litre su verilir. Siz bu suyu içtikten sonra hâlâ şikâyetiniz varsa, sonra sizi muayeneye kabul ederler. Bu bir gelenektir. 

Birdenbire ortaya çıkan hastalıkların yüzde 80'inin sadece su içerek iyileştirileceğini görmüşler. Bunun sadece suyun kalitesine bağlı olmadığı da tespit edilmiş. 
Bunun için su, çözelti maddesi olarak biriken bütün atıkları dışarı taşımak için kullanılıyor. Burun akıntısı ve ciltten terleme yoluyla atılma gibi haller buna örnektir. 

Yapılan araştırmalara göre su, 80 metrelik bir boru sisteminden geçtiğinde canlılığını kaybediyor. Bu durum borunun kalitesiyle alakalı olmayıp, borudaki basınçtan oluşuyor. Suda çift helezon şeklinde spiral hareket var. Bu da, suyun kristalinin oluşmasını sağlıyor. Suyun spiral hareketine zarar verildiğinde kristal yapısı da bozuluyor. Kristal şekil olmayan yerde geometri de yoktur. Böylece bilgi de oluşmaz ve sonuçta canlılık yok olur. 

Tarım sektöründe 300 çeşitten fazla inorganik kimyevi yapıya sahip tarım ilacı kullanılır ve bunların 280'i kanserojendir. Kanser kaostur. 280 kanserojen ilacın sadece 63'ü ölçülüyorken ve yıldan yıla değerleri yükseltilmişken artık 1992'den beri sadece 18'i ölçülmektedir. Tarımda kullanılan ilaçlar yeraltı sularına karışmakta, oradan çeşmeler yoluyla evlerin içine girmektedir. En temiz su yeraltından kendiliginden çıkan pınar suları ve artezyen sularıdır. Alabalıkların yaşadığı sular en temiz sulardır. 

Araştırmalar gösteriyor ki segmanter diyognostik ve organometri ile MEDES diye adlandırılan enerjik seviyede ölçüm yapabilen bilimsel bir cihaz ile organizma- daki patolojik rahatsızlıkların bile sadece su ile yenilebileceği ispatlanmış durumda. 
İnsan bedenindeki organlar maddeden oluştukları ve muhtelif element bileşimleri içerdikleri için her bir organın ayrı titreşim karakteri vardır. Mesela bir akciğerin tabii durumdaki titreşimi yaklaşık 40 Herzt civarındadır. Beyninde tümör olan hastaya, bedeninde eksik olan frekansları içeren bir su içirildiğinde, çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Zarar görmüş olan yerlerde, epifiz, hipofiz, merkezi sinir sisteminde sadece 17 dakika sonra değişiklik oluyor. Normal bir insan günde iki litre su içmeli. 


89. Ed. Ayhan Demirpehlivan, Dünyamız I, s. 125. 
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B- KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE MESİH İLAHİYATI 


KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE MESİH 
İÇİN “VAHİY 2012-2018'İN” ANLAMI VEYA 2040'LI YILLAR 


“Çelişki gerçeğe götüren bir ipucudur? İçinde bulunduğumuz zamanda yabancılaşmanın daha sıradanlaştığını sosyologlar ortaya koyuyor. 

Marks, “İnsan varlığını, insan şuurunun belirlediği iddiası doğru değildir. İnsan şuurunu toplumsal yapı belirler” diyor. 

Judeo-Hıristiyan dünyasını ve günümüz siyasi projelerinde olup biteni anlamak için “Matrix” üçlemesi filmlerini iyi okumak gerekir. Orada Tanrı bir programcı. 
Paralel evrenler teorisi var. Matrix üçlemesi Kabala-Eski Ahit-Talmud-Yeni Ahit çıkarımları ile bilgisayar programcılığı üzerine oturtulmuş sanal bir dünya sunuyor. 
Ama kapı da açık bırakılıyor. Dikkat! Sanal dünya her an gerçek olabilir. 

İşte bu noktada kutsal kitabımız Kuran “Sorgulayın” diyor. Yetmiş ayette “Siz aklınıza danışmaz mısınız?” mealinde yol gösteriyor. Yani körü körüne uymayı ve taklidi Kuran reddediyor. 

Batı modeli toplumsal yapı insanları köleleştirmiş, kendi olmalarını engellemiş. 
Batı insanı yalan bir dünyada yaşıyor ve Tanrı adında bir puta tapınıyorlar. Yüce yaratıcı ve tek kudret Allah'a inansalar sanal âlemin oyuncakları olmazlar. Judeo-Hıristiyan inancı Babil sürgünü Ezradan ve Tarsuslu Pavlus'dan beri sanal tanrıların ve sanal kurtarıcıların (mesihlerin) peşinde ve onların bedenleşmesini bekliyorlar. 

Böyle bir inanca dayanan Judeo-Hıristiyan toplumsal yapı önce kendi içinde birbirini boğazlamıştır. “Batı'nın üstünlüğü hiç tereddüt etmeden daha fazla öldürme inancı ile öldürme imkânlarına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.”” 

Bundan sonra okuyacaklarınızı, Hanson'ın “daha fazla insan öldürme kapasitesine” sahip olarak Batı'nın “ötekine” üstünlüğünü ispatlayan ve üstelik her fırsatta bunu en korkunç biçimlerde gerçekleştiren “kültür”ün nasıl bir inanca dayandığını göz önüne alarak değerlendiriniz. 

Hıristiyan, Yahudi, new age (yeniçağ) tarikatları, Şii İslam ile bazı Sünni Müslüman cemaatleri 2012 ile 2018'e odaklanmış durumda. 


90. Victor Davis Hanson, Batı Neden Kazandı-Katliam ve Kültür, Aykırı Tarih, İstanbul, 2004. 
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Bu kadar farklı inançları, felsefeleri ve siyasi emelleri olanların 2012 ve 2018 konusunda detayda bazı farklılıklar olsa da esasta fikir birliği içinde olmaları ne anlama geliyor? Buradaki 2012 ve 2018 sembolik tarihler olup, esasen 2018 ve devamı yılları 2040'lı yıllar ile Armageddon/mesih teolojisi ile bağlantılıdır. 

Mayaların iki bin yıl süren düzenli ve titiz astronomi gözlemlerine göre 21 Aralık 
2012 yeni bir çağın doğumu olacak. Elbette bütün doğumlar gibi o da kanlı, acılı 
ama umut ve vaatler getirecek. Veya... 

2018, 14 Mayıs 1948'de kurulan İsrail devletinin 70. yılı. Hz. İsanın dönüşünü bekleyenler için ortalama bir insan ömrü kadar olan bu yıllarda İsa Mesih dünyaya geri gelecek ve bin yıllık altın çağ başlayacak. Bu inancın dayanağı Eski Ahit ve Yeni Ahit'in Bâtıni (gizli) tefsirine dayanan çıkarımlar. Bu dönem her 49 yılda bir gerçekleşen semitah döngüsünün başladığı bir döneme de denk gelmektedir. Haham Јоnathan Cahn “Semitah Döngüsü” ile dünyanın dini-ekonomik-siyasi bir dönüşüm ve hercümerç yaşayacağına dikkat çekmektedir?" 

Bu arada kehanet veya Bâtıni çıkarımlara dayanmayan ilmi gerçekler de mevcut. 

On bir bin yıl önce gerçekleşen buz çağının sona ermesi, dünyanın ısınmasından bu tarafa, 1940'lardan ve özellikle de 2003'ten beri güneşte meydana gelen aktivite düzensizlikleri tespit edilmiş durumda. Güneş fizikçilerine göre 2012'de güneşteki değişim ve faaliyet yoğunluğu rekor seviyeye çıkacak. Bu hususta hepsi fikir birliği içindeler. 

Bir başka ilmi veri de şöyle özetlenebilir. Güneşte meydana gelen fırtınalar ile dünyada meydana gelen fırtınalar arasında bir bağ var. 2005 yılında ABD'nin New Orleans şehrini vuran korkunç Kâtrina, Rita ve Wilma kasırgaları güneş tarihindeki en fırtınalı haftalardan biriyle aynı döneme geldi. 

Galileo'nun teleskopu icat ettiği 1610 yılından beri güneşteki faaliyetler 11 yıllık dönemler halinde takip ediliyor, kayıt altına alınıyor ve güneşte meydana gelen lekeler inceleniyor. 

20 Ocak 2005'te güneşteki değişiklikler anormal derecede artış gösterdi. Dünya 
atmosferinde son 15 yıldan beri görülmemiş büyüklükte bir proton fırtınası tespit edildi. Bunun ilginç bir yanı vardı. On bir yıllık dönemin sonlarına doğru meydana gelmişti ve odönemde pek az güneş aktivitesi bekleniyor ya da hiç beklenmiyordu. 
Eylül 2005'te daha da şaşırtıcı bir gelişme oldu. Güneş sakin görünürken birden lekelerle kaplandı, radyasyon yağdırdı, Katrina, Rita, Wilma ve diğer fırtınalar dünyamızda gerçekleşti. 

İnsan hayatında yüce yaratıcı Allah kavramından sonra en etkili olan güç sembolü güneştir. 


91. Jonathan Cahn, “The Harbinger — Тһе Ancient Mystery that Holds the Secret of America’s Future”, Published 
by Front Line, Lake Mary, Florida, 2011 
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Güneş hayat verir. Karaları, denizleri ısıtır, bitki ve canlıları büyütür. Atmosfere enerji sağlar. Bulutları, rüzgârları, okyanus akıntılarını oluşturur ve dünyanın can damarı su kaynaklarının devrini sağlar. 

Güneş enerjisinde meydana gelecek yüzde yarımlık bir artış bile dünyadaki haberleşme sistemini, askeri güvenliği, finans ve bankacılık için olmazsa olmaz uydu sistemlerini yakmaya yeter de artar bile. 

Yüzde yarımlık artış, cilt kanseri başta olmak üzere diğer radyasyon hastalıklarını patlatır. 

Dünyanın ısınması, denizlerin yükselmesi, su baskınları, sel felaketleri, devasa fırtınalar, depremler, volkanlar... Bunların hepsi yüzde yarımlık artışın sebep olacağı sonuçlar. Almanya'nın ünlü Max Planck Enstitüsü bunu doğruluyor. 

Güneşte bazı noktalar vardır ve bunlar Tony Philipse göre, on milyar hidrojen bombası kadar enerji oluşturan dünyanın en büyük manyetik fırtınalarından daha büyüktür. 

Güneş lekeleri güneş sistemi içinde milyar tonluk proton patlamaları ve trilyon voltluk elektron darbeleri meydana getiriyor. Bunlar, güneşin normalde yaptığı rutin görevlerdi. Ürkütücü olan bu sistemdeki küçük değişikliklerin dünyaya büyük etkiler yapması. 

Daha fazlası için web sitesi science.nasa.gov. editörü Tony Philipse müracaat edebilirsiniz. 

Aslında “dünyayı mahvetmek” ile “dünyayı kurtarmak” isteyen güç simsarları aynı merkezin hırslı çocukları gibi görünüyor. 

26 Aralık 2004'te Hint okyanusunda dev dalgalar (tsunami) meydana geldi. Оп 
bir ülkeden 250 binden fazla insan kısa bir sürede hayatını kaybetti.” 

Güneş dünyamızdan 160 milyon kilometre uzaktadır ama güneşteki bozulma veya bu bozulmanın tesirleri iyonosferde dünyayı “kurtarmak” veya “mahvetmek” isteyenler tarafından manipüle edilirse ne olur? 

Bu teknolojinin ABD ve Rusya'nın elinde olduğuna dair “komplo teorilerinden” ilmi verilere kadar pek çok belgesi meraklısı için ortada duruyor. 

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuguergue şehrindeki Kirtland Hava Kuvvetleri üssünde devasa bir elektromanyetik Pulse Test Merkezi, devasa bir eritici lazer laboratuvarı var. Hiç kimse burada “ne eritildiğini bilmiyor” Bu iki merkezin yanından otomobil ile geçerken durursanız veya 30 mil hız sınırını geçerseniz üstünüze ateş açılabilir. 

Bu üs Amerikanın nükleer başlık üretim ve bakımından sorumlu Enerji Bakanlığı'na bağlı “Sandia Laboratuvarı”nın da merkezlerinden biri olup yakının- 


92. Basın, 26 Aralık 2004. 
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daki tepelerin altı kilometrelerce uzanan tünellerle çevrili, içindeki silolarda kıtalararası balistik füzeler (ICBM) depolanmaktadır. 

Ayrıca bu üste Aerospace şirketinin (AC2) geliştirdiği ABD patent numarası #7.026.570 B2 olan “Vulcan Plasma Öğütme Makinesi” test ediliyor. Malum güneş plazmalar ve yoğun iyonize gazlardan oluşur. 

Bu ultra-yüksek ısılı fırın diğer yöntemlerle yok edilemeyen ölümcül biyolojik ve kimyasal silahlar da dahil, yüksek zehirli maddeleri araştırıp yok edecek. 

Alaska Gakonadaki HAARP merkezinin maharetleri içinde, iklim değişikliğini tetiklemekten, deprem meydana getirmeye ve kitleleri psikolojik olarak etkilemeye kadar pek çok şey yazılıp çiziliyor. 

Bütün dünya milletlerini yeniden yapılandırmak için ellerindeki her türlü teknolojiyi kullanma hakkını kendinde gören, dahası bunu bir görev addeden küresel güç simsarları ve onların emrindekiler insanlığın geleceği açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. 

Günümüzde, bilinen iyonosfer ısıtıcılarından biri Tromso, Norveç'te Almanya'nın Max Planck Enstitüsü tarafından inşa edilmiş olup faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Max Planck, pek çok Nazi kampı psikoloğunu yetiştiren enstitüdür. Bugün de “Wundt sonrası tarzda” psikoloji deneylerinin yapıldığı yerdir. 

Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nde profesör olan Wilhelm Max Wundt (1832- 1920), günümüzde adına sosyal psikoloji dediğimiz şeyle insan topluluklarını kontrol etme üzerine çalışıyordu. 

Wundt, bütün insan eylemlerinin ve davranışlarının, tepkiler bağlamında tanımlanıp açıklanabileceğine inanıyordu. Açıkçası farkında değildiniz de sadece farkında olduğunuzu sanıyordunuz. 

Rus Pavlov da aynı alanda çalışmıştı. Nazi ve komünist toplama kamplarından elde edilen deney sonuçları daha sonra “Gulag'da (Sovyet çalışma kampları) ve Vietnam'da daha da geliştirildi. 

Şimdi de Guantanamoda, Irak zindanlarında ve küresel çapta uygulanıyor. 

Günümüzde insanların belli tetiklemelerle belli şekillerde tepki vermeye şartlandırılarak insan topluluklarını kontrol altına alma teknolojisine davranış modifikasyonu deniyor. 

Bu sahada, B.E Skinner (1904-1990) ve onun takipçileri hâkimdir. 

Psikopatlar, bilim insanları, casuslar ve başta ABD, Sovyet, İsrail, Alman, İngiliz, Fransız orduları, uzun süredir başkalarını -düşman unsurları- uzaktan kontrol etmelerini mümkün kılacak gizli bir teknoloji geliştirdiler. 

Sovyet psikologlar ve hipnoz uzmanları, 1930'larda deneklerine hipnotik emirler göndermek için radyoları kullanmışlardı. 

1950'li yıllarda mikrodalga yayınlarıyla benzer deneyler gerçekleştirdiler. 
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1970'lere de Sovyetler'in ünlü Ağaçkakan sinyalleri damgasını vurmuştu. 

Günümüzde ise ABD'deki zihin kontrol deney araştırmalarının ana merkezi ilginç bir şekilde Enerji Bakanlığıdır. Elbette bu bakanlıkta işin başında bulunan uzmanlar CIA, NSA ve Pentagona “örtülü” olarak bağlı olan “şirket” elemanlarıdır. 

Colgate Üniversitesi psikoloji bölümü profesörü George H. Estabrooks (1895- 1973) şöyle diyor. “Bir insanı farkında olmadan hipnotize edebilirim” Profesör, Washington'da ipleri elinde tutanlara da şöyle seslenmişti: “Sadece 200 eğitimli hipnoz uzmanıyla, savaş zamanları için zihinleri kontrol edebilen bir ordu meydana getirebilirim.” 

Daily Telegraph gazetesinde yayınlanan bir mülakatında, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi matematik profesörü Hawking şunları söylüyor: “Tehdit sadece nükleer felaket değildir. Başka sinsi tehditler de var. Mesela biyolojik silahlar ve genetik mühendisliği çalışmaları gibi. Nükleer silah üretimi için büyük tesislere ihtiyaç var ama diğerleri küçük laboratuvarlarda yapılabilir.” 

Mesela, VIM-2 adlı enzim, antibiyotikleri bozuyor. Bu enzim genetik olarak artırılarak antibiyotiklerin tedavi etkisi sıfırlanabilir. 

AIDS, kuş gribi, Ebolo virüsü her neyse. Mesela Doç. Dr. Önder Ergönül “yeniden kuş gribi çıkacaksa Türkiye topun ağzındaki ülke” diyor.” 

Ergönüle göre “bu virüsler aynı zamanda biyoterörizm ajanı” 

Olumlu ve olumsuz anlamda da biyoteknoloji ve genetik mühendisliği 21. yüzyılın “biyoloji” ilmi. 

Genetik biliminde, yani klonlama işinde nihai hedef insan klonlama. İşin etik boyutu bir yana insan klonlama, daha geniş çaplı bir projenin, karmaşık küresel siyasi hesapların bir parçası olacağa benziyor. 

Yarın, öbür gün klonlanmış birini çıkarıp, “işte İsa'nın kanından biri”, “işte beklenen mesih” diyerek histerik bir şekilde mesih ve mehdi bekleyenlere “Madem mesih-mehdi istiyordunuz, alın size mesih” dercesine küresel medya oligarşisinin desteği ile bir “kurtarıcı” “lansman”ı yapılırsa ne olur? 

Atom bombasının yapıldığı yer olarak bilinen Amerika'nın Los Alamos Milli Laboratuvarında bulunduğu söylenen, hakkında pek yazılıp çizilmesinden hoşlanılmayan bir “gri çamur” senaryosu vardır. Bu merkez, dünyadaki lider nano teknoloji üssü olarak da biliniyor. 

Nano boyutlarda (metrenin milyarda biri) “kendiliğinden toplanma” özelliğin- den söz ediliyor. Bu özellik her türlü nano boyut çalışmaları, bakterilerden ultra güçlü bilgisayar yongaları üretmekte ya da kanser ve enfeksiyonları alt etmek için damarlara verilen nano makinelerin, sistemlerin yapımında geçerli. 


93. Milliyet Pazar, 13 Ocak 2008. 
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Nano teknolojinin babası Eric Drexler'in Engines of Creation adlı kitabında ilk kez sözünü ettiği “gri çamur”, kontrolden çıkmış nano makine, karbon, hidrojen ve arzuladığı bütün diğer elemanları yutan ve dünya yüzüne yapışana kadar kendini bölerek çoğalan teorik bir nano maddedir. Drexlere göre kendini çoğaltarak üreyen nano makineler-nano maddeler iki gün dolmadan dünyadan daha ağır bir kütle oluştururlar... ne diyelim gri çamuru yiyip yutacak bir yiyici belki ortaya çıkar. 

Bunları şunun için yazıyorum. Aslında 2012 ve 2018 “vahiyleri”ne pek ihtiyacımız yok. Zaten insanlığı “kurtarıcılar” da, mahvedeceğim diyenler de kehanetlere, adeta hizmet için yarışıyorlar. 

Rus, Gezegenler Jeofiziği Okulu'na göre, bütün güneş sistemi bir yıldızlararası enerji bulutuna doğru harekete başladı ve bu sebeple de güneş sisteminde anormallikler görülüyor. 

Rus bilim adamlarına göre dünya 2010-2020 yılları arasında bu bulutlar dizisine girecek ve bir felaket yaşanacak. 

Dünya manyetik alanında ABD'nin California eyaleti kadar büyüklükte çatlaklar oluşmuş durumda. Bu sözlerin sahipleri Harvard Üniversitesi ve NASA bilimadamları. Yani bu koca delik daha fazla güneş radyasyonuna maruz kalacağımıza, daha çok kanser vakası göreceğimize ve küresel iklim değişikliğine işaret ediyor... Amerikadaki dünyanın süper volkanı Yellowstone yakında patlayacak. 

Tevrat-Talmud, İncil, new age tarikatları, Çin'den “I Ching Kehanetleri” (Çin Degişimler Kitabı), Maya kehanetleri. Hepsi felaket habercisi уе 2012 ile 2018 kehanetlerine kilitlenmiş durumdalar. 

İlginç olanı, iki tarih arasındaki dönem Evanjelistlerin yedi yıl süreceğini iddia ettikleri İncil kaynaklı kehanetlere dayanan “yedi yıllık türbülasyon dönemi”* süresine yakın bir zaman veya tam olarak ikisi arasındaki zaman böyle tamamlanıyor. 
İstikamet 2018'den 2040'lı yıllara “Tanrıyı Kıyamete Zorlamak”. 

Eski Maya astronomisi karmaşık bir konu. Ama şaşırtıcı derecede bir ayı29,53020 gün olarak hesaplamışlar. Teleskop ve benzeri aletlerin olmadığı bir dönem için mucizevi bir sonuç. Bizim bugün kullandığımız ay hesabı da 29,53059 günden sadece evet sadece “39 saniye”lik bir eksiklik söz konusu. 

Açıkçası 2000 yıllık Maya takviminin 500 yıllık bugün kullandığımız Gregorian takviminden geri kalır yanı yok. 

Eski Maya astronomları Venüs'ün 1000 yıl süren yörüngesini sadece bir günlük hata ile hesapladılar. 


94. Ramazan Kurtoğlu, “ABD Siyaset Stratejisinde Evanjelist-Kabalist Felaket Filmleriyle Psikolojik Savaş Operasyonları ve Türkiye”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı 41, İstanbul, 
2011. 
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Neticede, yüzyıllar süren gözlemlerin sonunda, eski Maya astronomları 21 Aralık 2012 günü insanlık tarihinde yeni bir dönemin başlayacağına inandılar ve bunu kayıt altına aldılar. 

21 Aralık 2012, bu tarih kış gündönümü, yani kuzey yarımkürenin güneşten en 
uzak olduğu, gündüzün en kısa, gecenin en uzun olduğu tarih. Bir başka önemli bilgi, o tarihte güneş tutulması olması. 

Benim durduğum nokta, araştırmak. Buraya yaklaşık on yıllık bir araştırmanın sonuçlarını, mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk milletinin kıyamete kadar bekası, güvenliği için yazıyorum. 

Çünkü hadise kehanetlerin doğruluğu ve yanlışlığının ötesinde “kutsal kehanetleri” gerçekleştirmek, doğrulamak için yanıp tutuşan bir manyaklar ordusunun önde gelenleri sıradan insanlar değil. Güç ve kudret sahibi her biri. 

Vahiy, 2012-2018, Türkiye'nin, Türk-İslam dünyasının mevcudiyetini koruma istidadına dönüşmüş durumda. 

Kendini milletine borçlu hisseden bir Türk entelektüeli olarak benim yapabileceğim şey 2012-2018 kehanetleri hakkında yazılanlardan elde ettiğim bilgileri okuyucularımla ve Türk devletinin güvenliğinden, yönetiminden sorumlu kişilerle paylaşmaktır. 

“Vahiy 2012-2018” yılları Türkiye ve bölgemiz için karmaşa ve kaos yılları olacaktır. 

2012 iklim, 2018 mesih kehanetleri, yeni bir çağın doğum sancıları ya da yaşadığımız çağın ölümü. Her ne ise... 

2007'nin 7 Temmuz günü Washington D.C'de “bir merkez” psikolojik harekâtla ilgili bir rapor yayımladı. “Halkla İlişkiler ve Stratejik İletişim İçin ABD'nin Milli Stratejisi” başlıklı rapora göre etki altına alınacak öncelikli kişiler: 

Din adamları, öğretmenler, bilim insanları, askerler, gazeteciler, işçi liderleri ve kadın liderler. 

Sonra, 11 Eylül 2007 tarihinde Pentagon'a 100 sayfalık bir rapor sunuldu. Basına sızdırılan rapora göre Amerika'nın önümüzdeki on yıllık savaş konseptinin ana hatları bu raporda yer alıyor: ABD, küresel bir gayrinizami (gerilla-komando) savaşa hazırlanıyor. Bu savaşın 2014-2026 yılları arasında gerçekleşeceği varsayılıyor. 

Yukarıda yazmıştık. Evanjelist Hıristiyan ve Yahudiler (Yahudilerin çoğunluğu) Maya takvimine göre 2012 yılında dünyada radikal küresel iklim değişikliği olacağını, 2018 yılının İsrail devletinin kuruşunun 70. yılı olduğunu... Ve en önemlisi bu tarihlerde mesihin yeryüzüne geleceğini iddia ediyorlar. Tabii ki mesihin gelişi öncesinde ve sonrasında dünyada bir kaos dönemi yaşanacak. 

Bütün bunlar Kudüs merkezli ve hinterlandında gerçekleşecek. 

Raporda yer alan gerilla savaşı öyle görünüyor ki bizim de içinde olduğumuz coğrafyada olacak. 
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Peki, Amerikan ordusu kime karşı yapacak bu gerilla savaşını? 

Türk ordusu gayrinizami harp alanında dünyanın en iyi ordularından biridir. 

Siz nasıl yorumlarsanız yorumlayın. 

Şimdi bir alıntı yapalım. 

“Eski Ahit-Daniel'in on ikinci bölümünün on ikinci mısrası şöyle der: “Kutlu (mutlu) olan bekleyip 1335. güne gelendir.” 

“Kehanetler üzerine çalışanlar bu anlaşılması zor sözlerin “пе manaya geldiğin? sorguladılar... Bu General Allenby'ın Kudüse girip şehri Yahudi olmayanların ayakları altında çiğnenmekten kurtardığı güne kadar bir sır olarak kalmıştı. İsa bu günü iki bin yıl önceden tahmin etmiş, Daniel ise İsa'dan yüzlerce yıl önce kehanetin içerisine gizlemişti. 

Kudüs'ün Türk işgalinden kurtuluş yılı olan 1917, o yıl Türk madeni paralarının üzerine basılmış tarihtir. Madeni paraların öbür yüzündeki tarih Türk takvimine uygun olarak 1335'tir?* 

Bu satırların yazarı Bay Evans sıradan biri değildir. Başkan Bush, İsrail devlet yöneticileri, MOSSAD ve CIA için danışmanlık yapmaktadır. 

Bir gerçek apaçık ortada duruyor. İklim ile ilgili bilimsel gerçekler, Eski Ahit ve Yeni Ahit kaynaklı kehanetler kökü tarihin derinliklerine dayanan hesaplaşma eğilimleri geçmişte hiç olmadığı kadar bir araya gelmiştir. İnsan eliyle “Tanrı'yı kıyamete zorlamak” için kehanetleri tabii ve hatta olağanüstü yollarla “doğrulamak” için bir felaket yaşanması çok çok yüksek görünüyor. 

Yeni Dünya Düzeni ütopyasının üç temel ayağı var: 


• Din ve ezoterik felsefe (Eski Ahit, Yeni Ahit kökenli kehanetler ve ezoterik inançlar) 

Küresel finans hegemonyası: Eylül 2008 krizinden sonra daha da güçlendi. 

• Küresel iklim değişikliği ve Yeni Küresel Rezerv Para. 


Bu üç temel unsurun dışındaki zahiri sebeplerin hepsi kitleleri, orduları ikna etmek için kullanılan yan faktörlerdir. 

ABD ve Sovyetler yıllarca ayı.fethetme hususunda ölümcül bir yarışın tarafları oldular. Çünkü ayda büyük helyum-3 kaynakları var. Bu da kontrollü nükleer füzyonda kullanmak için ideal bir yakıt, belki de evrendeki en büyük güç. 

Ama bu ve benzeri fetih ve keşiflerin arkasındaki “Batıni” maksat Eski Ahit ve İncil'deki kehanetleri doğrulamak. 

İncile göre Tanrı 2012 yılında dünyayı yok edecek. 


95. Eski Ahit- Daniel 12:12. 
96. Michael David Evans, American Prophecies, Time Warner Books Group, New York, Ağustos 2004, s. 96-97. 
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Michael Drosnin Amerika'da milyonlarca satan The Bible Code (İncil Kodu) adlı eserinde, İncil'de verilen kutsal şifreyi çözdüğünü ve bu sonuca vardığını yazıyor. 

Drosnin'in tezlerini doğrulayan ise üç İsrailli matematikçi: Doron Witztum, Yoav Rosenberg ve Eliyahu Rips. 

Bu üç matematikçinin yazdığı “Eguidistant Letter Seguences in the Book of Genesis” (Yaratılış Kitabında Eşit Mesafeli Harf Düzeni) adlı makale 1994 yılında Statistic Science adlı bilimsel dergide yayımlandı. 

Yaratılış Kitabı, Tevrat'ın ilk kitabıdır. Drosnin hesaplarını bu makaledeki verilere dayandırmış. 

İsrailli üç matematikçi Tevrat-Yaratılış kitabını orijinal İbrani alfabesiyle aralıksız, aralarında nokta virgül boşlukları olmadan, İncil metinlerinin orijinalinde olduğu gibi bilgisayara girmişler. 

Sonra da dikey, yatay ve çapraz olarak kelime aramışlar... Hepsi Yaratılış'ın yazılmasından sonra yaşamış 66 efsane hahamın adı, doğum ve ölüm yılları ile yaşadığı şehrin adı “bulundu” 

Yapılan, bilgisayarda Kabala-Ebced hesabı. Tevrat ve İncil'le ilgili yapılanla ilgili ima edilen şey şu: 

İncil ve Tevrat içinde, Tanrı tarafından konmuş gizli şifreler vardır. 

Bu çalışmaya önceleri, ABD Milli Güvenlik Teşkilatı uzmanları da dahil olmak üzere çok sayıda istatistikçi ve matematikçi karşı çıktılar. Üç matematikçinin yöntemlerini yerden yere vurdular. Sonra ne olduysa, İncil şifresi olarak bilinen kehaneti yalanlayanlar birden onun ateşli destekçileri arasında yer aldılar. 

Gazeteci Drosnin tarafından öne sürülen İncil'e dayalı kehanetlerin ikisinin doğru çıktığı söyleniyor. 

Birincisi, 1995 yılında İsrail Başbakanı Rabin'in fanatik sağcı katil Amir tarafından Tel Aviv'de öldürülmesi. İkincisi de 2000 başkanlık seçimleri sonunda bir ABD Yüksek Mahkeme hâkiminin Al Gore aleyhine, G.W. Bush lehine karar vermesiyle alakalı kehanet. 

Drosnin'in The Bible Code (İncil Kodu) adlı eserine göre, 2010-2012 yıllarında dünyaya kometlerin çarpacağı, dünyanın yok olabileceği kehaneti yer alıyor. 

“Ve mabetten yedi meleğe: ‘Gidin ve Tanrı'nın gazabının yedi tasını yeryüzüne boşaltın” diyen büyük bir ses işittim?” ve altıncı tasını büyük Fırat ırmağı üzerine boşalttı; Ve Şarktan gelen kralların yolu hazırlansın diye onun suları kurudu. Ve ejderin ağzından ve canavarın ağzından ve yalancı peygamberin ağzından çıkan kurbağalara benzer, üç murdar ruh gördüm. Bu ruhlar mucize yaratacak güçleri olan şeytanlardı. Onlar yüce Tanrı'nın büyük savaş gününe dünyanın bütün krallarını 


97. İncil- Vahiy 16:1. 
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toplamak için gelmişlerdi. (Benim de bir hırsız gibi geleceğim gündür o! Uyanık kalan ve elbiselerini üzerinde tutan adama ne mutlu, böylece çıplak kalmayacak ve kendisine bakanlardan utanmayacaktır.) böylece onlar kralları İbranice Armageddon (mahşer meydanı) denen yerde topladılar” 

Eski Ahit-Yaratılış kitabındaki kehanetlere göre iyiyle kötü, yani İsa Mesih'i kabul edenlerle etmeyenler arasındaki son savaşın geçeceği yer olan mahşer tepesi (Armageddon), Evanjelistlere göre bir gün 3-4 milyar insanın öleceği 320 kilometre uzunluğunda bir vadiye bakıyor. 

Potansiyel felaketler içinde sadece Armageddon-kıyamet gününe Evanjelist Hıristiyanlar başta olmak üzere, Hıristiyanların, Yahudilerin büyük çoğunluğu, Şii Müslümanların önemli bir kısmı ile Sünni Müslüman bazı tarikat-cemaat mensubu insanlar inanıyorlar. 

Karl Marx şöyle diyor: “Bir teori kitleleri etkilediği zaman bir maddi güç haline gelir” 

Ünlü İtalyan yazar Umberto Eco da şunu söylüyor: “Bir inancın ne kadar doğru olduğu değil, o inanç sahiplerinin inançları için neyi ne kadar yapacakları önemlidir.” 

Maalesef “son savaş”, “iyi ile kötünün kıyamet savaşı”, “bin yıllık altın çağ” ve “mesih” kavramı başta ABD ve İsrail olmak üzere dünyada yüz milyonlarca insanı, iyi eğitimli grupları etkiledi. Bir doktrin haline geldi. Ürkütücü olan bu doktrin, öncelikle ABD, İsrail, İran kısmen Avrupa'nın siyasetinde belirleyici bir güç haline geldi. 

Jeff Wells “Rigorus Institution” adlı internet sitesinde konuyla ilgili şunları yazıyor: 

“Hıristiyan, Müslüman ve Yahudilerin çoğu köktendinci düşüncelerden hoşlanmaz ve kaçınır. Ama tarih insanların çoğunluğu tarafından yönlendirilmiyor. Kural: “Çoğunluklar yönetilir? Acıdır ki tarihin motoru olanlar bizim ciddiye almadığımız hatta güldüğümüz, bazen de ürküp kaçtığımız fanatik azınlıklardır. Bunlar kutsal bir yeri ele geçirerek kutsal olmayan bir yer haline getiren, kirleten, karıştıran gözü 
dönmüş tek gayesi olan manyaklardır.” 4 

Armageddon-Tapınak-Mesih kavramı azınlık fanatikler üzerinden büyük kitlelere doğru bir “sırat köprüsü” olma çekiciliğine bürünme istidadındadır. 

Amerikalıların, yani özellikle ortalama Amerikalıların beyni 1970'lerden bu yana Evanjelist Hal Lindsey'in Merhum Gezegen Koca Dünya gibi kitaplarıyla adeta “Washing Brain” operasyonuna tabi tutuldu. 

İsrail Turizm Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre İsraile her yıl gelen iki milyon turistin yarısından çoğu, Armageddon Savaşı'nı yaşayarak vecde gelmeyi sabırsızlıkla bekleyen Hıristiyanlar. 


98. İncil-Vahiy 16:13-16. 
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> Düşünsenize vecde gelmiş bir Evanjelist Hıristiyan gökyüzüne, İsa Mesih'in yanına çıkmış aşağıyı seyrediyor. Yani İsa'nın bulutların üstüne kadar gelerek, yani ikinci gelişle Hıristiyanları alıp götürmesi.” Aşağıda son savaştan önceki türbülasyon savaşlarında dünya birbirine girmiş... İsa yeryüzüne üçüncü ve bin yıllık krallığını kurmak üzere inmiş, yanında 144 bin Yahudi Hıristiyan ve kurtulmuş diğer Hıristiyanlar... 
Karşısında deccal liderliğinde Müslümanlar, Budistler, Konfüçyüs'ler, putperestler... 
İsa Mesih zaferini ilan ediyor. Dünyadaki dört insandan üçü ölmüş durumda. 

İsraile gelen Hıristiyan hacı adaylarının iyice artması üzerine Hz. İsa'nın üzerinde yürüdüğüne inanılan Galile denizi kenarında Hıristiyan turistlerin kalabileceği yeni bir park kompleksi projesi devreye sokulmuş halde. 

Parkın adı, “Galile Dünya Mirası Parkı” olarak tescil edilmiş. 

2005 yılında Filistinli Müslüman bir tutuklu, Ramil Razilo, Megido vadisinde 
bir inşaatta çalışırken tesadüfen bir harabenin kilise olduğundan şüphelenmiş... 
Armageddon Kilisesi adı verilen kilise MS üçüncü ve dördüncü yüzyılda yapılmış. 
Bazı Evanjelist önderler yeni bulunan bu kilise harabesi ile dünyanın sonu arasında bağ kuruyorlar. Evanjelist TV vaizi Pat Robertson'a göre eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron “Tanrı'nın kutsal topraklarından bir kısmını Filistinli Müslümanlara verdiği, ilahi plana ters iş yaptığı için Tanrı tarafından cezalandırıldı”. 

Robertson, uzun yıllardır devam “700 Club” adlı televizyon programında, “Şaron Tanrı topraklarını bölüyordu” diyerek pek çok Amerikalının isteyip de söyleyemediğini -Şaron'un Armageddon ilahi projesine ihanet ettiğini ve bunun da bedelini ödediğini- söyleyiverdi. Şaron Tel Aviv'de uzun süre bir hastanede bitkisel hayat sürdükten sonra 11 Ocak 2014'te öldü. 

Evanjelist vaiz Tim LaHaye tarafından yazılan Left Behind (Geride Kalanlar) serisi 67 milyondan fazla sattı. Onun kitabında kurguladığı Romanyalı karizmatik Birleşmiş Milletler Genel sekreteri baş kötü adam Carpathia, rivayete göre Kanadalı sanayici, madenci ve çevreci Maurice Strong. 

Strong, Armageddon yayınlarının İsa karşıtı profiline uygun, sinsi bir “yeniçağ” tipi. Merkezi Hollanda-Leiden'de bulunan ve 1954'te kurulan Bilderberg mensubu, devaşa servetine rağmen kendini “sosyalist” olarak tanımlıyor. 

Yahudi Strong ailesinin Amerikanın Colorado eyaletinde bulunan devasa çiftliklerinde karısı Hanna tarafından işletilen bir ruhani-artistik Budizm merkezi var. 
Strong'un Kyoto Protokolü'nün mimarı olduğu söyleniyor. 

Kyoto, 1972'de BM'nin başlattığı konferanslar serisinin, 1992'de Brezilya'da Rio de Jeneiro'da toplanan BM Çevre ve Gelişme Dünya Zirvesi'ne yüzden fazla devlet başkanının katılması, tehdit altındaki yağmur ormanları ve diğer ekolojik bölgelerin 


99. Ramazan Kurtoğlu, Evanjelizm Dünya İmparatorluğu ve Türkiye, Sinemis Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2012. 
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kurtarılması için gösterilen çabaların ürünüdür. Ancak Ocak 2008'de dünyayı en çok kirleten ABD bu protokolü imzalamamıştı. 

Kanada-Manitobadaki liseden 14 yaşında ayrılan Strong, BM'nin organize ettiği her iki toplantının da genel sekreteriydi. Bay Strong “dünya hükümeti” fikri- nin en önemli savunucularındandır. Strong aynı zamanda BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın danışmanıdır. Yani Strong Yeni Dünya Düzeni kurmak isteyenlerin başında gelmektedir. Evanjelistlere göre Strong dinsiz biridir. Çok iyi arkadaşlarından biri de dünyanın en etkili kadınlarından biri olan, üç dönem Norveç başkanlığı yapan eski İşçi Partisi lideri Brundtlan. Bu hanım aynı zamanda ateşli bir feministtir. 

Cenevre'deki BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) genel direktörlüğü de yapan Bayan Brundtlana yöneltilen en büyük tenkit AIDS krizine karşı yeterince duyarlı ve hızlı davranmadığı yönünde. 

Gayriresmi adı Brundtlan Komisyonu olan BM Dünya Çevre ve Geliştirme Komisyonu başkanı olan bu hanım, 1972'de Stockholm'de, 1992'de Rio'da BM'nin tertiplediği iklim konferansında Strong'un yardımcısıydı. 

Ultra zengin Maurice Strong 1991 yılında yazdığı bir makalesinde kelimesi kelimesine şunları yazıyor. 

“Dünya ekonomisi ve ekolojisinin birbiriyle olan bağlantısı, içinde bulunduğumuz yüzyılın milli ve milletlerarası yönetim kurumlarının şekillenmesini derinden etkileyecek olan yeni bir gerçeğidir. Bu değişiklikler 2012 yılına kadar ekonomik ve siyasal hayatımızla tam olarak bütünleşmiş olmalıdır.” 

Evet, Bay Strong hedeflerini açıkça söylüyor. Ve karşımıza hep 2012 çıkıyor. 

21 Aralık 2012 sadece eski bir Maya kehaneti iken Eski Ahit ve Yeni Ahit formatlı 
kehanetler sarmalı içine alınarak dünyanın 2012'de yok olacağı yönünde travmatik bir inanca dönüşmüştür. 

Yahudilerin Talmud kitabına göre, Tanrı Hz. Âdem'i Tapınak Tepesi toprağından yarattı. Tapınak Tepesi'ne MÖ 957'de Süleyman ilk Yahudi tapınağını yaptırdı. MÖ 586da Babil Kralı Nabukadnazar tarafından yerle bir edildi. İkinci kez MÖ 515te inşa edildi. Roma İmparatoru Titus ikinci tapınağı MS 70'te yıktırdı."* 

Bugün “Ağlama Duvarı” olarak anılan, tapınağın batı duvarı, ikinci tapınaktan kalan tek parça olarak kabul edilir. 

Tapınak Tepesi'ni ilk ziyaret eden Hz. Muhammed'dir. İslam inancına göre bugün üzerinde Kubbetüs Sahra Camisi'nin bulunduğu kaya parçasının üstünden Hz. 
Peygamber Miraca (İsra) yükselmiştir. Buraya da aynı şekilde Mekke'den gelmiştir (MS 619). Bu konu İsra suresinin birinci ayetinde anlatılır. 

Kısaca Mescidi Aksa olarak adlandırılan Kudüs'teki bu bölge İslam'ın Mekke ve Medineden sonra en kutsal yeridir. 


100. Ramazan Kurtoğlu, Evanjelizm, Sinemis Yayınları, Ankara, Mart 2012. 
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Hz. Peygamber İsra (gece yürüyüşü) veya Mirac olarak adlandırılan bu seyahatte cennet-cehennem ve Kuran ayetlerini gördü. 

Mescidi Aksa Camisi MS 638'de Kubbetüs Sahra Camisi de 688'de yaptırılmıştır. 

Kudüs 1099'da Haçlıların eline geçti. Bu tarihe kadar Müslümanların elindeydi. 1187'de Türk-Müslüman Selahaddin Eyyubi komutasındaki ordu Kudüs'ü tekrar geri aldı ve 1917 yılına kadar Kudüs hep Türklerin kontrolünde kaldı. 

Tapınak Tepesi Hıristiyanlar için de kutsal bir yerdir. Çünkü onlar kendilerini hem Eski Ahit hem de Yeni Ahit'in mirasçısı sayarlar. İncil'e göre Hz. İsa, Yahudi tüccarları ve faizle para verenleri ikinci tapınaktan kovmuştur. 

Haziran 1967'deki 6 Gün Savaşlarıyla İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs bugün İsrail sınırları içinde olmasına rağmen, Tapınak Tepesi bölgesi Türklerin kurduğu bir vakıf eliyle Müslümanlar tarafından yönetiliyor. 

İşte Kudüs, özellikle Tapınak Tepesi olarak adlandırılan bölge günümüzde yeryüzündeki potansiyel olarak en patlayıcı bölge. 

Ancak en az tartışılan Armageddon konularından biridir. 

Evanjelist Hıristiyanlar ve fanatik Yahudiler başta ama esasen Hıristiyanların ve Yahudilerin büyük ekseriyeti Mescidi Aksa ve Kubbetüs Sahra camilerinin yıkılarak yerine Süleyman Tapınağı'nın üçüncü kez yapılmasını istiyorlar. 

İnşaatta kullanılacak “kutsal taşlar” Tapınak Tepesi'ne bir kilometre mesafede hazır olarak bekletiliyor. Tapınağın sunağında kurban edilecek kızıl düveler Pentacostal Evanjelist papaz Clyde Lott tarafından ABD'nin Missouri eyaletinin Canton kasabasında yetiştirildi. Çünkü İsa Mesih'in ikinci gelişinden önce Süleyman Tapınağı'nın üçüncü kez inşa edilmesinin Kitab-ı Mukaddes pasajlarında yer aldığını söylüyor. Hadisenin vahametini Grace Halisell'in Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak ve R. Kağan Kurt'un Evanjelizm- Dünya İmparatorluğu ve Türkiye kitaplarından detaylı olarak okuyabilirsiniz. 

Hıristiyanlar İsa Mesih'in, Yahudiler Kral Davud soyundan Mesih'in, İran'daki “Hüccetiye”lerin başını çektiği kayıp 12. İmam, Muhammed Mehdi (869-873) beklentisi ile bazı Sünni İslam tarikat ve cemaat mürşidinin hem Hz. İsa'yı hem de mehdiyi beklemeleri ve hepsinin ortak inancı mesih-mehdinin ilk kez Tapınak Tepesi'nde ortaya çıkacağı şeklinde. 

Ancak üç dinin mensuplarının beklediği mehdi-mesihin ne yapacağı konusunda farklı teolojik düşünceler var. 

1) Yahudi teolojisine göre, olağanüstü kutsal ruhlu bir fani-insan olan mesih (Mashiach) ilk kez gelecek. Bu Mmesih, Kral Davud'un tahtı olarak da adlandırılan ve üçüncü kez inşa edilecek Süleyman Tapınağı'ndan bütün dünyayı yönetecek. Bütün dünya liderleri akın akın ona koşacak. Mesihe biat edecek. 
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Yahudi mesihi gelmeden önce dünyada ahlaki bozulma son safhaya ulaşacak. 
Grup seks, aile içi ensest ilişkiler vb. gibi daha çok cinsel sapkınlık, ailenin ortadan kalkması hâsılı ahlaki çürümeye bağlı olarak kurtarıcı mesih gelecek. 

2) Hıristiyan teolojisine göre, bu hususta başı Evanjelist tarikatına mensup Hıristiyanlar çekiyor. Daha önce bakire Hz. Meryem'den doğan, “Tanrı'nın oğlu” olarak dünyaya gelmiş olan Hz. İsa ikinci kez bulutların üstüne kadar kimseye görünmeden gelecek. 

Bu esnada ölmüş Evanjelistleri dirilterek, sağ olanları da farklı bedene çevirerek, elbiseleri oldukları yerde kalacak şekilde alıp Tanrı katına götürecek. Bu hadise dünyada büyük bir kargaşaya sebep olacak. “Left behind” (geride kalanlar) travma yaşayacak. Yedi yıl sürecek ve adına “türbülasyon dönemi” denecek bir zaman diliminin sonunda İsa Mesih üçüncü ve bin yıllık altın çağ krallığını kurmak için yeryüzüne inecek. İsrail'in Megido vadisindeki (320 kilometrelik bir vadidir) Armageddon Savaşı'nda bütün savaşlara son veren savaşta Deccal'ı yenerek bütün dünyaya hükmedecek. İncil- Vahiy kitabında yazdığına göre, İsa Mesih bir kaos, terör, ekonomik çöküntü, açlık, salgın hastalıklar ve savaş döneminden sonra gelecek. 

(Dikkat edilirse Yahudi Mesih'in gelmesinin şartlarının ana omurgası seks serbestliği (günahtan arınma teolojisi), Hıristiyanların beklediği İsa Mesih'in gelme şartlarının ana omurgası kaos üzerine oturmaktadır.| 

3) Şii İslam'daki beklenen mehdi, beş yaşında (869-873) kaybolduğuna inanılan Muhammed Hasan el Mehdi. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejat'ın da mensubu olduğu “Hüccetliler”in başını çektiği grup Mehdi'nin gelmesi hususunda Evanjelist Hıristiyanlara paralel bir düşüncede. Yani iyi Müslümanlar (bu durum Evanjelistler için iyi Hıristiyan) Mehdi'nin gelişini hızlandırmak için her şeyi yapmalı. 
Çünkü Mehdi'nin gelişi kurtuluş olduğuna göre akacak kana değecektir. 

Mehdi beklentisi, Şiilerde bir inanç meselesidir. Yani imanın şartlarındandır."© 

Buna karşılık Şii inancında mehdi bekleyişi ve inançları da farklılık göstermektedir. Ancak bu husus bizim çalışmamızın konusu değildir. 

Şii inancındaki mehdi ve kıyamet inancının yer yer Hıristiyanlıktaki mesih beklentisine uyduğunu görüyoruz. Yani Şiilerin beklediği mehdi bir “kaos” sonrasında ortaya çıkacaktır. Sonra dünyaya bolluk ve adalet içinde hükmedecektir. 

“Muta nikâhı”na cevaz veren bir teolojik altyapıdan, Yahudilerin beklediği şartlarda bir mehdi beklentisi herhalde uygun olmazdı. Ama... “muta nikâhı”na izin veren bir teolojik altyapının İran sokaklarındaki devrim muhafızlarının “başı açıkgünahkâr kadın” kovalaması da oldukça ilginç. 

İran'daki İmamiye inancına göre, ahir zamanda mehdinin ortaya çıkacağına dair elli ayete işaret edilmektedir. 


101. Abdülbaki Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik, s. 520 
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Fakat ayetler zahiri manaları dışında, Bâtıni bir yoruma tabi tutulmakta olup, Sünni İslam âlimlerince kabul edilmemektedir. Konu ile ilgili olarak Evanjelizm-Dünya İmparatorluğu ve Türkiye (Sinemis Yayınları) adlı kitabımın “Şii İslam'da Mehdi ve Kıyamet” bölümünü okuyabilirsiniz. 

Kuran-ı Kerimde mehdi ve Deccal ile ilgili hiçbir ayet yer almaz. Var olduğu söylenen birkaç hadis de en iyimser ifadeyle belli belirsizdir. 

4) Bazı Sünni İslam tarikat ve cemaatleri ise hem Hz. İsanın hem de mehdinin geleceğini iddia ediyorlar. Tevatüre göre mehdi, Hz. İsadan önce gelecek ve Hz. 
Peygamberin soyundan olacak. Arkasından Hz. İsa gelecek ve mehdinin arkasında namaza durarak, Hıristiyanları Müslüman yapacak. Mehdi ve Hz. İsa müttefikliği Deccal'ı yenecek... Dünyaya bolluk ve adaletle mehdi hükmedecek. 

Görüldüğü gibi mehdi ve Hz. İsanın dönüşü gerek Şii olsun gerekse Sünni İslam'da net değildir. Biçilen misyon, farklılıklar göstermektedir. Buna karşılık Yahudi ve Hıristiyan teolojisinde mesih inancı daha nettir. En net mesih beklentisi ise Hıristiyanlıktadır. 

Eski Ahit içerisinde iki genel mesih kavramı yer alır. Birincisi dünya üzerinde gerçekleşen iktidara sahip olan, hüküm süren mesihtir. Bu düşünce Megido'da ölen Kral Davud'un evi ile ilgilidir ve Tanrı'nın bu krallığı ilahi olarak tayin edilmiş bir krallık olduğundan yeniden kuracağı düşüncesi vardır.” 

Mesih ile ilgili bu fikir Babil sürgünü sonrası için restorasyon mesihçiliği olarakadlandırılmış ve geçmişten, yani altın çağdan bir şeyin restore edileceği düşünülmüştür. 

İkincisi ise, Yahudiliğin başlangıç zamanındaki, acı çeken mesih imajıdır. Yahudi halkını kurtarmak için acı çekmeye istekli olan bu mesih Tanrı değil, bir insandır. 

Yahudilik inancında öbür dünya inancı yoktur. 

Hıristiyanlıktaki mesih ise daha nettir. Hıristiyanların hepsi İsa'nın mesih olarak döneceğine inanmaktadırlar. O zaten bir kere gelmiştir ve Eski Ahit-Yeşeya ve İlahiler kitaplarındaki gibi kendisinden nefret edilmiştir ve acı çekmiştir. Bunu da insanlığın kurtulabilmesi için kendini feda ederek yapmıştır. 

Hülasa, Hıristiyanların tamamı Eski Ahit'de öngörülen mesihin Hz. İsa olduğuna ikna olmuş vaziyetteler. Evanjelistlere göre İsa geldiğinde onun mesih olduğu belli olacak ve 144 bin Yahudi Hıristiyan olacak." 

Hem Yahudi hem Hıristiyan teolojisinde beklenen mesihin gelmesi için temel inanç Süleyman Tapınağı'nın üçüncü kez inşa edilmesi. Tapınağın üçüncü kez yapılabilmesi için de Mescidi Aksa ve Kubbetüs Sahra camilerinin yıkılması gerekiyor. 


102. Eski Ahit-Daniel 7: 13, 2: 44-45, Mika: 5:2. 
103. Grace Hallsell, Tanrıyı Kıyamete Zorlamak Armageddon Hıristiyan Kıyametçiliği ve İsrail, Kim Yayınları, 2. 
Baskı, Ankara, Nisan 2003. 
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İsrail'in 1967'de bölgeyi işgalinden bugüne her iki İslam mabedine yönelik sayısız saldırı gerçekleştirilmiştir. 

1969 yılında Avustralya vatandaşı Michael Dennis Rohan, El Aksa Camisi'ni 
yakmaya kalktı. Bu kişi “Tanrı'nın Dünya Kilisesi”ni oğlu Garner Ted Armstrong ile beraber kuran Herbert W. Armstrong'un ateşli bir müridiydi. Rohan, Armstrong'ların yayınladığı Plain Truth (Açık Gerçek) dergisinin sıkı bir takipçisiydi. Bu Hıristiyanların açık gerçeğine göre, Tapınak Tepesi'ndeki iki İslam mabedi hemen yıkılmalı, üçüncü tapınak derhal yapılmalı ki İsa Mesih gelsin, iyilerle kötüler arasındaki kıyamet savaşı başlasın. 

Mademki bu savaş olacaktı, Tanrı'nın emriydi, daha fazla beklemenin bir manası yoktu. 

Yukarıdaki son iki paragraftakiler hayata geçirilirse ne olur? Dünyada İkinci Dünya Savaşı'na rahmet okutacak bir savaş çıkmaz mı? Bu savaşın silahları, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan oluşmaz mı? 

Ama gelişmeler o yöne doğru gidiyor. İki İslam mabedi, suni deprem dahil akla geldik gelmedik bir bahaneyle yıkılacak ve Armageddon Savaşı yaşanacak... Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımakla “Cehennemin Kapısını” çoktan açtı. 
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İSRAİLLİ HAHAMLAR NE SÖYLÜYOR 


Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kipur ayininde, 13 Ekim 2005 günü (İbrani takvimine göre 10 Tishrae 5766) İsrail'in ünlü hahamı 105 yaşındaki İzak Kaduri dua ederken bir anda başını önüne eğerek 45 dakika hiç konuşmadı... 

Sonra hafifçe gülümseyerek: “Tanrı'nın yardımıyla Mashiach'ın (Mesih) ruhu İsrail'de bir insana bağlandı” dedikten sonra devam etti: “Mesih İsraile geldi. İnsanların olmayacağından emin oldukları şeyler olabilir, olacağından emin olduklarımız ise bize hayal kırıklığı yaşatabilir. Ama sonuçta dünyaya barış gelecektir. Dünya “mitmatek mehadinim” oluyor. (Kesin adaletle tatlılaşıyor.) 

Haham Kaduri'nin kehaneti ile alakalı yorum yapmadan Talmud'dan ve Tevrat'tan bazı alıntılar yapalım: 

“...(Mesih'in) geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... Açlık okları gönderilecek... Büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar insanlar ve azizler ölecek... Yedinci yılda savaşlar; yedi yıllık sürenin bitiminde (Mesih) gelecek...”10* 

<..(Mesih) ne zaman gelecek?... Bize bir işaret söyle... Paneas mağarasının suları kana dönünce.. 

Paneas, Ürdün nehri civarında, Kudüse 200 km uzaklıkta eski bir şehir ismidir. 

“Babil'in yükü -onu Amotsun oğlu İşaya (Yeşaya) gördü... Dağlarda kalabalığın gürültüsü, büyük bir kavmin gürültüsü gibi! Bir araya birikmiş milletler ülkelerinin kargaşalık gürültüsü! Orduların RABBİ cenk için orduyu yokluyor. Bütün memleketi viran etmek için, RAB ve gazabının silahları uzak bir diyardan, göklerin ucun- dan geliyorlar”! 

—..(Mesih) bütün dünyayı RAB'ba birlikte kulluk etmeleri için ıslah edecek, çünkü şöyle yazılmıştır: Bundan sonra milletlere kötülükten uzak bir konuşma dili vereceğim, böylece hepsi ona bir olarak kulluk etmek için RAB'ba yönelecekler? 

Burada kaynak olarak verdiğimiz Maimonides Endülüslü İbn Meymun'dur. Yahudilerce peygamber derecesine yakın saygı görür. 

Neo-con hareketin dayandığı siyasi-dini felsefenin babasıdır. 


104. Talmud, Sanhedrin 97a. 

105. Talmud, Sanhedrin 98a. 

106. Eski Ahit-İşaya 13: 1-4-5. 

107. Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4. 
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“... Mesih sadece kendi kadrosuyla hükümdarlık edecek...”!98 
(Mesih) büyük şöhret kazanacak ve onun şöhreti, putperest milletler arasında 


Kral Süleyman'dan daha fazla olacak...”19 


“©... (Mesih) son jübilede gelecek...” 

Jübile: Yahudilerde 50 yılda bir gelen kutsal sayılan dönem. 

“odönemde... BÂTINİ gerçekleri kavrayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince RAB'bin aklını idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: Çünkü yeryüzü suyun denizi örtmesi gibi RAB'bin ilmiyle dolacak...”1! 

Görüldüğü gibi mesih-mehdi meselesi de dönüp dolaşıp “Bâtıni” (gizli) çıkarımlara dayandırılıyor. 

Haham Kaduri Ocak 2006'da öldü. Yahudilerin İsraile yerleşmesinden beri Haham Kaduri kadar hiçbir haham, mesihin dönüşüyle ilgili böyle net bir açıklama yapmamıştı. 

Mesihin gelmesi için Süleyman Tapınağı'nın üçüncü kez yapılması kadar Yahudilerin dünyanın dört bir yanından “kutsal topraklara” dönmesi de önemli. 

Eski Ahit yorumcularına göre mesihin gelmesinden önce dünyadaki bütün Yahudilerin İsraile gitmesi istenmiştir. 

Bu yolculuğa “aliyah yapmak” denir. 

“Aliyah”, İbranice'de “yukarı gitmek” yani İsraile giderek daha üst düzeye çıkmak manasına gelir. 

Ortak bir Yahudi inancına göre, maddi durumu zayıf Yahudilere de yardımcı olunarak dünyadaki bütün Yahudiler İsraile gelirse mesihin dönüşü için gerekli şart yerine gelmiş olacaktır. 

Önde gelen hahamlar, kıyamet gününün ve Armageddon Savaşı'nın pek çok açıdan kendiliğinden gerçekleşecek bir kehanet olduğunu düşünüyor. 

Haham Kaduri, mesihin dönüşünü beklerken Yahudilerin hepsine İsraile dönüş çağrısı yapmıştı. Kaduri'nin sözleri özetle şöyle: 

“Bu çağrıyı bütün dünya Yahudilerinin duyması için yapıyorum. Dünyayı tehdit eden korkunç, doğal felaketler sebebiyle bütün Yahudilerin İsrail topraklarına dönmesi onlar için bir yükümlülüktür. 

Gelecekte kutsal ve Yüce Tanrımız, İsrail toprakları hakkındaki yargılarını, hükümlerini değiştirip daha güzel hale getirmeleri için dünya ülkelerine büyük felaketler yaşatacaktır. 


108. Talmud, Sanhedrin, 20b. 

109. Maimonides (İbn Meymun 1135-1204), Mişna Tefsiri, Sanhedrin 10:1. 
110. Talmud, Sanhedrin 97b. 

111. Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları, 12:5 
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Bu açıklamanın bir ikaz olarak yayınlanmasını emrediyorum, böylelikle muhtelif ülkelerde yaşayan bütün Yahudiler yakın tehlikenin farkında olacaklar. Tapınağın üçüncü kez yapılması ve adaleti temsil eden büyük mesihin vahyini dinlemek için İsrail topraklarına geleceklerdir? 

Haham Kaduri açıkça bir şeyi söylüyor; Yahudiler küresel iklim felaketlerinden önce İsrail'de toplansın. 

Anlaşılıyor ki küresel iklim felaketleri veya Armageddon kehanetleri veyahut ikisi birden gerçekleşirse bu bazıları için “Tanrı ile birleşmek” ancak herkes için ölüm-yok olma anlamına gelecektir. 

Haham Kaduri'nin bu bildirisi İsrail ve ABD'de sert tartışmalara sebep oldu. 

Kaduri Ekim 2004%е 1600 yıldan beri ilk kez toplanan Yahudi mahkemesi “Sanhedrin”in açılış çağrısını yapanlardan biridir. 

Sanhedrin mahkemesini oluşturan 71 bilge hahamın büyük çoğunluğu ABD'de Yahudi Savunma Birliği'ni kuran aşırı sağcı terörist Meir Kahane'nin destekçisiydi. 

Bu birliğin sloganı: “her Yahudi bir 22'lik tabancadır” Kahane daha sonra İsrail'de “Kach Partisi”ni kurdu. İşin ilginç tarafı bir müddet sonra Kahane, İsrail Parlamentosu'nu (Knesset) ırkçı olmakla suçladı. 

Yahudi din mahkemesi Sanhedrin'in ilk kararı, Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesi gerektiğiyle ilgiliydi. 

Meir Kahane, 1980 yılında El Aksa Camisi'ne saldırdı. Sadece altı ay ceza aldı. 
Zira mahkeme hâkimleri, Tapınak Tepesi'ni yöneten Müslüman vakfın temsilcilerine saldırıda bulunan gruplarla ilişki içindeler. 

İslam Vakfı yöneticileri, Tapınak Tepesi'nin çevresinde ve içinde, İsrail hükümetinin El Aksa Camisi'nin temellerini zayıflatmak için tüneller kazdığını söylüyor. 

Bilge haham Kaduri bir vaazında da dinleyenlere şöyle sesleniyor: 

“Vilna Gaon'da yazılanlara bakılırsa Yecüc ve Mecüc (Gog ve Mogog) savaşıпіп! bir işareti de bu savaşın “7. Shmitta” (tarım tatili) sonrası, Hoshana Rabba Yahudi tatilinde (Sukkot tatilinin yedinci günü) başlayacak olmasıdır.” 

Kutsal kitap araştırmacıları tarafından Eski Ahit- Yaratılış kitabında bulunan Vilna Dahisi Haham Eliyahu kehanetleri ile ünlü bir hahamdır. 

Mogog ve onun kralı olan Gog İsrail'in son düşmanı olarak kabul edilir. Eski Ahit-Hezekiel 38 ve 39. bablarında belirtildiğine göre, Gog ve Mogog'a karşı verilecek savaşın sonu aynı zamanda Armageddon'un başlangıcını hazırlar. Zira bu güçlerin İsrail'i işgal edeceği ve üçüncü kez yapılacak Süleyman Tapınağı'nı yıkacakları söylenir. 

Yeri gelmişken belanın hangi boyutta olduğunu anlamak açısından aşağıdaki bilgi çok önemli. 


112. Garece Hallsell, Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, 2003. 
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11 Eylül 2001 saldırılarından sonra... 

ABD ordusu Afganistanda Taliban ve El Kaide güçlerini 13 Ekim 2001 akşamı, yani Haham Eliyahu'nun bahsettiği Shmitta yılında yani Hoshana Rabba Savaşı'nda bombalamaya başladı. 

Kehanetlere göre Gog ve Mogog Savaşı sonrası yedi yıl sürecek bir türbülasyonkaos dönemi sonunda veya o dönem içinde büyük bir mesih açıklaması yapılacak. 

Ve şimdi can alıcı bir başka kehanet daha. 

Haham Kaduri'nin Talmud öğretilerinin toplandığı Midrash'a dayanarak haber verdiğine göre, mesihin (Mashiach) yakında dünyaya geleceğini gösteren işaretler- den biri de küresel iklim değişikliğidir. 

İsrail'in 106 yaşında ölen en önemli dini lideri bunları söylüyorsa... Onun takipçileri Tanrı'nın ne düşündüğünü bilmek adına olayları hızlandırıp tırmandırırlarsa... 

İşte o zaman Türkiye ve İslam dünyası ne yapacaktır? 

Yahudi tarihinin iki çok önemli hahamı, tarihten Vilnalı Haham Eliyahu ve günümüz İsraiPinden haham Kaduri bu kehanetlerde bulunursa... Takipçileri Yahudi Tanrısı adına neler yapar? 

ABD vatandaşı, Yeniçağ Kabala (kutsal kitap metinlerini ve sözlü geleneklerle ilgili gizli Yahudi yorumları) yorumcusu, New York'ta yaşayan Joseph Michael Leury sahibi olduğu Evrensel Şifa Merkezi'nde şunları söylüyor: “Dünya 2004'te bir seller dönemine ya da bulutların inişi dönemine girdi. Irak Savaşı, Katrina ve diğer kasırgalarla kendini gösteren bu karmaşa dönemi 2012'de en yüksek noktaya ulaşacak” 

Kabala uzmanı Leurye göre “dünya da hayatını sürdürmeye çalışıyor” 

Şu sözler de Kabala uzmanı Leury'ye ait. “Aslında dünya yedi yıllık bir temizlenme dönemi yaşamış olacak. Gezegenler için bir tür ‘ölüme yakın olma deneyidir bu. 
Tabii felaketler ve savaşlar dönemidir. 

Yaşlı dünyamız, özünde evrensel sevgi ile ruhani, kolektif şuurlu yeni bir dünyanın inşa edilmesi için hazırlanacak. 

Siyasi haritada değişiklikler yapılacak. Dünyanın jeofizik dengelerinde. bile degişiklikler olabilir. 

Daha önce yaşanacak yıkıcı, yok edici olaylardan sonra gelecek olan yeniçağın, insanlığın değişmesi için gerekli bir temizlik hareketi olduğunu herkes anlayacak. 

Hümanistler 2012 şafağında durup, gelecek olan değişikliği, onlara çağrı yapan, ulaşabilecekleri bir yerde duran kaderin dönemeçlerini yüreklerinde hissedecekler. 

İnsanoğlu şimdi aydınlık erkek ve kadınlar olarak gelişmek için her türlü yardıma ihtiyaç duyuyor” 

Ünlü Kabala uzmanı Leury özetin özeti şunları söylüyor: 2012 bir başlangıçtır. 
Sonra Yahudi mesihi gelecek (2018) ve yeni bir çağ başlayacak. Bu arada başta İslam dünyası olmak üzere dünya haritası değişecek. 


-114- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Buraya kadar özetlemeye çalıştığım Eski Ahit- Yeni Ahit çıkarımlarına dayanan kehanetlere benim, sizin, Türklerin ve Müslümanların inanıp inanmamasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. 

Karşımızda, başta ABD ve İsrail olmak üzere Eski Ahit-Yeni Ahit kehanetlerini, 
2012 ve 2018'i “vahiy” telakki eden, mutlaka gerçekleşeceğine inanan a) Din adamları, b) Siyasetçi elitler, c) Kendilerinin seçilmiş insanlar olduğuna inanan finansal gücü kontrol eden elit klanı var. Bunlar kendilerini herkesten üstün görüyorlar. 
Hepsi bir an önce yangını çıkarmak istiyor. Ve ellerinin altında muazzam bir propaganda için medya tekeli var. 

Yüz milyonlarca insana sonsuz kurtuluş sözü vermek hiç şüphesiz çarpıcı bir kandırmaca. 

Ama kitleleri ikna etmek için kutsal kitapları ve metinleri Bâtıni yoruma tabi tutarak devşiriyorlar. 

Yüz milyonlarca insanı 2012-iklim, 2018-mesih konusunda inandıran, ilmi verileri, Maya kehanetlerini, Eski Ahit-Yeni Ahit kehanetlerine dayandırarak açıklayan, buna göre siyasi projeler üretenlerin tasarladığı felaketten insanlığı ve özellikle Türk-İslam dünyasını her şeye gücü yeten Yüce Allah kurtarabilir gibi görünüyor. 
Çünkü Türk-İslam dünyasında tam bir akıl tutulması yaşanıyor. 

Sadece bir örnek: Yeni nesil enerjinin ana kaynağı borun dünya rezervinin yüzde 67'sini topraklarının altında bulunduran Türkiye neleri tartışıyor, ne ile uğraşıyor? 
Havacılık uzmanı gazeteci Uğur Cebeci yazdı. “Hidrojenli jetle İstanbul- New York iki saat” diyor. Evet, hidrojenli jetin yakıtı bor bize, biz ise ona bakıyoruz. 

Öyle bir gidişat var ki, Hilafe karşı Haç ve Davud Yıldızı daha radikal saldırılarda bulunacak. 

Kim ne derse desin, Judeo-Hıristiyan inancında Hilalin “kalemi ve kılıcı” Ay-Yıldız'dır. 

Eski ve derin bir şuur önce şüpheye, sonra kaosa dönüştürülmek isteniyor. Sistemi çözen sistemi yönetir. Esas olan sistemi çözdükten sonra ayakta kalabilmektir. 

Unutmayalım tarih boyunca din en kestirme ikna yoludur. 

Nükleer, biyolojik, kimyasal silah stokları ve HAARP gibi teknolojilerle artık gücün doruğunda olduklarına inanıyorlar. 

Peki, bu güç simsarlarının kendileri hangi dine inanıyorlar, diye bir soru aklınıza gelebilir. Cevabım, hiçbir dine. 

Franz Kafka, “Üzerinize bir felaket gibi çöken kitaplar gerek. Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır. İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız. Okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar” diyor. 


113. Hürriyet, 3 Şubat 2008 
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Onlar ezoterizmin Tanrısı “Lusifer”e inanıyorlar ve rehberleri de şeytan. 

Türkiye her opsiyona karşı hazırlıklı olmak mecburiyetindedir. Vakti geçmiş ahın Türk milletine faydası olmaz. Tarih, bir avuç inanmışın büyük kitleleri kuzu gibi melettiği veya onların yaşadığı toprakları açık mezbahaneye çevirdiği örneklerle doludur. 


“İhtiyatsızlar için tarih merhametsizdir” 


Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
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C- НААВР - PENTAGON'UN ҮА DA ELİTLERİN KÜRESEL İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOSU VE BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ (BOP) 


Lozan Antlaşması'ndan on yıl sonra 1933 yılında Atatürk'le, General Mac.Arthur görüşmesi esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk: 


“Allah nasip eder ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. 
Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım.”1* 


“Biz cahil dediğimiz vakit mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. 
Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakiki âlimler çıkar”15 


Bu bölümün yazılmasında katkılarından dolay 
Prof. Abdülkadir Donuka ve Dr. Emin Sezere teşekkür ederim. 


ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SU SAVAŞLARI 2022'DE BAŞLIYOR 
- ASLINDA ÇOKTAN BAŞLADI 


Aralık 1968'de dünyanın ilk gerçek resmini gördük. ABD'nin Apollo 8 uzay aracı ayın yörüngesinde dönüyordu. Astronotlar gelecek görevler için uygun sahalarbulmak gayesiyle fotoğraf çekmekteydiler. Yörüngede dördüncü dönüşlerinde, Komutan Frank Borman, aracı aydan uzaklaştırıp pencerelerini ufka doğru çevirmeye karar vermişti. Rota belirlemek için sabit bir nokta arıyordu. Onun yerine, aniden yükselen dünyanın görünüşü çıktı karşısına. “Aman Allahım” dedi “dünya karşımızda” 

Ekipten Bill Andres hemen kamerasını kaptı ve belki de bütün zamanların ikonu olacak fotoğrafı çekti. Sonradan “earthrise” adıyla tanınacak fotoğraf uzayın derinliğinde hayat olmayan kısır ayın kenarında, uçsuz bucaksız uzayın içinde yüzen mavi 


beyaz bir mermerin görüntüsüydü.!“ 


114. Türk Silahlı Kuvvetler Dergisi, Temmuz 1992, Sayı: 333, s. 26 
115. М. Kemal Atatürk, 1923 /Atatürk'ün 5.р.У.С.П. s. 132 
116. Andrew Revkin, “Puberty on the Scale of a Planet” New York Times, 7 Ağustos 2009 


-117- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Kaptan Borman daha sonra manzara için “en güzel, hayatımın kalbimi yakalayan görüntüsüydü, içimi sıla duygusuyla ve bir nostalji dalgasıyla doldurdu. Uzayda renkli olan tek şeydi. Başka her şey siyah beyazdı. Dünya dışında” diyecekti."7 

Astronotlardan üçüncüsü Jim Lovell, daha kısa ve sade bir üslup kullanmayı tercih etmişti: “Dünya” diyordu, “birden büyük bir vaha gibi beliriverdi” 

Fakat “biz artık o gezegende yaşamıyoruz” Kırk yıl içinde çok şey değişti. Dünyanın sonu gelmedi ama henüz pek çoğumuz farkına varmasak da, bizim bildiğimiz dünyanın sonu geldi. Evanjelistler başta olmak üzere “mesih” ve “mehdi” bekleyenlerin “sonun zamanı” dedikleri zaman bu mu ola ki? 

Elbette dünyanın hâlâ dörtte üçü sudan oluşuyor. Yerçekimi hâlâ geçerli, hâlâ dünya gibiyiz ammaa!? 

Gezegenimizin sıcaklığını neredeyse bir derece “celsius” (bir buçuk dereceden fazla Fahrenhayt) artırmış bulunuyoruz. 2008 Aralık ayında açıklanan bir Amerika Uzay Çalışmaları Merkezi (NASA) araştırmasına göre bu ölçüde bir ısınma, okyanus üstü gök gürlemeli fırtınaları yüzde 45 artırabilir, denizler üzerinde 8 km yükselen ve “süper hücreler” oluşturarak sağanak yağmur ve doluya yol açan örs başlı bulutlar meydana getirebilir.18 Gerçekten küresel yağmurlardaki artış her on yılda bir yüzde 1.5 artış gösteriyor.!!9 

İklim bilimcisi Amanda Staudta göre karalar üzerindeki fırtınalar günümüzde 
daha çok sayıda yıldırıma sebep oluyor; her bir derece artış yıldırımlarda yüzde 6 
artış meydana getiriyor. Haziran 2008'de yıldırımlar Californiada 1700 yangına sebep oldu, dört milyon dönüm orman ve arazi yandı. Federal hükümet sözcüsü Ken Frederick “Artık mega yangınlar dönemindeyiz” diyordu.” 

Bu yangınlar ve dumanlar uzaydan görülebiliyordu. İnternet bağlantısı olan herkes, Santa Barbara tepeleri üzerinde dönen uzay mekiği Endeavour'dan yapılan video yayınında göklere yükselen dumanları seyredebiliyordu.?! 

Dünyamızın beyaz ve donmuş tepesine baktığımızda, küresel ısınmadan dolayı, 
20 senedir kutuplardaki buzullar yavaş yavaş erimekteydi. Ancak 2007 yılının yazında bu yavaş erime birdenbire hızlandı. Ekim ayında uzun arktik geceler başladığında daha önceki gözlemlere göre yüzde 22 daha az buz, Apollo kapsülünden çekilen o ikon fotoğrafa göre ise yüzde 40 daha az buz vardı. Arktik, yani Kuzey Kutbu buz bölgesi 1,76 milyon km? (Türkiye'nin iki mislinden daha fazla) küçülmüştü.'” 


117. Robert Poole, “For the Apollo Astronauts, A Small Word”, Los Angeles Times, 19 Temmuz 2009 

118. Rosslyn Beeby, “Warming Fuels Rise in Tropical Storms”, Canberra Times, 27 Aralık 2008 

119. “NASA Study Links Severe Storm Increases, Global Warming”, Pasadena Star News, 23 Ocak 2009 

120. Brian K. Sullivan, “California Fire Season New Year Raund in Era of Mega Blazes”, Bloomberg.com 18 
Kasım 2009 

121. Bill McKibben, Dünya, Türkçesi: Emel Anıl, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Kasım 2011, s. 3 
122. Jonathan Leake, “Arctic Ice Melting Even in Winter”, Times online, 26 Ekim 2008 
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2008 ve 2009 yaz aylarında, bu hızlı erimelerin tekrarlandığı görüldü. 2008'de hem 
kuzeybatı, hem kuzeydoğu geçişlerinin insanlık tarihinde ilk kez açıldıklarına şahit olduk. Yeni açılan boğazlardan ilk kez geçen ticaret gemisi MV Camilla Desgagnes'in kaptanı, yanlarına ne olur ne olmaz diyerek buz kırıcı aldıklarını, ancak tek bir buz parçası görmediklerini söylemişti.!? 

2009 yılının yazında bilim insanları Kuzey Kutbu'nda yıldırım çarpmalarının 
20 kat arttığını ve yeryüzünde ilk tundra yangınlarının çıktığını raporladılar.! Buz 
merkezi uzmanlarından Mark Serreze'ye göre yeni veriler “arktik buzun yok oluşa doğru gittiği fikrini destekliyordu?.!? 

Bu demektir ki, 10 veya 20 yıl içinde bir uzay aracı yaz mevsiminde kameralarını Kuzey Кипа çevirirse, yalnızca açık bir okyanus görecektir. Grönland'daki buzulların ise çok az bir miktarı kalacaktır. 2003-2008 yılları arasında adanın buzlarının bir trilyon tondan fazlası erimişti.!2 

Ohio Devlet Üniversitesi coğrafya profesörü Jason Box, “İklim daha fazla ısınmasa dahi Grönland'ın buz kaybının devam edeceğini biliyoruz” diyor. “Muhtemelen, hatırladığımız buz hacmini koruyabileceği noktayı geçmiş bulunuyor.” 12 

Pekâlâ, uzay aracı kamerasını Güney Kutbu'na döndürürse ne göreceğiz? 2008 
yılının son gününde, Economist dergisi, Antarktika yarımadasında sıcaklığın dünyanın bütün diğer yörelerinden daha hızlı yükseldiğini ve Batı Antarktika'da buz 
kaybının on yıl öncesine göre yüzde 75 hızlandığını yazmıştı. 28 

Yapılan araştırmalara göre 1980'den bu tarafa dünyanın tropikal iklim bölgesi, kuzeye ve güneye iki derece enlem ölçüsünde genişleyerek 21,7 milyon km? büyüklüğünde genişlemiştir. Bu durum kurak bölgelerde yaşayan yüz milyonlarca insan için vahim gelişmelere sebep olacaktır. Mesela Avustralya için çok gerekli olan yağmurları taşıyan batı rüzgârları daha güneye itilecek ve yağmurlar kıtanın üzerine değil okyanusa inecek.'? 

Avustralya Su Hizmetleri Kurumu genel müdürüne göre, “geçmişteki yağmurlar geri dönmeyecek. Bu duruma kuraklık demiyoruz, yeni normal diyoruz, yeni gerçek diyoruz”! 2008 yılının sonunda ABD'deki su bilimciler Amerika'nın güneybatısın- daki kuraklığın “devamlı bir duruma” geldiğini düşünüyorlardı. ABD'nin ünlü barajlarından Hoover Barajı'nın arkasındaki Colorado nehrinden beslenen Mead 


123. “First Commercial Ship Sails through Nortwest Passage”, Climate Progress, 30 Kasım 2008 

124. Lisa Jarvis, “Kindling for Climate Change”, Chemical and Engineering News, 17 Ağustos 2009 
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128. “The Curse of Carbon”, Economist, 31 Aralık 2008 
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gölünün 2021 yılında korunma ihtimalinin yüzde 50 olduğu tahmin ediliyor." Bu gerçekleştiğinde ABD'nin batısına yayılmış “dünyanın beşinci büyük ekonomisine su arzı kesilecektir”! Su meselesinden doğan zararlar, araştırmalara göre yeni kurak iklim şartları ve sıcaklık sebebiyle buğday, mısır ve arpa mahsulünde senelik 40 
milyon tonluk bir düşüşe yol açmış durumda.”* 2009 yılında Çin'in tahıl ambarı durumundaki Kuzey Çin'e, tarihi bir rekor kırılarak hiç yağmur yağmadı. Benzer durum, Hindistan'da güney Brezilya'da ve Arjantinde de aynıydı. 2009 buğday rekoltesi son 20 yılın en düşük seviyesindeydi.“ 

2009 yılında gerçekleştirilen geniş çapta bir araştırmada 1948-2004 yılları arasında dünyanın en büyük 925 nehrinin debisi incelenmişti. Bu araştırmanın sonuçlarına göre debisi azalan nehirlerin sayısı yükselenlerin iki misliydi. Rapora göre, “araştırma boyunca Pasifik Okyanusu'na dökülen tatlı su oranı yüzde 6 (yani Mississippi'nin yıllık debisi kadar) azalmıştı.” Öte yandan fırtınalar, afetler büyük artış göstermiş vaziyette. “Son 30 yılda karşılaşılan havayla ilgili afetler yüzyılın ilk çeyreğinde yaşananların dört katıydı”* 

Doğup büyüdüğümüz dünyada iklim ve su ile ilgili olan ve olacak felaket bilgilerini çoğaltmak mümkün. Ancak Anadolu Türkünün “turpun büyüğü heybede” misali esas tehlike, bütün bu olanlara sebep olan insanlığın, bunları bahane ederek birbirini “su”dan sebeplerle boğazlamaya kalkışması. 

Dünya Su Günü dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda hazırlanan “Küresel Su Güvenliği” raporu ürkütücü tahminleri içeriyor. Rapor temiz suyun yakın gelecekte savaşlara sebep olabileceğine dikkat çekti. Su ve su kaynaklarının ülkeler arasında gerginliklere neden olabileceği belirtilirken, “2022'de dünya su savaşları patlak verebilir” tahmininde bulunuldu. Yapılan araştırmalar sonrasında ise ABD istihbarat kuruluşları “gelecek on yıl içinde ABD için önem teşkil eden birçok ülke su meselesi yaşayacak. Bunlar arasında su kesintisi, kötü su kalitesi ve sel olabilir. Bunlar gerilimleri artıracak, bölgedeki ilişkileri gerecek ve istikrarsızlığa sebep olacak” yorumunu yaptılar. 

ABD istihbarat kuruluşlarına göre dünya üzerindeki bazı noktalarda gerilim artacak. Halihazırda gergin bir ilişkinin olduğu Türkiye-Suriye-İran üçgeninde durumun daha da kötü bir hal alabileceğini belirten Amerikan istihbaratı “şimdiden 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Fırat ve Dicle'de gerginlik var. Ülkeler suyu, siyasi ve ekonomik basamak olarak kullanabilecek, barajlar terör saldırılarına maruz kalabilecek” açıklamasında bulundu. Stratejik olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin yanı sıra Nil nehri, Mekong nehri ve Amuderya nehri de işaret ediliyor.!5 


6. Dünya Su Forumu'nun Sonucu: Su Alarm Veriyor 


Dünya Su Forumu'nun altıncısı “şimdi çözüm zamanı” sloganıyla Marsilyada Mart 2012'de toplandı. BM'nin hazırladığı rapora göre 2050 yılında dünyanın suya olan ihtiyacı yüzde 55 düzeyinde artacak. Tespitlere göre 2020'den sonra su konusu milletlerarası gerginlik sebebi olacak. 

Forumda çok sayıda ülkeden bakanlar, şirket temsilcileri, kamu kuruluşları ve sivil toplum teşkilatları, gençlik temsilcilerinden meydana gelen 20 bine yakın kişi davet edildi. Fakat 8 bin kişilik bir katılım gerçekleşti. 

Toplantıda BM'nin 2012 yıllık raporu oldukça dikkat çekiciydi. UNESCO Genel Müdürü İrina Bokova ve BM Su Grubu Başkanı ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Michel Jarraud tarafından açıklanan rapor sonuçlarına göre 2050 yılına kadar bütün sektörlerdeki su talebi artarak 2050 yılında tarihin en yüksek düzeyine çıkacak. 

Rapora göre gıda ihtiyacı küresel ölçekte 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında artış gösterecek, hayvancılığın yem ihtiyacı da tarım sektöründeki su kullanımını yüzde 19 oranında artıracak. 2050 senesine kadar dünya su ihtiyacı yüzde 55 oranında artarken, sınır aşan su havzalarında yaşayan nüfusta da artış yaşanacak. 

Rapor 38 yıllık bir projeksiyonun yanı sıra günümüzle alakalı tespitlerde de bulunuyor. Buna göre günümüzde hâlâ bir milyarinsan temiz içme suyuna ulaşamıyor. 
Şehirlerde ise 1990'lı yıllara göre suya ulaşamayan kişi sayısında artışlar oldu. Ayrıca kuraklık, taşkınlar ve iklim değişikliklerinin diğer sonuçları su talebini etkileyecek. 

Küresel çapta su stratejisine olumlu nazardan bakıldığı zaman şimdilik dünya nüfusunun, yani 7 milyar insanın yüzde 89'unun temiz suya erişim imkânı bulunuyor. Ancak bu durum dünya nüfusunun yaklaşık 800 milyonunun temiz olmayan su içmek mecburiyetinde kaldığını da gösteriyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Müdahalesi için Milletlerarası İşbirliği'nden komisyon üyesi Kristalina Georgievanın, AB nüfusunun yüzde 1l'inin güvenilir temiz suya erişemediğini açıklaması sürpriz oldu. 


o EŞ 


139. Vatan, 24 Mart 2012 
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Türkiye Giderek Su Fakiri Olma Yolunda 


DSİ'nin verilerine göre Türkiye şimdiden su fakiri bir ülke. Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü tüketilebilir su potansiyeli 112 milyar metreküp dolayında. Bir diğer husus, Türkiye'nin kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1500 m? civarında. Senede kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2000 m”ten daha az olan ülkeler su fakiri olarak tanımlanıyor. 

Türkiye mevcut kaynaklarını hiç tahrip edilmeden koruyabilirse 25 yıl süreyle durumunu bu haliyle, su ihtiyacı artarak koruyabilecek. Türkiye açısından su sadece insani ve çevre faktörü olmayıp aynı zamanda stratejik bir meta anlamında. 
Özellikle Irak ve Suriye'yi besleyen Dicle ve Fırat, bu ülkelerin Türkiye politikasını hem şekillendiriyor hem de başta İsrail, ABD, İngiltere olmak üzere söz konusu iki ülke bölgedeki diğer Arap ülkelerinin Türkiye'ye yönelik politikalarının manipüle edilmesine vesile oluyor. 

Dünya 6. Su Forumu'nda konuşan Irak Su Kaynakları Bakanlığı'ndan Dr. Munathel Al Mahdavi'nin Türkiye'nin projelerinin olumsuz etkisinin olduğunu dile getirmesi yukarıdaki tespitimizi doğrulamaktadır. Mahdavi'nin iddialarına göre Türkiye'nin projelerini geliştirmesinden sonra Irak, Fırat'tan daha önce gelen yıllık 
akımın üçte birini almaya başladı ve Dicle nehrinden gelen su da azaldı. Son 20 
yılda Türkiye ve İran'dan gelen su önceki dönemlere göre yüzde 20 oranında azalmış durumda. 

Fakat BM Kalkınma Programı (UNDP) 2009 Arap İnsani Gelişim Raporu, Arap ülkelerinin suyu verimsiz kullanmakta olduğuna dikkat çekiyor. Suriye'ye gelince, 
20 Arap ülkesi arasında kişi başına düşen yağış miktarında 13. sırada ve yıllık fert 
başına düşen su tüketimi 300 m?. Bu tüketim miktarıyla Suriye 18 Arap ülkesi arasında 9. sırada yer alıyor. Suriyede suyun yüzde 90'ı tarımsal sulamada kullanılıyor. 
Sulama yöntem ve teknolojisi ise verimsiz ve geri. 


Su Savaşları Kapıda 


ABD Milli İstihbarat Ajansı tarafından CIA ve diğer istihbarat ajanslarının da katkılarıyla hazırlanan Mart 2012'de basına açıklanan rapora göre gelecek on yıl içinde su tedarikine ilişkin meseleler artarak ABD'nin milli güvenliği açısından önemli olan müttefiki devletlerde istikrarsızlıklara sebep olacak. Rapora göre “su meseleleri bağlamında ABD'nin küresel liderliğini hayata geçirmesi için yeni fırsatlar getiriyor. ABD bu fırsatları kullanamazsa başka güçler devreye girerek boşluğu 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dolduracaktır” deniliyor. Bu da bize büyük güçler arası jeostratejik rekabetin, önümüzdeki on yıl içinde su kaynaklarını da kapsayacak biçimde genişleyerek yoğunlaşacağını gösteriyor.“ 

Nitekim küresel sermayenin “uç beyi” ailelerden Rockefeller ailesinin damadı ve strateji uzmanı Musevi Brzezinski, “Türkiye 2025'ten sonra Batı için hayati önem kazanacak” diyor." 

Rapordaki verilere göre dünyadaki toplam su kaynaklarının yüzde 97,5'i denizlerdeki tuzlu sudan oluşuyor. Buna göre tatlı su kaynaklarının oranı sadece yüzde 2,5. Bunun yüzde 68,7'si buzullarda duruyor. Yani hemen kullanma imkânı yok. Yeraltı sularının ve kutuplarda hiç erimeyen buzlardaki suların bu toplam tatlı su stoku içindeki payları sırasıyla yüzde 30 ve binde 8. Yüzeydeki ve atmosferdeki suların payıysa binde 4. Bu atmosfer ve yüzey sularını oluşturan kaynakların dağılımı yüzde olarak şöyle: tatlı su gölleri yüzde 67,5, topraktaki nem yüzde 12, atmosfer yüzde 9,5, nehirler yüzde 1,2, bitkiler yüzde 1. Hâsılı dünyadaki toplam su stoklarının sadece yüzde 1 kadarı hemen kullanılabilir tatlı sulardan oluşuyor. Fakat bunun ciddi bir miktarı sağlık açısından hemen kullanmaya uygun değil. UNICEF'in tespitine göre gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yüzde 37'si, dünya nüfusunun yüzde 20%і temiz (mikropsuz, zehirsiz) su kaynaklarından yoksun. 

Gıda tedarikiyle tatlı su tedariki arasında hayati bir ilişki olduğu görülüyor. Nehirlerin, göllerin ve toprak altı suların yüzde 68'i tarımda, yüzde 10'u enerji sektöründe, sadece yüzde 7'si sanayi ve hanehalkı tarafından kullanılıyor. Yüzde 3 de rezervuarlardan kullanılmadan buhar olup gidiyor. Sadece tüketime yönelik kullanım söz konusu olduğunda tarımın payı yüzde 93, hanehalkı tarafından tüketilen suyun ise toplam tatlı su kaynakları içindeki payı yüzde 3 dolayında. 

Tarım ve gıda ihtiyacı yakın gelecekte su ihtiyacı üzerinde stratejik basınç oluşturacak. Bir kilo buğday ekmeği, sığır eti ve bir litre süt üretebilmek ve oluşturdukları kirlenmeyi temizleyebilmek için gerekli olan su miktarı sırasıyla 1600 litre, 15.400 
litre ve 1000 litre." 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) verilerine göre kentsel yerleşim bölgelerinde kişi başına günlük su tüketimi ABD'de 350, Avrupada 200 litre iken Sahraaltı ülkelerinde 10-20 litre. Dahası küresel ısınma su kaynak ve kullanımındaki dengesizliği daha da artıracak. 

Son 20yıldır başlatılan su kaynaklarının özelleştirilmesine bağlı olarak oluşan küresel su tekelleri suyun tedarikini, fakir bölgelerden zengin bölgelere, çoğu hallerde suyun bulunduğu bölge halkını bu sudan mahrum bırakarak naklederken meselenin yurtiçi 


140. Ergin Yıldızoğlu, Su Savaşlarına Doğru, Cumhuriyet, 26 Mart 2012 
141. Milliyet, 23 Mart 2012 
142. www.waterfootprint.org 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ve yurtdışı siyasi boyutunu daha da ağırlaştırıyor.'* İşte bu sebeplerden dolayı, ABD güvenlik ve istihbarat kurumları 2009'da, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise 2011- 
2012 yılında stratejik önemini araştıran raporları peş peşe yayınlamaya başladılar. 

“Global Water Security Intelligence Community Assessment” (Küresel Su Güvenliği) tarafından yayımlanan rapor ise 2040 yılına kadar uzanan bir dönemi kapsıyor. Rapora göre önümüzdeki 30 yılda su kıtlığı meselesinin beş sahada güvenlik riski doğurabileceğine dikkat çekiliyor: 


1) Fakirlik, toplumsal gerginlikler, çevre şartlarında aşınma, yetersiz siyasi liderlikler ve zayıf siyasi kurumlar gibi etkiler ulus devletlerin çökmesine sebep olabilir. 

2) Suyun stratejik bir silah ve hedef olmasıyla, devletler ellerindeki su kaynaklarını diğer devletlere baskı yapmakta kullanabilir, stratejik bölgelerdeki su kaynakları terörist saldırılara hedef olabilir. 

3) Bazı tarım bölgelerinde yeraltı su kaynakları kötü yönetim ve kullanımdan dolayı tükenerek milli ve küresel gıda piyasalarında risklerin oluşmasına sebep olabilir. 

4) 2040 yılına kadar küresel ısınma, su kıtlığı ve çevre kirlenmesi ABD'nin önemli ticari ortaklarının ekonomisine zarar verebilir. 

5) Önümüzdeki 30 yılda su yönetimlerinin iyileştirilmesi, f iyatlama ve “sanal su” ticareti gibi suyla ilgili tarım, enerji, su arıtma sektörlerine yapılacak yatırımlar çözüm yolunda atılacak en önemli adımlar olabilir. 


Bu tespitlere göre rapor, on ülkeyi kapsayan Nil nehri havzasını, Türkiye, Irak ve Suriyeden geçen Dide-Fırat nehirlerini, İsrail-Filistin meselesi bağlamında Ürdün nehrini, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Tibet'i etkileyen İndus havzasını ABD'nin milli çıkarları açısından en kritik bölgeler olarak zikrediyor. 

Gerek Pentagon'un 2009'da kısmen kamuoyuna açıkladığı küresel ısınma raporu, gerek 2012'deki su güvenliği raporu gösteriyor ki, küresel hegemonya savaşının bir ayağı su-iklim-mesih üzerinden yürütülecek. Birleşmiş Milletler (BM), yeryüzündeki nüfus artışı ve göçün su kaynakları üzerinde oluşturduğu ve giderek artan baskılara dikkat çekmek için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaptığı toplantıda 
1992 yılında 22 Mart'ı “Dünya Su Günü” ilan etti. Her yıl farklı temalar çerçevesinde 
düzenlenen etkinliklerin 2012 yılındaki konusu “Su ve Gıda Güvenliği” idi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 854 milyon insan yetersiz beslenme meselesiyle karşı karşıya. Nüfus artışı gelecek 50 yılda gıda ihtiyacını iki katına çıkaracak... Gıda üretiminin artırılması daha fazla su ihtiyacı anlamına geliyor. BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Dünya Su Günü sebebiyle yayınladığı mesajında “su 


143. Yağmuru Bile, DVD film 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kaybı ve suyun yanlış kullanımı, gıda kaybı demektir” ikazını yaptı. Dünya üzerindeki toplam su miktarı 1,4 milyar km? ancak toplam su miktarının yüzde 97,5'ini denizler ve tuzlu sular oluşturuyor. 


Türkiye'nin Durumu ve Falkenmark İndeksi 


TÜİK tahminlerine göre Türkiye'nin nüfusu 2030'da 100 milyona ulaşacak ve su potansiyeli kişi başına 1120 m”e düşecek. “Falkenmark İndeksi”ne göre fert başına senede 1700 m? eşik değer. Bu değerin altına düşüldüğünde su sıkıntısı yaşanmaya başlıyor. 

Türkiye'de ekonomik ve teknik şartlar göz önüne alındığında yıllık kullanılabilir su miktarı 112 milyar m’. Toplam 46 milyar m? olan su tüketimi Türkiye'nin toplam su potansiyelinin yüzde 41'ine denk geliyor. 

Türkiye'de son 50 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 300 bin hektar, yani üç tane Van gölünden daha büyük sulak alan; kurutma, doldurma ve su sistemlerine müdahaleler sebebiyle ekolojik özelliğini kaybetti. 


Su Savaşı Ne Demektir? 


Su savaşları çoğunlukla sanıldığı gibi geleceğe ait bir mesele değildir. Tanımlanması konusunda tartışmalar hâlâ sürse de su savaşları hâlihazırda etrafımızı sarmış durumdadır. Su savaşları hem tanım savaşları -suyu nasıl algılayacağımıza ve tecrübe edeceğimize dair anlaşmazlıklar- hem de top ve tüfekle yapılan geleneksel savaşlar biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde özellikle son 30 yıldır, bir taraftan suyu kutsal ve su teminini hayatın korunması için görev kabul eden bir kültürün, diğer yandan ise suyu metalaştırarak mülk edinilmesini ve ticaretini temel şirket hakları olarak gören neoliberal-kapitalist serbest piyasa kültürünün karşı karşıya geldiğine şahit olunmaktadır. İki zıt yönlü su kültürü arasındaki bu gerginlik ve çatışmalar hemen her toplumda, ülkede meydana gelmekte ve bu çatışmanın giderek şiddetleneceği tahmin edilmektedir.“ 

“Su meselesi” dünyanın her tarafında oldukça hararetli bir biçimde tartışılmaktadır. Bu manada küresel çapta su savaşları başlamıştır. Ekolojik bir ihtiyaç olarak evrensel su etiğini paylaşan farklı kültürlerin neoliberal açgözlülük, özelleştirme ve ortak mülklerin kapatılmasıyla toplum menfaatine ve saldırılara karşı yönelttikleri 


144. Ali Polar, Su ve Toplum -Bir Damla Su Ш, A4 Ofset Matbaacılık, İstanbul Ekim 2011, s. 127 
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bir savaştır. Su savaşları, mevcudiyetlerini sürdürebilmek için yeterli su peşinde koşan milyonlarca tür ve milyonlarca insanı etkilemektedir. 

Suyun paylaşılmasına dair meseleleri tanımlama savaşlarının yanı sıra yeryüzünün pek çok yerinde ülkeler arası ve/veya ülke içinde mahalli topluluklar arasında süregelen fiili çatışmalara da şahit olunmaktadır. İsrail'in Suriye'ye ait Golan tepelerini on yıllardır işgal altında tutması ilk akla gelen örnektir. Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Filistindeki şiddetin temelinde, kıt ama hayati öneme sahip su kaynakları hakkındaki anlaşmazlıkların ciddi payı bulunmaktadır. Türkiye, Suriye ve Irak ilişkilerinde Dicle-Fırat nehirleri temel belirleyici olup her iki ülke, başta İsrail olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, ABD tarafından Türkiye'ye karşı manipüle edilmektedir. Her iki ülkenin PKK kartını kullanmasının arkasındaki esas unsur sınırı aşan Sular, yani Fırat ve Dicle nehirlerinin sularıdır. Keza Mısır ve Etiyopya örneğinde, Nil nehrinin suları ve İsrail'in manipülasyonlarının anlaşmazlıkta temel rol oynadığı basında yazılıp çizilen bir husustur. 

Daha da önemlisi stratejik öneme sahip su kaynakları hakkındaki pek çok anlaşmazlık gizlenmekte, bastırılmakta, su savaşları etnik-dini anlaşmazlıklarla maskelenmektedir. 

Su, dünya üzerindeki hayat için yerine hiçbir şeyin ikame edilemeyeceği bir ihtiyacın adı. BM'nin rakamlarına baktığımızda, dünyada her sene yaklaşık beş milyon insan temiz su bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Hastalıkların yüzde 80'inin kaynağı temiz su bulamamaktandır. Ortalama bir ABD vatandaşının günlük su kullanımı Afrikalının tükettiğinin 140 katıdır. Su meselesinde de gelişmişlik, gelişmekte olan ve geri kalmışlık belirleyici bir faktör. Susuzluğun büyük bir mesele haline gelmesinin en önemli sebebi tabiatın tahribi ve kirletilmesidir. 

Bir galon (3,7 litre) benzin 3 milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Her sene ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkeler milyonlarca ton sanayi atıklarını denizlere, okyanuslara boşaltmaktadır. 

Siyasi ve ekonomik analizciler ile gelecek tahmincilerine göre içinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısında su, bugünün petrolünün sahip olduğu stratejik öneme sahip olacak. Ekim 2011'de 7 milyar olan dünya nüfusu 2050 yılında 11 milyar civarında olacak. 


Tarihte Su Savaşları 


Türk tarihinde Orta Asya'dan göçün birinci sebebinin kuraklık olduğunu biliyoruz. Mısır, Sümer, Babil, Akat medeniyetlerinin yıkılmasında susuzluk önemli bir faktör. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak çok uzak tarihlere gitmeyeceğiz, 20. 
yüzyıla ve günümüze göz atmakla yetineceğiz. 
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Bolivya 


Bolivya'nın yönetim merkezi olanla Paz şehrinin ve ona bağlı El Alto meskün yerlerinin su kaynakları (SAMAPA) 1997'de özelleştirildi. 

Özelleştirmede su kaynaklarını satın alan Aguas de Illimani konsorsiyumunun lideri ise uluslararası şirketlerden Fransa merkezli Suez firmasıdır. Dünya Bankası'nın Avrupa kolu Milletlerarası Finans Korporasyonu (IFC) bu konsorsiyumun yüzde 8'ine sahiptir. Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere Yapısal Uyum Programları (SAP) dayatır. Yani ortada “tavşana kaç, tazıya tut” modeli bir su kaynakları özelleştirmesi vardır. Bolivya'daki bu özelleştirmenin lideri Aguas del Tunari. Konsorsiyumdan ABD merkezli uluslararası Bechtel şirketi Cochabamba şehrinin sularını 1999'da satın aldı. Hiçbir yeni yatırım yapmadan su fiyatlarına yüzde 40'tan yüzde 200° varan zam yaptı. Bu arada konsorsiyumun ortaklarının birinin de İngiliz Londra Uluslararası Su Limited Şirketi olduğunu belirtelim. 

Bu gelişmeler üzerine işçi, çiftçi ve öğrencilerden oluşan “Coordinadora del Agua de Cochabamba” (Cochabamba Su Koordinatörü) organizasyonu protestolar başlattı. 2000 yılında şehrin yolları kapatılarak giriş çıkışlar önlendi. Şehirde, hatta ülkede hayat durdu. Bolivya hükümeti savaş hali kanunlarını uygulamaya koydu ve sıkıyönetim ilan etti. Protestocular arasından 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti çok sayıda insan yaralandı. Bu direniş Aguas del Tunari konsorsiyumunu uygulamak istediği projelerden vazgeçmek zorunda bıraktı. 

Fakat hadisenin bittiğini sanmayın. Arsız ve yüzsüz bir fırsat başlatıldı. Bechtel şirketi aynı yıl, Milletlerarası Yatırım Anlaşmazlıklarını Çözme Merkezi (ІС-SID) olarak bilinen ve Washington merkezli, Dünya Bankası'na bağlı bir kurumda Bolivyaya karşı 25 milyon dolarlık zarar-tazminat davası açtı. Aynı zamanda Bolivya ile Hollanda arasındaki ikili ekonomik anlaşmazlıkların da güvensizlik sebebiyle geri alınmasını talep etti. Çünkü Bechtel bir ABD şirketi olmasına rağmen Hollanda'da kendisine bir şirket ikametgâh adresi oluşturmuştu ve yeri gelince Hollandadaki rolünü de istismar etmişti. 

1997'de özelleştirilen La Paz ve El Alto yerleşim bölgelerinin su kaynaklarını Aguas del Illimani konsorsiyumuna liderlik eden Fransız Suez şirketi, su ihtiyaç temini hizmetlerini zengin bölgeler için uygulamış, fakat fakir bölgeleri bundan mahrum bırakmıştı. Sözleşmeler yıllar önceden öyle hazırlanmıştı ki, fakir bölgelere hizmet götürülmemesinin kanuni kılıfı uydurulmuştu. Suez şirketi bir eve musluk suyu getirilmesi için firmaya yatırılması gereken ücreti 450 dolara çıkarmıştı. Günlük bir dolardan daha az bir parayla geçinmek mecburiyetinde kalan insanların bu parayı ödemesi imkânsız gibidir. Sonuçta 200 bin insan içme suyu tesisatından mahrum 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yaşamak zorunda kalmıştı. Suez şirketinin bu tutumu bölge halkını Ocak 2005'te yeniden ayaklanmak mecburiyetinde bıraktı. 

Uzun süren gösteriler neticesinde Bolivya yeniden seçimlere gitti. Yeni iktidar işe tasarruf tedbirleriyle başladı ve yöneticilerin maaşlarını yarıya indirdi. 2006 yılında Fransız Suez şirketi karşılıklı kabul ile anlaşmalardan geri çekildi. Dünya Bankası, 2006'da Meksika'da düzenlenen Dünya Su Forumu'nda Bolivya ile görüşerek su kaynaklarının yeniden halkın ortak malı haline getirilmesine engel çıkarmayacağını ve gerekli yardımlar için görüşmelerin Washington'da devam edebileceğini belirtti. 
Alman KFW Bankası ve Alman GTZ (Teknik İşbirliği Kuruluşu) Dünya Bankası'nın bu kararına uyacaklarını bildirdiler. Almanya ile Bolivya arasında tabiat çeşitliliğini koruma anlaşmaları yapıldı, Almanya suların özelleştirilmesine yönelik krediler vermeyecek, ancak 2003 yılında söz verdiği diğer kredileri serbest bırakacaktır. Ancak bu krediler de tipik bağımlılık oluşturacak kredilerdir. Galiba yağmur ve dolu meselesi.” 


Los Angeles-Owens Vadisi Su Savaşı 


Bir Afrika sözü şöyledir: “Sular yükselince balıklar karıncaları yer, sular çekilince de karıncalar balıkları. Yani üstünlük bugün karıncadaysa, yarın balığa geçebiliyor ya da tam tersi. Karınca ya da balık olmanın sağladığı üstünlüğe sevinmek, kendimizi kandırmaktan öte bir mana taşımıyor; çünkü kimin kimi yiyeceğini gerçekte suyun hareketi belirliyor.” 

1890'larda Los Angeles kendi mahalli su kaynaklarını tüketmiş ve şehrin yöneticileri, komşu Owens vadisinden gizlice toprak ve su hakları satın almıştır. 1907'de doğu yüzey akıntısını Sierra Madreden çevirerek 350 kilometre uzunluğunda bir su kemeri finanse edebilmek için hisse senetleri çıkarılmıştır. Suyu çiftliklerden şehirlere doğru çevirmek için sessizce yapılan bir anlaşma Owens vadisi sakinleriyle Los Angeles şehri sakinleri arasında çetin bir mücadeleye sebep olmuştur. 1924 yılında Owens vadisi sakinlerinin bir su kemerini havaya uçurmasıyla su mücadelesi açıktan yapılmaya başlanmıştır. Bunu takip eden 12 patlama ve su kemerlerinin üzerine yerleştirilen öldürme yetkili silahlı muhafızlar derken 1926'da Saint Francis barajı inşa edilmiştir. Ancak baraj kısa bir süre sonra yıkılmış ve 400 kişinin ölümüne sebep olmuştur. 1929 yılında yaşanan yoğun kuraklık sebebiyle yeraltı suyu kullanılmaya başlanmış, bu kez 195 km”lik Owens gölü kurumuştur. 1976 yılı gibi yakın bir tarihte bile söz konusu su kemerlerinin bombalanması bölgede su mücadelesinin hâlâ devam ettiğini göstermektedir. 


145. Ali Polat, Toplum ve Su, A4 Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2011, s. 135-136 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Anlaşılıyor ki, su meselesi sadece bir dış güvenlik meselesi olmayıp aynı zamanda bir iç güvenlik meselesidir. 


Tamil Nadu-Karnataka ya da Nehir Yataklarının Değişmesi ve Su Savaşları 


Genellikle büyük barajlar, suyu nehirlerin akış yönünden çevirmek için inşa edilir. Ve bu durum suyun havzalar arasındaki dağılımını yeniden düzenler. Suyun dağılımının değişmesi sınırı aşan sularda genellikle devletlerarası anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Hatta aynı ülke toprakları içinde bölgesel anlaşmazlıkların fitilini de ateşler. 

Sutlej, Yamuna, Ganj, Narmada, Mhanadi, Krisha ve Kaveri nehirleri. Hepsi Hindistan'da olan bu nehirlerin her biri eyaletler arasında uzlaştırılmaz bir anlaşmazlık konusu haline gelmiştir. Eyaletler arası hukuk mücadelesi devam etmektedir. 

Bu ırmaklardan Kaveri üzerindeki iki bin yıllık büyük “anicut” (kanal) yapısının Hindistan'ın kara parçası üzerindeki en eski su akış yönetimi sistemi olduğuna inanılmaktadır. 1929 yılında İngilizler Hindistan'ı işgal ettikten sonra, Kaveri havzası üzerindeki Thanjavur'a kendi mühendislerini getirdiler. Ancak alüvyon birikimi ve taşkınlarla başa çıkamayıp tekrar anicut sistemine döndüler. 

Bu arada İngilizler eyaletler arasında su savaşlarının fitilini de ateşleyip gittiler. 
1974 yılında, Hindistan'ın bağımsızlığından sonra da eyaletler arası su savaşları devam ediyor. 1991'de Karnataka'nın başkenti Bangalore'de isyanlar baş gösterdi ve Tamiller saldırıya uğradı. İsyanın Tamil Nadu'ya sıçraması bu kez Kannadigaların saldırıya uğramasına sebep oldu. 1991 yılındaki su ayaklanması on binlerce insanı yerinden yurdundan etti. 


Türkiye, Suriye, Irak, İsrail 


Dicle ve Fırat nehirlerinin suları binlerce yıldır Türkiye, Suriye ve Irak için hayat damarlarından biridir. GAP Projesi ile birlikte perde arkasından küresel finans piyasası yoluyla İsrail dördüncü ayak olarak Dicle-Fırat sularında artık aktörlerden biridir. İsrail aynı zamanda Irak ve Suriye'yi Türkiye'ye karşı manipüle etmektedir. Dicle ve Fırat, Türk topraklarından doğmaktadır ve mutlak egemenliği vardır. Türkiye'nin tavrı, “nasıl ki Irak petrolleri Irak'a aitse, Fırat ve Dicle'nin suları da bize aittir” şeklinde özetlenebilir. 

Irak hükümetleri ise hemen hemen İsrail ile benzer şeyleri savunmaktadır. “Tarihi haklar ve önce kullanım” doktrini. Bu doktrine göre su hakları “önce gelen hak 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sahibidir” mantığına dayanır. Bu durumda suyun kullanımı 6000 sene öncesine, Mezopotamya'nın o günkü hak düzenine kadar geri götürülmektedir. Endüstriyel su ihtiyacı arttıkça gerginlikler artmaktadır. Türkiye 1953'te büyük baraj ve hidroelektrik projelerini gerçekleştirmek üzere Devlet Su İşleri'ni (DSİ) kurdu. Atatürk Barajı, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin merkezinde yer almaktadır. 1990 yılında tamamlanan ve bu tarihe kadar küresel sermaye piyasalarına 1946'dan bu tarafa giderek artan bir oranda borçlanan Türkiye, yeni borçlanma taleplerinde farklı zamanlarda Arap veya İsrail hükümetlerinin manipülasyonları ile karşılaşmıştır. Yirmi altı kilometre uzunluğundaki tünel vasıtasıyla suyu Harran ovasına ulaştırmaktadır. Türkiye'nin 1,7 milyon hektar arazinin sulanması gayesiyle Fırat üzerinde 22 yeni baraj yapımını kapsayan 32 milyar dolar tutarındaki projesi ilerledikçe özellikle Irak'la arasındaki suların daha da ısınacağı kesindir. Atatürk Barajı ile birlikte bu barajlar devreye girdiğinde Irak, Fırat suyundaki kullanımını yüzde 80-90 oranında yitirecektir. 
Bugün Türkiye'nin başına bela edilen PKK ve geçmişteki ASALA terör saldırılarının arka planında su ve teolojik hedefler bulunmaktadır. Nitekim AB'nin “Fırat ve Dicle” sularını milletlerarası bir konsorsiyum idare etsin isteğiyle PKK kamplarında ABD'li ve İsrailli subay ve istihbarat mensuplarının bulunduğu gerçeğinin basına 


«с 2» 


kadar yansıması “зи” дап bahaneler olmayıp su gerçeğini yansıtmaktadır. 


İsrail - Batı Şeria 


İsrail ve Filistin arasındaki savaşın iki temel sebebi vardır: Birincisi Yahudi teolojisi, ikincisi su paylaşımı. İsrail, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Batı Şeria tarafından kullanılan Ürdün, diğer adıyla Şeria nehri, savaşlara analık yapmaktadır. İsrail'in tarım alanındaki yüksek teknolojisi hem nehir suyuna hem de Batı Şeria'nın yeraltı suyuna ihtiyaç duymaktadır. Ürdün havzasının sadece yüzde 3'ünün İsrail topraklarında yer almasına rağmen, İsrail su ihtiyacının yüzde 60'ını buradan karşılamaktadır. Bölgedeki su anlaşmazlıkları 1948 yılında, İsrail'in sulama gayesiyle Ürdün nehrinden Necef (Negev) çölüne uzanan dev su tünelini de kapsayan milli su taşıma projesini hayata geçirmesiyle alevlendi. 

İsrail-Suriye sınır anlaşmazlığının esası İsrail tarafından yapılan nehir yatağı çevirmeleriyle yakından alakalıdır. 1962'de İsrail dışişleri bakanlarından Levy Eskol, İsrail'in suya olan “susuzluğunu” vurgulamak gayesiyle “Su damarlarımızdaki kandır ve ona erişmemizin engellenmesi bir savaş sebebi olacaktır” demiştir. 2000 yılında İsrail'in ekili alanlarının yüzde 50'si sulanmaktaydı; buna mukabil Filistin köyleri, İsrail'in tükettiği suyun ancak yüzde 2іпі tüketmekteydi. İsrail'in Batı Şeria ve Golan tepelerinin işgaliyle sonuçlanan 1967 Savaşı sonuç itibariyle Golan tepelerinin Galile 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_———— 


(yeni adı Kinneret) denizinin ve Ürdün nehri tatlı su kaynaklarının işgali manasına geliyordu. Ortadoğu uzmanı Evan Anderson, “Batı Şeria suları İsrail için önemli bir su kaynağı haline gelmiştir ve bu değerlendirmenin diğer bütün politik ve stratejik faktörlerden daha öncelikli olduğu söylenebilir” demektedir. 

Batı Şeria suları 1967'den 1982'ye kadar askerler tarafından kontrol edilmekteydi. Günümüzde ise İsrail'in su şirketi “Mekorot” tarafından kontrol edilmekte olup İsrailin su şebekesine entegre edilmiştir. Batı Şeria sularının yüzde 825іпі İsrail, yüzde 18'ini Filistinliler tüketmektedir. Filistinlilere 1999'da sadece yedi kuyu açma izni verilmiştir. İsrail kuyularına 800 metreye kadar inme izni verilirken, Filistin kuyularının 140 metre derinliği geçmesi yasaklanmıştır. Galile denizinde su seviyesi son yüz yılın en düşük seviyesindedir. 1994'ten beri dört metre azalmıştır. 


Yeryüzündeki En Uzun Nehir Nil ve Yeryüzünün En “Uzun” Su Anlaşmazlığı 


Nil, on Afrika ülkesi tarafından paylaşılmaktadır. Etiyopya, Sudan, Mısır, Uganda, Kenya, Tanzanya, Burindi, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Eritre. 
1990 yılında Nil havzası ülkelerinin nüfusu 250 milyon iken bu rakamın 2025 yılında 860 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Nil'in senelik toplam akışının yüzde 86'sı Etiyopya'dan, geri kalan yüzde 14'ü ise Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Burindiden beslenir. 

Etiyopya'dan doğan Mavi Nil ve Burindiden doğan Beyaz Nil, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında tarihsel anlaşmazlıkların kaynağı olmuştur. İngilizler 1903 yılında Etiyopya ile Mavi Nil'in akışını manipüle etmeleri konusunda bir anlaşma yapmışlardır. Mısır 1958'de Assuan Barajı'nın inşaatına başladığında 100 bin Sudanlı yerinden edilmiştir. Assuan Barajı görünürde Mısır ile Sudan ve Etiyopya arasında büyük problemlere sebep olmuştur. Daha sonra Mısır ve Sudan Jonglei kanalının yapımına başlamış olmasına rağmen İsrail'in açık-örtülü manipülasyonlarıyla proje yarıda bırakılmıştır. Mısır ve Sudan 1959 yılında “Nil Sularının Tam Kullanımı” anlaşmasıyla Nilin suyunu başkaca hiçbir devleti dikkate almadan paylaşmışlardır. Bu ikili anlaşma Mısır, Sudan, Etiyopya arasında sürgit savaşlara sebep olmuştur. 1960 yılında Etiyopya kralı Haile Selassie, Afrika Kalkınma Bankası'ndan aldığı kredi yardımıyla ABD Islah Bürosu'nu Mavi Nil üzerinde 29 adet sulama ve hidroelektrik barajı inşa etmek üzere kiralamıştır. Ancak Mısır bu sebeple su temininin yüzde 8,5 azalacağını ileri sürerek projeyi engellemiştir. 

Birleşmiş Milletler 1997 yılında sınırı aşan suların paylaşımı hususunda kurallar oluşturmak üzere “Milletlerarası Suların Taşımacılık Maksatlı Olmayan Kullanımları Hakkı Sözleşmesi”ni (The Law of the Non-Navigational Uses of International 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Watercourses) hazırlamıştır. Sözleşmenin temeli iki prensibe oturtulmuştur: a) Adil ve makul kullanım, b) Zarar vermeyen kullanım. Birincisi, suyun çok sayıda kullanıcısı arasında eşit paylaşımı, ikincisi diğer kıyı devletlere zarar vermemeyi öngörmektedir. Ancak bu kurallar taraflarca farklı yorumlanmış ve anlaşmazlıkları çözmemiştir. Şubat 1999'da Tanzanya'da Nil Havzası Su İşleri Bakanları Konseyi toplantısında “Nil Havzası İnisiyatifi” oluşturulmuştur. Nile sınırdaş on ülkenin hazırladığı “Nil Havzası Stratejik Eylem Planı” yürürlüğe konulmuştur. Ancak anlaşmazlıklar henüz çözülmüş değildir. Nil, Mısır için hayatın ötesinde bir anlam taşır. Nüfusunun yüzde 98'i yani 80 milyonu nehrin civarı deltası ve Süveyş Kanalı çevresinde yaşar.!*6 

Walter H. Corson, yeryüzünde 214 su havzasının bulunduğuna dikkat çekmektedir. Bu havzaların 155'inin iki ülke, 36'sının üç ülke, 23'ünün de 12'ye varan ülkeler tarafından paylaşıldığını görüyoruz. Nil 10 ülke, Kongo 9 ülke, Mekong 6 ülke, Amazon 7 ülke, Zambezi 8 ülke. 

Dünyada sınırı aşan nehir sayısı 200 olup bunların yeryüzündeki tatlı su miktarına oranı yüzde 30'dur. Yine dünyada 140 ülke sınırı aşan sularla bağlantılı olup, bu ülkeler dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındırmaktadır. 

Türkiye'nin sınırı aşan sularla ilgili meselesinin esası, Fırat, Dicle, Meriç ve Asi nehirleridir. Sınırı aşan su bir ülkede doğup başka bir ülkenin topraklarına akan sulardır. 1996'da kurulan Dünya Su Konseyi, sınırı aşan sulardan ortaya çıkan gerginlikleri, anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaktadır. 


Harmon Doktrini ve Sınır Aşan Sular 


Bu doktrine göre suyun kaynağının bulunduğu ülke, su üzerinde mutlak egemenliğe sahiptir ve mutlak toprak bütünlüğünü esas alır. Bu doktrinden hareket eden Bulgaristan, kendi topraklarından doğan Meriç ırmağının bütün kullanma hakkının kendinde olduğunu iddia etmektedir. Bu sebeple Türkiye 1993 yılında Киraklık sebebiyle Bulgaristan'dan su satın almak zorunda kalmıştır. 

Ancak Fırat, Dicle ve Asi nehirleri söz konusu olunca durum tamamen tersi ya da Aside Suriye'nin keyfi uygulamaları söz konusudur. Irak ve Suriye GAP'ı bahane ederek kendilerine daha az suyun kalacağını iddia etmektedir. Türkiye su meselesini çözmek maksadıyla söz konusu ülkelerle komisyonlar kurmuştur. Uzmanlar Irak ve Suriye'nin ne kadar suya ihtiyaç duyduğunu tespit etmek için yerinde inceleme ve buna göre paylaşım için teşebbüse geçmişler ancak Suriye ve Irak bu maksatla kendi ülkelerinde bir araştırma yapılmasına izin vermemiştir. j 


146. National Geographic, Türkiye, Mayıs 2012, s. 145 
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Sınır aşan sular meselesi dünyada 1997'de yapılan bir anlaşmaya göre düzenlenmektedir ve Türkiye, Irak ve Suriye'ye bu çerçevede Fırat ve Dicle'nin sularını kullandırmaktadır. Buna göre; 


• Suyun kaynağının bulunduğu devlet daha fazla kullanım hakkına sahiptir. 
e Su mecrasını/yatağını ve seyrini bozmadan diğer ülkelere de su verecektir. 


Büyük Ortadoğu Projesi ve Su 


Yeni Dünya Düzeni ütopyasının Türkiye ve hinterlandını alakadar eden boyutu Büyük Ortadoğu Projesidir (BOP). Bu proje Judeo-Hıristiyan bir din-siyaset felsefesi-ekonomi temelinde Kudüs merkezli bir dünya devleti kurma hayalidir. Su bu süreçte kullanılacak en kolay argüman olup doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Su sadece jeopolitik meta olması yönüyle değil, gerek bölgesel gerekse küresel boyuttaki iklim değişikliği ve bunun insan hayatına getireceği doğrudan etkiler sebebiyle çok kolay “su”dan savaşlara sebep olabileceği için önem arz etmektedir. İlk bakışta Türkiye su kaynakları bakımından zengin gibi görünse de diğer bölümde değindiğimiz gibi gerçek hiç de öyle görünmüyor. Türkiye su zengini olma kriterlerinin altında rezervlere sahip. Nitekim “Türkiye su kaynakları açısından zengin bir ülke olarak görülse de, ortaya konan raporlar gerçek kaynakların hiç de bu kadar zengin olmadığını göstermektedir. Suyun diplomatik bir araç olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte, Ortadoğu'da sadece su kaynakları değil, diplomatik araçlar olarak görülen bütün parametreler de işin içine girecek gibi görünmektedir”! 

Ortadoğu bölgesi dünya nüfusunun yüzde 5'ine ev sahipliği yaparken dünyadaki temiz su kaynaklarının yüzde line sahiptir. Bölgenin temiz su kaynaklarının yüzde 90'ını ise Fırat ve Dicle'de olduğu gibi sınır aşan sular oluşturmaktadır. BM'nin hazırladığı raporda, su konusunda dünyanın en problemli bölgesi Ortadoğu'dur. 

Türkiye Su Vakfı Başkanı Zekai Şen, yakın geçmişte Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'in sınırlarında suni olarak ortaya konulmuş küçük ölçekteki su meselelerinin özellikle Türkiye'yi içine çekecek tarzda şekillendirilmeye çalışıldığını belirtmekte ve böyle bir durumda en fazla çıkar sağlayacak devletin İsrail olacağını belirtmektedir. İsrail'de Fırat ve Dicle nehirleri suları ile ilgilenen bir birimin olmasının bu durumu bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu vurgulayan Şen, Türk sularının bu küçük ve mahalli su meselelerinin içine çekilmeye çalışıldığını, bunun için bazı Batılı diplomatların, “Ortadoğu su kaynaklarının ülkelerarası sınırlar düşünülmeden 


147. Ali Polat, Su ve Toplum-Bir Damla Su HI, s. 151 
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havza bazında değerlendirilmesini” istediklerini ifade etmektedir. Türkiye ile Irak ve Suriye'nin arasında bazı su meselesinin bulunmasının tabi olduğunu belirten Şen, “Ancak buna Filistin, Ürdün ve özellikle İsrail'in katılımlarının engellenmesi önemlidir” tarzında görüşte bulunuyor. !* 

Fırat ve Dicle'nin suyu, özellikle AB ülkeleri ve ABD tarafından alakalı-alakasız diplomatik ilişkilerde Türkiye'nin önüne “bir an önce çözülmesi gereken mesele” olarak konulmaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 
2007 senesi bütçe görüşmeleri için hazırlanan kitapçıkta Ortadoğu'da yaşanacak su 
meselesine dikkat çekilmekteydi. Kitapçık, 21. yüzyılda Ortadoğu'da su meselesinin petrolün de ötesinde önem kazanacağına dikkat çekmektedir. Yine önümüzdeki 20- 
25 yıl içerisinde Ortadoğu dahil bazı bölgelerde su krizinin yaşanacağı bu kitapçıkta 
yer almaktadır. 

Dünyanın, 2040 yılı gibi yakın bir zamanda, büyük kısmının çöl halini alacağı tahmin edilmektedir. Afrika ülkelerinde kişi başına günde üç bardak su düşmekte, her sekiz saniyede bir dünyanın dört bir yanında bir çocuk temiz su bulamadığı için ölmektedir. Diğer taraftan tuvaletlerde tek bir sifonun çekilmesiyle harcanan su miktarı, bir kişinin beş günlük su ihtiyacını karşılayabilecek miktardadır. Yirmi yıl sonra dünya nüfusunun üçte biri şiddetli su sıkıntısı çekecektir. Dünyada şimdiden 
31 ülke temiz sudan yoksundur ve bu sağlık meselesini günden güne artırmaktadır. Eğer gerekli tedbirler alınmaz ise 21. yüzyılın ortasında su kaynakları yüzde 30 
azalacak, 20 yıl içinde yeterli ve sağlıklı su alamayan insan sayısı 3,3 milyara yükselecektir. Dünya su talebinin son on yılda yedi kat arttığını da göz önüne alırsak insanlığın karşı karşıya olduğu su meselesinin ne kadar yıkıcı olduğu anlaşılır. 

Mesela Çin'de ülkenin yaklaşık yarısı (700 milyon kişi) kuraklık sebebiyle temiz içme suyuna erişmekte zorlanmaktadır. Ülkedeki göller ve su kaynaklarının yüzde 53'ü kirlenmiş durumdadır. Hindistan'da kıyılarında 90 milyon insanın yaşadığı Ganj nehri hızla kirlenmektedir. Benzer durum Nil ve Mısır için de geçerlidir. 
Orta Asya da benzer durumda olup Aral gölünün büyük kısmı kurumuştur. Daha şimdiden Birleşik Arap Emirlikleri'nde suyun 75 milyon т?й mahalli kaynaklardan karşılanırken, 342 milyon m”lük su deniz suyunun arıtılmasıyla elde edilmektedir. 

Su bütün hayat için en temel kaynak, sağlık içinse bir gerekliliktir. Yeryüzünde suyun bulunduğu yerler, geçim için kritik bir tayin edici görevi ifa ediyor. Küresel olarak yeryüzündeki tatlı suyun yüzde 70'i, toprağı sulamak ve gıda sağlamak için, yüzde 22'si imalat ve enerji için, yüzde 8'i içmek, sıhhat ve dinlenmek için hane halkı tarafından kullanılıyor.!* 


148. Ali Polat, a.g.e, ѕ. 153 
149. Ed. Ayhan Demirpehlivan, Yaklaşan Saat: Dünyamız-1, Tuva Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 133 
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İklimin Sebep Olduğu Paradoks: Şiddetli Kuraklık ve Seller 


İklim değişikliği, suyun var olma şartlarını değiştirerek, su döngüsünü şiddetlendirir. Yükselen sıcaklıklar, havanın suyu tutma kapasitesini artırır. Bu sebeple, kurak bölgelerdeki karalardan daha fazla su buharlaşır. Ancak arkasından yağmur nereye yağarsa su çok şiddetle patlayarak yeryüzüne düşeceğinden sellere sebep olur. Yani yeryüzünün pek çok bölgesinde daha şiddetli kuraklık yaşanacak, buna mukabil pek çok bölgesinde ise daha şiddetli seller meydana gelecek. Yüksek enlemlerde, çok daha fazla yağmur yağacak, kurak astropikal kuşakta daha az yağış olacaktır. Tropikal bölgelerde neler olacağı tam olarak bilinmemekle beraber, sürpriz değişiklikler olacağı da kesindir.'” 


Denizler, Okyanuslar, Karalar ve Tatlı Sular 


Dünyamızın toplam yüzölçümü yaklaşık 510 milyon km? olup bunun ortalama /3'ünü, yani 149 milyon km?sini karalar, 2/3'ünü de denizler ve okyanuslar (yani yaklaşık 361 milyon km?S$ini) oluştururlar. Kuzey yarımkürede karalar güney yarımkürede denizler daha fazla yer tutar. Deniz suları büyük su akıntılarıyla sürekli hareket halindedir. Mesela, Kuzey Pasifik'te Golfstrim, kuzey yarımkürede saat yönünde; güney yarımkürede ise saatin aksi yönünde hareket eden Hombolt akıntısı vardır. Bu akıntılar sadece deniz organizmalarının dağılımını etkilemekle kalmaz, yakınlarında bulunan kara parçalarının iklimini de etkiler. Ayrıca kutup bölgelerinden ekvatora doğru çok derinde fazla hızlı olmayan soğuk ve yoğun bir akıntı vardır. Tatlı su habitatları, deniz ve karasal habitatlardan tamamen ayrıdır. Fakat çok küçük bir alanı kaplarlar. Bütün tatlı su habitatları karasal ve sulak alan habitatlarıyla birleşiktir. Tatlı su habitatları durgun sular (göller, küçük göller, sulak alanlar) veya Lentik sular adıyla anılır ve akarsular (Lotik sular) olarak ikiye ayrıldığı gibi bunların her biri alt bölümlere ayrılabilirler. Dünyanın önemli nehirlerinin yüzde 66'sı iki ya da daha çok ülkeden geçer.!3! 

Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (WHO) 2000 yılı sonunda yayınladığı rapor, hayatın kaynağı suyun yerküre için ne derece önemli olduğunu ve dünyadaki su krizinin giderek arttığını gözler önüne seriyor. Rapora göre dünyada her altı kişiden biri yeterli miktarda içme suyundan mahrum. Her iki kişiden birinin içtiği su ise sağlıksız. 
Suya bağlı hastalıklardan, çoğu çocuk her gün 10 bin insan ölüyor. 


150. Sir Nicholas Stern, “Stern Review on the Economics of Climate Change”, www.hm-treasury.gov.uk 
151. Hasan Çanakçıoğlu, İnsan ve Çevre, Derin Yayınları, İstanbul, 2011, s. 9-10 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Geleneksel Çevreden Kozmik Çevreye 


Daha önceleri çevre faktörleri ya da daha geniş manada ekolojik faktörler şu dört grupta toplanmaktaydı; 


a) Klimatik faktörler: Sıcaklık, ışık, nem, hava hareketleri. 

b) Reliyef faktörleri: Arazi yüzey şekilleri, bakı, yükselti, enlem derecesi vb. 
с) Edafik faktörler: Toprak varlığı. 

d) Biyolojik faktörler: İnsan, hayvan, bitki, mikroorganizmalar. 


Ancak Stugren (1978) tarafından yapılan çok boyutlu bir çevre sınıflaması Çepel (1983) ve Çanakçıoğlu (2011) tarafından da zikredilmekte olup şu şekilde sınırlanmakta ve tanımlanmaktadır: 


1) Kozmik çevre: Dünyanın dışındaki gök cisimlerinden kaynaklanan fiziksel kuvvetlerdir. Bunlar ışık ve sıcaklık enerjisine ayrılan güneş ışınları ve kozmik ışınlardır. Bu ışınlar güneş ve evrendeki diğer yıldızlardan, Samanyolu'ndan kaynaklanarak dünyamıza kadar gelebilen yüksek enerjiye sahip dalgalardır. Bu ışınlarla ilgili bilgilerimiz yeterli değildir. 

2) Jeofizik çevre: Yerçekimi, manyetik alan ve hava akımları gibi dünyanın yapı özelliklerinden doğan fiziksel kuvvetlerdir. 

3) Orografik çevre: Yeryüzünün dış görünümü ve yapısıyla ilgili reliyef ya da topografik özelliklerinin oluşturduğu çevredir. Bu çevre şartları özellikle deniz seviyesinden yükseklik, bakı ve arazi eğilimi gibi karakteristiklerle iklim ve toprak özelliklerini etkileyeceğinden, canlıların yeryüzündeki dağılımı ve gelişimi üzerinde önemli rol oynar. 

4) Edafik çevre: Toprağın fiziki, kimyevi ve fizikoşimik özellikleriyle toprak tiplerini kapsamına alır. 

5) Hidrolojik çevre: Su ve nemle ilgili olarak suyun değişik fiziki durumlarından meydana gelen etkilerini kapsar. 

6) Jeoşimik çevre: Yerkürenin dış kabuğuna, yani litosfere ait kimyasal özellikleri kapsar; jeolojik karakteristikler olarak ifade edilebilirler. 

7) Canlılar toplumuna ait (biyosönetik) çevre: Ekosistemlerde canlı varlıklarla ilgili olarak tür yapısı ve türler içi, türler arası karşılıklı ilişkilere ait tipler. 

8) Biyoşimik çevre: Ekosistemlerde madde değişimi ürünlerinden oluşan biyokimyasal varlıkların bütünlüğüdür. Organik ve inorganik besin maddeleri biyoşimik çevreyi oluşturur. 
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Hadley İklim Araştırma Merkezi'nin son dönemde yaptığı bir araştırmaya göre; 3-4 santigrat derecelik bir sıcaklık artışı olacak bölgelerde kuraklık yaşayacak topraklar, bugünkü oranı olan yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkacaktır. Normal dışı kuraklık yaşayan bölgelerse, yüzde 3'ten yüzde 30'a çıkacaktır. Eğer bugünkü iklim şartları aynen devam ederse Güney Avrupa, 3-4 derecelik bir sıcaklık artışında, her 100 yerine 10 yılda bir kuraklık yaşayacaktır. 

Uzun süren kurak mevsimde, buz bir kez tam eridikten sonra su tamamen yok olacaktır. Batı Amerika, Kanada, Batı Avrupa dağlarda eriyen karlara bel bağlamış durumdadır. Himalayalar-Hindikuş bölgesinde buzullardan eriyen sular, Asya'nın en büyük yedi nehrini beslemektedir. Çinde 250 milyon insan buzul suyuna bağımlıdır. Neredeyse Çin'deki bütün buzullar önemli miktarda eridiler. Güney Amerikadaki sıcak And dağlarında, son 30 yılda buzullarla kaplı alanın dörtte biri yok oldu. Mevcut verilere göre gelecek on yılda küçük buzullardan geriye hiçbir şey kalmayacak. 

İklim sisteminin kaotik tabiatı ortaya şunu koyuyor; küçük miktarlardaki ısınma, gücünü artırabilir ve iklim sistemi yeni şartlara uyum sağlayabilmek için denge oluştururken çok büyük değişikliklere yol açabilir. Elbette küresel iklim değişikliği ilealakalı pek çok bilinmeyen var. Ancak bu hususla ilgili son ilmi veriler, tehlikenin tahmin edilenden çok daha ciddi olduğunu göstermektedir. 

İslam'ın temel kitabı Kuran'da su ile ilgili çok sayıda ayet yer almaktadır. Bunlar; Bakara-22, 164; Enam-99; Araf-57; Hud-7; Rad-4, 17; İbrahim-32; Hicr-22; Nahl 10-11, 65; Enbiya-30; Hac-5; Müminun-18; Nur-45; Furkan 48-50, 54; Neml-60; Ankebut-63; Rum-24; Secde-27; Fatır-12, 27; Fussilet-39; Zuhruf-11; Kaf-11; Vakıa-70; Mülk-30 olmak üzere toplam 35 ayette su ile alakalı hüküm yer almaktadır. 
Mesela, Müminun-18'de şöyle der: “Semadan ölçüyle su indirdik. Onu yeryüzüne iskân ettik. Muhakkak biz onu (suyu) gidermeye de kadiriz.” Bir başka ayette, Hicr- 
22de ise, “ve rüzgârları aşılayıcılar olarak gönderdik. Gökten su indirdik, onunla sizleri suladık. Siz o suyun muhafızları-koruyucuları değilsiniz” 

Hemen belirtelim, yeryüzünün yaklaşık yüzde 70-71'i okyanuslarla çevrilidir. 
Dünyadaki suyun toplam hacmi, 1.398.898.300 km”tür. Buna buzullar, nehirler, göller, yeryüzü suları ve atmosferik su da dahildir. Yine Kuran-ı Kerim Zariyat-22'de yer alan hüküm şöyledir: “Rızkınız da, size yapılan vaatler (tehditler) de göktedir” 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Farklılıklar gösterse de inançların en temel ortak yönlerinden biri su-gökkutsallık bileşenidir. 

Bilindiği gibi Türk destanlarından biri su üzerinedir.'5? Öyle ki, “Gök Tengri kutsal yer-sub'un sahipsiz kalmaması için Türk Hakan'ı görevlendirmiştir.” 

Su kültünün bir neticesi olarak suyun kutsal addedildiği yerlerde, kirlerin su kullanılarak temizlenmediğine, suyun kirle muhatap edilmesinin onun kutsallığıyla bağdaştırılmayacağına inanılır. Urfa Balıklı Göl'de olduğu gibi kutsal addedilen yerlerin balıkları da suyun kutsallığına duyulan saygının bir sonucu olarak avlanmazlar. 

Anadolu başta olmak üzere Türk dünyasında su ile alakalı pek çok dua vardır: 


» « » « 


“Ağzı dualının uruğuna pak su çıksın” “Allah suyunu bol eylesin” “Allah seller suların gada belasından seni ırak eylesin”, “Allah suyunu bulandırmasın” gibi. 

Suyun berraklığı ak iye, sele dönüşmüş hali ise kara iye olarak tanımlanmaktadır. 
Suyun ak iyesinin hayır bereket ve sağlık getireceğine, buna mukabil bulanık suyun da uğursuzluk ve zarar getirebileceğine inanılır. Nitekim Anadolu Türklüğünün “su gibi aziz ol”, “su gibi ömrün uzun olsun” “su verenin çok olsun” gibi özdeyişleri hemen hemen farklı söyleyişlerle olsa bile bütün Türk dünyasında kullanılmaktadır. 

Türk-İslam dünyasında suyun pirüpaklığı (temizliği) Hz. Ayşe ve Hz. Fatma ile özdeşleştirilmiştir. Bu sebepledir ki dua ve beddualar (kargışlar) da onların adıyla kullanılmış ve onlardan hareketle yemin edilmiştir. “Allah suyunu bulandırsın”, “Suyun Ayşe Fatması derdine deva etmesin”, “Var olan devletin sellere sulara gark olsun” vs. 

İslam inancında su niyettir, berekettir, hayat kaynağıdır. Onu veren de her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Su bir vasıtadır ve suyu vasıta kılan da keza Yüce Yaratıcı Allah'tır. 
Allah'a rağmen suda bir kuvve aramak, Allah'a ortak koşmaktır. Bu ise şirk olup affı olmayan günahlar kapsamına girer. 

Müslümanlığın bir zarureti olarak abdestin, kişinin bedeninin biyoelektrik enerjisinin sudaki enerjiden faydalanması gayesine dönük olduğu bilinmektedir. Su bulunmayan ortamda yapılan teyemmüm ise bünyedeki statik elektriğin topraklanmasını gaye edinmektedir. 


152. Yaratılış ve Türeyiş Destanı. 
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Mikroskoplarla yapılan araştırmalarda tespit edildiğine göre, su kristalleri insanların yaydıkları düşüncelere göre şekil almaktadır. Bir başka anlatımla insan beyninin farkında olarak ya da olmayarak yaydığı dalgalar, suyu ve sudan var olmuş canlıları devamlı etkilemektedir. Bu sebeple Kuran'da “insan düşüncelerini açıklasa da açıklamasa da sonucunu yaşayacaktır”? manasına gelen bir ayete yer verilmiştir. 

Muharref Tevrat, yaratılış tasviriyle başlamaktadır. Tanrı Yehova'nın kutsal ruhu ise suların üzerinde yüzmektedir. Tanrı önce ışığı, gündüz ve geceyi yaratır. İkinci gün suların üzerinde bir kubbe olsun diye “gök” adını verdiği toprağı yaratır. Suların oluşturduğu birikintiye ise “deniz” adını verir. Tevrat- Yaratılış bölümüne göre Tanrı evreni yedi günde yaratmış olup yedinci gün istirahate çekilmiştir. 

Tanrı toprağı yarattığında henüz hiçbir bitki yoktu. Tanrı istedi ve yerden çıkan bir buğu toprağı suladı ve böylece toprakta bitkiler yeşerdi. Tanrı yerin toprağından bir adam yarattı ki toprağı işlesin diye. Tanrı yarattığı ilk insan için Aden'de bir bahçe yarattı ve adamı bu bahçeye yerleştirdi. Bahçeyi sulamak için Adenden dört kollu bir ırmak çıkıyordu. Bu ırmağın kollarından birinin adı Pişon olup altın diyarını kuşatır. İkinci kolun adı Gihondur ve bütün kuş ilini kuşatır. Cennet ırmağının üçüncü ve dördüncü kollarını ise Dicle ve Fırat nehirleri oluşturur. Yani Tevrat'a göre bu iki ırmağın kutsiyeti söz konusudur. 

Muharref Tevratta Nuh tufanına oldukça ayrıntılı yer verilmiştir. Tevrat'ta yer alan tufan tasvirinin özellikle erken dönem Ön Asya, yani Ortadoğu tufan mitoslarıyla büyük benzerlik gösterdiği görülür. Tufan insanların doğru yoldan çıkması üzerine Tanrı'nın gönderdiği yok edici ve boğucu sulardır. Çünkü insanlar Tanrı korkusunu unutarak türlü ahlaksızlıklara yönelmişlerdi. Bunun üzerine Tanrı günaha batmış insanları yok etmek için bir tufan göndermeye karar verdi. Fakat hiçbir günaha bulaşmamış olan Nuh'u bu tufandan ayrıtutmak istedi ve ona bir gemi yapmasını emretti... КАВ Мића, “Bütün ailenle birlikte gemiye bin” dedi. Nuh RAB'ın bütün buyruklarını yerine getirdi... Yedi gün sonra tufan koptu. Nuh 600 yaşındayken, o senenin ikinci ayının 17. günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı. Yeryüzünde 40 gün 40 gece yağmur yağdı. 

Nuh oğulları Sam, Ham, Yafet, Nuh'un karısıyla üç gelini tam o gün gemiye bindiler. Onlarla beraber her tür hayvan gemiye bindi. Gemiye giren hayvanlar Tanrı'nın Nuha buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. RAB Nuh'un ardından kapıyı kapadı... Tufan 
40 gün sürdü. Sular 150 gün boyunca yeryüzünü kapladı. Nuh'un gemisindeki canlılar hariç yeryüzündeki bütün canlılar yok olup gittiler. 


——— 


153. Bakara, 284. 
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Nuh 601 yaşındayken, birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu. Nuh geminin üstündeki kapağı kaldırınca toprağın kurumuş olduğunu gördü. İkinci ayın 
27. günü toprak tamamen kurumuştu. 

Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i asasıyla yarması Tevrat'ta yer alan sularla alakalı bir diğer mucizedir. İsrailoğulları Musa peygamberin liderliğinde Mısırdan çıkarken Firavun'un ordusu peşlerinden gelmekteydi. Fakat Hz. Musa Tanrı tarafından kendisine verilen asayı, yine Tanrı'nın adıyla Kızıldenize doğrultarak suları ikiye böldü ve İsrailoğulları bu yarıktan geçerek kurtuldular. Peşlerinden gelen Mısır Firavunu'nun atlıları ise suların kapanmasıyla Kızıldeniz'in derinliklerinde boğuldular. 

Yukarıda özetlediğimiz bu olay Kuran'da şu şekilde yeralmaktadır: “Bu sırada Allah'u Teâla, Musa Aleyhisselam'a mealen Asan ile denize уш”! diye vahyetti. Hz. Musa Allah'ın bu emri üzerine asasını denize vurdu. Deniz hemen ikiye ayrıldı ve her bir tarafı yüksek bir dağ gibiydi. Önlerine çok geniş ve kupkuru 12 tane yol açıldı. 12 sülale olan İsrailoğulları bu yollardan yürüyüp karşıya geçtiler. Firavun askerleriyle birlikte peşlerine düşüp denizde açılan yola dalınca açılan yol kapanarak sular tarafından kaplandı. 
Firavun askerleriyle birlikte boğuldu. Mısır Firavunu boğulmak üzereyken inandım demişse de onun son saniyede söylediği bu sözü Allah tarafından kabul edilmedi” 

Firavun'un son anda iman etmesi hakkında Yüce Kuran mealen şöyle demektedir: “İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri haksızlık ve düşmanlıkla arkalarına düştüler. Firavun boğulacağı anda, İsrailoğullarının iman ettiğini söyledi, (Allahtan) başka bir ilah olmadığına inandım, artık ben de inananlardanım, dedi. 5 Fakat Allah Firavun'un imanını kabul etmedi ve ona Cebrail vasıtasıyla şöyle buyurdu: Şimdi mi inandın, daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk etmiştin?" 
Biz de bugün seni cansız bedeninle yüksek bir yere atacağız ki, arkadan geleceklere bir ibret olsun. Bununla beraber doğrusu insanlardan birçok kimseler ayetlerimiz- den (ibret verici mucizelerimizden) gafildirler.157 

Gelelim zamanımıza. Gerçekten de yukarıdaki olayın geçtiği zamandan 3000 bin yıl sonra Firavun'un cesedi bir İngiliz araştırma ekibi tarafından Kızıldeniz kenarında kumlar arasında bulundu. Firavun'un vücudu hâlâ bozulmamış haliyle ve secde eder vaziyette Londra'daki British Museumda sergilenmektedir. 

Hıristiyanlıkta yedi merasimden biri vaftizdir. Ortodokslar suya girmek suretiyle, Katolikler ise üzerine su serpmek şeklinde bu merasimi gerçekleştirir. Bu aynı zamanda Hıristiyanlığa girme alametidir. Daha açık bir söyleyişle Hz. İsa'nın dini Hıristiyanlığa katılmanın hukuki ve kutsal bir göstergesidir. 


154. Şuara, 63 
155. Yünus, 90 
156. Yünus, 91 
157. Yünus, 92 
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Vaftiz edilen kişiye bir “vaftiz adı” verilir. Bir çocuğu vaftiz merasimine hazırlayan ve tören esnasında onu kucağında tutarak yanında bulunan iki önemli kişi vaftiz annesi ile vaftiz babasıdır. Kiliselerde vaftiz suyunun konulduğu taş, metal, çimento vb. malzemeden yapılmış kurna biçimindeki kaba ise “vaftiz teknesi” adı verilir. 

Hıristiyanlığa giriş ritüeli vaftiz, Yahudilerin yıkanma törenleri, Essenilerin günlük banyoları ve Hz. İsa'nın vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildiği inancıyla yakından alakalıdır. Fakat yine de Hıristiyanların vaftiz törenleri bunlardan bütünüyle farklıdır. 

Hıristiyanlara göre genel manasıyla vaftiz, Hz. Âdem ile Havva'dan intikal eden ilk (asli) günahtan arınmanın bir yolu, kişinin yeni bir şahsiyete/kimliğe bürünerek Baba-Oğul-Kutsal Ruh'tan oluşan Tanrı'nın krallığına katılmanın takdis edilmesi anlamına gelir. 

İlk (asli) günah inancı Hıristiyanlığın temelindeki çok önemli bir unsurdur ve günahtan arınmanın tek yolu da vaftiz olmaktır. 

Vaftiz merasimi genellikle doğumun ilk haftasının sonunda yapılır. Bu gelenek Hz. İsa'ya atfedilen: “Her doğan çocuk doğumunun sekizinci gününde vaftiz edilmelidir, vaftizsiz cennete girmek mümkün değildir” sözlerine dayandırılmaktadır. 

Muharref İncil'de Hz. İsa'ya atfedilen, “Gidip bütün insanları aydınlatınız, onların ruhlarını Tanrı-Oğul-Ruhül Kudüs adına vaftiz ediniz” sözü de bu hususa verilenönemi göstermektedir. 

Hıristiyanlıkta çocuğun vaftizi esnasında, onun dini eğitimini üstlenecek vaftiz babası ve annesi seçilir. Böylelikle çocuk ile vaftiz anne ve babası arasında dini bir akrabalık kurulmuş olur. Vaftiz ileri yaşlarda da yapılabilmektedir. Zira vaftiz edilen kişinin, o ana kadar işlediği bütün günahlardan kurtulacağına dair mutlak bir inanç mevcuttur. 

Vaftiz bazı Hıristiyan toplum ve tarikatlarında farklı değerlendirilmektedir. 

Anabatizm adlı bir Hıristiyan tarikatına göre, küçükken yapılan vaftizin hiçbir kıymeti yoktur ve yetişkinlerin yeniden vaftiz edilmeleri gerekir. 

ABD ve İngiltere'de yaygın olan Batizm adlı bir başka Hıristiyan mezhebine göre ise vaftiz ergenlik çağında bütün vücudu suya sokarak yapılır. 

Protestan Hıristiyanlıkta çocukların vaftiz edilmesi zorunludur ve Tanrı sözüyle suyun mistik birleşmesini temsil eder. Böylelikle günahlar bağışlanmış ve ruh tazelenmiş olur. Anglikan kilisesinde vaftiz, çocukların ruh temizliğini sağlamanın bir yolu olarak kabul edilir. Bazı liberal Protestanlara göre ise vaftizin sadece pedagojik bir anlamı vardır. 

Hıristiyan mimarisinde vaftizhane binaları önemli bir yer tutar. Zaman içinde suya batırılarak vaftiz usulü kaldırılmış ve kilisenin içine, bu işlem için kullanılan vaftiz teknesini de ihtiva eden bir şapel ilave edilmiştir. 
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Bizans'tan Günümüze Denizden Haç Çıkarma ve “Ta Fota” 


Her yıl Ocak ayının altıncı günü, Bizans'tan günümüze, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin kutlandığı bayram günü (Ta Fota) geleneksel olarak merasimlerle kutlanır. 
Ortodoks Rumlar o gün, mesela İstanbul'da sahil semtlerindeki kiliselerde ayine katılırlar. Daha sonra piskoposun dualar eşliğinde denize attığı tahta haç sahilde bekleyen gençler tarafından denize atlayarak çıkarılır. Haçı ilk tutan genç onu sahile çıkarır, öperek piskoposa teslim eder. Haçın denizde kaybolmaması, o senenin uğurlu geçeceğinin bir ispatı olarak kabul görür. 


Kuran-ı Kerim'de Su 


İslam'ın kitabı Kuran'da 60'tan fazla ayette su ile alakalı hüküm yer almaktadır. 

Allah'ın yeryüzünü su ile diriltmesi! ve insanın bir damla sudan yaratılması!59 
ile Allah'ın gökten su indirmesi!“ İslam'ın suya verdiği önemi göstermesi açısından son derece manidardır. 

Ayrıca Kuranda şu hususları da kapsayan ayetler yer almaktadır: Allah'ın içecek suyu indirmesi; “Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz'mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık, şükretmeniz gerekmez mi?”! Bir diğeri Allah'ın yağmuru yaratması!” ile alakalı iken bir diğer husus cehennemdeki su ile alakalıdır. Cehennemdeki su ne kadar korkutucu ise cennetteki su o derece mutluluk vericidir.!# 

Fransızdeniz bilimci Kaptan Cousteau'nun (Kusto) araştırmacılarıyla, Cebelitarık'ta Akdeniz ile Atlas Okyanusu suyunun birbirine karışmadığını belgelediği “iki deniz arasındaki engel” Kuranda!“ yer almaktadır. Ayrıca Kuranda, “Kalpleri katılaşanlar ve Allah korkusu”©, “Allah denizi insanların emrine vermiştir”97, “Allah'ın suyla ekinleri bitirmesi”, “Gemilerin denizin üstünde akıp gitmesi”“, “Yağmurun ölü bir beldeyi canlandırması”!” hususlarıyla alakalı ayetler yer almaktadır. 


158. Fussilet, 39; Rad, 4; Şuara, 28 

159. Nahl, 4; Hac, 5; Secde, 8; Yasin, 77; Kiyamet 37; İnsan, 2; Abese, 18-19 

160. İbrahim, 32; Hicr, 22; Nahl 10, 65; Taha 53; Kehf 45; Nur, 43-45; Furkan, 48; Ankebut, 63; Rum, 24; Lokman, 
10; Fatır, 27; Zümer, 21; Zuhruf, 11; Casiye, 5; Kamer, 11-12; Yunus, 24; Rad, 17 
161. Vakıa, 68-70 

162. Rum, 48 

163. İbrahim, 16; Kehf, 29; Sad, 57, Mümin 72; Saffat, 67 

164. Beyyine, 8; Buruc, 11; Rad, 35; Rahman, 46-50 

165. Furkan, 53-54; Neml, 61; Rahman, 19-20 

166. Bakara, 74 z 

167. Nahl, 14 

168. Secde, 27 

169. Lokman, 31-34 

170. Furkan, 48-49; Kaf, 9 
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Hz. İbrahim'den Bugüne En Kutsal Su: Zemzem Suyu 


Hz. İbrahim Allah'ın emri üzerine eşi Hacer'i ve henüz süt emmekte olan oğlu Hz. İsmail'i bugünkü zemzem kuyusunun bulunduğu yere bırakır. 

O tarihte Mekke'de hiç kimse yaşamadığı gibi içecek su da yoktur. Hz. İbrahim, karısı Hacer ve oğlu İsmail için biraz hurma ve bir miktar su bırakarak oradan ayrılır. 

Bir müddet sonra Hz. İbrahim'in bıraktığı su biter. Hz. İsmail ağlayıp su istemeye başlayınca annesi Hacer ne yapacağını şaşırır. Şaşkınlık içinde Safa Tepesi'ne çıkar. 
Etrafta kimsecikler görünmemektedir. Safa Merve arasında koşmaya başlar. Yedinci defa Merve'ye çıktığında bir ses duyar. Zemzem kuyusunun yanında Hz. Cebrail'i görür. Cebrail bir rivayete göre kanadı, bir rivayete göre ise ayağı ile yeri kazmaktadır. Suyun aktığını gören Hz. Hacer “dur, dur” manasına gelen “zem zem” der ve suyun akmasını engellemek için önünü kesip havuz benzeri bir çukur yapar. Hz. 
Hacer testisini doldurduktan sonra sudan içer ve Hz. İsmail'i emzirmeye başlar. Bu arada Hz. Cebrail, Hz. Hacere hitaben şöyle der: “Sakın helak oluruz, zarara uğrarız diye korkmayın. İşte şurası Beytullah'ın (Kâbe) yeridir. O Beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Cenabı Hak o işin ehlini zayi etmez” der. 

Ortaya çıkışı böyle rivayet edilen zemzem suyunun çok mübarek уе gıdalı olduğu kabul edilir. Hz. Hacer ve Hz. İsmail uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ederler. Hz. Muhammed'den rivayet edilen bir hadis şöyledir: “Zemzem ne niyette içilirse ona şifa olur” 

Seyyid Abdülhakim Arvasi şöyle diyor: 

“Zemzem her içilişte kaburga kemikleri şişinceye kadar içilmeli. Zemzem yalnız içilmeli, yemeklerde dahi kullanılmamalı” 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) raporlarına göre dünyanın en sağlıklı sularından olan zemzem suyunun sırrı mevcut gelişmiş teknolojilerle yapılan bütün araştırmalararağmen çözülememektedir. Kaynağı belirsiz bu suyun denizle arası 80 km olup çevresinde başka hiçbir kuyu olmamasına rağmen binlerce yıldır kurumaması bir mucize olarak kabul edilmektedir. 

Zemzem suyu sadece 1,5 metre derinliğinde bir kuyudan gelmektedir. Ne kadar çekilirse çekilsin hiçbir azalma olmamaktadır. İçenin açlığını ve susuzluğunu gideren bu suyun sırrını çözmek için bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. ABD'de yapılan test sonuçlarına göre ise zemzem, içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan tek su olma özelliğine sahiptir. Zemzem Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü zemzem suyu hakkında ilmi araştırmalar yapmaktadır. Bu enstitünün yöneticiliğini yeraltı suları uzmanı Prof. Dr. Zekai Şen yapmakta olup, ekipte 500 kişi çalışmaktadır. 
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İslam'da Ramazan Ayı ve Suyun Önemi 


Su insan vücudunun vazgeçilmez bir hayat ve enerji kaynağıdır. Bu sebeple Ramazan ayı boyunca oruç tutanların dikkatli olması, iftar ve sahurda yeterli miktarda su içmesi zarurettir. İnsan hayatı için oksijenden sonra gelen en önemli öğe sudur. İnsan vücudundaki suyun yüzde 20 azalması ölüme sebep olmaktadır. Hareketsiz ve normal şartlarda yaşayan bir insanın asgari su ihtiyacı günlük 1,5-2 litre dolayındadır. İnsanda su eksikliği sonucunda elektrolit dengesi bozulduğundan hastalık komplikasyonları artar. Özellikle su eksikliği çektikleri görülen yaşlıların yüzde 40-60'nda ciddi sağlık meselelerinin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Yetersiz su tüketimi vücuttaki tuz atımını azalttığı için yüksek tansiyon riskine yol açabilmektedir. Taş oluşumunun önlenmesi için de idrar yoğunluğunun azaltılması, dolayısıyla çok su içilmesi zorunluluk arz eder. Su tüketiminin artması idrar yoğunluğunu azaltır ve idrar çıkışını hızlandırarak muhtemel kanser yapıcıların idrar kesesi hücrelerine etkilerini azaltır. Yetersiz su tüketimi bağırsağın düzenli çalışmasını da zorlaştırmaktadır. 


Dicle Nehri ve Dini Önemi 


Elazığ ilimizin yakınlarındaki Hazar gölünden doğmakla beraber Dicle nehrinin esas kaynağı Diyarbakır ilimizin Dicle ilçesi yakınlarındaki bir mağaradan çıkan ve debisi oldukça yüksek olan su kaynağıdır. 

Özellikle Tevrat kaynaklı inanışa göre Dicle'nin çıktığı mağaranın ağzından Basra körfezine kadar olan akış güzergâhı Danyal peygamber (Daniel peygamber) tarafından çizilmiştir. Rivayetlerden birine göre Danyal peygambere Allah tarafından gönderilen vahiy şöyledir: “Elindeki asa ile suyun çıktığı mağaranın ağzından itibaren başlayarak bir çizgi çiz, su arkadan gelir. Ancak yetimlerin, dul kadınların, fakirlerin ve vakıfların malına mülküne vardığın zaman güzergâhını değiştir ki su bunlara zarar vermesin.” 

Danyal peygamber Allah'ın buyruğuna uygun olarak Dicle nehrinin güzergâhını asasıyla çıktığı noktadan Basra körfezine kadar çizer. Bu sebeple Dicle nehri akış güzergâhında pek çok zikzak ve menderesler vardır. Bu nedenle her devirde, tıpkı Nil ve Fırat nehirleri gibi kutsal bir nehir olarak değerlendirilir. 
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Ganj Nehri ve Hinduizm 


Ganj nehri yeryüzündeki en kalabalık insan topluluğunun ziyaret ettiği bir nehir olup, Hinduizm inancına göre Tanrıça Сапрапіп kişileştirilmiş formudur. Bu sebeple kutsal olup Hindular ona taparlar. 

Hindu inancına göre belirli günlerde Ganj nehrinde yıkanmak günahların affedilmesini ve tövbelerin kabul edilmesini sağlar. Hinduizmin ölü yakma geleneği sebebiyle birçok insan, ülke içindeki binlerce kilometrelik yolu kat ederek yakınlarının küllerini Ganj nehrine serperler. İnanışa göre bu nehrin suyundan bir yudum bile olsa içmeden ölen kişi tamamlanmamış bir hayat yaşamıştır. Buna mukabil ölüm döşeğindeki bir hastaya son nefesinde Ganj nehrinin suyundan içirmek onun cennete gitmesini garantilemektedir. Bu sebeple pek çok Hindu, evinde ağzı kapalı kaplarda gerekli son dakikalarda cenneti garantilemek için bu sudan bulundurur. Nehrin çevresinde Ganj suyu satan çok sayıda satıcı inancı ticarete dönüştürmüşlerdir. 


Hıristiyanlık ve Kutsal Su Ayazmalar 


Hıristiyan inancında, özellikle Ortodoks Hıristiyanlarca kutsal sayılan ayazmalar şifa verdiğine inanılan kutsal sulardır. Yapılan araştırmalar bu suların Hıristiyanlık öncesi dönemlerde de kutsal sayıldığını göstermektedir. 

Bu sular Ortodoks din adamlarınca, her birini aziz ya da azize adına kutsadığı şifalı sular olarak kabul edilir. Bu suların pek çoğu acımtıraktır. Muhtemelen içindeki minerallerden kaynaklanan bir tada sahipler. Ayazmaların hemen hemen hepsinin kuruluşu, bir hastaya rüyasında görünen bir aziz ya daazizenin, ona şifa verecek suyun yerini söylemesiyle gerçekleşir: Rüyasının çıktığını gören hasta ya da yakınları bu kaynağı o adla takdis ettirir ve çevresini bayındır hale getirirler. 

Rum Ortodoks inancında ayazmalara büyük saygı gösterilir. Ermeni Ortodokslar- da böyle bir inanç yoktur. Her ayazmanın bir bayramı, panayırı ve ayin günü vardır.!7! 

Tarihte ilk kez MÖ 3000'de su kullanımını düzenleyen ve su yollarının bakımını yapan ilk devlet Sümerlerdir. Türk milletinin hayatında da su tayin edici faktör olmuştur. Orta Asya'dan göçün temeli de kuraklık sebebiyle sudur. Gerek Selçuklular döneminde gerekse de Osmanlılar döneminde Konya ovası başta olmak üzere Anadolu'da bentler ve su kanalları yapılarak sulu tarım desteklenmiştir. Taş köprüler, çeşmeler, sebil ve şadırvanlar inşa edilmiştir. 


———————— 


171. Ali Polat, Bir Damla Su, 1. Cilt, A4 Ofset Matbaacılık, İstanbul, Ekim 2009, s. 227-231 


-145- 


İKLİM DEĞİŞİRSE VE SU BİTERSE NE OLUR? 


Gerçekleşme ihtimali nedir? 

Bir iklim değişikliğinin gelmekte olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bir su krizinin kapıda olduğunun açık seçik ispatı dünyanın ana su kaynaklarının yani akiferler (yeraltı suları), nehirler ve göllerin durumu malum. 

Akiferler genel olarak suyun binlerce ya da milyonlarca yıl boyunca yavaşça birikmesi sonucu oluşur. Ancak dolma hızları çok düşük olduğu için başlangıçta bitmeyecek bir rezerv gibi görünen akifer çabucak geri dönülmez biçimde boşalabilir. 
Günümüzde dünyanın pek çok yerinde bu oluyor. 

Çin'de yeraltından her yıl yaklaşık 30 km? su çekiliyor. 

Mexico City akiferlerden suyu o kadar hızlı çekiyor ki son yüzyılda bu şehrin tamamı dokuz metre çöktü. Yine bu şehirde bir milyon insan günlük su ihtiyacını su kamyonları ile tedarik ediyor. 

ABD'nin sulama suyunun üçte birini sağlayan Ogallala akiferi bazı uzmanlara göre 60 sene içinde tükenebilir. 

Hindistan'da durum pek vahim. Milyonlarca çiftçi su pompaları ile akiferlerden her sene 200 kilometreküp su çekiyor. Mesela Gujarat su tabakasının seviyesi yılda altı metre alçalıyor. Bu ülkedeki zengin çiftlikler bir kilometre derinliğe kadar sondaj açtıkları için Hindistan'da geleneksel kuyuların büyük çoğunluğu (bazı bölgelerde yüzde 95) kurudu. Bu durum pek çok Hintli küçük çiftçinin ekonomik olarak iflasına ve intihar etmesine sebep oldu. Üstelik her sene bir milyon yeni delik açılıyor ve pompaların büyük çaplı elektrik tüketimi yaygın elektrik kesintisine sebep oluyor. 

Konunun uzmanlarının tahminlerine göre yakında Hindistan'ın kırsal kesimin- de sistem çökecek ve anarşi patlak verecek. 

Pakistan'dan Vietnam'a Doğu ve Güneydoğu Asya'da sondaj delikleri açıldıkça Hindistan'daki düzen kendini tekrar ediyor ve yeraltı su tabakasının seviyesi düşüyor. 

Diğer taraftan tarım programlarının yeryüzündeki nehirler ve göllerdeki suyu çekmesi sebebiyle onlar da olumsuz etkileniyor. Mesela Çin'in Siganfu nehrinde (Sarı Su nehri) yılın en az 200 günü su akmıyor ki 1988'de bu rakam sadece on gündü. 

1960'tan bu yana Afrika'daki Chad gölü yüzde 95 küçüldü. Orta Asya'daki Aral denizi bir zamanlar dünyanın dördüncü en büyük iç deniziyken, pamuk tarlalarını sulamak için nehir yataklarının değiştirilmesi sebebiyle çok küçüldü. Geride ağır 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metallerle kirlenmiş tuz düzlükleriyle dolu bir bölge ile dünyanın en çok kanser vakası ve çocuk ölümlerinin görüldüğü kurak ve 15512 bir step kaldı. Gerçekte Aral denizinin insan eliyle getirildiği bu trajik durum yeryüzünün cehennemi durumunda. 

Avustralya'nın büyük nehir sistemleri de kriz içinde. Ülkenin yüksek nüfuslu bölgelerinin birçoğunun su ihtiyacını onlar karşılıyor. Avustralyalı su uzmanı Prof. 
Peter Cullene göre bunun sonucu olarak “büyük şehirlerimizden bazıları şu anda kimin suyunun önce tükeneceğini görmek için bir yarış içinde”!7 

Su krizine verilen tepkiler daha çok özel sektörün rolünü artırmak, barajlar ve su dağıtım kanalları gibi mega projelere yatırım yapmak şeklinde oldu. Elbette mesela, Mexico City'de su rezervlerinin yüzde 27'si borulardaki sızıntılar yüzünden boşa akıyor. Bu gibi durumları önlemede özel sektörden istifade edilir. Ancak uygulama- da özellikle küresel şirketlerin öncülük ettiği özel sektörün işe karıştırılması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde genellikle kötü sonuç verdi.'” Yetersiz düzenlemeler, yüksek fiyatlar kızgınlığa ve protestolara sebep oluyor.'”* Esasen özel sektörün işe karıştırılması siyasi ve sosyal kökeni olan su meselesini çözemez. Diğer taraftan su kaynaklarının ortak bir kaynak olması gerektiğini ve suyun özelleştirilmesinin yanlış olduğunu öne süren bir görüş var. Üstelik bu görüş giderek daha fazla taraftar topluyor. Mega projelerin de karışık bir sicili var. Dünyanın büyük nehirlerinin yüzde 60'ını etkiliyor ama genellikle faydadan ziyade zarara sebep oluyorlar. 
Çevre halkının göç etmesine, ekosistemlerin yok olmasına ve alüvyon oluşmasına sebep oldular. Mesela Çin'in Üç Geçit Barajı, Avustralya'nın Snowy nehri yukarıdaki olumsuzluklara örnektir. 

Buna rağmen 2002'deki Dünya Su Forumu'nda küresel sermayenin “mayın eşegi konumundaki Dünya Bankası, IMF ile BM ve diğer sözde uluslararası kuruluşlar ile gelişmiş ülkelerin siyasetçilerinin odak noktasında mega projeler yer aldı. 

Bazı uzmanlar su meselesinin çözümünde sanal su ticaretinin tedarikteki eşitsizlikleri düzelteceğini iddia ediyorlar. 

Sanal su, sulak ülkelerden su fakiri ülkelere nakledilen mahsullerde ve diğer mallarda bulunan sudur. Mesela, Güney Amerika'nın sulak bölgelerindeki buğdayı su fakiri Avustralya'ya aktarmak fiilen Avustralya'nın su açığını telafi edecektir. Diğer yandan ironik olan hadise şudur ki, Avustralya şu anda sığır eti ihracatı sayesinde net bir su ihracatçısı ülkedir. Sanal su aktarımı ticaret ve nakliyata dayanır. Bu ise para ve enerji demektir. Halbuki bu ikisi genellikle su fakiri ülkelerde yok veya az bulunmaktadır. 


172. Joel Levy, Kıyametin ЕІ Kitabı-Dün yanın Sonu Nasıl Gelecek, Türkçesi: Ulaş Apak, İthaki Yayınları, İstanbul, 
Nisan 2007 

173. Yağmura Bile, DVD film 

174. Yağmura Bile, DVD film 
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Deniz suyunun arıtılmasını öneren görüşlere karşılık bunun da enerjiye ihtiyaç duyacağı ve çevrede baş ağrıtacak tuzlu dağların oluşacağı yönünde eleştiriler vardır. 

Netice olarak gerçekte gezegende herkesin ihtiyacını karşılayacak su mevcuttur deniliyor ama öncelikle gelişmiş ülkelerin su tüketimlerini gözden geçirmeleri ve hayat tarzlarında değişiklik yapmaları gerekecek. 

Belki de su meselesinin en önemli ayağı, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüz milyonlarca insanın fakirleşmesine, hastalıklara, kıtlıklara yol açması, toplu göç ve çatışma potansiyelini artıracak kötüleşen su krizleri yaşama ihtimaliyle karşı karşıya olması. Bu durum şöyle veya böyle gelişmiş ülkeleri de etkileyecektir. 
İlk etki tarıma ve biyolojik çeşitliliğe yönelik tehlikedir. 

BM'nin tahminine göre 2015е gelindiğinde 7 milyarlık dünya nüfusunun 2,4 milyarı temiz suya erişemeyecek. 2025 yılında dünya nüfusunun üçte ikisi su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor olacak. 

Milletlerarası Tarım Araştırmaları Danışma Grubu'na göre Afrika kıtasında 2025'teki senelik mahsul kaybı ABD ve Hindistan'ın toplam mahsul üretimine denk olabilir. Ayrıca kıta Afrika'sı yüzde 29'lük bir açık verecek. 

Bugün için her sekiz saniyede bir çocuk, yılda da toplam beş milyondan fazla insan suyla bulaşan hastalıklardan ölüyor. 

Dünya çapında su tüketiminin yüzde 70'i tarıma gidiyor; bu rakam gelişmekte olan ülkelerde yüzde 90'a çıkıyor. 

Günümüzdeki su krizinin kalbinde, suya olan talebin hızla artması yatıyor. 1900 
ile 1995 yılları arasında su tüketimi nüfus artışının iki katı oranında arttı ve gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin yüksek su tüketimini de beraberinde getiren hayat seviyelerine erişmek için çabaladıkça suya olan talep daha da hızlanacak. 

Su rekabeti su savaşlarına dönüşür mü? Daha şimdiden dünyanın pek çok bölgesinde suya bağlı gerginlikler yaşanıyor. Ülkemiz açısından Fırat-Dicle nehirlerinin yönetimi sebebiyle başta İsrail, Suriye ve Irak ile çatışma ihtimali mevcuttur. İsrail ve Mısır, Suriye, Ürdün ve Filistinliler arasındaki birincil mesele su kaynaklıdır. 

Nil nehri, şu anda dünyada su meselesi yüzünden “su savaşlarına” analık etmesi en muhtemel su kaynağı durumunda. 

Eski BM Genel Sekreteri Dr. Butros Gali'ye göre bir çeşit anlaşmaya varılamaması durumunda “bu kesinlikle bölge ülkeleri arasında askeri çatışma yaşanmasına sebep olacak... ülkeler arasındaki bir sonraki savaşın sebebi petrol ya da bölge sınırları değil sadece su problemi olacak’. 

Tarihte su problemleri yaşayan bölgelerde ne oldu? Geçmişte suyun azlığı genellikle hayat alanlarının tahrip olması ya da toprağın verimsizleşmesi/çölleşmesi gibi meselelerle beraber kıtlığa, bu durumların sonunda birçok toplumun çöküşüne sebep oldu. 
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Bereketli Hilal olarak da adlandırılan Mezopotamya medeniyetleri (tahminen MÖ 4000-1200) suyun yeterliliği ve kıtlığına bağlı olarak yükselip düşme eğilimi yaşadılar. 

Bölgedeki su kaynaklarının durumu ise iklim değişikliklerine bağlıydı. 

Mezopotamya her biri sulama ve besin dağıtım ağlarını merkezden kontrol ederek büyük nüfusları besleyen şehir devletlerden oluşmaktaydı. Suya bağlı kıtlık durumlarında çevreden merkeze doğru göç olayları yaşanıyordu. Ta ki, besin tamamen tükenene kadar. Bu noktaya gelinince sosyal düzen iflas etmekte, bu da iflaslara, iç çatışmalara, sonunda da halkın topluca göç etmesine ya da açlıktan kırılmasına yol açıyordu. 

Geçmişte Orta Amerika'daki Mayalar gibi yoğun nüfuslu imparatorlukların kıtlık sebebiyle çöktüğünü (MS 800 civarı) görüyoruz. Yine Eski İndüs Vadisi kültüründe de yaklaşık MÖ 1750 yılında büyük bir nehir yatağını değiştirip sonunda da kuruyunca Harappa ve Mohenjo Dara gibi büyük şehirlerin düşüşe geçtiği örnekler yaşandı.'” 

Gerek teorik gerek pratikte görüldüğü gibi kapitalist zihniyet tüketim üzerine kurulu. Günümüzde ABD ve Japonya başta olmak üzere gelişmiş ülke insanları başarıyı, tükettikleri malın miktarı ile ölçmektedir. İhtirasa dönüşen tüketim, tabiatı kirleten en önemli kaynak olan endüstriyel üretim kurumlarının alabildiğince büyümesine neden oldu. 

Büyüyen sanayi kurumları, atıkları ile tabiatı kirletti ve kirletmeye de devam ediyor. Endüstriyel atıkların bir kısmını, bacalardan çıkan karbondioksit, metan vb. 
gazlar oluşturur. 

Atmosferi kirleten bu gazlara sera gazları denilmektedir. Bundan öncelikle gelişmiş ülkeler ve Çin sorumludur. Söz konusu ülkeler, fosil yakıtlardan çıkan bütün karbondioksit gazının üçte ikisini üretmektedir. Sera gazlarının atmosferdeki miktarı arttıkça dünyanın ortalama sıcaklığı da artar. Mesela günümüzde dünyadaki ortalama sıcaklık artışı 0,8 derecedir. Tedbirler alınmazsa, bu artış 4,5 dereceye ulaşabilir. 
Isınmanın en önemli sonucu küresel iklim değişikliğidir. Ancak bu değişim ülkeleri aynı şekilde etkilemeyecektir. Etkileri ülkeden ülkeye farklı olacaktır. Milletlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (ІРСС) 2007 Nisan'ında yayınladığı rapora göre iklim değişikliği, bu olaydan sorumlu olmayan fakir ülkelerde felakete sebep olacaktır. 

Küresel iklim değişikliği yıkıcı etkisini 21. yüzyılda artırarak sürdürecektir. 
Türkiye'nin bulunduğu enlemde iklim değişikliğinin etkileri, kuraklığa, dolayısıyla su kaynaklarına, nehirlerin debilerinin yüzde 10-30 oranında azalmasına sebep olacaktır.76 


175. Joel Levy, Kıyametin El Kitabı, s. 98-99 
176. Prof. Orhan Şen, “Tüketim, İklim Değişimi ve Su Sorunu”, Cumhuriyet, 2008 
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IPCC raporu ve konuyla ilgili diğer çalışmalara göre küresel iklim değişikliğini muhtemel üç grupta toplamak mümkündür: 


a) Tabiat değerlerindeki aşırı artış: Sel, fırtına ve aşırı sıcaklıklar bu grupta mütalaa edilmekte. 

b) Kuraklık: Tarımsal verimlilikte düşüş ve temiz su kaynaklarında azalma bu grubu oluşturmakta. 

с) Deniz seviyesinde yükselme: Özellikle okyanus kıyıları ve buna bağlı olarak Akdeniz'de görüleceği tahmin ediliyor. 


Dünyadaki bitki türlerinin yüzde 80'inin polenizasyon çoğalmasından arılar sorumlu. Uzmanlara göre arılar yok olursa bitkiler de çoğalamayacak, yok olacak. 
Son yıllarda dünyanın farklı yerlerinde bal arıları arkalarında bıraktıkları sırlarla ortadan kayboluyor. Arı ölümlerinin önüne geçilmezse birkaç yıl içinde karpuz, domates, salatalık, fındık, kiraz, çilek, elma, şeftali başta olmak üzere 90 çeşit meyve ve sebze tarihe karışacak. 

ABD'nin Pennsylvania Üniversitesinden Dr. Max Watkins, arı ölümlerinin üç farklı nedeni olabileceğini dile getirerek şunları söylüyor: 


a) Arılarda “koloni çöküşü sendromu” görülüyor. Koloni dağılınca arılar kovanlarını terk ediyor ve sonunda da ölüyorlar. 

b) Tarım ilaçları ve çevre kirliliği sebep oluyor. Bu duruma tarım ilaçları değişikliği ve çevreye dikkat ile tedbir alınabilir. 

с) Arıların biyolojik dengesini küresel ısınma bozuyor olabilir. Arılar bu sebepten ölüyorlarsa yapılabilecek bir şey уоК.!?” 


Dünya, merkezindeki elementlerin radyoaktif bozulmasından bir miktar sıcaklık alır fakat yüzeyi ısıtan daha çok güneşten gelen ışınlardır. Dünyada kalın bir atmosfer olması sera gazı etkisi dediğimiz bir etkiye sebep olur. | 

Atmosferdeki gazlar, özellikle de güneş ışınlarının kısa dalga boyuna karşı şeffaf olan su buharı, karbondioksit ve azotoksit ışınlarının daha uzun dalga boylarına saydam değildir. Bir seradaki cam paneller gibi davranır ve enerjinin içeri girmesine izin verir ama çıkmasına izin vermez. Bu yönden de sera gazları olarak bilinirler. 
Bunun etkisi dünyanın yüzeyini ve atmosferini, atmosfer olmasa olacaklarından çok daha yüksek bir sıcaklıkta tutmaktadır. 


177. Vatan, 4 Mayıs 2007 


-150- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Aslında dünyada sera gazı etkisi olmasa ortalama yüzey sıcaklığı -18 derece olurdu ve bildiğimiz manada bir hayat asla olmazdı. Atmosferdeki sera gazlarının düzeyi ne kadar fazla olursa sera gazı etkisi ve dolayısıyla yüzey ve atmosfer sıcaklığı da o kadar artacaktır. Günümüzde endişe, gezegenin başta sera gazlarının emisyonu sebebiyle antrofojenik (insanın sebep olduğu) bu ısınmaya maruz kalmasıdır. 

Dünya nüfusunun hızla artması ve refah seviyesinin yükselmesi ile önümüzdeki kısa dönem zaman diliminde küresel çapta gıda talebinin yaklaşık yüzde 60 artacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen kaliteli gıda ürünlerini yetiştirecek yeterli toprakların alanı korkutucu bir şekilde azalmaktadır. Buna etki eden temel faktörler erozyon, tuzlanma, toprak verimliliği kaybı, arazi kullanımı rekabeti sayılabilir. Mesela, ABD'nin tarımsal olarak en üretken eyaletlerinden biri olan Iowa son yüzyılda üst toprağının yarısını yitirdi. Son 20 yılda çölleşme ABD'nin bütün çiftlik arazileri kadar araziyi yok etti. BM Çevre Programı Afrika'nın yüzde 45'inin çölleşmenin pençesinde olduğuna, Çin'in ise yüzde 25'inin etkilendiğine dair uyarıda bulunuyor. 
Tuzlanma şimdiden yeryüzündeki arazileri etkiliyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde otomobil sayısının her geçen gün artması ve beraberinde şehir ve yol gelişiminin hızlanması arazi kullanımı rekabetini de artırıyor. Avrupa ve Japonya'da her taşıt için 0,02 hektar araziye taş döşeniyor veya betonlaşıyor. Arkadan Çin hızla geliyor. Eğer Çin de otomobil sahipliğinde Japonya-Avrupa düzeyine ulaşırsa yaklaşık 13 milyon hektar araziyi yani pirinç yetiştirdiği ekilebilir arazinin yarısından fazlasına eşit bir alanı kaybedecek. 


IPCC Ne Yapıyor? 


Küresel iklim konusunda çalışan ana milletlerarası kurum olan “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli” (ІРСС) yapılan binlerce araştırmacının çalışmalarını ve farklı farklı düzinelerce modelleri sentezleyerek geleceği tahmin etmeye çalışıyor. Mesela IPCC atmosferdeki karbondioksit miktarının sanayi öncesi devrin yaklaşık iki katın- da (yani milyon başına yaklaşık 560 parça) sabitlenebileceği tahmininde bulunurken, pek çok çevreci ve konunun uzmanı bu tahmini iyimser olarak yorumluyor. 

2100 yılına kadar ortalama küresel sıcaklıklarda 1,4 ila 5,8 derecelik bir artış olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklık artışı aralığının üst sınırı olan değerin buzul çağı ile bugün arasındaki farktan daha fazla olduğu ifade ediliyor. Alt sınırın bile bütün insanlık tarihindeki en büyük sıcaklık değişimi olacağını belirten uzmanlara göre, insanlığın bekası gayesiyle küresel ısınmanın en yıkıcı sonuçlarını savuşturmak için iki dereceden fazla sıcaklık artışının olmaması gerekir. 
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Küresel ısınma ile alakalı modellemelerin geniş varyasyon marjlarının olmasının sebebi, küresel ısınmayı kısıtlayabilecek ve/veya hızlandırabilecek geri besleme döngülerini çevreleyen, günümüz insanlarının hayat tarzlarına, çevre şartlarına bağlı çok değişik ve fazla bilinmeyenin mevcut olması. 

Küresel sıcaklık her bölgede aynı ölçüde artmayacak. Yapılan çalışmalara göre en yüksek artışın kutup bölgelerinde ve dünyanın kuzey yarıküresindeki kara coğrafyasının büyük bölümünde, Sahra çölü ve Avustralya gibi zaten sıcak olan bölgelerde olacağı yönünde. 

Küresel sıcaklık artışı ile kısmen kurak bölgeler çöl haline gelecek. Ilımlı bölgeler Akdeniz veya çalılık iklim özelliği kazanacak. İklimin değişmesi ciddi jeopolitik sonuçlar doğuracak. Küresel ısınmanın etkisi muhtemelen en çok gıda krizi şeklinde kendini gösterecek. Bu ise bölgesel ve küresel çatışmalara zemin hazırlayacaktır. 

Küresel iklimde düzeltilmesi imkânsız değişiklikler yanında, iklimi etkilemeye yönelik gayretler de giderek yoğunluk kazanmaktadır. Mesela su miktarının yetersiz olduğu yörelerde uygulanan “yağmur yağdırma” yaklaşımı. 1977 yılının kurak geçen ilk aylarında Washington ve Idaho eyaletleri arasındaki anlaşmazlık “bulut ekme” meselesine dayanmaktaydı. Bir yağmur yağdırma ortaklığı ile anlaşmış bulunan ABD'nin Washington eyaleti yöneticileri Idaho eyaleti yöneticileri tarafından “bulut çalma” ile suçlanmıştı.!78 

_Ви örnekte olduğu gibi, aynı ülkenin iki eyaleti arasında bile olabilen meteorolojiden kaynaklanan gerginlik ileride ülkeler arasında buna bağlı sebeplerle savaşların olabileceğine bir işaret sayılır. Gıda üretimini artırmak mecburiyetinde olan ülkelerin yağmur bulutları için çekişmesi, iklim savaşlarına yol açabilecek temel etmenler- den biri olmaktadır.!? “Mevcut tarım sistemi ile yerleşme noktaları, belirli bir iklim yapısının sonucudur ve iklimin değişmesi bunları bozacaktır. Neticede tarımsal üretim düşecek ve yüz milyonlarca insanın geleceği tehlikeye girecektir”!8 


Sıcak Dalgaları ve Yağmur Düzenlerinin Değişmesi 


Avrupada 2003 yılında yaşanan sıcaklık dalgasının yaklaşık 1500 kişinin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor. ABD'deki National Center for Atmospheric Research - NCAR (Milli Atmosferik Araştırma Merkezi) tarafından yapılan modellemeye göre, mesela Fransada önümüzdeki 100 yılda büyük ihtimalle sıcak dalgalarının sıklığı yüzde 31 artacak ve dalga boyu yüzde 50 daha uzun sürecek. 

178. “Rainmaking Effort Triggers Battle Over Cloud Rustling”, Washington Post, 1 Mart 1977 
179. Lester R. Brown, “Yirmi Dokuzuncu Gün-Dünya Kaynakları Karşısında İnsan İhtiyaçları”, Worldwatch Ens- 


titüsü Yayını, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın Num: 111, İstanbul, 2. Baskı, Ekim 1989, s. 58 
180. Lester R. Brown, a.g.e, s. 59 
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İngiltere'nin Hadley İklim Tahmin ve Araştırma Merkezi tahminlerine göre insan kaynaklı emisyonların 2003 yılındaki gibi sıcak dalgalarının gerçekleşme riskini iki katına çıkardığı öngörülüyor. 

Bir başka modellemeye göre gelişmiş ülkelerde kısa ve sert kuraklıkların sebep olduğu çok hızlı su seviyesi değişimleri evlerin, gökdelenlerin temellerini etkileyebilecek, asfaltları eritip rayları eğerek taşımacılığı sekteye uğratabilecek. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise küresel ısınmanın en fazla ölüme sebep olan tarafı kuraklık olabilir. Ancak kuraklık riski ironik, zira küresel ısınma büyük ihtimalle buharlaşmaya, havadaki su buharı miktarının dolayısıyla da yağışların artmasına neden olacaktır. Bu durumda, uzmanlara göre giderek artan yağmurlar “faydasız” bir biçimde sele ve erozyona sebep olan güçlü fırtınalar şekline dönüşeceği için yıkıа etkileri olacaktır. Ağır sağanaklar yerine hızlı sağanak sonucu ortaya çıkan seller büyük ihtimalle dünya çapında bir mesele olacaktır. Ormansızlaşma, ortaya çıkabilecek riskleri daha da artıracaktır. 

Hadley Merkezi'nde çalışan Richard Betts yüksek karbondioksit düzeyinin bitkileri “stomalarını” (yapraklardaki su buharı terlemelerini sağlayan küçük delikler) küçültmeye teşvik ettiği ikazını yapıyor. Böyle bir gelişme şu andaki emisyon tahminlerine göre suyun bitkilerden ve dolayısıyla topraktan buharlaşmasını azaltarak yeraltı su seviyesini yüzde 10 (yani ısınmayla bağlantılı yağmurdan on kat fazla) artırabilir. 
Bu artış ise selleri, toprak kaymalarını ve erozyonu olağanüstü artırmaya yeterlidir.!8! 


Buzulların Erimesi ve Yükselen Deniz Seviyeleri 


Pek çok gazete ve televizyon kanalında yürekleri burkan bir resimli-görüntülü haber yer almıştı. Küresel ısınma sebebiyle buzlar eriyince fok avlamak için uygun alan bulamayan kutup ayıları birbirlerini yemeye başladı. Bir yavru ayıyı öldürüp yiyen yetişkin ayının fotoğrafı felaketin habercisi. BBC'ye konuşan Jenny Ross “buzul yok oldukça, ayılar birbirlerini yemeye devam edecek. Fotoğrafları Amerikan Jeofizik Birliği'nin yıllık kongresine sundum” dedi.8? 

Dünyanın en büyük nehirlerinden pek çoğu (Ganj, Sarı Nehir, Imdus, Brahmaputra, Mekong) yıllık akışlarını düzenlemek ve yağışsız aylarda kurumamak için buzullardan gelen erimiş suya muhtaçtır. ABD'nin başta California ve Montana eyaletleri olmak üzere pek çok sulak alan kar ve erimiş buzul suyuna muhtaç. Güney Amerika'nın sulak bölgelerinde yaşayan birçok toplum neredeyse tamamen erimiş buzul suyuna bağımlı. 


m EE Аа 
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WWEFye göre küresel sıcaklığın sadece iki derece artması Hindistan, Nepal, Bangladeş ve Çin'deki savunmasız yüz milyonlarca insanı yıkıma sürükleyebilir. Bu ise bölgeler ve kıtalararası göç ve istila hareketlerini tetikleyebilir. IPCC tarafından yapılan çalışmalara göre emisyonlar çarpıcı bir şekilde düşürülmediği takdirde kutuplar ve zirvedeki buzulların erimesi deniz seviyesinin 2100'e kadar 9 ila 88 santimetre yükselmesine sebep olabilir. Bu durumda en kötü darbe yiyenlerin tamamı su seviyesinde veya su seviyesine yakın olan ada devletleri olacaktır. New York, Londra, Tokyo, Sydney ve New Orleans başta olmak üzere İngiltere, Hollanda, Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelerin deniz sahillerinin önemli bir kısmı sular altında kalacak, IPCC tahmininin üst sınırı gerçekleşirse 2100 yılında Maldiv Adaları sulara gömülmüş olacak. 

Küresel ısınma atmosferdeki enerji miktarını artırdıkça fırtınalar da kuvvetlenip daha sık vuku bulacaktır. Mesela, Kuzey Buz Denizi'nin güneyinde şu anda 150 
senede bir görülen güçteki fırtınalar 2080'den itibaren yedi sekiz yılda bir gerçekleşebilir ve dalga boyları 1,2 metre daha yüksek olabilir. Bu ise İngiltere'nin geniş alanları için yıkıcı etkiler meydana getirebilir. IPCC'nin orta-üst tahminleri gerçekleşirse 2100 yılına doğru en az 80 milyar sterlinlik İngiliz malı selden zarar görecek. 
Limanlar sular altında kalacak, içme sularına deniz suyu karışabilecek. Su basmış şehir, endüstri ve tarım topraklarının neden olduğu zehirli kirlilik doğrudan denize dökülecek, bu, denizdeki hayat tarzını bozacaktır. Öte yandan su basmış hayat alanları çürüyerek metan gazı açığa çıkacaktır. Aynı bölgedeki sığ, durgun sulardaki çevrelerde böceklerin sebep olduğu hastalıklar artacaktır. Biyolojik çeşitlilik zarar görecek, ekolojik denge altüst olacaktır. 

Diğer taraftan Avrupa'nın en büyük ikinci nehri Tuna alarmda. Tuna'da son 70 
yılın kuraklığı, yağışların azalmasıyla birlikte kendini gösterdi ve onlarca gemi karaya oturdu, hidroelektrik santraller kapanma noktasına geldi. Kargo gemilerinin, 
Tuna'da su seviyesinin neredeyse sıfıra inmesi nedeniyle karaya oturması (mesela 80 
civarında kargo gemisi Sırbistan-Macaristan sınırında karaya oturdu) nakliye sektöründe büyük kayıplara neden oluyor.!9 


Ozon Delikleri, Tabii Afetler, Soy Tükenmeleri 


Dicle Üniversitesi'nde “Küresel İklim Değişikliği, Fosil Yakıtların Geleceği ve Ülkemizin Durumu” konulu konferansta konuşan Doç. Dr. Selami Toprak “Fosil yakıtlarından dolayı dünyada zamanla yeni bir tabaka oluştu. Sera gazlarının etkisiyle oluşan 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bu yeni tabaka dünyada iklimlerin düzensiz hale gelmesine neden oldu” dedi. Toprak, dünyada kullanılan enerjinin yüzde 41'inin petrolden, yüzde 27'sinin kömürden, yüzde 20sinin de tabii gazdan karşılandığını belirtti. Zamanla fosil yakıtların tükeneceği- ne dikkat çeken Toprak, daha temiz olan güneş, rüzgâr ve alternatif enerjilerle iklim değişikliğinin önüne geçilebileceğini anlattı. Toprak, sera gazlarının etkisiyle dünyanın çevresinde sürekli genişleyen yeni bir tabakayı hatırlattı. Toprak, şu anda 6 milyon ton karbondioksitin dünya çevresinde bulunduğuna işaret etti.!9* 

Kutup bölgelerinin üzerindeki ozon tabakasının güneşten gelen daha zararlı ultraviyole ışınlarını geçirecek şekilde incelmesi bir yana, daha fazla sera gazı alçak atmosferde daha fazla sıcaklık tutacaktır ki bunun neticesinde ozondaki deliklerin boyutu aratabilir. Eğer Kuzey Kutbu'ndaki delik yeterince büyürse Avrupadaki ve Kuzey Amerikadaki yoğun nüfuslu alanlar yüksek seviyede ultraviyole ışınlara maruz kalabilir. 

Küresel ısınmanın sellerin, toprak kaymalarının, fırtınaların görülme sıklığını daha da artıracağı tahmin ediliyor. Bunlar tahmini çok zor biçimde jeofiziksel felaketleri tetikleyebilir. Metan çökeltilerinin kıta sahanlığı bölgelerinde patlayarak açığa çıkması devasa denizaltı toprak kaymalarına sebep olup, bunlar da mega tsunamileri tetikleyebilir. 

Öte yandan canlı türlerin evrimi oldukça yavaş bir süreçtir. Pek çok tür tahmin edilen iklim değişikliğinin hızlı temposuna uyum sağlayamayacaktır. Tarihte yaşanan büyük iklim değişikliklerinde ya kitlesel yok oluşlar yaşanmış ya da biyolojik çeşitlilik ancak birkaç hayat alanı havzasına çekilerek korunmuştur. Diğer taraftan yabancı türler şimdiden yerkürenin pek çok bölgesinde tarım ve yerli türler için büyük bir mesele oluşturuyor. Küresel iklim değişikliği muhtemelen tropik türlerin daha önce ılık olan bölgelere geçmesine izin vererek bu hadisenin büyümesine vesile olacaktır. 


İklim Değişikliği: Bilmek Lazım. Bilmek Yetmez, İnanmak Lazım. 
İnanmak Yetmez, Harekete Geçmek Lazım 


Grönland ve Antarktika'nın bütün buzulları erirse, deniz seviyesindeki yükselme 
60 metreyi bulur. Denizler ısındığı zaman genişler. Karalardaki buzullar eridiği veya 
denize doğru kaydığı zaman da seviye yükselir." 

Günümüz zamanı iki buzul çağı arasındaki sıcak dönem. Yarım milyon yıl önce, bugünküne benzer iki buzul çağı arasındaki dönemde sıcaklık bugünkünden sadece 


184. Ortadoğu gazetesi, 25 Kasım 2011 
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I santigrat derece daha yüksekti ve deniz seviyesi de günümüzden 5 metre yüksekti. 
Dünya ortalama sıcaklığın her bir derecelik artışının deniz seviyesinde 20 metrelik bir yükselmeye sebep olduğu görülüyor.89 Anlamamız, bilmemiz gereken şu ki, küresel sıcaklıklarda iki derecelik bir artış denizlerin yükselmesi açısından korkunç sonuçlar doğuracaktır. Bu ise torunlarımızın, kıyı şeritleri dramatik olarak değişmiş bir dünyada yaşayacağı anlamına gelir. Ancak deniz seviyesinin hangi hızda yükseleceği konusunda gerçekçi bir tahminde bulunabilmek için ilk önce dünyamızın ne kadar ısınacağını bilmemiz gerekiyor. Bu ise tam olarak kestirilemiyor. Yakın zamana kadar sıcak havanın buzulların erimesinde temel faktör olduğu yönünde bir kanaat vardı. Bugün ise okyanus sularının ısınmasının çok belirgin bir etkisi olduğunu biliyoruz. Zira sıcak su, buzulları sıcak havadan daha hızlı eritir. Okyanuslardaki sıcak akıntılar deniz suyu üzerindeki “buz şelfleri”ni (buz dağından koparak deniz üzerinde yüzen büyük buz tabakaları) daha hızlı eritebilir. 

IPCC tarafından yapılan analizlere göre Antarktika'daki geniş buz tabakaları daha da genişleyecektir. Uydu ölçümlerine göre hem Antarktika hem de Grönland şimdiden çok büyük miktarlarda buzul kaybına uğramış durumda. Üstelik buzul kaybı hızı giderek artmakta. Şu andaki trendin devam etmesi durumunda 2100 yılında söz konusu bölgede deniz seviyesi 0,5 metre yükselebilir. Bunun dünya çapındaki sonucu ise ortalama deniz seviyesindeki artışın bir metreyi bulabileceğidir. 
Böyle bir sonuç Londra, New York, Şanghay gibi şehirler ile Hollanda, Bangladeş ve Florida'nın deniz suyu altında kalacağını gösteriyor. 

Her bir derecelik sıcaklık artışı için nem yüzde 5 oranında artar. Sıcak hava daha fazla miktarda nem tutar. Bu ise daha çok yağmur ve kar demektir. Böylesi bir trend sel, toprak kayması manasına geliyor. Nitekim son yıllarda Pakistan'da ABD'de Türkiye'de yaşanan seller küresel çapta ısınmanın oluştuğunu gösteriyor. Dünyanın çok yeri ortalama olarak daha çok yağış alacak olsa da kuraklık da zaman zaman kendini gösterecek. Bu da 2003 yılında olduğu gibi sıcak dalgalarını tetikleyecek. 

Su buharı yoğunlaşıp bulutları oluşturduğu zaman bu depolanmış enerji dışarıya çıkar; çevredeki havayı ısıtır ve bu da havanın yükselip soğumasına yol açar. Bu süreç fırtına gibi aşırı hava durumlarını körükleyen enerjiyi sağlar. İşte bu sebeple tropik siklonlar, kasırgalar, sıcak denizlerin üzerinde oluşur; yeterli miktarda nemli hava olmadan bu fırtınalar enerjilerini kaybeder. 

Günümüzde hayatta olan insanlar, hayvanlar ve bitkiler için mesele son birkaç bin yıldır nadiren görülen istikrarlı hava şartlarına uyum sağlamış olmalarıdır. Şimdi ise dünyamız hızla ısınıyor ve uzmanlara göre milyonlarca yıldır olmadığı kadar da ısınacağa benziyor. Bu durumda gelecekte istikrarlı bir iklimden bahsetmek 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mümkün görünmüyor. Bu durum ise canlılar için ölüm kalım mücadelesi anlamını taşıyor. Muhafazakâr küresel ısınma modellerine göre bile bugünkü hayvan türlerinin üçte biri bu mücadeleyi kaybedecek ve soyları tükenecek. Biz insanlar için artan gıda fiyatları, kıtlık ve kitlesel göç ve bunların sebep olacağı çatışmalar. Bunların ne kadar yıkıcı olacağı ise bugünden alınacak tedbirlere bağlıdır.!87 


Kıyametin Tarihi 


Bilim insanları insanoğlunun dünyaya geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini açıklayarak 2100'de kıyametin kopacağını öne sürdü. İklimlerin ortadan kalkacağı ve birçok canlı türünün yok olacağı dünyada, “Bilinçsiz yapılaşma sonumuzu getirecek” açıklaması yapıldı."88 

Nature dergisinde yer alan makalede birçok milletlerarası kurumdan 22 uzma- nın kaleme aldığı görüşlere yer verildi. Buna göre iklim değişiklikleri ile canlı türlerinin hızla yok olduğu belirtiliyor. “Bugün yaşadığımız iklimlerin yarısı ortadan kalkacak. Bu sebeple henüz keşfedilmemiş pek çok canlı türü yok olacak. Bilinen canlı türlerinin de birçoğu ortadan kalkacak.” Araştırınayı yöneten Prof. Arne Moers, “Radyasyon dengesini değiştirerek çok büyük bir risk alıyoruz. Sıradaki dönüşüm dünyayı yok edebilir. Eğer o sınırı bir kez geçersek bir daha dünya gezegenini eski haline geri döndüremeyiz” dedi. 

Araştırmada insanoğlunun gezegenimizin yüzde 43'ünü kullandığı belirtilirken, sanayi devriminden önceye oranla karbon emisyonunun yüzde 35 arttığı kaydedildi. Araştırmaya göre dünya nüfusu 2025'te 8,2 milyar, 2050'de ise 9 milyar olacak. 
“2100'de oluşacak nüfusu ise dünya kaldıramaz.” 

Yukarıdaki araştırma sonuçlarının bir kısmı aşırı yorumlanmış olabilir. Hatta manipülasyon da içeriyor olabilir ama içinde gerçeği barındırdığı da kesin. 
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HAARP'IN ANTENLERİNDE VE AWACS'IN KANATLARINDAKİ 
PAX ROMANA: ELİTLERİN PAX AMERICANA'SI 


Pax Romana, “Roma barışı” anlamına gelmekteydi. Roma İmparatorluğu işgal ettiği bölgelerde kurduğu merkeze bağlı rejimlerin merkeze itaat etme mecburiyet ve şartlarına “barış” içinde birlikte yaşama manasında Pax Romana adını vermişti. 

Kısaca Pax Romana, işgal edilen bölgelerde iktidara getirilenlerin kayıtsız şartsız merkeze itaatine dayanmaktaydı. 

1990'dan itibaren Amerikan yeni muhafazakârları (neo-con) ile Evanjelistlerin yüksek sesle sözünü ettiği Pax Americana da aynı mantık sistemine dayanıyor. 

Bu mantalite kriterlerine göre “hür” olmadığına karar verilen ülkelere Amerika'nın “özgürlük ve demokrasi” götürmesi ve “haydut” devletlerin beslediğiorganize ettiği terör ile savaşması “isyankâr günahkârların” sopa ile icabına bakıldıktan sonra merkeze itaatlerini zorunlu kılıyor. 

Batı'nın vahşi sömürgeciliği ile geçmiş beş yüz yıl ve ABD'nin egemenliği ile geçmiş 50 yıldan sonra; 1990'da Sovyet blokunun çökmesi ile iyice gemi azıya alan küreselleşme ve arkasındaki finans oligarşisi mesih merkezli Yeni Dünya Düzeni kurma histerisi ile dünyayı ateş topuna çevirmek istiyor. 

New York'taki Word Trade Center (Dünya Ticaret Merkezi) ve Pentagon 50 yıllık ABD egemenliğinin imge hedefleridir. 

11 Eylül 2001'deki bu imgelere yönelik saldırılar ile ABD, muhtemel herhangi bir 
rakibin Amerikan hegemonyasına ortak olmaya kalkışmasını engellemeye yönelik “yok edici” gücünü ispatlama gösterisi yapmıştır. 

6 Ağustos 1945'te Hiroşimaya, 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye atılan 
“Armageddon”lar için Japonların Pearl Harbour'a baskın yapmasına göz yumulmuştur; üstelik adeta teşvik edildiği artık konunun uzmanı çoğu kişi tarafından kabul ediliyor. 

Açıkçası Pax Americana'nın başlangıç noktası böyle bir “insani” bombalama için Japonya'yı seçmişti. Çünkü Japonlar Hıristiyan değildi. Öyle ya asıl günahkâr olan Hitler Almanya'sına karşı 'Armageddon”ların kullanılması Amerikalı Hıristiyanları ve bu ülkede yaşayan ciddi miktardaki Alman asıllı Amerikalıları isyan ettirebilirdi. 

1991'deki Birinci Körfez İşgalinden sonra Рах Americana'nın ikinci safhası uygulamaya kondu. 
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Bin Ladin denen Vahabi “İslamcı” mayın eşeğinin “örgütlediği” bir grup “Müslüman” terörist dört Amerikan sivil havacılık uçağını ele geçirmiş, bu uçakları normal rotasından çıkararak WTC ve Pentagon'a füze gibi çakmışlardı. 

Arkasından Afganistan işgal edildi. Daha sonra Mart 2003'te Irak işgal edildi ve sonra Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile Fas'tan Çine kadar İslam dünyasının “öz- 


ye” 


gürleştirileceği ve demokratikleştirileceği” ilan edildi. 

Projenin “eşbaşkanlığı”nı üstlenen dönemin başbakanı Sayın К.Т. Erdoğan da “Diyarbakır BOP'un cazibe merkezi olacak” dedi. Sonra Cumhurbaşkanı olan Erdoğan ve hepimiz acı gerçekle karşılaştık... “Fırat Kalkanı”, “Zeytin Dalı” ve sıradakiler... 

Pax Americananın birinci aşamasında Sovyetler Ronald Reagan'ın ifadesiyle “kötülük imparatorluğu” idi. İkinci aşamada daha açık ve net bir ruhani terminoloji kullanılıyordu: Deccal-(anti İsa) ve Yecüc ve Mecüc. 

Her üç ruhani tanımlamanın içi İslam ile doldurulmuştu. Daha açık ifadeyle Deccal İslam ülkeleri, Yecüc ve Mecüc de Müslüman Türklerdi. 

“Demokrasiyi çok seven” ABD daha 1965'te Endonezya'da diktatör Suharto'nun darbesini finansman ve СТА ile desteklemişti. Suharto da bu desteğin karşılığı olarak çoğunluğu Müslüman 800 bin Endonezyalıyı katletmişti. 

Yani dün diktatörlük için Müslümanlar pırasa gibi doğranmıştı. 

Bugün ise “demokrasi” “Arap baharı” için yine Müslümanlar doğranıyor. 

Dün “Tanrı projesi” diktatörlere cevaz veriyordu, bugün “demokratlara” cevaz veriyor. İşte Pax Americana ihtiyaca binaen her ikisini de erdem kabul ediyor. 

WTC ve Pentagon'a yönelik Bin Ladin kurgusuna asker-sivil 200 Amerikalı pilotun yazdığı raporda yer alan şu tespit yeterince açıklık getiriyor. 

Elbette Amerika'da da namuslu ve vatansever insanlar var. 


* İkiz Kulelere ve Pentagon'a çakılan bu dev uçakların saatte 1000 km hızla, çok çok zor bir rotayı takip ederek, normal uçuş yüksekliğinde bir kurşunkalem boyun- da görülebilen bir hedefe bu denli isabetle çakılması ancak olağanüstü eğitimli ve tecrübeli uzman pilotların gerçekleştirebileceği bir operasyondur. 

• Bu mükemmellikte gerçekleştirilen bir operasyon, her metrekaresi askeri güvenlik, NSA, ECHELON ve CIA'nin kontrolü altında bulunan bir gökyüzünde Киralların, yasakların, gizli kodların bilinmesini zaruri kılar. 

• Saydığımız güvenlik birimlerinin hiçbiri saldırı esnasında müdahale etmemiştir. Federal yönetimin merkezi olan Colombia eyaleti üzerinde uçan her şüpheli hava taşıtını indirmek üzere ani bir uçuş için sürekli alarm halinde bekleyen avcı uçakları hiçbir ikaz almamışlardır. 
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• Uçak kaçırmalarına veya hava korsanlık olaylarına karşı geliştirilmiş olan ve bu çerçevede ABD'nin elinde bulunan ileri teknoloji ürünü, hedeflenen uçağı ya indirmek ya da başka bir yere yönlendirmek için o uçuş planını dondurmayı ve uzaktan yönlendirmeyi sağlayan sistem devreye bile girmemiştir. 


Demek ki İkiz Kulelere çakılma esnasında hiçbir pilota hiçbir “Müslüman teröriste” ihtiyaç yoktu. 

Her şey, HAARP (High Freguency Active Auroral Research Program-Yüksek Frekanslı [dalgalı] Aktif Auroral (farklı dalga boyu ışıması] Araştırma Programı) antenlerinden ve Awacs uçağından uzaktan kumandayla gerçekleştirilmişti. 

Her şey Pax Americana için mubahtı ve mesihin gelmesi için “Tanrı'nın kıyamete zorlanması” gerekiyordu. 

Eski İtalya Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga ünlü İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya (20 Aralık 2007) verdiği demeçte: “Ön safta İtalyan merkez solu olmak 
üzere, Amerika ve Avrupa'nın bütün demokratik unsurları gayet iyi biliyor ki 11 
Eylül saldırıları СТА ve MOSSAD tarafından planlandı ve gerçekleştirildi” dedi. 

Hayat boyu senatör ve bir hukuk profesörü olarak İtalya'da her kesim tarafından sevilen Cossiga 1985-1992 yılları arasında İtalya cumhurbaşkanlığı yapmıştı. 

Cossiga, 2001 yılında araştırmacı Webster Tarpleye yaptığı açıklamada da şöyle söylemişti: “Saldırıların arkasındaki akıl son derece sofistike olmalı. Sadece fanatik kamikazeler devşirecek kadar değil, aynı zamanda yüksek uzmanlık düzeyinde personele sahip olacak kadar büyük imkânları da olmalı. Bir tek şey ekleyeyim: Bu saldırılar radar sistemine ve uçuş güvenlik elemanları arasına sızılmadan gerçekleştirilemez.” 

Amerikalı pilotların ifadesiyle, “Bütün bunlar hükümet, askeriye ve güvenlik hizmetlerinde yüksek dereceli işbirlikçilerin varlığına işarettir. Burada büyük bir ihanetle ve komployla yüz yüzeyiz” 

Ispartada düşürülen pardon “düşen” uçağımıza ve ölen altı atom mühendisimize bir de bu gözle bakalım mı? 
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YENİ DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 


Kısaca Pentagon olarak anılan ABD Savunma Bakanlığı küresel iklim değişikliği ile ilgili rapor hazırlayarak 2003 yılında Başkan Bush'a sundu. Raporun birçok bölümü güvenlik gerekçesi ile gizli tutulmuş. Buna rağmen The Guardian gazetesinin yayınladığı bölümler bile Yeni Dünya Düzeni'nin üç ana faktöründen birinin küresel iklim değişikliği olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. 

Yeni Dünya Düzeni'nin diğer ana faktörü senkretik din ve finanstır. Bu çalışmamızda küresel finans konusunu esas itibariyle kapsam dışında bırakacağız. Zira bu hususta çok kıymetli ve oldukça fazla kitap mevcuttur. 

Türkiye'nin 2007 yazında yaşadığı su ve elektrik kesintileri, sebze ve meyve fiyatlarındaki yükseliş, buğday stoklarının ülkenin milli güvenlik stoklarına kadar inmesi... Daha bunlar karşılaşacağımız sıkıntıların noktası bile değil. 

2020 yılından itibaren dünyada su ve enerji kıtlığı baş gösterecek. 

Küresel iklim değişikliğinin küresel ısınma boyutunun kuruttuğu bölgelerde su kaynaklarına sahip ülkeler, ellerindeki kaynakları korumak için, diğer bölge ülkeleri de bu kaynaklara ortak olmak veya tamamen sahip olmak için nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara başvuracaklar. 

Bu mücadelede ordular karşı karşıya gelmeden önce psikolojik harp metodları- nın her çeşidi ile terör örgütleri ve hatta yeni yeni terör örgütleri ihdas edilip bölgesel ve küresel savaşın unsuru olarak kullanılacak. 

Bu hususta “Now the Pentagon Tells Bush: Climate Change Will Destroy Us”189 başlıklı makale ve internet adresine bakabilirsiniz. 

Küresel iklim değişikliği raporlarında şeytanın gör dediği çok hayati bir husus var. Gelmekte olan iklim değişikliği Güney Amerika, Güneydoğu Avrupa ülkeleri, Avrasya coğrafyasındaki ülkeler ile Ortadoğu'yu nispeten daha az etkileyecek. 

Elbette bu topraklarda da hayat bugünlerde olduğu gibi olmayacak. Ancak bu bölgede yaşayan insanların yiyecekleri ve yeterli olmasa da içecek suları olacak. 

İklim uzmanları Atlas okyanusundan Kuzeybatı Avrupa'ya taşınan ve adına Gulf Stream denen tabii akıntı-ısıtma sisteminin 250 bin atom santralinin enerjisine denk bir güce sahip olduğunu ifade etmekteler. 

Gulf Stream, İzlanda civarında fizik kanunlarına göre tetiklenmektedir. Yeryüzündeki bütün ırmakların toplamının 20 misli daha fazla suya sahip olduğu dile 


189. http://Wwww.monthlyreview.org/0504editors.htm 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getirilen bu yüzey akıntısı, İzlanda sularında hızla soğuyarak ağırlaşmakta ve okyanusta üç bin metre kadar derinliğe çökerek güneye doğru akmaktadır. Böylece oluşan dümen suyu da tropikal bölgelerde oluşan sıcak suyu yukarı çekmektedir. 

Deniz suyu çok daha hafif olan tatlı su ile beslendiğinde sistem çalışamaz yani yukarıda kısaca tarif ettiğimiz akıntı felce uğrar. İşte buzulların erimesi bu korkuyu artırmaktadır. 

2004 yılında The Guardian gazetesinde yer alan küresel iklim değişikliği haritasına göre Türkiye, Ortadoğu ve kıyı kesimleri hariç Kuzey Afrika küresel ısınmadan en az etkilenecek bölgedir. 

Bu coğrafya ABD, İsrail ve İngiltere'nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adını verdiği siyasi, ticari ve dini hedefin merkezindeki ülkelerin büyük çoğunluğunu barındırmaktadır. 

Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olanlar, Anglo Saksonların (ABD, Kanada, İngiltere) kontrolünde olan bölgelerdir. 

Tarihten biliyoruz ki, iklim medeniyetlerin gelişmesini de, ortadan kalkmasını da tetikleyen en önemli unsurlardan biridir. 

ВОР, en geniş manasıyla Batı'da Fas, doğuda Moğolistan, kuzeyde Azerbaycan-Kafkasya, güneyde Yemen-Pakistan'a kadar uzanan bir coğrafyayı kapsamaktadır. 

Kısaca bu coğrafya Türkiye'nin hinterlandıdır, İslam coğrafyasıdır. 

Bu bölge belli başlı aşağıda zikredeceğimiz üç ana hedef için küresel finans, ılımlı İslam ve küresel iklim değişikliği kullanılarak dönüştürülmek istenmektedir. 


a) Batı medeniyetine yeni bir yaşama alanı tedarik etmek, asgarisinden gıda ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak ekilip dikilebilir toprakları ele geçirmek. 

b) Bor, tortum, monatomik elementler ve su dahil yeni nesil enerji kaynaklarını kontrol altına almak. 

с) Kolay kolay dile getirilmeyen ancak Evanjelist Hıristiyanların ve Kabalist Yahudilerin beklediği “mesih”in yeryüzüne inerek Yeni Dünya Düzeni'ni kurması için bölgenin Türk ve İslam demografik yapısının her türlü yol denenerek (Hıristiyanlaştırmadan soykırıma kadar) değiştirilmesi. 


Afganistan ve Irak'ın işgali, projenin ilk denemeleridir. 

“Zira bu operasyonların siyasi amacı bölgede en kısa zamanda barış ve huzuru sağlamak değil, belki de beklenen güne kadar kaosun devam etmesi olabilirdi. 

Kim bilir belki de halen bu topraklarda konuşlanan Amerikan askerlerinin asıl görevleri, felaket senaryosu gerçekleşir ve toplu göçler başlarsa sözü geçen bölgelere gelerek vatandaşları için gerekli güvenlik altyapısının sağlanmasıydı. Eğer söz konusu kıyamet senaryosu gerçekleşir ve Kuzey Amerika'da hayat donma noktasına 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gelir, İngiltere adası buzların altında kalırsa yeni ve daha güvenli bir coğrafyaya göç söz konusuydu. Bu belki de insanlığın göreceği en büyük toplu göç eylemi olacaktı. 

Bu durumda hedef coğrafyada yaşayan insanlara kalan iki seçenek vardı. Ya topraklarına gelecek olan bu insanlarla uyum içinde olacaklar ve kendi topraklarında -ikinci sınıf olmayı kabul edeceklerdi ya da direneceklerdi... Doğal olanı direnmeleriydi. Ancak bu direnişi önceden kırmak adına bu coğrafyada belki de insanlık tarihinin en büyüketki odaklı psikolojik savaş taktikleri uygulanmaya başlandı. Türkiye de bu gelişmelerden payını fazlasıyla aldı.”"** 


e Türkiye 10 Kasım 1938'den beri adım adım siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa itildi. 

• Türkiye 40 yıldır etnik terör ile boğuşuyor. 

* Gerçekleştirilen iki darbe ve iki postmodern darbe ile bir e-bildiri Müslüman Türk milleti ile peygamber ocağı 'Türk ordusunun arasını alabildiğine açmıştır. Derken 15 Temmuz 2016 FETÖ kalkışması... 

e İslam, Türk çocuklarına okullarda gereği gibi öğretilmediği için, din eğitimi çoğu yabancı servislerin kontrolü altında ya da Kurandaki İslam'ın dışında bir yol tutturan, her biri diğerini kâfirlikle suçlayan etnik çentikli kadroların elindeki dini cemaatlere geçti. Şimdi de İslam, “ılımlı İslam”, “dinlerarası diyalog” ve “İbrahimi dinler” ile önce Hz. Muhammedsiz İslam'a dönüştürülmeye, bu yolla Türk milletinin milli refleksi yok edilmeye çalışılıyor. 

• Finans ve özelleştirme operasyonları ile Türk ekonomisi yabancıların ve bir avuç azınlık ırkçısının kontrolü altına sokuldu. 

* Basın yayın kullanılarak ülkemizde “öteki” ortaya çıkarıldı. 

• Türk subaylarının başına çuval geçirilirken ne zamanın Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün, ne de dönemin başbakanının netice alıcı bir icraatı olmadı... Derken “Kobani” 

• Son yıllarda olanlar Türk milletinin nasıl bir dönüşüme uğradığının en somut göstergesi olarak çok şeyi anlatıyor. Bu sonuç 1939'dan itibaren uygulanan politikaların sonucudur. Biz tespit yapıyoruz. Yargı okuyucumuza ait. 


Dünyanın sadece iklimi değişmekle kalmayacak. Yeni bir din ve ülkeler haritası çizilmek isteniyor. 

Ve Türkiye bütün hesapların merkezindeki en önemli ülkedir. İlk iş birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz. 


190. Dr. Yaşar Onay, Küresel Isınma ve Batı'nın Yeni Yurt Arayışı, İklim Değişikliği Dünya Düzenini Nasıl Değiştirecek, Neden Yayıncılık, İstanbul, $. 21-23 
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TÜRKLERDE İKLİM SİLAHI “YADA TAŞI” 


Türk kültür tarihine baktığımızda, yada taşı diye bilinen taş vasıtası ile bir nevi sihir yoluyla kar ve yağmur yağdırıldığının pek çok örneklerine rastlamaktayız. Bu hususta Çin kaynaklarında olduğu gibi İslam kaynaklarında (Arap, Fars ve Osmanlı) da bilgi vardır. Arapça İslam kaynaklarında hacerü'l-metar, Farsça kaynaklarda seng-i metar (<Yağmur taşı), seng-i ceda (<ceda taşı) diye geçen taşa, muhtelif Türk lehçelerinden Yakutça'da sata, Altayca'da cata, Kıpçak grubu lehçelerde cay adı verilmektedir.”! 

İklimin silah olarak kullanılması çok eski zamanlarda özellikle Orta Asya Türklüğünü anlatan metinlerde bulunuyor. 

Eski Türklerde fırtınalar koparmaya yarayan bir taştan bahsedilir: Yada taşı. 

“Yada taşı” ile ilgili Ana Britannica ansiklopedisinde yer alan bilgi şöyle: 

“Yada taşı, cada taşı, yağmur taşı, yat ve sata olarak da bilinir??? 

Orta Asya'da yaşayan bazı Türk toplulukları arasında yağmur, kar, dolu yağdırabilecek, fırtına çıkarabilecek sihirli gücü olduğuna inanılan taş. 

Çok eski bir inanışa göre Türklerin tanrısı, Hunlar'ın en ulu atalarına sihirli bir taş armağan etmiş, bu taşı ellerinde bulunduranlar tabiat olaylarına yön verebilme gücünden yararlanarak birçok milleti egemenliği altına almış, taşın ellerinden çıkmasıyla da güçlerini yitirmişlerdi. 

Yakut Türklerinin inanışında sata adını taşıyan sihirli taş, at, kurt ve inek gibi hayvanların karnından ya da başından çıkarılırdı. En etkileyicisi kurdun karnından çıkarılandı. 

Bu taşa bir kadın ya da bir yabancı dikkatle bakar ya da ellerse gücü tükenirdi. 

Kırgız Türklerinin inanışına göreyse yada-cada taşı koyunun karnında bulunurdu. 

Kaşgarlı Mahmut, yat adıyla andığı taşla ilgili olayları bir tür kâhinlik olarak niteler ve kendisinin de yaz mevsiminde çıkan bir yangının kar yağdırılarak söndürüldüğüne tanık olduğunu yazar. 

Şamanist Altay Türklerde Kamların dışında yadacılar da vardı. Yadacı rüzgârlı dağlarda bulunduğuna inanılan bu taşı elde etmek için bütün malını mülkünü feda eder, dünyevi zevklerden uzaklaşırdı. 


191. Ahmet Öğreten, Türk Tarih Kurumu, Belleten, Cilt: LXIV Aralık 2000, sayı 241; Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, 1995; Faruk Sümer, “Eski Türklerde Yağmur ve Kar Yağdırma Âdeti” Resimli Tarih 
Mecmuası, Cilt IV, sayı 44, Ağustos 1953 

192. Britannica, Cilt: 22, s. 247 
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Türkistan'da Timurlular ve Özbekler döneminde yazılan eserlerde yada taşından söz edilir. Günümüzde Türk kökenli halkların folklorunda yada taşına ilişkin maniler yaygındır. 

On yedinci yüzyıldan, on sekizinci yüzyıla kadar bir asırlık zaman içinde yayınlanan coğrafya ve tarihle ilgili eserlerde, seyahatnamelerde, Türklerin yağmur ve kar yağdırmaya, hatta kasırga ve tufan çıkarmaya muktedir olduklarından bahsedilir. 

Yada taşının kaynağı hakkında farklı bilgiler mevcut.... Bazılarına göre bu taş Çin'in uzak hudutlarında bulunan madenlerden oluşma. 

Bazı kaynaklar taşın Türk ülkesinde bir dağdan alındığını, hatta bu dağ civarındaki vadilerden geçenlerin geçiş esnasında taşların birbirine sürtünmesiyle yağmur, kar, dolu yağıp, fırtına ve tufan çıkmasın diye hayvanların ayaklarını yün ve benzeri yumuşak şeylerle sardıklarını kaydediyorlar. 

Redhouse, Türkçeden İngilizce'ye Lügat kitabında, “yede” (yada), “Cebrail tarafından Nuh Peygamber'e verildiği bilinen bir taştır. Yağmurun yağışına ve yağan yağmurun kontrolüne vesile olur”? denilmektedir. 

Yada taşı Nuh Peygamber'den Türklere miras. 

Bir başka inanışa göre, Gerdizi'nin Zenül Ahbar'ında yada taşının menşeine dair naklettiği rivayet şöyle: 

“Nuh Peygamber, dünyayı dört oğlu arasında taksim ettiği zaman Türklerin atası Yafese de Doğu diyarlarını vermişti. 

Nuh Peygamber, Tanrı'ya oğlu Yafese istediği zaman yağmur yağdırabilmesini mümkün kılacak bir dua öğretmesini niyaz etmiş, Allah da Nuh Peygamber'in duasını kabul ederek Yafese bir dua öğretmiş. Yafes, duayı unutmamak için bir taşa yazıp boynuna asmış. 

Türkistan diyarına gelen Yafes, bu taşla istediği zaman yağmur, kar yağdırıyor, fırtına çıkarıyor, kasırga estiriyor ve suları taşırıyormuş”” 

Yafes öldükten sonra taşın Türklerin ataları olan Oğuzlara intikal ettiği söyleniyor. 

Yada taşının kaynağı hakkında farklı başka bilgiler de var. 

“Yada taşının kaynağı Karluk Türklerinin ülkesidir.” 

“Bu taş sürekli rüzgâr esen dağlardadır.” 

“Yada taşını yıldırım isabet eden yerlerde aramak lazım gelir” 

“Bu Taş, Çin hududunda bulunan Sürhab adlı kırmızı kanatlı büyük bir kuşun mahsulüdür? 

Farklı rivayetler de var. Malum, milletlerin hayatlarında efsanelerin önemli bir yeri vardır. 


Günümüzün modern ülkesi ABD tam bir efsaneler ülkesidir. 
193. Redhouse, İstanbul, 1921, s. 2199 
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Tevrat, İncil, Talmut ve Kabala efsaneler üzerine kuruludur. 

Türkiye'de bilindiğinin aksine Batı kültürü inanılmayacak boyutta efsaneler kurgusu üzerinde yükselir. Ancak bütün bunlar bu kitabın konusu değil. 

On sekizinci yüzyıl Osmanlı-Türk hekimlerinden Şaban Şifai, “Hacer-i Berf-ü Bârân-u Tüfan” Yağmur, Kar ve Tufan Taşı adını verdiği bu taşı madeni ve hayvani taşlar arasında ele almış. 

Sonuçta, kaynağı ne olursa olsun, Türklerin yağmur yağdırma vasıtası olarak kullandıkları her taş yada taşı olarak adlandırılıyor." 

Yada taşının yağmur yağdırma işleminde kullanıldığına dair farklı rivayetler var. 

Ana Britannica dahil, genel görüş bu işi sadece Türklerin bildikleri ve onların yaptıkları hakkında. 

Önsel Ünal'ın yaptığı çalışmada ifade ettiği gibi... Bununla birlikte en sağlam görünen rivayet, Tüsü'nın bir hekimden yaptığı nakildir. Buna göre yadacı, iki adet yada taşını bir kaba doldurulmuş suya batırarak birbirine sürter. Sonra kaptan avuçla aldığı suyu etrafa serper. Bir yandan da dualar okuyup Tanrı'ya yalvarır. Bu ritüel aralıksız yedi defa tekrarlanır. Sonunda yağmur yağar. 

Yada taşının büyüklüğü ve rengine gelince: 

Hemen her renkte olabilen yada taşları fındık veya yumruk büyüklüğünde olup koyu renklidirler. 

Yada taşının üzerinde damar damar çizgiler bulunur. Ele alınınca yaygın olarak bir soğukluk hissedilir. Sallanınca taşın içinden bazı sesler çıktığı duygusuna kapılınır. Üç yıl kullanıldıktan sonra yavaş yavaş gücü azalır. 

Yada taşının en iyileri, kendi kendine hayvan veya kuş biçimini almış olanlardır. 
Taşlar kullanıldıktan sonra su içine konup saklanır. 

Yada taşı sadece yağmur yağdırmak için kullanılmaz... Bulutları dağıtmak, kar ve dolu yağdırmak, soğuk rüzgâr ve fırtınalar çıkarmak, sis çıkarmak, tufan derecesinde bol miktarda yağmur yağdırmak, gök gürültüsü ve şimşekler çaktırmak, yaz aylarında yapılan yolculuklarda sıcağın etkisini azaltmak... Hâsılı iklim değişiklikleri için kullanılırdı. 

Sanat Ansiklopedisi'nde “yada taşı yarım şeffaf bir silikat taştır ki, Çağatayca'da ve Osmanlıcada yeşim denir... Nefrit denilen böbrek sancılarını tedavi ettiği itikadın- da bulunulurdu” diye anlatılıyor. 

Ünlü sosyolog İbni Haldun (M. 1334-1406) Mukaddime adlı eserinde, Sultan ülkesinde ve Türk ülkesinde bulutları sihirleyerek belli ve muayyen toraklara yağmur yağdıran sihirbazlar bulunduğunu işittiğini belirtiyor. 


194. Önsel Ünal, Kırmızı Çizgi, Aylık Dergi, Kasım 2005 
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Evliya Çelebi (1611-1682), Kafkasya yollarında seyahat ederken (1641), bir yerli büyücünün garip efsunlarla bulutları gökte toplayıp sağanak boşandırdığını bir ara anlatmıştır. 

Orta Asya Türklüğüne ait bir rivayet: Harzem ordusunda asli unsur Kanglı Türklerdi. Çin seferinde zorlukla karşılaşan Oktay Kağan, bir Kanglı'yı yada (yay) yapmakla görevlendirir. 

Yaz ortasında yağmur ve kar yağınca Çinliler dehşete kapılırlar. 

Bir başka efsaneye göre, Semerkant şehrinde kuraklık olur. Yada taşı ile yağmur yağdırmayı bilen şehirdeki kimi kişiler işe koyulur. 

Yada taşı, bir tas içindeki suya atılır ve bir köşeye bırakılır. Ancak Hafız adındaki bir adam bilmeden bu suyu içer. O anda yağmur yağmaya başlar ve yağmur, gece gündüz dinmek bilmez. 

İklimi kontrol altına almak, bin yıllardır insanlığın en büyük rüyalarından biri olmuştur. 

İslam âlimlerine göre, Türkler “yada taşı” ile iklim kontrolü yeteneği olan bir milletti. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-i Türk adlı eserinde şöyle der: 

“Yada bir nevi kâhinliktir. Özel taşlarla yapılır. Bu şekilde yağmur ve kar yağdırı-Іш, rüzgâr estirilir. Ben bunu Yağma adlı Türk kabilesinin bölgesinde gördüm; büyük bir yangın çıkmıştı. Mevsim yazdı... Kar yağdırıldı ve yangın söndürüldü. Bu, Türk ülkelerinde bilinmiş bir şeydir. Yüce Tanrı'nın izniyle yada taşına okumakla yağmur, soğuk, rüzgâr getirilir.” 

Yada taşının savaşta düşmana karşı bir silah olarak kullanılmasının son örneği 1768-1774 Türk-Rus savaşı sırasında yaşanmış. 

Rusyanın Lehistanın iç işlerine müdahalesi sonucu başlayan bu savaşta, Osmanlı-Türk devleti, Rusları iki kez mağlup eder, ancak Eylül ayında müthiş bir tufan çıkar. Türklerin Hotin önlerinde kurduğu köprü, aniden bastıran çok şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle yıkılır. 

Yüzlerce asker azgın dalgalara kapılarak şehit olur. Bu faciadan sonra kalede sadece 20 günlük erzağı kalan Abaza Paşa, yanında kalan beş altı adamıyla kaçmaya mecbur kalır. 

Hotin kalesi, 300 kadar topla birlikte Ruslara terk edilir. 

İnanışa göre bu tufan Karluk Türklerine baskı yapan Ruslar yüzünden Karluk Türkleri tarafından yada taşı kullanılarak başlatılmıştı. 

Bugün de ABD ve Rusya'nın “HAARP”! gibi iklim silahları üzerinde hummalı bir şekilde çalıştıklarını biliyoruz. 


195. Nick Begich-Jeane Manning, “Angels Dont Play This HAARP-Advances in TeslaTechnology”, Earthpulse 
Press, Anchorage, Alaska, 2007 
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Gaye aynı; iklimi bir silah olarak kullanmak ve düşman saydıklarını yok etmek. 
Hem de en az masrafla ve asker zayiatı vermeden. 

Yada taşı ile ilgili yaşanmış diğer olaylar: 

Abbasi Halifesi Me'mun yada taşını duyar. Horosan valisi Esed bin Мии araştırmalar yapması için görevlendirir. Vali yada taşı üzerine bilgiler toplar ama bir türlü mahiyetini öğrenemez. 

Bir Arap gezgini olan Temin bin Bahr, Uygur Türklerinin topraklarına gider: “Onların ülkelerinde garip bir taş vardır. İstediklerinde onunla yağmur, kar, dolu yağdırırlar. Bu iş Türkler arasında çok yaygın olup, kimse bunu inkâr etmez” diye yazar. 

Coğrafyacı İbn-ül Fakih'in rivayeti: 

Eb'ül Abbas İsa, Oğuz Türklerinin, Dokuz Oğuz ve Karluk Türklerinin yağmur yağdırdığını duyar, ama inanmaz... Horosan valisi Davud Bagdisi ile görüşür ve inanmaya başlar. 

Çünkü vali Davut Bagdisi, Oğuz Yabgusuna başkaldıran oğlu Balkık'tan yada taşı hakkında bilgi sahibi olmuş, bu işin hile ve büyü ile değil, Tanrı'nın gücüyle gerçekleştiğini öğrenmiştir. 

Samani hükümdarı İsmail bin Ahmed (892-907), Türk ve yerlilerden meydana getirdiği yirmi bin kişilik ordusu ile henüz Müslüman olmayan Türklerin üzerine yürür. 

Ordudaki Türk askerler, karşı tarafta akrabalarının bulunduğunu, onlardan öğrendiklerine göre ertesi gün “kamları” aracılığıyla yağmur ve kar yağdıracaklarını söylerler. 

Samani hükümdarı buna inanmaz ve bu tür bir inancı kâfirlik olarak yorumlar. 

Ancak Türk askerler, ertesi gün güneş doğduktan sonra bu işin gerçekleşeceği söylerler ve Emir İsmail'in de bizzat bu olaya şahit olacağında ısrar ederler. 

Ertesi gün, ordunun dayandığı dağ üzerinde büyük bir bulut çıkar. Her taraf karanlığa bürünür, korkunç gürültüler, şimşek çakmaları duyulur... Emir İsmail bin Ahmed atından inip Tanrı'ya yalvarmaya başlar. Sonunda bulutlar Şaman Türklere ait tepe üzerine dolu halinde yağmaya başlar. 

Ahmed bin Yusuf el Tıfaşi, Harzemşah Alâeddin Muhammed'in ordusundaki bir askerin istediğinde yağmur yağdırdığından söz eder ve şunları yazar: 

“Yaşlı bir Türk çadırda yağmur yağdırma işlemleri yaparken biz de hazine emiri ile birlikte üstü açık olan çadırda idik. 

Yaşlı Türk içi su dolu bir tas aldı. Sonra üç kalın kamışın ikisini, taşın sağına ve soluna dikti, öbür kamışı da yatay olarak üzerine koydu. İnce ve kızıl yada taşı renginde bir yılanı, kuyruğu yatay olarak kamışa bağlı biçimde ve başı su üzerinde tuttu. Daha sonra iki yada taşını suya koyup birbirine sürttü. Bu işi yedi kez yaparken yanındakiler de ona yardım ediyordu. Ardından yadacı, başı açık, saçı dağınık, 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yüzü kızgın ve köpürmüş olarak başını göğe kaldırdı ve iki saat yağmur duası yaptı. 
Sonunda gökyüzü bulutlarla kaplandı...” 

Nesalı Muhammed anlatıyor: 

“892-907'de Maveraünnehir Hükümdarı İsmail İbni Nasır, Müslümanlardan haraç alan kâfir Türklere karşı bir sefere çıktı. Türklerin savaş günü taşları suya atarak şiddetli yağmur ve dolu yağdıracaklarını haber aldı. Ancak Nasır bu haberi pek önemsemedi. Derken ordu, büyük bir bulutun ortasında kaldı. Nasır, ordusunu ancak dua ederek kurtarabildi” 

Ahmed bin Yüsuf el-Tifaşi'nin rivayeti: 

“Harzemşah hükümdarı yazın sefere çıkardı. Bir seferinde sınırda yağmur ve kar yağışına tutuldu. Askerleri yok olma tehlikesi ile karşılaştı. 

Hükümdar candarlarını çağırarak yakındaki dağı araştırttı. Yağmur yağdıran iki kişi bulup getirdiler. Hükümdar tehlikeyi atlatmak için yadacıları keçeye sardırıp diri diri gömdürdü. Bu sayede hava düzeldi.” 

Yada taşı hakkında başka ilginç bilgiler de mevcut. 

Altay dağlarının buzullu bölgelerinde olduğu da söylenen yada taşını Altay Türkleri kuru ve sıcak yerlerde saklarlar. Kullanacakları zaman taşı olduğu yerden alır, işi bitince de yerine koyarlar. 

Yaz aylarında çok sıcak olduğu vakitlerde, bunalan atlarını serinletmek için yada taşını atlarının yelelerine asarlar. Kullanmadan önce soğuk suyun içine koyup, su içinde birkaç gün bırakırlar. Ölen yada taşlarını diriltmek için hayvan ciğerine sararlar. 

Yada taşının yıldırıma karşı koruyucu bir özelliği vardır. 

Eski Türkler yada taşına “kaş” da derlerdi. “Kaş” deyimi bugün de dilimizde yaşar; yüzüklere konulan taşlara “kaş” denir. Yada taşı burada İslami bir kimliğe bürünerek Hz. Muhammed'in yüzüğü olmuştur.!9“ 

Eski bir Türk atasözünde şöyle denir: 

“Kimin ile kaş bolsa, yaşın yakmaz” Yani kimin yanında kaş (yada taşı) varsa, yıldırım onu yakmaz-çarpmaz. 

Yatlamak: Yada taşı ile yağmur yağdırma işlemine verilen isim. 

Yat: Yada taşı ile yağmur yağdırıp, rüzgâr estirme işlemine verilen ad. 

Yatçı yatladı: Bu deyim yada taşını kullanan yadacı, yada taşı ile efsun yaptı manasına geliyor. 

Yada, cada, yat: İklime etki yapmak için okunan efsun ile kullanılan taşa verilen isim. 

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdeme göre yada taşı günümüzde de kullanılıyor. Ancak anti düşman veya birtakım zararlara 


196. Önsel Ünal, Yada Taşı, a.g.e. 
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karşı kalkan maksadıyla değil, tam tersine Allah'ın dikkatini çekmek, Allah'ın yardımına kavuşmak için, bir şekilde kuraklık belasından kurtulmak için. 

“Eski Türklerde ve Moğollar arasında yada taşı ile ilgili inanışlar önemli bir yer tutmaktadır. Bu taş Kırgız Türklerinde cay-taş veya Karataş ismiyle bilinmektedir. 
Halk inanışına göre, düşmanların hilelerinin gerçekleşmesini istemeyen bir kahramanın, cay-taş ile buna engel olması mümkün görülmektedir. 

Eğer kahraman cay taşı dualayıp suya atarsa düşmanlarına felaket getirir. Manas Destanı'ndaki Almanbet bunun örneklerinden biri olarak gösterilmektedir. 

Kırgız Türklerinde bu taşın yağmur yağdırdığına inanılır. Türkler arasında yağmur ve kar yağdırmaya dair inanışlar ve faaliyetler çok eskiye dayanmaktadır. 

Arap seyyahları da bu taşın sıradan bir taş olduğuna inanmıyorlar. “Ben gözümle gördüm, Türkler bunu attılar ve yaz günü kar yağdırdılar” diyorlar. 

Yağmur duasının ana aracı taştır. 

Dere yataklarından küçük küçük mercimek büyüklüğünde oval, yassı bazı taşlar toplanır. Bu, Anadolu'da halen geçerli olan bir uygulamadır. 

“Kuraklığa karşı bir tedbir olsun diye yöre halkı dere yataklarından 40 adet taş toplar. Bu taşlar, ailelerden Kuran okumasını bilenlere dağıtılır. Her bir taşa kırk Yasin duası okunur. Sonra bu taşlar su şişesinin içerisine toplanarak yağmur duasına çıkılacak güne kadar camide asılı tutulur. Daha sonra o taşlar yağmur duasına çıkılacağı gün oradan alınarak dua esnasında veya dua bittikten sonra çayın içerisine dökülür. | 

Böylece geçmişte İslam'la henüz tanışmayan, geleneksel Türk dini inanışlarında- ki bir uygulama daha sonra farklı bir ritüel haline geliyor... Bu âdet Türkiye'nin her tarafında bugün de devam etmektedir... Tamamen eski Türk dini inanışları içerisinde örf ve geleneklere dayalı Yersu kültürü içerisinde uygulama imkânı bulan bir tür inanış biçimi... işin ilginç tarafı ise bu taşın nereden bulunduğuna dair bir cevabın olmayışı”? 

Yada taşı ile ilgili daha geniş bilgi sahibi olmak arzusunda olan okuyucu aşağıdaki kaynağa başvurabilir.!* 


197. Prof. Dr. Mustafa Erdem, Kırmızı Çizgi dergisi, Kasım 2005 
198. Ahmet Öğreten'in, Türk Tarih Kurumu, Belleten, Cilt LXIV Aralık 2000, sayı 241'deki 38 sayfalık makalesinde verilen 183 adet dipnot 
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Lazer ışınıyla vurulan pilot zorunlu iniş yaptı. Amerikan Federal Ulaştırma Güvenliği Yönetimi (TSA) yetkilileri, ABD'de iç hat seferi yapan Delta Hava Yollarına ait Boing 737 tipi bir yolcu uçağının kokpitine Salt Lake City yakınlarında güçlü bir lazer ışınının dolduğunu açıkladı. 

Pilotlardan birinin gözünün zarar gördüğü ve uçağın zorunlu iniş yaptığı belirtildi. Yetkililer ışının kaynağını araştırıyor. Medyada yer alan haber böyle. 

Salt Lake City, ABD'de adeta Mormonların başşehridir. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin en büyük üslerinden biri buradadır. 

Bütün testlerden geçen Boeing 747, lazer sisteminin eklenmesiyle balistik füzeleri etkisiz hale getirebilecek bir uçağa dönüştürüldü. 

İnternet!” sayfasında yer alan bilgilere göre Boeing'in Füze Savunma Sistemi kapsamında Airborne Laser (ABL) silah sistemi 2009'da kıtalararası taktik balistik füzeleri etkisiz hale getirebilecekti. 

Boeing ile havacılık ve uzay sanayi şirketlerinin (Northrop Grumann ve Lockheed Martin) ortak yürüttüğü ABLnin ilk aktivasyon testleri Edwards Hava Üssü'nde yapıldı. 

Yüksek enerjili kimyasal oksijen iyot lazeri, Boeing 747-400F uçağına yerleştirildi. İnternet sitesinde ABL silah sistemine niçin ihtiyaç duyulduğu ise şu cümlelerle açıklanıyor: 

“Balistik füzeler ABD ve müttefiklerine karşı tehdit oluşturuyor. Otuzdan fazla devletin ordusu on binden fazla balistik füzeye sahip. Balistik füzelere nükleer, kimyasal, biyolojik başlıklar takılabilmesi tehdidin boyutlarını artırıyor” 

Rusya, kutupta savaşa hazırlanıyor. Kutup bölgesine denizaltılar gönderileceğini bildiren General Vladimir Şamanov, Kuzey Kutbu'nda gerçekleştirilecek olası askeri operasyonlar için özel birlikleri olduğunu ilk kez açıkladı.?* 

Ağustos 2007'de bir Rus denizaltısı Kuzey Kutbu'nda denizin 4300 metre dibine Rusya bayrağı dikmişti. 

19 Haziran 2008 tarihli Vatan gazetesinde yer alan haberin başlığı şöyleydi: 
“Aselsandaki ölümlerin üzerindeki sır perdesi henüz aydınlanamazken, ТАТае de benzer ölümler meydana gelmesi dikkat çekti... Aselsan'dan sonra TAT'deki ölümler de soruşturuluyor?” 


199. Haziran 2008'de http://www.boeing.com 
200. Cenk Başlamış, Vatan, 13 Haziran 2008 
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Aselsan'da 2006 ve 2007'de üç mühendis şüpheli bir şekilde “intihar” etmişlerdi. 
TATde de Ocak 2008'den itibaren beş ayda art arda dört ölüm gerçekleşti. Bunlar da “kaza” ve “kalp krizi” sonucu öldüler. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) 1984'te kuruldu. F-16, CN 235 hafif nakliye/ deniz karakol uçakları, helikopter imalatı ile F-16 yazılımı başta olmak üzere Türk hava sisteminin teknolojik gelişimi üzerinde çalışıyor. ТАГпіп F-16 test pilotu Şener Koltuk'un “kalp krizi” sebebiyle mi öldüğü devletin ilgili birimlerince soruşturuluyor. 

Stockholm Milletlerarası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre askeri harcamalar son on yıl içinde yüzde 45 artarak 2007'de 1 trilyon 339 milyar dolara çıktı.” 

SIPRI raporuna göre, ABD İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en yüksek silah harcamasını 2007'de yaptı. Türkiye'nin harcaması ise 2006 yılına göre 2007'de 14 milyon dolar azaldı ve 11 milyar 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Dünya genelinde 2006 yılına göre 2007'deki silahlanma harcamaları yüzde 6 artış gösterdi. Dünyadaki üretimin yüzde 2,5'i silahlanmaya gidiyor ve kişi başına askeri harcama 202 dolar. 

Doğu Avrupa ülkeleri silahlanma yarışında başı çekiyor. Rusya'nın 2007'deki askeri harcamalarındaki artış yüzde 13. 

Yunanistan'ın askeri harcamaları 2006'ya göre 522 milyon dolar artarak 2007'de 
9 milyar 346 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin askeri harcamaları 
GSMH'nın yüzde 2,9'u iken Yunanistan'ın yüzde 3,8. 

ABD'nin askeri harcamaları 2001'den beri yüzde 59 oranında artmış. 2007'deki askeri harcaması 547 milyar dolar. ABD'nin dünyadaki toplam askeri harcamalar içindeki payı yüzde 45. Amerika'yı yüzde 4 ve 5'lik askeri bütçe harcamalarıyla İngiltere, Çin, Fransa ve Japonya takip ediyor. 

2006'da yüzde 9 artışla 315 milyar dolar olan dünya silah üretiminin yüzde 63'ü ABD'li 41 şirket tarafından gerçekleştiriliyor. Bunu Batı Avrupalı 34 silah üreticisi yüzde 29 payla takip ediyor. 

1996 yılında TWA-800 Boing 747 New York-Paris seferi için havalandıktan yirmi dakika sonra Rhode Island açıklarında Atlantik okyanusunun soğuk sularına 230 
yolcusu ile birlikte gömüldü. 

Los Angeles-New York-Kahire seferini yapan Mısır Hava Yollarına ait Boing 767 
ЈЕК havaalanına Los Angeles havaalanından geç kalktığı için iki saat rötarlı inmişti. 
Buradan yolcularını aldıktan sonra 767, saat 01.20'de ЈЕК havaalanından kalktı ve saat 02.00'de uçakla kule arasındaki irtibat kesildi. Uçaktan herhangi bir acil yardım sinyali veya çağrısı gelmemişti. 


201. Cumhuriyet, 10 Haziran 2008 
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Mısır Hava Yolları'na ait Boing 767 Nantuckey adasına 100 kilometre mesafede iken 214 yolcusu ile birlikte Atlantik okyanusuna çakıldı. 

Yıl yine 1998. Swissair'in (İsviçre Hava Yolları) New York-Cenevre seferini yapan MD-11 uçağı Amerika-Kanada sınırına yakın Kanada'ya ait Halifax yakınlarında Atlantik okyanusuna çakıldı ve 229 kişi hayatını kaybetti. Pilot acil inişe geçmek istemişti ama olmadı. 

16 Haziran 1999... hâlâ hakkında muhtelif spekülasyonlar üretilen bir suikasta 
kurban giden Amerika'nın en genç ve Mason olmayan başkanı J.F. Kennedy'nin oğlu ЈЕ Kennedy )r. 

Evlendikten sonra balayını Türkiye'de geçiren küçük J.F. Kennedy New Jersey'deki Caldwell havaalanından tek motorlu Piper Saratoga uçağıyla havalanmıştı. Marthas Vineyard açıklarında yani havalandıktan kısa bir süre sonra kendi kullandığı uçağı ile Atlantik'in sularına gömülmüştü. 

Piper Saratoga Amerikan havacılık yetkililerine göre türünde havacılığın adeta Volvosuydu. Güvenlik açısından maharetli bir uçaktı. Kazada küçük Kennedy ile birlikte eşi ve baldızı da hayatlarını kaybettiler. 

Gerçekte bu dört uçağın ortak bir noktaları vardı. Düşüş sebeplerinin asla öğrenilememesi ve farklı tarihlerde hemen hemen aynı bölge içinde düşmüş olmaları. 

Ancak bilinen bir gerçek var ki, bölgenin HAARP'a servis yapan Birleşik Devletler Hava ve Deniz kuvvetlerine ait askeri gizlilik derecesi yüksek üsleri barındırıyor olması. 

Uçakların düşüşünde HAARP'ın bir etkisi var mıydı? O tarihlerde Amerikan medyasında çok çeşitli haber ve yorumlar yer aldı. Hatta Mısır uçağının pilotlarının sarhoş olduğu bile yazıldı. 

Dört uçağın düşüş şekli bugün bile “sır” durumunu koruyor. 

Peki, HAARP nedir? 

High Frequency Active Auroral Research Program (HA ARP). Yüksek frekanslı küçük sinyallerle büyük enerji oluşturabilme, yönlendirebilme ve tekrar tekrar şarjdeşarj edebilme teknolojisi. 

İleride HAARP'a tekrar döneceğiz. 

6 Ekim 2004 tarihli Akşam gazetesinin haberi. “ABD savaş uçaklarına mikrodalga silahı monte edecek” 

Irak'taki Amerikan zırhlı araçlarına yılbaşından itibaren monte edileceği belirtilen mikrodalga silahı, yakında Amerikan savaş uçaklarınca da kullanılacak. 

Wright-Patterson Hava Üssü'nde 25 yıldır sürdürülen araştırmalar sonucu geliştirilen silahın, yeni ve hafif jeneratör sisteminin üretimiyle Amerikan Hava Kuvvetleri'nin de hizmetine girmesi bekleniyor. 

Amerikan Hava Kuvvetleri, bu silahlarda kullanılacak jeneratörleri üretmek için özel bir şirkete 22 milyon dolarlık ihaleyi vermeye hazırlanıyor. 
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“Aktif Karşı Koyma Sistemi” adlı “mikrodalga silahı hedeflenen alana yüksek güçte mikrodalgalar gönderiyor. Mikrodalga fırınların çalışma esası temel alınarak geliştirilen silahın gönderdiği dalgalar, derinin altındaki su moleküllerini hızla ısıtarak kişiye dayanılmaz acının yanı sıra yanma hissi veriyor. 

Hedef, silahın menzilinden çıkar çıkmaz acı sona eriyor. Herhangi bir yan etkisi yokmuş. Son aşaması tamamlanan adı geçen silahın kentlerde çıkan çatışmalarda ve Amerikan karşıtı gösterilerde etkili bir şekilde kullanılması da planlar arasında. 

Bir başka proje; 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynaklarına göre, balistik füzelerin yerini ışık hızında giden lazer silahları alacak. 

George Lucas'ın Star Wars (Yıldız Savaşları) filminde, ışın kılıçlarıyla dövüşülüyor, lazer silahları kullanılıyordu. 

Bu filmdeki lazer silahlar birçok kişiyi hayran bırakmıştı. 

ABD Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing 747 tipi uçaklarda değişiklikler yaparak içlerine lazer silahlar yerleştirdi, artık balistik füzelerin devri kapanıyor. 

Lazer silahlar, füzeden daha uzağa menzil alabiliyor. 

Ayrıca, “direkt enerji” yöntemiyle çalışan silahlar ışık hızına ulaşabiliyor. 

Topun içine yerleştirilen roketlerin patlamasıyla elde edilen ışık havada büyük bir patlama meydana getiriyor. Özel, bir çeşit atom ve ışık partiküllerinden oluşan silah ışın yayıyor. 

Bu silahlar sadece uçaklarda kullanılmayacak. 

Lazer silahı olan uçaksavarlar da geliştirilecek. Ayrıca gemilerde ve denizaltılar- da da lazerler uygulanacak. 

1960'larda başlayan araştırmalardan uzun süre sonuç alınamamıştı. Ancak son on yılda geliştirilen yeni teknolojilerin ürünü, lazer silahı olarak ortaya çıkmış durumda. 

27 Ekim 2006 tarihli Amerikan gazetelerinde yer alan haber “Yıldız Savaşları 
fantezisi”nin bir adım daha ileri taşındığını gösteriyor. 

“ABD Füze Savunma Ajansı”, Kansas Wichitadaki “Boeing Entegre Savunma Sistemleri” tesislerinde, modifiye edilmiş bir Boeing 747-400 Fe monte edilen lazer topunu (ABL- Airborne Laser) medya mensuplarına tanıttı. 

Törende konuşan Füze Savunma Ajansı Başkanı General Henry Obering şunları söyledi: 

“Geliştirilen sistemin alaya alınarak yıldız savaşlarına benzetilmesini makul buluyorum. Kötüleri yenecek, iyilik gücünü inşa ettiğimize inanıyorum. Amerikalıların eline ışın kılıcını vermeye yönelik ilk adımı atıyoruz.” 

11 Ocak 2007'de, Çin yaptığı füze denemesinde ABD ve Rusya'dan sonra uzayda 
bir nesneyi vuran üçüncü askeri güç oldu. 

ABD başta olmak üzere, Avustralya, Kanada ve Japonya, Çin'in denemesini protesto ettiler. 
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MARMARA DEPREMİ VE SORULAR 
YA DA HAITVDE OLAN YARIN TÜRKİYE'DE OLUR MU? 


16 Ağustos 1999, üniversiteden eve geldiğimde her zamanki mutat davranışımı 
yapıp odamdaki küçük televizyonu açtım. CNN'in altyazı ile geçtiği “İstanbul yerle bir” “Türkiye'de 7,4 şiddetinde deprem” haberini aldığımda Türkiye'de saatler gece yarısını gösteriyordu, tarih de 17 Ağustos 1999'du. 

Tam iki saat iki telefondan Türkiye'yi arayarak yakınlarımla temas kurmaya çaот. Allaha çok şükür ailem depremden zarar görmemişti ama CNN görüntüleri Amerika'ya ulaştırdıkça dehşetin büyüklüğü gözler önüne serilmeye başlanmıştı. 

Yıl 1996. 

Başrollerini Mel Gibson ve Julia Roberts'ın paylaştığı Hollywood'un ilginç filmi Conspiracy Theory (Komplo Teorisi) Türkiye'deki depremi üçyıl önceden haber vermişti. 

Mel Gibson'un bir taksi şoförünü oynadığı bu ilginç filmde; NASA ve CIAnin içindeki bir grup kontrollerine aldıkları bir kısım insanların beyin hücrelerine ilaçla müdahale ederek onları tamamen etkileri altına alıyor ve bu insanları tetikçi olarak kullanıyorlardı. 

Tetikçiler hâkim, işadamı, aydın velhasıl hedef olarak kim gösterilirse onları tereddütsüz öldürüyorlardı. En son hedef ise Birleşik Devletler başkanıydı. 

NASA ve CIAdeki çeteyi, yaptıkları çalışmanın tehlikeli olduğunu düşünerek başkanın bütçelerini kısması çok sinirlendirmişti. 

NASA bir kısım nükleer denemenin yanı sıra fay hatlarına uzaydan yüksek frekanslı sinyaller göndererek “suni deprem yaratma” teknolojisi üzerinde de çalışıyordu. 

Birleşik Devletler başkanı bu tür denemelerin depremlere sebep olduğuna inanmaya başlamıştı. Başkan önce Almanya'yı sonra da Türkiye'yi ziyaret edecekti. СІ-Adeki ekip Amerikan başkanını Türkiye'yi ziyareti sırasında öldürmeyi planlıyordu. 

Mel Gibson Komplo Teorisi'nde aynen şunları söylüyordu: “Başkanı ikaz edin, Türkiye'ye gitmesin. Ziyaret edeceği yer tam fay hattının üzerinde ve daha yeni nükleer deneme yapıldı” 

Amerika başkanı Almanya'dan Türkiye'ye geçecekken uzaydaki mekiklerden biri arızalanıyor ve yanlış sinyal gönderiyor. Yanlış sinyal de depreme sebep oluyor. Televizyondaki spiker haber saatinde Türkiye'de 7,3 şiddetinde deprem olduğunu ve başkanın da Türkiye'ye gitmekten vazgeçtiğini dünyaya duyuruyordu. 

17 Temmuz 1999'da Marmara Bölgesi 7,4 şiddetinde depremle adeta kıyameti 
yaşıyor ve Başkan Bill Clinton Türkiye'yi ve bölgeyi ziyaret ediyordu. 
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Resmi açıklamalara göre 27 bin ama halk arasında dolaşan rakamlara göre de 50 
bin civarında Türk hayatını kaybetmişti. 

O günlerde bizim medya neredeyse Sağlık Bakanı Osman Durmuş'u hemencecik Taksim Meydanı'nda “töllendiriverecek”ti. Çünkü Durmuş, “Yabancılara tedavi için bir tek hasta vermem ve yabancılardan kan da almam” demişti. 

Demişti demesine de Amerikan televizyon kanalları ve gazeteleri Durmuş'a ateş püskürmüşlerdi. Bunun üzerine ben de bu işin içinde bir iş var galiba demekten, kendimi alamamıştım San Diego'da. 

Bugün baktığımızda sadece “genetik çalışmaları” açısından, “ırklara göre ilaç geliştirme” araştırmaları açısından bile Durmuş doğrusunu yapmıştı. 

Av, en iyi karambolde avlanırdı çünkü. Durmuş belki günah keçisi olmuştu ama karambolü de engellemişti. 

Marmara depreminde HAARP'ın bir rolü var mıydı? 

Dünyada jeoloji alanında önde gelen isimlerden Prof. Dr. Aykut Barka ölümünden 11 gün önce Kuzey Anadolu fay hattının ABD'nin doğusunda bulunan San Andreas fay hattına bire bir benzerliğine dikkatleri çekmiş ve Türkiyede olan her depremin Amerika'nın işine geldiğini açıklamıştı. 

Barka bir trafik kazası geçirmiş ve sonra da ölmüştü. 

Bir başka ilginç tesadüf de Türk ordusundan geliyor. KKK Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı depremden iki ay sonra HAARP konusunda, 115 numaralı bülteni 28 Ekim 1999'da yayınlıyor. 

Zamanın Başbakanı Ecevit depremden bir ay sonra Amerika'nın ünlü haber kanalı CNN'e misafir oldu. 

CNN muhabiri deprem felaketine maruz kalmış Türkiye'nin başkanına, ilk bakışta herkese çok saçma sapan gelebilecek bir soru sordu: 

“Sizce bu depremi PKK yapmış olabilir mi?” 

Ecevit “Bu ne biçim soru?” gibi bir hiddet gösterisi veya refleks göstermeden “Sanmıyorum” cevabını verdi. 

Acaba Ecevit de bir şeylerden şüpheleniyor muydu? 

Aydoğan Vatandaş HAARP Kıyamet Teknolojisi adlı kitabında Marmara depremi ile HAARP arasındaki ilintiyi çözmeye çalışıyor.?” 

Elbette Amerikalı ve İsrailli askeri uzmanların Gölcük'te deprem gecesi ne aradıklarını da. 

Aşağıda bu konu ile alakalı okuyacağınız bilgilerin bir kısmı, Amerikalı Jerry E. Smith tarafından yazılan HAARP: The Ultimate Weapon of The Conspiracy (Adventures Unlimited Press, Kempton, Шіпоїіѕ,1998); Weather Warfare: The 


202. Aydoğan Vatandaş, HAARP Kıyamet Teknolojisi, Timaş Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, Nisan 2001 
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Militarys Plan to Draft Mother Nature (2006); Dr. Nick Begich ve Jeane Manning ikilisinin kaleme aldığı Angels Dont Play This HAARP (Eartpulse Press, Anchorage, Alaska, 2007); Aydoğan Vatandaş'ın HAARP Kıyamet Teknolojisi adlı kitaplardan; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın “HAARP Yüksek Frekans Aktif Auroral Araştırma Programı” (Bülten no: 115, 28 Ekim 1999) adlı çalışmadan; Bener Ergüngör'ün “2. Sanayi Devriminin Dinamosu Nikola Tesla” (Bilim ve Ütopya dergisi, Mayıs 2006) adlı makaleden; Margaret Cheney'nin Tesla Alışılmamış Dâhi (Aykırı Yayınları) adlı kitabından; Jim Keith'in, “CIAden Medyaya Kitlelerin Kontrolü” (Nokta Yayınları-2005) adlı çalışmasından ve İngilizce internet sitelerinden elde edilmiştir. 

17 Ağustos 1999 saat tam 03.02'yi gösterirken, Donanma Komutanlığı'nın devir 
teslim törenine müteakip, deprem hiç beklenmedik bir anda çıkıp gelmişti. 

İki fırkateynin, gece boyunca aydınlattığı orduevi yerle bir oldu. 

Gölcük semaları birkaç saat sonra bilim adamlarının deprem ışıması dedikleri “şey” ile aydınlanmıştı. 

Depremin merkez üssü Gölcük'teki askeri üssün tam altıydı. 

Türk ordusuna müzmin düşmanlık besleyen “kerameti kendinden menkuller ne balonlar uçurdular. 

Ama kimsenin aklına “her sene olan olağan devir teslim töreninde Amerikalı ve İsrailli üst düzey bilim adamlarının orada ne işi vardı” diye sormak gelmiyordu. 

Bakın araştırdıkça neler ortaya çıktı: 

Pentagondan 1997 yılında yapılan açıklamaya göre, San Andreas fay hattında meydana gelebilecek büyük depremin Amerikan ekonomisine büyük zarar vereceğini bilen ABD; yer kabuğundaki değişimleri izleyerek daha deprem oluşmadan tektonik katmanlar arasında artan basıncı değişik noktalardan patlatıp boşaltarak büyük depremi küçük depremler haline dönüştürmenin yolunu bulmuştu. 

Hırvat asıllı Amerikalı bilim adamı Nikola Tesla tarafından bulunan, düşük frekanslı elektromanyetik ışınımla yüksek enerji nakli tekniğini Pentagon basın sözcüsü ABD'nin geliştirdiğini bütün kamuoyuna bir basın toplantısıyla bildirmişti. 

Amerika daha önce de HAARP adıyla depremleri önleyebilecekleri bir proje üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. 

Bu arada Türkiye, Japonya ve benzeri deprem bölgelerinde sismik ağ şebekeleri kurularak bu bölgelerin tektonik verileri saniyesi saniyesine devasa bilgisayarların kayıtlarına gönderilmeye başlandı. 

Sizce 17 Ağustos ve diğer depremlerin Kandilli Rasathanesi'nden önce ABD tarafından ölçülüp açıklanması garip değil mi? 

Ve gün geldi bu sistem Türkiyede denenmek istendi. 

Bölge zaten bu gayeyle yıllardır sismik espiyonaj altındaydı. 
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Nitekim gelişmeleri dikkatle takip edenler depremden hemen sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) teşebbüsü ile Türk Telekom'un Türkiye'nin sismik bilgilerini Pentagon'a ileten NATO üssünün iletişimini kestiğini hatırlayacaktır. 

Ama iş işten geçmişti. Böyle bir bağlantı ağına asla izin verilmemeliydi. 

Amerikalıların gayesi Anadolu fay hattındaki deneyden elde edeceği bulguları San Andreas fay hattında uygulamaktı. 

Bu proje çok yüksek askeri gizlilik taşıdığından yürütme işi İsrailli uzmanlara verilmiştir. Gerekli makine ve donanım gizlice denizaltılarla Gölcük üssüne getirilerek yeraltı korunaklarına kuruldu. 

İsraillilerle Amerikalılar gece şartlarında elektro sismik haberleşme tatbikatı yapacaklardı. 

Deney başarılı olacağından sonunda kimse normal dışı bir şey olduğunu fark etmeyecekti. 

Bu gaye ile “Operation Night Hawk” (Gece Şahini Tatbikatı) saat 03.00'te başladı. 
Ve olan oldu. 

Hangi komuta kademesi ve kimler böyle bir izni vermişti? 

Susurluk için mart kedisi gibi kıvrananlar... Güneydoğu'da yeni Susurluk arayan medyanın kalemşorları her nedense bu konuda hiç ses çıkarmıyorlar. 

İklim silahları konusunda araştırmalar yapan meteoroloji mühendisi Abdurrahman Düşüngen, “İklim silahları Türkiye'ye de kullanıldı” diyor.2 

“İlk defa 1946'da Langmuir ve arkadaşları tarafından “Bergeron Teorisi'ne dayandırılarak suni yağmur tahrik etmeye yarayan deneyler yapılmış ve günümüze kadar devam etmiştir” 

Hava modifikasyonu denilen şey herhangi bir bölgedeki meteorolojik hadiseyi ya daha da güçlendirmek ya da zayıflatmak şeklinde tarif ediliyor. 

Düşüngen, ABD'de gerçekleşen Katrina ve Rita kasırgalarını buna örnek gösteriyor. 

“Katrina kasırgası sürekli desteklendi ve yönlendirme yapıldı. New Orleans'la sınırlı bırakıldı. Oysa böyle bir kasırga bu kadar küçük bir bölge ile sınırlı kalmamalıydı. Rita kasırgası ise başta desteklendi, daha sonra dağıtılarak etkisi azaltıldı ve bölgeye yayıldı” 

1993-95 arasında kuraklığı önlemek gayesiyle İTÜ Meteoroloji Mühendisliği bölümü ile ABD'li şirketler arasındaki anlaşma sonunda Ankara, İstanbul ve İzmir'de suni yağmur denemeleri (bulut tohumlama) yapıldı. Sonucunda Ereğli-Cide arasında kalan sahil şeridinde mal kayıpları meydana geldi. 

2000-2001 yılları arasında yaşanan kuraklığa çare bulabilmek amacıyla Rus şirketleri tarafından bahar aylarında teklif edilen suni yağmur denemelerini DSİ Genel 


203. Tempo, 4 Ekim 2005 
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Müdürlüğü kabul etmeyince, Rus firmaları Suriye ile anlaşmış, sonuçta felaket yaşanmış, can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. 

ABD-Irak savaşı esnasında ABD kuvvetleri birliklerini kamufle etmek amacıyla Suriye ve Necef çöllerinde suni kum fırtınaları oluşturmuş, Ukrayna üzerinde hava modifikasyonu uygulamıştır. Nisan ayı başında aşırı sıcaklık yükselmesi sonucunda şiddetli kar erimelerini takiben sel felaketleri yaşanmış, can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. 

2004 Atina Olimpiyatları'nı sekteye uğratmamak için Atinayı etkileyebilecek 
yağmur bulutları Romanya ve Bulgaristan üzerinde modifiye edilmiş, yönü değiştirilerek İstanbul Alibeyköy'ün sular altında kalmasına sebep olmuştu. 

Tesla'nın insanlık için faydalı diyerek savunduğu iddialarından biri, önceden deprem meydana getirerek, kontrollü bir şekilde daha büyük muhtemel depremlerin enerjisini boşaltmaktı. 

Acaba dünyada olmaması gereken yerlerde meydana gelmiş depremlerin bu hususta yapılan çalışmalarla bir ilişkisi var mı? 

Almanya, Hollanda ve Belçika deprem kuşağında değil. Ancak bu üçgende 13 
Nisan 2005'te olan deprem HAARP denemelerini akla getirmektedir. 

İtalya'da 2001 yılının Haziran ayında G-8 toplantısının yapıldığı anda Etna Yanardağı birden faaliyete geçti. 

Çin'in Tangşan bölgesinde meydana gelen depremde 250 bin kişi öldü. Depremin olduğu tarih ABD'nin bağımsızlık ilanından 200 yıl sonra aynı ayı gösteriyordu. 

Tokyo metrosunda 1995 yılında sarin gazı terörü yaşandı. 

Terörün arkasında Aum Şinriko tarikatının olduğu ortaya çıktı. 

Bu tarikatın “dünyanın sonu” için felaket silahları üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. 

Tesla silahları Aum Şinriko tarikatının ilgi sahasında. 

Aum'un lideri Şoko Aşahara'nın 17 Ocak 1995'te olan Kobe depremini dokuz gün evvel tahmin etmiş olduğu söylenmektedir. 

Tarikat üyelerinin söylediğine göre, şehir bir kobay gibi kullanılmış, dünyanın içindeki enerji Tesla'nın elektromanyetik dalgalarıyla açığa çıkarılmıştı. 

Batı Avustralya'nın hiç deprem olmayan Güneydoğu Kum Çölü'nde, 1970'te üç Richter ölçeğinde 173 deprem meydana geldi. 

Bu depremlerin ortak özelliği, hepsinin merkez üslerinin birbirinden tam olarak onar kilometre uzaklıkta bulunması ve her sekiz deprem hattının da 50-70 kilometre uzunluğunda olmasıydı. 

1995 yılına kadar benzer hadise 246 defa tekrar etti. 

Bunların Avustralya'nın denediği elektromanyetik dalga silahlarıyla oluştuğu iddia ediliyor. 
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Yine 28 Mayıs 1943'te Batı Avustralya'nın o güne kadar hiç deprem olmayan Leonora-Laverton bölgesinde 3,7 Richter ölçeğinde deprem oldu. 

Önceleri bu durumun bir meteorit çarpması sonucu meydana geldiği düşünül. 
düyse de böyle bir bulgu ispatlanamadı. Olayı görenlerin ifadelerine göre, depremden biraz sonra gökte iki saat süren portakal ve gümüş rengi bir aydınlanma oluştu, Sonra aniden bir elektrik düğmesine basılmış gibi bu ışık kayboldu. 

Depremin merkez üssünün hemen yakınında bir süre evvel birtakım Aum tarikatı mensubunun bir çiftlik satın alması ve bazı nükleer fizikçileri de buraya getirmiş olmaları tamamen bir rastlantı mıydı? 

Acaba, 1943 yılında Nikola Tesla'nın ölümünden sonra FBI tarafından el konulan ve “çok gizli” damgası vurularak kilit altına alınan belgeler nedir ve günümüzde kimler bu belgeleri daha da geliştirdiler? 

Ve 17 Ağustos 1999 depremi ile alakalı bir “son dakika” açıklaması bir bilim adamından geldi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Uluğ'un ilginç açıklaması şöyle: 

“17 Ağustos depremi sonrası Marmaradaki deprem enerjisinin suni yolla boşaltılması gündeme geldi. 

Kopma noktasına yaklaşan fay, tespit edildiğinde, yeraltındaki gözenek suyun basıncını artırarak ya da patlama yoluyla deprem enerjisi açığa çıkarılabiliyor. Bütün dünyada bu sistemler kullanılabiliyor. Mesela Amerika'da eski petrol kuyularına yağ pompalanarak, yer kabuğu kaygan hale getirilip suni deprem yapılıyor?”* 

Söz tekrar Uluğ'da: 

“17 Ağustos'tan sonra Marmara Çınarcık çukurunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde büyük bir nükleer patlama yapılarak biriken enerjinin boşaltılmasını önerdim. Patlamayla fayın takıldığı yeri açalım, suni bir deprem meydana getirelim dedim. Görüşlerim benimsendi ve Bakanlar Kurulu'nda konuşuldu” diyen Uluğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle bir patlama yaparsak hakikaten faya takılmış olan o enerjiyi boşaltabiliriz ama o zaman 7 veya 7,5 şiddetindeki deprem açığa çıkar. Bunu yaptığınız zaman insan kaybı olmayacak belki ama pek çok maddi hasar meydana gelecektir. Herkes devletten tazminat talep eder ve devlet bu tazminatın altından kalkamaz dediler. Konuyu kapattık” 

“Marmara fayı tek seferde yırtılmayacak kadar enteresan” diyen Uluğ, deniz dibindeki araştırmaların yabancı gemiler tarafından yapılması konusunu şu şekilde değerlendirdi: “Bu araştırmalar sırasında sadece deniz dibindeki fay hatlarını değil, bizim yeraltı kaynaklarımızı da tespit ediyorlar. Bize fay haritalarını sunuyorlar” dedi. 


204. Akşam, 16 Kasım 2006 
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Ocak 2010'da, Mine G. Kırıkkanat Vatan gazetesinde yazdığı bir makalenin başфии şöyle koymuştu: “Bugün Haiti Yarın Türkiye” Aşağıya Kırıkkanat'ın makalesini özetleyerek aktarıyorum: 

“Fransızca konuşan ülkelerin ortak devlet televizyonu TV 5 Mende internet sitesinde, Haiti depremi konulu bir küresel blog (Le Blog Planetaire/TV 5 Monde, Haiti) açıldı. Dünyanın dört bir yanından gazetecilerin gerek Haiti, gerekse kendi ülkelerinde yaşanan depremlere değin makalelerle katıldığı bu blogda benim iki yazım dışında romanım Bir Gün Gece'nin kapağı ve özeti yayımlanıyor. Romanın Fransızcasını okuyan TV 5 Monde'un yazı işleri müdürü, telefonda: “Sen bir kâhinsin” dedi. 
“Haiti'ye çıkarma yapan ağır silahlı Çin ve Amerikan ordusunu görünce, İstanbul'da olacaklara dair öngörülerinin gerçeği yansıttığını anladım. Üstelik böyle düşünen bir ben değilim. Sınır Tanımayan Doktorların eski başkanı Rony Brauman ile yaptığımız röportajı oku. Sanki sen konuşuyorsun.” 

Haiti'ye yardım furyasında adaya çıkarma yapan Çin ve ABD ordularını şöyle yorumlamış Rony Brauman: “Büyük güçlerin art niyeti kuşkusuz stratejik mevziler tutmak” Doğal felaketler diplomatik ve stratejik oyunlara çanak tutar. Felakete uğrayan ülke ne kadar zayıf düşerse yabancı güçler arasındaki rekabet de o kadar artar. 
İstisna yoktur, doğal felakete uğramış, dışarıya açık ve zayıf ülkelerin kaderidir bu. 
Bugün Haiti'ye yardımla birlikte ağır silahlı askerler gönderen Çin, 1974'te uğradığı büyük deprem felaketinde sınırlarını bu yüzden kapadı, kimseden ne yardım aldı, ne de dışarıya bilgi sızdırdı. Kaç kişinin öldüğünü bile bilemedik o depremde. Bir milyon kişiden söz edildi. 

Doğal felaketin bir parçasıdır siyasal hegemonya oyunları. Devlet yardımlarının arkasında mutlaka o devletin çıkar hesapları vardır. 

Başkan Obama, yanına eski başkanlar Bush ve Clinton: da alıp depremin altında kalan Haiti'ye 7500 askerle çıkarma yaptı. ABD kendisinden önce deprem bölgesine varan ağır silahlı askerleriyle Çin'in verdiği mesajı almıştı. Venezuela Başkanı Chavez, ABD'nin Haiti'yi işgal ettiğini söylerken haklı. Zaten başta Fransa, AB ülkeleri de ABD'yi protesto etti. 

Ben söylemiştim demekten nefret ederim. Fakat bu kez, Haiti'de olup bitenler ve bundan sonra olacaklar İstanbul depreminden sonra Türkiye'nin başına geleceklerin, bire bir doğrulaması. Haiti, 9 milyon nüfusuyla İstanbul'dan bile küçük bir ülke. 
Ne var ki, daha dün Vatan gazetesinde Alman bilimcilerin “Zararı inanılmaz boyutlarda üç deprem olacak” dedikleri koca İstanbul, kıyaslanamaz zenginliğine rağmen, Haitiden daha sağlam çıkmayacak. Deprem sırasında aynı yıkım, sonrasında aynı sahneler, aynı talan ve yağma, daha büyük çapta yaşanacak. 

Ve bugün Haiti devleti nasıl çöktüyse, nasıl rakip yabancı devletlerin bir nüfuz savaşı alanına dönüştüyse, Türkiye de bir Marmara depreminin altında kalacak, belki 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de bağımsızlığını yitirecek. Yabancılar benim Bir Gün Gece romanıyla ne söylemeye çalıştığımı anladı. Ya uyarının muhatabı ve önlem almazsa yıkılacak olan devletin yetkilileri, onlar anladı mı?”205 

Kırıkkanat'ın söylediklerine ait yorumu siz sevgili okuyuculara bırakıyorum. 

Oregon State Üniversitesi'nden yer bilimci Robert Yeats, 6 Ocak 2010 tarihinde Haiti'de olabilecek bir depreme dikkat çekmişti. 12 Ocak 2010 tarihinde Richter ölçeğine göre 7,0 büyüklüğündeki depremde 100 binden fazla insan öldü. Yeats'a göre Tahran, Pakistan, Karaçi ve İstanbul deprem açısından en riskli bölgeler. 

Bunları bir de ülkemizin borç stoğu -HAARP, deprem ve “yardıma gelen yabancı ordular”- bağlamında düşünmek gerekir. “Haiti'nin depremin yol açtığı felaketle baş etmesine engel olan yoksulluğuna istikrarsız tarihinin veya kültürünün özelliği gibi bakılıyor. Oysa bu yoksulluk ABD, Fransa ve Britanya ile asırlar öncesine dayanan eşsiz derecede acımasız ilişkinin sonucu. Yaşanan felaketin ölçeği insan yapımı.” 

Naomi Klein Şok Doktrini adlı kitabında, 2004 yılındaki Asya tsunamisinden Irak'a kadar, tabii afetlerin ve savaşların, büyük şirketler ve onların destekçisi olan devletler tarafından devlet kontrolünün bütünüyle kaldırılmasından özelleştirmeye kadar yağmacı neoliberal politikalara dayatmak için nasıl kullanıldığını örneklerle gösterir. Bunları dayatmak aksi takdirde mümkün olmayacaktır. Şuna şüphe yok ki, bazıları bugün Haiti'ye bir tür felaket kapitalizmi dayatıyor.” 

ABD'nin muhafazakâr-Evanjelist kurumlarından Heritage Vakfı “Haiti'nin uzun süredir işlemeyen hükümetini ve ekonomisini yeniden şekillendirmek için bu felaket bir fırsat olabilir” dedi. 

“Haiti “akıllı” gücün ilk işgali. ABD'nin yaklaşık 10 bin askeri Haiti'de, havaalanı ve hava trafiği ABD kuvvetlerinin kontrolünde ve BM gücü ikinci plana atılmış durumda. Bu askeri konuşlanma belli ki geçici değil. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Orada uzun bir süre kalacağız yönündeki açıklamaları ve Güney Komutanlığından General Frazer'in ‘yardım görevine atanması bunu gösteriyor. 
Kanadalı akademisyen Michell Chossudovsky'nin, Global Research'teki “Haiti'ye acil yardımın militarizasyonu. Bu insani bir yardım mı yoksa bir işgal ті başlıklı yazısında da söylediği gibi, ABD'nin Haiti'deki bu yenilenmiş askeri gücünü aynı zamanda Karayip havzasındaki büyük ölçüde Küba ve Venezuela'ya yönelik jeostratejik gayeleri doğrultusunda kullanacağını ifade ediyor”? 

Prof. Leon Philippe: “Başlangıçta ilerici görünen Aristide'i desteklemiştim. Sokaga dökülen halkın ve yabancıların müdahalesiyle iktidardan uzaklaştırılarak ABD'ye 


205. Mine G. Kırıkkanat, Vatan, Ocak 2010. 

206. Seumas Milne, Radikal, 24 Ocak 2010 

207. Naomi Klein, Şok Doktrini - Felaket Kapitalizminin Yükselişi, Türkçesi: Selim Özgül, Agora Kitaplığı, 2010 
208. Angel Guerra Cabrera, “Haiti: Akıllı? Gücün İlk İşgali”, Cumhuriyet, 25 Ocak 2010 
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sığındı. Ne var ki 1994-1995'te Amerikadan döndüğünde bu kez bir haydut gibi davranmaya başladı. Paris Konferansı'nda IMF'nin yapısal uyum planlarını bütünüyle kabullendi, gümrük duvarlarını yüzde 55'ten yüzde 5е çekerek Haiti'nin dünyanın en çok talana uğrayan ülkesi haline gelmesini sağladı. Miami pirincine rakip görülen ülkenin pirinç üretimini ve ülkenin pirinç üreten bölgesini çökertti. Kamunun nesi var nesi yoksa babalar gibi” satıp savdı. Son başkan Perval ise aynı yolda devam etti. Son olarak devletin posta idaresini özelleştirdi”?* 

“Haiti ya da eski adıyla Saint-Dominigue, Fransa'nın en zengin sömürgelerinden. 
Soylu Fransız aileleri kölelerin meydana getirdiği zenginlikle servetlerinin üstüne servet koyuyorlar. 1791'de köleler Louverture ve Dessalines'in liderliğinde büyük bir isyan başlatıyorlar. Kölelerin ordusu Napolyon'un ordusu dahil üç büyük Batılı orduyu yeniyor ve 1804'te Haiti bağımsızlığına kavuşuyor. Bu ayaklanma tarihin kaydettiği tek başarılı köle ayaklanması... Batılı devletler Haiti'ye büyük bir borç çıkarıyorlar. Buna ABD'nin ticaret ambargosu da eklenince ekonomi yerle bir oluyor. 1915'te ABD borçlarını ödeyemeyen Haiti'ye asker çıkarıyor ve orada 20 yıl kalıyor?” 

Yoruma ihtiyaç var mı? 

Gazeteci Fatih Altaylı köşesinde, Prof. Celal Şengör'ün şu sözlerini aktarıyor: “Eğer İstanbul depremi için önlem almazsak, İstanbul'da olacak bir depremden sonra Türkiye'nin rejimi ve daha ötesi bağımsızlığı tehlikeye girer. Ortaya çıkacak kargaşa sonrasında yabancı güçler gelip Türkiye'yi işgal eder. Türkiye Cumhuriyeti sona erer”?! 

Türkiye'de 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonrasında ortaya atılan “komplo teorisi” bu kez Haiti depremi dolayısıyla Venezuela Devlet Başkanı Chavez tarafından dile getirildi. Chavez, “Deprem Amerika'nın deprem makinesini kullanmasıyla gerçekleşti. ABD bu makineyi Karayipler'de deniyor. Bu sadece bir tatbikat. Ancak asıl sebep başka. Bu silah İran'a karşı kullanılacak” şeklinde konuştu.?2 

Mimar ve şehir bilimci Prof. Ahmet Vefik Alp şunları dile getirdi: “Kentleri depremde yaşanacak kayıplara göre sıralayan Birleşik Milletler destekli Geohazards International'ın çalışmasında Dünya Deprem Ligi'nde Katmandu'dan sonra İstanbul ikinci, İzmir de yedinci sırada. İstanbul için risk 100 bin ölü, 100 milyar dolarlık kayıp olup, İstanbul'da ciddi deprem Türkiye'nin sonunu getirir??? 

Deprem makinesi veya Tesla makinesi denilen bu makinenin “elektromanyetik dalgalarla” yeraltındaki enerjiyi boşalttığı iddia ediliyor. Теогіуе göre “ABD ordusu, ülkelerinde (Californiadaki fay hattı) gerçekleşecek büyük depremi önlemek için fay 


209. Prof. Auguste Leon Philippe ile mülakat, Lhumanite, 16 Ocak 2010 
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hatlarındaki enerjiyi küçük küçük depremlerle boşaltmaya çalışıyor. Bunu da ilk olarak 1999'da Türkiyede denediler. Bu makine aynı zamanda silah olarak da kullanılıyor? 

Hakkında çok spekülasyon olan HAARP. Bu projeye karşı çıkan Amerikalı bilim adamlarına göre bu proje son derece tehlikeli. Çinkü HAARP öylesine bir güç haline gelebilir ki, bunu elinde tutan grup/devlet dünyanın tartışmasız hâkimi olur, Projenin karşıtlarından biri olan, Prof. McDonald'a göre elektromanyetik teknoloji bakın neler yapabiliyor: a) İklimleri değiştirebilir, b) Kutupları eritebilir veya yerinden oynatabilir, с) Ozon tabakası ile oynayabilir, а) Deprem meydana getirebilir, e) Okyanus dalgalarını kontrol edebilir, #) Radyasyon yaymayan termonükleer dalga oluşturabilir. 

Bu arada adeta bu projeyi doğrulayan açıklama ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapıldı: “Spacecast 2020” projesi ile alakalı yapılan açıklamada “Çevreyi değiştirme teknikleri ile bir başka ülkeyi yok etmek veya zarara uğratmak yasaktır” deniliyor. 

“Chavez ABD'nin Haiti'deki felaketten faydalanarak orayı işgal ettiğini söylemiş. 
Bence ABD felaketten yararlanmadı, bir felaketi bizzat oluşturdu. 

Bu elektromanyetik dalgaları kullanarak düşünceyi yönlendirmek, etkilemek artık dünya laboratuvarlarında deneyi yapılan sıradan işlerden olduğu halde bizde hâlâ sihir, büyü, hurafe muamelesi görüyor. Oysa merak edenler bilgisayarlarından Philadelphia deneyini bulup okusunlar. Evet, yakın tarihte böyle bir deney yapılmış. Statükocu Dana adlı kitabımda var (İz Yayıncılık). Radar ve bilgisayarın icadına, Tesla'nın mektuplarının kendisine verilmesiyle giriştiğini ölüm döşeğinde açıklayan İsveçli bilimadamı Norbert Wiener'dir. Tesla tarafından geliştirilen düşük frekanslı elektromanyetik ışınımla yüksek enerji nakli tekniğini büyük ülkeler bir silah olarak kullanma yolunu arıyorlardı. Bu yöntemle çok uzaktan, hatta uzaydan, geniş alanlarda tahribat yapabileceklerdi. Bu ‘deprem indirgeme sistemi, Avusturya, Kafkasya, Okyanus tabanında, Ant dağlarında, tektonik uyarılar vermek suretiyle denendi. Bunlar bir devletin askeri tesisinin kumanda merkezinden yönetiliyordu. Büyük bir depremden sonra Future Times'ta yayınlanan bir yazı dizisi de böyle bir ihtimalden bahsediyordu. 
Tesla şüpheli bir ölümle öldü. Öldükten sonra kendisine Nobel ödülü verdiler?” 

Bu arada basına yansıyan bilgilere benzer teknoloji ile yakından ilgili olarak ABD iki megajoule gücündeki ilk süper lazerini yaptı ve kullanıma hazır durumda. Fransa ise ABD'nin lazeri ile aynı güçteki kendi lazer projesini tamamlama aşamasında. 
Öte yandan Rusya Federal Nükleer Araştırmalar Merkezi yöneticisi İldar İlkayev resmi Ria Ajansı'na yaptığı açıklamada; Kremlin'in onayladığı proje ile 1,5 milyar dolara mal olacak 360 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde, 2,8 megajoule gücündeki lazer, 10.000 km mesafede bulunan hedefleri bile ışık hızı ile yok edebi- 


214. Afet Ilgaz, Türkiyede Yeniçağ, 25 Ocak 2010 
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lecek. Böylelikle Rusya'nın birkaç yıl içinde dünyanın en büyük ışın silahına sahip olacağı belirtiliyor. 

İster komplo teorisi deyiniz, isterseniz “olabilir, bundan ders çıkaralım” deyiniz. 

Rus İstihbarat analisti Sorcha Faal bir internet sitesinde yazıyor: “Bugün (depremin olduğu gün) Kremlinde Karadeniz Donanması'ndan flaş bir rapor alındı. Buna göre Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine girmesine karşılık/misilleme olarak ABD korkulan deprem silahlarından biri ile Türkiye'ye saldırdı. Bu rapora göre Karadeniz ve civarındaki Rus monitör istasyonları son 36 saatte iyonosferde hızlı bir ısınma gözlemeye başladılar. Bu ısınma doğu Türkiye'yi vuran 7,3 büyüklüğündeki depremden (Van depremi) birkaç saat önce zirveye ulaştı.” 

İyonosferin ısınmasından, ABD'nin bütün dünyada bulunan ve Alaska'daki ana üslerinden kontrol edilen HAARP tesislerinden çalıştırılan “deprem silahlarının belirgin özelliği” olduğunu belirtelim ve bu silahın en son Mart 2011'de Japonya'ya karşı kullanıldığı ve 9,0 büyüklüğünde depreme neden olduğu belirlendi. (11 Mart 
2011 Tohoku-Kanto deprem ve tsunamisinde binlerce kişi hayatını kaybetti, bir 
nükleer santral tahrip oldu ve radyasyon sızdırdı. [у.п.]) 

Rus Donanma İstihbaratı subayları bu saldırının (Van depremi) Iraklı Kürt asilerin dört gün önce 26 Türk askerini öldürmesine karşılık olarak, geçen hafta Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesine “ciddi şekilde engel olmak” için yapıldığını söylüyorlar. 

Bu rapor şöyle devam ediyor: “ABD'nin büyük korkusu, Türkiye'nin Irak'a girmesinin daha büyük bir Ortadoğu savaşına yol açacak olması. Çünkü Türk ordusu kaynakları, İsrail'deki Kürtlerin artan gücünü suçluyor ama halka “diğer güçler’ olarak tanımlıyor. 

Amerikan halkının bilmediği husus, ABD'nin Irak'ı istilasından kısa süre sonra, yüzlerce İsrail Özel Kuvvetler birliklerinin Türkiye, Suriye ve İran'a karşı bir “kuvvet üssü inşa etmek için, Kuzey Irak'ın Kürt bölgesine akmasıdır. Geçen Ağustos'ta İsrail ayrıca İran ve Kuzey Irak'a insansız hava araçları göndermeye başladı”?! 

“11 Mart2011 günü yerel saatle 14.46'da Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesi açıklarında bir deprem meydana geldi. 130 km uzaklıkta, 1000 m su derinliği olan yerde ve yerin 32 km altında odaklanmış olan bu deprem, Japonya tarihinde görülmemiş olan bir tsunamiyi tetikledi. Depreme ve tsunamiye bu denli alışkın ve ne yapılması gerektiğini bilen Japonlar bile bu kadarını beklemiyorlardı... 25 dakikada Japonya kıyılarına ulaşan tsunami tam bir felakete sebep oldu.” Deprem ve tsunaminin Japonya'ya maliyeti 210 milyar dolar olarak açıklandı. 

Şimdi soru şu: “Batı her türlü felaket ve silahı kullanarak Türkiye'yi işgale mi hazırlanıyor?” 


215. www.whatdoestimean.com 
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Amerikan sineması başta olmak üzere pek çok filmde ele alınan temalardan biri de çevre ve yeşil konusudur. İçinden “yeşil” geçen (into the wild) filmler seyirci tarafından olağanüstü ilgi görmektedir. 2009 yılında yayınlanan Home isimli belgeselin sonunda yer alan şu cümleler oldukça manidar: “Birlik olma zamanı. Önemli olan kaybedilenler değil, geriye kalanlar. Hâlâ ormanların yarısına sahibiz, binlerce nehre, göle, buzullara ve binlerce canlı türüne de... Çözüm yollarını biliyoruz. Değişmek için gereken güce sahibiz. Öyleyse neyi bekliyoruz? Bir sonraki sahneyi yazmak 

-bizim elimizde hep birlikte?” 

Sanatın yedinci dalı olarak tanımlanan sinemanın geniş kitlelere ulaşabilme potansiyeli, tarihi boyunca pek çok kere olumlu ya da olumsuz propaganda aracı olarak kullanılmasına da yol açtı. Yeniçağın aktivizm hareketlerinde artık önemli bir yer tutan yedinci sanatın sihirli etkisi sayesinde küresel ısınma dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor. İşte bazı yedinci sanat ürünlerinden örnekler: 

Dersu Uzala (1975): Tabiatı anlayabilmek için onu daha iyi tanımalısınız. Rus ordusundan bir araştırmacı, çok uzaklardaki bir ormana gider ve burada tabiatın dilinden anlayan Dersu Uzala ile karşılaşır. Bu karşılaşma, araştırmacıya tabiatın hiç bilmediği yüzünü görmesini sağlar. 

Lours (1988): Bir ayının büyüme hikâyesinin anlatıldığı filmde, hayvanların iç dünyasına göz atmamızı sağlayarak onları daha iyi tanımamızı ve anlamamızı sağlar. 

Gorillas in the Mist (1988): Çevre felaketleri her sene birçok canlı türünün yeryüzünden silinmesine yol açıyor. Zoolog Dian Fossey'in hikâyesini anlatan filmde önündeki bütün engelleri aşıp soyu tükenmek üzere olan bir goril ırkı için verdiği mücadele anlatılıyor. 

Dances with Wolves (1990): Amerikan sinemasının western türünün en güzel örneklerinden olan Dances with Wolves (Kurtlarla Dans) filminin ana konusu tabiat değil, Amerika kıtasında soykırıma tabi tutulan Kızılderililer. Ancak hikâyede tabiat çok önemli bir yer tutuyor. Bir Indian sınır karakolunda tek başına geçirdiği zamanlar Teğmen John Dunbar'a hem yalnızlığın farkını öğretiyor, hem de tabiatı tanımasını sağlayarak ormanın, tabiatın Kızılderililer için ne manaya geldiğini öğretiyor. 
Teğmen Dunbar bambaşka bir insana dönüşüyor. 


217. Home, belgesel, 2009 


-186- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Mononoke-hime (1997): Bu film Japon animasyon sanatı animenin en güzel örneklerinden biri. Yönetmen Hayao Miyazaki'nin büyüleyici çizgileri ve hikâyesiyle tabiat ile insan arasındaki fantastik savaşı anlatıyor. 

An Inconvenient Truth (2006): ABD Başkanı Clinton döneminin eski başkan yardımcısı Al Gore'un sunduğu bu belgesel seyredenlerini sadece şuurlandırmayı değil sunduğu ayrıntılarla da sarsmayı görev edinmiş. Küresel ısınmanın tahribatını en iyi anlatan belgesellerden biri. 

Into the Wild (2007): Gerçek bir olaydan yola çıkarak uyarlanan bu film modern hayattan vazgeçerek tabiatı kendine ev olarak seçen bir kişiyi anlatıyor. Eşsiz tabiat görüntüleri eşliğinde hem yeryüzünün güzelliklerini görebiliyoruz hem de ondan ne kadar uzakta olduğumuzu anlıyoruz. 

WALL-E (2008): Bir animasyon filmi olan WALL-E türünün en iyi örneklerinden. Her gün tonlarca çöp ürettiğimiz bir gerçek ve bir gün kontrolü kaybetmek ihtimal dahilinde. Filmde büyük bir çöplüğe dönen ıssız dünya, tek bir robot sayesinde yeniden doğuyor. 

Avatar (2009): Bu film bir yandan “Yeni Dünya Düzeni”, tek dünya hükümeti ideallerine hizmet eden mesajlar veriyor ancak diğer taraftan enerji günümüz insanlığının vazgeçilmezi. Gerçek şu ki; zamanla kaynaklar tükenecek. Sinema tarihinin en çok seyredilen filmlerinden olan Avatar'da insanlık yeni enerji kaynaklarını bulmak için gezegenin dışına çıkıyor ve keşfettiği tabiat ile iç içe yaşayan yeni dünyayı ve uygarlığını da bu kaynaklar için yok etmeye yelteniyor. 

Home (2009): Bu belgesel film üç yıl boyunca 54 ülkede çekildi. Son yılların en çok ses getiren belgesellerinden biri. Film “dünyamızın geleceğini kurtarmak için hâlâ geç değil” mesajını verirken çarpıcı gerçekleri de en çıplak şekilde sunuyor. 

“Bu tür filmlerin gündeme gelmesi popüler bilim kültürü açısından sevindirici olduğu kadar, durumun ne kadar ciddi olduğunun anlaşılması açısından da oldukça ders vericidir.”?8 

Hollywood filmlerine bakmaya devam edelim. 

Türk düşmanlığı ve Ermeni diasporasına verdiği destekle tanınan California eyaletinin Cumhuriyetçi Partili valisi Arnold Schwarzenegger'in başrolde oynadığı Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filmini seyretmişsinizdir. 

Film, insanlara gitmedikleri yerlere, beyinlerine gönderdikleri elektrik sinyalleriyle gitmiş hissi veren bir şirketin varlığıyla yola çıkmaktaydı. 

Schwarzenegger bu şirkete başvurur ve Mars'a gizli ajan olarak gitmiş gibi tatilini orada geçirmek ister... Kahramanımız sonunda kendini hiç beklemediği olayların içinde bulur. Mars'taki şehre giden hava boruları şirketin isteği ile kapatılır ve insanlar havasızlıktan ölmek üzeredir... 


шы ы pece 
218. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Tsunamide Sörf Olmaz, Çınar Yayınları, İstanbul, Ekim 2005, s. 58 
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Günümüz dünyasında evlere damacanalarda içme suyu satış sektörü bir trilyon dolara dayanmışken, oksijenin de bir gün paralı hale geleceğini öngörmek şimdilik fantastik sayılabilir. Şu an için insanların şahsi karbon kredilerini satarak hayatlarını devam ettirmeleri tahayyül edilemeyebilir. 

19 Temmuz 2006 tarihinde, internet sitesinde yer alan “Government Moots Personal Carbon Allowance” başlıklı yazıda yer alan habere göre; İngiltere Çevre Bakanı Milliband, şirketlerin olduğu gibi vatandaşların da şahsi karbon sınırlamalarına tabi olması gerektiğine dair açıklamasında, karbonun para birimi gibi benzin veya uçak bileti alırken kullanılabileceği ve şahıslar arasında alınıp satılabileceği bir sistemi şimdiden önermiş bile.?!9 

Kyoto Sözleşmesi, ülkelerden mahalli yerleşime doğru genişletildikçe şehirlere, oradan hane başına düşen karbondioksit miktarının hesaplanmasına kadar varabilecek. 

Küresel ısınma böyle giderse... Suya para vermeye başladık ve alıştık, havaya da para ödeyeceğimiz günler yakındır. 

Küresel iklim değişiklikleri olacak mı? 

Hollywood'un el atmadığı dünya meselesi yoktur. The Day After Tomorrow (Yarından Sonra) filmiyle iklim değişiklikleri ve sebep olacağı felaketleri yüz milyonlarca seyircinin gözüne, oradan aklına ve yüreğine yerleştirdi. 

Yarından Sonra'da su akıntılarındaki değişimden yola çıkarak adeta buzul çağına geçiş ve sebep olduğu felaketler görkemli efektlerle sinema salonlarına, televizyon ekranlarına ve sonra da internet üzerinden dünyadaki milyonlarca insanın evlerinin başköşelerine “muhtemel iklim değişikliği” senaryolarından biri olarak yerleşti. 

2004 yapımı The Day After Tomorrow adlı bilimkurgu film sadece senaryo mu, 
gerçekleşebilir mi? 

Filmde sera gazlarının etkisiyle dünya küresel ısınma konusunda çaresizlik içinde kıvranıyor. Başta ABD olmak üzere ülkeler iklim felaketleri yaşıyor. Hortumlar, depremler, fırtınalar, medcezir dalgaları ve sel baskınları dünyayı tehdit ediyor. Yeni bir buzul devri dünyanın büyük bir bölümünü kapsıyor. İklim uzmanlarının açıkladığı gibi filmde, Gulf Stream'in buzullardaki erime yüzünden soğumasıyla, Kuzey Yarımküre hızlı bir soğuma, buzullaşma sürecine giriyor. Yüz milyonlarca insan ölüyor. 

Hollywood, hiç merak etmeyin devamını getirecektir. 

Eğer Hollywood döndürüp döndürüp aynı konuyu işliyorsa mutlaka o işte bir bit yeniği vardır. 

Çünkü Hollywood “istenenleri” “Amerika'nın gelecekteki politikaları”nın ipuçlarını kamuoyuna duyurmak ve göstermekle görevlidir. 


219. http://www.politics.co.uk 


-188- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


“1991'i takip eden 10 yılda Amerikan yönetimi kamuoyunu, adeta 2001 yılı 11 
Eylül olaylarına ve sonrası Avrasya operasyonlarına özellikle Hollywood mekanizmasıyla hazırlamaya çalışmıştır. 

11 Eylülün hemen öncesinde Amerikan milliyetçiliğini perçinleyen Pearl 
Harbour'un ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle yeniden çekilmesi, akabinde ABD'nin Afganistan'ı işgali... Yine Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü), We Were Soldiers (Bir Zamanlar Askerdik), Spider Men (Örümcek Adam), Hidalgo... Bu tarz filmler gelecek 10, hatta 20 yılın Amerikan politikalarının ne yönde olacağı konusunda önemli ipuçları vermektedir”2' 

Hepiniz biliyorsunuzdur. Ya televizyonda seyrettiniz ya da gazete ve dergilerde okudunuz. 

ABD, 169 milyon kilometre uzaklıktaki gezegene yani Mars'a bir uydu indirdi. 

Marsa indirdiği uydu vasıtasıyla oraya ait mükemmele yakın fotoğraflar alıyorlar. 

Bir an düşünelim. Yukarıda kısaca özetlediğim olağanüstü teknolojiyi geliştiren, yeryüzünden (NASA) gönderdiği sinyallerle Mars'ın yüzeyindeki uyduyu, aletleri hareket ettirebilen, resim çektirebilen, çektirdiği resimleri 169 milyon kilometreden dünyaya gönderten bir akıl, iklim değişikliklerini gerçekleştirebilecek teknolojiyi bulmuş-geliştirmiş olamaz mı? 

Benim şahsi kanaatim Yarından Sonra filmi, Amerikalıların geliştirdiği bu teknolojinin ufak ufak dünyaya duyurulmasının başlangıcı. Arkasını Hollywood mutlaka getirecek. Nitekim 2012 adlı film bizim tahminimizi doğruladı. 

Yarından Sonra filminin bence en can alıcı noktalarından biri ülkesinden daha fakir olan Meksika'ya sığınan ABD başkanının çevreye verdikleri zarardan ötürü dünya milletlerinden özür dilemesiydi.2 

Zaferlerin en güzeli savaşmadan kazanmaktır. Cepheye gitmeden beyinlerde işi bitirmektir. 

Bana göre “Yeni Dünya Düzeni”nde ABD'nin elindeki en büyük silah Yarından Sonra filmi ile deşifre etmeye başladığı “iklim değiştirebilme” teknolojisine sahip olmasıdır. 

Kaldı ki Başkan Reagan'ın “Yıldız Savaşları” projesini hatırlayınız. Ve dahası Pentagon'daki “Yeni Amerikan Yüzyılı”nın teorisyenleri, uzun zamandır “iklim değişiklikleri projesi”ne “savaşsız ve mutlak dünya hâkimiyetinin” en kestirme yolu olarak bakmaktadır. 

Açık kaynaklardaki bu bilgileri elbette iyi bir komplo teorisi de sayabilirsiniz. 

Ancak Yarından Sonra'da olan iklim değişikliği de bir hafta içinde oluyor ve buna dikkatinizi çekerim. 


220. Dr. Şenol Kantarcı, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi, 2023 Dergisi, 25 Eylül 2004, sayı: 41 
221. Şükrü Ersoy, Tsunamide Sörf Olmaz, s. 58 
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İnsanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan küresel ısınmaya katkıları şu şekilde dağılım gösteriyor: 

Enerji kullanımı yüzde 49, sanayileşme yüzde 24, ormansızlaşma yüzde 14, tarım yüzde 13. 

Şimdi film hakkında biraz bilgi. 

“İklimbilimcilere göre filmin bilimsel kurgusu mükemmel. Gerçekten de bu tür buzul dönemleri ağır ağır oluşabildiği gibi bazen kısa dönemlerde ani olarak da gerçekleşebilir. Örneğin Avrupa günümüzden 200 ile 700 yıl önce yaklaşık 500 yıl süren çok soğuk bir dönem geçirmiştir. Bu bağlamda Viyana kapılarına kadar dayanan Türklerin daha fazla ileri gidememelerinin ana sebebi belki de karşılaştıkları dayanılmaz soğuklardır.”>> 

Neden buzullaşma süreçlerinde devam etmesine rağmen belli bölgeler (genellikle Ekvator bölgesi) buzullaşma etkisi dışında kalıyor? Filmde de bu konuya dikkat edilmiştir; Kuzey Amerika'da donan bölgelerden kaçan insanlar daha sıcak kalan orta Amerika ve Meksika topraklarına sığınmaktadır. 

Filmde buzullaşma döneminin başlangıcını, okyanuslardaki büyük akıntıların terslenmesi tetikliyor. Bu da çok gerçekçi. 

Kuzey yarımkürede akıntılar saat yönünde, Güney yarımkürede saatin tersi yönünde dönerler. Atlantik okyanusunun kuzeyindeki körfez akıntısı (Gulf of Stream) saat yönünde dönerken, Ekvator'daki sıcaklığın kuzeye taşınmasına neden olur. Mesela İskoçya'da şiddetli kışların olmaması bu akıntı sebebiyledir.?? 

Bazı bilim adamları dünyanın geçmişinde ve geleceğinde kaosun var olduğunu, büyük jeolojik afetler için bazen “kelebek etkisi” denilen küçük değişimlerin de yeterli olabileceğini savunmaktadırlar. 

Kuzey yarımkürenin yüzde 39'u kara, yüzde 61'i denizlerden, Güney yarımkürenin yüzde 19'u kara, buna karşılık yüzde 81'i denizlerden oluşmaktadır. 

Beş okyanus gezegenimizin yüzölçümünün yüzde 7 Vini oluşturuyor. Kıtaların sapmalarına göre sürekli olarak değişime uğruyorlar. 

“Komplo'da ısrar edecek olursak, herhalde şunu da açık yüreklilikle kabul etmemiz gerekir. Tarihin kendisi bizatihi komploların sonucu değil midir? 

Bugün tarihte hiç olmadığı kadar “dünya hâkimiyetini kurma” peşindeki ezoterik inanç temellerine dayalı gizli örgütlerin mensupları hedefe kilitlenmiş ve iyice gözlerini karartmışlardır. 

Amerikan yönetimi günümüzde ezoterik örgüt mensuplarının elindedir. Gerçekte hiçbir ilahi dinle de alakalı değillerdir. Onlar Yale merkezli “Skull and Bones” üyeleridirler. Yahudi şeriatı saptırılmış, onun yerini Tevrat'tan ziyade Kabala almış, 


222. Prof. Şükrü Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi, sersoy©yildiz.edu.tr 
223. Prof. Şükrü Ersoy, a.g.e. 
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Hıristiyanlık, Protestanlık akımı ile birlikte günümüze kadar muhtelif evrelerden geçerek Kabalistik-Mesihçi bir temele “özellikle” oturtulmuştur. Evanjelikler Yahudilerden daha fazla siyonisttirler. 

Her ikisi de kitlelerin manipülasyonunda ustaca kullanılmaktadır. 

Mesela Illuminati 1776 yılında Adam Weishaubt tarafından Bavyera- Almanya'da kurulmuştur. En büyük hedefi merkezi Kudüs olan tek dünya devleti kurmaktır. Bu ezoterik inançlara dayalı gizli teşkilat ilahi dinlerin hepsine karşıdır. İlahi dinleri yıkarak Yeni Dünya Düzeni ile birlikte “yeni bir dünya dini” hedefleri arasındadır. 

Örgütün temeli 1. Haçlı Seferi'nden (1099) sonra kurulan Tapınak Şövalyeleri'ne ve 15. yüzyılda Avrupada kurulan Gül-Haç (Rose Croix) Derneği'ne dayanır. 

Günümüzde çok az sayıdaki Mason örgütleri mensubu bilgili insanlar yukarıda dile getirdiğimiz hedeflerden haberdardır. 

33. dereceye çıkabilen bu “akil ve bilgili” insanlara verilen, boyunlarına takılan madalyanın üzerinde “Ordo Ab Chao” yazar. Kaostan çıkacak Yeni Dünya Düzeni'ne atıfın sembolüdür. 

Mason örgütüne üye olmak başka, Mason olmak başkadır. Mason 27. dereceden sonra olunabilir. 

Ezoterik inançlara dayalı örgütlerin iddiası şudur: Ellerinde dünyanın düzeninin gerçek manası, sırları ve muhtemel sonuyla ve de yeni başlangıcıyla alakalı bilgiler vardır. Bunun gereği için de var güçleriyle çalışıyorlar. İlk hedef de mümkün olduğunca kaosu tırmandırmaktır. 

Şimdilik bu gidişata atılan “kılçık” Gibson'un İsa'nın Çilesi filmidir ki küresel kavganın karşı taraftaki baş aktörü Vatikan olarak görünmektedir. Müslümanların şimdilik esamesi okunmuyor. 

Yüzyılın Fırtınası, Stephan King'in bir romanından uyarlanan dört saatlik bir film. Film boyunca kar yağıyor. Olaylar küresel ısınmanın etkisiyle kuvvetlenen bir kar fırtınasının etkisi altındaki bir adada geçiyor. 

Televizyonda, hava durumunda yaklaşan kar fırtınası haberine yaşlı kadının yorumu ilginç: “Kıyamet kopacak diyorlarsa bilin ki bir şey satmak istiyorlar. Olağanüstü bir durum yok diyorlarsa o zaman kıyamet kopacak demektir.” 
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Yönetmen Carlos Saldanha, senaryo Jon Vitti, müzik John Powell ve Buz Devri 2, yani Buz Devri: Erime Başlıyor. 

Animasyon sinemasının en iyi örneklerinden olan Buz Devri, karakterlerinin çok başarılı canlandırılması ve olağanüstü görsel efektlerinden dolayı seyircileri mest etmişti. 

Buz Devri 2'de film ekibi bu kez günümüz dünyasını tehdit eden “küresel ısınma” felaketini binlerce yıl öncesinden müthiş bir görsellikle gözler önüne seriyor. Buz Devri 2de dondurucu soğuk yerini eriyen buzlara bırakıyor. | 

The Polar Express filminde seyrettiğimiz Tom Hanks ne kadar gerçek, ne kadar sanaldır, seyirci karar vermekte zorlanmıştı. 

Animasyon sineması çocukları eğlendirirken, büyüklerin de dünyamızı ilgilendiren önemli meselelere dikkatini çekiyor. 

Buz Devri: Erime Başlıyor, Ice Age (Buz Devri) filminin devamı niteliğinde. Ve sıfırın altında yaşayan ama yürekleri sıcacık sevimli kahramanlarla dolu. 

Tüylü mamut Manny, tembel Sid, kılıç dişli kaplan Diego, keskin dişli sincap-fare arası Scrat... kahramanlarımızın başlıcaları. 

Filmin başı beladan kurtulmayan kahramanı Scrat'ın maceralarına bir göz atalım. 

Meşe palamudunun heyecanı ile buz kütlesine tırmandı. Palamudu çekip aldığında delik açıldı ve sular fışkırmaya başladı. 

Scrat'ın burnu, elleri ve ayaklarıyla açılan delikleri kapatmaya çalışması boşuna bir gayret olarak kaldı. 

Meşe palamudu suya düşünce arkasından atlamakta tereddüt etmedi. Suda piranhaların hücumuna uğradı. Onları kung-fu ile alt edip çıktığında bir kartal “palamudunu” alıp ufukta kayboldu. 

Scrat pes etmedi. Kartal yuvasına tırmandı. Palamudu bebek kartalın elinden almıştı ki, baba kartal geldi ve onu aşağı attı. 

Barajın tepesine gelince gördüğü manzara onu keyiflendirdi. Daha önce açtığı bir delikten fışkıran sular bütün hayvanların kurtulmasını sağladı... fışkıran sular yüzünden aşağı düşerken buzullara tutundu. 

Bir yarıktan aşağı yuvarlandı ve ölümle burun buruna geldi. Araf'ta iken meşe palamutlarıyla dolu bir dünya gördü. 
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Hâsılı Manny, Sid, Diego ve sempatik Scrat küresel iklim değişikliğine görkemli bir şekilde dikkat çekiyorlar. 

Robots ve Ice Age filmlerinin Oscarlı tasarımcıları ve yönetmen Carlos Saldanha'nın Buz Devri-Erime Başlıyor filminde; Buz Çağı sona ererken hayvanların, yeni dünyanın eriyen cennetinde mesut ve mutlu hayatlarından bir devrin sonundaki kaçışlarına şahitlik ediyoruz. 

Film “küresel ısınma” gibi günümüz insanlığını da tehdit eden bir felaketi binlerce yıl öncesinden müthiş bir görsel efekt şöleniyle seyircinin gözüne, gönlüne ve beynine adeta nakış gibi işliyor. Felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Bir domuz “Bu küresel ısınma beni öldürecek” diyor. 

“Buzul kıyamet” öncesi dört bir yana dağılan aileler, can havli ile kaçışan canlılar ve olağanüstü gayretlerle verilen hayat mücadelesi... sanki içinde bulunduğumuz dönemin 40-50 yıl sonrasında insanların hikâyesi. 

Hikâye ilk filmin bittiği yerden devam ediyor. 

Manny, Sid ve Diego hâlâ birlikteler ve erimekte olan dünyalarının “son dakika” tadını çıkarmaktalar. Diğer hayvanlar sevinç içinde. 

Manny bir aile kurmak arzusunda; fakat kimse çok uzun zamandır başka bir mamut görmemiş. Bu sebepten kendisinin son kalan mamut olduğunu düşünmekte. 

Ta ki, yeryüzünde son kalmış dişi mamut olan Ellie'ye rastlayıncaya kadar. 

Ancak bir problemleri var: Her ikisi de birbirine zıt karakterlere sahip. 

Manny sert görünümlü fakat yufka yürekli. 

Ellie kendisini bir opossum (bir porsuk türü) zannetmekte. Ellie'nin yanında iki gerçek opossum var. Bunlar Ellie'nin “kardeşi” Yani Eddie ve Crash. 

Her ikisi de cesur, gözünü budaktan esirgemeyen, muzip, ukala, geveze, gürültücü ve belaları peşlerinde taşıyan tipler... 

Manny, Sid ve Diego, kısa sürede ısınan iklimin korkunç etkisi olacağını fark ederler. 

Okyanuslarca suyu vadinin gerisinde tutan devasa buzdan baraj erimekte ve bütün vadiyi tehdit etmekte. 

Tek kurtuluş çaresi, vadinin karşı tarafındadır. 

Manny, Sid ve Diego yanlarına Crash ve Eddie'yi de alarak bütün çağların en acayip ailesiyle beraber devamlı değişen ve gittikçe tehlikeli hal alan bir coğrafyada kurtuluşa giden maceraya başlarlar... Üstelik ömürlerinde hiç karşılaşmadıkları yeni tehlikeler de ortaya çıkmaktadır. 

Buzulların erimesi suyun içinde ve dışında yeni düşmanların peydahlanmasına vesile olmuştur. 

Başka problemler de vardır. 
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Scrat'ın bir meşe palamudu uğruna her şeyi feda edişi... Scrat'ın sincap-fare arası bir yaratık olduğunu belirtmiştik. 

Ellie'nin içine düştüğü kimlik bunalımı. Kendisini keseli bir sıçan zanneden çok şirin dişi bir mamut. 

Sanki günümüz Batı insanlığından birer kesit. Film sadece çocuklar için değil. 

Filmin çizimleri için 60 animatör çalışmış. Filmin hikâyesinde hayvanlar üzerinden bol bol günümüz dünyasının meselelerine göndermeler var. 

Küresel iklim değişikliğinin, su savaşlarının ve elbette yeni dünya düzeni mücadelesinin bir animasyon özeti. 

2002 yılında gösterime giren birinci Buz Çağı, Fox Animation tarafından 60 
milyon dolara mal edilmişti. Sadece Amerikada gişe hasılatı 176 milyon dolar olan filmin ikincisine de 2002'de başlanmıştı. Buz Devri 2, ABD'de 195 milyon dolarlık seyirci hasılatı elde etti. 

Hollywood yine iş başında. Tabii ki anlayana. 

Buz Devri'nin ilkinde yer alan bir sahne Amerikan Evanjelistlerini oldukça kızdırmıştı. Sid donmuş hayvanların olduğu bir koridordan yürürken donmuş bir UFO görmüştü. Bu sahne Evanjelistler tarafından evrim teorilerini savunmakla suçlandı ve film yerden yere vuruldu. 

Buz Devri 2 tam Evanjelistlerin kabul edebileceği türden ve dini kaynaklarca paralellik gösteriyor. Anlaşılan filmin senaristleri yeni bir tenkit dalgasını göze alamamışlar ve belki de en doğrusunu yaptılar. 

Filmde hayvanların türlerinin devamı ve kurtuluşları Nuh'un gemisine ulaşabilmelerine bağlı. Buz Devri Znin bütün yolculuğu Nuh'un gemisine ulaşabilme üzerine kurgulanmış. 

2012 filmini ise anlatmaya gerek yok, mutlaka seyrediniz. 

Eski başbakan ve cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bir toplantıda şunları dile getirmişti: 

“Dünya nüfusu 20. yüzyılın başında 1,5 milyar; 19. yüzyılın başında 700 milyondu. Dünya nüfusunun günümüzde 6 milyara ulaşması büyük hadisedir. 

Dünya nüfusunun yerküre üzerindeki baskısı korkutucudur. Dolayısıyla hayatın dört parametresi zorlanmaktadır. 

Bunlardan biri su, biri hava, biri enerji, öbürü de ekmektir. Bu dört parametrede- ki dengeyi sağlayan unsurlar var, başında da iklim gelir. 

Antalya Köprülü Kanyon'da bulduğu ve kendi adını verdiği karayosunu (cinclidotus nyholmiae B. Çetin) türüyle 1989'da İsveç Kraliyet Bilim Akademisi ve Tabiat Bilimleri Müzesi tarafından “250. özel çevre ve tabiat koruma mükâfatı”na layık görülen Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü öğretim üyesi biyolog Prof. 
Dr. Barbaros Çetin, küresel ısınmanın Türkiyedeki etkisini araştırdı. 
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Çetin, “Tabiat küresel ısınmanın etkisiyle Karadeniz otoyolunu yutacak. Belirtileri şimdiden görülmekte” dedi. 

Çetin'in araştırmalarına göre, Kaşgar dağlarında buzullar erimeye başladı. Kızılcahamam Milli Parkı'nda eskiden 20 tür ciğerotu türü varken şimdi dörtten fazlasına rastlanmadı. 

Yüzden fazla insanın ölümüne yol açan tabi afetlerin sayısı son yüz yılda 63 
kat artmış durumda. “1900'lü yıllarda yılda 63 felaket meydana geliyordu. Bu sayı 2000'li yılların başında 4650'yi buldu. Bu sebeple dünya çapında 100 binlerce insan ölecek. Küresel ısınmadan Türkiye de çok etkilenecek” 

“Gebzede susuzluk üretimi durdurdu. Her susuz günün maliyeti üç milyon dolar. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde Procter&Gamble, Roche, LG, Aromsa, Arçelik ve Güngör Otomotiv gibi sanayi kuruluşları imalatı durdurdular... Yuvacık Barajı'nda suyun kuruması 700 bin İzmitli ile birlikte Gebze'de üretim yapan 90 şirketi de vurdu. Buradaki şirketlerin toplam ihracatı bir milyar dolardan fazla” 

Küresel iklim değişikliğinin ne kadar önemli bir mesele olduğu ortada. Türkiye bundan ciddi şekilde etkilenecek. 2006'nın Aralık ayındaki bahar havası sebebiyle soğuk aylarda olabilecek virütik salgınlar da deforme olarak biçim değiştirdi. Artık hastalananlar da çok ağır geçiriyorlar. Okullarda binlerce çocuk yatağa düşmüş halde ve ağır seyreden bir hastalık dönemi geçiriyorlar. 

Küresel ısınma sebebiyle ortaya çıkabilecek felaket senaryolarına bir yenisi daha eklendi. Gulf Stream sıcak su akıntısının duracağını belirten ABD'li bilim adamı Oregon Üniversitesi'nden Andreas Schmitther iki sonuca dikkat çekiyor. 

a) Akıntının kesilmesiyle Avrupa buzul çağına girecek. 

b) Denizdeki planktonlar (suyun hareketiyle pasif olarak sürüklenen küçük canlılar), yani beslenme zincirinin ilk halkaları yok olacak. Bu küçük canlılar yok olursa balıklar ve insanlar dahil beslenme zinciri felaketi yaşanacak. 

Gulf Stream (sıcak su akıntısı) Meksika Körfezi'nden Atlantik okyanusunu geçerek ABD'nin doğu kıyılarından Kuzey Avrupa'ya ulaşıyor. Başta İngiltere, İrlanda, Fransa'nın kuzey bölümü, Belçika, Hollanda ve Almanya'nın iklimlerini ılımanlaştırıyor. Gulf Stream durduğu an bu ülkelerin hepsi dondurucu havayla ve çok sert kışlarla karşılaşacaklar. 
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ZİHİN KONTROLÜ - BEYİN YIKAMA MÜMKÜN MÜ? 


Gerçekten mind control (zihin kontrolü) ve brain washing (beyin yıkama) mümkün mü? 

“1960'larda Moskova'daki ABD elçiliği, Sovyet kaynaklı mikrodalga yüksek frekans ışın saldırısına maruz kaldı. Bu ışınlı saldırı, öncelikle elçilik içindeki görevlilerin zihinlerini ve dolayısıyla davranışlarını kontrol etmeyi amaçlıyordu.” 

“1974 yılına gelindiğinde, California Melano Park'daki Stanford Araştırma Enstitüsü elektronik mühendisi ve sinir fizyoloğu Lawrence Pinneo elektroensefalografta özel komutlarla beyin dalgalarını orantılı ilişki içine koyarak bir kişinin aklını okuyabilecek bir bilgisayar sistemi geliştirdi” 

Nisan 1995'te ise Binbaşı Edward Dames; NBC'nin “Diğer Taraf” programında “ABD hükümeti insanlara dışarıdan telkinde bulunabilen bir sistem geliştirdi” demiş ancak ısrarlara rağmen daha fazla bilgi vermemişti. 

Daha 1990'lı yıllarda nabız sayısına ayarlı sinyal gönderici bir makine geliştirilmişti. 

Gönderilen sinyallerle istenen bilgileri nakletmek ve hedefi yönlendirmek mümkün olacaktı. 

Ruslar da boş durmuyordu. İddialarına göre insan zihnini dışardan etkilemek için beynin elektronik tahlilini yapabiliyorlar ve bilinçaltı komut mesajları nakledebiliyorlardı. 

Sistem çok düşük frekans tipi ses ötesi naklini kullanan akustik psiko-düzeltme mesajları “kemiğe dokunma” aracılığı ile naklediyordu. 

Rusların iddialarına göre şuuraltı mesajlar bilinç seviyesini aşarak anında insanları etkiliyordu. 

“CIA 1978'lerde ‘Pique Harekâtı Çalışması” adıyla yürüttüğü programı ile hedef sahasındaki insanların zihin çalışmalarını etkilemek için radyo veya mikrodalga sinyallerini iyonosferden öteye nakletmeyi hedefliyordu. 

National Security Agency (NSA), hedefteki kişilerin, düşman unsurlarının beyin dalgalarını (EEG) uzaktan etki altına alma teknolojilerini geliştirme hususuyla yakından ilgilidir. 


224. Dr. Arman Victorian, Beyin Kontrolü-İnsan Davranışlarının Mani pülasyonu, Timaş Yayınları, İstanbul, 
2003, s. 174 

225. Time, Temmuz 1974 

226. Anna Keler, Full Disclosure, Ann Arbour, ABD, 1989 
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1996 yılında yayınlanan bir ABD Hava Kuvvetleri raporu, elektromanyetik dalgaların insan beyninde yansıtılmış sinyaller verebildiği ihtimalinden söz etmektedir. 

100 ile 10.000 Mhz dereceleri arasındaki özel bir dalga çeşidiyle ayarlanmış mikrodalgalar içeren radyo dalga yayıcıları ile sesler herhangi birinin zihnine odaklanabiliyor. 

Sinyaller 500 nanosaniye ile 100 mikrosaniye arasında hedef kişinin zihnine gönderiliyor. Ve yine 10 nanosaniyede bir tekrarlanıyor. Radyo girdisi ile hedefin duyması sağlanıyor. 

Suni korku oluşturulması zihin kontrolü teknolojisinin son aşaması, seçilmiş herhangi bir kişinin veya bir grubun beyin dalgalarının kopyalanmasıdır. 

Çok kuvvetli bilgisayarların yardımıyla öfke, acı, kaygı, küçümseme, umutsuzluk, şiddet, sıkıntı, kıskançlık, hayal kırıklığı, üzüntü, suçluluk, nefret, pişmanlık, dalgınlık, utanç, aldırışsızlık, kızgınlık, acıma, hiddet, özlem, kin ve şiddet gibi insani duygular belirlenip düşmanın beyin dalgaları (EEG) gruplanır. 

Bu duygu kalıplarının, alçak ses taşıyıcı frekansların-radyo dalgalarının içine yerleştirilip hedef insan ve/veya insanların zihninde aynı duyguların oluşturulması için gönderilmesi günümüzde artık bilimkurgu filmleri öğesi olmaktan çoktan çıkmış durumda. 

Peki, HAARP bu teknolojiyi nereye taşımış olabilir? 

“Birinci Körfez Savaşı devam ederken CNN televizyonunun canlı yayını esnasında oluşan bir mesele, konuyla ilgilenen uzmanları uzun zaman meşgul etmişti. Bir CNN muhabiri Irak'ta beton bir sığınağın önünde çekim yaparken, atom bombasına bile dayanabilecek bir yapıda olan sığınağın üzerinde 30 saniye kadar, kenarlarında garip cihazlar olan bir Amerikan helikopteri asılı kaldı. Yayında helikopterin motor gürültüsünden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Aniden, ses ve titreşim geçirmeyen Alman yapımı sığınağın kapısı açıldı ve ellerini havaya kaldırmış olan Iraklı askerler suratlarında gülümseme ifadesiyle gözüktü.” 

Bazı uzmanların yorumuna göre bu helikopter, ELE-maksimum miktarda düşük frekanslı, mobil HAARP teknolojisi ile teçhizatlı. 

Açıkçası sığınaktaki Iraklı askerler zihin kontrolü metotlarından birine tabi tutulmuşlar, güle oynaya teslim olmuşlardı. 

ABD'nin Yeni Dünya Düzeni bağlamında nükleer silahların da ötesinde daha güçlü silah sistemleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. 

HAARP bunlardan en önemlisi. Çalışma, ABD Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Alaska'da Fairbanks Üniversitesi ve diğer bazı Amerikan üniversitelerinin katkılarıyla sürdürülüyor. 

Bu projeyle ELF (yüksek frekans) ışınları, 100 Gigawat (100 milyar Watt) civarında toplam bir gücü geniş alanlı anten vericilere gönderebilmektedir. Proje öldürücü olmayan silah sistemlerinin en iddialısı. 
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Alaskadaki Anchorage'in kuzeydoğusunda, Gakona askeri üssünde bulunan gizli tesis 2001 yılında tamamlandı. 

Kuzey Kutbu'na yakın olması sebebiyle dünyanın çekim alanının en yoğun olduğu yerlerden biri ve iyonosfer tabakasına elektrik yükünü yüksek yoğunlukta yayabilme özelliğine sahiptir. 

Bir başka husus, burada HAARP jeneratörlerinin ihtiyacını karşılayacak doğal gaz da petrol kuyularının yan ürünü olarak bol miktarda elde edilebilmektedir. 

Bugüne kadar yapılmış en güçlü “yüksek frekans vericisi” olan HAARP'ın 200 kilometre yüksekliğe, iyonosferin (F) tabakasına gönderdiği elektrik yükü iyonosferde absorbe edildikten sonra bu sefer ELF (çok düşük frekanslı) dalgalar olarak geriye döndügünde / döndürüldüğünde bu elektromanyetik dalgaların meydana getirdiği alanların, canlılar üzerindeki etkileri askeri ve bilimsel olarak test edilmektedir deniyor. 

Bu tesisin benzerlerinin Rus OTH-Radar üslerinde, Alman Max-Planck Enstitüsü tarafından işletilen Norveç'teki Tromse ve Porto Rico'da da olduğu iddialar arasındadır. 

Konunun uzmanlarının tahminlerine göre, dünyada 650 kadar HAARP anteni olduğu söyleniyor. 

Nikola Tesla'nın 90 yıl önce bulduğu prensiplerle çalışan bu tarz sistemler çok çeşitli alana uyarlanabilmektedir. 

Teslanın koca bir mahalleyi sallayabildiği deneylerden, uzaktan kumandalı taşıt aracı geliştirmeye veya atmosferden elde ettiği enerjiyle bedava cihaz çalıştırabilmeye kadar uzanan buluşları günümüzde hangi noktaya kadar geliştirildi ve kimlerin elinde? 

Son olarak Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) havaalanlarında teröristleri yaydıkları beyin dalgalarından tespit edecek bir cihaz geliştirdiğini iddia ediyor. Bilim çevrelerinde tartışılan bu çalışma insan hakları savunucuları tarafından tenkit ediliyor. 

Sistem şöyle çalışacak: Havaalanlarında kontrol kapılarına yerleştirilmesi planlanan beyin okuma cihazı, nöro elektrik algılayıcıları vasıtasıyla insan beyni ve kalbinin yaydığı elektrik dalgalarını insanın gövdesiyle hiç temas kurmadan, uzaktan algılayabilecek. 

Zihin kontrolü denince ilk akla gelen isim “Tavistock” adlı gizli teşkilatlanma. 
Tavistock görünürde bir düşünce üretme merkezi olarak kendini gösteriyor. Ama aslında dünyanın çeşitli yerlerindeki ülkelerin yönünü belirlemek için çalışıyorlar. 
Bir klinikleri de var. Burada özellikle Freud'un beyin yıkama yöntemleri üzerine çalışıyorlar ve bu yöntemlerin kitleler üzerine nasıl kullanılacağını araştırıyorlar. Ve sonunda dünyanın her bölgesindeki farklı kültürlere ve farklı siyasi iklimlere yönelik yöntemler çıkarıyorlar. 

Bu tür gizli bilimlerle uğraşanlar son olarak Arap Baharı'nın da birdenbire çeşitli ülkelerde ortaya çıkmasını, bu örgütün çalışmalarına bağlıyorlar. 
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Ben, Tavistock adlı bu örgütü yeni duydum ve Illuminati'nin yerine bile oynayacak kadar güç savaşına girmiş olduğunu da öğrenince şaşırdım doğrusu. 

Anladığım kadarıyla dünyanın bu hassas karanlık döneminde, karanlık örgütler arasında bir güç savaşı, bir rol kapma çatışması yaşanıyor. Illuminati'nin başlattığı geri sayım olayı da bu savaşın bir parçası. Ancak bu tür örgütler arasında öne çıkma ve güç gösterme savaşı kızıştığında birinin büyük ve çok çarpıcı bir gösteri yapıp, 
hepimizi şaşırtarak korkutmaya çalışacaklarını bekleyebiliriz. 2 

“Tavistock kurumu, medya, bilimsel kurumlar, kuruluşlar, hükümetler ve askerler aracılığıyla etkisini yayan, önde gelen dünya kontrol merkezlerinden biridir. İngiliz askeri istihbaratı ve psikiyatri kurumunun ortak ürünü olan Tavistock, söylendiğine göre 1921 yılında Chatham Evi olarak da bilinen Royal Institute of International Affairs (Uluslararası İlişkiler Kraliyet Kurumu) üyelerinin kararı doğrultusunda kuruldu. КПА, İngiliz emperyalist ve farmason Cecil Rhodes tarafından oluşturulmuş, İngiliz Rhodes Yuvarlak Masa grubunun bir koludur. Sayısız dallarıyla iş gören Yuvarlak Masa, yeni bir dünya hükümeti yaratma tasarısının en etkili savunucularındandır. Tavistock; Rockefeller'ler, Carnegie'ler, The British Home Officeden gelen ödenekler sayesinde faaliyetlerini yürütmektedir... Dünyanın çok başlı psikiyatri yılanıyla işbirliği içinde çalışan farmason İngiliz İstihbarat ajanlarından oluşan Tavistock'un temelde iki amacı vardır?” 

Bunlar; 


a) Ulus devletin ortadan kaldırıldığı ve tek bir totaliter denetim merkezi bulunan bir dünya düzeni. 

b) Dünyanın yada onların ifadesiyle, “society”nin eşzamanlı psikolojik denetimi. 

Tavistock'un resmi bilgileri dahi, kendisinin dünya zihinsel kontrolü yönelimini kabul edecek kadar açıktır.?* 


1932'de СІАпіп öncüsü Amerikan OSS istihbarat ağının kurucularından Alman psikolog Kurt Levin, Tavistock'un yönetimini Reeseden aldı. Lewin bireyleri ve toplulukları yeniden programlamak için travma yönteminin kullanılmasını ilk savunanlardandı. Onun “modus operandisi” muhtemelen Yeni Dünya Düzeni “ordo ab chao”dan (kaostan çıkan düzen) daha fazlasını ifade ediyordu. Lewin'in teorisi, Tavistock'la temas halindeki Alvin Toffler tarafından yazılan “gelecek şoku” (future shock) teriminin kökeni ve tanımıdır?” 


227. Serdar Turgut, “Illuminati Neye Hazırlanıyor”, Habertürk, 24 Eylül 2011 

228. Jim Keith, CIAden Medyaya Kitlelerin Kontrolü, Türkçesi: Sibel San, Nokta Kitap, İstanbul, 2005, s. 40 
229. Henry Victor Dicks, Fifty Years of the Tavistock Clinic, Routledge and K. Paul, Londra, 1970 

230. Jim Keith, a.g.e., s. 40 
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YÖNLENDİRİLMİŞ ENERJİ SİLAHLARI VEYA HAARP 


Bugünün elektronik harp literatüründe “Yönlendirilmiş Enerji Silahları” (DEW) diye bir kavram var. 

Bu silahlar (DEW) lazer уа da yüksek-takatli mikrodalga (НРМ) jeneratörleri kullanır. HPM'ler ayrıca, nispeten daha korumasız olan bilgisayarlara nüfuz eden sözde yüksek-enerji radyo frekansı (НЕКЕ) silahları üzerinde de etkili olduğundan bu cihazların çalışmasını kesmeye sebep olur. 

Kısaca HPM bilgisayar sistemine yönlendirildiğinde buna НЕКЕ silahı adı verilir. Bir bilgisayar çevriminin tamamını etkisiz hale getirme potansiyeline sahiptir.” 

Belki HAARP'ı yukarıda kısaca özetlediğimiz elektronik savaşın, yönlendirilmiş enerji silahlarının iyice geliştirilmiş versiyonu şeklinde düşünmek mümkündür. 

Teorik olarak HAARP benzeri bir sistemi küçük bütçelerle kurmak mümkün görünüyor. En önemli özelliklerinden biri nükleer yakıta ihtiyaç duymaması. Buradan şuna gelebiliriz; sistemi gizlice kurup inşa etmek mümkün. Tahmin edilen teorik gücü ise sınırsız. Böyle bir sisteme sahip olan ilk devlet diğer aynı türdeki donanımları teknolojik olarak bulup yok edebilir ve güç dengelerini olağanüstü ölçüde kendi lehine çevirebilir. Bunun sonucu dünyaya tek başına hâkimiyettir. 

Amerika ve Kanada insanların bilgi bombardımanına tutulduğu iki Kuzey Amerika ülkesi. Özellikle yönlendirilmiş bilgi bombardımanı ile kitlelerin beyni bir güzel yıkanıp temizleniyor(!)? 

Enteresandır, ABD'deki birçok istihbarat teşkilatı, askeri üs, yeni silah ve teknolojiler vs. ile ilgili bilgiler kitaplarda, gazete ve dergilerde ve internet sitelerinde yer alır. Ancak HAARP istisnalardan biri olarak hâlâ mevcudiyetini korumaktadır. 

HAARP konu alan internet siteleri 1993'ten beri çok çabuk çökertilir. Resmi bilgiler ise esas maksadı gizlemekle suçlanıyor. Zaten oldukça kısıtlı. 

Amerikadaki bu tür çalışmalarla ilgili bölük pörçük bilgiler ve muhalif sesler yine ilginçtir. Önce Kanadada yayımlanır veya orada yüksek perdeden dile getirilir. 

Mesela şu neo-con'larla ilgili, çoğunun Yahudi olduğu gibi deşifre edici bilgiler önce Kanada'da, British Columbia eyaletinin Vancouver şehrinde yayınlanan düşük tirajlı gazete ve dergilerde seslendirilmiştir. 


231. D. Curtis Schleher, Bilgi Çağında Elektronik Harp, Doruk Yayıncılık, Ankara, 2004 
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İlk kez HAARP bilgisine, 1998 yılında Vancouver-Kanada'da Rabson caddesin- deki Virgin Megastore'un giriş kapısında herkesin alabileceği bedava dergilerde rastladım. 

Özetle Alaska'da ABD'nin bu gizli ve tehlikeli çalışmasının öncelikle British Columbia eyaletindeki insanları, Alaskalıları, Kanadalıları ve insanlığı tehdit ettiğini vurguluyordu. 

Bilahare çok hürmet ettiğim bir general dostumdan konunun Türk ordusunun gündemine 28 Ekim 1999 tarih ve 115 sayılı KKK bülteni ile girdiğini öğrenmiştim ve gururlanmıştım ve de Türk milletinin niçin Türk ordusu diye yanıp tutuştuğunu bir kez daha anlamıştım. Halbuki HAARP Türk üniversitelerinin en az bir ikisinin çoktan laboratuvar konusu olmalıydı. 

Bu HAARP ne menem şeydir? 

Her şeyden önce “Yeni Dünya Düzeni”nin en azından teorik olarak kıyamet silahıdır. 

Mantık olarak çok küçük sinyallerle tekrar tekrar şarj-deşarj vuruşlarıyla çok büyük enerjiler ortaya çıkaran, yönlendirebilen, binlerce kilometre uzaklara gönderebilen, kontrol edebilen bir sisteme dayanıyor. 


a) Suni depremler yapabilme-toprak altının incelenebilmesi b) İklim değişikliklerine sebep olma 

с) Nükleer patlamalar gerçekleştirebilme 

d) İnsan beyninin kontrolü 

e) Haberleşme sistemlerinin kontrolü ve çökertilmesi. 


Şimdilik bilinen ve arzu edilen marifetleri arasında bunlar var. 

Projenin merkezi ile alakalı dört adres gösterilmekte. Alaska, Nevada, Florida ve Hawaii adaları. Ancak ABD içinde yer alan, bunlara bağlı çok sayıda askeri üsden bahsediliyor. 

Çalışmayı Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri ortaklaşa yürütüyor. Tabii ki önde gelen Amerikan üniversiteleri ve şirketlerinin desteğiyle. 

High Freguency Active Auroral Research Program-HA ARP'ın, (Yüksek Frekans Aktif Auroral Araştırma Programı) ana merkezlerinden biri olan Alaska'daki Gakona Askeri Üssü yakınlarındaki tesisler 2001 yılında tamamlandı. Çalışmalar 1990'lı yılların başından beri muhtelif üniversite, araştırma laboratuvarı ve askeri üslerde parça parça devam etmekteydi. 

Böyle bir çalışma herhalde casuslar dünyasının İngiliz Kemallerini ve 007'lerini harekete geçirirdi. Her ne kadar СІАпіп eski başkanlarından Allen Dulles “Casusluk masum insanların oynayacağı bir oyun değildir” dese de. 
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“Casusluk ilk kez 5000 yıl önce eski Mısır'da Kral III. Tutmosis'in kuşatma altındaki Yafa kentine ilişkin bilgi edinmek amacıyla un çuvallarının içine sakladığı adamlarını kente yollamasıyla ortaya çıktığında bile hoş karşılanmamıştı.? Ancak bir gerçek var ki dünyada hayat başladığından beri olan en eski üç meslekten (Şamanlık, fahişelik ve casusluktan) biri olmuştur. 

Önce Rus ve Çinli casuslar kokuyu almışlardı. İpi Rus ajanlar göğüslemişti ve HAARP'ın projelerinin Rusların eline geçtiği haberi Beyaz Saray'a ulaşınca kıyamet kopmuştu. 

Ama “atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. 

Kıyamet projesinin deşifre edilmesinde Amerika içindeki muhalif jeofizikçilerin payının büyük olduğu söyleniyor. Bu bilimadamlarından biri HAARP'ın en sert muhalifi Prof. Gordon J. F. MacDonald'dır. 

Ünlü bilimadamına göre HAARP dünyada bir felakete sebep olabilirdi. Bu teknoloji tabii dengeyi bozup her birini birer “silah” haline getirebilirdi. Bu elektromanyetik teknolojinin daha da geliştirilmesiyle suni depremler yapılabilir, iklimler değiştirilebilirdi. Kısacası bu silahla dünyanın manyetik dengesiyle oynanıp hedef alınan bölge ve devletin bulunduğu yerdeki yer katmanları harekete geçirilebilirdi. 
Böylelikle radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar oluşturulabilirdi. Hedef alınan insanlar canlı birer robot haline getirilebilir, ülkeler uzaktan işgal edilebilirdi. 

Bütün bu suçlamalara Pentagon'un cevabı kısa ve netti. İklimlerin kontrolünü gaye edinen “Spacecast 2020” projesiyle ilgili olarak, “çevreyi değiştirme teknikleri ile bir başka ülkeyi yok etmek veya zarara uğratmak yasaktır” diyordu Pentagon. 

Nasıl cevap ve çözüm değil mi ama? 

HAARP'de sözü edilen terimlerin anlamları nedir? 

Aurora; Kuzey ve Güney kutuplarında gözlemlenen, atmosferde güneşten gelen ışınların yansımasıyla ortaya çıkan, meydana gelen ışımadır. 

HAARP projesinin gayesi güneşin elektromanyetik ışınlarının iyonosferdeki etkilerinin benzerini suni olarak küçük çapta oluşturup, çok hassas alıcılarla etkilerini incelemek ve iyonosferi daha iyi keşfetmek, şeklinde anlatılıyor. 

Uzaydaki hava durumu, savunma uydularını, haberleşme, yayın, hava tahmin uydularını etkilemektedir. 

Yerden 80 kilometre yukarıdan itibaren pozitif iyonlar ve negatif serbest elektronlar mevcuttur. İyonlar (yüklü parçacıklar) sebebiyle gaz ve plazma özellikleri taşıyan bu katmana (80 kilometreden sonra) iyonosfer denir. 

Atmosferin yeryüzünden itibaren10 kilometreye kadar olan en alttaki bölümüne (katman) troposfer denir. Bu bölümdeki gazlar çoğunlukla oksijen ve azottan 


232. Ernest Volkman, Kara Sanatın Ustaları- Casuslar, Sabah Kitapları, İstanbul, 1996 
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meydana gelir. Dünyadaki canlı hayat bu katmandadır. On-on iki kilometreden sonra stratosfer gelir. Burada güneşten gelen ışınlar oksijen moleküllerinden ozon molekülü oluştururlar. Ozon gazının yoğunluğu 25 kilometrede en üst seviyeye çıkar ki buraya ozon tabakası adı verilir. 

Özetle atmosfer; troposfer, stratosfer (25 kilometreden sonra ozon tabakasıdır), iyonosfer denen katmanlardan oluşur. 

İyonlaşma; güneşten gelen ışının, bir gaz atom veya molekülüne çarpıp enerjisinin bir kısmını vererek serbest bir elektron ile pozitif bir iyon oluşturması sürecidir. 
Yükseklik azaldıkça atom sayısı ve iyonlaşma artar. 

Yerkürenin dış yüzeyinde, güneşten gelen ışınım atmosfere 1370 watt/metrekare güç yoğunluğu ile çarpmaktadır. Bu şiddetli ışınım çok geniş bir yelpazede, radyo frekansından, kızılötesi ışınlara, gözle görünür ışığa ve X ışınlarına kadar uzanır. 
Ultraviyole (UV) ve daha kısa dalga boyundaki güneş ışınımı nötr bir molekül veya atomdan elektron koparmaya yetecek enerjiye sahiptir. Ve iyonlaştırıcı olarak kabul edilmektedir. 

Uydular ile yer merkezleri arasındaki haberleşme iyonosferden geçmektedir. 
Ekvator civarında iyonosferdeki değişmeler haberleşmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kuzey ve Güney kutuplarında iyonosferde milyonlarca ampere ulaşan akımlar vardır. Elektrik kesintilerine bile sebep olabilmektedir. 

İyonosfer; radyo dalgaları kullanan birçok haberleşme, keşif sistemini etkilemekte, yeraltını araştırmaya, denizaltından haberleşmeye yarayacak yeni sistemlere imkân vermektedir. 

HAARP Yüksek Frekans (НЕ) vericisi kapatıldığında iyonosferdeki etkiler birkaç dakika içinde yok olmaktadır. 

2000 yılı itibariyle gelinen noktada, HAARP'ın yaydığı enerjinin bir kısmının 
iyonosferdeki elektron ve iyonlara soğurulma ile aktarılması mahalli sıcaklığı yüzde 
40 artırabilmektedir. Etkilenen bölge farklı elektriksel özellikler göstermektedir. 

HAARP'ın vericileri antenlere radyo frekansında güç sağlamaktadır. 

HAARP vericileri RF yelpazesinin Yüksek Frekans (НЕ) kısmında, standart AM (orta dalga) radyo frekansının üstünde ve VHF televizyon yayın bandının altında 2,8 ile 10 Mhz frekans arasında çalışmaktadır. 

HAARP'ın babası olarak Hırvat asıllı ABD vatandaşı Nikola Tesla (1856 - 7 Ocak 
1943 New York) zikredilmektedir. 

Avusturya Graz Teknik ve Prag üniversitelerinin Mühendislik fakültelerini bitiren Tesla 1884'te ABD'ye göç etmiştir. Alternatif akım dinamosunun patent haklarını adeta üç on paraya George Westinghausea satan Tesla, bilahare Westinghause'un zengin olmasına vesile olmuştur. 
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Radyo teknolojisinin temeli olan “bobin” de Tesla imzasını taşımaktadır. Ancak deniliyor ki Tesla'nın Colarado'daki laboratuvarında dünya dışından gelen sinyaller aldığını söylemesi onun “uçuk” damgası yemesine sebep oldu. Yıl 1900. 

En önemli kehanetlerinden bazıları; dünyayı bir elma gibi ikiye ayırabileceği (bu tema Armageddon filminde işlenmiştir), 400 kilometre mesafeden 1000 uçağı yok edebilecek bir ölüm ışını projesi ve dünya dışı hayatla temas olarak sayılabilir. 

1987 yılında Bernard Eastlundun ABD patent merkezinden ARCO şirketi 
(APTI) adına aldığı ilginç bir patent var. “Yerkürenin atmosferini, iyonosferini veya stratosferini değiştirmek için bir yöntem ve cihaz” (11.8.1987 tarih ve 4.686.605 пиmaralı patent). 

Daha sonra bu türden başka patentler de alınmıştır. 

HAARP esas olarak alınan bu patenttekine benzemektedir. Daha sonra patent gizli savunma projelerinde aktif yer alan E-Syteme satılmış; bu şirket de savunma teknolojisi devi Raytheon şirketi tarafından satın alınmıştır. 

Angels Don't Play This HAARP (Bu HAARP’ Melekler Çalmıyor) adlı kitap Dr. 
Nick Begich ve Jeane Manning tarafından yazılmış, Earth Pulse Pres tarafından yayımlanmıştır. 

Kitap, düşen uçakların HAARP'ın kontrol edilemeyen etkisinden olduğu iddiasında. Çünkü uçakların elektronik sistemleri ve bilgisayarları elektromanyetik olarak çok duyarlı. Bu yüzden kalkış ve inişlerde yolcuların her türlü kişisel elektronik cihazları kullanmalarına kısıtlama getirildi. Bu, 230 sayfalık kitap yüzlerce dipnot ve referansa dayanmakta ve HAARP'ı yerden yere vurmaktadır. 

HAARP'ın çalışma sistemi kısa dalga radyo istasyonlarına benzemektedir. En önemli farkı çok gelişmiş anten sistemiyle radyo dalgalarını çok küçük bir hedefe yoğunlaştırarak, yayınlanan etkili gücü yüksek seviyelere çıkarabilmesidir. 

HAARP'ın daha da güçlendirilmesiyle aşağıdakilerin gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir. 


a) ABD'nin dünya haberleşme sistemini tamamen kontrol altına alabileceği, düşman saydığı her ülkenin uydu muhabere sistemlerini felç edebileceği, 

b) Belirli bölgelerdeki hava durumunu istenildiği anda değiştirme imkânı verecek bir iklim silahı olarak, başka orduların hareket ve haberleşme imkânlarını engellemek, başka ülkelerin tarımsal üretimini etkilemek ve hatta bu ülkelerin nüfusunu kontrol altında tutmak için kullanabileceği, 

с) RE sinyallerinin insan beyninde yarattığı öne sürülen etkilerle, bir beyin kontrolü veya kafa karıştırıcı olarak kullanabileceği, 

d) Yeryüzünün ve yeraltının tomografisini çekmeye yarayacak bir tarama ve gözetleme cihazı olarak kullanılabileceği, yapay depremlere sebep olabileceği, 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e) Elektrik şebekelerini etkileyerek, güç kesintileri yaratabileceği, bunun da düşman sayılan ülkelerin insanlarının hayatlarını, ekonomilerini kaosa sürükleyebileceğini, 

f) Tesla'ya ait olduğu ve Birleşik Devletler hükümetince gizlendiği söylenen çalışmaya dayanarak, Yıldız Savaşları Projesi çerçevesinde iyonosferde hedef alınan bir bölgeyi etkileyip, güneşin bütün ışınlarını veya iyonosferdeki büyük akımları yine hedef alınan bir bölgeye odaklayarak nükleer patlamalara denk etkiler yaratabileceği veya füzesavar sistemi olarak kullanılabileceği, 

g) Başka milletlere ait radyoları isteyerek-istemeyerek engelleyeceği veya elektronik karıştırıcı olarak kullanılacağı, 

h) Hedef alınan bir bölgeye radyo frekansında güç yoğunlaştırarak elektrik şebekesini, elektronik cihazları ve silahları çalışamaz hale getireceği, 

i) İyonosferin iklimi etkilemesi veya ozon tabakasını inceltmesi sonucunda yarattığı olumsuz ekolojik etkilerle, Alaskada veya yeryüzünün herhangi bir yerinde veyahut da topyekün yerkürede tabii ekosistemi bozacağı iddiaları ileri sürülmektedir. 


Amerikan resmi kaynaklarının HAARP için yorumları özet olarak şöyle: 


• Petrol, doğal gaz ve mineral yataklarını tespit etmek. 

• Atmosferdeki termonükleer araçları kontrol edecek elektromanyetik vuruşları gerçekleştirmek. 

• Radar sistemlerini geliştirmek. 

• Cray ve eMass süper bilgisayarlarının yardımı ile yeraltının tomografik haritasını çıkarabilmek. 

• Çok geniş bir alanda ABD ordusunun haberleşmesini sağlamak. 

• Denizaltılar ile haberleşmeyi kolaylaştırmak. Bu haberleşme, ELF ve УГЕ dedigimiz 30 Hz-30K Hz civarında çalışmaktadır. ELF'in yan etkileri bilindiğinden mevcut ELF vericileri ile HAARP vericileri değiştirilmek isteniyor. 

e Cruise füzesine benzer alçak irtifadan uçan füze ve hava araçlarını havada imha etmek. 


HAARP hakkında biraz daha bilgi. 

Nikola Tesla'nın bulduğu sistemin geliştirilmesiyle elde edilen HAARP silahının şu kabiliyetlerinin olduğu dile getiriliyor. 

Ultra kısa dalga ve ELF dalgalı cihazların iki bin kilometre öteden insanları etkilediği, mide bulantısı ve kusmaya sebep olduğu ve yön belirleme duygularını olumsuz etkilediği söyleniyor. 

Tesla'nın prensibini geliştiren Amerikalı Albay Т.Е. Bearden, fizikçi Sidney Hurwitz уе С. Obelensky buldukları bir cihazla 300 metre yarıçapındaki bir alanda 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bulunan metallerin yoğunlukları önemli ölçüde artırılabilmektedir deniliyor. Böylece düşman mühimmatının yoğunluğu değiştirilip birkaç misli ağırlaştırılarak ve mühimmat hedefe gelmeden patlatmak imkân dahilinde olabilmektedir. 

Bu husus füze savaş sistemleri için hayati öneme sahiptir. 

НААРР sistemi ile yayılan elektromanyetik dalgaların kitle imha silahlarını kullanmadan düşman elektronik sistemlerini çalışmaz hale getirebileceği bir başka iddia, 

Kendi haberleşme sistemini bozmadan, iyonosfer tabakası etkilenerek karşısındakinin haberleşmesini, hatta küresel haberleşmeyi bozmak mümkün olabilmektedir. Haberleşme ve casus uydularının imhası mümkün olabilecektir. MR cihazı kullanılır gibi yerkürenin altının röntgenini çekmek ve yeraltı askeri tesisler ile tabii kaynakların yerini belirlemek mümkün olabilecektir. 

İnsanların şuurlarının etkilenmesi mümkün olabilecektir. 

Küresel meteorolojik değişiklikler oluşturmak imkân dahilindedir. 

Bilgisayar sistemleri, disketler ve donanımlarının uzaktan imhası mümkün olabilecektir. 

Biyolojik olarak, hayvanların iletişim, üreme ve oryantasyon mekanizmalarının etkilenmesi, canlıların temel DNA kopyalanmasının etkilenmesi mümkün olabilecektir. 

EISCAT adı verilen birbiriyle bağlantılı hale getirilebilen bu çeşit HAARP istasyonlarının birbirleriyle bağlantılı ve bağımsız çalışabilmeleri ve bütün bunların kontrol ediliyor olması ihtimal dahilindedir. 

Söz konusu elektromanyetik dalgaların özel gayelere yönelik olarak, uydular ve kablo ayağıyla da gönderilebilmesi konunun önemini artırıyor. 

Bu noktada cep telefonları bireyleri her bakımdan kontrol, fiziki ve ruhsal etkilemede araç olabilir. 

Ülke güvenliğine karşı yıkıcı etki etme aracı olarak düşman unsurlarca kullanılabilir. 
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“Gezegenlerarası iletişimin son derece önemli bir konu olduğuna inanıyorum. 
Zira kesinlikle bir gün gelecek, evrenin her yerinde dünyada olduğu gibi çalışan, acı çeken insanlar olduğu ve bunların evrende insan var oldukça sürecek bir kardeşliğin temelini attıkları görülecektir” diyen Sırp asıllı Hırvatistan doğumlu ve ABD vatandaşı Nikola Tesla. 

Aslında o elektriğin öz babasıydı. Ancak hayatında birçok defa olduğu gibi burada da şanssızlığının kurbanı oldu ve Edison'un kararttığı ışık olarak kaldı. 

Mutfakta, evdeki sinema sistemimizde, müzik setimizde, bilgisayarımızdaki elektrik onun alternatif akım jeneratöründen geçerek bize ulaşıyor. 

Bilgisayardaki görüntüyü onun bobinleri sağlıyor. 

Tesla'ya sağlığında verilmeyen hak ettiği değer öldükten sonra da esirgendi. Ta ki, 80'lere kadar. ABD'nin bugün gerçekleştirmeye çalıştığı deniz suyundan elektrik üretme projesi, onun kafasından çıktı. 

Çin ve İtalyan mahallesinde yaşayanlar deprem korkusuyla sokağa fırladılar. 
Manhattandaki binaların camları kırılıp sokağa dökülüyor, Manhattan beşik gibi sallanıyordu. 

Bölge sakinlerindeki telaş Mulberry Street'teki polis merkezinde yoktu. 

Onlar “çılgın mucit”in laboratuvarının bu tür azizliklerine alışmışlardı. Şimdi ise laboratuvarının bulunduğu binanın temeline uzanan demir sütuna bağladığı yeni aletin gücünü ölçmekteydi. 

Bu bilgiler Margaret Cheney'nin Tesla Alışılmamış Dâhi (Aykırı Yayınları, 2002) adlı kitabından. 

Tesla 9 Temmuz 1856da Hırvatistan'ın Lika bölgesinde Smiljan köyünde papaz bir baba ile ev kadını bir annenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelir. 

Aile gelenekleri asker ya da papaz olmasını gerektirse de, babasını ikna ederek Avusturya Gratzdaki Teknik Üniversite ve Prag Üniversitesi'nde fizik, matematik ve mekanik eğitimi alır, mühendis olur. 

İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca öğrenir. 

1881'de Budapeşte'ye gelir; Macaristan Merkez Telgraf Ofisi'nde işe başlar. 

Aynı yıl Thomas Alva Edison'un şirketinin burada şubesi açılmıştır. 

Tesla bir yıl sonra Edison'un Paris'teki şubesine gider. Şirketin Fransa ve Almanyadaki şubelerinde meydana gelen aksaldlıkları gidermek esas görevidir. 

Daha yeni işe başlamışken, 1. Wilhelm'in katıldığı bir açılış sırasında, şebekedeki kısa devre sebebiyle duvar havaya uçar. 
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Kızgın Almanları yatıştırması halinde yüklüce bir prim alacağını söyler şirketi. 

Problemi çözer ama söz verilen prim ödenmez. Hayatındaki ilk hayal kırıklığıdır bu. 

Şirket yöneticilerinden Charles Batchelor'ın yazdığı bir tavsiye mektubuyla ve cebinde dört sentle New York'a geldiğinde 28 yaşındadır. 

Edison'un yanına gider, tavsiye mektubunu verir ve heyecanla alternatif akımın yaratabileceği mucizelerden bahsetmeye başlar. 

Alternatif akımla elektrik, ince kablolarla uzak mesafelere kayıpsız biçimde taşınabilecektir. 

Edison'un cevabı kısa ve nettir. “Ağır ol bakalım!” 

Edison, kullanmakta olduğu sistemdeki meseleleri çözmesi halinde 50 bin dolar ödül teklif eder yeni asistanına. 

Tesla, problemi çözer, doğru akımın daha etkili çalışmasını sağlayan ve şirketi daha kârlı hale getirecek orijinal bir sistem ortaya koyar. 

Sıra 50 bin dolarlık ödülünü istemeye gelince Edison “Senin, Amerikalıların espri anlayışından haberin yok anlaşılan” diyerek maaşına on dolar zam yapmayı teklif eder. 

Tesla şapkasını alıp gider. Edison'la yollarını kesin olarak ayırmıştır. 

Cornell Üniversitesi'nde seminer verir. 

George Westinghouse'la çalışır. Buradaki buluşlarının bütün telif haklarını Westinghouse 216.600 dolara devreder. 

Bu arada Edison çocuklara 25 sent vererek sokaklardan toplattığı kedi ve köpeklere elektrik vererek alternatif akımın tehlikesini anlatmaktadır! 

İcatlarının değerini para ile ölçen Edison ticaret ve sanayi dünyasında herkesin çaldığını söyler. “Ama ben nasıl çalınacağını biliyorum, diğerleri bilmiyor” demekten çekinmemektedir. 

Tesla kendi bedenini de kullandığı alternatif akımın bir tehlikesi olmadığını, yaptığı bir gösteride vücudunu ateş topuna çevirerek görenleri hayrete düşürür. 

Bu gösteri Tesla efsanesinin daha sonraları fantastik damarını oluşturacaktır. 

1893'te Niagara şelalesine Westinghouse ortaklığıyla ilk alternatif akım jeneratörünü kurar. 

Nikola Tesla'nın hayatı iniş çıkışlarla doludur. 1895'te çıkan yangında sigortasız olan laboratuvarı kül olur. 

1900'de yatırımcı Morgan'ın desteği ile Long Island'da kablosuz yayın sistemini kurmak için bir kule yaptırır. 

Kilometrelerce uzağa elektrik akımı yollayabilmekte, bu sırada gökyüzünde onun deneylerinin oluşturduğu şimşekler çakmaktadır. 

Dünyaya ilk telefon ve telgraf hizmeti verecek olan bu kuleden aynı zamanda dünyaya resimli borsa ve hava durumu yayını da yapılabilecektir... Ancak kârlı bir iş değildir. Morgan desteğini geri çeker. 
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Seksenli yaşlarındaki doğum günü partilerinde hâlâ parlak fikirlerinden bahsetmeyi sürdürür. 

Hayatının son yıllarını otel odasında onlarca güvercinle birlikte geçirir. Psikiyatr Dr. Jule Eisenbud'a göre güvercinlerle olan ilişkisi Tesla'nın duygusal ve fiziksel olarak ayrı kaldığı annesi ve nevrozları ile ilgilidir. 

4 Ocak 1943 günü kaldığı New Yorker oteline kapanır. Üç gün sonra ölü bulunur. 

St. John Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine iki bin kişi katılır. Ferncliffe mezarlığında yakılan cesedinin külleri ise doğduğu topraklara gönderilir. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında ölen Tesla'nın bilimsel makale ve formüllerine FBI el koyar. Ancak daha sonraları bunlar ЕВГп kayıtlarında hiç görülmez. 

Son çalıştığı konular “telsiz elektrik nakli” ve “öldürücü ışık silahı'dır. 

Hayatı boyunca 800 buluşun patentini alan Nikola Tesla'nın projeleri arasında bedava elektrik ve yakıt tasarrufu da var. 

İşte bazıları: 


• ABD'nin çevresine 400 km uzaktaki uçakların motorlarını eritebilecek görünmez bir set çekebileceğini söyledi. 

• Hayalini kurduğu, Ekvator'un çevresinde dönecek devasa çember 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkan senkronize uyduları akla getiriyor. 

• Yüksek frekanslı akımların insan bedeni üzerinde iyileştirici etkileri olduğu üzerinde durdu. Sonradan bu işlem “diatermi” adıyla anıldı. 

• 1898'de New York-Medison Square Garden'da içinde antenden başka bir şey bulunmayan bir tekneyi radyo dalgalarını kullanarak hareket ettirdi. 

• Bu ilk uzaktan kumanda denemesiydi. Tesla'nın öldüğü yıl Amerikan Patent Bürosu ilgili patentin Marconi'ye değil, Tesla'ya ait olduğunu açıkladı. 

• Enerjinin kablosuz da iletilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bu, elektriğin bedava olması demekti. 

• Deniz suyundan ve jeotermal enerjiden elektrik üretme fikri duyanları şaşkına çevirdi. 1980'lerde ABD hükümeti “Okyanus Termal Enerji Dönüşüm Programı” isimli çalışmayı başlattı. 

e Hayal edilen nesnenin imgesinin bir perdeye yansıtılabileceğini öne sürdü. 

* Yüksek voltaj kablolarıyla öğrenmenin çabuklaştırılabileceğini savundu. 

e Bütün dünyayı ve atmosferi tek bir ışıkla aydınlatmak mümkündü Tesla'ya göre. Tek yapılması gereken atmosferin yüksek tabakalarına yüksek frekanslı akım göndermekti. Böylece geceleri sokak lambalarına ihtiyaç kalmayacaktı. 

* Atık gazla çalışabilen türbinler hayal etti. Bacalardan duman çıkmayacak, çevre kirlenmeyecek ve yakıt kaynakları tükenmeyecekti. 

* Güneş enerjisiyle çalışan motorların kömür ve diğer yakıtlarla çalışan makinelerin yerini alabileceğini savundu. 
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*HAARP'ın gerçek maksatları gizlenmektedir. Esasen sistemin amacı; atmosferi manipüle etmek ve modifikasyon sağlamak, geniş kitlelerin düşüncelerini ve ruhi durumlarını kontrol edebilmek, istenilen ülkenin telsiz, telefon, radyo, televizyon ve radar sistemlerini çökertmek. 

• HAARP, ekolojik dengeyi bozacak sonuçları olan entegre silahlar sisteminin bir parçasıdır. 

• HAARP projesi, Amerikan kamuoyu dahil, dünya kamuoyuna dışarıdan gelecek silahlara karşı bir uzay kalkanı veya ozon tabakasını tamir etmek için bir “kurtarıcı” gibi savunulmaya çalışılıyor. 

• HAARP, iklimleri değiştirebilir, kutuplardaki buzulları eritebilir veya yerinden oynatabilir, ozon tabakası ile oynayabilir, okyanus dalgalarını kontrol edebilir, suni depremler yapabilir. 

* HAARP, dünyanın enerji kuşakları ile oynayarak insan biyolojisini, beynini etkileyebilir, radyasyon yaymadan termonükleer patlama oluşturabilir. 

* HAARP'ın nükleer bombanınkine eşdeğer bir enerjiyi yeryüzüne, herhangi bir yerdeki hedefe, lazer ve parçacık ışınlarıyla gönderme yeteneği vardır. 

• HAARP ile çok az bir kaynak kullanılarak, çok büyük etkiler yapabilmek mümkün. ABD bu sebeple “Yıldız Savaşları” projesini askıya aldı. 

* HAARP işinin arkasında ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri, Alaska, MIT ve Stanford gibi önde gelen sekiz Amerikan üniversitesinin bulunduğu bilimadamları grubu ve ARCO şirketi vardır. 

• HAARP'ın dünyanın elektromanyetik alanını modifiye etme yeteneği bulunuyor. Bu ise, uçakların elektronik ekipmanına zarar verebilecek bir durum. “Sebebi belirsiz” uçak kazalarının esas suçlusu HAARP'tır. 

• HAARP'ın ABD'deki kumanda merkezlerinden, bütün milli ekonomilerin dengeleri iklim manipülasyonlarıyla potansiyel olarak bozulabilir. Saldırı, personel ve teçhizat işe karıştırılmadan, asgari masrafla, “düşman yerine konulan”ın hiçbir bilgisi olmadan gerçekleştirilebilir. Tıpkı avcıların kuşlara kurduğu tuzaklar gibi. 

• HAARP operasyonu altındaki iklim değişiklikleri, milli ekonomileri zayıflatarak, üst yapıyı imha ederek değişiklikleri, gıda problemlerini geri dönülmez biçimde büyük boyutlara taşıyacaktır. 

• Alaska, birincisi dünyadaki elektromanyetik kuşakların özel bir kesişim bölgesinde bulunmaktadır. Dünyanın elektromanyetik alanlarına müdahale edilebilecek iyi bir yerdedir. 
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» İkincisi, bölgenin insanlardan uzak, korunması kolay ve gözlerden mümkün olduğunca uzak bir yer olmasıdır. Bu sebeplerden HAARP için burası seçilmiştir. 
Alaska-Gakona'daki merkezde 21 metre yüksekliğinde 180 adet kule üzerinde “cross dipol anten” inşa edilmiştir. Gakona dünyanın elektromanyetik alan çizgilerinin kesiştiği bir yerdir. 

e ELF (son derece düşük frekans) ile ilk oynayan Rusya olmuştur. Rusların yapmış olduğu ilk ELF vericilerine ABD'de “Rus ağaçkakanı” denmişti. 4 Temmuz 1976'da Ruslar her biri 40 milyon watt'lık üç vericiden dev bir elektromanyetik alan yaymaya başladı. ELF dalgaları yayan ve bir diğer adı da Tesla vericileri olan bu dev vericiler, yüksek basınç bloke sistemleri meydana getiriyor ve iklimlerin değişmesine sebep oluyordu. Rus ağaçkakanı ABD'nin California eyaletinde o zamana kadar görülmeyen bir kuraklığa sebep olmuştu. 1993 yılına kadar devam eden bu durum, radyo dalgalarının bozulmasına, bazı yerlerde sellere neden olmuştu. Tamamı belgelenen bu olaylar, Rusların vericileri kapatması ile son bulmuştu. 


1976 yılında Çin'de Tanghan'da 650 binden fazla insanın ölümüne yol açan yer 
sarsıntısıyla ilgili New York Times'ta bir yazı çıktı. 

Sarsıntıdan hemen önce gökyüzü aniden aydınlanmıştı. Beyaz ve kırmızı ışıklardan oluşan bu ateş topu 200 mil uzaktan bile görülmüş, birçok ağacın yaprakları yanmış ve sebzeler kavrulmuştu. Tıpkı 17 Ağustos 1999 depreminde olduğu gibi. 

1979 yılında 56 önemli deprem oldu. 1981 yılında bu rakam 71е yükseldi. Bu 
tarihte hem ABD hem de Rusya ELF vericilerini artırmıştı. 

Bu arada Putin liderliğindeki Rusya da boş durmuyordu. 

Soğuk Savaş sırasında SSCB ve ABD arasında doruğa çıkan ancak Doğu Bloku'nurı çökmesiyle sona eren füze savaşı yeniden alevlendi. 

Rus ordusu, yeniden yapılandırdığı Topol-m kod adlı füzeyi 2005 yılı sonunda başarılı bir şekilde test etti. 

Rusya'nın güneyinde bulunan Satarov bölgesindeki askeri üsde konuşlandırılacak üç motorlu Topol-m füzesi on bin kilometre menzile sahip. 

Londra, Paris, Berlin gibi kısa mesafe sayılan merkezler bir tarafa ABD'nin doğu kıyısındaki New York ve batı kıyısındaki Los Angeles gibi şehirler nükleer başlık da taşıyabilen Topol-m'nin menzili içine girdi. 

Saldırı anında füze kalkanı görevi yapan sistemlerin imhası için geliştirilen yeni nesil Topol-m'nin ABD dahil bütün ülkelerin füze kalkanlarını delebilecek kapasitede olduğu açıklandı. 

1200 kilo ağırlığındaki füze ve rampası arazi kamyonlarıyla istenilen bölgeye taşınabiliyor. 


KATRINA УЕ RITA HAARP ÜRÜNÜ MÜ? 


Fırtınalara kadın isimlerinin verilmesi İkinci Dünya Harbi'ne denk gelen yıllara ait. 

Amerikalı havacı ve denizciler o dönemdeki siklonları eşlerinin veya sevgilileri- nin adlarıyla anmayı uygun bulmuşlardı. 

1953 yılında Amerikan Hava Bürosu fırtına adlarının hepsini kadın isimleriyle 
değiştirdi. 

Ancak 1979dan sonra Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve Amerikan Milli Kasırga Merkezi bu listeyi kadın erkek karışık bir hale getirme kararı aldı. 

Çünkü “fırtınalara kadın isimlerinin verilmesinin nedeni, ikisinin de geçtiği yerde yıkıcı etki yaratması” esprisinden onlar da sıkılmıştı. Açıkçası Amerikalı erkekler “kadın da yıkar, fırtına da!” diye diye ikisinden de korkar hale gelmişlerdi. 

Amerikalı meteoroloji uzmanı Scott Stevens'ın Fox TV'ye yaptığı açıklama, “komplo teorisi” üstatlarını yeniden harekete geçirdi. 

İddiaya göre Katrina tabii bir kasırga değildi. 

Elinde iklim silahı olan Rusya tarafından meydana getirilmişti. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki saat 50 dakika süren ТУ canlı yayınında bir vatandaşının sorduğu, “Savunma harcamaları neden artmıyor?” sorusuna şu cevabı verdi: 

“Yakında, dünyada emsali bulunmayan, sesten hızlı giden uzun menzilli füze sahibi olacağız.” 

Putin'in soruyla ilgili açıklamalarının tamamı şöyle: 

“Savunma alanında Rusya çok büyük ve önemli çalışmalar yapıyor. Özellikle ileri teknoloji gerektiren silahlarda büyük bir proje tamamlanmak üzere. Önümüzdeki dönemde dünyada emsali bulunmayan yeni füze sahibi olacağız. Bu füze sesten hızlı hareket kabiliyetinin ve uzun menzilinin yanı sıra, karşı silahlardan korunabilecek manevralar da yapabilecek. 

Bu silah, füze şemsiyesi kuran partnerimiz ABD'de bile yok ve yakında da olmayacak. 

Bu bakımdan Rusya stratejik güvenliğini teminat altına almış bulunuyor.” 

Acaba Putin'in bahsettiği “füze” bir iklim silahı olabilir mi? 

New York Times gazetesinde yer alan “ABD insanlığı esir edebileceği görünmez silahlar geliştiriyor” 233 haberi acaba bu iklim silahlarını mı ima ediyordu? 


233. New York Times, 16 Temmuz 1977 
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Suni bir kasırga yaratarak binlerce insanın canıyla oynayacak bir savaş olur mu? 

İklim silahları var mı? Varsa hangi devletlerin elinde. 

Bugün kasırga yaratırken, yarın deprem, sel, kuraklık oluşturulabilir mi? 

İklimlerle oynayabilecek kadar geliştirilmiş bir teknoloji dünyanın sonunu getirir mi? 

“İklim silahları” son 15-20 yıldır her gün biraz daha sayısı artan kitlelerce tartışma şiddeti yükselen bir “gayya kuyusu” 

Askeri terminolojide sinsi silahlar, meteorolojide “hava modifikasyonları” olarak tabir edilen “kara bilim” ürünü iklim silahları akla geldiğinde, bütün şüpheler ABD tarafından geliştirilen ve halen Pentagon'un kontrolünde olduğu bilinen, merkezi Alaska'daki High Frequency Active Auroral Research Program (HA ARP) teknolojisi üzerinde yoğunlaşıyor. 

1946 yılından bu yana mütemadiyen hem ABD hem Rusya değişik deneylerle 
suni yağmur yağdırıp, elektromanyetik dalgalar da kullanarak iklimle oynayabilme- yi başardılar. 

Nükleer silahlar gibi tartışma konusu olan iklim silahlarının bir savaş parçası olarak kullanılması yeni “komplo teorilerine” ivme kazandırdı. 

İddiaların net sonucu şu: Hem ABD hem Rusya dünyanın iklimini kontrol edebilecek teknolojik yeterliliğe ulaştılar. 

Bu güçler savaşında BM'ye düşen görev de kenardan seyretmek. Gördüğünü görmemek. 

İklim savaşları ve HAARP projesinin içyüzünü ortaya çıkaran araştırmalarıyla tanınan isimlerden biri olan Dr. Rosaline Bertel'in yüksek sesle dile getirdiği tez şu: 

“ABD'li bilimadamları potansiyel bir silah olarak iklim sistemleri üzerinde çalışıyorlar. Kullanılan yöntemler, fırtınaları artırmak ve hedeflenmiş kuraklık ya da su baskınları oluşturmak için dünyanın atmosferindeki su buharı akıntılarının yönünü değiştirmeyi içeriyor” 

İklim savaşlarının merkezine oturtulan “komplo teorisi” şöyle: 

ABD ile Rusya arasında bir iklim savaşı yaşanıyor. İki ülke daha 1980'lerin başındaani iklim değişikliklerini (tayfunlar, sel baskınları, kuraklık gibi) dünyaya musallat etmek için gerekli teknoloji ve tecrübeye sahip oldular. 

“Aşırı Düşük Frekanslı” (ELF) radar dalgaları kullanılarak atmosferik rahatsızlıklar oluşturmak mümkün oluyor. 

ABD'nin Stratejik Savunma Girişimi (SDI) kontrolü altındaki sofistike silah sistemlerinin yeni bir kuşağı olan HA ARP, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın Uzay Araçları Başkanlığı'nca yürütülüyor. 

HAARP “iyonosferde kontrollü bölgesel modifikasyonlar” oluşturabilecek bir anten ağından oluşuyor. 
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HAARP'ı Dr. Rosaline Bertell şu şekilde tanımlıyor: 

“Dünyamızı ölümcül radyasyonların bombardımanından koruyan katmanda sadece delikler değil, aynı zamanda oyuklar oluşturarak iyonosferin belirgin olarak dağılmasına sebep olabilecek devasa bir ısıtıcı.” 

HAARP, başlangıçta, yüksek enerji çıkışları ile iyonosferin ısıtılması ve burada bazı değişimler yaparak etkilerinin incelenmesi için başlatılmış bir proje olarak zikrediliyor. 

Kullanılan frekans aralığı, diğer bölümde detaylı olarak anlattığımız, 2,8-10 MHz arası. Resmi kaynaklarca açıklanan çıkış gücü ise 3,6 Gigawatt. Ancak 10 Gigawatt seviyesine çıkarılabileceği ifade ediliyor. 

Bu enerji dünyadaki en büyük radyo vericisi unvanına da sahip. 

Merkez bir saat çalıştırıldığında Hiroşima'ya atılan atom bombası kadar enerji ortaya çıkarıyor. 

Amerikalıların kasırgalara Rus isimleri vermesi anlamlı. Açıkçası Amerikalılar Ruslara “Sizden şüpheleniyoruz” diyor. 

ABD, 1976 yılında, Rusya'yı ENMOD denilen “Hava Değişim Teknolojileri'nin askeri ya da düşmanca kullanımının yasaklanması konvansiyonu”nu imzalamaya zorlamıştı. | 

ABD, Rusların mikrodalga —ki artık Amerika da bu teknolojiye sahiptir- silahına karşı HAARP projesini geliştiriyor. 

İklim silahları hakkındaki bir diğer iddia, bunların güçlerinin çok abartılarak psikolojik savaş unsuru olarak kullanıldığı yönünde. 

Ne demiş atalarımız, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” 

Tedavüle sürülen çok sayıda komplonun sonradan gerçek çıkması, Türk devletinin çok dikkatli olmasını gerektiriyor. 

ABD'nin güneydoğu sahillerini önce Katrina, ardından Rita kasırgası vurdu. 
New Orleans'ı vuran Katrina, bölgede 200 milyar dolar zarara sebep olurken, Texas ve Louisiana kıyılarında etkili olan Rita'nın yol açtığı hasar ise 10 milyar dolar civarında. 

Yazımızın başında Amerikalı meteoroloji uzmanı Scott Stevens'tan bahsetmiştik. 
Stevens, “Moskova'nın elinde iklimi değiştirecek iklim silahı var. Bu gerçek bütün ciddi ülke yönetimleri tarafından biliniyor. Elektromanyetik dalga jeneratörü prensibiyle çalışan bir silah, dünyanın istenilen noktasında iklimdeki değişime bağlı doğal afetler meydana getirebilecek güçte. 

Bu silah 1960-1970 yılları arasında Sovyetler Birliği döneminde geliştirildi ve 
1976 yılından itibaren ABD'ye karşı kullanıldı. Günümüzde de Rusya bu silahı kullanıyor” dedi. 
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ABD Meteoroloji Dairesi'nin hazırladığı kasırga listesindeki isimlere dikkat çeken Stevens, “Son kasırgalar hep Rus isimli. Ivan, Katrina ve Rita. Bu, sizden şüpheleniyoruz demektir” şeklinde konuştu. 

Katrina'nın vurduğu New Orleans ve çevresi, asıl küresel ısınmanın tam hedefi. 

Son belirlemelere göre 88 büyük buzuldan 79'unda büyük erimeler var. Bunlar deniz seviyesini yükseltiyor. 

New Orleans ve daha yüzlerce sahil bölgesi küresel ısınma sonucu yükselen suların altında kalacak. 

Son teknoloji erken uyarı cihazları ve uydularla başından beri an be an takip edilen Katrina kasırgası, buna rağmen insanın tabiat karşısındaki çaresizliğinin en açık sembollerinden biriydi. 

NASA'nın uydu görüntüleri, kasırga oluşurken “sıcak kule” diye tabir edilen bulutların oluştuğunu ortaya koyuyor. 

İncelemeler, söz konusu sıcak kulelerin önce ısınarak hafifleyip yükselmesi, ardından soğuyup ağırlaşması sırasında, kasırganın tam merkezinde ciddi bir enerjinin açığa çıktığını ortaya koyuyor. 

Bu enerji sanki kompresörle güçlendirilmiş bir piston görevi yaparak kasırganın etkisini artırıyor. 

Bilim dünyası, kasırganın şiddetlenmesine yol açan bu “sıcak kuleleri” şimdi daha iyi incelemeye çalışıyor. 

Hem NASA hem de Japon Uzay Ajansı tarafından tespit edilen görüntüler, Katrinada iki tane sıcak kule oluştuğunu ortaya koyuyor. En yakın kule, gözle görülür mesafeye 16 kilometre uzaklıkta. 

Radar ölçümleri, bu görüntülerin alınmasından hemen sonra Katrina'nın şiddetinin Safir-Simpson ölçeğine göre 4. kategoriye yükseldiğini kaydediyor. 

Bu arada NASA'da araştırmacı olarak görev yapan Marshall Schepherd'a göre, kasırgaların şiddetini önceden tahmin etmek şimdilik mümkün değil. 

Merkezi Zürih'te bulunan Dünya Buzulları Gözlem Merkezi'ne göre gözlem altındaki 88 buzuldan yalnızca dördü büyüme emareleri verirken, 79'u eriyor. 

Patagonyadaki buz bölgesi 1880'lerde erimeye başladı. 

Hollanda'da Utrecht Üniversitesi'nden Hans Oerlemans'ın dünyadaki en büyük 
169 buzul üzerinde yaptığı araştırmaların kayıtları 1600 yılına kadar iniyor. Science 
dergisinde yayımlanan araştırma, 19. yüzyılın ilk yarısında buzulların en yüksek seviyesine ulaştığını, ancak akabinde erime sürecinin içine girdiğini ortaya koyuyor. 

Öte yandan National Science Foundation (Milli Bilim Vakfı) tarafından kurulan güney kutbunda bir teleskop var. Bu teleskop “alt-milimetre” dalgaboyunda gözlem yapan bir radyo teleskopu. Antarktika bölgesi kızılötesi ve kısa dalgaboylu radyo 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gözlemleri için oldukça uygun bir bölge. Mevcut teleskop da bu işlevlere sahip.” 
Bir nevi HAARP modeli. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin 2001 raporuna göre, 2100 yılına kadar deniz seviyesi 23 santim, buzulların tam olarak erimesi halinde ise 80 metre kadar yükselebilecek. Deniz kenarlarında kurulu kentler ve yerleşim yerleri sular altında kalacak. 

Uzun vadede ortaya çıkacak mesele ise su fazlalığı değil, aksine su kıtlığı olacak. 
Özellikle Çin'den California'ya pek çok bölgede nehirler kuruyacak. 

Petrol uğruna yapılan savaşların yerini gelecekte su savaşlarının alması büyük bir ihtimal. 

Şimdi Büyük Ortadoğu Projesi'ni, Kürt devletini, Fırat ve Dicle'nin suları ile İsrail'in Kürt ve su politikasını tekrar hatırlayınız sayın okuyucu. 


234. http://en.wikipedia.org/wiki/south-pole-telescope 
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AMERİKALI EVANJELİSTLERİN KATRINA YORUMU 


“Mardi Gras Festivali Yüzünden Tanrı Günahkâr 


New Orleans Halkını Cezalandırdı” 


Amerikan rüyasını kâbusa çeviren Katrina kasırgası felaketi, Amerikalı Evanjelistleri coşturdu. 

Onlara göre New Orleans günahları sebebiyle sular altında kaldı. 

New Orleans zencilerin ve Fransız asıllı Amerikalıların çoğunlukta olduğu bir şehir olup, suç ortalaması ABD'de bir numaradır. 

Caz müziğinin ve eğlencenin merkezi olarak tanınan bir şehir. 

New Orleans niçin günahkâr? 

Evanjelistlere göre, ismi şehirle birlikte anılan Mardi Gras kutlamaları günahın tam merkezi. 

Pişman Amerika adlı kuruluşun müdürü Michael Marcavage: “Yitirilen hayatlar derinden üzücü olsa da, Tanrı'nın şeytani bir şehri cezalandırdığı gerçeğini görmezden gelemeyiz. 

Felakette zarar görenler için dua etmeli, onlara yardım etmeliyiz. Ancak New Orleanslıların şehirlerindeki günahlara çok uzun zamandır hoşgörü göstererek azdırdıklarını unutmayalım. Tanrı'nın tanık olduğumuz bu son öfkesi hepimize yaşadığımız şehirlerde görüp de sessiz kaldığımız günahları gözden geçirtmelidir” dedi. 

ABD'nin her yerinden ateşli destekçiler çıktı ve bu yorumu benzerleri takip etti. 

Mardi Gras, “Şişman Salı” manasında. Fransız Katoliklerine has bir dini bayram. 

Bayramın başlangıç tarihi 1699 yılına dayanıyor. O zamanlar Mississippi nehrinin kıyılarında kutlanırmış. 

Modern zamanlarda New Orleans'ın içine taşınmış. Zamanla dünyanın her yerinden insanların katıldığı “Rio karnavalı” benzeri bir şölene dönüşmüş. Festivalin 
2004 yılında ABD ekonomisine katkısı 500 milyon doları geçmiş. 

Mardi Gras Salı'ya denk geliyor. Katolik kilisesinin Paskalya bayramının başlangıcını belirlediği ay takvimine göre, her sene 3 Şubat ile 9 Mart arasında değişen bir Salı günü. 

Şişman Salıdan iki hafta önce başlayan kutlamalar, aslında LENT adı verilen 40 
günlük alkol, tatlı ve benzeri keyif verici maddelerin kullanılmadığı bir nevi “oruç” periyoduna girmeden önce son bir defa bu zevkleri tatmak üzere icat edilmiş. 
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Kutlamalar zamanla çığırından çıkmış, Mardi Gras'ın kutsal dini bayram özelli. 
ği, porno filmlere ilham kaynağı olan dini bayrama dönüşmüş. 

Paskalya'dan önceki son Salı günü kutlanan Mardi Gras, geleneksel olarak karna. 
vallar, geçitler ile başlıyor. 

Festival için hazırladıkları kostümleri giyen katılımcılar, benzerlerinin Brezilya'nın Rio karnavalında bile az görüldüğü kılıklara bürünüyorlar. 

En çok tercih edilen kostümlerden biri de, hiçbir şey giymeyip sadece boyanarak örtünmek. 

Çıplaklık Mardi Gras'ın göbek adı. 

Festivalin en belirgin âdeti, elinizdeki renkli boncukları gözünüze kestirdiğiniz bir kıza vermeniz ve onun da boncukları beğenirse göğüslerini açarak teşekkür etmesi, 

Bu “alışveriş” sırasında festivali seyreden kalabalık da alkışlayarak memnuniyet derecesini belli ediyor. 

İçkinin su gibi aktığı festival, evrim geçirerek sütyenden dona terfi etmiş. 

Akşamları kutlamaların yapıldığı Bourbon Caddesi'nde hiç tanımadığınız bir kıza birkaç renkli boncuk veriyorsunuz ve sonra... 

Sonrası sokakta “özgür seks” 

Fransız Katoliklerinin dini bayramı, kimliği hürriyetler (!) kutlaması etiketine dönüştükten sonra eşcinsellerin de gözdesi bir festival olmuş. 

Sınırsız seks, alkol ve sıra dışı eğlence (!) sunan New Orleans'ın Katolik Fransızlarının Mardi Gras'ı Amerikan gençliğinin ve eşcinsellerinin yıl boyunca düşlerini süsleyen bir fantezi gerçekleştirme bayramı haline gelmiş. 

Günümüzde, on milyar dolarlık Amerikan porno endüstrisine ilham kaynağı olan bu dini festival kendi porno türünü de ortaya çıkarmış. 

Bu türün en popüler serisi, Girl Gone Wilde (Türkçeye “azgınlaşan kızlar” olarak çevrilebilir). İlk filmi bir fenomen haline gelmiş ve devam bölümleri çekilmiş. Filmde görüntülenenler oyuncu değil. Film platosu New Orleans sokakları, görüntüler gerçek hayattan. 

Yönetmene birçok dava açılmış ama mahkemelerin hepsi lehine sonuçlanmış. 

Bütün bunların üzerine, bir de Katrina kasırgasının “Southern Decadence Day-Güneyli Çöküş Günü” olarak da bilinen ve 100 bin eşcinselin toplanması beklenen “Gay Mardi Gras”ından iki gün önce, 29 Ağustos 2005 günü şehri vurmasıyla... 
Evanjelistleri haklı çıkarır mı bilmem. 

ABD'nin en yüksek cinayet oranına sahip bu şehir, yaygın kürtajın kalesi, hatta “pis zencilerin woodoo büyülerinin merkezi” 

Yorum size ait. 

Siz yorumunuza, biz bilgi vermeye devam edelim. 

ABD toplumu için korku nedir? 
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Amerikalı akademisyen-düşünürler Peter McLaren ve Nathalia Jaramillo tarafından korku, Amerikalılar için şöyle tarif ediliyor: “Bizi olması yakın bir saldırının görüntü уе beklentilerine hazırlayarak, hayal edilmiş ve olmakta olan, dağınık ama dikkatlice düzenlenmiş tehditler arasındaki ayırımı bulanıklaştırarak ve talihsiz bir halk yığınları arasındaki tehdit edici kötü kaderin yorgunluğunun bunaltıcı atmosferini üreterek vatanseverliğin hizmetinde kullanılan büyük sopa haline geldi... Bir hava mareşali, elinde bir bombası olduğunu iddia eden fani bir zihinsel özürlü hastaya ateş açarak onu yere serer ve Fox News spikerleri de iç güvenliğin nasıl da iyi bir şekilde görevini yaptığını ağzı sulanmış biçimde anlatırlar... Ana akım medya gerçek hikâyeyi anlatmıyor, bunu göze alamıyor.” 

1970'lerden bu yana ABD'nin hâkim gerçeği ve dünya ekonomisi, bir durgunluk ve mali patlama yaşamaktadır. Amerikan ekonomisi işsizlik/düşük istihdam ve kapasite artışıyla karşı karşıya kaldı. Gelir ve zenginliğin üst sınıf elit kesim tarafından yeniden bölüşülmesi, mali spekülasyona doğru kayışı ve küresel ekonominin finansallaşmasını içeren neoliberalizmin durumu” derken Katrina kasırgası, Louisiana kıyılarını 30 Ağustos 2005'te yıkmaya başladığında ABD'deki ırk krizi başka bir şekliyle ortaya çıktı. Lawrence D. Bobo, Du Bois Reviewde yazdığı bir makalesinde şu tespitte bulunuyor: “Katrina, ABD demokrasisi ve ırki bölünmeye ilişkin cevaplanması zor sorular ortaya çıkardı.” 

Birçok bakımdan ABD yönetiminin Katrina kurbanlarına olan yaklaşımı küresel neoliberalizmin ırkçı ve emperyalist pratikleri tarafından baskı görenlerin kaderi açısından simgeseldir.?” ABD Tarım Departmanı'nın (USDA), evlerine ekmek götüremeyen, durumlarını bir açlık hali olarak tarif eden milyonlarca Amerikalının “çok düşük besin güvenliği” durumunda yaşamak olarak yeniden tanımlandığını açıklamasına pek şaşmamak gerek.” 

Kasırganın tam göbeğine bir engerek yılanı gibi yerleşen neoliberalizmin hayaleti, Katrina'nın bütün yükünü çeken New Orleans'ın 112 bin masumunun, tarihi olarak en savunmasız olan kurbanlarının, iyice fakirlik çukuruna düşürülmüş olan Afrika kökenli Amerikalıların (zencilerin) üzerine boşaltıverdi. Katrina öncesinde bölge insanlarının yüzde 18 ile yüzde 30'u fakirlik sınırının altında yaşamaktaydı. Bu oran ABD ortalamasının iki katıydı. New Orleans'daki siyahların yüzde 35'i fakirlik girdabınday- 
4.29 Katrina kasırgasının ardından kapitalist-neoliberal demokrasilerin yoksulluğu 


235. Peter McLaren ve Nathalia Jaramillo, Pedagoji ve Praksis, Türkçesi: Kemal İnal ve Kadir Asan, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2005, s. 9-10 

236. J.B. Foster, “Naked Imperialism: An Interview with John Bellamy Foster”, MRZine, 17 Kasım 2006, s. 7 
237. Peter McLaren ve Nathalia Jaramillo, a.g.e., s. 14 

238. E. Williamson, “Some Americans Lack Food but USDA won't Call Them Hungry”, Washington Post, 16 
Kasım 2006, AOL 

239. D. Bacon, “Diveded We Fail” Truthout/Perspective, 10 Aralık 2005 


-219- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


sona erdirmede gerekli ilerlemeleri sağlamış olduğu umudu, Başkan George W. Bush hükümetinin açıklamalarına rağmen en aziz Amerikan değerlerinin birçoğu küresel kapitalizmin çukurunun dibini boyladı?* 

Amerika'nın hâkim medyasında yer alan haberlere göre siyah bir erkek “yağma. 
cı” ama beyaz bir çift “yiyecek peşinde koşan” olarak betimleniyor.”' 

Otuz yıllık neoliberalizm bir kez daha gösterdi ki, zenginlik meydana getirmek, fakirliği yok etmek ya da azaltmak manasına gelmemektedir. Zira fakirliği yok etme, insanların sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmetlere tam erişimini sağlamak demektir... Kurbanları suçlamak ve onları şeytan gibi göstermek (demonize) çok daha kolaydır ve Katrina kasırgası hadisesinde yapılan tam da budur. Ürkütücü karanlıkta hışırtılı bir rüzgâr gibi başlayan Tanrı'nın edimi, şehrin üstünü kaplayan kararmış bir gökyüzü olarak çöktü. Amerikan halkı, siyahi anarşizm cehennemine benzer bir tuzağa düşürülerek korkunç hikâyelerle; şiddet, kölelik ve soykırım üzerine kurulan bir ülkenin yapısal bilinçaltında derin biçimde yatan ırkçılık ve korkunun fosseptik çukurunda kaybolup giden hikâyelerle doyurulduğunda ahlaki bir panik ortaya çıktı?” 

William Bennett, ABD'nin eski uyuşturucu baronu, yeni radyo ve televizyon istasyonu sahibi işadamı. New Orleans'ın Afrika kökenli Amerikalı nüfusunun ceninlerinin kürtaj ile alınması yoluyla suç oranını aşağıya çekmek hususundaki ahlaksız ırkçı fantezilerinin, kardeşlik derneğinin dindar kafasına girdap gibi hızla aktığını hayal etmek hiç de zor değildir.” 

Zencilerin başına gelen bu kez Tanrı'nın bir eylemiydi ve boşuna bir tepki gösterilmemeliydi. Evanjelist Hıristiyan temelli politik yaklaşıma göre bu, Katrina kasırgasından etkilenenlerin suçu değildi. Tanrı'nın afetine karışmanın pek de gereği yoktu. Pek çok Evanjelist dini önder vaaz üstüne vaaz vererek Katrina'yı “güneyin çöküşüne karşı kutsal intikamın bir eylemi” olarak ilan etti. 

New Orleans New Covenant Fellowship (Yeni Ahit Cemaati) papazı Bill Shanks şöyle diyordu: “New Orleans şimdi Cadılar Bayramı'ndan (Mardi Gras) kurtuldu. 
New Orleans şimdi güneyin çöküşünden ve homoseksüellerden, büyücülük yapanlardan, yanlış inançtan kurtuldu. Şehir şimdi bütün bunlardan kurtuldu. Tanrı, inanıyorum ki, merhametiyle, bütün bu meseleleri oradan alıp orayı arındırdı ve şimdi yeniden başlayacağız.” 

Evanjelist, kürtaj karşıtı eylemci Steve Lefemine, Katrina kasırgasının uydu haritasını “sekiz haftalık cenin resmi”ne benzeterek; “Tanrı, New Orleanslıları kürtajla 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masum kanı akıtmasının günahı olarak cezalandırdı” diye konuştu.” Bu arada ana akım ABD medyası ve Evanjelistler New Orleans'a yardım etmek için kullanılacak olan ekipmanın (yüksek su araçları, yakıt ikmal tankları ve jeneratörler) işgal karşıtı Irak direnişini ezmeye yardım etmek için önceden Irak'a kaydırılmasını görmezlikten geliyorlardı. 

Bir diğer önemli husus, ABD yönetimi zencilere karşı Hispanik kartını oynuyor ve ülkede ırkçılık bir başka boyuta taşınıyordu. ABD gönülsüzce kabul etmekle beraber 1846'dan bu tarafa ilk kez bir Meksika askeri birimi Amerikan toprağında operasyona katılıyordu. 

Evanjelist / neo-muhafazakârlar (İbn Meymun ve Leo Strauss çizgisi) ittifakı şimdilik kaydıyla, artık ABD ve Batı'nın nükleer imha ile tehdit ediliyormuş gibi davranmamaktadırlar; “acronym” (çok kelimeli bir ismin özellikle de bir kuruluş veya kurum adının ilk harfinden oluşturulan bir kelime - TC, TBMM, NATO gibi) kurumsallaşmış askeri/politik çılgınlığın meşru siyasi yönetimi olarak kitabi deliliğe dönüşmüş durumdalar.2* 

Arundhati Roy yukarıdaki deliliğin vahametini şu sözlerle ifade etmiştir: “Kimin tanrısı hangi savaşın adil, hangisinin de adil olmadığına karar verecek? Baba Bush'un bir zamanlar dediği gibi: “ABD adına asla özür dilemeyeceğim. Gerçeklerin ne olduğuyla ilgilenmiyorum” Dünyadaki en güçlü ülkenin başkanı, gerçeklerin ne olduğuyla ilgilenmiyorsa, biz artık imparatorluk çağına girdiğimizden emin olabiliriz” Yaşanan olaylar gösteriyor ki, yıldızların ve sırmaların ışıltısı altında para, uygarlığı koruma adına ilan edilen terörizme karşı savaş, yeni düzenin köpeklerinin zincirlerini serbest bıraktı.” 

ABD iki bin yıllık işkence tarihinin en büyük buluşlarından biri olan psikolojik işkenceyi mükemmel hale getiren hakiki bir işkence devleti olarak tanındı. “İkinci Dünya Savaşı'ndan beri farklılaşan Amerikan gizli savaş politikası ve dış politikasının gizli bölümlerine psikolojik işkence yerleşti”? ABD, kurbanları 86 güne kadar ilaçla komaya sokmak, 30 gün süresince günde üç kez olmak üzere elektroşok vermek, 21 gün müddetle futbol kaskı takıp beraberinde “annem benden nefret ediyor” gibi bir teyp mesajını yarım milyon kez dinletmek gibi işkence deneylerine fon ayırmaktadır.?* 

Amerika'nın işkence yöntemlerine ait alıntılara devam edelim. Vietnam'da Phoenix programı kapsamında, telefon kablolarını kurbanlarının vajinalarına tutturarak itirafa zorlamak, mahkümun kulağından 6 inçlik bir tahta çiviyi beynine doğru 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hafifçe vurmak ve tecavüz etmek, СІАтіп işkence metotları arasındaydı. Phoenix programı kapsamında 1972 yılına kadar 26 binin üzerinde mahküm işkenceye uğradı ve öldürüldü. Seksen bin Vietkonglu suikasta kurban gitti. Iraklı mahkümlara yapılan işkence de ABD ordusu ve CIA içerisindeki işkence kültürünün bir devamıdır. Ebu Garip, yoldan sapmış bir örnek değildir. Amerikan hapishanelerinde 
bazı mahkümlar 20 yıla kadar bir başlarına hücrede tutulmaktadır ve yaklaşık 25 
bin mahküm 2006 yılı itibariyle bu şartlarda yalıtılmış olarak hapistir. Pek çoğu ses geçirmez hücrede, bazıları da küçücük hücrelerde 22,5 gün tutulmaktadır. Bu mahkümlar günde sadece 1,5 saat dışarı çıkabilmektedirler.?* 

1950'lerden itibaren sayıları giderek artan ve günümüzde 315 milyonluk Amerikan toplumunun tahminen 100 milyonunu oluşturan Evanjelist- Yeni Muhafazakâr kitlenin önderliğinde topyekün Amerikan halkına daha büyük korku ve paranoya politikasının bir parçası olarak politik retorik ve kıyamet söylemini birbirine karıştırma gayreti sürekli olarak devam etmektedir. Evanjelist-Siyonist Mesih ve kıyametten önce barış ve selametin geleceği bin yıllık dönem gibi benzetmeler yoluyla Kabala-Tevrat-İncil metinleri üzerinden kendi imajını şekillendirmek, kabul etmeye baştan razı Amerikan halkına karşı kontrolsüz, güvenli, mistik, bazen kinayeli bir performansla sunulduğunda iyi bir şekilde çalışır. Evanjelist-neo muhafazakâr destekli ABD Başkanı Bush'un terörle savaşı desteklemesi arketipik bağlantılar kurarak yapısal şuur dışı içerisinde gerçekleşir. Evanjelistler ve Bush, Tanrı'nın kendilerini ABD'yi şeytani güçlerden (bu güçler kaçınılmaz bir şekilde Amerikan halkının bozulmamış ruhu ve ortak hali karşısında imana geleceklerdir) kurtarma gibi çetin fakat ulvi işle görevlendirdiğine inanıyorlar. Güçlü ordusuyla kutsal cezalar veren öfkeli mesih rolünü oynayan Bush ve Evanjelist — neo-con takımı terörizme dünyanın sonuna kadar savaş açmıştır. Belki de bunun en önemli belgesi, onun ABD'yi hürriyet ve güzelliğin zirvesi, Bin Ladin ve onun adamlarını mutlak şeytanın savaşçılarına benzettiği maniheist açıklamalarıdır. İsrail'in konumunu güçlendirmek için Ortadoğu'da sözde demokratik rejimler oluşturma gayesiyle mevzi kazanmak için Iraka saldırmıştır. Amerika'nın “Tanrı'nın seçilmiş ülkesi” olduğu miti, Amerikan halkının kolektif bilinç dışına girdiği için ABD politikaları milleti kurtarıcı veya günahkâr görünüp görünmediğine göre prim yapmaktadır.?! 

Galibiyet fırsatını kaçırmayan Bush, küresel savaş lordlarının şefi olarak ortaya sürüldü. Thor'un çekicini eline aldı, dünyanın fikri mahkemesini umursamadan pervasızca kullandı. Bush babasının Yeni Dünya Düzeni idealini gerçekleştirmek için Tanrının onu seçtiğine (Amerika'nın seçilmiş insanı) inanmaktadır. Bush 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ABD'yi “Yeni Kudüs” yapmaya çalışmıyor, çünkü Amerika'nın zaten Yeni Kudüs olduğuna inanıyor ve onu korumak için Tanrı tarafından görevlendirilen bir ruhani hizmetçi gibi davranıyor.” Üstelik Bush bu hususlarda yalnız da değildi. 315 milyon Amerikalının yaklaşık 100 milyonunu oluşturan Evanjelist-Siyonist olarak tanımlanan Hıristiyanlar tarafından da kuvvetle destekleniyordu. 

Güney Baptist İlahiyat Fakültesi başkanı ve Hıristiyan radyodaki Albert Mohler programının sunucusu Albert Mohler şunları söylüyor: “Bir Hıristiyan olarak söylemeliyim ki, insanları esir eden ve onların Efendi İsa Mesihe inanmalarını engelleyen herhangi bir inanç sistemi, herhangi bir dünya görüşü, evet, hepsi şeytani gücün ispatıdır.” 

Jeo Conason, oğul Bush'un merhametli muhafazakârlığının püritenliğe ve feodalizme benzediğini, geçen yüzyılda geliştirilen Amerikan değerlerine karşı olduğunu fade etmektedir. Conason fakirler ve güçsüzler için halk desteğinin Bush ve Evanjelistler için “Tanrı'yı gücendiren” tasvip edilemez bir şey olduğunu söyler. Ancak geçici partizan çıkarları için buna katlanabilirler. Conason, Bush'un Evanjelik bakışının “neoliberal ekonominin ahlaksızlığıyla Evanjelist Hıristiyan ortodoksluğu” birleştirerek “kilise ve şirketi modern demokratik devletin üzerinden göklere çıkardığını” şirketlerin gücünü sınırlamaya ve ekonomik faaliyetleri düzenlemeye çalışan demokratik teşebbüsleri kınadığını ve “kendisine zenginlik ve iktidar miras kalırken en baştan hayatı kolaylaştırılmış olsa bile bunu Tanrı'nın seçimi olarak tanımladığını” ekler.?* Conason Hıristiyan yeniden inşacılığı (Evanjelist- Yeniden Doğuşçu) şöyle tanımlıyor: “Yeniden inşacılar, ABD demokrasisine, anayasa-devletin ayrılmasına karşıdırlar. Onların ideal toplumu kendileri gibi Hıristiyanlar tarafından Eski Ahit kanunlarına göre yönetilmelidir... Diğer dinlerin ve Hıristiyanların kendi içindeki farklı yorumların açıkça yasaklanmasını isterler” 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Usame Bin Ladin ve diğer “İslamcı terörist” ve tehdit unsurlarını takip edip yakalama ve etkisizleştirme işini, terörle savaşı Judeo-Hıristiyanlık değerlerle şeytan arasında bir savaş” olarak niteleyen bir geneгаје vermiştir.?* 

Los Angeles Times gazetesinden Richard T. Cooper'a göre bu general, istihbarattan sorumlu savunma bakanlığı alt sekreteri yapılan Korgeneral William G. “Jerry” Boykin. Somali'deki “Kara Şahin Düştü” (Black Haek Down) adıyla tarihe not düşülen çatışmada, Kolombiya uyuşturucu baronu Pablo Escobar için başlatılan av ve 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1980'de İran'daki başarısız rehine kurtarma operasyonları gibi gizli operasyonlara katılmış veya yönetmiş biridir. Teksas Waco'da Başsavcı Janet Reno'ya danışmanlık yapan Boykin, ABD ordusunun en gizli birimi “Delta Kuvwvetleri”nin başı olarak Bağ. 
dat havaalanında Battlefield Interrogation Facility/Cephe Sorgulama Binası (BIF) olarak bilinen gizli hapishanede işkence olaylarına karışmıştır. BIF, bütün Irak'taki hapishaneler arasında Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal eden, en vahşi işkencelerin yapıldığı mekândır. Üst düzey Pentagon yöneticileri ВТЕ” ne doğruluyor ne de yalanlıyor. 

Delta Kuvvetleri'nde 13 sene görev yapan General Boykin, resmi üniformasıyla bir Haziran ayında Oregon'da, Evanjelist bir gruba yaptığı konuşmada radikal İslamcıların Amerikadan nefret ettiğini söyledi: “Çünkü biz Hıristiyan bir milletiz, çünkü bizim kurumlarımız ve köklerimiz Judeo-Hıristiyan... ve düşmanımız olan herifin adı şeytan” demiştir. Bir başka konuşmasında Evanjelist General Boykin şöyle der; “Biz Tanrı'nın ordusundayız. Tanrı'nın evindeyiz ve böyle bir zamanda bu şekilde yükselen Tanrı'nın krallığındayız.”7 

William M. Arkin, bir askeri işler analisti. General Boykin'in Somali Mogadişudaki çarpışmanın, ABD kuvvetlerinin şeytanın varlığına meydan okuduğu bir çarpışma olduğuna inandığını; şeytanın havadaki imgesinin şehir üzerindeki gökyüzünde fotoğraf karesine yakalandığını iddia ettiğini söylemektedir: 

“2002 Haziran ayında Jerry Boykin, Oklahoma Broken Arrow daki Birinci Babtist Kilisesi'nin vaiz kürsüsüne çıktı. 1993 yılında Somali Mogadişu'da ordu helikopterlerinden çekilmiş fotoğrafları tasvir etti. Fotoğraflar 18 ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan “Kara Şahin Düştü” operasyon felaketinden çok kısa bir süre sonra çekilmişti. Boykin eve gelip fotoğrafları incelediğinde, söylediğine göre şehir üzerinde tuhaf koyu noktalar fark etmiş. Noktaları ordu tarafından eğitilen bir imge yorumcusuna göstermiş, Fotoğrafınızdaki bir leke değil” demiş yorumlayıcı. “Bu gerçek” Boykin, cemaat üyelerine, “Bayanlar, baylar bu sizin düşmanınızdır” demiş ve ardından resimleri yansıtmış. “Bu karanlığın prensidir. Bu şeytanı, Tanrı bana düşman olarak gösterdi.” Boykin, Oregon Sandy'deki Good Shepherd Community Kilisesi'nin vaiz kürsüsünden de şöyle seslenir: “ABD'nin ruhani düşmanlarıyla ancak İsa adına karşı çıkarsak başa çıkabiliriz” General Boykine göre 2000 seçimlerinde “George W. Bush, ABD'deki seçmenlerin çoğunluğu tarafından seçilmemiştir”, aksine “Tanrı tarafından görevlendirilmiştir?”?9 

Yine Boykin'in, Florida Daytonadaki Evanjelist kilise cemaatine anlattığı bir öyküуй М.М. Arkin şu şekilde aktarmaktadır: “Mogadişu'da Osman Atto diye biri vardı, 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diye söze başlayan Boykin, onu Muhammed Farah Aidid'in en yetkili komutanı olarak tanıtıyor. Boykin'in Delta kuvvet komandoları Atto'nun peşinden gidip, onu saniyeler içinde yakalayıp kaçırmışlar. Boykin anlatıyor: CNNe gitmişti, bize gülüyordu ve şöyle diyordu. Onlar asla beni yakalayamazlar, Çünkü Allah beni koruyor. Allah beni koruyacak. Peki, tamam, sonunda ne olduğunu biliyor musunuz, diye devam etti Boykin. Benim Tanrı'mın onunkinden büyük olduğunu biliyorum. Benim Tanrı'mın gerçek bir Tanrı, onunkinin ise sadece bir put olduğunu biliyorum. Atto daha sonra yakalandı. Diğer ülkeler ahlaklarını kaybettiler, değerlerini yitirdiler. Fakat ABD hâlâ Hıristiyan bir ШКеаіг??26! 

General Boykin'in açıklamaları Evanjelist Hıristiyanlığın kayıtsız şartsız egemenliğine inanan Judeo-Hıristiyan köktendinci teolojik yaklaşımın bir yansımasıdır ve bu yaklaşım terörle kalıcı savaş bağlamında bütün dünya tarihini etkilemenin ötesinde nükleer- biyolojik-kimyasal savaşa kapı aralamakta olup, Türk-İslam dünyası tehdit altındadır. Bu hususu James Carrol da şöyle yorumluyor: “General Boykin'in suçu, zaten hâkim olan teolojinin yansımasını açıkça ifade etmesiydi. Fakat bu teoloji şimdi tehlikelidir. Birbirine saygılı çok dinlilik sadece liberal bir umut değil, aynı zamanda barış ve adaletin acil bir ön şartıdır. 21. yüzyılda, dışlayıcı bir din, “ortak görüşler” ve onun mutlak düşüncelerini takip eden aforoz ve susturmalarla beraber, kesinlikle din savaşlarına giden yolu hazırlar”?$? 

Başkan George W. Bush'u destekleyen Evanjelist Hıristiyan Siyonistler gerçekliğin mutlak iyi ve mutlak kötü arasında ikiye bölündüğünü ve İsrail hegemonyasının İsa'nın dünyaya ikinci gelişinin müjdecisi olduğuna inanan maniheist inancını içeren mesihçi bir teolojiyi benimsiyorlar. Yayılmacı ve savaşçı bir Yahudi devletinin Armageddon, yani Hıristiyanlar ile şeytan arasındaki son savaş için mecburi olduğuna inanıyorlar ve ABD'nin İsrail politikası için Yahudi Siyonistlerden bile daha çok çalışıyorlar.” 

Bob Fitrakis, Nazi Almanyafsı ile Bush Amerika'sı arasında bağ kurarak Bush ve Hitler arasındaki korkunç benzerliği şöyle anlatır: 

“Hitler 1940 yılında şöyle söylüyordu, Fakat inandığım başka bir şey var: bu, Tanrı'nın var olduğudur... Ve bu Tanrı yine bizim geçmiş 13 yıllık mücadelemiz- de yanımızda oldu. Irak işgalinden sonra Bush söylüyor: “Tanrı bana ЕІ Kaide'yi vurmamı söyledi ve ben de vurdum. Ve sonra Saddam'ı vurmamı söyledi ve ben de yaptım? Ne Hitler ve Bush'un dini retoriğindeki benzerlik ne de şimdiki başkanın (oğul Bush] büyükbabasının New York Tribune tarafından (Führer'e yönelik 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ekonomik desteğinden ötürü) Hitler'in meleği” olarak adlandırılması. Evanjelist 
papaz Pat Robertson, Bush'u bir ‘peygamber’ olarak adlandırdı ve Ralph Reed, 11 
Eylül saldırılarından sonra başkanı Tanrı'nın seçtiğini, çünkü “Tanrı'nın George Bush'un bu zor savaşın üstesinden gelme becerisine sahip olduğunu düşündügünü söyledi. Hitler 1936 yılında Almanlara şöyle sesleniyordu: “Tanrı desteğini çekti ve insanlarımız yenildi, şimdiye kadar kimsenin yenilmediği gibi yenildiler. 
Bu perişanlıkta biz yeniden dua etmeyi öğrendik... Efendimizin merhameti yeniden yavaşça bize döndü. İşte şimdi şu saatte diz çöküp her şeye gücü yeten Tanr/mıza yalvarıyoruz, bizi korusun, bize hürriyet uğruna savaşmamız için gerekli gücü versin... insanlarımızın barışı, şerefi ve geleceği için bize yardım et Tanrım? 
12 Nisan 1922'de Haçlı Seferi'nin başlarında Hitler, İsa'yı savaş kışkırtıcısı olarak 
yorumluyordu: ‘Bir Hıristiyan olarak benim duygularım efendimi ve kurtarıcımı bir savaşçı olarak gösteriyor: Randal Balmer, The Nation'da, Bush'un Tanrı'sının, İbrani peygamberlerin ve vahiylerin (Book of Revelation) göze göz, dişe diş Tanrısı, intikam ve cezalandırma Tanrısı olduğunu” yazar.?6* 

Kasım 2012 ABD başkanlık seçimi ile alakalı bir haber-yorum yapan The Economist “Evangelical Voters Lift Every Voice” başlıklı yazıda genç Evanjelist Hıristiyanların ABD politikasını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekiyor. Dergi Evanjelistlerin çoğunluğunun beyazlardan oluştuğunu, bunların da oylarını Cumhuriyetçi Parti'ye verdiklerini belirtiyor? 
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Geçmişten günümüze elektronik dinleme ve gözetleme olağanüstü gelişti. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin son zamanlarda olağanüstü gelişmiş olması milletlerarası alanda haber alma faaliyetlerini temelden değiştirmiş olup bireysel manada da iletişim mahremiyetini büyük ölçüde ortadan kaldırdı. ABD'nin Echelon sistemi ve elektronik casusluk teşkilatı NSA gibi yapılanmalar yeni dönemin şartlarına uygun olarak kendilerini dönüştürmeye çalıştılar. Askeri bir casusluk örgütü olarak NSA hiçbir zaman kendini etik ve hukuki bağlarla sınırlandırmadı. Gerek ABD vatandaşlarını gizlice dinlerken, gerekse diğer ülkelerdeki casusluk faaliyetleri sırasında, çoğu diğer casusluk faaliyetleri gibi hedefe varmak için ne gerekiyorsa onu yaptı.?“ 

Bilgi çağında elektronik harp (Electronic Warfare in the Information Age) kısa bir zaman önce bir savunma faaliyeti olarak değerlendirilen elektronik harbin artık hem bir taarruz hem de bir savunma faaliyeti olarak değerlendirildiği elektronik harp alanındaki esas önem değişikliğini kapsar.?7 

Schleher elektronik harp ile alakalı yeni tanımlamaları şu şekilde veriyor: 


• Elektronik taarruz (Electronic attack) 

e Elektronik destek (Electronic support) 

• Elektronik korunma (Electronic protection) 

• Elektronik karşı tedbirleri (Electronic counter measures) 

• Elektronik karşı-karşı tedbirleri (Electronic counter-counter measures) 


Elektronik harp gerçekte elektromanyetik spektrumun kontrol altına alınması için gerçekleştirilen bir muharebe tarzıdır. Ancak günümüzde elektromanyetik spektrumun esasen bütün askeri harekâtlarda esas olan bilgi taşıyıcı ya da sağlayıcı olarak fonksiyon icra etmesi gerektiği anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Bu sebeple elektronik harp, bilgi harbi (information warfare) olarak ifade edilen kavramın temel bir unsurudur. Elektronik harbin ana fonksiyonu, kendi bilgi kaynaklarımızı korurken düşmanın kritik bilgiyi kullanmasına engel olmaktır.”8 
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NSA ve benzeri teşkilatların, Echelon gibi sistemlerin elektronik sinyal takibi ve ele geçirilen sinyallerin şifrelerini çözmek olarak iki görev sahası vardır. Elektronik sinyal takibi mukayeseli olarak kolay olmasına rağmen şifre çözmek daha fazla emek ve zaman gerektirmektedir. 

İnternet, cep telefonu gibi ileri teknoloji ürünü sistemlerin milyarlarca insan tarafından kullanılması işleri nispeten zorlaştırmaktadır. Hedef tayin edildiğinde veya bilinen bir e-posta adresi gibi durumlarda işler kolaylaşırken tam tersi durumlarda, sayısız iletişim ağındaki milyarlarca sinyal analiz edilmektedir. “Elektrik süpürgesi” denilen bu durumda sinyallerin hepsi kaydedilmektedir.?* Daha sonra elektrik süpürgesinin topladığı kayıtlar veri madenciliği ve mesajda anahtar kelimeler ile analiz edilmektedir. Bu hallerde NSA, Echelon gibi örgüt ve sistemler muazzam veri büyüklükleri ile baş etmek mecburiyetindedirler.9 Mesela NSA'nın bütün dünyada yer alan dinleme ağından elde ettiği veri akışı toplamının her üç saatlik bölümünün ABD Kongre Kütüphanesi'ndeki veriye eşit olduğu belirtilmektedir. Bu kütüphane dünyanın en büyük kütüphanelerinden biridir.” NSA'nın eski direktörlerinden Hayden'in ifadesiyle “Dünya iletişim ağının içinde yaşamaktadır”??? NSA'nın elinde bulunan bilgisayar kapasitesi bütün ABD kamu kuruluşlarının kullandıklarından daha fazladır.” 

ABD ve İngiltere arasında İkinci Dünya Harbi yıllarındaki verimli istihbarat işbirliği 1946'da BRUSA (daha sonra UKUSA) adlı gizli anlaşma ile kalıcı hale geldi. 
Communications Intelligence (COMINT) alanındaki bu anlaşmaya göre ABD ve İngiltere bilgi ve personel değişimi ile birlikte operasyonel işbölümü hususunda en üst düzeyde işbirliği yapmayı kararlaştırdılar. Bu anlaşmaya daha sonra İngilizce konuşan üç ülke, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda da dahil edildi. Böylelikle Soğuk Savaş döneminin en önemli unsurlarından biri olan, dünyanın her köşesini dinleyebilen Echelon sistemi kuruldu. Echelon bütün dünyadaki telefon, teleks, cep telefonu ve internet haberleşmesini dinleyebilmekte, kontrol edebilmektedir. NSA'nın 
1969 yılındaki personel sayısı 93 binden fazla ve bütçesi bir milyar doları aşmıştı.” 

Bilindiği gibi Soğuk Savaş dönemi boyunca Türkiye, Batı dünyasının bir ön karakolu durumunda ve sürekli nükleer bir savaşta ilk vurulacak ülke konumunda oldu. Bu durumun en temel sebeplerinden biri ABD'nin İzmir civarına 15 Jüpiter 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füzesinden oluşan beş nükleer füze bataryası” yerleştirmesi ve Echelon sistemine dahil NSA'nın İzmit-Karamürsel'deki “fil kafesi” denilen devasa antenleriydi.277 

Echelon sisteminin dünyadaki en önemli üslerinden biri olan Karamürsel'deki “fil kafesi” Sovyetler'in her bölgesindeki hareketleri, bugün Kazakistan sınırları içinde kalan Baykonur (о zaman Tyuratam) füze sahasındaki bütün aktiviteleri izleyebiliyordu.”3 Mesela Sovyetler tarafından 12 Nisan 1961'de uzaya ilk gönderilen insan olan Yuri Gagarin'in yer üssüyle yaptığı bütün konuşmalar Karamürseldeki NSA antenleri vasıtasıyla dinlenmişti.?? Elbette NSAnın ilgi alanı sadece Sovyetler ve Doğu Bloku ülkeleri değildi. Duruma göre farklı yöntemler de kullanılıyordu. 
Türkiye'nin haberleşme kod ve şifrelerini 1962 yılında Washington Büyükelçiligindeki bir haberleşme görevlisine rüşvet vererek ele geçiren de NSA 111% Bu olay Sovyetler Birliği'ne iltica eden iki NSA analistinin itirafları sonucu ortaya çıkmıştı.28! 
Üstelik münferit bir vaka da değildi. 

NSA ve Echelon gibi sistemlerin görevlerinden biri de hedef alınan ülke/bölge ve dünya kamuoyuna dezenformasyon maksatlı bilgiler yaymaktır. Gizlilik esastır. 
Meşhur Chatter kitabının yazarı Patrick Keefe'nin aktardığına göre “Echelon ve benzeri hakkında dünya kamuoyunun bildiği her şey on sene eskidir”? 

Kore savaşında yaşanan sinyal dinleme ve şifre çözme konusundaki karmaşa, birimler arasındaki iç çekişme ve bunların sebep olduğu başarısızlık 1952 yılında Washington D.C. ve Baltimore şehirleri arasındaki Fort Meade'de NSAnın kurulmasına sebep oldu.?“ Gizlilik gereği NSAnın kuruluşunda ABD Kongresi'nin bile haberi olmadı.” Altında Başkan Truman'ın imzası bulunan yedi sayfalık gizli kuruluş belgesini bile açıklamayan NSA, 1976 yılında bu belgeye kamu erişimini amaçlayan bir teşebbüsü mahkeme kararıyla engelledi. NSA kendisine zararlı olduğundan şüphelendiği bilgisayarlara uzaktan bağlanarak içindeki dosyalarla birlikte mesaj içeriklerini de kendi bilgisayar sistemine aktarmaktadır. Bu işlemlerden sorumlu bölüm, NSA'nın Fort Meade'deki merkezinde bulunan “Remote Operation Center”dır (КОС). Öte yandan benzer konuda çalışan ve 600 personele sahip olan 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“Tailored Access Operation Office” adlı bir başka NSA biriminin “Stumpcursor” adını verdikleri operasyonla 2007'de Irak muhalefetine ait yüzden fazla hücreyi ortaya çıkardığı iddia ediliyor.”7 

ABD topraklarından geçen ve milyonlarca kanalı içeren kablolar dünyadaki toplam kapasitenin yüzde 80'ini oluşturur. Mesela, Pekin'den Tokyo'ya atılan bir elektronik posta mesajının ABD üzerinden hedefine varması ve yolda bir kopyasını NSA bilgisayarına bırakması oldukça büyük bir ihtimaldir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri ABD üzerinden geçen iletişimin mukayeseli olarak ucuz olmasıdır.”* 

Hedef alınan bir bilgisayardaki verilerin kopyalama işlemi gerçekleştirildikten sonra ilgili bilgisayarın Mac adresi? ile birlikte e-posta sisteminde bulunan diğer kişilerin de elektronik takip altına alındığı uzak ihtimal değil. 

Türkiyede 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2008'de ya doğrudan ya da dolaylı olarak askeri müdahaleler oldu. Mesela 27 Mayıs 
1960 darbesinin, Menderes'in ABD'den istediği 400 milyon dolarlık sanayi altyapısı 
kurmaya yönelik kredi de dahil, istediği kredilerin reddedilmesi üzerine alternatif arayışıyla Temmuz 1960'ta Moskova'ya yapacağı seyahatten kısa bir müddet önce olması şayanı dikkattir.?9 Bir başka misal, 12 Eylül 1980 darbesi de dönemin CIA Ankara istasyon şefi “Karanlıklar Prensi” lakaplı Paul Henze tarafından Washington'a “Our boys have done it” (Bizim çocuklar işi becerdi) mesajıyla haber verilmiştir.” 
Türk ordusunun NSA tarafından dinlendiği ve 12 Eylül darbesi başarılı olunca du rumun Henze tarafından Washington iletildiği anlaşılmaktadır. 

Avustralya'da 1975 yılında vuku bulan “Pine Сар Üssü” olayı tam bir skandala dönüşmüştü. ABD'nin Şili darbesindeki rolünden rahatsız olan ve ABD'nin Avustralyadaki Amerikancı partilere maddi yardım yaptığını öğrenen Avustralya Başbakanı Gough Whitlam, Pine Gap ve Avustralya'daki diğer ABD üslerine karşı tavır almaya başladı. Bu hususta 11 Kasım 1975 tarihinde önemli bir konuşma yapacağı öğrenilen başbakan, İngiltere kraliçesinin atadığı Avustralya Genel Valisi John Kerr tarafından görevden alındı. Demek ki NSA ve/veya diğer istihbarat faaliyetleri söz konusu olduğunda demokrasi ve halk iradesi çok kolay göz ardı edilebiliyor. 

Benzer bir hadise Yeni Zelandada meydana geldi. Waihopi dinleme üssü ile alakalı bir araştırma yapan Nicky Hage, Secret Power”* kitabını yazma sürecinde elde 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ettiği bilgileri Başbakan Davis Lange'ye aktardı. Yeni Zelanda Gizli Servisi GCSB'nin (Government Communication Security Bureau) Echelon ve NSA ilişkileri başbakanı öyle öfkelendirdi ki Lange kitaba önsöz yazdı.” 

Birçok ABD başkanı, NSA ve diğer gizli servisler vasıtasıyla kendi muhaliflerinin haberleşmesini dinledi.?* 

“Milli güvenlik” şemsiyesi altında 1945'te başlatılan Shamrock””7 ve 1967'de başlatılan Minaret?* operasyonlarıyla Amerikan halkını dinledikleri anlaşılınca, basından ve kongreden gelen sert tepkiler üzerine NSA Direktörü Lew Allen 1975'te Shamrock operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.?* 

NSA Amerika içinde dinleme yapmak için 1978 yılında çıkarılan Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) adıyla anılan kanuna göre Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan özel ve gizli bir mahkemeden izin almak zorundaydı. Pratikte çok önemi olmayan bu kanun 11 Eylül 2001 bahane edilerek askıya alındı ve 2002'de NSAya hâkim kararı olmadan da ABD içi dinleme yetkisi verildi.*9! Bamford'a göre günümüzde iletişim mahremiyeti sadece kötü bir şakadan ibaret.? Arama motoru Google şirketinin, internet kullanıcılarının her aramasını kaydetmesi NSA'nın paranoyakça dinleme sevdası ile ilgili mutlak bir haberi 2002 yılında Washington Post gibi sistemin sözcüsü bir gazete yayımladı.” Habere göre ABD Boeing şirketi tarafından Çine başkanlık uçağı olarak donatıldıktan sonra satılan uçakta, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun “elektronik sinyallerle” ilgilenen “üçüncü servisi” bir arama yaptı. Sonuçta uçakta 27 adet uydu vasıtasıyla kontrol edilen çok ileri teknoloji ürünü dinleme cihazı bulundu. Cihazlardan biri, başkanın yatağının başucundaki komedinde, biri de özel banyosunda bulundu. 

Başta 58 bin ABD askeri olmak üzere milyonlarca Vietnam, Laos ve Kamboçyalının ölümüne sebep olan ve Amerikan toplumunda derin travmalara yol açan, nihayetinde ABD'nin kesin mağlubiyeti ile biten Vietnam Savaşı, başrolde NSA'nın olduğu bir provokasyonla başladı.“ Provokasyon 1964'te NSA personeli ve ekipmanlarıyla Tonkin körfezine gönderilen USS Maddox adlı savaş gemisiyle gerçekleştirildi.” Sözde 4 Ağustos 1964'te Vietnam hücumbotları bu gemiye saldırmış, ABD 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Kongresi de 7 Ağustos'ta Vietnam Savaşı'nı başlatmıştı. Ancak 2005 yılında ortaya çıkan bir NSA belgesindeki bilgiler 4 Ağustos gecesi söz konusu gemiye herhangi bir saldırının olmadığı yönündedir.“ Buna benzer bir provokasyon, NSA'ya ait Banner adlı dinleme gemisiyle Kore'de gerçekleştirildi.” Benzer düzmece hadiselerin Küba krizinde de yaşandığı artık biliniyor. Kurguların başını, daha sonra aniden Başkan Kennedy tarafından görevinden alınan Genelkurmay Başkanı Lyman Lemnitzer tarafından hazırlanan Northwoods Planı” çekiyordu. Ancak bu planın engellenmesi, bir yıl sonra Başkan Kennedy'nin bir suikast sonucu öldürülmesini hazırlayan sebeplerden biri oldu. 

1 Eylül 1983'te New York-Seul seferiniyapan Güney Kore uçağı rota değiştirerek 
Sovyet hava sahasına Kamçatka yarımadası yakınlarından uçuşa yasak bölgeye girdi ve Sovyet savaş uçağı tarafından düşürüldü.” Uçaktaki 269 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. ABD yönetimi Sovyetler'i ağır bir dille suçlarken, Sovyetler de uçağın casusluk maksadıyla orada olduğunu söylüyorlardı. Esasen bütün olup bitenden NSA'nın haberi vardı ve zamanın CIA Başkan Yardımcısı Robert Gates yayınlanan hatıralarında “ABD yönetiminin olaydaki söyleminin gerçeklerle bağdaşmadığını” yazdı.” Bazı araştırmacılara göre Koreli pilot NSA tarafından ikna edilerek çok hassas bölgede kasıtlı olarak uçması sağlanmıştı. Gaye, bölgedeki Sovyet radarlarının tetiklenerek yaydıkları sinyallerin yakınındaki NSA casus uçağından dinlenilmesiydi.1"! 

Önde gelen tıp dergilerinden Гапсеѓе göre ABD-İngiltere işgali sebebiyle 2003- 2006'da Irak'ta öldürülen sivil sayısı 650 binin üzerindedir.?2 İşte bu işgalin gerekçelerinin hazırlanmasında №Ауа da görev verilmişti. Zaten NSA olağan bir işlem olarak zamanın BM Genel Sekreteri Butros Butros-Gali'nin ofisini ve bütün haberleşmesini dinlemekteydi.33 Ancak Irak'ı işgal gerekçesi olarak bulunanların düzmece olduğu daha sonra ortaya çıktı. Hatta dönemin ABD Dışişleri Bakanı Powell çok sonraları yaptığı açıklamada söz konusu “belgelerin” gerçeği yansıtmadığını kabul etti. Bush'un Irak'a saldırısını haklı göstermek için NSA direktörü Hayden'ın 


onayladığı belge bir CIA raporuna dayanıyordu ve tamamı uydurmaydı.?? 
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1960'larda komünist Castro rejimini devirme gayretleri sırasında, Küba'nın iletişim sistemini tahrip etme seçeneği gündeme gelince NSA buna şiddetle karşı çıktı, çünkü mevcut sistemi çok kolay dinleyen NSA?“ bırakınız tahrip etmeyi sistem için lüzumlu yedek parçaları Küba hükümetine dolaylı yollardan tedarik eden gizli bir kanal kurmuştu.’ 

GCHO çalışanı Katherine Gun tarafından basına sızdırılan bilgilere göre NSA ve GCHO'nın dinleme faaliyetleri üç ana başlık altında yürütülmektedir: a) Milli güvenlik, b) Ağır suçlar, с) Ekonomik faaliyetler.*8 Ticari dinleme faaliyetleri farklı farklı gayeleri kapsamakla birlikte, uluslararası ticaret görüşmeleri esnasında muhatapların gizli haberleşmesini dinleyerek ABD tarafının uygun pozisyon alabilmesini sağlamak bunlardan biridir.?? 

İngiltere daha da ileri gitmiştir; kendi dinleme kanununda yaptığı düzenleme ile ekonomik milli faaliyetleri için internet servis sağlayıcılar, bütün internet trafiğinin bir kopyasını gizli servise gönderen cihazları tesislerine ilave etmek mecburiyetindedir.* 

Türkiyede ise dinleme rezaletleri herkesin malumu. 2005 yılında TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) kurularak en azından resmi dinlemeler “tek elden” organize edilmeye başlandı.” 


Dinleme Operasyonları ve Türkiye'nin Dönüştürülmesi 


Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, Hulki Cevizoğlu'nun Karadeniz TV'deki programında ilginç olduğu kadar ibret alınması gereken bilgiler verdi. Baransu kendisine bavulla gelen bilgileri “askerlerin” getirdiğini söyledikten sonra şöyle devam ediyor: “Yapılanlar cemaat operasyonu değil. İçinde MİT var, devlet var, asker ve hatta Dışişleri Bakanlığı var. Operasyonların arka planında devletin 2023 vizyonu var. Ekonomik olarak yapılmak istenen atılımın önünde Kürt sorunu ve derin devletin engel olduğu görüldü. Ve 2012 hedefini 2023'e revize ettiler” Mehmet Baransu'nun bildiğinden daha fazlasını herkes biliyor. Başbakanlıkta darbeye karşı oluşturulan ofis, benden bin kat daha fazla şey biliyor. Özden Örnek'in günlüklerinde belirttiği gibi komutanlar, “saat 9'da darbe yapıyoruz” deseydi, o komutanlar, 


316. M.M. Aid, a.g.e., s. 62 

317. J. Bamford, a.g.e., 2002, s. 125-126 

318. “Report on the existence of a global system for the interception of private and Commercial Communications -ECHELON Interception System” http://cryptome.org/echelon-ep-fin-htm ve P.R. Keefe, a.g.e., (2006), s. 
192 

319. J. Bamford, a.g.e., 2002, s. 423-425 

320. W. Diffie ve S. Landau, a.g.e., 2007, s. 49 

321. http://www.tib.gov.tr/ 


-233- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


ofisin aldığı önlemlerle saat u görmeden öldürüleceklerdi. Evlerinden karargâha gidemeyeceklerdi.”? 

İstihbarattan sorumlu İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, Ergenekon ve Balyoz operasyonları için Fatih Altaylı'ya şunları söylüyor: “En büyük desteği Genelkurmay'ın kendisinden aldık. Pek çok bilgiyi, belgeyi hiç çekinmeden bizimle paylaştılar. Geçmişte yapılanlardan veya yapılmak istenenlerden rahatsız olan pek çok üst rütbeli subay, bize talep ettiğimiz her türlü belgeyi, bilgiyi sağladı. O destek olmasaydı, biz bu soruşturmalarda bu kadar ileri gidemezdik.* 

Gazeteci Arslan Bulut ise köşesinde şunları dile getiriyor: “Kimya Yüksek Mühendisi Burhan Savaş bana gönderdiği mektubunda önemli bir değerlendirme yapt: TSK'nın esir subayları kendilerine dijital operasyon yapanın cemaat olduğunu sanıyor. Oysa onları ekarte eden, NATO'nun Türkiye'nin her noktasını dinleyen, izleyen sistemidir. Amerika'nın elinde NATO ağları varken, CIA veya cemaate niye plase etsin operasyonu? NATO'nun Havaalanı ve Akaryakıt Tesisleri Fen Araştırma Laboratuvarı Ankara, Bakanlıklar'da 50 yıldır açık faaliyette bulunuyor. Kadrosu tamamen Bayındırlık Bakanlığı içine gömülmüş olarak Amerika denetiminde çalışır. 
Pek çok NATO müteahhitliği şirketi bu laboratuvarda çalışmış özel mühendislerin kurduğu şirketlerdir. Bunlar asla maliye denetimine sokulmaz. Türkiyedeki bütün NATO iletişimi Echelon'dur ve özel uydulara bağlıdır. TSK, kesinlikle sistem dışıdır. İhtilaller, NATO destekli olmadan asla başarılamaz. CIA ve Amerika söylemi hedef saptırma veya cehalettir. Ben yedek subaylığımı Kayseri Teyyare'de, kimya mühendisliği tez çalışmamı Ankarada NATO Havaalanı ve Akaryakıt Tesisleri Fen Araştırma Laboratuvarı'nda yaptım. NATO'yu dibinden gördüm. NATO, en az TSK kadar Türkiye'nin teknik bakanlıklarına da gömülmüş, teşkilatlanmıştır. Bu bakanlıkların bakanları NATO'nun da bakanlarıdır, sık sık Brüksel'e giderler. En mahrem dinleme ve görüntü kayıtlarının tek kaynağı vardır. O da “Türkiye'deki gizlenmiş devlet NATO'dur. Serviste kullanılanlar işin hamalıdır. Öyle Sultanhamam sırt hamalı ücreti değil tabii bunlara ödenen. Kısaca NATO, Türk vatanının en kapsamlı Anayasayı ortadan kaldırma silahlı örgütüdür. Ön planda AKP veya cemaati gösteren, böylece kendisini sütre gerisinde görünmez yapan, NATO ejderhasıdır. NATO, Türkiye'ye en büyük kazığı, NATO'yu sevmeyenler solcular ve komünistlerdir? tezini ilk günden beyinlere yerleştirerek atmıştır. NATO'yu savunan en yakınınız dahi olsa, bilin ki o NATO dostu olduğu anda Türklük düşmanı olmuştur, haindir” Biz yorumsuz aktarıyoruz. Takdir okuyucumuzun. 
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Küresel dinleme sistemi “Echelon'un idaresini elinde bulunduran NSAnın eski ajanlarından Wayne Madsen, Türkiyede 2001 yılında kurulan iki dinleme tesisi bulunduğunu öne sürmüştü. Bunlardan birinin Adana İncirlik Üssü'nde diğerinin ise Karamürselde olduğunu belirten Madsen, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin bu merkezlerden dinlendiğini, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da Suriyeden çıktıktan sonra Kenya'da yakalanıncaya kadar NSA tarafından takip edildiğini söylemişti. 

Amerikan Milli Güvenlik Dairesi'nin (NSA) Utah eyaletinde inşa edeceği yeni dinleme merkezi, Amerikan kamuoyunda “kişilik hakkı ihlallerinin artacağı” endişelerine yol açtı. ABD'nin en gizli istihbarat tesisleri olan ve dünyanın her yerinde dinleme tesisleri olan “Büyük Birader” lakaplı NSAnın Utah eyaletindeki yeni merkezi 17 futbol sahası büyüklüğünde. NSAnın veri toplama merkezi olarak inşa edilen tesisi, kamuoyunda “özel hayatın elden gideceği” yolunda endişeler uyandıпуог. Wired dergisine göre NSA, 11 Eylül savaşında en büyük, en gizli ve potansiyel olarak herkesin hayatına girebilen dev bir istihbarat kuruluşu haline geldi. NSA'nın bu haliyle ABD Anayasası'nın bütün bireylere tanıdığı temel hak ve hürriyetleri ihlal ettiğini ileri sürenler mevcut. 

Diligence adlı özel istihbarat kuruluşunun başkanı olan Merkezi Haber Alma teşkilatı (СТА) eski ajanlarından Mike Baker, katıldığı bir televizyon programında “Ülkemize yönelik bir numaralı tehdit İran değil, terörizm değil, bir numaralı tehdit siber savaş. Bu durum NSA'yı hem savunma yapmaya, hem de saldırıya zorluyor” dedi.» 

Başkan Harry Truman tarafından kurulmuş olan NSA'nın açılımının eskiden beri “no such agency” (böyle bir teşkilat yok) ya da “never say anyting” (asla bir şey söyleme) olduğu söylenir. Bu mantra en başından itibaren büyük bir hevesle benimsenmiş olmalı ki, NSA'nın varlığı ilk 20 yıl boyunca federal yönetim tarafından kabul edilmedi ve hiçbir yıllık federal istihbarat bütçesinde yer almadı, ödenekleriyse göze batmayacak başka harcama kalemleri arasında gizlendi. Üstelik o dönemde NSA'da 10 binden fazla kişinin çalışıyor olmasına karşın.’ 

NSA'nın çalışmalarının iki odağının olduğu anlaşılıyor: Birincisi, haberleşme güvenliği. Burada maksat ABD'nin siyasi liderleri ve ordusu için güvenli bir haberleşme ve kriptografi imkânı oluşturmaktır. İkincisi, gizlice dinlemektir. Yani sinyal istihbaratı. NSA hakkında bilgi toplamanın zor olmasının sebeplerinden biri teşkilatın kendi istihbaratını kullanmamasıdır. 

Maryland, Ford Meadedeki yansıtmalı siyah camlarla kaplı devasa bir merkezden yönetilen NSA, öteki istihbarat kurumlarına, siyasilere ve generallere istihbarat 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sağlar. “Sadece oturup dinler.” Elbette telekulak ancak takip ettiğiniz kişinin izlendiğini bilmemesi halinde işe yarar. 

Yeni nesil casuslar birer James Bond ya da George Smiley değiller. Keskin nişancılar ya da uçarı çapkınlar, paraşütle yabancı topraklara bırakılan yalnız ajanlar degiller. Yeni casuslar, Menwith НШ kızları: akıllılar, motivasyonları oldukça yüksek, belki biraz okuldaki “MÖÖ” tipler gibidir ve kol saatine saklanmış kameralardan çok, ergonomik klavyelere alışkınlar.?” 

Menwith Hill, Utah'ta inşa edilen merkeze kadar dinleme istasyonlarının yalnızca en büyüğü; mikrodalga kaleleri ve uydu çanakları gökyüzüne yönelmiş irili ufaklı bir üsler takımyıldızının en parlak noktası: Almanya'da Bad Aibling, Japonya'da Misava Hava Üssü, Güney Kıbrıs'ta Akrotiri, Küba'da Guantanamo körfezi, Avustralya'nın ortasında Pine Gap, Türkiye'de Adana İncirlik ve Karamürsel ilk akla gelen telekulak merkezleri. 

ABD'nin liderliğindeki beş istihbarat teşkilatı, İngiltere'den Devlet Haberleşme Merkezi (GCHO), Kanadadan Haberleşme Güvenliği Kurumu (CSE), Avustralyadan Savunma Sinyalleri Müdürlüğü (DSD), Yeni Zelenda'dan Devlet Haberleşme Güvenliği Bürosu (GCSB) ve ABD'den NSA, yerküreyi görünmez bir elektronik takip ağıyla sarmış durumda ve önce müttefiklerini dinliyorlar. Bu beş ülkenin ABD dışındaki dörtlüye (İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda) Anglofon güç deniyor. Beş ülke arasındaki gizli UKUSA anlaşması hiçbiri tarafından resmen kabul edilmedi. Ancak ABD, NATO'daki müttefiklerini, İngiltere ise AB'deki müttefiklerini gizlice dinleyebiliyorlar.”? 

Her Amerikalı CIA ve ЕВГ bilmesine rağmen pek çok ABD vatandaşı МЅАтіп varlığından haberdar değil. Halbuki CIA'nin 20 bin dolayında çalışanı ve üç milyar 
dolar açıktan bilinen bütçesi varken, NSA'nın yerkürenin her tarafına yayılmış 60 
bin çalışanı ve 6 milyar dolar olarak tahmin edilen bütçesi mevcut. NSA tarafından yönetilen ağın kod adı: Echelon. 

Echelon, internet çağının temel paranoyak miti. Çevrimiçi hikâyelerde her zaman görüldüğü üzere bir salgın gibi yayılan kuram, aktarım sırasında bilgilerin ne derece güvende olduğunu tam olarak bilmeden internet ağı yoluyla pek çok kişisel bilgisini yollayan kişilerin endişelerinden besleniyor. Echelon ile ilgili bilgiler Amerikan toplumunun şuuruna bazı televizyon ve romanların yaygaracı sistemleriyle girdi. Mesela, ABC'nin “Alias” dizisinde uzun bacaklı casus Sydney Bristow, Echelon sistemine ulaşmaya çalışırken, “Devletin herkesi gizlice dinlediğinin bir komplo 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olduğunu düşünenler var. Ama bu komplo değil” der. William Gibson'ın 2003 yılında yayınladığı kitabı Pattern Recognition'ın (Model Tanımlama) kadın kahramanı Cayce Pollard, Echelon'a ulaşmayı başarır. Yazara göre “bütün ağ trafiğinin taranmasını sağlayan” bir sistemdir Echelon. Sistem, “Olimpos Dağı'nın Tanrıları” gibi sonsuz bilgi biriktirdiği görünmez bir altyapı ile her üç saatte Kongre Kütüphanesi'ni dolduracak miktarda bilgi topluyor.*! Bilgisayar bilimcisi Mark Weiser 1991 yılında yazdığı “Her yerde bilgi işlem” başlıklı makalesinde şöyle der: “En etkili teknolojiler gözden kaybolanlardır. Günlük hayatın dokusuna girer ve artık ondan ayırt edilmez 
olurlar.” NSA'nın Cray marka süper bilgisayarlarından sadece birinin saniyede 64 
milyar talimatı uygulayabilmekte olduğunu belirtelim de telekulak bilgilerinin hızı ve kapasitesi daha iyi anlaşılsın. 

2001 yılında ABD Kongresi üyelerinden bir grup NSAnın Menwith Hill tesislerini gezerler. Demokrat Florida Senatörü Bob Graham şöyle bir bakış açısını dile getirir: “Tesiste teknisyenler bilgi toplamakta kullanılan gelişmiş monitör ve bilgisayar sistemleriyle ilgileniyor, analistlerse verilerin önceliklerini belirliyor. Bu yeni yüzyılda bu tür bilgiler silahlardan çok daha önemli olabilir.” 

Günümüzde insanlığın gözü önünde duran sosyal, tarihsel panorama, karmaşa ve paranoyaklıktan ölümcül intikamcılığa değin kargaşa içindedir. Sanki bütün insani nezaket, sevgi ve saygı kültürü politik bir arapsaçı anaforunun içine kuvvetle çekiliyormuş gibi görünüyor.” 
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İKLİM MODELLERİ İÇİN YER SİMÜLATÖRÜ 
VE DENİZ DİBİNİN KEŞFİ 


Yer simülatörü, dört tenis kortu büyüklüğünde, 2800 kilometre uzunluğunda kablolarla 5000 bilgisayar işlemcisinden faydalanan dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri. 

Bu simülatör Japonya'da Yokohama Enstitüsü Yer Bilimleri Merkezi'nde kuruludur. Karmaşık fiziksel sistemleri simüle eder. Yer simülatörünün en önemli görevi dünya üzerindeki iklimlerin modellerini en ince detayına kadar çıkartmaktır. 

Atmosfer ile okyanuslar arasındaki etkileşimleri hesaplar. 

Bu arada gelecek 50 yıl içindeki iklim değişiklikleri üzerine tahminler yapar. 

Dahası depremle, dünya çekirdeğinin dinamikleri ve jeomanyetik alanlar konusunda modeller oluşturur. | 

Yer bilimlerinin dışında; fizikçiler, yeni malzemelerin özelliklerini öğrenmek, atomaltı parçacıklarının arasındaki etkileşimi anlamak ve roket motorlarında yakıt akışının modelini çıkartmak için bu makineden faydalanır. 

Bu kadar büyük olmasının sebebi kara ve denizlere yerleştirilen binlerce kontrol istasyonundan ve hava uydularından gelen sinyalleri işlemden geçirmek için çok 
geniş bir bilgisayar kapasitesine ihtiyaç vardır. Bu merkezde altı ülkeden gelen 700 
bilimadamı çalışıyor. 

2002'nin Nisan ayında faaliyete geçen yer simülatörü saniyede 36 milyar hesap yapabiliyor. Bu, bir önceki nesil makineden beş kat daha güçlü anlamına geliyor. 

İki yıldır dünya süper bilgisayar sıralamasında birincidir ve en yakın rakibi olan California'daki Lawrence Livermore milli laboratuvarındaki Thunder (Gökgürültüsü) süper bilgisayarından üstündür. 

Muhtemel olarak birinciliği yakında ABD'nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge milli laboratuvarında kurulmakta olan bilgisayara kaptıracaktır. Bu yeni süper bilgisayarın hedefi saniyede 50 milyar işlem yapmaktır. 

Söz süper bilgisayarlardan açılmışken ülkemiz adına sevindirici bir gelişme, 2006'nın Kasım ayında İTÜ Bilişim Enstitüsü, Bilişim Anabilim dalı başkanı ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Serdar Çelebi'nin açıklamasıyla geldi. 

Türkiye ilk kez “Top 500” adı verilen? dünya süper bilgisayar listesinin 353. 
sırasında ilk 500 büyük bilgisayar merkezi içinde yer aldı. 
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2004 yılından beri İTÜ tarafından yürütülen ve DPT tarafından desteklenen 
“Milli Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi” (National Center for High Performance Computing) itibaren kamu ve özel sektöre hizmet verecek. 

“Top 500” süper bilgisayar merkezleri yılda iki kez 1993 yılından beri yukarıda zikrettiğimiz merkez tarafından açıklanıyor. 

İTÜ'nün süper bilgisayarı, НР ve Intel teknolojik desteği ve Türk Bilişim Şirketi Proline'ın entegratörlüğü ile kuruldu. Sistem 560 işlemciden oluşuyor. 

Prof. Dr. Çelebi'nin açıklamasına göre, bugün elektronik eşya tasarımı, otomotiv, iklim modelleme, tekerlekli yüzer ve uçar taşıt tasarımı, ekonomik öngörülerin modellemesi, ilaç üretimi ve tıbbi araştırma ve savunma sanayine yönelik çalışmalar artık İTÜ'nün bu bilgisayar merkezinde yapılabilecek. 

Kasım 2006'da dünyanın en büyük süper bilgisayarları sıralaması şöyle: 


SIRA ÜLKE KURULUŞ BİLGİSAYAR İŞLEMCİ SAYISI 
131.072 1 ABD DOE/NNSA Blu Gene IBM 
40.960 2 ABD IBM BGW IBM 
26.544 3 ABD Sandia Red Storm 
12.208 4 ABD DOE/NNSA ASC Purple IBM 
10.240 5 İSPANYA BSC More Nostrum 

560 353 TÜRKİYE İTÜ DL360G5HP 


İçinde bulunduğumuz dönemde görünen o ki dünya süper bilgisayar yarışı, olimpiyat müsabakaları kadar rekabetçi bir vaziyet aldı. Milletler her yıl yeni yeni sistemler geliştirip, bu sistemlerin listelerde ilk sıralarda yer almasına büyük önem veriyor. Süper bilgisayarlar, IBM ve Hewlett-Packard gibi ana akım şirketler tarafından tasarlanıyor ve birkaç senelik “kullanım-şov” ömürleri oluyor. Jaguar, Roadrunner ve İntrepid gibi isimler veriliyor. Bunlar şifre çözmekten hava tahminlerine kadar farklı fonksiyonlar icra ediyorlar. 

Günümüzde söz konusu bilgisayarların temel ölçütü, “top 500 listesi” Her şey hızla alakalı ve süper bilgisayarın bir saniyede ne kadar fazla hesaplama yapacağı önemli. Bugün en hızlı “silah çeken” bilgisayar Çin'in elinde. 2010 yılı Kasım ayında hazırlanan listede ilk on içinde halen ABD'nin beş bilgisayarı bulunsa da, Çin dünyadaki en hızlı bilgisayarı güçlendirmenin yanında, üçüncü sıraya yerleşen bilgisayarları da imal etti. İlginçtir, Japonya bu konuda 73. sıraya düşmüş durumda. 
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Mesela Güney Californiada muhtemel deprem etkileri “TeraShake Projesi” kapsamında süper bilgisayarla modelleniyor ve araştırılıyor. 

Süper bilgisayarlar AB'nin istediği finansal kuruluşların ve bankaların BASEL? 
ve 3 kriterlerinin mecburi kıldığı oldukça karmaşık hesaplamaları ve risk analizlerini de kolaylıkla yapabiliyor. 

Süper bilgisayarlar yeni keşiflerin de en önemli aygıtı. 

Değerli madenler, petrol, eczacılık, moleküler... Denizlerin derinlikleri el değmemiş hazineler barındırıyor. Bazıları zaten insanlar tarafından biliniyor ve kullanılıyor. Diğer bilinmeyenlerin hemen hepsi keşfedilmeyi bekliyor. Çünkü hepsi bir gün kullanılacak. 

Deniz öyle bir biyoçeşitliliğe sahip ki, canlı okyanus türlerinin hesaplanamaz bir sayısı var. Denizdeki canlılar karadakilerden 250 kat daha geniş bir hayat alanına sahip. Denizdeki canlı türlerinin sayısı 10 milyon ile 100 milyon arasındadır diyor, Fransız Sualtı Araştırmaları Enstitüsü'nden (Ifremer) Dr. Daniel Desbruyere. 

Dünya demografisinin hızlı yükselişi karşısında denizler, Dubai'de olduğu gibi yerleşilebilir bir hayat alanı sunuyor. 

Dünyanın tabanı, en derin noktası 23 Ocak 1960ta keşfedilen Mariana Çukurudur. Pasifik okyanusunun ortasında olan bu çukur 11.034 metre. Dünyanın derin mavisinin tabanı 307 milyon kilometrekare ve dünyamızın yüzde 60'ı kadar yer kaplıyor. 

Dr. Desbruyere, 53 ülkeden 300 kadar bilimadamı ile Denizaltı Nüfus Sayımı programında çalışıyor. Program şimdiden 500 yeni balık türünün keşfedilmesini sağladı. Bunlardan bazıları 7000 metreden fazla derinlerde yaşayabiliyor. Bilimadamları 2000 metreden fazla derinlikte, okyanus sırtlarındaki hidrotermal kaynakların yakınında kimyasal sentez ile yaşayan organizmaları tespit ettiler. Halbuki bütün canlıların ışığa ihtiyacı olduğu düşünülürdü. Kimyasal sentez, kimyasal enerji kullanarak organik maddelerin sentezine verilen ad. 

Böylelikle yeryüzündeki hayat 100 dereceden fazla bir ortamda devam edebilir deniyor. 6000 metre derinlikte santimetrekare başına 600 kg gibi muazzam bir basınca dayanan tabii oyuk hayvanları yeni kimyasallar bulmanın yol göstericileri sayılıyor. 

Kıtaların sapması yılda 2-20 cm arasında değişen bir hızla devam ediyor. Fayların çoğu denizlerin, okyanusların ortasında bulunuyor. Denizaltı derinlikleri enerji hazineleri barındırıyor. Doğal gaz, demir, nikel, kobalt, manganez, altın gümüş ve tabii ki petrol. 

Amerikan jeoloji ajansına göre yeni fosil enerji kaynağı olarak kullanılabilecek olan metan hidrat stoklarının 200.000 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar bilinen petrol, kömür ve gaz rezervlerinin iki katı. 
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Bu noktada ülkemiz açısından sevindirici bir haber. Karadeniz'de gizlilik içinde yürütülen araştırmalarda geleceğin enerjisi “metan hidrat” bulundu. Türkiye on yıl sonra kuyuların açılması ve üretime geçilmesiyle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacak. Bu bilgi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen “Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu”nda TPAO uzmanlarından Saliha Dündar tarafından ilk kez kamuoyuna açıklandı. 

“Metan hidrat” 1800'lü yıllarda İngiliz bilimadamlarınca keşfedildi. 1960'lı yıllarda Rus bilimadamları metan hidratın enerji kaynağı olabileceğini iddia ettiler. 
2000'li yıllara kadar metan hidratın enerji kaynağı olup olmayacağı tartışıldı ve günümüzde birçok ülke metan hidratın peşinde. 

Şu anda sadece Japonya, Kanada'da açtığı metan hidrat kuyusuyla deneme üretimine geçti. 

Denizin çok derinlerindeki bu kaynaklara nasıl ulaşılacak? Hemen sinemalarda 
2004 Ekim ayının ortalarında gösterime giren І Robot (Ben Robot) isimli Asimov 
uyarlaması Hollywood filmini hatırlayın. 

Mesela robot kontrollü Kaiko, Mariana Çukuru'nda erişilen 10.916 metrelik derinlik rekorunu kırdı bile. Anlayacağınız küresel güçlerin denizlerle ve okyanuslarla ilgili ince hesapları var ve devreye alınmak isteniyor. 

Bakın nasıl? 

Açık deniz kıta sahanlığı genişletilmek isteniyor. İştahları kabartan denizlerin 
dibi; denize kıyısı olan ve egemenliklerini mevcut açık deniz kıta sahanlığı olan 200 
deniz milinin (370 km) ötesine genişletmek istiyorlar. 

Denize kıyısı olan devletlerin BM'ye dosyalarını teslim etmeleri gerekiyor. Oluşturulacak uzmanlardan kurulu bir komite bu talepleri inceleyecek. Bu girişimde önemli olan veri, genişlik. Çünkü bu taleplerin kabul edilmesi durumunda bu devletler 350 mil (650 km) genişliğindeki bir kıyı şeridini sömürebilecekler. 

ABD, Kanada, Rusya, Fransa, Brezilya gibi 55 ülke bu dosya üstünde çalışıyor. 

Türkiye ne yapıyor bilmiyorum. Çünkü Türkiyede bilgiye ulaşmak “cıs” 

ABD'den sonra dünyada en geniş kıta sahanlığına sahip olan ülke Fransa (11 milyon kilometrekare) ve denizlerdeki kaynaklarını ikiye katlayacak. 

Gelişmiş ülkeler bu genişlemeye diğer ülkeleri de razı edebilmek için bir de küçük rüşvet tuzağı hazırlamışlar. 

BM'deki karar tasarısı, gelişmiş ülkelerin açık denizlerden sağlayacakları kârın bir kısmını gelişmekte olan ülkelere vermesini öngörüyor. 

Kısaca açık denizlerin el değmemiş, iştah kabartan zenginlikleri gelişmiş ülkeleri bir tür deniz “Tobin-tax”ı vermeye ikna edecek kadar büyük. 

“Tobin-tax” finans piyasalarından alınan binde 1-2 oranındaki verginin adıdır. 


-241- 


KÜRESEL ANİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOSU 


13 Aralık 2007 tarihli gazetelerin hepsinde yer aldı. BM'nin öncülüğünde 
Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılan iklim konferansında toplanan 200 ülkenin temsilcisi 2012'de sona erecek olan Kyoto Protokolü sonrasında neler olacağını tartıştı. 

Toplantıya Türkiyeden katılan Doğa Derneği Mahalli Teşkilatlanma Koordinatörü Nuri Özbağdatlı, bütün uzmanların 2030'da dünyanın 2 derece daha ısınacağı konusunda hemfikir olduğunu açıkladı. 

Amerikan Milli Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, “Erime bu hızla sürerse Kuzey Buz Denizi beklentilerden çok daha yakın bir dönemde, 2012 yazı sonunda buzdan tamamen arınmış hale gelebilir” ifadesini kullandı. 

NASA uzmanı Jay Zwally, “Bu gidişle Kuzey Kutbu'nda 2012 yılında buz kalmayabilir” derken, ABD hükümetinin Colorado'daki iklim merkezinin yöneticilerinden Mark Serreze ise “Kutuplar çığlık atıyor” dedi. 

İklim bilim uzmanı Scott Luchke de, “Artık bütün kurallar baştan yazılacak” diyor. 

Küresel iklim değişikliğinin etkileri yedi başlık altında toplanıyor: iklim, sağlık, su, eko sistem ve gıda, deniz sistemleri, ozon tabakası ve güvenlik. 

Dünyaya neler oluyor? 

Amerikan, İngiliz ve Avustralyalı 300 bilimadamı ortak bir raporla dünyanın 
10 yıl sonra çevre felaketleri açısından geri dönülmez noktaya geleceğini söylüyor. 
Çünkü dünya ısınıyor. 

Kuzey Kutbu'ndaki ısınma dünyanın geri kalanından iki misli daha hızlı. 

Küresel ısınma, ABD'nin Kuzey Kutbu'na en yakın noktası Alaska'yı da etkiledi. 
Hayal ettiğimizde içimizi titreten Alaska'nın kar ve buz görüntüleri yerini bikiniyle güneşlenen kızlara bıraktı. 

Yeryüzünün 11 bin yıllık maziye sahip olduğu tahmin edilen en geniş donmuş bölgesi olan Sibirya'da Almanya ve Fransa'nın yüzölçümü büyüklüğündeki bataklık- ta buzulların erimeye başladığı tespit edildi. Oluştuğundan beri ilk kez eriyerek suya dönüşüyor ve açığa milyonlarca ton metan gazı çıkarak atmosferde birikecek. Bu ise karbondioksitten 20 kat daha zararlı bir durum demek. 

İngiliz New Scientist dergisine göre, Sibirya yeryüzünün her köşesinden daha fazla ısınıyor. 1965-2005 arasındaki 40 yılda Sibirya'da sıcaklık ortalama üç derece arttı. Oxford Üniversitesi'nden Judith Marguand bu durumu “ok yaydan çıkmak üzere” şeklinde değerlendiriyor. 
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Newsweek dergisinin haberine göre gelecek 60 yıl içinde Avrupada kuraklık sonucu çöller oluşacak. 

Dergide Eric Pape tarafından kaleme alınan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı “Çöl Takip Projesi” adlı bir çalışma başlattı. Toplanan ilk bulgulara göre Avrupa'nın Akdeniz kıyısında 300 bin kilometrekarelik bir alan, yani İngiltere büyüklüğünde bir alan çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya. 

“Today in Science” adlı grup ise kuraklıktan çok küresel ısınmanın etkisiyle okyanus akıntılarında yavaşlamalar olacağını ve bunun Avrupa'yı buzul çağına taşıyabileceğini belirtiyor. 

Böyle bir gelişmenin Avrupa'yı “çöl sıcakları” ile vuracağı, bundan İstanbul ve Ankara'nın da etkileneceği, yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı ifade ediliyor. 

Avrupada 2003 yılında yaşanan aşırı sıcaklardan 27 bin kişinin öldüğü belirtilirken NASA ya göre 2007 yazında 1800 yılından bu yana yaşanan en sıcak yaza ulaşılacak. 

2000-2004 yılları arasında dünya tahıl üretimi tüketim rakamlarının altında kaldı. Dünyadaki tahıl açığı stoklarla karşılandı. Son yıllarda rekolte düşüş eğiliminde. 

ABD Tarım Bakanlığı, “Production Supply and Distribution” sitesinde yer alan bilgiye göre” dünyadaki tahıl stokları son 30 yılın en düşük seviyesine indi. 

2004 yılında dünya tahıl rekoltesi yüzde 7, 124 milyon ton artarak 1.965 milyon 
tona çıkmıştır. Bu rakam dünya ölçeğinde üretim-tüketim dengesidir. 

İnsanlık için en önemli stratejik iki ürün; su ve tahıldır. 

Dünya nüfusunun 2050 yılında bugüne göre 3 milyar artacağı tahmin ediliyor. 

Nüfus artışının üçte ikisinin Hindistan ve alt kıtası ile Afrikada, diğer bir milyar insanın büyük kısmı, nüfusu iki katına çıkacak olan Güneydoğu Asya, Latin Amerika, ABD ve Ortadoğu bölgesinde doğacak.3 

Tahıl rekoltesini düşüren en önemli faktörün yüksek ısı olduğu tespit edilmiş durumda. Dünyamız ise küresel iklim değişikliğinin etkisiyle gittikçe ısınmaktadır. Demek Кі, en stratejik iki ürün (su ve tahıl) küresel ısınmadan en fazla etkilenecek iki unsur. 

FAO'nun yaptığı araştırmalara göre bir ton tahıl üretimi için 1000 ton suya ihtiyaç duyulmakta. Buna karşılık fert başına doğrudan veya yiyeceklerle alınan günlük su miktarı dört litre. Her gün insanoğlunun yediği besin maddelerinin her birinin üretimi için ise ortalama 2 bin litre suya ihtiyaç var. Yeryüzünde kullanılan-tüketilen suyun yüzde 70'i sulama için kullanılmakta. En önemlisi de son 20 yılda tarım alanlarında nehir suları tamamen kullanıldığından yeraltı artezyen sularına yönelinmiş vaziyette. 

Dünya tahıl üretiminin yaklaşık yarısını ABD, Çin ve Hindistan gerçekleştirmekte ve üçülkenin tahıl havzalarında yeraltı suları seviyesinin düştüğü tespit edilmiş durumda. 

334. www.fas.usda.gov/psd 


335. 13 Ağustos 2004 
336. BM, World Population Prospects: The 2002 Revision, New York, 2003 
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Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmesi açısından İsrail'in durumuna gelince; 

“Filistinlilerle paylaştığı hem deniz kıyısındaki, hem de dağdaki akifer (yeraltı suları) tükenmek üzere. Buğday sulamasının yasaklanmasına varacak su kıtlığı var ve su kaynaklarının sürekli azalması bölgede gerilimi daha da artırabilir.”*7 

Brown'ın eserinden bir alıntı daha yapalım. Zira su meselesiyle ilgili, ASALA ve PKK terörü ile başlayan ve PYD/YPG ve IŞİD'le devam eden vekâlet savaşları Türkiye'nin birinci milli güvenlik meselesidir. 

“Altı bin yıl önce sulu tarımın başladığı Fırat-Dicle havzasında o zamanlar su için çatışma çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz. Ama bugün su Türkiye, Suriye ve Irak (elbette ABD ve İsrail [у.п.]) arasında gerilim kaynağı. Son yıllarda Türkiye Dicle'nin üst kısmında (esasen Fırat) enerji ve sulama sağlayan bir baraj ağına yoğun yatırım yaptı. Türkiye büyük bir sulama artışı sağlayan dünyadaki çok az ülkeden biri. Yine nüfus artışı bu havzada yükselen gerilim demek. Çünkü yüzyılın ortası itibariyle Suriye ve Irak nüfuslarının iki misline çıkması bekleniyor... Geçmişe bakıldığında su kıtlığının mahalli bir mesele olduğu ama günümüzde, milletlerarası tahıl ticareti aracılığıyla milli sınırları aştığı görülüyor... Gerçekte ülkeler tahılı kendi hesaplarını dengelemek amacıyla para gibi kullanıyorlar. Vadeli tahıl ticareti, bir anlamda vadeli su ticareti... Dünyada son zamanlarda en hızlı büyüyen tahıl pazarları Kuzey Afrika ve Ortadoğu (bu bölge BOP kapsamı alanında [у.п.])... Son yıllarda Ortadoğu'da gelecekte savaşların petrol yerine su için olacağını söylemek moda oldu. Ama su savaşını kazanmak sadece pahalı değil, kazandıktan sonra su kaynaklarını koruyabilmek de zor olacak. Gerçekte su savaşları, dünya tahıl pazarında cereyan ediyor. Bu rekabeti askeri yönden güçlü ülkeler değil, mali yönden güçlü ülkeler kazanacak.” 

Bir başka husus da şu ki, küresel ısınma sonucu 2050 yılında en az 200 milyon kişi yaşadığı toprakları terk ederek iklim mültecileri konumuna gelecek. 

“Tearfund” adlı gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşunun, Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Norman Myers'in çalışmalarına dayanan raporu Ekim 2006'da yayınladı. 

Küresel ısınmanın önü alınmazsa 2050 yılında kuraklık yaşanan toprakların yüzölçümü günümüzün beş katına çıkacak.?* 

Rapor BBC'nin internet sitesince de yayınlandı. Bugün aşırı derecede kuraklık çeken yeryüzündeki toprak miktarı yüzde 2 iklim değişikliği durdurulamazsa bu oran 2050'de yüzde 10 düzeyine çıkacak. 


337. Lester К. Brown, Dünyayı Nasıl Tükettik, İş Bankası Yayınları, s. 94 
338. L.R. Brown, a.g.e., s. 99-102 
339. Norman Myers, Tearfund, Ekim 2006 
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İnsanlar başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden 2040'lı, 2050'li yıllarda iç savaşları tetikleyecek olan iklim değişikliği sebebiyle göç edecek. Şimdiden 25 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı. 

ABD'de Milli Atmosferik Araştırma Merkezi'nin araştırmalarına göre önümüzdeki yüzyıl içinde ABD, Brezilya ve Akdeniz'de küresel ısınmadan dolayı daha fazla kuraklık, sele dönüşen yağışlar görülecek. Sıcak hava dalgaları daha uzun süreli yaşanacak. 

Uzmanlar beşi aşırı sıcaklık, beşi de aşırı yağış miktarını ölçen 10 milletlerarası göstergeyi esas alarak bilgisayar modellemesi üzerinden 2099'da dünyada iklimlerin nasıl olacağını tahmin ettiler. Araştırma sonuçlarına göre, içinde bulunduğumuz yüzyılda ortalama her 10 yılda bir görülen aşırı sıcak geceler, 2099'a doğru her yıl çok aşırı sıcak ve çok aşırı soğuk geceler şeklinde kendini gösterecek. 

İngiliz biyologların yaptığı araştırma, 300 kuş türünün yüzde 80'inin değişen iklim şartları yüzünden bulundukları bölgeyi terk edip daha soğuk olan kuzey bölgelerine göç ettiğini ortaya çıkardı. İngiliz biyologların kuşlarla ilgili araştırması ortadayken Ekim 2006'da hükümet, Köyceğiz gölünde kuş türlerinin çoğalması için 
20 yıldır uygulanan av yasağını kaldırdı. Hem de Köyceğizlilerin karşı çıkmasına 
rağmen. 

24 Ekim 2006 tarihli Milliyet gazetesinde Serhat Oğuz'un haberinin başlığı “Bafa 
Gölü?” idi. 

Bafa gölü milli tabiat parkı, güzelliğinin ötesinde yılanbalığı, sazan ve kefal balığı ihraç merkezlerinden biriyken, bugün balık oranı yüzde 70 azalmış durumda. 

Gölün rengi masmavi iken artık kahverengiye dönüşmüş, tuzluluk oranı da binde 4'ten binde 12'ye çıkmış; özellikle yaz aylarında su seviyesi de çok düşüyor... Ege bölgesinin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Bafa gölü, suyu ve ekolojik varlığı ile ölmek üzere. 

Büyük Menderes nehri Uşaktan deri, Denizli'den tekstil fabrikalarının kimyevi atıklarla dolu sularını Bafa gölüne taşımaya devam ediyor. 

İklim bazlı endişeler Pentagon tarafından “askeri güvenlik tehdidi” olarak algılanıyor. 

Küresel ısınma yüzyıllar sürecek bir değişikliğe değil de her şeyin kısa bir sürede değişebileceği kritik bir eşiğe gelmiş olabilir. 

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından hazırlatılan olası ani iklim değişikliklerinin jeostratejik etkilerinin değerlendirildiği gizli bir raporun basına sızdırılmasından sonra her ülkenin en azından güvenlik ve savunma birimleri konuyu enine boyuna inceleme altına aldı. İklim değişikliklerine ait yargılar artık Pentagon'dan önce / Pentagondan sonra şeklinde adeta bir milat gibi birbirinden ayrılmış durumdadır desek abartı sayılmamalıdır. 
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İklim değişiklikleri bu rapordan sonra çevresel olmaktan çıkmış, hayati, јеоѕігаtejik bir öncelik haline gelmiştir. 

Pentagon tarafından basına sızdırılan söz konusu rapor, bilahare önemsiz hale getirilmeye çalışılınca Pentagon üzerinde şüphe bulutlarının daha da artmasına sebep oldu. 

Yeryüzündeki, en azından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin insanları için küresel ısınma insan davranışlarının sonucunda ortaya çıkan (antropolojik) bir sonuç olarak kabul görmektedir. Sakıncalı ve tehlikeli hal alması için de en azından birkaç yüz yıl geçmesi gerekmektedir. 

Ancak son yıllarda gerçekleştirilen konu ile alakalı araştırmalar kıyamet habercisi olarak algılanmış ve küresel iklim değişikliklerinin şimdiden tetiklenmiş olabileceği yönünde yorumlar güncelliğini korur hale gelmiştir. 

Kabule göre iklim değişikliklerinin on yıl gibi kısa sürede etkileri gözle görülebilir hale gelecek ve 20-30 yıl içerisinde ise küresel boyutta jeostratejik güç dengeleri: değişip, göçlere ve çatışmalara yol açabilecektir. 

İnsanoğlunun medeniyetler kurmasının temel taşlarından birisi atmosfer-okyanus olayının düzenli ve tahmin edilebilir olmasıdır. Bilimadamlarına göre iklim düzeni 10 yıl içerisinde küresel ısınma sonucu istikrarsızlaşabilir, kesintilere uğrayabilir ve hatta tamamen durabilir. 

İklimle ilgili birçok dengeler var. Her şey bir denge üzerine oturmuştur. Okyanus akıntıları da bir denge üzerine işliyor. Mesela Gulf Stream sistemiyle Karayip'lerden kuzeye doğru taşınan sıcak su Kuzeybatı Avrupa ve İngiltere'nin iklimini aşağı yukarı Türkiye'ninkine benzer kılıyor. Aynı enlemdeki Sibirya ve Moğolistan ise oldukça soğuk. 

Hava akımları batıdan doğuya doğrudur. Türkiye'ye hava akımları Avrupadan Balkanlar'dan gelir. 

Gulf Stream'in olduğu yerden, İngiltere tarafından gelen hava akımları sıcak su akıntısının devamı veya durmasına göre ısınıp soğuyor. 

Küresel ısınma nedir? İnsanlar tarafından atmosfere bırakılan gazlar sera etkisi yaratıyor. Sera etkisi yeryüzünde sıcaklığın artmasına sebep oluyor, buna da küresel ısınma deniyor. 

Sera gazları, Gulf Stream akıntıları ve denizlerdeki tuzluluk oranlarının farklılığı iklim sisteminin temel taşları. 

Sera gazları güneş ve yer radyasyonunu tutarak atmosferin ısınmasında temel etkendir. Sera gazlarının olmaması halinde yeryüzünün sıcaklığının mevcut duruma göre 30 derece daha soğuk olacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya üzerindeki insan faaliyetlerinden kaynaklanan sebeplerle metan, karbondioksit, diazot monoksit ve ozon gibi gazlardan oluşan sera gazları yeryüzü 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sıcaklığında artışlara sebep oluyor. Sera etkisinin artması troposferin (yeryüzünün ilk 10 kilometresi) ısınmasına, stratosferin de (10 kilometreden sonrası) soğumasına en büyük etken olarak gösteriliyor. 

Atmosferdeki karbondioksit Hawaii'de ölçülüyor. 

Dünyadaki ısınma trendi 1950'lerden beri artmış durumda. 

6 Mayıs 2004 tarihli Nature dergisine göre yapılan araştırmalar sonucunda yerdeki ısınma ile atmosferdeki ısınmanın aynı olduğu tespit edilmiş durumda. Anlaşılıyor ki yeryüzündeki ısınma insan kaynaklı. 

TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca 5 Haziran 2004 tarihinde Dünya Çevre 
Günü nedeniyle şunları söylüyordu: “Dünyada silaha 700 milyar dolar, reklama 480 
milyar dolar, kozmetiğe de 460 milyar dolar harcanıyor. Kozmetik firmaları ürünler çıkarıyor. Yüzüne sürüyorsun gidiyor, bir daha sürüyorsun. Yüzün gittikçe daha kötüleşiyor.” 

Burada benden de şeytanın avukatlığına uygun bir soru. Sayın Karaca'nın saydığı üç sektöre dünyada kimler hâkimdir? Cevabı siz biliyorsunuz sevgili okuyucu. 

Dünya üzerindeki ülkelere tek tek baktığımızda atmosfere salınan karbonun yüzde ellisi Amerika'ya ait. Arkasından Çin geliyor. 

Amerika işgücü ve para kaybedeceğini öne sürerek Kyoto Protokolü'nü imzalamıyor. Rusya da gelecek 10 yılda ekonomisini iki kat büyütmek zorunda olduğunu gerekçe göstererek imzalamıyor. Neticede 2010 yılında atmosferde 8 milyar ton karbondioksit olacakmış. 

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'ne göre ani iklim değişikliği kapıya dayanmış durumda. Meraklıları için sitelerinde bol miktarda doküman mevcut. Bu enstitü- ye göre son iki yılda Gulf Stream akıntısında ciddi bir bozulma tespit edilmiş olup akıntı eskiden Amerika'ya yakın geçerken, şimdi Atlantik okyanusunun ortalarına doğru kaymıştır ve gücünü de kaybetmektedir. 

Küresel ısının düzenleyicilerinden biri olan akıntılar, tuzlu ve kutuplardaki buzların erimesiyle tatlı sular arasındaki geçişlerle bağlantılı. 

İklim uzmanları on yıl önce kutuplarda on binlerce yılda oluşmuş buz tabakalarını incelediklerinde dünyamızda daha önceden de ani iklim değişikliklerinin oldugunu tespit etmiş, delilleri bulmuş durumdalar. 

2002 yılında Amerikan Milli Bilimler Akademisi insan faaliyetlerinin ani iklim 
faaliyetlerini tetiklemesinin muhtemel olduğunu anlatan bir rapor yayınladı.” 

Yine Amerikanın Massachusetts eyaletindeki Woods Hole Oşinografi Enstitüsünün Başkanı Robert Gagosian'ın 2003 yılı Davos Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşma dikkatleri iyice ani iklim değişikliği üzerine çekti. Gagosian'a göre 


340. http://books.nap.edu/openbook/0309074347/html/ 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gelecek 20 yılda ani iklim değişikliği muhtemel ve her devlet yöneticisi şimdiden kafa yormalı. 

Buraya iki gazete haberi: “Amerikadan sonra son 10 yıldır doğu Japonya'da gö. 
rülen en güçlü tayfun Tokyo'yu vurdu. Ma-on adlı tayfun ulaşımı felç ederken, kırsal kesimde binlerce kişinin tahliye edilmesine sebep oldu. Uçuşların iptaline sebep olan tayfunun yarattığı sel yüzünden iki kişi kayboldu. Birçok metro istasyonu hizmet veremez hale geldi, şehir merkezi caddelerinde sular diz seviyesine yükseldi” 

İkinci haber de şöyle: “ABD'nin Washington eyaletinin Seattle bölgesinde St. Helen yanardağı uzun süren şiddetli sarsıntılardan sonra kaynar su ve buhar fışkırtma- ya devam ediyor. Uzmanlar, oluşan buhar bulutları ve çıkan kaynar suların arttığını belirtti. Zaman zaman sesler çıkararak büyük ve uzun süreli sarsıntılara sebep olan St. Helen yanardağının etekleri şimdilerde karlarla örtülü” 

ABD'de 2005 Ağustos ayında saatte 250 kilometre hızla meydana gelen Katrina kasırgasının gerçekleşmesi, 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketi The Day After Tomorrow (Yarından Sonra) filmindeki cesur bilimadamının (Dennis Ouaid) politikacılara karşı mücadelesini bir Hollywood klişesi olmaktan çıkardı ve deyim yerindeyse insanlığın gözüne soktu. 

New England Journal of Medicine'ın 6 Ekim 2005 tarihli sayısında, Paul Epstein tarafından yazılan makalede, Katrina kasırgasının oluşumunda küresel ısınmanın payı büyük deniliyor. Küresel ısınma sonucu Meksika körfezinde sıcaklık giderek arttı, sıcaklık sonucu oluşan buharlaşmanın etkisiyle Katrina kasırgası meydana geldi. 

Sıcak hava dalgası sebebiyle 1995 yılında Chicago'da 750 kişi öldü. 2003 yılının yazında, benzer sebepten Avrupada ölenlerin sayısı 21 bin ile 35 bin kişi olarak açıklanıyor... son 20 yıldır ABD'de astım ve katarakt rahatsızlıklarının belirgin olarak artması da küresel ısınmaya bağlanıyor. 

Tabii afetler 1900-2005 yılları arasında büyük artış gösterdi. 2004 yılındaki felaketler 140 milyar dolar, 2005 yılındakiler ise 220 milyar dolar zarara yol açtı. 

İngiliz Kamu Siyasi Enstitüsü, ABD Geliştirme Merkezi ve Avusturya Enstitüsü'nün ortaklaşa hazırladığı “Meydan Okuyan İklim” adlı raporda, iklim felaketlerinin on yıl içerisinde kendisini göstereceği, dünyanın 2070 yılında tamamen buzulsuz kalacağı ve tam manasıyla çöle döneceği ifade ediliyor. 

Amerikan New Scientist dergisine göre 2012'deki güneş fırtınası dünyayı kaosa sürükleyecek. Bütün hayatı felç edecek, üretim duracak. Güneş fırtınasından bir sene sonra Avrupa'nın büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da ekonomi çökecek. Üretimin durması nedeniyle 2013 yılının sonuna kadar 100 bin Avrupalı açlıktan ölmüş olacak. Dünyanın bu fırtınanın yaralarını sarması ise 20 yıl alacak 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ve 153 yıl sonra yeniden kâbus yaşanacak. Zira 1859 yılının 1 Eylülünde güneşten gelen anormal manyetik enerji nedeniyle telgraf sistemlerinin tamamen çöktüğü biliniyor. Ancak uzmanlar, o gün daha çok fiziksel güce bağlı olan bir dünyada yaşandığı için fırtınanın etkilerini silmenin çok daha kolay olduğunu belirtiyor. Bilim adamları, “2012 ve sonrasında yine aynı riskle karşı karşıya kalacağız” diyor.” 

Açlık, susuzluk ve iklim mültecileri yolda. 

Londra, New York, New Orleans ve Ortadoğu'nun Akdeniz sahilleri kötü akıbetle karşılaşacak yerler. 

Günümüz dünyasında dakikada 12 çocuk açlık sebebiyle ölüyor. Açlık nedeniyle 
36 ülkede 500 milyon insan ölümle burun buruna. 


Баа 
341. Akşam, 21 Nisan 2009 
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PENTAGON ANİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ODAKLANIYOR 


Pentagon'un akil adamı ve 35 yıllık danışmanı derin Amerikan devletinin akıl hocalarından Andrew Marshall Milli Bilimler Akademisi'nin raporunu ciddiye aldı, Marshall, Pentagon'un nihai değerlendirme bölüm başkanı. 83yaşındaki bu kurt danışman hemen ani iklim değişikliği konusunda işe koyuldu. 

Global Business Network (Küresel İş Ağı) başkanı Peter Schwartz ve yardımcısı Doug Randall yaşlı kurdun isteğini hemen yerine getirdiler ve araştırmalarının ѕоnuçlarını The Guardian gazetesine göre Ekim 2003'te Pentagon'a teslim ettiler. 

Bay yaşlı kurt bugünkü neo-con'ların hepsinin hocası. Marshall, Yeni Dünya Düzeni için Amerikan ordusunu yeniden yapılandıran ekibin de başı. Yeniden yapılanma programının adı Revolution in Military Affairs (RMA) (Askeri Meselelerde Devrim). 

Schwartz ve Randall'ın hazırladıkları raporun adı: “Ani Bir İklim Değişikliği Senaryosu ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Güvenliğine Etkileri” 

Bu iki danışman СТА ve öteki Amerikan istihbarat “şirketlerine” Hollywood'dan Dream Works film şirketine ve Shell (İngiliz-Hollanda) gibi çokuluslu şirketlere danışmanlık yapıyorlar. 

Ve analistlerimizin raporu tesadüfen(!) The Observer gazetesinin eline geçiyor. Gazete, raporu Şubat 2004'te yayınlıyor.” Tabii ki kıyamet koptu. Tam o tarihlerde Hollywood yapımı Yarından Sonra filmi de dünya sinemalarında arzı endam ediyordu. 

Amerika, Avrupa ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde makaleler, TV haber ve yorumları, açık oturumlar ardı ardına ani iklim değişikliğini Pentagon'un ciddiye aldığını işler. 

Pentagon dünyanın bu yoğunluktaki ilgisinden rahatsız olur. Ve Marshall, “Bay Schwartz ve Randall'ın raporu ani küresel ısınmanın etkilerini tahmin etme hususunda mevcut ilmi modellerin ve bilginin sınırlarını ortaya koymakta, her ne kadar bu konuda çok önemli bilimsel bulgular var olsa da raporun öngörüleri şimdilik spekülatiftir” der. 

Yaşlı kurdun bu açıklaması Pentagon'un ani iklim değişikliğine olan ilgisiyle ilgili yorum ve komploları iyice tetiklemiş ve halen konu tam bir dipsiz kuyuya dönmüş bulunmaktadır. 


342. The Observer, Şubat 2004 


-250- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Bi yo-Politik Savaşlar 


Amerikalıların “en büyük” takıntıları ve abartma huyları vardır. Öyle ki en büyük hamburger, otomobil, cadde, şişe, bardak, kalem derken akılları sıra işi en büyük erkek ve kadın cinsel organını tespite kadar vardırmışlardır. Ancak psikolojik dezenformasyonu, “şamata” ve bize ekzantrik gelebilecek unsurları kullanarak iyi becerirler. İkinci uzman oldukları husus ise sivil toplum örgütlerini (NOG) ve medyayı iyi manipüle ederler. Esas gayeyi çok iyi kamufle etme maharetleri takdire şayandır. 

Acaba ani iklim değişikliği rapor ve ilgisi ile HAARP kamufle mi edilmek isteniyor? Şimdilik bilmiyoruz. 

Rapora göre birincisi, Gulf Stream (Büyük Taşıyıcı) tamamen durabilir. Buz dağları İngiltere ve Portekiz'e dayanır. 

İkincisi Gulf Stream'ın işleyiş sistemi yavaşlayabilir. Sert ve uzun kışlar başlar. 
Rüzgârlar ve kuraklık artar. Kıtlıklar başlar, tarım çöker. 

Üçüncü olarak belki de ikisinin ortasında bir sonuç ortaya çıkar. 

İklim değişikliğinin peşi sıra gelecek göç dalgası dünyadaki bütün dengeleri altüst edebilir. Dünya siyasi, ekonomik ve sosyal bir kaosa sürüklenebilir. 

Schwartz ve Randall çalışmalarında sadece iklim değişikliğine odaklanmamışlar. 
“Ani iklim değişikliğine ABD hazırlıksız yakalanırsa ne olur?” Bu sorunun cevabını aramışlar. Somut delilleri bekleme yerine “ihtimal dışı” sayılmayan senaryolara itibar etmenin Amerika'nın milli güvenliği açısından yerinde bir karar olacağı fikri iki analistin temel hareket noktalarından biri. 

Analiz “Amerikan bekası”nı esas alıyor. Bu durumda “beka” söz konusu olunca tedbir en kötü ihtimale göre alınmalıdır. Amerika içinde milli güvenlik planlayıcıları Pentagon'dadır. Öyleyse Pentagon en kötü ihtimale göre hesap yapmalıdır. 

İklim uzmanlarına göre 8200 yıl önce raporda yazılanlara paralel bir iklim değişikliği yaşanmış. Yine uzmanlara göre küresel ısınmayla birlikte bir sıcaklık artışının okyanus akıntılarını durdurabileceğine dair boş verilmeyecek deliller var. 

Son buzul çağında Kuzey Atlantik'te sıcaklığın bugünkü değerlerden sadece 6-7 derece daha az olduğu göz önüne alındığında ortalama hava sıcaklığının Avrupada 
3 derece, Kuzey Amerika'nın ve Asya'nın bazı yerlerinde 2 derece düşmesinin sebep 
olacağı yıkımlar çok ciddi boyutlara varabilir. Kuraklık başlar, tarım çöker. 

Kuzey Atlantik ve Kuzey Asya çok soğuyacak ve kışlar uzayacak. Rüzgârların hızları yükselecek. Atmosferik sirkülasyon bölgesel olacak (tam HAARP'a yöneltilen tenkitlere uygun). 

İleride soğuk ve sert iklim Kuzey Amerika'nın güneyine doğru inecek, Kuzey Atlantik'in daha da soğuması, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın güneyine kadar soğukların inmesine sebep olacak. 
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Kuzey Avrupa Sibirya'ya dönecek. Şiddetli fırtınalarla Hollanda'nın kıyı şehirleri yaşanamaz hale gelecek. 

ABD'nin gözbebeği California'nın baş şehri Sacramento'nun adını taşıyan пеhirdeki delta adası setlerini sular aşacak ve kuzeyden güneye içme suyu taşıyan su kemerlerini bozacak. 

Uzun yıllar sürecek kuraklıklar ABD'nin güney eyaletlerini vuracak, rüzgârların daha şiddetli esmesiyle toz fırtınaları çıkacak. 

ABD vatandaşları arasındaki fakirlik ve zenginlik farkı uçuruma dönüşecek. 

Bunlara rağmen diğer ülkelere göre durumu daha iyi olacak. ABD başka ülkelerin nefretini çekebilecek, büyük göç dalgalarıyla karşılaşabilecektir. 

ABD ve Meksika arasında sınırı aşan sular konusunda anlaşmazlıklar çıkacak. 
ABD enerji ve hammadde güvenliği için daha pervasız girişimlerde bulunabilecektir. 

Güney Avrupa İskandinavya tarafından ve Kuzey Afrika'dan gelen göç dalgaları ile karşılaşabilecektir. 

Himalaya dağlarındaki buzulların hızlı erimesi çevre ülkelerde büyük problemlere sebep olabilecektir. 

Kutuplardaki buz dağları 1973-2003 sürecinde yüzde 40 erimiş durumdadır. Denizlerdeki buz dağları zamanla yok olacaktır. Bu, deniz seviyesini yükseltecek, sahil şehirlerini hem yükselmiş deniz, hem de dalgalar vuracaktır. 

Tuzluluk ve deniz suyu sıcaklığı, açık deniz balıkçılığı konusunda yeni problemler çıkaracak. Su baskını tehdidi altındaki insan sayısı günümüzün dört misli olacak. 

Japonya mevcut yapısından dolayı tarih boyunca kaynak sıkıntısı çekmiştir. Bu sıkıntı artacak ve Sibirya'ya veya komşu diğer ülkelere saldırabilecektir. 

Büyük nüfusuna bağlı gıda ihtiyacı, küresel iklim değişikliğinde Çin'in en büyük zafiyeti olacak. 300-400 milyon Çinli batıya doğru İran, Türkiye, Güney Avrupa'ya ve diğer komşu ülkelere göçe yönelebilecektir. Muson yağmurları düzensizleşecek, kuraklık ve seller Çin'in tarım alanlarını vuracak, ekonomi ve sosyal hayat felç olabilecektir. 

Deniz sularının yükselmesi Bangladeş'i tamamen yaşanmaz hale getirebilecek, Çin, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş arasında yeni çatışmalar çıkabilecektir. 

Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde dini ve etnik gerginlikler devleti tamamen çökertebilecek, nükleer silah kullanımı gündeme gelebilecektir. 

Senaryonun Güney yarımküre için tam bir tahmini olmasa da sıcaklıkların anormal artması muhtemeldir. 
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MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ 


Mezopotamya, Nil ve İndüs havzalarının, tarihte medeniyetlerin beşiği olması öncelikle iklimle alakalı bir sonuçtur. 

Askeri çatışmalar; enerji, yiyecek ve su gibi tabii ihtiyaçların karşılanmaması sebebiyle artacaktır. Milletlerarası enerji ajansının tahminlerine göre önümüzdeki 30 
yılda dünyada petrol talebi yüzde 65 artacak, enerjiye olan bağımlılık büyüyecek, nükleer enerjiye yönelme olacaktır. 

Günümüzde bir milyardan fazla insanın barınma, su ve iaşe problemi had safhadadır. 

İşte bu noktada “Batı'nın temel felsefesi” devreye girecektir. “Batı'nın ekonomik ve politik hegemonyasının altında geçmişte ve günümüzde, Batı silahlarının kendine özgü gücü yatıyor... Hiç kimse coğrafya, iklim ve doğa tarihinin, genel tarihte oynadığı büyük rolü yadsıyamaz.”* 

On yıllık bir iklim değişikliği tarihi tekerrür ettirebilir. Açlıktan ölmek veya akın yaparak yağmalamak. Tarih hep ikincisinin örnekleriyle doludur. 

Hiksoslar Mısır'ı iklim değişikliğinden sonra işgal etmiş, Vikingler'in çevre ülkelere saldırıları, Aryanlar'ın Hindistan'a akınları hep aynı sebebe bağlı saiklerle başlamıştır. 

Doğu Avrupa ülkelerinin, Japonya'nın, Çin'in gıda, tarım, mineral ve enerji kaynakları için Rusya'ya saldırdığını düşünün. Rusya “nüfus zafiyeti” içine düşmüş bulunmaktadır. 

Kanada ve Amerika arasında, enerji ve su kaynaklı, Amerika ve Meksika arasında su sebebiyle çatışmalar çıkabilir. 

Kuzey ve Güney Kore sanayileşmiş ve nükleer güce sahip bir ülke olarak yeni bir tavır değişikliğine gidebilir. 

Zenginler nükleer silahlarla “Hiksos” saydıkları devletlere, “Hiksoslar” da biyolojik ve kimyasal silahlarla zenginlere saldırabilirler. 

Almanya, Japonya, Türkiye ve Güney Kore gibi ülkeler nükleer silah yapabilecek ülkeler arasında sayılıyorlar. İklim değişikliği senaryolarının bu ülkelerin nükleer silah yapma arzularını hızlandıracağı tahmin edilmektedir. 


343. Victor Davis Hanson, Batı Neden Kazandı?, Katliam ve Kültür, Aykırı Tarih 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İran, Mısır, Kuzey Kore, Çin, İsrail, Hindistan, Pakistan, Rusya, Fransa, İngiltere, Kanada ve ABD şu anda nükleer silahlara sahip ülkeler. 

Uzmanlar sözleşmişçesine ani iklim değişikliğinin vurduğu milletlerin kaynak savaşlarına yönelmekten başka çareleri kalmayacağından endişe ediyorlar. 

Ani iklim değişiklikleri raporunu hazırlayanlardan Peter Schwartz: “Kıtlık ve savaşlar günlük hayatın normal karakterleri haline gelecektir” diyor. 

“Antik çağlarda erken Yunanistan'ın giriştiği savaşlardan başlayarak, bütün yirminci yüzyıl savaşlarına kadar, Avrupa'nın askeri pratiğinde kesin bir süreklilik görülür... Bu 2500 yıllık gelenek... İster kabile ister imparatorluk olsun, Asya, Afrika ve Yeni Dünya halklarına karşı savaşlarda, Avrupa ve Amerikalıların kesin başarılar elde etmesine yol açan ortak bir miras vardır... Batı'nın toparlanabilme ve öldürücülüğünü sürdürebilme yeteneği daha çok dikkat çekiyor?” 


344. Victor Davis Hanson, Batı Neden Kazandı?, Katliam ve Kültür, Aykırı Tarih 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ANİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI KITALARARASI SENARYOLAR 


AVRUPA 


2010-2020 DÖNEMİ: Ağır kuraklık, soğuk ve Kuzey Avrupa ülkelerinin Güney Avrupa'ya göçü, çatışmalar. 

AB içinde su ve gıda kaynaklarına bağlı ihtilaf ve sınır çatışmaları. Rusya AB'ye katılarak Avrupa'ya enerji kaynağı arzı sağlar. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden İspanya ve İtalya'ya göçler başlar. 

2020-2030 DÖNEMİ: Göçler ve su sebebiyle Avrupa içi çatışmalar artar. Ren nehri konusunda Almanya ve Fransa arasında savaş çıkabilir. AB dağılır. 

Mısır, Cezayir, Fas, İsrail ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerine Avrupadan göçler hızlanır. Avrupa nüfusunun yüzde onu başka uygun ülkelere göçerler. 


ASYA 


2010-2020 DÖNEMİ: Hindistan, Çin, Pakistan ve Bangladeş arasında savaşlar çıkar. Toplu göçler olur. Japonya bölgesel istikrarsızlığa karşı askeri opsiyonu kullanır. Japonya ve Rusya, Sibirya ve Shakalin enerji kaynakları üzerinde stratejik anlaşmaya varırlar. Çin, Kırgızistan ve Kazakistan'a boru hatları bahanesiyle saldırır. 

2020-2030 DÖNEMİ: Güneydoğu Asya'nın tamamında savaşlar çıkar. Çin'de iç savaş çıkar. Rus enerji kaynakları yüzünden Japon-Çin savaşı gündeme gelebilir. 


ABD 

2010-2020 DÖNEMİ: Su konusunda ABD, Kanada ve Meksika arasında gerginlikler. ABD'nin güneydoğu eyaletlerine Karayip ve Meksikadan göçler başlar. Zengin Avrupalılar Amerika'ya göç etmeye başlar. 

Balık avlama hususunda Avrupa-ABD gerginliği başlar. Kuzey Amerika'nın güvenliği için ABD, Kanada ve Meksika'nın “askeri NAFT'A'sı kurulur. 

2020-2030 DÖNEMİ: İran ve Ortadoğu petrolleri Çin-Amerikan savaşını çıkarir. Petrol fiyatları çok artar. Körfez bölgesindeki ülkelerde rejimler çöker.” 


345. Peter Schwarz- Doug Randall; “An Abrupt Climate Change Scenario and its Implications for United States 
National Security”, Ekim 2003 
(http://www.ems.org/climate/pentagon climate change.pdf ) 
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MARDUK GEZEGENİ, KÜRESEL ISINMA, HAARP ÜÇLÜSÜ 


“2003'te yüksek sıcaklık Avrupa'yı vurdu. Rekor kıran geç yaz sıcağı sekiz ülkeden 35 bin insanın ölümüne yol açtı ve Fransadan doğudaki Ukrayna'ya kadar her ülkede tahıl rekoltesini düşürdü. O yıl dünya tahıl üretimi 94 milyon ton geriledi - dünya tüketiminin yüzde 5'i.** 

Bir derecelik sıcaklık artışının tahıl üretiminde rekolteyi ciddi oranda düşürdügüne değinmiştik. 

Peki, dünya nüfusunun ortak besin maddelerinden biri olan pirinçte durum nedir? 

ABD Milli Bilimler Akademisi, Çin, Hindistan ve Filipinli dokuz bilimadamının 
2004 yılında tarla şartlarında yaptıkları araştırmanın sonucuna göre, bir derece sıcaklık artışı pirinç üretiminde verimi yüzde 10 düşürüyor. Bu sonuç küresel ısınmanın ne derece gıda üretimi üzerinde etkili olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. 
Böyle bir etkiye her yıl dünya nüfusunun 75 milyon kişi arttığını da eklemek gerek. 

Uzmanlar enerji politikalarıyla gıda güvenliği arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekiyorlar. 

Milletlerarası Pirinç Araştırma Enstitüsü (IRRI) raporlarının ortaya koyduğu araştırma sonuçlarına göre bir derecelik sıcaklık artışı buğday, pirinç, soya ve mısır verimini yüzde 10 düşürmekte. 

Brown sözünü ettiğimiz kitabında, 1982-98 yılları arasında ABD'de ısının, 618 
bölgede mısır ve 444 bölgede soya fasulyesi verimi üzerindeki etkisini araştıran 
David Lobell ve Gregory Asner'ın her bir derece sıcaklık artışının verimi yüzde 17 
azalttığını deneysel olarak tespit ettiğini zikretmekte. 

Yapılan araştırmalara göre ortalama küresel sıcaklık 1970'ten beri 0,7 derece artmış durumda. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), içinde bulunduğumuz yüzyıl boyunca sıcaklığın 1,4-5,8 derece arasında artacağını gösteriyor. 

Ani iklim değişikliği senaryolarında; ilmi sayılanlardan, komplo teorilerine kadar, Marduk gezegeninin 2012 yılı civarında dünyamıza çok yakın geçmesi, daha önceki sayfalarda değindiğimiz küresel ısınma ve hakkında en çok komplo teorileri üretilenlerden HAARP hep başrolde. 

Herhangi biri için kesin kabul veyaret bizi yanılgıya götürür. 

Türkiye'nin bakış noktası, “Türk devletinin ve milletinin bekası” açısından olmalıdır. 


346. І.К. Brown, a.g.e., s. 109 
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17 Ocak 2003 tarihli haberinde Financial Times şöyle yazıyordu: “İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde barajların donmasına karşı nükleer santrallerin kapatılmasından vazgeçildi. * 

Milletlerarası iklim değişiklikleri araştırma grubu “GIEC” üyesi Fransa Kutup Enstitüsü başkanı Jean Jouzele göre son yıllarda yaşanan olağanüstü iklim olayları devam edecek. Büyük tufanlar, kuraklık, kıtlık artık sadece bilimkurgu mahsulü değil. 

Mevcut son on yıldaki hava şartlarına baktığımızda Avrupa'da sıcaklıklar +41, -20 derece, sera etkisi daha da artarsa +43, -10 derece. Avrupa'nın ikliminde, Doğu Amerika kıyılarının iklimini yumuşatan Gulf Stream akıntısının 30 yıl içinde ortadan kalkmasıyla mini bir buzul çağı başlayacak. Sıcaklık 4-25, -25 derece arasında. 

Grönland'ın batı kıyısında, UNESCO'nun dünya mirası listesindeki Ilulissat Fiyordu buzun en güzel hallerine sahne oluyor. Kuzey Kutup dairesinin 250 kilometre kuzeyindeki Ilulissat, turizm ve balıkçılıkla geçinen bir kasaba. Ancak buzulların bölgeden giderek uzaklaştığı görülüyor. 

Ortadoğu su, enerji kaynakları ve yeraltı zenginlikleri açısından kritik ve elde tutulması gereken bir bölge ve Müslüman. Bölgenin Arap ülkeleri ve İran, terörizmi desteklemekle suçlanıyor. Uzak Asya ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Filipinlerdeki Müslümanlar el-Kaide'ye destek vermekle suçlanıyor. Endonezya IMF operasyonundan sonra şimdi de askeri operasyonlar için topun ağzında. Yaşadığı 2004 
tsunami felaketi cabası. 

Bütün bunların arkasında 1999 yılında kurulan Project for New American Century (Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi) örgütü var. Bu örgütün kurucularından bazıları; Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Richard Perle gibi isimler... 

Önümüzdeki dönem kaosun tırmandırılacağı bir dönem. Bu kaosta iklim değişiklikleri de kullanılacak manivelalardan biri. 

Marduk 2012 kitabının yazarı Burak Eldeme göre: “Bir gök cisminin yol açtığı afetler zincirinden söz edilecekse bunun için en uygun tarih MÖ 1650-49 dönemi. 
Bitiş tarihi de eğer astronomiye bu kadar önem veren Mayalar'ın sözünü ettiği 2012 
ise 3661 yıllık bir periyot var. Ve bu periyot anlamsız, rasgele bir periyot değil. Babil astronomisinde, Babil matematiğinde, eski ve yeni Ahit'e varana dek her yerde karşımıza çıkan bir süreci ya da göksel olguları doğrulayan nitelikte bir süreç. 

Nerede bir kargaşa, karışıklık varsa ve siz “Bir dakika orada bir şey mi oluyor?” 
dediğinizde hemen sizi bir komplo teorisi kurmakla suçlarlar. Komplo teorileri oldu ve olacak, çünkü insanlık tarihi yönetimlerin şeffaf olduğu, vatandaşların olan biten her şeyi bildiği bir tarih değil ki. İnsanlık tarihi komplolarla, entrikalarla, dalaverelerle dolu bir tarih. Komplolar var ki komplo teorileri de var... Ben güneşin manyetik 


347. Financial Times, 17 Ocak 2003 
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çevrimlerinde gözlenen bütün bu sıra dışı aktivitede, yaklaşan bir gök cisminin etkisi olduğunu düşünüyorum” Bu arada kısa süreli buzul dönemleri de mesela günümüzden 700 ile 200 yılları arasında yaşandı.** 

Serdar Turgut, Akşam gazetesi yazarı ve genel yayın müdürü. Turgut lisans ve lisansüstü eğitimini ABD'de tamamlamıştır. Yani ABD'yi iyi bilir. Turgut'a göre 2012'de gerçekleşecek büyük buluşmadan kurumlaşmış dinlerin üst düzey yetkilileгі, NASA ve ABD yönetimi haberdar. 

Bilginin gizlenme sebebi ise Marduk'un son gelişinde çekim gücü sebebiyle tetiklenen depremler, yanardağ patlamaları, tsunamiler, tufanlar, hortumlar. 

Yeni “dinlerin” -ezoterik inançların- ortaya çıkmasına sebep olacak kadar vahim sonuçlar doğuran bu gezegenin yaratacağı kaosa ABD sinsice hazırlanmak istiyor. 

Teoriye göre ABD'nin bütün gücüyle, her türlü fırsatı değerlendirip Yeni Dünya Düzeni'ne yönelik hamleler yapması bu hazırlığın bir uzantısı. Bu hamlelerin enerji ve su kaynaklarının olduğu topraklara yönelmesi rastlantı değil. Çünkü bahsedilen buluşma olduğu takdirde dünyada büyük bir enerji ve su meselesi ortaya çıkacak. 
Kaos sonrası bu kaynaklara sahip olan, dünyaya hükmedecek. 

İşte bu yüzden ki ABD'lilerin kendi içinde bile İkiz Kulelere yapılan saldırıların Afganistan ve özellikle Irak'ta başlayan Haçlı hareketini haklı gösterebilmek için yine ABD'liler tarafından yapıldığına inanan “komplo” teorisyenleri var. 

Buna benzer bir teori de oldukça popüler TV dizisi 2Zün ikinci bölümünde de üretilmişti. 

Turgut'un ileri sürdüğü bir başka fikir de Irak'ın işgalinin stratejik olmak dışında sembolik bir yanının da var olması. ABD'nin bir amacı da Sümerlerden kalma bazı bilgi kaynakları ve bu kaynaklardan haberdar din adamlarını yok etmek... Irak'ta 
2007 sonuna kadar 11 bin akademisyen, araştırmacı ve din adamı cinayete kurban 
gitti. Daha sonraki yıllarda katledilen kurbanların sayısını bilemiyoruz. 


Nibiru-Marduk Gezegeni ve 2012 Yılı Aralık Ayında Dünyanın Sonunun 


Geleceği Varsayımının Kaynağı 


Dedikodular ve internette dolaşan spekülasyonlar o derece yoğun ki, konu NASA'nın gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayında “Amazon.com” kitap bölümünde piyasada 2012 kıyamet gününe ilişkin 200'den fazla kitap olduğu görülüyordu. 


348. Burak Eldem, 2023 Dergisi, 15 Ağustos 2004 
349. Prof. Şükrü Ersoy, YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 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Hikâyenin temeli Türkiye ve hinterlandında hayat sürmüş olan, hatta bir kısım kaynaklarda Türk kökenli olduğu ileri sürülen, Sümerler tarafından bulunduğu varsayılan Nibiru-Marduk adlı gezegenin dünyaya doğru yaklaştığı teziyle başladı. 

Zecharia Sitchin, eski Mezopotamya uygarlığına ilişkin yazdığı kitaplarında yer verdiği, mesela 1976'da yayımlanan Оп İkinci Gezegen'de, kurgularda Sümerlerin güneşin çevresinde 3600 senede dolanan Marduk adlı gezegenin keşfini yaptıklarını ileri sürdü. 

Bu Sümer kurgularından bir başkası “Anunnaki” adlı dış medeniyetten gelip “yer”i ziyaret eden “eski bir astronot”. Daha sonra kendi kendini psişik olarak tanımlayan ve yerötesi uygarlıklardan kişileri “yer'e davet ettiğini ileri süren Nancy Lieder. 

Zeta Reticuli yıldızının çevresindeki kurgusal gezegenden gelen ziyaretçilerin, kendisini, “yer”in “X Gezegeni” veya Nibiru'nun (Marduk) tehlikesi altında olduğu hususunda ikaz ettiğini ileri sürdü. Bu felaket öngörüsü ilk kez 2003 yılı Mayıs ayında yapılmıştı; ancak o sene beklenen olmayınca mahşer günü 2012 yılının Aralık ayına ötelendi. Marduk ve Tanrı Anunnaki kurguları giderek birbiriyle daha çok 
ilişkilendirildi ve Maya uygarlığının 2012 kış dönümüne bağlanınca, 21 Aralık 2012 
mahşer günü kurgusu oluştu.” NASA'nın IRAS (Kızılötesi Gökbilim Uydusu) 1983 
yılında gökyüzünü on ay süreyle taradı... “Onuncu gezegen” söylentisi, Astrophysical Journal Letters adlı bilimsel dergide “Unidentified point sources їп the IRAS mini survey” adıyla yayımlanan ilmi bildiriyle birlikte 1984'te başladı... Açıkçası kuyruklu yıldız yörüngesine benzer bir yörünge, 3600 yılda bir dolanan gezegen güneş dizgesinin içinden geçerse, yerin ve diğer gezegenlerin yörüngelerini altüst eder. 

Son söz: Nibiru (Marduk) bir şehir efsanesidir, gerçekle ilgisi yoktur.” 

Bir hususun altını çizmekte fayda var. NASA mensubu David Morrison yazdığı açıklamalarda Marduk ve 2012 ile alakalı kitap ve internette yer alan haberleri “Şarlatanlık” olarak değerlendiriyor. Ancak Pentagon'un bu konuya niçin bu kadar önem verdiğine hiç değinmiyor. Ayrıca Morrison, Hollywood filmlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini ısrarla vurguluyor. Ancak dünya âlem biliyor ki, ABD'nin gelecek tasarımlarıyla ilgili politikalarının ipuçları Hollywood filmleri ve basın yoluyla milletlerarası kamuoyuna ustalıkla sızdırılır. Daha 1940'lı yıllardan itibaren Hollywood'da Beyaz Saray'ın, Pentagon'un,CJA'nin ve NSA'nın temsilcilikleri, resmi ofisleri var. 


350. David Morrison, NASA, http://astrobiolgy.nasa.gov/ask-an-astrobiologistanswered 
351. David Morrison, ASP Konferans Serisi, Cilt 431, “Cosmophobia, Nibiru and Doomsday 2012 veya http:// 
www.csicop.org/si/show/myth of nibiru and theendof theworld in 2012 
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26 ARALIK 2004 GÜNEY ASYA'DA TSUNAMİ FELAKETİ 


Güney Asya'da meydana gelen ve en az 230 bin kişinin ölümüne ve iki milyon kişinin evsiz kalmasına yol açan tsunami. 

Endonezya'nın Açe eyaletinde, 47 bin kişinin topluca gömülmesine sebep olan tsunami. 

Endonezya'nın Sumatra adası yakınlarında 26 Aralık 2004 tarihinde son 40 yılın en şiddetli depremi (Richter ölçeğine göre 9,15) yaşanmış, okyanus tabanının yarılmasıyla milyonlarca ton deniz suyu harekete geçmiş ve dev dalgalar Malezyadan Doğu Afrika'ya kadar pek çok bölgeyi yerle bir etmişti. 

Endonezya ve Sri Lanka'da bazı köyler haritadan silindi. Tayland'ın Као Lak sahilinde yer alan 47 köy yok oldu. Maldivler'de kimi küçük adacıklar tamamen okyanusun suları altında kayboldu. BM rakamlarına göre 400 bin bina enkaza döndü. 

Felaketin yaralarının sarılması için bütün dünyada 13,6 milyar dolar yardım toplandı. Ama bu rakam hayatta kalan tsunami mağdurlarının zararını karşılamaktan çok uzak. Yaraların ancak 10 yılda sarılabileceği tahmin ediliyor. Halen binlerce insan mülteci kamplarında yaşıyor. 

ABD eski başkanı, BM Tsunami Yardımları Özel Temsilcisi Bill Clinton International Herald Tribune gazetesine verdiği demeçte milletlerarası toplumun da verdiği sözleri tutmak konusunda önemli bir imtihandan geçmekte olduğunu vurguladı. 

Güney Asya'da meydana gelen deprem ve tsunami ile ilgili muhtelif iddialar mevcut. 

İddiaların birincisi, İsrail ve Hindistan'ın Hint okyanusunda nükleer denemeler yaptıkları yönünde. Arap basınında çokça bu yönde haberler yer aldı. 

Abutz Sheva'nın haberine göre, ABD ve İsrail bütün insanlığı yok edebilecek güçte denemeler peşinde. 

İşin ilginçyanı, BM Acil Durum Koordinatörü Jan Egeland'ın bir basın toplantısı düzenleyerek bu söylentileri yalanlama yoluna gitmesi. 

Oysa Mısır'da haftalık yayımlanan Alusbu'ya göre katil tsunami felaketinin sebebi kesinlikle ABD-İsrail ve Hindistan'ın ortaklaşa düzenlediği nükleer araştırma. 

Bir başka iddia, deprem ve tsunamiyi ABD'nin HAARP kapsamındaki denemelerine bağlıyor. 

Bugüne kadar dünyamızda meydana gelmiş tsunamilerden belli başlıları şunlar: 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Santorini Tsunamisi: MÖ 1628 veya 1650. Platon'un mitolojik hikâyelerine konu ve Atlantis'in kaybolmasına sebep olmuş. 

Bristol (İngiltere) Tsunamisi: 1607. İki binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. 

Rodos Tsunamisi: 1609'da meydana geldi ve on binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. 

Lizbon (Portekiz) Tsunamisi: 1755'teki Lizbon depreminde yaşandı. Lizbon nüfusunun üçte biri, 100 bin kişi hayatını kaybetti. 

Krakatoa Volkanı Patlaması ve Тѕипатіѕі: 1883'te meydana gelen patlama 3000 
mil uzaktan Avustralya kıyılarında bile duyuldu; 36 bin kişi öldü. 

Pasifik Tsunamisi: 1946'da Hawaii ve Alaska'da meydana geldi; 165 kişi öldü. 

Şili Tsunamisi: 1960 yılında 9,5 şiddetindeki büyük Şili depreminin ardından meydana geldi; 25 metre yüksekliğindeki dalgalar bütün okyanus boyunca yayıldı. 
İki bin insan öldü. 

Vajont Barajı (İtalya): 1963'te barajda meydana gelen dev heyelan tsunamiyi tetikledi ve iki bin kişi hayatını kaybetti. 

Good Friday Tsunamisi: 1964 yılında 9,2 büyüklüğündeki Good Friday depreminin tetiklediği tsunami dalgaları Alaska'yı, Kanada'nın batı sahillerini, California ve Kuzeybatı Pasifik kıyılarını vurdu, 121 kişi öldü. 

Tumaco Tsunamisi: 1979'da Kolombiya'da altı balıkçı köyünü yok etti. Ne kadar insanın öldüğü bilinmiyor. 

Hint Okyanusu Tsunamisi: 26 Aralık 2004'te meydana gelen deprem ve tsunaminin, dünyanın dönüşünü birkaç mikrosaniye kadar kısaltacak şekilde sarstığı ifade ediliyor. 

Japonya'da 2011'de gerçekleşen tsunami ise binlerce insanın ölümüne ve nükleer felakete sebep oldu. 
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KYOTO PROTOKOLÜ VE TÜRKİYE 


“Sera etkisi” nedir ve nasıl meydana geliyor? 

“Karbondioksitin atmosferik konsantrasyonu arttıkça dünyanın ısısı da artıyor. 
Atmosferik karbondioksit, güneş ışınlarının dünya atmosferine tamamen girmesine izin veriyor ama ısı dalgasının tekrar uzaya çıkmasını engelliyor. Bu durum “ега etkisi” meydana getiriyor” 

1760 yılından 1950 yılına kadar çok ağır bir tempoda artış gösteren karbondioksitin atmosferik konsantrasyonları, 1950'den bugüne kadar yaklaşık 85 derecelik bir açı yaparak yükselmektedir.” 

Atmosferi en çok kirleten ABD, 2005 yılı Aralık ayında Kanada'nın Montreal şehrinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 11. Taraflar Konferansı'nda Kyoto'nun yükümlülüklerini yerine getirmeme hususunda yine bildiğini okuyarak ayak diredi. 

Ancak Demokrat Parti 2000 yılı başkan adayı ve Başkan Clinton döneminin başkan yardımcısı Rum asıllı Al Gore'un küresel ısınma konusunda bir DV D'si piyasaya sürüldü. 

Al Gore'un DVD filmi büyük sükse yapıyor. İngiliz dolar milyarderi Richard Branson’ ikna eden Gore, gelecek on yıl içinde küresel iklim değişikliklerine karşı mücadelede şimdilik üç milyar dolarlık bir fon sağlamış vaziyette. 

Al Gore'u “Başkan yardımcısı iken niçin mücadele yapmadın?” diye tenkit edenlere Gore'un cevabı kısa ve acı: “Büyük sanayicilerin baskısı elimizi kolumuzu bağladı.” 

Tartışmalar bütün hızıyla sürerken film bütün zamanların en iyi üç belgeseli arasına giriyor. 

Prof. Dr. Miktat Kadıoğlu, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Merkezi'nde görev yapan iklim uzmanlarımızdan biri. Kadıoğlu'nun Bilim ve Teknik dergisinin Haziran 2005 tarihli sayısında yer alan konuyla ilgili görüşleri özetle şöyle: 

Türkiye Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC) tarafından incelenen dünyadaki beş bölgeden birinin içinde yer alıyor. 

IPCC tarafından endüstri devrimi öncesine göre atmosferik CO,'nin iki katına çıkmasının beklendiği yıllara yönelik senaryolar Türkiye için de geçerli. 


352. www.giss.nasa.gov/data/update/gistemp 
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Senaryolara göre, 2030 yılında Türkiye'deki sıcaklığın yaz ve kış aylarında artacağı tahmin ediliyor. Bu durumda yağışlar sadece Karadeniz bölgesinde kışın biraz artacak, yazın bütün ülkede yüzde 5 ile 15 azalacak. Ayrıca yazın toprak neminin de yüzde 15-25 arasında bir değerde azalacağı beklenmekte. 

IPCC'nin üçüncü değerlendirme raporuna göre yeryüzünde 15 derece olan hava sıcaklığının küresel ortalaması 1990 yılından 2100 yılına kadar 1,4 ile 5,8 derece artacak. 

Sera gazları önemli ölçüde azaltılmazsa deniz seviyesindeki yükselme 9 ile 88 
santim arasında olacak. 

Bütün bunların sonucunda Güney Avrupa ve Akdeniz ülkeleriyle birlikte Türkiyede de kuraklık, ani seller, deniz su seviyesinde yükselmeler ve ekolojik problemlerde büyük artışların gerçekleşmesi bekleniyor. 

Orta ve Güney Avrupa'nın küresel iklim değişiminden ABD ve Rusyaya göre daha fazla ve olumsuz bir şekilde etkileneceği tahmini, Avrupa Birliği'ni (AB) Kyoto Protokolü'nün yürürlüğe girmesine önderlik etmeye yöneltmiş bulunuyor. AB, diğer ülkelerle yaptığı ticareti de, Kyoto Protokolü'nü kabul edip etmemelerine göre düzenlemeyi planladığını ilan etti. 

AB'nin Rusya üzerindeki yoğun baskısı üzerine Kyoto Protokolü 16 Şubat 2005 
tarihinde imzalanarak dünyada yürürlüğe girdi. Ancak sera gazı salımlarının yüzde 36'sından sorumlu ABD imzalamadı. 

Türkiye ise, 1992'de kabul edilen ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni 24 Mayıs 2004 tarihinde 189. taraf ülke olarak imzaladı. 

İklim değişiklikleri, üstü açık bir fabrika olan ve ülkemiz nüfusunun yüzde 45'inin geçimini sağladığı tarımı, dolayısıyla da Türk ekonomisini olumsuz etkileyebilir. 

IPCC'ye göre 1990 iklim şartlarında Türkiye'de bir yılda kişi başına düşen su miktarı 3070 metreküptür. İklim şartlarının değişmeyeceğini kabul etsek bile, sadece nüfus artışı sebebiyle 2050 yılında Türkiye'de bir yılda kişi başına düşen su miktarı 2240 metreküp olacak. 

Küresel iklim değişimiyle birleştiğinde daha kurak bir iklime sahip olacağımız- dan 2050 yılında Türkiye'de bir yılda kişi başına düşen su miktarı 700 ila 1910 metreküp arasında olacak. 

Diğer bir deyişle, değişen iklim ve artan nüfusuyla Türkiye 2050 yılında iyice su fakiri bir ülke olabilecek. 
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Türkiye'de “suya KHK (Kanun Hükmünde Kararname) gölgesi düştü””? Hükümet kurumsal yapılanma başta olmak üzere 14 kanun ve 9 kanun hükmünde kararnamenin değiştirilmesini kapsayan bir yetki almıştır.” Çıkarılan KHK'lardan su ile ilgili çalışmaları ilgilendiren en önemli değişiklikler, 636 sayılı KHK, bu KHK'yı değiştiren 644 ve 645 sayılı KHK'lar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kurulmasıyla başlamış olup; 645 sayılı KHK ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM), 658 sayılı KHK ile Türkiye Su Enstitüsü'nün (SUEN) kurulması izlemiştir. 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 
662 sayılı KHK ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) kapatılmıştır. 
Ayrıca 662 sayılı KHK ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) kurulmuş olup bu genel müdürlüğe de su ile ilgili görevler yeniden verilmiştir. 

KHK'lar işleyiş bakımından demokratik olmayan süreçlerdir. Bu süreçlerde yayımlanmış 35 KHK'ya bakıldığında hiçbirinde katılım olmadığına ve herkesten gizlenerek yürürlüğe konulduğuna tanık oluyoruz. Yeni düzenlemelerle ülkenin su kaynaklarıyla beş ayrı kurum görevlendirilmiş durumda. Akarsular üzerine yapılan yatırımlar için önemli olan su ölçümlerinde ise kesinti yaşanması söz konusu. 
Türkiyede ilk su ölçümleri 1935 yılında kurulan EİE Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla başlamıştır. 1954'te kurulan DSİ Genel Müdürlüğü de su ölçümleri yapmaya başlamıştır. Türkiye'de su yapılarının projelerinde EİE'nin ölçümleri kullanılmıştır. 

Aralık 2011'de Güney Afrika'nın Durban kentinde BM'nin düzenlediği “İklim Değişikliği Zirvesi'nde” Kanada resmen Kyoto Protokolü'nün ikinci kısmına katık mayacağını açıkladı. 

“Apartheid” ile mücadeleye çok büyük maddi destek veren Kanada'nın iklim değişikliğine duyarsızlığı ayıplandı. Çin ve ABD sera gazı salınımlarında kötü şöhreti olan iki ülke. Çin, “kim yaparsa yapsın, ben Kyoto'ya uyacağım. Ekonomimi tamamen yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler üzerine kuracağım” diyor. Kyoto'yu halen onaylamamış olan ABD ise sivil toplum kurumları tarafından “ya örnek ol, ya çekil” şeklinde protesto edildi. 

Almanya merkezli Germanwatch, 200 iklim uzmanıyla yaptığı yıllık “İklim Degişikliği Performans Endeksi”ni açıkladı. Elli sekiz ülkenin iklim değişikliği hususundaki politikaları, saldıkları karbondioksit oranları ve emisyonlarına göre hesaplandı. Bu endekse göre hiçbir ülke “çok iyi performans” göstermedi. İngiltere, İsveç, Almanya iyi kategoriye giren üç ülke. Türkiye ise en kötü performans gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Alman kurumuna göre sondan dördüncüyüz. Türkiye'den sonra gelen en kötü performansa sahip ülkeler Kazakistan, İran ve Suudi Arabistan. 


353. Cumhuriyet Enerji, 6 Aralık 2011, s. 8 
354. Resmi Gazete, 3 Mayıs 2011 
355. İsmail Küçük, Cumhuriyet Ener ji, 6 Aralık 2011 
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Ayrıca Türk hükümeti “iklim değişikliği politikaları” başlığı altındaki ülkeler arasında, Suudi Arabistan, Kanada, İran, İtalya'dan sonra beşinci sırada yer alıyor. 

Durban'da Türkiye'yi ilgilendiren bir başka rapor İngiliz meteoroloji dairesi tarafından sunuldu. “Metoffice” raporuna göre Türkiye ciddi şekilde kuraklık tehdidi altında. 1960 yılından bu yana kuzeyde 2,5-3, orta ve güneybatıda 3-3,5, doğuda 3,5-4 derece sıcaklık artışı tespit edildi. Rapora göre 2100 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 45'inin ciddi susuzluk çekeceği, tedbir alındığı takdirde bu oranın yüzde 30'a ineceği tahmin ediliyor.” 

Durban'da gündeme gelen bir başka husus “Greenpeace” tarafından yapılan açıklamayla dünya kamuoyuna mal oldu. Buna göre dünyayı en çok kirleten ve iklim değişikliği çözümlerine engel olan 12 şirket ve CEO'ları şunlar: 


1) Royal Dutch Shell 

2) Shell Canada'nın CEO'su Lorraine Mitchell 

3) Kanada Petrol Üreticileri Başkanı David Collyer 

4) Thomas Donohue, ABD Ticaret Odası Başkanı 

5) Lakshmi Міна], Arcelor Mittal'ın sahibi 

6) Business Europe'ın başkanı Jurgen Thumann 

7) David ve Charles Koch, Koch Industries 

8) Marius Kloppers, BHP Billiton 

9) BASF şirketinin CEO'su Dr. Kurt Block 

10) Jean Guy-Carrier, Milletlerarası Ticaret Odası Başkanı 
11) Jack Gerard, Amerikan Petroleum Enstitüsü Başkanı 
12) Brian Dames, ESKOM CEO'su 


Yukarıda görüldüğü gibi Türkiye'nin iklim notu berbat durumda”? ancak Batı ülkelerinin uluslararası şirketlerinin durumu felaketin bizzat müsebbibi. 

Prof. Dr. Steve Fetter, ABD Başkanı Obama'nın iklim değişikliği danışmanı. 
Ona göre “iklim değişikliği bilimsel açıdan tartışmaya açık değil. Belgeler çok net. 
İnkâr ederseniz işleri sadece daha kötü yaparsınız” Başkan Obama'nın küresel ısınma danışmanı Fetter bir nükleer uzmanı. ABD'nin Kyoto Protokolü'nü imzalamamasına yönelik sorulara cevap vermezken “Tek söyleyebileceğim bir küresel mesele. Kyoto (2005'te yürürlüğe girdi) sadece gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmasını öngörüyor. Ancak bütün belli başlı ülkelerin dahil olacağı bir yaklaşıma ihtiyaç var.” 


356. Mehveş Evin, Milliyet, 7 Aralık 2011 
357. Erhun Geyisi, Hürriyet, Aralık 2011 
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“... ABD'de elektriğin yüzde 20'si nükleer enerjiyle sağlanıyor. Yoksa sera gazı emisyonumuz daha yüksek olurdu. O yüzden nükleer enerji gelecekte de ABD ve başka yerlerde bir seçenek olacak. Elbette bunun güvenli bir şekilde yürütülmesin- den emin olacağız. Birincisi işletme güvenliği. İkincisi nükleer enerji teknolojisinin nükleer bombaya dönüşme riski. ABD'de 104 nükleer reaktör var. Ve bugün inşa edilecek her yeni reaktör daha da güvenli olacak. Ancak bunu yaparken başka önemli bir konu da nükleer enerji teknolojisinin nükleer bombaların dünyada yaygınlaşmasına yol açmadığından emin olacağız. Akıllı karar verirsek nükleer enerji, geleceğimizin önemli bir parçası olacak.” 

Bu durumda “Kyoto Protokolü'nün bir geleceği var mı?” 


358. Tolga Tanış, Hürriyet, 15 Ocak 2012 
359. Murat Türkeş, Cumhuriyet Gazetesi Eki, 995/20, 15 Nisan 2006 


-266- 


AB, FIRAT VE DİCLE NEHİRLERİ İLE BARAJLARIN ULUSLARARASI 
YÖNETİME DEVRİNİ İSTİYOR... YA İSRAİL? 


Türkiye'nin karşısına sürekli yeni kriterlerle çıkan AB, nihayet GAP'a da sulandı. 

Daha önce de İsrail GAP bölgesine sulanmıştı. “İstihbarat 1998 yılından bu yana sürdürdüğü GAP bölgesindeki çalışmasını tamamladı. Yapılan bu çalışmanın sonucunda da ayrıntılı bir rapor ortaya çıktı. Raporda, GAP bölgesinde Yahudi kökenli 
60 Türk vatandaşının, adam başı beş bin ile on bin dönüm büyüklüğünde arazi satın 
aldıklarının altı çiziliyor ve toplam 450 bin dönüm olarak ifade edilen bu arazilerin asıl sahiplerinin bölgede çalışan İsrailliler olduğuna işaret ediliyor“ 

“Uymanız için size bildirdiğim bu emirleri eksiksiz yerine getirir, Tanrı'nız RAB'bi sever, yollarında yürür, ona bağlı kalırsanız, RAB bu milletlerin hepsini önünüzden kovacak. Sizden daha büyük, daha güçlü milletlerin topraklarını mülk edineceksiniz. Ayak basacağınız her yer sizin olacak. 

Sınırlarınız çölden Lübnan'a, Fırat ırmağından Akdenize kadar uzanacak. Hiç kimse size karşı koyamayacak. Tanrınız RAB, size verdiği söz uyarınca, ayak basacağınız her yere dehşetinizi, korkunuzu saçacaktır...! 

“Arazi satın alma operasyonu, raporlardaki belirlemelere göre ağırlıklı olarak Fırat ve Dicle havzalarını kapsıyor. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak hedefteki” öncelikli iller. 

GAP bölgesinin yüzölçümü 75 bin 358 km?. Yani Türkiye'nin onda biri. Bugüne kadar ‘alımı gerçekleştirilen” toprakların yüzölçümü yaklaşık 413 km’. Bir başka deyişle İstanbul'un yarısından fazlası kadar bir toprak İsrailliler tarafından satın alınmış durumda. 

Yine de tapuların üzerinde ‘şimdilik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının isimleri yazıyor.” 

Dünyanın en büyük 4. projesi olan GAP'a ilgi büyük. GAP'ın suyu ise herkesin iştahını kabartıyor. 

MOSSAD'ın askeri kanadı LAKAM'ın eski şefi, İsrail Tarım Bakanı Rafa El Eitan: “Bölgede su saatli bombadır” diyor. 

AB komisyonu tarafından açıklanan 6 Ekim 2005 tarihli raporun 9. sayfasında “Water in the Middle East...” diye başlayan İngilizce satırların Türkçe karşılığı şu: 

“Su önümüzdeki yıllarda giderek stratejik bir konu olacak ve Türkiye'nin AB üyesi olması sonucu, su kaynaklarıyla Dicle ve Fırat üzerindeki barajlar ile sulama 
360. Hasan Taşkın, İsrail'in GAP Senar yosu, Truva Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Aralık 2005, s. 50 


361. Tensiye, 11:22 ve devamı. 
362. Hasan Taşkın, İsrail'in GAP Senaryosu, s. 51-52 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tesislerinin uluslararası yönetimi (çokuluslu bir şekilde yönetilmesi) beklenebilir ve bu AB için büyük bir meseledir.” 

17 Ekim 2005 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, tecrübeli diplomat Sayın Onur 
Öymen bu hususa değiniyor ve “aynı cümlelerin içinde İsrail ve diğer ülkelerin adının geçmesini” pek hayra alamet saymıyordu.”? 

Gazeteci Melih Âşık da köşesinde: “Böyle bir niyet şu anda ancak bu kadar ifade edilebilir” diyecekti. 

AB'nin 6 Ekim 2005 tarihli etki raporunda yer alan yukarıdaki cümleler gözlerin Türkiye'nin su varlığına bir kez daha çevrilmesine sebep oldu. 

Raporlar, 2005 yılının Türkiye'de kuraklık için bir yıldönümü, 2040'ın da su savaşlarının başlangıcı olacağı ikazını yapıyor. 

Ekim 2005 ortalarında Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) da gündemine gelen Türkiyenin su potansiyeli ve kaynaklarının değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye'nin “su zengini” olmadığı anlaşıldı. 

Türkiye “su zengini” olmamakla beraber, önümüzdeki yıllarda su kaynakları sebebiyle savaşlara taraf olabilecek talihsiz bir coğrafyada yer alıyor. 

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2003 tarihli son su raporunda Türkiye ile ilgili çarpıcı tahminler yer alıyor. 

21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Ortadoğu, İsrail, Arap yarımadasında büyük bir su sıkıntısı çekileceğinin belirtildiği raporda, şu kritik tarihler belirlendi: 2005, 2025, 2040. 

2025 yılı kuraklık ve beraberinde meydana gelecek hastalıklar için en tehlikeli yıl 
olarak görülüyor. BM raporu, 2025 yılı için Türkiye'yi ekonomik olarak su sıkıntısını çekecek ülkeler arasında gösteriyor. 

2040 yılı Irak, Suriye, İsrail gibi bölge ülkelerinin susuzluktan kırılacağı yıllar. Bu 
durum Dicle ve Fırat nehirlerini Türkiye'nin can damarına dönüştürecek. 

Bu tarihler Türkiyedeki barajlara bölge ülkelerinden bir veya birkaçının füze saldırısı düzenleyebileceği zamanlar. 


> « 


İsrail, Irak, Suriye ve AB, Dicle ve Fırat'ı “uluslararası sular” Türkiye'yi ise “sınırı aşan sular” olarak kabul ediyor. 

ABD ve İngiltere açık, İsrail'in gizli işgal altında tuttuğu Irak'ın “yöneticileri” Türkiyeden daha fazla su istediklerini söylüyorlar. ABD, GAP'ı “askeri sorumluluk alanı” ilan etti. 

Diğer taraftan İsrail de su ihtiyacını işgal altında tuttuğu topraklardan karşılıyor. 

Bölgedeki en ciddi, en yoğun “su politik” çalışmalarını İsrailliler yapıyor. Şimdilik Irak, Suriye ve AB üzerinden İsrail'in bu politikasının kurucusu ve uygulayıcısı MOSSAD. İngiliz gizli servislerinde yıllarca çalışmış olan Richard Deacon'ın deyimi 


ile “İsrail'in hayat mücadelesi büyük ölçüde gizli servisine bağlıdır” 
363. Cumhuriyet, 17 Ekim 2005 
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“İncil'de belirtildiğine göre casusluk mesleği, İsrailoğulları arasında her zaman saygı duyulan şerefli bir meslek olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden İsrail devletinin kuruluşundan bu yana sadece 30 yıllık bir süre geçmiş olmasına karşın, İsrail Gizli Servisi'nin dünyanın en eski gizli servisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır... 
Eğer İsrail İstihbarat Servisi'nin göstermiş olduğu büyük başarılar gerçeğin ve efsanenin bir karışımı olarak kabul edilirse, Kitab-ı Mukaddes (İncil, Tevrat, Zebur) bu konuda birçok yol gösterici olaylarla doludur”** 

AB'nin, suların uluslararası yönetimi konusunu gündeme getireceği, ilerleme raporunun Şu ifadelerinden öngörülebilir. 

“Bölgede önemi bulunan konulardan biri kalkınma ve sulama için gerekli suya erişimdir. Ortadoğu'da su konusunun stratejik önemi önümüzdeki yıllarda artacaktır. 
Türkiye'nin katılımıyla birlikte su kaynaklarının ve altyapı projelerinin uluslararası yönetimi (Fırat ve Dicle havzaları üzerindeki barajlar ve sulama projeleri, İsrail ve komşuları arasında su alanında sınır ötesi işbirliği) AB açısından önemli bir konu haline gelebilecektir?” 

Türkiye su zengini değil demiştik. 

Ülkemizde kişi başına düşen tatlı su miktarı, dünya ortalamasının sadece yarısı. 
Bir ülkenin su varlığı açısından “zengin” sayılabilmesi için kişi başına düşen yıllık 10 
bin metreküp ve daha fazla su potansiyeline sahip olması gerekiyor. 

Bugün dünyada kişi başına düşen yıllık tatlı su miktarı 7 bin 342 metreküp. 

DİE, 2030 yılında Türkiye'nin nüfusunun 100 milyon olacağını tahmin ediyor. 
Bu nedenle 2030'da kişi başına yıllık su miktarının bin metreküpün altına düşmesin- den ve Türkiye'nin “su fakiri” bir ülke haline gelmesinden endişe ediliyor. 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na göre, dünyada kişi başına düşen su miktarı dağı- 


lımı şöyle: 

Ülke -Kıta Ortalaması Kişi Başına Yıllık Su Miktarı 
Suriye 1200 m? 
Lübnan 1300 m? 
Türkiye 1430 m? 
Irak 2020 m? 
Asya 3000 m? 
Batı Avrupa 5000 m? 
Afrika 7000 m? 
Güney Amerika 23.000 m? 
Dünya ortalaması 7600 m 


364. Richard Deacon, İsrail Gizli Servisi, Çeviren: Yaşar Onay, Anahtar Kitaplar, İstanbul 1993 
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ANİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE 


DSİ raporlarına göre Türkiye'de su tüketiminin dağılımı şöyle: 


Sulama: Yüzde 75 
İçme-kullanma: Yüzde 15 
Sanayi: Yüzde 10 


Türkiye'nin su kaynakları da şu şekilde: 


Senelik ortalama yağış: 643 mm 

Ortalama yıllık yağış miktarı: 501 milyar metreküp 
Buharlaşma: 274 milyar metreküp 
Senelik yüzey akışı: 186 milyar metreküp 
Senelik çekilebilir su miktarı: 14 milyar metreküp 
Kullanılabilir yüzey suyu: 98 milyar metreküp 
Kullanılabilir su: 112 milyar metreküp 


BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) hazırladığı “Dünya Su Gelişme Raporu”nda, tatlı su kaynakları değerlendirmesinde Türkiye dünyada 45. sırada yer almaktadır. 

Buradan da anlaşılacağı gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. 

Dünyada 1940 yılında toplam su tüketimi 1000 km? iken, 1960 yılında 2000 km?e ve 1990 yılında ise 4130 km? seviyesine ulaşmıştır. Dünyada kişi başına ortalama su tüketimi 800 m”/yıl civarında olup bu oran 1950'den bu yana yüzde 50 artmıştır ve artmaya devam etmektedir. 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWE) Türkiye Su Kaynakları Programı Müdürü Buket Bahar Dıvrak son 40 yıl içinde ülkemizdeki sulak alanların yarısının yok olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, kaybın üç Van gölü büyüklüğünde bir alanı kapladığını söyledi. 

“Türkiye acilen su politikası oluşturmalı. Aksi takdirde 20-30 yıl içinde su fakiri bir ülke durumuna düşecek” diye sözlerini sürdüren Dıvrak'a katılmamak mümkün mü? 

Türkiye'nin su havzalarında DSİ, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve büyükşehir belediyelerinin de aralarında bulunduğu 13 kurum söz sahibi. 
Elbette bunların her birinin kullandığı çok sayıda kanun ve yönetmelikler de işin cabası. 
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Yine aynı vakfın Türkiye Su Programı Alan Sorumlusu Çağrıdeniz Eryılmaz'ın 
2006 içinde 3842 km yol katederek yaptığı araştırmaya göre, Bafa gölü, Eğirdir gölü, 
Meke gölü, Beyşehir gölü, Ereğli sazlıkları, Gediz deltası, Akşehir-Eber gölleri, Tuz gölü ve Tuzla gölü S.O.S. veriyor. 

2005 yılında başbakanlık tarafından hazırlanan “Doğal Afet Analiz Raporu”na 
göre, Türkiye topraklarının yüzde 42'si, nüfusun yüzde 44'ü, sanayi tesislerinin yüzde 51'i, “birinci derecede” deprem kuşağında yer alıyor.”** 

1900-2003 yılları arasında meydana gelen 182 deprem 19 milyar dolarlık maddi hasara sebep oldu. Yüz bin Icişiden fazla insanımız öldü ve 650 bin mesken yıkıldı. 

Türkiye'de can kaybına sebep olan afetlerde ilk sırayı yüzde 61 ile depremler, yüzde 15 ile heyelanlar ve yüzde 14 ile seller takip etti. 

22 Mayıs 2005 tarihli Nokta dergisinde yer alan Aksaray milletvekili Ali Rıza 
Alaboyun'un raporu dehşeti gözler önüne seriyor. Tedbir alınmadığı takdirde 10 yıla kadar Anadolu'da Tuz ve Beyşehir gölü dahil bütün göller kuruyacak. 

Ve ilk defa, Türkiyede 3 Aralık 2005'te İstanbul Kadıköy'de 200 kişinin katıldığı bir iklim mitingi yapıldı. 

Türkiye'ye yansıması su, tarım, madenler ve göç şeklinde olabilecek ani iklim değişikliği, iki kategoride ortaya çıkabilecektir. Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da çölleşme. Akdeniz bölgesinde sıcaklık artışları ve su sıkıntısı. Bağlı olarak tarımda verim düşüklüğü, iç bölgelere doğru göç. 

Avrupa ülkelerinden, Arap ülkelerinden ve özellikle Çinden göç dalgası Türkiye'yi bekleyen bir başka milli güvenlik sıkıntısı unsurlarıdır. 

Ayrıca Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin bazılarından Türkiye'ye toplu göçleri de göz ardı etmemek gerekir. 

Su konusu bölge ülkeleri ve özellikle İsrail ile çatışma konusu olabilecek bir unsurdur. Kaldı ki İsrail'in Tevrat ve Kabala kökenli mistik arzularını da dikkate almak zorundayız. Ve bu hesabın içinde her zaman ABD olacaktır. 

İklim değişikliğinin Türkiye açısından en can alıcı noktası “su” ve madenlerdir. 

Burada size ilginç bir bilgi notu. 

Bakın Sivil Örümceğin Ağında kitabında Mustafa Yıldırım ne diyor? 

“Avrupa ve Amerikan şirketlerinin önümüzdeki 10-15 yıl içinde su kaynaklarının yüzde 65-70'ini ele geçirmeleri öngörülmektedir. Şirketler (Amerikan- Avrupa) bu işi Dünya Bankası ile birlikte yürütmekteler...*“ 

“Azınlık ve toprak satışından sonra ABD ve AB'den Türkiye'ye yeni su kumpanyası. 20 ülkeden 150 kişi Ortadoğu Su Konferansı için Antalya'da bir araya geldi. 
İsrail ve Filistin devletlerinden bağımsız NGO IPCIRI, konferansın düzenleyicisi. 


365. Doğal Afet Analiz Raporu, Başbakanlık, Ankara, 2005 
366. Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin A ğında, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Ankara, 2004, s. 196 
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ABD, Türkiye'nin sularını tartışmaya açmak için yıllardır çaba harcıyor. AB Strateji Belgesi'nde ise Türkiye'ye İsrail'le su ortaklığı öneriliyor?” 

30 Mayıs-3 Haziran 2004 tarihleri arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan bir başka toplantı da bu konuyla alakalıydı. “The Water Efficiency and. Public Information for Action Ргоргат-ҮУЕРІА” (Su Yeterliliği ve Kamuoyunu Bilgilendirme için Eylem Programı) adlı projenin finansmanını ABD Milli Kalkınma Ajansı (USAID) sağlıyordu. Öte yandan AB komisyonunun 6 Ekim 2004 tarihli strateji belgesinde Fırat ve Dicle'nin sularıyla ilgili olarak “Entegre Su Yönetimi” ve ortak olarak Suriye, Irak ve İsrail gösteriliyor. 

Açık toplumlaşan her ülkede başta enerji, maden ve su işletmeleri yabancıların eline geçmektedir. Türkiye'de İzmit, Bursa, Antalya gibi kentlerin su işletmeleri yabancıların eline geçmiştir. Bir örnek olarak, Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da su işletmeleri ABD'li şirketlerin eline geçmişti. Şirketlerin sermaye getirerek işletmeleri yenileyeceği propagandası ile başlatılan bu devrin sonunda görüldü ki, şirketler Bolivya'ya sermaye transferi yapmamışlardı. İşletmeyi sürdürebilmek için de birdenbire suya yüzde 30 zam yaptılar. Bolivya'da halk ayaklandı ve güvenlik güçleriyle çatışmalar oldu. Türkiye'de ise belediyelere yerleştirilen özerkleştirme ve özelleştirme felsefesiyle kentlerin su işletmeleri Batı kartellerinin eline geçmektedir. 
Örneğin İngiliz-Alman (RWE AG) şirketi Thames Water İzmit su işletmesini ele geçirmiştir. (Hem de sosyal demokrat olduğunu söyleyen belediye başkanı devrin- de. [у.п.]) Thames 46 ülkede 51 milyon müşteriye sahiptir. İzmit su işletmesi ise dünyada özelleştirilen en büyük işletme olarak kayıtlara geçmekte ve 2020 yılına dek müşteri sayısının 600 binden 1 milyon 600 bine ulaşacağı sanılmaktadır. 

Thames'in örgütsel ilişkileri: Water Partnership Councill, Water Aid, Business Partners for Development, Water and Sanitation Cluster, World panel on Water Infrastructure Financing, International Water Association. 

Dünya Bankası ile sıkı ilişkiler sonucunda banka ülkede ya da kentte kendi koşulu olarak işletmelerin özelleştirilmesini dayatıyor ve şirket arkadan geliyor. Bu arada işin içine bankerler ve para oyuncuları da karışmış oluyor. 

Günümüzde, yeryüzünde halen 25 ülkede çok büyük su sıkıntısı çekiliyor. Dünya nüfusunun üçte biri hâlihazırdaki kaynakların, su talebini karşılayamadığı ülkelerde yaşıyor. 

Türkiye'nin sınırını aşan sular sebebiyle şöyle bir görüntüsü var. 

Türkiye ve Yunanistan arasında Meriç nehri. 

Türkiye ve Bulgaristan arasında Meriç ve Tuna nehri. 

Türkiye ve Gürcistan, Ermenistan arasında ayrı ayrı Çoruh, Posof çayı, Kura nehri, Arpaçay, Aras nehri. 


367. Özer Çetinkaya ve Bora Tüfekli, Aydınlık, 17 Ekim 2004 


-272- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Türkiye ve İran arasında Aras, Sarısu ve Karasu. 
Türkiye ve Irak arasında Fırat ve Dicle. 
Türkiye ve Suriye arasında Fırat, Dicle, Asi nehri, Afrin, Çağçay ve Küvelik suyu. 


İklim değişikliği en çok suya, kömüre, doğal gaza ve petrole bağlı elektrik enerjisi üretimini vuracak gibi görünüyor. Bunun tedbiri çok acil bir şekilde nükleer enerji santralleri yapımı hızlandırılarak alınmalıdır. 

Kızılırmak- Yeşilırmak suyu mutlaka olabilecek hızla Konya ovasına indirilmelidir. Bu husus Türk devletinin bekasında kilit noktalardan biridir. Bu proje hem tarım hem de elektrik enerjisi üretimi için elzemdir. 

Madenlerimizden, yani elliden fazla maden çeşidinden 15'inde dünya rezervleri ölçeği bakımından ilk on ülkenin içindeyiz. Bor, toryum, lityum, altın, küresel güçlerin iştahını kabartacak kadar topraklarımızın altında mevcuttur. 

BM'nin açıkladığı verilere göre yeryüzünde yaşayan nüfusun üçte biri yaşamak için gerekli suya ulaşmada çok büyük zorluk çekiyor. 2050 ya da 2100 yılına gelindiğinde Türkiye'nin de ciddi su sıkıntısı yaşayacağı belirtiliyor. 

TUSAM, milli güvenlikle ilgili araştırmalar yapan özel bir kuruluşumuz. Bu kuruluşumuzun hazırladığı çalışmaları Cumhuriyet gazetesi Strateji eki olarak okuyucularına veriyor. 10 Ağustos 2004 tarihli ilavede TUSAM'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı Ali Külebi'nin küresel ısınmanın Türkiye'ye etkileri konusundaki görüşleri özetle şöyle: 

“Türkiyedeki su kaynakları kısa süre içerisinde çok daha önemli bir yere sahip olacak. GAP'taki su seviyesinin kuraklık sebebiyle azalması, aynı zamanda küresel ısınmanın beraberinde getireceği sellerle eski seviyesine ulaşabilir. Türkiye'nin su kaynaklarının yeterliliği nedeniyle dış güçlere karşı güçlü olması gerekir... İklim değişikliklerinin uzun vadede yaşanacağının yanında, bu değişimin, 10 yıl içinde de gerçekleşebileceğini ve dünyanın bu değişikliklerden radikal anlamda etkileneceğini de belirtiyor. 

Türkiye orman alanlarını iyi korumalı ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına hız vermelidir. 

Atmosfer bilimcilere göre 2004 Eylül ayında Zonguldak Çaycuma, Ekim başında Antalya Alanya'da görülen hortumlar normal şartlarda ülkemizin ikliminin karakteristik yapısında yok.” 

İklim değişikliğinin uzun vadeli en önemli etkilerinden biri de ısı yükseldikçe okyanusların termal genişlemesi ve buzulların erimesi sonucunda deniz seviyesinin yükselmesi. 

Gröndland dahil buzullar IPCC uzmanlarının tahminlerinden daha fazla eriyor. 
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Dünya Su Değerlendirme Programı Başkanı Gordon Young tarafından hazırlanan “Dünya Su Gelişme Raporu”na göre her yıl 20 milyon insan kirli suya bağlı hastalıklara yakalanıyor. 

2050 yılında 9,3 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusu ve iklim değişiklikleri 
sebebiyle 60 ülkede 7 milyar insan su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de dünya nüfusunun dörtte biri daha kronik su kıtlığı yaşayacak. Günümüzde 250 milyon insanın yaşadığı 11'i Afrikada, dokuzu Ortadoğu'da olmak üzere 
26 ülkede çok ağır su sıkıntısı yaşanmakta. 

Her gün dünyada 25 bin kişi sağlıksız su ile bağlantılı hastalıklardan ölüyor. 

Türkiye'yi bekleyen en önemli iklim değişikliği sonuçlarından biri, denizlerin yükselmesi ile kıyı şeridinin bu yükselme sebebiyle kullanılamayacak olması. 

Kuzey Buz Denizi'nde son yirmi yılın en düşük buzul seviyesine ulaşıldı. İklim değişiklikleri özellikle Batı ve Kuzey Avrupada gözle görülür bir artış gösterecek, Türkiye için bu değişikliklerin minimum oranda olacağı tahmin ediliyor. 

Türkiye'nin doğu bölgesi biraz ısınacak, Tuz gölü civarındaki kar yağışı yerini yağmura bırakabilecek. Bu, barajlardaki su seviyesini olumsuz etkileyecek. 

Dünyanın ekseninde 26 bin 400 yılda bir meydana gelen değişikliklerin başında okyanus akıntılarının yön değiştirmesi geliyor. | 

Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ve özellikle İngiltere'de Sibirya soğuklarının yaşanmasının beklendiğinin dile getirildiği günümüzde Türkiye 20-30 yıl içerisinde dünyanın yaşanabilecek ülkelerinin başında gelecek. 

Kuraklık ve ekolojik bozulma sebebiyle küresel iklim değişimi dış göçlerdeki artışı hızlandıracaktır. Türkiye hem ekolojik canlılar hem de insani göçlerin tam hedefinde olacaktır. 

Dünya ölçeğinde yapılan çalışmalara göre Türkiye üzerinden Orta ve Güney Avrupa'ya gitmeye çalışacak mültecilerin büyük bölümünü, Asya ve Afrika'daki iç savaşların ya da kuraklığın sebep olduğu salgın hastalık ve kıtlığın pençesine düşecek ülkelerin vatandaşları oluşturuyor. 

BM'nin küresel ısınma hakkındaki kamuoyu açıklamasından çıkan sonuç; Türkiye'de doğal yapının bozulma tehdidi altında olduğudur. 

BM şu sonuçlara değinmişti: 

Son yüz yılda sulak alanların yarısı yok oldu. 

Dünyadaki tatlı su balıklarının yüzde 20'si yok oldu. Barajlar ve diğer suni su yapıları nehirlerin yüzde 60'ını bozdu. 

Ormanların yarısı yok oldu. 

Balık alanlarının yüzde 70'i aşırı avlanmadan zarar gördü. 

Dünyada son 50 yılda tarım alanlarının üçte ikisi fakirleşti, ormanların üçte biri tarım alanına dönüştü. 
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Ekim 2005 sonunda, “Potsdam Institute for Climate Impact Research” adlı bir kuruluşun raporu yayınlandı. On altı Avrupa ülkesinin ortak araştırma grubunun koordinatörü Ekoloji doktoru Dagmar Schroeter'in yazdığı bu rapor, 21. yüzyılın içinde maalesef bir iklim değişikliğinin olacağını doğruluyor. 

Önümüzdeki 70 kadar yıl sonra Avrupa tanınmayacak hale gelecek. Tarım alanları inanılmaz derecede daralacak. 

İklim değişiklikleri maalesef her bakımdan Türkiye'yi doğrudan etkileyecek. Ancak iş bu kadarla da kalmıyor. Türkiye belki de dünyanın en stratejik noktasında yer alıyor. Üstelik toprağımızda yepyeni gelecek vaat eden zengin maden yatakları bulunuyor. Bu daima tetikte olmamız manasını taşıyor. Çünkü “komplo teorisyenleri” ilk işaretlerini Türkiye haritası üzerine koyuyorlar. 

Sonuç; Türkiye ve Türk dünyası 20. yüzyılı kaybetmiştir. Eğer Türk milleti 21. 
yüzyılı kaybetmek istemiyor ve hatta yok olmak istemiyorsa öncelikle nükleer güce sahip olup, küresel saldırı ve göçlere karşı hazırlıklı olmak mecburiyetindedir. 

Küresel iklim değişikliği meselesini temel dış politika hedefleri arasına alan İngiltere, atmosfere salınan karbon gazı oranlarında hızlı artış gösterenlerin başında yeralan 20. ülke olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye iklim değişikliğiyle mücadelede tecrübeli bir diplomat atadı. 

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird 2035'te dünyada sıcaklığın yüzde iki artacağını, buzulların eriyeceğini söylüyor. 

Türkiyedeki kalıcı buzulların yüzde 97'si şimdiden ortadan kalkmış durumda. 

ABD'nin Amerika Milli Atmosfer Araştırma Merkezi, Washington Üniversitesi ve Kanada'nın McGill Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan yeni bir araştırma- 
"da, buzulların 2040 yılının yaz aylarında neredeyse tamamen erimiş olabileceği belirtiliyor. 

Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırma, sera etkisi meydana getiren gazlar atmosfere bu hızla verilmeye devam ederse, gelecekte neler olacagını tespit etmek için bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirildi. 

Bilimadamları gelecek on yıl içinde Eylül ayında buzulların 5,9 milyon kilometrekareden 1,9 milyon kilometrekareye ineceğine dikkat çekiyorlar. 

Atmosfer Araştırma Merkezi'nden Marika Holland, buzullarda zaten önemli kayıplar olduğunu ancak erimenin gelecek on yılda çok daha hızlı olacağını bildirdi. 

Bilimadamları buzulların güneş ısısını göğe yansıttığını hatırlatarak, buzulların giderek azalmasıyla ışınların su tarafından emileceğini, bunun da ısınma eğilimini artıracağını belirtiyorlar. 

Kuzey Kutbu'nun yüzde 70'ini kaplayan deniz üzerindeki buzullar yaz aylarında iyice çekiliyor ve Eylül ayında en ince seviyesine ulaşıyor. 
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SUYUN ÖNEMİ УЕ ORDO АВ СНАО (KAOSTAN DÜZEN) 


Birleşmiş Milletler verilerine göre su kaynaklarının dünya üzerindeki dağılımı 


şu şekilde: 

Kıtalar Nüfus Payı (96) Su Kaynağı (96) 
Kuzey Amerika 8 15 

Güney Amerika 6 26 

Avrupa 13 8 

Afrika 13 11 

Asya 60 36 

Avustralya ve Adalar 1 5 


Marine Biological Laboratory uzmanı Bruce Peterson, Kuzey Buz Denizi'nin son 
40 yıldaki meteorolojik geçmişini, ırmak, deniz ve kara buzulu erime verilerini inceledi. Sonuçta 1965-1995 yılları arasında denize 37 bin kilometreküp tatlı su kattığını hesapladı. 

Küresel ısınmayla, buzulların erimesi denizlerdeki tuzluluk oranının ciddi ölçüde değişmesine sebep oluyor. Bu ise okyanuslardaki canlı hayat üzerinde olumsuz etki ediyor. 

Rus araştırmacılar buzları eriyen Sibirya göllerinden beklenenden 10 ile 63 kat fazla metan gazının çıktığını tespit ettiler. Bu durum atmosferdeki metan gazlarının önde gelen kaynaklarından biri durumunda. 

Katrina kasırgası, bizden çok uzaklarda meydana gelen olayların bile hayatımızı şu veya bu şekilde etkilediğini gösterdi. 

Petrol fiyatlarının birdenbire nasıl fırladığını gördük. 

Su, petrol, petrole alternatif enerji kaynağı ve diğer stratejik hammadde arayışları Yeni Dünya Düzeni politikalarının parametrelerinden biri. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, dokuz milyarlık dünya nüfusunun büyük çogunluğu su kıtlığı ile karşılaşacak. 

Önümüzdeki 20 yılda, Afrika'daki tarım alanlarının üçte ikisi ve Asya'dakilerin üçte biri yok olabilir. 
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BM'nin raporlarında yüzyılın ortalarına dek kötümser tahmine göre 60 ülkede 7 
milyar, iyimser tahmine göreyse 48 ülkede 2 milyar insan su kıtlığı çekecek. 

BM Çevre Programı UNEP Başkanı Klaus Töpfer, su savaşları dönemine doğru yol aldığımızı söylüyor. 

Su savaşları özellikle birçok ülkenin su ihtiyacını Nil, Dicle, Fırat veya Okavango'dan karşıladığı Ortadoğu, Yakındoğu ve Afrika'da filizlenmekte. Diğer bölgelerdekiler sırada. 

Kuyu ve diğer su kaynakları yüzünden kanlı çatışmalara giren Kenyalı göçerler ve çiftçiler gibi, gelişmekte olan ülke insanları da su meselesinden fazlasıyla etkileniyor. 

Mesela Güney İspanya'daki bölgeler birbirlerinin suyunu çalıyorlar. 

ABD'de kavga çiftçiler ve kentliler arasında sürüyor. 

Su hayat demek. Su olmadan insanlar sadece sıcak duştan yoksun kalmayıp, fosil yakıt veya nükleer enerjiyle işleyen santrallerini, ileri teknolojiyi, arazilerini, endüstriyel mamullerini de kaybedecekler. 

BM raporuna göre, “İnsanlığın ve dünyamızın hayatta kalma şansını tehdit eden tabii hammadde kaynakları arasında su en önemlisi.” 

Gelişmekte olan ülkelerde çobanlar, hayvanlarını neredeyse kelleşmiş meralara sürüyor. Çiftçiler ısınmak veya tarım alanları elde etmek için ormanları yok ediyor. Halbuki ormanlar bir bölgedeki suyun geleceği için en büyük garantidir. Suyun dünya genelindeki sarfiyatının 50 yıl içinde beş misli artacak olmasının nedeni nüfus artışı değildir. 

Üçüncü dünya ülkeleri metropollerinde yaygınlaşmaya başlayan tüketim kültürü de bu gelişimi tetiklemektedir. 

Ormanların bol olduğu Kuzey Amerika'da kişi başına günde 500 litre su düşerken, Teksas veya Yeni Delhidekiler aynı imkâna sahip değiller. 

Yunanistan'daki volkanik Santorini adasındaki otellerde turistler havuzlarda уйzebiliyor ama geleneksel domates üretimi için su artık yetmiyor. 

Su kıtlığı sudaki zehirlere bağlı olarak da gelişmekte. Özellikle de dünya genelinde en fazla suya sahip olan ve en fazlasını tüketen güney bölgelerinde suya tarım alanlarından yüksek oranda tarım ve böcek ilacı karışmakta. 

Özellikle büyük çiftçiler üçüncü dünya ülkelerinde suyu ziyan ediyorlar. 

Yoğun tarım ekonomisi topraklara zarar vererek erozyonu artırmakta. 

Kenya'daki Naivasha gölü, Avrupa, Japonya ve Amerika'ya ihracat için üretilen 52 
milyon ton/yıl çiçeğin su membaını oluşturmakta. 

İklim değişimi de bu tür aktarımları hızlandırıp, su rezervlerini önemli bir şekilde değiştirmekte. 

Dünyanın içilebilir ve kullanılabilir suyunun büyük bir kısmı dağlık bölgelerdeki karda ve buzullarda. 
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Eriyen buzullar, mesela Himalayalar'ın daralan karlı kesimleri bütün Asya ülkelerini endişeye sevk ediyor. Çünkü Himalaya bölgedeki bütün büyük nehirlerin çıktığı yer: Indus, Ganj, Mekong, Yangtze ve Sarı Nehir. 

Sarı Nehir, Atsız'ın Bozkurtların Ölümü ve Dirilişi adlı romanında Türklerin Kürşat liderliğinde Çin esaretine karşı ayaklandığı ünlü “Siganfu” yani Sarı Su. 

Çin'de 1950-59 yılları arasında meydana gelen toz fırtınası 5 iken, 1990-1999 yıl. 
ları arasında 23. 

Çin'in nüfusu 1,3 milyar. Bunun 1,2 milyarı ülkenin yarıdan daha az bir kesimi olan doğu bölgesinde yaşıyor. Sadece 100 milyonu batı ve kuzeybatı Çinde yaşamakta. 

ABD-Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze oluşan gıda üretim ve tüketim işbirliği, 2000'li yılların başından beri Çin-Brezilya arasında ortaya çıkmış durumda. ABD ve Brezilya ihracatçı, Japonya ve Çin ithalatçı konumda. 

Uzmanlar İspanya'da yaşanan kuraklığın gelecekte istisna olmayacağını söylüyorlar. 

Su krizleri aslında tarihte de yaşanıyordu ama eskiden belli bölgelerde sınırlı kalan krizler, günümüzde küresel süreçlere dönüşmekte. 

Fosil enerji kullanımı, gelişmiş tarım, Batı'ya özgü hayat tarzı vb. hususlar ekolojik sonuçları karşılıklı olarak tırmandırmakta. 

Dünyanın birçok yerinde erozyon gitgide daha hızlı yayılmakta. Doksanlı yıllardaki erozyon/toprak kaybı yılda ortalama olarak 3.440 kilometrekareye yükselerek yetmişli yıllardaki kaybın iki katına fırladı. 

Wuppertal İklim, Çevre ve Enerji Enstitüsü'nde ?® Wolfgang Sachs yönetiminde çalışan bilimadamları “Fail Future Report” raporunu hazırladılar.*** 

Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde zararlı madde emisyonundaki en fazla artışın yaşandığı gerçeğine rağmen Batı'daki endüstri ülkelerinin “ekolojik ayak izi” kişi başına dünya genelindeki ortalamalardan üç misli daha büyük. 

İngiliz hükümetinin bilimsel konulardaki baş danışmanı Prof. Sir David King, alınan tedbirlere karşın dünya sıcaklığının 21. yüzyıl sonuna kadar 3 derece daha artma eğiliminde olduğunu söyledi. Prof. Kinge göre, denizler yükselecek, yağmur ormanları yok olacak, iklim kötüleşecek, sel, kuraklık, hortum, orman yangını, haşere baskınları artacak. Kuraklık yayılacak. En iyimser ile en kötümseri bir kenara koysak bile 3 milyar insan büyük su sıkıntısıyla karşılaşacak. Eko sistem çökecek, Afrika'daki memelilerin yüzde 40'ı ölecek. Kıtlık artacak. Kutupların erimesi enerji savaşlarını daha da kızıştıracak. 


368. www.wuppertalinst.org 
369. Wuppertal İnstitut für Klima, Umwelt, Energie, Fair Future. Begrenzte Ressourcen und Soziale Gerechtigkeit. H.C. Beck Yayınları, Münih, 2005 
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NASA ve New York'taki Columbia Üniversitesi araştırmacıları tarihte gerçekleşen ani iklim değişikliğini bilgisayar modellemeleriyle yeniden canlandırmayı başarmış durumdalar. 

Kuzey Atlantik okyanusuna boşalan inanılmaz boyutlardaki bir tatlı su selinin kısa sürede iklim değişikliğine yol açmış olduğu, böylece ilk defa modelleme yoluyla da gösterilmiş oluyor. Modellemenin sonuçları iklim kayıtlarıyla da tutarlı. 

Araştırmacılar, iklimin çevresel değişikliklere nasıl tepki verdiğiyle ilişkili olarak, elimizde tek bir örnek var, o da geçmiş diyor. İklim değişiklikleriyle ilgili kayıtlar, mineraller ve buz baloncuklarına hapsolmuş kimyasal ipuçları, polenler ve diğer biyolojik göstergeler gibi araçlarla dolaylı olarak ortaya çıkan sıcaklık ve yağış ürünlerini içeriyor. 

Şimdi suyun insan hayatı için önemine bakalım. 

Suda bulunan ve insan vücudu için gerekli olan önemli maddeler: 

Kalsiyum: Dişler ve kemik yapısı için çok önemlidir. Eksikliği kemik erimesine sebep olur. Magnezyumla birbirini tamamlayarak çalışır. Azlığı eklem ağrıları, tırnak kırılması, depresyon, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon, egzama, kas krampları, sinirlilik, renk solukluğu, raşitizm ve diş çürümelerine sebep olur. 

Magnezyum: İnsan vücudunda kalsiyum kullanımı, kalp fonksiyonları, kan basıncı, enerji üretimi için gereklidir. Eksikliğinin belirtileri astım, kalp tutukluğu, müzmin yorgunluk, uykusuzluk, asabiyet, sindirim azlığı, solunum bozuklukları ve hızlı kalp atışları gibi rahatsızlıklardır. 

Sodyum: Vücudun su dengesi, etkin bir mide, sinir ve kas fonksiyonu için lüzumludur. Azlığı mide krampları, anoreksiya, dehidrasyon, baş dönmesi, yorgunluk, hayal görme, baş ağrısı, tat duygusu bozukluğu, düşük kan basıncı, hafıza bozukluğu, kas zayıflığı ve kilo kaybı gibi olumsuzluklara sebep olur. 

Potasyum: Vücut sıvılarının dengesinin sürdürülmesi, sinir sinyallerinin iletimi, insülinin serbest bırakılması ve kas gerilmesine yardımcı olur. Eksikliği, normal dışı kalp atışları, zayıflık, depresyon, kas yorgunluğu şeklinde kendini gösterir. 

Klorür: Hayatın devamı için az miktarda gereklidir. Klorür, değişmeden sindirim sistemini geçip idrara karışır. Sodyum ile birlikte hücresel sıvıda da bulunur ve vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 0,15'ini oluşturur. Sodyum ve potasyumla birlikte sağlıklı sinir ve kas fonksiyonunu sağlar. Klorür, besinleri sindirmede en önemli sıvılardan biri olan hidroklorik asidin ana bileşimidir. Azlığı aşırı terleme, kusma ya da ishale neden olabilir. 

Sülfür: Kanı temizlemede görev alır ve vücudun bakterilere karşı direncini artırmasına yardımcı olur. Vücudu zehirli maddelere, radyasyona ve hava kirliliğinin zehirli etkisine karşı korur. Safra salgısını canlandırır ve yaşlanmayı yavaşlatır. 

Bor: Sağlıklı kemikler, dişler ve kalsiyum, magnezyum ve fosforun metabolizması için ihtiyaç duyulan bir maddedir. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Kemik erimesini 


-279- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Bi yo-Politik Savaşlar 


azaltır ve kas yapar. Bor azlığı D vitamini azlığını hızlandırır. Östrojen gibi belirli hormonların aktive edilmesi için de bor lüzumludur. 

Demir: Birçok enzim için hayati bileşendir. Hastalıklara direnci artırır. Kanın kırmızı hücrelerinin oksijenleşmesini sağlar, yorgunluğu azaltır. Azlığı anemi, konsantrasyon bozukluğu, kırılgan saçlar, uyku hali, kırılgan kemikler, sinirlilik, şişmanlık ve bağışıklık fonksiyonlarının azalmasına sebep olur. 

Manganez: Kemik oluşumu ve bakımı, bağ dokuları için gereklidir. Protein ve genetik malzemelerin sentezine katkıda bulunur ve besinlerden enerji üretmeye yardımcı olur. Antioksidan görevi yapar ve normal kan pıhtılaşmasına yardımcı olur. Azlığı diyabet ve erken doğuma sebep olabilmektedir. Diyabetliler normal insanların ancak yarısı kadar manganeze sahiptirler. 

Fosfor: Hem kemik hem de diş oluşumu için gereklidir. Hücrelerin büyümesine yardımcı olur. Eksikliği endişe, düzensiz nefes, deri hastalığı gibi rahatsızlıklara sebep olur. 

Lityum: Depresyon ve alkol bağımlılığı gibi ruhsal bozuklukların nedenlerini azaltmaya ve önlemeye yardımcı olur. 

Selenyum: Vücudun savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur. Kanserden korunmada etkilidir. Sigara içen, hava kirliliğine maruz kalan ya da radyasyona maruz kalan insanlar için çok önemlidir. Kalp hastalıklarından korunmak ve karaciğer fonksiyonlarının sağlıklı devam etmesi için kullanılır. 

Çinko: Sperm üretiminde çok önemlidir. Geç iyileşen kesik ve yaralar vücudun çinkoya ihtiyaç duyduğuna işaret edebilir. 


Su ile ilgili bazı gerçekler: 

lan Sample 4 Ekim 2006 tarihinde Guardian gazetesinde, iklim uzmanlarının dünya yüzeyinin yaklaşık üçte birinin, “çevresel mülteci” kitlelerin göçüne yol açan, aşırı kuraklık riski altında olduğunu söylediklerini yazdı. 

Günümüzde dünyanın yüzde 1'i aşırı kuraklık çekerken 2100 yılında bu oran yüzde 30'a çıkacak. Küresel iklim değişikliğinin en belirgin iki sonucu, küresel ısınma ve kuraklık. 

IPCC tarafından 2030 yılı için yapılan öngörülerde küresel ısınmanın etkisiyle birçok ülkenin su ve tarımı etkilenecek, milli ekonomisi tamamen değişecek. 

Türkiye'de yeraltı suları daha derinlere çekilmekte. On yıl önce Trakya'da dört metrede ulaşılan su seviyesine bugün 100 metrede ulaşılmakta. 

Okyanuslardan buharlaşan suyun yüzde 90'ı yağış olarak yine okyanuslara döner. Ancak yüzde 10'u karalara doğru ilerleyerek karasal yağışları meydana getirir. 

Atmosferdeki nemin yaklaşık yüzde 10'u bitkilerden terlemeyle sağlanmaktadır. 
Yetişkin bir meşe ağacından yılda yaklaşık 150 bin litre (150 metreküp) su terleyerek atmosfere karışır. 
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Kar ve buzlardan doğrudan buharlaşma olayına süblimleşme denir. Süblimleşmede rüzgârın etkisi çok fazladır. 

Eğer atmosferdeki suyun tamamı bir seferde yeryüzüne yağsa, yeryüzünün tamamında ancak 2,5 cm yüksekliğinde bir su kütlesi oluşur; atmosferde buhar olarak bulunan su miktarı yaklaşık olarak 12 bin 900 kilometreküptür. Bu miktar dünyadaki toplam suyun ancak 0,001'i kadardır. 

Yeryüzünde buzullarla kaplı alanlar kıtaların yüzde 10-11'i kadardır. Buzulların yüzde 90'ı Antarktikada, yüzde 10'u Grönlanddadır. 

BM raporuna göre 2032 yılında dünya nüfusunun yarısı içecek su bulamayacaktır. 2025 yılında 5 milyar kişi su sıkıntısı yaşayacak. Bunun bir miktarı da açlık çekecek. 

Her sekiz saniyede, dünyada bir bebek kirli su sebebiyle yakalandığı hastalıktan ölmektedir. Dakikada toplam ölen insan sayısı ise aynı sebebe bağlı olarak 15. 

Kirli suların sebep olduğu hastalıklardan dünyada her yıl 7 milyon insan hayatını kaybetmektedir. 

BM Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF'in “Milenyum Hedefleri” çalışmasına göre dünyada her yıl beş yaşın altındaki bir milyon altı yüz bin çocuk içme suyu bulamadığı için ölüyor. Bir milyar yüz milyon insan temiz sudan mahrum. İki milyar altı yüz milyon kişi ise kanalizasyondan yoksun. 1990-2004 yılları arasında içme suyu bulamayan insanların sayısı iki katına çıktı. 

Kalkınmakta olan ülkelerde sanayi atıklarının yüzde 70'i, kanalizasyon atıklarının yüzde 90'ı tabiata (akarsulara, göllere ve denizlere) arıtılmadan bırakılmaktadır. 
Dünyada her gün 2 milyon ton atık akarsu ve göllere atılmaktadır. 

Her yıl tahminen, dünyada 25 milyar metreküp üst toprak erozyonla kaybedilmektedir. 

Her yıl 22 Mart Dünya Su Günü, 17 Haziran ise Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü olarak tespit edilmiştir. 

Günlük su tüketimi Afrika'da kişi başına 10-20 litre arasında değişirken, Avrupalıların kişi başına günlük su tüketim miktarı 200 litredir. 

Yeni Dünya Düzeni histerisindeki elitlerin elindeki en büyük silahlardan biri de, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artacak olan su sıkıntısıdır. 

Elitler ordo ab chao (kaostan düzen çıkarma) derdindeler. Su ise tek başına bir kaos sebebi. İnsanlığın çoğunluğu “su silahı” ile yok edilme tehlikesi altında. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın su fakiri İsrail, “su zengini” ise Türkiye. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur'da şöyle der: 

“Çünkü suyun sesi, aşkın, ihtirasın sesinden kuvvetlidir. Karanlıkta su sesi insanın içindeki ölüm mayasının dilini konuşur” 
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1950'de dünya nüfusu 2,5 milyar iken, 2006'da yaklaşık 6,5 milyar ve 2011 sonunda 7 milyar. 1984 yılından beri tahıl hasadı artışı nüfus artışının gerisinde kaldı 
ve gelecek 50 yılda dünya fazladan 3 milyar insanı beslemek zorunda kalacak. 2005 
sonu itibariyle dünya nüfusunun sadece 720 milyonu (36 ülkede) “bir eli yağda, bir eli balda” yaşamakta. 

Somali'de kuraklık yüzünden yüz binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğu, su bulamadığı için kendi idrarını içmek zorunda kalan insanlar bulunduğu bildiriliyor. 
İngiltere merkezli milletlerarası yardım kuruluşu Oxfam, Afrika'nın doğusunun son yılların en kötü kuraklığını yaşadığını, felaketten en çok etkilenen ülkelerden birinin Somali olduğunu belirtti. Raporda, Somali'de ailelerin çoğunun 40 derece sıcaklıkta içme, yıkama ve yemek için günde üç bardak suyla idare etmek mecburiyetinde olduğu belirtiliyor. İnsanlar birazcık su bulmak için 70 kilometre.yürümek zorunda kaldığı raporun ortaya koyduğu dramın bir parçası. 

Oxfam için çalışan Somalili Abdüllahi Maalim Hüseyin: “Susuzluktan ölenler var, çocuklar hiç su olmadığı için kendi idrarlarını içiyor” dedi. Reuters bu haberi Şubat 2006'da idrarını içen bir çocuk resmiyle bütün dünyaya duyurdu. 

Önümüzdeki 35-40 yıl içinde iki milyar insanın susuz kalma ihtimali var. 

Bir başka trajedi Sudan'da yaşanıyor. Özellikle Darfur bölgesi açlık-susuzluk-Evanjelist misyonerlerinin kıskacı altında. Darfur bölgesinde yaşayanların nüfusu altı milyon yedi yüz bin kişi ve tamamı Müslüman. 

Sudan'ın batısında yer alan bölge Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad'la komşu. 1994 yılında bölge batı, kuzey ve güney olmak üzere üç farklı kısma bölündü. 
Halkın yüzde 60'ı Afrika, yüzde 40'ı ise Arap asıllı. 

Dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarına ve petrole sahip Darfur'da açlık ve susuzluktan her yıl binlerce Müslüman hayatını kaybediyor. ABD, İsrail ve Avrupalı ülkeler ülkede ganimet savaşını yerli Müslüman halk üzerinden yapıyor. Bölgesel, dini, ırki kışkırtma arasında, olan Sudanlı Müslümanlara oluyor ve Evanjelist misyonerler toplumsal bölünme ve parçalanmada başrolü oynuyor. İnsanların eline bir bardak su yerine “kurtuluş için” İncil tutuşturuluyor. 

Türkiye ise su meselesinde üç yönlü kıskaç altında. 

Birincisi, Dicle ve Fırat nehirlerinin suyu için, İsrail, ABD ve AB kıskacı. Konu her geçen gün ülkemizin milli güvenlik meselesinde ilk sıraya doğru çıkıyor. 
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İkincisi, küresel iklim değişikliklerinin bölgede doğuracağı kuraklığa bağlı kullanılabilir su kaynaklarımızdaki azalma. 

Üçüncüsü ise Türkiye, su kaynaklarını verimli olarak kullanabilmek için formül ararken küresel su şirketlerinin ve Dünya Bankası ile IMF uzmanı ekonomik tetikçilerin kıskacına düşmesi. 

Bu hususta dünyadaki kapital merkezlerinin hangi oyunları oynadıklarının dramatik bir özetini kendisi de bir ekonomik tetikçi olan John Perkins'in yazdığı Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları adlı kitaptan okuyabilirsiniz. 

12-16 Mart 2006 tarihleri arasında Türkiye'de görüşmelerde bulunan sekiz İngiliz su şirketi, ülkemizde belediyeler tarafından yürütülen içme ve atık su projelerine talip oldu.?”* 

Türkiye önümüzdeki 20 yılda bu sahada 42 milyar dolardan daha fazla yatırım yapacak. Bunun 18 milyar doları içme, 24 milyar doları atık su için olacak. Türkiye'de halen atık ve içme su konusunda yetki, ilgili belediyelerde bulunuyor. 

Elinizdeki bu kitabın yazılması esnasında AKP hükümetinin hazırladığı ve komisyonda görüşmeleri devam eden “Çevre Kanun Tasarısı” kanunlaştığı takdirde, içme ve atık su ile katı atık hizmetleri kamudan alınarak özel sektöre devredilebilecek. 

Bu ise IMF ve Dünya Bankası uzmanları ile “al tekke ver külah” çalışan Batılı su şirketlerinin Türk milletini yeni bir “söğüşleme” yolu olacak. 

İşte ziyaretimize gelen bazı İngiliz su şirketlerinin adı: British Water, Arup, Biwater, Black and Veatch, Halcrow, Kubota, MBR, United Utilities. Diğer yabancı su şirketleri de yolda. 

“Bu yazıyı okuyan kimse, güne ailesinin günlük su ihtiyacını karşılamak gayesi yle 3,5 kilometre uzaktaki kaynağa yürümüyor. Hiçbirimizin insanlık şerefi tuvalet niyetine bir naylon torba kullanarak ayaklar altına alınmıyor ve bizim çocuklarımız bir bardak temiz su için ölmüyor. Belki de bu saydıklarım su krizi konusunda neden bu kadar bilgisiz ve ilgisiz olduğumuzun nedenleridir...» 

Kevin Watkins, İngiliz The Guardian'da Afrika kıtasındaki susuzluğu anlattığı yazısına bu cümlelerle başlıyor. Afrika kıtası susuzluğun ilk darbesini yiyen bölge. 
Sırada Ortadoğu coğrafyası var. Afrika'da her gün dört bin bebek sağlıksız içme suyu sebebiyle ishalden ölüyor. Batılı ülkelerde ortalama günde kişi başına 160 litre su tüketilirken bu oran Afrika ülkelerinde beş litreye kadar düşüyor. 

Birleşmiş Milletler'in Milenyum kalkınma hedefleri kapsamında Afrika kıtasında temiz içme suyuna kavuşamayan insanların sayısını on yılda yarıya indirme 
projesi var. Proje maliyeti dört milyar dolar. Ama yılda kedi-köpek mamasına 19 
milyar dolar, kadın makyaj malzemesine 17 milyar dolar, parfüme yedi milyar dolar 


—— 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harcayan Batı, kapik destek vermiyor. Ve 2006 sonunda dünyadaki aç insan sayısı 
900 milyon. 

Öte yandan Afrika'da İsrail, ABD ve Avrupa ülkeleri, Ortadoğu'da ABD ve İsrail, yeryüzündeki su kaynakları üzerindeki hâkimiyetlerini artırmak için başka bir mücadele veriyorlar. 

İngiltere Savunma Bakanı John Reid, önümüzdeki yirmi yılda su kaynaklı siyasi anlaşmazlıklar daha artacak “kehanetinde” bulunuyor. Reid, azalan su kaynaklarının ortaya çıkaracağı olumsuz etkiyi, milletlerarası terörizmle eşdeğer tutuyor. Ve İngiliz ordusunun su yüzünden çıkabilecek savaşlara şimdiden hazırlıklı olmasını istiyor. 

Yeni Dünya Düzeni'nin küresel aktörleri, dünyanın ihtiyacı olan yeterli ve temiz su ihtiyacını nasıl karşılayacağını konuşmak yerine “su savaşlarına” hazırlanıyor. 

Açıkçası, dünya imparatorluğu peşindeki güç sahipleri, paraya, suya ve toprağa hâkim olmak istiyor. Kendileri dışında kalanların ise susuzluktan, açlıktan ölmesi ne yazık ki, onlara anlamlı gelmiyor. 

Bu konularda, Türkiye'yi idare eden sivil ve asker zirvelerin bir planı ve çalışması var mı? 

İTÜ'den konunun uzmanı Prof. Orhan Şene göre yok.”! 

İklim değişikliği yüzünden, mercan resiflerinin yüzde 97'si yok olacak, kutup ayısı ve mors soyu tükenecek. 

İngiliz bilim adamlarının “Avoiding Dangerous Climate Change” adlı araştırması, iki dereceden yüksek sıcaklık artışının çok kötü sonuçlar meydana getireceğini söylüyor. 

Raporda yer alan ana noktalar şunlar: 

Sanayi ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerde tarımda verim düşecek. 

Çölleşme büyüyecek ve Kuzey Afrika'da göçler başlayacak. 

Eğer hava sıcaklığı iki derece artarsa Grönland buzulları eriyebilir. 

2001 senesinde hazırlanan Intergovernmental Panel on Climate Change (ІРСС) 
raporunda, Güney kutbu buzunun sağlam olduğu ileri sürülmüştü. 

British Antarctic Survey Başkanı Chris Rapleye göre ise Güney kutbunun batısındaki buz tabakası erimeye başladı. 

Grönland'ın erimesi ise önümüzdeki yüz küsur yılda denizlerin yedi metre yükselmesine sebep olacak. 

Bir diğer endişe kaynağı, denizlerdeki asit oranının yükselmesi. 

Karbondioksitin deniz suyunda çözülüşü, deniz canlıları için tehlikeli. Bu değişimin denizlerdeki besin zincirini bozacağı ileri sürülüyor. Mercan gibi organizmaların, 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okyanuslardaki pH değerinin yükselmesinden olumsuz etkilendiğini gösteren sonuçlar şimdiden alındı. 

Mavi gezegen'in su bilançosuna baktığımızda, dünya sularının yüzde 97,5'ini tuzlu sular oluşturuyor. Tatlı suyun çoğu da buzullarda saklı. Sağlıklı ve temiz bir hayat için kişi başı günlük su ihtiyacı 50 litre olarak hesaplanıyor. Ancak 5 litresi gıda ve yiyecek, 25 litresi temizlik olmak üzere bir kişinin 30 litre suyla da yaşayabileceği belirtiliyor. 

Kişi başına günlük su tüketimi Gambiya'da 4,5 litre, Mali'de 8 litre, Somali'de 9 
litre, Mozambik'te ise 9,3 litre. 

ABD'de kişi başına ortalama günlük tüketim 500 litre, İngiltere'de 200 litre. 

Batı ülkelerinde diş fırçalamak için 8 litre, sifon-tuvalet için 10 ile 35 litre, banyo için ise 100 ile 200 litre su harcanıyor. 

Bir kilogram patates üretmek için 1000 litre, mısır için 1400 litre, buğday için ise 
1450 litre suya ihtiyaç duyuluyor. 

Tavuk 4600 litre, dana eti 42.500 litre su miktarına gerek duyuyor. 

28 Şubat 2006'da İngiltere Başbakanı Tony Blair, Hazine Bakanı Gordon Brown, 
Çevre Bakanı Hilary Benn başbakanlık konutunda çevre örgütlerinin oluşturduğu “İklim Kaosunu Durdurun” grubuyla görüştü. Çevreciler, Blair hükümetinden küresel ısınmaya yol açan karbondioksit üretiminin yılda yüzde üç azaltılmasını istediler. 

İngiltere Savunma Bakanı John Reid, küresel ısınma yüzünden ortaya çıkacak sıkıntıların yeni çatışmaları tetikleyebileceğini söyledi. 

The Independent gazetesi, su savaşı çıkması muhtemel ülkeler arasında Türkiye ile Suriye'yi de sıraladı. 

Küresel ısınma yüzünden Ortadoğu'daki su seviyesi düşerken Ürdün nehrinin suyunun paylaşılması bölgede yeni meseleler doğurabilir. Nehri büyük ölçüde İsrail kontrol ediyor ve Filistinlilere verilecek su miktarını belirliyor. İsrail ayrıca, Suriye'ye ait su kaynağı Golan Tepeleri'ni de işgal altında tutuyor. 

Sudan, Etiyopya, Mısır ile Nil üzerinden, Irak, Suriye ve Türkiye ile de Fırat ve Dicle üzerinden İsrail'in su manipülasyonu ve savaşı devam ediyor. 

Demek ki bölgede muhtemel bir su savaşının bir tarafı İsrail, diğer tarafı Mısır ve Türkiyedir. İşin diğer aktörleri olarak BM ve bir kısım medya tarafından sunulanlar sadece perdeleme görevi içindir. 

Türkiye'nin GAP projesi İsrail'in iştahını kabartırken, diğer komşu ülkelerin istihbarat birimlerini de MOSSAD Türkiye'ye karşı manipüle ediyor. 

Brahmaputra nehri, Çin ve Hindistan arasında 2000 yılında gerilime sebep olmuştu. 

Okavango havzasını çevreleyen Botswana, Namibya ve Angola arasında daha önce de su, iplerin gerilmesine sebep olmuştu. Kuraklık nedeniyle Namibya, başkente su taşımak için 400 kilometrelik su boru hattını yeniden gündeme getirmişti. 
Ancak deltanın kurutulmasının bölge halkına büyük zarar vereceği ifade ediliyor. 

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki dünyanın en uzun nehri Nil, bölgesinde yeni meseleleri gündeme getiriyor. Etiyopya Mavi Nil'den aldığı payı artırmak istiyor ancak bu durumda Mısır, daha az bir suyla yaşamak zorunda kalabilir. 

Mısır'ın en büyük korkusu Beyaz Nil'in Uganda ve Sudan'da kuruyarak Sina çölüne ulaşamaması. İsrail bu bölgede iç savaş kışkırtıcılığı dahil her türlü manipülasyonu yapıyor. 

Ganj nehri, Hindistan ile Bangladeş arasında yasadışı göçün tetikçisi. Himalaya buzullarının erimesiyle Ganj nehrinde yaşanan taşkınlar, Bangladeş'ten Hindistan'a kanunsuz göçü körükledi. 

Hindistan, Bangladeş sınırına çektiği bariyerle, kaçak göçmenleri durdurmak istiyor ancak yine de günde yaklaşık 6 bin kişi hududu geçmeyi başarıyor. 

Su problemi ABD-Meksika, ABD-Kanada arasında da mevcut. Güney Amerika'daki ülkelerarası su problemi ise hayli çetrefilli. 

Ocak 2006'da, San Franciscoda Amerikan Jeofizik Birliği'nde bir araya gelen bilimadamları ikaz ediyor. 

Dünyanın, iklim değişikliği ve ısınmanın meydana getireceği risklerin önünü alabilmek için en fazla on yıl kaldığını söyleyen bilimadamları San Francisco'da çok büyük kalabalıkların ilgi odağı oldu. 

Dr. James Hanson, “İklim artık insanların kontrolünde” diye konuştu. Dr. Hanson, 1980'lerde atmosfere salınan gazların sera etkisi konusunda uyarıları dile getiren ilk bilimadamı. Hanson'a göre, petrole bağlı metan gazının ulaşım araçlarından başlanarak azaltılması gerekiyor. Ancak başta otomotiv sektörü olmak üzere özel çıkar grupları, alınması gereken tedbirleri engelliyor. 

Antarktika'nın batısındaki buz tabakasının hızla çökme ihtimali var. Bunun $0- nucu ise, deniz seviyesinin yüzyıl içinde bir ilabeş metre arasında artması olacaktır. 

Yeterli suya sahip olamayan bölgeler ise on yıllarca sürecek kuraklıklarla karşılaşabilecek. 

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün tahminlerine göre tabii afetler önümüzdeki yıllarda yaklaşık 200 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açacak. Bu ise dünya için bir felaket anlamı taşıyor. 

Dünyanın en büyük reasürans şirketi olan Münchener Rück'ün elindeki istatistikler, fırtına, sel ve heyelanların neden olduğu zararın son elli yılda on katına çıktığını gösteriyor. 

Son araştırmalar, kutuplardaki buzulların eski çağlardan kalma virüs partikülleri içerdikleri ve iklimdeki ısınma sebebiyle erirken bunların yeryüzüne yayılabilecekleri endişesini de ortaya koyuyor. 
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Axel Mihailova, iklimi kurtarma operasyonunu serbest piyasa ekonomisinin oyun kuralına emanet etmenin hata olacağını söylüyor. Küresel ısınmanın şakası olmadığını belirten bilimadamları dokuz yüz yıldan bu yana en yüksek sıcaklığın yaşandığına dikkat çekiyor. 

Anlaşılıyor ki, nereden bakarsak bakalım iklim değişikliğinin sebep olacağı su savaşları birden fazla bölgede patlayacak. 

Türkiye gibi içme suyu kaynağı ve nehirleri nispeten bol olan ülkelerde, küresel ısınmanın faturası da nispeten düşük olacak. Ayrıca Türkiye'nin büyük fırtına ve tayfunlardan daha az etkilenen bir coğrafi yapısı var. Türkiye açısından en büyük risk, küresel ısınmanın depremleri de tetikleyebileceği ihtimali. 
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BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ-İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ УЕ 
TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ 


Atlantik'in öte yakasından Bush, “Tanrı'nın sesine uydum” derken bu yakasında- ki Tony Blair ITV l'de yaptığı açıklamada: 

“O karar alınmalı ve yaşanmalıydı. Zaten bir hüküm vardı ve sonunda bu bir hüküm, şey eğer bu şeylere inanıyorsanız hükmün başkaları tarafından verildiği- nin farkına vardığınızı düşünüyorum. Yani ve eğer inanıyorsanız Allah tarafından verildiğini ve sonunda uyulması gerektiğini düşünüyorum” İngiltere başbakanı lafı döndürüp dolaştırsa da Irak'ın işgali kararının “takdir-i ilahi” olduğunu söylüyor. 
Tıpkı Bush gibi, Evanjelistler gibi, kabalist Kadimler gibi. 

Tanrı adına konuştuğunu söyleyenlerle pazarlık edemezsiniz. Tıpkı “Lucifer” (Lusifer) adına hareket ettiğini söyleyen “Kadimler” ve onların temsilcileri gibi. 

“Kendi kişisel ikilemlerimin yanı sıra, Kolombiya'da geçirdiğim süreler eski Amerikan Cumhuriyeti ile yeni küresel imparatorluk arasındaki ayrımı anlamam için de bana yardımcı oldu. Cumhuriyet, dünyaya umut sunmuştu... Cumhuriyeti tehdit eden büyük şirketler, bankalar ve bürokrasi gibi kurumlar, dünyada köklü degişiklikler için de kullanılabilirdi. Bu tip kurumlar, eğer isteseler hastalıklara, açlığa ve hatta savaşlara son vermek için gerekli iletişim ağlarına ve ulaşım sistemlerine sahiptir. Küresel imparatorluk ise Cumhuriyetin (Amerika'nın) can düşmanı...” 

Günümüz dünyasında, olanca gayretiyle “küreselleşmeye” çalışan finans- kapital, yani mali sermayeyi ele geçirmiş olan Kabalist, Siyonist ve saldırgan bir güç var. 

Finans merkezli büyük şirketler imparatorluğu kontrolündeki ulusötesi iktidarın görünür temsilcisi Evanjelist-Kabalist “neo-conlar” ve sivil-asker bürokrasi Trump-Pence ikilisi döneminde ABD yönetimini ele geçirmiş durumda. Rahip Brunson bahanesiyle Türkiye'ye finansal saldırıda bulunuyorlar. Papaz Efendi 25 yıldır Türkiye'de ve İzmir'deki “Diriliş” Kilisesi'nin pastörü ve İzmir'de casusluktan tutuklu. Evanjelistler 1820 yılında ilk kez İzmir'i merkez seçmişlerdi. 

Kapitalizm, Karl Marx'ın vurguladığı gibi, “şişede durduğu gibi durmuyor” 1860'lardan itibaren tekelleşen, önce “çokuluslu” denen, şimdi de “ulusötesi” olarak tanımlanan finans-kapital olgusunun hedefi bir slogan halinde ABD dolar banknotunun üstünde yazıyor: “Yeni Çağın Düzeni” 
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КЗ; 


1998'den bu tarafa giderek artan bir biçimde “küresel iklim değişikliği”ni tartışıyoruz. Bundan on beş, yirmi yıl önce böyle bir konunun gündeme bu denli oturdugunu hatırlayanınız var mı? Yeryüzünde iklim meseleleri 2002'den bu yana ivmesi iyice artan bir gerçektir. 

Birleşmiş Milletler, 2004 ve 2005'teki tabii afetlerin verdiği zarar ve yıkım açısından, tarihte bir “rekora” imza attığını söylüyor. Yakın bir gelecekte tabiat faktörüne bağlı gelişmeler, ulusötesi finans-kapital oligarşisinin küresel egemenliğini ciddi şekilde sarsacak duruma gelebilir. 

Küresel sermayede üç temel unsur bütün dengeler için şart: 


• Malların, sermayenin ve likit paranın küresel düzeyde serbestçe akması. 

• Yukarıda saydığımız unsurların güven içinde akmasını sağlayacak kesintisiz ulaşım sistemi ve enerji politikası. 

• Küresel bir iletişim ağı. 


“Preemptive war” (Önleyici savaş) adı verilen ve 11 Eylül 2001 olayları bahane edilerek vizyona sürülen “istikrarsız ama tabii kaynaklar açısından zengin” bölgelerde düzen ve kontrolü sağlama alma operasyonunun ardında, ABD'de 2001 yılında yönetimin kilit noktalarını ele geçiren iyi teşkilatlanmış bir Evanjelist- Kabalist kadro var. 

Kısa adı PNAC olan “Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi” adlı kuruluşun kurmaylarıdır bunlar: Dick Cheney, Richard Perle, Paul Wolfowitz ve Donald Rumsfeld başta olmak üzere, ABD yönetiminde, Dünya Bankası'nda, Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Birleşmiş Milletler yönetiminde söz sahibi çoğu Evanjelist-Kabalist neo-con PNAC'nin kurucu üyesi veya mensubu. Başkan Obama'nın kadrosu da bunlardan farklı değil. 

“ABD'nin yeni savunma stratejilerini oluşturmak” adlı belgede, yapılması gerekenleri hızlandırmak için “Pearl Harbor benzeri” bir katalizör gerektiğini vurguluyorlardı 2000 yılında. 

İstedikleri katalizör 11 Eylül 2001'de geldi. 

“Tek Dünya Krallığı” politikasının uygulayıcısı olarak göz önünde dolaşan yukarıdaki kadro, Aysberg'in görünen kısmı. Elbette arkada “gizli” bir şeyler de var. 

Üyelerinin çoğunun, Başkan Bush dahil, Yale Üniversitesi'nde 200 yıldır varlığını sürdüren “Kurukafa ve Kemikler” adlı güç simsarı örgütün üyesi olmaları gibi mesela. 

Ya da, bu “Evanjelist-Kabalist elit” örgütün kökenlerinin aslında 1776'da ABD'nin kuruluşunu “belli bir master plana” göre gerçekleştiren, bir ABD doları banknotunun üzerine 1776 tarihini Latince kodlamadan tutun da bütün Kabalist-Masonikmajik sembolleri ince ince şifreleyen; 

Yöneticileri arasında George Washington ve Benjamin Franklin gibi önemli isimlerin de yer aldığı Illuminati'nin uzantısı masonik localar olması gibi. 


-289- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Hatta Kuzey Amerika kolonilerinin bağımsızlaşıp, düşleri kurulan “Yeni Dünya Düzeni”nin lideri, bir başka söyleşiyle “Yeni Roma-Yeni Babil” olması için, 1640 
devriminden itibaren plan ve hesaplarını yürüten gücün, Britanya burjuvazisine ait gizli örgütlenmeler olması gibi. Bu güç olağan iklim değişikliklerini kullanmak istiyor veya manipüle ediyor. 

Üç hususun üzerinde durmak gerekir: 

Birincisi, dünyamızda küresel bir iklim değişikliğinin başladığı apaçık ortada. 

“Donanma istihbaratında okuduğum belgelere göre, Jason grubu sera etkisinin kaçınılmaz buzul çağına yol açacağını tahmin etmişlerdi.” 

Jason topluluğu ya da Jason bilginleri kendilerini gerçeği araştırmaya adamış insan topluluğu olarak gösteriliyor. İddialara göre bu topluluk ABD'deki teknolojinin ulaştığı en yüksek seviyeyi bilen tek gruptur ve Illuminati'nin bir alt birimi olan “Order of Ouest”in dallarındandır. 

Üyelerinden hiçbiri resmi belgelerle Jason'a üye olduğunu belirtmiyor. Tamamen sahnenin arkasındalar. 

Jason üyelerine günlük 500 dolar ödeniyor. Japonya'ya atılan atom bombasının yapımcısı bu grup. Amerika'nın en önemli güvenlik kararlarına rehberlik ediyorlar. 

Yıldız savaşları, HAARP, denizaltı savaşı ve sera etkisiyle ilgili çalışmalar Jason'ın bazı onay verdiği proje çalışmaları. | 

“Kutuplardaki buzullar gittikçe küçülüyor. Yiyecek yetişebilen ılımlı bölgeler küçülüyor. Tropik bölgelerde çölleşme artıyor. Bir buzul çağı yolda ve birden ortaya çıkacak?‘ 

Küresel ısınma dünyanın sonunu getirmesin diye birbirinden ilginç projeler kamuoyu ile paylaşılıyor. Küresel ısınmanın en önemli özelliklerinden biri minimum sıcaklığın artışıdır. Maksimum sıcaklıktaki artışa göre minimum sıcaklıktaki artış üç kat daha fazla. 

ABD'nin şöhretli üniversitelerinden Stanford, dünyayı yörüngesinden kaydırmayı bile düşünüyor. 

İşte ilginç üç proje: 


Dünyayı kaydırmak: California eyaletinde Stanford Üniversitesi'nden bilimadamları dünyanın yörüngesini değiştirmeyi düşünüyor. Buna göre dünya, güneşten 1,5 milyon kilometre uzağa kaydırılacak. Böylece, güneş gezegenimiz üzerinde daha az etkili olacak. 

Donuk güneş: Yine Stanford Üniversitesi'nden bilimadamlarının oluşturduğu bir başka proje. Afmosfere kükürt parçacıklarından oluşan roketler atılacak. Böylece 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oluşan toz zerrecikleri ile güneş donuklaşacak ve dünya üzerindeki aşırı ısı derecesi düşecek. Ancak gönderilen kükürt parçacıklarından ozon tabakasının bozulma riski bulunuyor. 

Dünyayı karartmak: ABD Milli Bilim Akademisi'nin bilgisayar ortamında yaptığı hesaplamalara göre, uzaya yerleştirilecek 55 bin mega ayna ile güneş ışınlarını dünyaya ulaşmadan geri yansıtmak mümkün. Aşırı bir sıcaklık karşısında düğmeye basılarak güneşin yansıması kıtalar üzerinde ayrı ayrı durdurulacak. Her ayna en az 
100 kilometrekare büyüklüğünde olacak ve ucuz maliyetle üretilecek. 


Küresel iklim değişikliği senaryolarına göre, gün geçtikçe daha çarpıcı ve somut analiz sonuçlarına ulaşılıyor. 

Yapılan son çalışmalardan birine göre de, 2100 yılına gelindiğinde sıcaklıklar 1-5,5 derece artacak, deniz seviyesi ise 15-95 santim arasında yükselecek. Küçük gibi görünen bu değişiklik yeryüzündeki ekosistemi ciddi ölçüde tahrip edecek. Kolera, malarya artacak, tatlı su altın değerinde olacak. 

Doç. Dr. Murat Türkeş, Utku Sümer ve Gönül Çetiner'in “İklim Değişikliğinin Bilimsel Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmaları bu bulgulara ulaşmış. 

En iyimser tahmine göre küresel ortalama deniz seviyesindeki yükselme 2100 
yılına kadar 50 santimetreyi geçecek. 

Küresel ortalama sıcaklıktaki bir derecelik artış, bölgesel iklimlerdeki ormanların büyüme ve yenilenmesi becerisini etkileyecek düzeyde değişikliklere yol açabilecek. Türkiye'nin de yer aldığı ılıman ve subtropikal kuşaktaki ormanlar, iklimdeki değişikliklerden olumsuz yönde etkilenecek. 

Dünyanın ortalama sıcaklığı 16 derece. Bu, yerden iki metre yükseklikteki havanın ortalama sıcaklığı. 

Karbondioksit yoğunluğu 100 yıl önce hacim olarak milyonda 280 oranında bulunurken bugün 379а çıktı. Yüzde 32'lik bu artışın yüzde 8'i son оп yılda oluştu. 
Artıştaki birinci etken fosil yakıtlarından, yani petrolden. 

Küresel sıcaklık 0,4 ile 0,8 derece arasında arttı. Eğer bu artış aynı hızla sürerse ortalama sıcaklık artışı 1,5 derece ile 5,5 derece arasında olacak. Bu durumda 50 yıl sonra dünyanın ortalama sıcaklığı 20 dereceye yaklaşacak. Bir küresel ısınma krizi yaşanacak. 

İTÜ Uzay ve Uçak Bilimleri Fakültesi Meteoroloji bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Orhan Şen bunları söylüyor. 

Bir İngiliz bilimadamı üçüncü dünya savaşı ya da çaresiz bir hastalığı bir yana bırakırsak en büyük tehdidin küresel iklim değişikliği olduğunu söylüyor. Pek fazla hissedilmiyor ama geri dönülmez bir hal alıyor. 

Dr. Şene göre, dünyanın birtakım bölgelerinde iklim dramatik olarak değişecek. 
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Akdenize kıyısı olan bölgelerde kuraklık meydana gelecek, çölleşmeye doğru gidecek. Yeryüzündeki çöl alanları genişleyecek ve Anadolu yarımadası çölleşmeye gidecek. 

Elli derecenin üzerindeki enlemlerde daha ılıman bir iklim meydana gelecek. 

Şu anda hissedilebilir şekilde diyebileceğimiz şey 50 yıl içinde meydana gelir. 
Asıl korkulacak sonuçları ise 100 yıl sonra meydana gelir.*” 

Bazı bilimadamları, “Bu şekilde gidersek üç nesil ömrümüz kaldı” diyor. Çünkü atmosferdeki karbondioksit seviyesindeki eşik değer milyonda 400; şu anda milyonda 379 ve bu geçen 420 bin yılın en yüksek değeri. Her yıl milyonda bir artıyor diyor Dr. Orhan Şen. 

Karbondioksit milyonda 400'ü geçince artık dünya üzerindeki meteorolojik sistemlerin değişimi kalıcı bir hal alacak. 

Radyo ve televizyondan dinlediğimiz, şu Balkanlar'dan kış aylarında gelen soğuk hava dalgası bize artık gelmez olacak. Ve bir daha da geri döndürmek imkânsız hale gelecek. 

Batı Avrupa'yı ılıman iklime sokan Gulf Stream akıntısı yön değiştirebilir. Bu takdirde Avrupa buzul çağına girebilir. 2003 yılında Avrupa'da yaygın sıcaklar vardı ve yaklaşık 15 bin kişi öldü. 

Bugün karbondioksit ve sera gazlarını yüzde 50 azaltsak (mümkün değil ama varsayalım ki azaltıldı) ancak 70-100 sene sonra bunun sonuçlarını görebileceğiz. 

Çünkü karbondioksitin atmosferdeki ömrü bu: 70-100 yıl. Gelecek yüz yılı ancak bunu azaltarak geçireceğiz. Prof. Şen'in ifadesiyle, bunu 50 sene sonra yapmaya kalkarsak ancak 500 yılda yok olacak. 

Sadece kutuplardaki buzullar değil, dağlardaki buzullar da eriyor. Mesela Himalayalar'daki Everest tepesi her yıl yedi santim kısalıyor. 

İkinci sebep ise okyanusların ısınması. Büyük su kütleleri ısınmadan dolayı genişleyecek ve su seviyesi yükselecek. Hollanda, Danimarka, Florida gibi bölgeler deniz seviyesinin altında kalacak. 

Yeraltı suları tuzlanacak. Yüz yılın sonunda en önemli madde su olacak. 

Su kaynaklarına yakın bölgeler savaşlara sahne olacak diye ikaz eden Prof. Dr. 
Orhan Şen, Türkiye için milli güvenlik tehditlerinin””* en önemlisinin altını çiziyor. 

Şu anda dünyada 500 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Küresel ısınmadan dolâyı 2050'de açlık sınırının altındaki insan sayısı 2,5 milyara çıkacak. 
Türkiye'nin bir bölümündeki insanlar da açlık sınırında olacak. 

Sanayileşmiş ve açlık problemi olmayan ülkelere doğru göçler yüzünden çatışmalar meydana gelecek. 

Pakistan'dan, Hindistan'dan batıya ya da Çine doğru büyük göçler olacak. 


375. Prof. Orhan Şen, Pazar Sabah, 5 Mart 2006 
376. Prof. Orhan Şen, Pazar Sabah, 5 Mart 2006 
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Prof. Şen'in verdiği bilgiye göre, 2004 yılı içinde Japon bilimadamları Türkiye'ye 
50 milyon dolarlık bütçeyle gelmişler.” Japonlar, iklim şartları olarak 100 sene sonra 
Türkiye'den pamuk ve portakal alabilecek durumda olup olmadığımızı araştırıyorlar. 

Şene göre bu konularda sivil merciler ve genelkurmay, bilimadamlarına şu ana kadar hiçbir şey sormamışlar. Halbuki ABD'de bu tür milli güvenlik kapsamına giren projeleri Pentagon yapıyor. 

Acı gerçek şu; üniversitelerimiz ve ordumuz 1938'den beri Turancılık, laiklik, irtica, komünizm, Türk milliyetçiliği ve Kürtçülük ile meşgul. 

Halbuki Türkiye'de 1938'den beri mübarek dinimiz İslam'ı istismar eden (hem laik, hem de siyasal İslamcı) bir tek tehlike vardır: Kürtçülük ve azınlık ırkçılığı. Diğerleri- nin tamamı (komünizm tehlikesi de dahil) Batı istihbarat servislerinin Türk devletinin bütün zinde birim ve kuruluşlarını meşgul etmeye yönelik manipülasyonudur. 

1938'den beri benzer “meşguliyet konuları” tedavüle sürülüyor ve dört askeri müdahaleye rağmen genelkurmay bunlara çare üretemiyorsa yanlış giden birden çok şey var demektir. Türk devleti her sahada milli kadrolarla formatlanmış olarak milli bekasına “U” dönüşü yapmak mecburiyetindedir. 

Bir misal olarak yeryüzünde meydana gelen seçilmiş yıllara ait tabii afetler ve hasarları şöyle: 


Tabii afet sayısı Zarar gören kişi Ölen insan sayısı Maddi hasar 


2004 305 150 milyon 244 bin 93 milyar $ 
2005 360 157 milyon 92 bin 159 milyar $ 
2011 302 260 milyon 30 bin 366 milyar $ 


2005 Pakistan depreminde meydana gelen can kaybı 73.338 kişi. Amerika'nın 
New Orleans şehrini vuran Katrina kasırgasında ölenlerin sayısı 1322 kişi. 

12 Mayıs 2008'de Çin'de meydana gelen 7,9 şiddetindeki depremde ölenlerin sayısı 
70 binden fazla. Yine aynı günlerde Myanmar'ı vuran tayfunda ne kadar insanın öldüğü 
bilinmiyor. Zira bu ülke yıllardır bir diktatörler komitesi tarafından yönetiliyor. Ancak ölü sayısının 200 bin ile bir milyon arasında olduğu farklı kaynaklarda yer alıyor. 

İnsanlık tarihi boyunca eşine ender rastlanır sayıda meydana gelen felaketleri, dünyamız son on yılda yaşadı. 

Uzmanlara göre son iki bin yılda Marmara bölgesinde 50'den fazla büyük deprem yaşandı. Türkiyenin nüfusunun dörtte biri bu bölgede yaşıyor. Ülkemizin GSMH'nın yüzde 40'ı, 500 büyük sanayi kuruluşumuzun yarısı ile Kuzey Anadolu fayının en aktif kolları yine Marmara bölgesinde bulunuyor. 


377. Prof. Orhan Şen, Pazar Sabah, 5 Mart 2006 


-293- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Deprem uzmanlarına göre, bütün dünya artık şehir depremleri sürecine girdi. 
Çünkü bu merkezlerde haddinden fazla yığılma yaşanıyor. Türkiye'nin 16 şehri bir milyonun üzerinde nüfusa sahip ve büyük kısmı birinci ya da ikinci derecede deprem kuşağında. 

Nüfusu 8 milyondan fazla olan şehirlere megakent deniyor ve dünyada 25 tane var. İstanbul bunlardan biri. 

Artık depremin şiddetini, vereceği zararları tartışmanın ne bilime ne de insanlara bir faydası var. Çünkü hadise bilimadamlarından çıktı, siyasetçilere ve riskleri minimize eden kararlar alan mekanizmaların temsilcilerine geçti. Küresel siyaset oyununun bir parçası haline geldi. 

Türkiye 1999 felaketinden beri bu çalışmanın son rötuşlarının yapıldığı Mayıs 2008'e kadar bir imar kanunu bile çıkaramadı. 1999'dan beri bir afet kanununu bile değiştiremedik. Yapı denetimleri evlere şenlik. 

TBMM Çevre Araştırma Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga, deprem dışındaki afetlerde hem sayı hem de nitelik bakımından ciddi artışın olduğunu ve bunun başlıca sebebinin küresel iklim değişikliği olduğunu ifade ediyor. 

1975-1989 yılları arasında 170 kasırga meydana gelmişken, 1990-2003 yılları arasında 270 kasırga felaketi yaşandı. Uzmanların ifadesine göre gelecek 15 yılda bu sayı inanılmaz artacak. 

Şubat 2007'de yayımlanan “Hükümetlerarası İklim Paneli”nin raporuna göre küresel iklim değişikliğinin ve ısınmanın yüzde 90'ı insan eliyle gerçekleşiyor. 

Raporda Türkiye için kuraklık, kıtlık, orman yangınlarında artış, aşırı sıcak hava dalgaları, tarımsal haşerelerin artışı, ani seller, sıtma gibi hastalıklarda artış ve deniz seviyesinde yükselme ve çölleşme öngörülüyor.”* 

2005 yılında en çok tabii afet olan üç ülke sırasıyla Çin (31), Hindistan (30) ve 
ABD (16). 

Küresel iklim değişiklikleriyle ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularımız aşağıdaki kaynaklara başvurabilirler.?” 

İkincisi, HAARP ve benzeri iklim silahlarıyla bölgesel iklim manipülasyonlarının imkân dahilinde olması. 

Üçüncüsü, Marduk gezegeninin sebep olacağı varsayılan küresel iklim değişikliğinin en az Ortadoğu'yu ve Türkiye'yi etkileyeceğinin tahmin edilmesi. Londra merkezli 


378. Hükümetlerarası İklim Paneli Raporu, Şubat 2007 

379. United Nations International Strategy for Disaster Reduction, http://Www.unisdr.org/ 

Prof. Dr. Bill McGuire, A Guide to the End of the World (Dünyanın Sonu Rehberi) 

World Atlas of Natural Hazards (Doğal Tehlikeler Dünya Atlası) 

Corey $. Powell, Twenty Ways the World Could End Suddenly (Dünyanın Aniden Sona Erebileceği 20 Durum) www.ost.gov.uk (Natural Hazard Working Group / Doğal Afetler Çalışma Grubu) 

www.guardian.co.uk 

www.bbc.co.uk 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küresel analiz şirketi Maplecroft tarafından yayınlanan İklim Değişikliği ve Çevresel Riskler Atlası'nda 193 ülke analiz edildi. Türkiye 110. sıraya yerleşerek orta risk taşıyan ülkeler arasında yer aldı. İncelemeye göre Türkiye'nin güneyinde kuraklık yaşanma riski kuzeye göre daha yüksek. Afrika'yı kuraklık, Güney Asya'yı ise denizin yükselmesi tehdit ediyor. Avrupa'nın kuzeyindeki ülkeler ise en az etkilenecekler arasında. 

Dikkat edilmesi gereken mesele “afetler bizi öldürecek mi?” değil. Asıl mesele kimi bölgelerde yaşanacak afetlerin kendisi değil, afet sonrasındaki ekonomik, sosyopolitik ve psikolojik kaos olacağıdır. 

Sümerler tarafından “Nibiru” olarak adlandırılan gezegenin, bugüne kadar sadece 
1983 yılında NASAnın IRAS kızılötesi teleskopu sayesinde görülebildiği iddia ediliyor. 

Marduk'la Randevu kitabının yazarı Burak Eldeme göre, ABD Marduk bilgilerini gizliyor, panik içinde hareket ediyor. “Büyük kaos öncesi ABD, su ve enerji kaynaklarını kontrol peşinde.” 

Marduk, 3661 yılda bir dünyaya yaklaşıyor deniyor. Ve her yaklaştığı dönemde tabii afetler, büyük iklim değişiklikleri ve kaosları da beraberinde getirdiği öne sürülüyor. 

Marduk'un MÖ 1649 yılında dünyaya yakın geçmesi birtakım depremlere, yanardağ püskürmelerine sebep olmuş. Öyle ki, gündüzleri güneş, geceleriyse ay ve yıldızlar uzun süre püsküren kül ve duman yüzünden uzun bir süre görünmemiş. 
Nehirlere yağan kül ve sülfür atıkları, suları, birçoğu Sümer ve özellikle Babil efsanelerinden Eski Ahit ve İncile girmiş şekliyle anlatılan “kan gibi kırmızı” yapmış, zehirlemiş. Hayvanlar ölmüş, tarım ve tarlalardaki meyve ve sebzeler ışıksızlıktan, güneşin olmayışından çürümüş. İklimde “volkanik kış” denen değişim meydana gelmiş ve “yaz sabahlarında don olayı” ve kar yağışı görülmüş. Merkezi krallıklar bütünüyle çökmüş, ordular dağılmaya, devlet yöneticileri ve zenginler daha güvenli buldukları yerlere kaçmaya başlamışlar. Eski dünyanın görkemli uygarlıklarının üstüne kaos görüntüsü çökmüş. Ortaya çıkan kaos, tarihin en büyük “kırılma noktası”nı oluşturmuş. Güçsüz düşen imparatorluklar, merkezi güçler, göçebe kabilelerin yağma ve talanlarına uğramış. 

“Mısır'da, otorite boşluğunu fırsat bilen ve zaten yönetimden hoşnut olmayan yoksul kitleler, yağmacılar işlerini bitirip gittikten sonra krallığa 'el koydular: Tarihçiler bu döneme “Hiksos Devri” dediler” 

Bir nevi Yeni Dünya Düzeni için mücadele eden güç simsarlarının günümüzdeki tanımlaması ile “haydut devletler” ortaya çıkmış ve “kaos”tan istifade ederek merkezi krallıkları talan etmişler. 

Burak Eldem, Serdar Turgut, Engin Ardıç ve bu çizgideki bir kısım Türk aydın ve yazarları şunları iddia ediyorlar: 


380. Tempo, 15-852, 2004. 
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Günümüzün egemenleri, yeni bir “kırılma noktası”nın iktidarlarını sarsıp, uygarlık tarihinin gidişatını bir kez daha değiştirmesini hiç mi hiç istemiyorlar. 

Bunun için telaşlılar, bunun için aceleleri var. 

Egemen güçler ABD'yi “dünya mahkemesi” olarak kullanıyor. 

Marduk'la ilgili tezleriyle bilinen Zecharia Sitchin ve konuyla ilgilenenlerin savunduğu görüşlere göre; 

MÖ 1649 ile 2012 arasındaki dönem 3661 yıllık bir yörünge sürecine işaret eder. 

Bu sayı, her biri 5125,36 yıl (1.872.000 gün) süren beş Maya Çağı'nın toplam süresi olan 25.627 yılın tamı tamına yedide biridir. 

Yani “kutsal 7 7 rakamı majik (büyü) kültürünün en kutsal sayılarından biridir. 

7 rakamı, gezegenin yörünge süresi olan 3661 ile çarpıldığında, Maya çağlarının 
toplamını verir. Yine ilginç bir biçimde, 3661 rakamı, yalnızca 7 ile bölünebilir. 

Ayrıca söz konusu sayı, 60 tabanlı Mezopotamya matematiğinde de son derece çarpıcı, benzersiz bir niteliğe sahiptir; çünkü bu matematiğin en önemli bileşeni olan “kutsal 60” sayısının sırasıyla 0,1 ve 2'nci kuvvetlerinin toplamına eşittir. 

İşte bu noktada kimilerince komplo teorisi, kimilerince de kesinlikle doğru kabul edilen ve ABD'deki egemen güçlerin “Yeni Dünya Düzeni” projesinin temel dayanaklarından biri Marduk. 

Serdar Turgut'a göre ABD Marduk bilgilerini gizliyor. Gelen büyük kaos öncesi, meydana getirdikleri küçük kaoslarla “kıyamet gününü” büyük yara almadan atlatmayı planlıyor. 

Turgut'a göre, ABD'nin Irak'a saldırısı, tamamen su ve enerji kaynaklarını kontrol altına alma çabasından başka bir şey değil. 

ABD yönetimini ele geçirmiş olan ve “küresel elit” denilen Bilderberg, CFR, Киrukafa ve Kemikler Teşkilatı gibi Tapınak Şövalyelerinin / Ezoterizmin operasyonel örgütleri Marduk'la ilgili bir kısım gizli bilgilere sahipler. 

Tapınak Şövalyeleri ve onun kontrolü altındaki küçük ve etkili organizasyonlar, kurmuş oldukları “küresel imparatorluğun” iplerini ellerinden kaçırmak istemiyor, hâkimiyeti kaçırmamak için var güçleriyle kontrollü kaoslar çıkarıyorlar. 

Çünkü geçmişte Marduk dünyaya yaklaştığında egemen güçler tarih sahnesinden silinmiş. 

Nitekim Haziran 2008'de basında yer alan haberlere göre Maya takvimine göre 
21 Aralık 2012'de kıyametin kopacağına inanan binlerce Hollandalı sığınaklar kazarak, yiyecek depolayıp botlar satın alarak hazırlık yapıyor. Pek çok Hollandalı ülkelerinin tufanlar sebebiyle sular altında kalacağına inanıyor.”! 

Şayet Marduk tahmin edildiği gibi 2012 yılı civarında dünyaya iyice yaklaşır ve iklim üzerinde öngörüldüğü şekilde etkili olursa... En az etkilenecek bölgenin 


381. Basın, Haziran 2008 
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Türkiye'nin de içinde bulunduğu Büyük Ortadoğu bölgesi olduğu ifade ediliyor. Ancak hiçbiri olmadı. 

Bilindiği gibi 17. yüzyılda Orta Asya ve Çin'de iyice hissedilen iklim değişiklikleri ve buna bağlı çölleşmeler Orta Asya Türklüğünü etkiledi. Çin'in güçlü Xia hanedanı çözülüp dağıldı ve yerini Şang hanedanı aldı. 

Diğer taraftan Evanjelist Hıristiyan teologlar ve Yahudiler içinde bulunduğumuz bu dönemde, yani 2000'li yılların ilk çeyreğinden itibaren İsa Mesih ve Kral Mesih beklentisi içinde. 

Ancak Mesih gelmeden önce de yeryüzünde büyük felaketler yaşanacak. İnsanların üçte ikisi ölecek. 

İsa Mesih veya Yahudilerin beklediği Kral Mesih gelmeden önce Yecüc ve Mecüc savaşları olacak, Kudüs'te üçüncü defa Musa Tapınağı inşa edilecek. Elbette tapınak İslam'ın en kutsal mabetlerinden Mescid-i Aksa yıkılarak onun yerine yapılacak... 
Nihayet Armageddon-Kıyamet savaşı patlak verecek. 

Bu savaş kesinlikle nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların kullanıldığı bir savaş olacak. 

Bir başka husus da şu ki; deniliyor ki, “schuman rezonans?” var. 

Dünyanın ürettiği manyetik akım, atmosferin iyonosfer tabakasındaki şimşekler gibi elektrik atlayışları tarzı bir şey oluşturuyor. 

Bunun frekans boyunun 7,8 olduğu tespit edilmiş. Yıllarca ölçümlerde benzer neticeler çıkıyor ve bunun sabit bir sayı olabileceği düşünülüyor. Fakat 1980'den sonraki ölçümlerde işin rengi değişiyor. Ölçümlerde gariplikler ortaya çıkıyor. Frekans yükseliyor, 9a çıkmaya başlıyor. Bu andan itibaren kamuoyuna açıklama da durdurulmuş. 

Bazı bilimadamlarına göre içinde bulunduğumuz bu zamanda frekans 11 düzeyine çıktı... 2012'de frekans 12'yi geçecek, bu da feci bir iklim değişikliğine sebep olacak. 

Konunun uzmanlarına göre frekansın derecesi çok önemli. Hatta “Dünyada hayat ne zaman ortaya çıktı, ne zaman son bulacak”ın cevabı da frekansla doğrudan bağlantılı. 

BM Genel Sekreteri Kofi Annan, “İlk sinyalleri var, iklim değişimini durduramazsak çok kötü olacak” dedi. 

Pentagon'un iklim değişiklikleri raporu önce ortalığı karıştırdı, sonra da dünyaya unutturulmaya çalışılıyor. 

ABD yaklaşık on yıldır kuraklık çekiyor. California ve güney eyaletleri yanıyor. 
Ülke ekonomisi 2005 sonu itibariyle çoğunluğu Illuminati'nin kontrolü altındaki küresel Musevi sermayesine 9 trilyon dolar borçlu. Nüfusunun 40 milyonu açlık sınırının altında, hapishaneler zenci ve hispaniklerle ağzına kadar dolu. Daha on yıl önce altı milyon civarında olan Müslümanların sayısı dokuz milyona çıkmış durumda. 
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21. yüzyılda ayakta kalmanın birinci şartı, su kaynaklarını elinde tutmak. 

İkinci şartı ise her türlü enerji kaynağını elinde bulundurmak için gerekirse büyük ateş gücüne başvurmak veya enerji bölgelerini iktisadi manipülasyonlarla kontrol altına almak. 

“Küresel elitlerin jandarması” görevini üstlenmiş ABD her türlü obsiyona karşı hazırlık yapıyor. 

Türkiye de buraya kadar saydıklarımızı dikkate alarak kendi milli güvenliğine ve bekasına yönelik her türlü obsiyona hazırlıklı ve tedbirli olmak mecburiyetinde. 

İlginç olan hususlardan biri, bu senaryoların hepsinde, Eski Ahit ve İncil ile Babil efsaneleri başrolü oynuyor. 

Roma İmparatorluğu'nun Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinden sonra kilise sürekli ve sistemli olarak bir bilgi yok etme sürecine başvuruyor. 

İncil, ne kadar pagan değerler varsa onlarla dolduruluyor. Allah'ın yarattığı Meryem'in oğlu İsa ortadan kaldırılıyor ve yerine Tanrı'nın oğlu İsa ikame ediliyor. 

Marduk, Mısır ve Babil büyüleri ile ritüellerine ait bilgilerin çoğu “esas” mason localarının merkezi Illuminati'de deniliyor. 

Elbette bugünün neredeyse pop kültür unsurları haline getirilmiş, yardım derneği ve garip gizli ritüeller meraklılarınca doldurulmuş, mensuplarının çoğunun bir türlü 27. dereceye gelemediği masonik localardan bahsetmiyoruz. 

Bilginin daha fazlasına sahip olanlardan, Rusların Matruşka bebekleri gibi “sır”rı “sır” içinde derinliklere taşıyanlardan, en dibe çekilmiş, gerçek gücü ve iktidarı elinde bulunduran ve bunu asla yitirmek istemeyen “küresel elitler” ve onların sayıları 300'ü geçmeyen tetikçilerinden bahsediyoruz. 

Gizli güç simsarlarının hedeflerine ait planlamalarda “Delfi tekniği” kullanılıyor. 
Delfi tekniği, önceden tespit edilmiş amaca hedef kitlenin yönlendirilmesi çalışmasıdır. 

Bir çeşit sosyal mühendislik hizmeti veren bu tekniğin gayesine ulaşabilmesi için, hedef kitlenin, gerçekte neler olup bittiğini bilen aklı başında insanlardan uzak tutulması gerekiyor. Yani bir diğer ifade ile obüskürantizm. 

Bunun için de bir ülkedeki hâkim medyanın kontrol altına alınması, kitlelerin geçim derdine düşürülmesi, bayağı seksin meşrulaştırılması, magazin kültürünün yaygınlaştırılması, 90-60-90 hatun kişilerin anadan üryan bir şekilde o ekran bu ekran dolaştırılması “acıların çocuğu” ile banliyölerin manipüle edilmesi şarttır. Kitle sporları ve pop müzik teşvik edilir. 

Yetmediği yerde hedefteki kitlenin dini ve milli hassasiyetlerini tartışmaya açarsınız. 

Günümüzün post-modern çağında, hükümetler ile yönetilenler arasındaki bürokratik uçurum gün geçtikçe açılıyor. 

Ancak hükümetler, hâkim medya, büyük sanayi, finans kurumları ve iletişim teknolojilerinin patronları arasından su sızmıyor. 
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Yeni Dünya Düzeni veya Yeni Çağ taraftarlarına göre, her ülkenin bir misyonu var. Ülkeler kendilerine biçilen misyon çerçevesinde hiyerarşik bir düzen için hareket etmek mecburiyetinde. İçinde bulunduğumuz çağda söz konusu hiyerarşinin başında ABD var. 

Bu mantık zaviyesinden Yeni Dünya Düzeni için, her ülke Amerika'nın ürettiği politikalara uymak zorunda. Peki, Amerika'nın ürettiği varsayılan politikaların arkasında kimler var? 

Dikkatinizi çekmiştir. 1990'lardan beri Türkiye'ye gelip gidenler sadece siyasetçiler değildir. Bunlar: 


* Siyasetçiler 

• Finansçılar 

* Gayrimenkul danışmanları 

• Spiritüalistler (Kabalatemeline dayanan OSHO, Reikiki vs.) yani bir nevi tarikatlar. 


Yeni Dünya Düzeni'nin önde gelen teorisyenlerinden olan Robert Hieronimus, Amerika'nın Gizli Kaderi isimli eserinde, Washington D.C. merkezli yepyeni bir çağı anlatıyor. 

Her şeyden önce, her devirde olduğu gibi, bir “Büyük Plan”a ihtiyaç vardı. 

“Büyük Plan” ABD'nin kurucularının kucağına kondu. 

George Washington'ın liderliğinde hareket eden kurucular büyük plan çerçevesinde önce Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılarak 1776'da bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu, Yeni Dünya Düzeni için atılan ilk adımdı. 

Batı-Hıristiyan uygarlığının ve Yeni Dünya Düzeni'nin her iki dünya savaşından da galip çıkmaları adeta kaderleriydi. Her ikisinde de Almanya bunun dışında kaldı. 
Her iki savaş Büyük Plan'ın birer parçasıydı. 

Artık geçici de olsa “Yeni Kudüs” Washington D.C'den başka hangi şehir olabilirdi ki? 

Yeni Dünya Düzeni'nin bir parçası olan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile “Yeni Kudüs” Washington D.C., asıl Kudüse taşınmak isteniyor. 

İşte bu noktada Türkiye ve Türk milletine mutlaka diz çöktürülmek isteniyor. 

Yeni Dünya Düzeni (The New World Order) ile Yeni Çağ (The New Age) hareketleri eşzamanlıdır. 

Demirperde ülkelerinin yıkılmasından sonra, ilk kez Başkan Baba Bush dünyanın yeniden nasıl teşkilatlanacağına işaret etmişti. 

“Yeni Çağ” ise Californiada kelimenin tam manasıyla patlayan, 90'ların ortalarında yüz milyarlarca dolarlık bir endüstri kolu haline gelen, Kabala temeline dayalı, Hollywood yıldızları destekli spiritüel bir akımdı. 
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Gizli güç simsarları, ABD'yi siyasi, ekonomik ve stratejik anlamda dünya medeniyeti piramidinin tepesine yerleştirmişlerdi. 

Yeni Çağ spiritüelliği de (Kabala), dolaylı yollardan, Amerikalıların bilerek veya bilmeyerek hizmetiyle Amerika merkezli Yeni Dünya Düzeni'nin “manevi” temellerini oluşturuyordu. 

Öyle ki, El Morya, Kuthumi, Rogoczy ve Djwhal Khul gibi kutsal olduğuna inanılan Kabala formatlı varlıkların nihai hedefleriyle Amerika'nın “gizli kaderi” paraleldi. 

Evanjelistler en iyimser rakamla 100 milyon Amerikalının, özellikle iyi eğitimli devlet ve özel sektör yöneticileri olmak üzere, beynini yıkamıştı. 

Yeni Dünya Düzeni doğrudan, Yeni Çağ mistisizmi dolaylı yoldan siyaset içeriyor. 

Tobiasdan Kryon'a oradan da Kuthumi'ye ve nihayet Başmelek Mihailin muhtelif reenkarnasyonlarına kadar uzanan “kutsal ve ulu” varlıklar Yeni Dünya Düzeni'nin hizmetinde. 

Bilgisayarınızda internete bağlanın, Google'ı açın, “Archangel Michael” yazın... 
Sıkı durun cennet biletinizi hemen önünüze koyabilirler. 

Eh Hıristiyanların kurtarıcısı İsa Mesih gelecek (!), Yahudilerin kurtarıcısı Kral Mesih (!) gelecek. 

Diğer goyimler (uluslar) ölmeye hazır olsunlar. | 

Evanjelist Hıristiyanların internet sitelerinde yakın gelecekte olması muhtemel bol komplo teorisi var. 

2006 ve devam eden yıllarda Müslüman saldırıların yoğunlaşacağını savunan siteye göre, tsunami, AIDS, kuş gribi, deli dana, çiçek hastalığı, depremler ve dünyaya çarpacak gök cisimleri yakın zamanda beklenen kehanetler.” 

Ayrıca Suudi Arabistan kaynaklı İslam (aslında bütün İslam demek istiyorlar) dünyada pek çok felaketi beraberinde getirecek.?89 

Site, dünyanın çok acıklı ve sıkıcı bir yer olacağını dile getiriyor. 

“Felaket korkusu” iletitremek yerine güç simsarlarının Türk milleti için uygulamaya koyduğu planlara karşı, operasyonlara karşı alternatif planlar ve uygulamalar geliştirmek daha akılcı ve derindir. Planlarımızın hiçbirinde korku ve teslimiyetin en ufak bir gölgesi olmayacak. Dikkatli ve milli kodlarla formatlanmış dirençten bahsediyorum. 

“Kaos dönemi senaryoları” küresel gücün efendileri tarafından kâğıt üzerinde çoktan yazılıp çizilmiş ve bitirilmiştir. Senaryonun ilk uygulama alanı vatan topraklarımızın da içinde bulunduğu Yakındoğu ve Ortadoğu'dur. 

Buna benzer bir senaryoyu 1838-19 Mayıs 1919 arasında da önümüze koymuşlardı... Pişman oldular. Zor oyunu bozar ve bir elimizde Kuran, bir elimizde Nutuk... Türk milleti bu oyunu bozacak güç ve kudrette. Yeterki “bir olalım, diri olalım, iri olalım” 


382. www.revalationl3.net, 2006 
383. www.danielpipes.org 
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D- KARAR VEREN BÜYÜCÜLER VE KURBANLIK BAKİRELER 


“Nasyonel sosyalizmin sadece politik bir hareket olduğunu söyleyen kişi, onun hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir. 
Bu dinden de ötedir; bu yeni bir insan yaratma azmidir” 
Adolf Hitler 


“Amerika düştü yeni hedef bütün dünya; Yeni Dünya Düzeni Teknopoli. Teknopoli bir tür ATDS'tir. Teknopolide, aşkın bir amaca, anlama ve kültürel kaynaşmışlığa yer yoktur. Teknopoli'nin geliştiği ortamda bilgi ve insan arasındaki bağ koparılır. 
Teknopoli, teknolojinin tanrılaşmasından ibarettir. Teknopolide kesin bilgi, doğru bilgiye tercih edilmektedir. Teknopolide birini “ahlakçı” olarak adlandırmak hakarettir. Teknopolide önemli kültürel sembollerin değersizleştirilmesi işi reklamlar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Teknopolide hayatlarımızı bilgiye erişme arayışıyla geçirmeye sevk ediliriz. Ne için?” ve Nereye kadar? bu soruları sormak bize düşmez. 
Teknopoli'ye direnenler: 

Aileye sadakati ve aile şerefini ciddiye alanlardır; teknolojinin hünerlerini takdir eden, fakat teknolojik marifetlerin insanlığın olası en yüksek biçimini temsil ettiğini düşünmeyenlerdir.” 

Neil Postman 
Teknopoli kitabının yazarı 
New York Üniversitesi-İletişim Fakültesi Dekanı 


ABD: KARAR VEREN BÜYÜCÜ MÜ, KURBANLIK BAKİRE Mİ? 


Eski devirlerde bazı Afrika kabilelerinde her yıl bir bakire ilahlara kurban edilirmiş. 

Bir sene, genç bir yiğidin çok sevdiği kız kurban olarak seçilmiş. Neticede törenlerle bakire kızın ruhu ilahlara hediye olarak verilmiş. 

Kız da, genç de çaresiz kalmışlar. Zira ilahların isteğinin yerine getirilmemesi, kabilenin ilahların gazabına uğramasına sebep olacağından hiç kimse ses çıkaramamış. Hakikaten o yıl her şey bol olmuş. Kabilenin düşmanları kuzu gibi davranmışlar. 
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Ancak genç adam için için yanmaktaymış ve yılın sonunda ilahlara kurban kararını veren büyücünün karşısına dikilmiş: 

“Kurban ettiğiniz kız benim sevgilimdi, kaldı ki bakire de değildi” demiş. Büyücü; “Hiç önemi yok, biz kurbanı ilahlara vermiyoruz ki! Bu kabilenin dirlik ve düzenliği için bunlar yapılıyor. Birlik için insanların buna inanması önemli. Sana da tavsiyem bana söylediğini başkalarına söyleme, seni öldürebilirler” deyip genci yolcu etmiş. 

Yeni Dünya Düzeni'nin gerçek planlayıcısı ve uygulayıcısı günümüzde ABD'yi yöneten neo-conlar mı, başka bir deyişle bugünkü Amerikan yönetimi karar veren büyücü mü? Yahut ABD seçilmiş kurbanlık bakire de karar veren büyücü henüz sahnede görünmüyor mu? 

Daha 1970'lere kadar “İsa'nın katili” olarak görülen Yahudiler ile Evanjelist Hıristiyanlar can ciğer kuzu sarması haline gelmişlerdir. İnançları arasındaki ciddi ayrılıklar göz ardı edilmekte ve adeta birbirlerini kutsamaktadırlar. 

Evanjelist Hıristiyanlık ile Kabalistik formata tâbi tutulmuş Eski ve Yeni Ahit inancı, İsa Mesih'in gelişini hızlandırmak için sürekli kaosa yatırım yapıyorlar. Kaos ve Anka kuşu... adeta Yeni Dünya Düzeni kaosun küllerinden doğacak. 

Kıtanın dışındaki Amerikayı anlamak için kıtanın içindeki (homeland) Amerika'yı iyi anlamak gerekir. 

Gelin biraz gerilere gidelim. 

Oklahoma City'deki Alfred Р. Murrah Federal Binası'nın bombalanması Pearl Harbour'dan farklı değildi ve 11 Eylül 2001 saldırılarının da habercisiydi. 

Bu üç hadise bütün Amerikalılar için büyük bir şok oldu. Açıkçası Amerikan halkına, kendileri için her şeyin iyi olmadığını gösteren uyanış mesajı. 

Her nasılsa bir gece içinde Timothy McVeigh, Şeytan olarak ortaya çıktı. Oklahoma bombacısı yakalanmıştı. Sonra da elektrikli sandalye suçluya cezasını verdi. 
Fakat Amerikan kamuoyu hâlâ gerçek suçluyu arıyor. 

Yeni bir “Kara Perşembe” yaşıyordu Amerikalılar. İlki ekonomikti ve 1929 yılında ABD Borsası çökmüştü. Şimdi ise tarih 11 Eylül 2001'i gösteriyor ve ikinci “Kara Perşembe” uzun gölgesini Manhattan'ın dev kulelerinin ve Hudson ırmağının üzerine adeta kilim gibi seriyordu. 

Amerikalılar şoktaydılar. Zira 1945'ten bu tarafa yüz milyarlarca dolar harcadıkları on üç adet milletlerarası ve bir o kadar da “homeland” istihbarat ve güvenlik teşkilatı tarafından kendilerine herhangi bir ön ikaz yapılmamıştı. 

Neo-conlar, Oregon ve Portland üzerine yağması muhtemel Kuzey Kore NBC füzelerine karşı füze kalkanı projesiyle meşguldüler. 

İşte tam bu zamanda, dolar milyoneri olan ve tilki gibi kurnaz Usame bin Ladin zındıklara karşı kutsal savaşını başlatmıştı. Kuran'a göre Allah karanlığı Perşembe günü yaratmıştır. Öyle ya Ladin zındıklarla savaşına kutsal bir mana vermeliydi. 
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Ladin hesap adamıydı. En iyi verimi en ucuza sağlamalıydı. Kendilerini öldürme arzusu ile dolu pilotlar bulmak kolay olmuştu. Yolcuların kim olduğu önemli değildi. Biletler Amerikan Express'ten alınmıştı. Uçağı kaçıran ve daha önce hakkın rahmetine kavuşmuş olan on dokuz kişinin uçak biletlerinin bedeli kredi kartıyla ödenmişti. 

On dokuz kişinin ruhları uçaklara binmiş miydi? Bunu ancak Tanrı bilir. Kesin gerçek ise uçağı kaçırdığı ilan edilen on dokuz kişinin 11 Eylül'den önce ölmüş oldukları. 

Pennsylvania'da düşen uçağı yolcular yere çakmışlardı. Bu bilgi kesindi, çünkü uçak yolcularından biri cep telefonundan dışarıyı aramıştı. Beyaz Saray'a yönelen bu uçak Pittsburgh yakınlarında bir tarlaya çakılmıştı. Ancak 2006 sonunda bu hikâyenin doğru olmadığı yönünde kuvvetli emareler mevcut. Hem de bu hikâyenin Hollywood tarafından sinema salonlarına aktarılmış olmasına rağmen. 

Artık düşman değişmişti. Naziler, Japonlar, komünistler ve Rusya derken, şimdi Usame bin Ladin önderliğindeki Müslümanlar, Saddam ve Irak, İran, Suriye ve sırayadizilmiş basamaktakiler. 

Acaba basamakta bekleyen ülkeler hangileri? 

ABD'yi idare edenlerin muhtemel hedeftekileri kışkırtma huyları vardı. Nitekim 
7 Aralık 1941 öncesinde Başkan Roosevelt, Pearl Harbor'da Amerika'ya saldırmaları 
için Japonları tahrik etmişti. Sonrası Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları. Çünkü Amerikan halkı asla İkinci Dünya Savaşı'na bulaşmak istememişti. Hâkim güçler ise tam tersini düşünüyordu. 

Bu hususta Hava Generali Charles Lindbergh (1902-1974) üzerinde durulması gereken örnek bir insandır. 

Spirit of Saint-Louis adlı uçağı ile Atlas okyanusunu tek başına aşan bu general Amerikalıların gözünde kahramandır. 

General Lindbergh, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesinin Amerika'ya hiçbir menfaat sağlamayacağını, bilakis dünyanın “güçlerarası” dengesizliğe sürükleneceğini savunmuştu. Ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışan bu general, silah sanayii lobisi tarafından “Nazi beslemesi” gibi ağır ithamlara maruz kalmıştır. Gerçek bir vatansever Amerikalı olan general geri adım atmadı. 

Amerikan halkının gittikçe artan oranda İkinci Dünya Savaşı'na karşı tavır alarak generali desteklemesi, Yeni Dünya Düzeni için savaşı şart gören gizli güç merkezlerini kızdırmıştır. Nitekim Japonların Pearl Harbor baskınına bile bile göz yumulduğu artık ortaya çıktı. 

General Lindbergh'in küçük oğlu Charles'ın kaçırılarak vahşice öldürülmesinde- ki maksat generali susturmaktır. 


-303- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek dehşet vericiydi. Generalin oğlunun kaçırılıp öldürülmesinde, Yahudi asıllı komedyen ve sinema oyuncusu Charles 5. Chaplin (1889-1977) ve yine Yahudi asıllı meşhur fizik bilgini Albert Einstein (1879-1955) gibi sanat ve bilim dünyasından insanlar da görev almıştı.” 

11 Eylül 2001 öncesinde Amerikan medyası ve Hollywood onlarca yıl hiç durmaksızın Müslüman dünyayı kötüledi. 

Derken Usame bin Ladin, “Avrupa ve Amerika'nın dölü İsrail”i (bu tabir Amerikalı tarihçi Gore Vidal'a aittir [y.n.]) bahane ederek karşı harekete geçti. 

Artık Yeni Dünya Düzeni'nin planlayıcılarınca İkinci Dünya Savaşı'ndan beri “kesintisiz barış için kesintisiz savaş” batağına saplanmış ABD, yeni bir batağa daha itilmeliydi. 

ABD hazinesi nefes alamıyordu, dokuz trilyon dolarlık kamu borcu ABD'nin kaldırabileceği yükten fazlaydı. 

Bu arada Amerikan medyasının, Hollywood'un, silah sanayiinin, Wall Street'in ve Amerikan finans dünyasının kimin kontrolü altında olduğu sorusu da arada kaynayıp gidiyordu. 

ABD ordusu çoktan Afganistan ve Irak'ı işgal etmiş, Amerika hem bir dini kültürü, hem de iki siyasi devleti ele geçirme derdine düşmüştü. 

Halbuki tarih benzer örneklerle doluydu ve kültürler yabancı bir devletin ateş gücüyle değişmezlerdi. 

Hele hele İslam gibi bir din ile topyekün savaşa tutuşmak, akıl ve mantık dışıydı. 

Siz karar verin, ABD karar veren büyücü mü, kurbanlık bakire mi? 


384. Ayhan Hadi Gündoğdu ve Ali Cemil Çelebi, Gizli Harp Misyonu ve Dezenformasyon, IQ Yayıncılık 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ABD GİZLİ HÜKÜMETİ FEMA NEYE HAZIRLANIYOR? 


Amerikalılar da bilir ki, ABD'de FEMA adlı gizli bir devlet vardır. Bu kurumun hâkim yönetim kadroları neo-con ve Evanjelistlerden oluşmaktadır. 

Türkçesi Federal Acil Durum Yönetim Teşkilatı olan FEMA, milli güvenlik tehlikeye girdiğinde seçimsiz milli hükümet olarak yönetimi devralacak birimdir. 

FEMAnın Amerikan başkanını aşarak karar alma yetkisi vardır. FEMAnın (Federal Emergency Management Agency) bütün yürütme emirlerini ve acil durum uygulama emirlerini devreye sokması için ihtiyaç duyulan tek şey, başkanın kanun- da sıralanan bir hususta acildurum ilan etmesidir. 

FEMA nükleer saldırı, iç savaş ve isyana göre yeniden yapılandırıldı. Olağanüstü durum ve sıkıyönetim kanunları yeniden düzenleniyor. ABD, vatandaşlık kanunun- dan bankacılık ve sağlık hizmetleri işlemlerine kadar olağanüstü şartlar için hazırlık yapıyor. Alaska dahil, ABD'nin bütün eyaletlerinde 800 adet toplama kampının hazırlandığı (hazır halde bekletildiği) ifade ediliyor. Mesela; Alaska'daki toplama kampının iki milyon kişiyi barındırabilecek kadar büyük olduğu sızan bilgiler arasında. 

FEMAnın yönetiminde olacak bu kampların en büyükleri Florida, California, Alabama, Arkansas, Colorado, Hawaii, Georgia, Illinois, Indiana, Mississippi, Luisiana, Teksas, Nevada, Oregon, Washington ve diğer eyaletlerde yer alıyor. 

Ünlü Halliburton şirketinin yan kuruluşları Brown and Root ve Kellogg başta olmak üzere, FEMAnın sığınakların inşası için şirketlere ödediği meblağ bir milyar iki yüz elli milyon dolar. 

Bu büyüklükteki bir paranın harcamasından en fazla iki düzine kongre üyesinin haberinin olabileceği gelen bilgiler arasında. Söz konusu kişiler de güvene layıklar listesinin en üst derecelerinde bulunan kişiler. 

İletişim araçlarının ele geçirilmesinden bütün sivillerin işçi taburlarına aktarılmasına, acil durum generalinin bütün kişilere bir milli kayıt uygulamasından (11002 numaralı yürütme emri), 20 Temmuz 1979'da Başkan Carter tarafından imzalanan 11490 numaralı kararla hepsi birleştirilen yürütme emirlerine kadar FEMA bütün mahalli, eyaletlere ait ve milli yönetimi ele alır, anayasayı rafa kaldırır ve ne isterse onu yapar. 

William Cooper'ın Apokalips'in Atlıları'nda anlattığına göre “Irangate”in ünlü albayı North, Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasını susturmaya hazır olduklarını söylemişti. Ve yakalanmalarının tek getirisi FEMA yönetiminin ertelenmiş olmasıdır. İleride mutlaka FEMA devreye girecek. 
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Amerika'daki hâkim medyada iki konuyla ilgili hemen hemen hiç bilgi bulamazsınız. 

Biri FEMA diğeri de iklim silahı HAARP. Bunlarla ilgili bilgi veren internet siteleri de hemen tahrip edilir. 

Amerika bir kaos dönemine hazırlanıyor. FEMA mensupları istediği zaman insanları hiçbir gerekçe göstermeden tutuklama, süresiz gözaltında tutma yetkilerine sahip. FEMA merkezleri “çok gizli” dereceli ayrı birimleri de bünyesinde barındırıyormuş. Çok gizli birimlerde çalışanlarının gömleklerinin üzerinde Kızılhaç ve yakalarında İsa'nın çarmıha gerildiğini sembolize eden çarmıh işareti yer alıyormuş. 

ABD yönetimini ele geçirmiş olan Evanjelist-Kabalist Siyonist şebeke sadece İslam dünyası için değil, vatansever gerçek Amerikalılar da dahil bütün insanlık için birinci tehdit unsuru haline gelmiştir. 

Maxime Lefebure, Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde araştırmacı. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'ya Hitler'in saldırmasına rağmen Amerikan Dış Politikası adlı eserinde Lefebure şöyle der: 

“1943'ten başlayarak Alman kentleri yoğun biçimde bombalanır ve savaşın sonuna doğru gereksiz bir barbarlığa dönüşür bu bombardımanlar. Şubat 1945'te Dresden'in tahrip edilmesi gibi.” 

Gerçekten de 1945'te Hamburg ve Dresden şehirleri cehenneme çevrildi. Yarım milyondan fazla Protestan-Katolik sivil diri diri bombalarla yakıldı. Katilleri ise Protestan ve Katolik'ti. 

Hugo Chavez Venezuela devlet başkanıydı ve Hıristiyandı. Ama “Chavez öldürülmeli” diyen de Evanjelist-Protestan Hıristiyan Pat Robertson. 

Hiç kimse yanılarak Amerika'da yönetimi ele geçirmiş olanların Birleşik Devletler vatandaşlarına zarar vermeyeceğini düşünmesin. Evanjelist-Kabalist şebeke Amerika dahil İslam ülkeleri ve dünya için karanlık bir gelecek planlaması içindeler. 

Zira Yeni Dünya Düzeni'nin yeni “Holokostlar'dan “Anka kuşu” gibi doğacağına inanmaktalar. Gerçekte inandıkları pagan tanrısı Osiris. Eski Mısır tanrısı Osiris, İskenderiye Kütüphanesi yangınından kurtulan Corpus Hermetica adlı Eski Mısır kitabına göre iki kardeşin cinsi ilişkilerinden doğmuştur. Osiris, İris, Set ve Neftis adlı dört ünlü Mısır tanrılarından biridir. Yani inandıkları tanrının ilahi dinlerle alakası yoktur. 

Bir kısım siyasal İslamcı yazar-çizer takımının ve hatta bazı emekli generallerin, “ABD Irak'ta madara oldu” yollu vizyondan uzak öngörüleri kimseyi kandırmasın. 
Irak'ın işgaline karar verenlerin bu ülkeye sulh ve sükünet gelsin gibi bir dertleri yok. Onlar daha çok kan istiyorlar. Öyle ki, kan denizinde yüzecek bir Nuh'un Gemisi onların planlarına uygun. Amerika'nın birçok önde gelen entelektüeli, Immanuel Wallerstein gibi, çıkması muhtemel iç harpten bahsediyor. 
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Ünlü muhafazakâr devlet adamı William Buckley, ABD'deki muhafazakârların kalesi The National Review dergisinde yazdığı bir makalede “Amerika'nın Irak'taki hedefini gerçekleştirmekte başarısızlığa uğradığından artık kimse şüphe duymaz” diyor. 

Ünlü şair William Butler Yeats'in deyişiyle “artık her şey paramparça; merkez dağılmış durumda” 

Immanuel Wallerstein, “Dünya sistemi felakete sürüklenirken, Amerika, bütün dünyada, düşman üstüne düşman kazanıyor. Neo-conların çılgın politikaları, ABD'yi beklenmedik bir iç savaşın eşiğine sürüklemekle sonuçlanabilir... Şimdi de Cheney, Putin'i ve Rusya'yı hedef göstermeye başladı. Böyle yapmakla Cheney, “аpınağı yerle bir eden ABD'nin Samson'u rolünü oynuyor. Oysa Cheney, ABD'de bir iç savaşın patlak vermesine yol açmakla başarıya ulaşabilir yalnızca” diye yazıyor. 

İki husus öne çıkıyor. 

İran'a bir nükleer saldırıda bulunup, bu bahane ile ülke yönetimini FEMAnın ele alması. 

Diğer hususa gelince; her ап 1929'un kara perşembesini hatırlatan, ancak bu kez küresel boyutta yaşanacak bir ekonomik krizi tetiklemek. Böyle bir kriz Eylül 2008'de olandan çok daha yıkıcı olacak. 

Çünkü Amerikan ekonomisini, içinde bulunduğu durumda sürdürmenin imkânı kalmamıştır. 

Bunları komplo teorisi sayanlar çıkabilir. Ancak biraz araştırılınca doğruluğunun kolayca teyit edilebileceği görülür. 

Amerikalı vatansever entelektüellerin en çok korktuğu kurumların başında, Federal Reserve denilen Merkez Bankası konumundaki banka gelir. Bu bir özel şirket olup çoğunluk hissesi Amerikan Yahudisi ailelere aittir. 

Federal Reserve denilen bankada basılan dolarların dörtte üçünün hiçbir gerçek karşılığı yoktur. 

Yani enflasyon, hiper enflasyon ve deflasyon yaratmak mümkündür. Hele günümüzde ABD yönetimini ele geçirmiş olan Evanjelist-Kabalist şebeke için bu iş çocuk oyuncağı. 

Amerikan ve dünya ekonomisine yön veren Federal Reserve Bankası ABD'nin 12 
eyaletinde bulunur ve hepsi de New York Merkez Bankası'na bağlıdır. Yine hiçbiri kamu kuruluşu olmayıp özel şirkettir. 

Zaten ülkenin merkez bankası olması gereken yer olan başkent Washington D.C'de değil, Wall Street denilen para simsarları tefecilerin cirit attığı New York'tadır. 

Jim Marrs'ın Gizli Dünya İmparatorluğu isimli eserinde de yazdığı gibi, ilk merkez bankası kuruluş kararı, Morgan'ların Georgia eyaleti açıklarındaki Jekyll adasındaki 


385. Inside Job, DVD filmi, 2010 
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özel malikânelerinde 1910 yılında; Rothschild, Rockefeller, DuPont, Habsburg, Warburg, Oppenheimer, Morgan, Bundy, Freeman, Collins, Astor ve Lord ailesi temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda alındı. Bu ailelerin ortak özelliği Illuminati denilen gizli dünya imparatorluğunun 13 tepe mensubu olmaları. 

Merkez Bankası fikrini ortaya Rothschild ailesi atmıştı. 

Ellerinde o kadar çok nakit var ki, borsa ya da ferdi veya şirket kredileri onlar için bir anlam ifade etmiyor. 

1913 yılında ABD'nin, bütün diğer ülkelere örnek olacak Federal Reserve Bank'ı 
kuruldu. 

Bu bankanın toplam hisselerinin yüzde 33'ü Chase Manhattan Bank'ın (Rockfeller ailesi), yüzde 21'i Citibank'ın (Rockefeller ve Morgan ailelerinin) kontrolünde olmak üzere çoğunluk hisse (yüzde 54) iki ailenin kontrolü altındadır. ABD ve uluslararası para politikalarında son sözü onlar söylemekte. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD Merkez Bankası'nın aldığı her karar, Avrupa, Asya ve bütün dünya ekonomilerini derinden etkilemektedir. 

Merkez Bankaları kurulduktan sonra yukarıda zikrettiğimiz aileler devletlere daha rahat borç vermeye başlamışlardır. Bu aileler için bir ülkenin para akışını düzenlemek kadar tatlı bir iş olamaz. 

Elbette paralarına para katmalarının yanında esas idealleri sonuçta tek dünya devleti kurup yönetmek. 

Kriz çıkartmak, hisse senetlerini satıp dövize yöneltmek veya tersi işlemlerle paralarını birkaç günde, haftada, ayda ikiye, üçe katlamak... 

Bu arada Türk, Amerikalı, Rus veya başka milletten olsun, olan zavallı halka olmaktadır. 

Türkiye, 1838 Baltalimanı Serbest Ticaret Anlaşması'yla önü açılan bir “küreselleşmenin” sonucu olarak 1854-1914 Osmanlı Türkiye'si ve 12 Temmuz 1947'den günümüze kadar Cumhuriyet Türkiye'si bu şebekenin temsilcileri elinde kıvranıp durmaktadır. Elbette asıl suçlu Türk milletinin iktidarı teslim ettikleridir. 

Borçlar yüzünden Osmanlı Türkiyesinin düştüğü duruma Cumhuriyet Türkiye'si düşmek üzeredir. Türk cumhuriyeti ve bağımsızlığı kaybedilmek üzere. Bunlar kaybedilince, vatan da din de namus da kalmaz. 

Bu arada Türk insanının dikkati, dış güçlerce yönlendirilen medya sayesinde suni gündemlerle başka başka yönlere çekilmektedir. Hangi mankene kim “zorla” tecavüz etti, kim kimin karısı ve kocasıyla “aşk yaşadı”? Devreye, burnunu, memelerini ve başka yerlerini düzelttiren üçüncü sınıf sanatçı (!) ile birtakım eksantrik şarkıcı, popçu bilmem neci sokulur. Bu da kesmeyince TV kanallarında saçma sapan yarışmalar, anahtar deliğinden gözetleme programları, abuk diziler halkı melankolik hale getirmek için vizyona sürülür. 
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Türk yatırımcılarının canını acıtan borsa oyunları ABD'de çok yaşandı. 

Çok bilinen bir sürü örnekten en meşhuru 1929'da “Kara Perşembe” olarak Amerikan tarihine geçen borsanın çökmesidir. Eylül 2008 mali krizi mortgage yani gayrimenkul ve türev ürünler denilen hileli finansal oyunlarla patlatıldı. Öyle ki, 2008'de küresel milli gelir 67 trilyon dolar iken türev ürünler toplamı 603 trilyon dolardı. Eylül 2012'de türev ürünler 750 trilyon dolara çıkmıştı. 

Warburg'lar piyasadan diğer ailelerle beraber 8 milyar dolar çektiler ve hisse senetlerinin yüzde doksanlara varan değer kaybetmesine sebep oldular. Amerika on yılda ancak kendine gelebilmişti. Daha sonraki senelerde ve 90'lı yıllarda daha hafif ve orijinal oyunlarla, Amerikalı küçük yatırımcılar tekrar ustaca sıfırı tüketmişti. 

Bir başka örnek ünlü Enron hadisesi. 

ABD'de 1970 yılında bankaların battığı yolunda bir haber yayılmış ve halk bankalara hücum edip paralarını çekmeye başlamıştı. 

Elbette parasını çeken faizden vazgeçmişti vazgeçmesine, ama bir de vadesinden önce çektiği için üstüne ceza ödemişti. 

Benzer bir durum İmar Bankası operasyonu ile Türkiye'de de yaşanmıştı. 

Bu durumdan Amerikan bankaları çift yönlü kazanmışlardı. Tasarruf sahibine faiz ödemekten kurtulmuşlar, piyasaya borç verdikleri paraların faizlerini de artırmışlardı. 

Bugünün dünyasına bir göz attıktan sonra tekrar ABD ve Amerikan ekonomisine döneceğim. 

Ülkemizde 85 milyonluk Türk halkının yüzde 28'i açlık sınırının altında yaşamakta olup, buna karşılık Türkiye'nin iç ve dış borçlarının 2018 Eylül sonu toplamı 
670 milyar dolardır. 

Türkiye'nin toplam milli gelir rakamı da 800 milyar dolar civarındadır. Her yıl ödediğimiz faiz ise 40 milyar dolar civarında. 


• Dünya nüfusunun beşte biri bir doların altında gelirle yaşıyor. Yani bir milyar üç yüz milyon insan. 

* Motorlu araçlar dakikada iki insanı öldürüyor. 

• Illuminati'nin kontrolü altındaki yasa dışı uyuşturucu pazarı 400 milyar dolar. 

• Dünyanın üçte biri savaş halinde. 

e Dünyada 2,5 milyar insan yeterli ve temiz sudan mahrum. Her gün 800 milyon insan, yani dünya nüfusunun yedide biri aç kalıyor. 

• İnancın ve manevi değerlerin çökmesinden dolayı intiharlarla ölenlerin sayısı, çatışmalarda ölenlerden fazla. 

* Amerikalılar çöpe saatte 2,5 milyon plastik şişe atıyor, yani üç haftada bir aya ulaşmaya yetecek uzunlukta şişe birikiyor. 
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• Amerikan halkının yaklaşık 40 milyonunun hiçbir sosyal güvenlik garantisi yok. Yaklaşık bu kadar insan her gün aş evlerinden yemek yiyor. 

* 1982 yılında Chicago'da yürüyen bir kadın ansızın ve sebepsiz yere alev alarak hayatını kaybetti. 

• Ülkemiz fay hatlarının üzerinde oturuyor. Yeterli mi bilmiyorum ama şimdilik yüce Yaradana duadan başka bir şey yapılmıyor. Kaldı ki HAARP gibi iklim silahlarının Türkiye hariç dünyanın her yerinde konuşulmasına rağmen. 

• Dünyada milyonlarca insan köle. Batı Avrupa, ABD ve Arap ülkelerine her yıl satılan kadın sayısı 200 bin. 

e Özellikle Batılı ülkelerde 10 erkekten biri yeme bozukluğu yaşıyor. Amerika'da üç kişiden biri “obez” 

• Batılı ülkelerin ve İsrail'in sattığı kara mayınları nedeniyle saatte bir insan ölüyor ve sakat kalıyor. 

• Her yıl altı milyon insan kanser oluyor. İçilen her bir sigara ömürden altı dakika çalıyor. 

• ABD'de dakikada altı kadının ırzına geçiliyor. 


İnansak da inanmasak da dünya çok tehlikeli bir çatışmaya, bölünmeye, medeniyetler savaşına sürükleniyor. Daha açık ifadeyle güç simsarları tarafından itiliyor. 

Birçok hayalperestin iddia ve temenni ettiği gibi hürriyetin ve refahın adil biçimde paylaşıldığı bir dünyayı muhtemelen göremeyeceğiz. 

Paylaşım, nükleer füzeler başta olmak üzere sadece ve sadece güçle, nüfuz çatışmalarıyla, restleşmelerle şekilleniyor. Bu restleşmelerde merkez güçlerin dışındaki ülkelerin durumları gerçekten belirsiz. 

Merkez güçlerle tek taraflı işbirliği ya da sadık müttefik olmak artık tam anlamıyla bir gelecek garantisi sunmuyor. 

Vizyonsuz, dirayetsiz öngörülerle, geçmişten ders almadan geleceği planlayanlar 
21. yüzyılda rüzgârın önündeki yaprak gibi savrulacak. 

İnsanların çoğu medya tarafından yansıtılan —ki o da çoğu zaman taraflı ve manipüle edilmiş tarzlarda oluyor— çatışmaları görüyor. Afganistan, Irak veya yeryüzünün başka köşelerindeki iç savaşlar, işgaller ya da terör olayları gibi. Ya da “Arap Baharı” ve Suriye trajedisi. 

Halbuki esas savaş şimdilik sessizce, çok derinden, hiçbir ahlaki ölçüye dayanmayan, küresel boyutta, gizli güç simsarlarının kontrolü altında, gizli servisler, finans kuruluşları, medya vb. vasıtası ile yürütülüyor. 

Çatışmanın alanı yeryüzünün her yeri. 

Çatışmanın konuları da sınırlı değil. Güvenlik stratejilerinden, enerji kaynaklarına, bilgi savaşından kültürel dönüşüm projelerine, oradan silah ticaretine... 
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Dünya din haritası yeniden çizilmek isteniyor. 

Evanjelist-Kabalist bir şebekenin eline geçmiş olan ABD ve Anglo-Amerikan Yahudi blokunun tek yanlı küresel egemenliği daha şimdiden ciddi zaaflar ortaya koymaya başladı. 

ABD Başkanı Bush, İran'ı hedef göstererek “İsrail'i savunmak için gerekirse güce başvurabileceklerini” açıkladı. 

Irak'ın işgali, İranın hedef tahtasına konması, Suriye'nin parçalanması, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek rejim değişikliği ve nihayetinde hedefteki Türkiye... 

İsrail'i korumak ve Büyük İsrail Projesi ile “Davut'un Krallığı”nı kurmaya yönelik manipülasyonlar. 

Nitekim Kadima Partisi'nin genel başkanı ve başbakan Ehud Olmert “görüşecek Filistinli muhatapları bulunmadığı için” İsrail'in nihai sınırlarını tek taraflı olarak, kendi başına belirleyeceğini açıkladı. 

Hem de İsrail tarafından kurdurulan, İsrail'in işareti ile seçimlere katılan Hamas yöneticilerinin çeşitli yumuşama sinyalleri vermelerine rağmen.” 

“İsraili denize dökmek istemiyoruz” “İsrail adım atarsa biz de atarız 97 diyen Hamas'a rağmen. 

Öte yandan ABD'deki bir numaralı İsrail destekçisi gazetelerden Los Angeles Тітеѕӣа 11 Mart 2006 tarihli yazısında Henry Barkey şöyle diyor: 

“Türkiye'nin, seçimle işbaşına gelmiş olan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) belediye başkanlarının ABD'deki temaslarını engellemeye çalışması saçmalık.” 

Hamas seçimle gelmedi mi? 

Amerika'daki Harvard ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların yaptığı ve 
23 Mart 2006'da İngiltere'de London Review of Books'da yayımlanan ortak çalışma, 
“Amerika'nın Ortadoğu politikasındaki yönlendirici gücün milli çıkarlar değil, İsrail yanlısı lobi olduğunu” ortaya koydu. 

Amerika'da yapılan bir çalışmaya göre, “ABD'nin Ortadoğu politikası, ulusal çıkarlara hizmet etmiyor ve ülkedeki İsrail yanlısı lobi tarafından yönlendiriliyor” 

Raporda, “Hiçbir lobi bir yandan Amerikalıları İsrail ile ABD'nin çıkarlarının aynı olduğuna ikna ederken, diğer taraftan ABD dış politikasını Amerika'nın milli çıkarlarının gerektirdiklerinden bu kadar uzaklaştırmayı başaramadı” ifadesine yer verildi. 

Chicago Üniversitesinden siyaset bilimci John J. Mearsheimer ve Harvard Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Stephen M. Walt'ın İsrail ile Amerikan gazetelerine ve insan hakları örgütlerinin raporlarına dayanarak hazırladıkları çalışmaların bir başka dikkat çekici noktası da “Ülkedeki İsrail destekçilerinin ABD'yi Irak Savaşı'na girmeye zorladığı suçlamalarına” yer vermesi. 


386. Jerusalem Post, 18 Şubat 2006 
387. Washington Post, 26 Şubat 2006 
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Çalışmada, Bush yönetiminde Irak Savaşı'nı destekleyen ve İsrail yanlısı olarak bilinen Yahudi asıllı Amerikalı Paul Wolfowitz, Doug Feith ve David Wurmser gibi önemli isimlere de atıfta bulunuluyor. 

Araştırmada “İsrail yanlısı lobinin ciddi bir endişe kaynağı olduğu ve hatta komşularıyla uzlaşmaya varmasına engel olduğu için İsraile zarar verdiği” belirtildi; 83 
sayfalık makalede İsrail lobisinin her alanda ablukaya aldığı, lobinin etkisinden çıkamayan ABD yönetiminin kendi ve birçok müttefikinin güvenliğini bir kenara itip İsrail'in çıkarlarını daha çok düşündüğü ileri sürülüyor. 

Tıpkı ABD'nin Kuzey Irak ve PKK konusunda Türkiye'ye karşı uyguladığı politika gibi. 

Makalelerinde İsrail'i ABD için stratejik bir yük olarak ilan eden Mearsheimer ve Walta ilk tepki Harvard Üniversitesi'nden geldi. 

İsrail ve ABD'deki Yahudi lobisi Harvard'a savaş açtı. Üniversite makaleden logosunu çekti. İsrail ve Yahudi lobisinin tepkilerine dayanamayan Stephen Walt, Haziran ayında görevinden ayrılacağını açıkladı. 

Makaleyi bir skandal olarak değerlendiren İsrail yanlısı, Demokrat kongre üyesi Jerrold Nadler gibi, diğer kongre üyeleri de Prof. Mearsheimer ve Walt'ı, “Her taşın altında Yahudi komplosu” aramakla suçladılar. Bu suçlama İsrail yanlılarının ve Yahudi lobilerinin dünyanın neresinde olursa olsun kullandığı beylik iki suçlamadan biridir. 

Diğeri ise antisemitik yaftasıdır. 

İngiliz Тһе Guardian gazetesine bir demeç veren Prof. Mearsheimer makaleyi savunarak “Büyük çoğunluk bu hikâyeyi biliyor zaten. Sadece ifade etmekten çekiniyorlardı. Bizim yaptığımız malumu ilamdan başka bir şey değil” dedi. 

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Jeffrey Herf ve Andrei Markovits; Amerikan siyaset dünyasından güçlü Yahudi şahsiyetleri hedef alan söz konusu makaleyi modern antisemitizmin yeni bir versiyonu olmakla suçladılar. 

Yine Harvard Üniversitesi'nden Prof. Alan Dershowitz de makalenin yazarı öğretim üyelerini “yalancı” ve “bağnaz” olmakla itham etti. 

Prof. Mearsheimer ve Walt, makale vesilesi ile koparılan fırtınanın makalede deindikleri “Yahudi lobisinin ne kadar güçlü olduğu” yönündeki fikirlerini ispatladığını belirttiler. 

Makalelerini ABD'de yayınlayamadıkları için İngiltere'deki bir dergiye verdiklerini belirten Mearsheimer, antisemitizm suçlamalarına maruz kalacaklarını önceden hesapladıklarını, bu yüzden de bu tür suçlamaların kendilerini şaşırtmadığını söyledi. 

John Mearsheimer ve Stephen Walt, Yahudi lobisinin ABD politikalarındaki etkisini şu argümanlar ve rakamlarla ortaya koyuyorlar: 

• Irak Savaşı'nı İsrail lobisi çıkardı. Yönetimi Suriye ve İran'a da saldırmaya teşvik ediyor. 
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• İsrail devleti, ABD'nin demokratik değerleriyle bağdaşmıyor. İsrail bir Yahudi devleti, Amerika ise demokratik bir devlet. 

• Amerikan halkının yüzde 73'ü tarafsızlık istese de yönetimler İsrail'in güdümünde hareket ediyor. 

• ABD yönetimi İsraile her yıl üç milyar dolar yardım yapıyor. Paraların nereye harcandığı hiç sorulmuyor. 

• ABD, İsraile NATO müttefiklerine vermediği istihbaratı vermekte ve nükleer silahlarına da göz yummaktadır. 

e İsrail'e verilen destek sebebiyle ABD'nin Arap dünyasıyla ilişkileri bozuluyor. 

• İsrail'i tenkit eden 32 BM Güvenlik Konseyi kararını veto eden Washington, milletlerarası alanda İsrail'in avukatlığını yapıyor. 

e İsrail, 1,3 milyon Arap asıllı vatandaşına ikinci sınıf muamelesi yapıyor. 

• İsrail bir müttefik gibi davranmıyor. ABD'ye karşı casusluk yapan devletlerin başında geliyor. 

* Siyasetçiler, gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan ağı kullanan Yahudi lobisi ABD politikalarını yönlendiriyor. 

• Yeni muhafazakâr (neo-con) akım içinde yuvalanmış olan İsrail lobisi, Hıristiyan Siyonistlerden de (Evanjelistler) destek alıyor. 

• Yönetimdeki birçok isim (Libby, Wolfowitz...) İsrail yanlısı. 

• ABD'nin en güçlü ikinci lobi grubu AIPAC bir “de facto İsrail casusu” olarak faaliyet gösteriyor. 

• İsrail'i eleştirenler antisemitizmle, Yahudi düşmanlığıyla susturuluyor. 

• Önemli basın kuruluşlarında 61 İsrail yanlısı yazar varken, İsrail karşıtlarının sayısı sadece 5 kişi. 

* CNN televizyonunda İsrail'i tenkit eden haber çıktığında altı bin protesto eden e-posta yağıyor. 

e ABD nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturan Yahudiler, Demokratların kampanya gelirinin yüzde 60'ını sağlıyor. 


Bu ve benzeri entelektüel çıkışları ABD'de iç çatışmanın habercisi sayılır. 

Büyük Ortadoğu Projesi kapsamındaki Irak ve İran krizi (diğer ülkeler sırada) dünyanın ve ABD'nin geleceğini derinden sarsacak iki önemli konu. 

Bir başka entelektüel çıkış: “Hukuki bakımdan İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, bütün ABD başkanlarını suçlu olarak mahkeme önüne çıkarmak konusunda ciddi deliller bulunduğuna inanıyorum. Onların hepsi, ya birer gerçek savaş suçlusudur yahut vahim savaş suçlarına bulaşmışlardır.”8 


388. Noam Chomsky, What Uncle Sam Really Wants (Sam Amca Gerçekten Ne İstiyor), Odanian Press 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Gelelim dolar ve ekonomiye. 

Dünyada doların düşüşü sürerken, altın hızla yükseliyor. 

Stratejistler ve yatırımcıların yüzde 51'i dolardan çıkmayı, yani satışını öneriyor. 
Yüzde 42'si ise doların düşüşüne karşı altına yatırımı. 

Kimse dolara yatırımı önermiyor. Amerikan ekonomisine güvenmiyor. 

ABD'nin korumacı duvarlara geri dönmeye başladığının da işaretleri var. 

ABD ile Dubai Port arasındaki liman tartışması serbest girişimin ve küreselleşmenin öncüsü Amerika'nın bir çelişkisi. 

Bazı Arap ülkeleri dolar rezervlerinin yüzde 10'unu Euro'ya çevirdi. 

Amerikan-İsrail-İngiliz ekseninin askeri güç üzerinden yürüttüğü enerji harekâtı, dünya enerji piyasasında sessiz ve derin bir karşı dirençle karşılaştı. 

Rusya, Çin, İran ve Hindistan arasında askeri/güvenlik ve enerji alanındaki ortak projeler Evanjelist- Kabalist şebekenin işini daha da zorlaştırmış vaziyette. 

Türkiye'yi yöneten siyasi liderler ve ekibi bütün bunları görüp tedbir almaktan uzak ve basiretsiz. Türk toplum yapısını ve ülkenin iç barışını ne zaman ve nerede kriz geçireceği belli olmayan “sara hastası” durumuna düşürdüler. 

11 Eylül 2001, dünya üzerinde tarihte eşi ve emsali görülmemiş büyük bir hesaplaşmaya gidişin başlangıcıdır. 

Medya yoluyla kitlelere yansıyan sıcak ve görüntülü çatışmaların arkasında ürkütücü, sessiz ve nasıl bir şekilde patlayacağı belli olmayan dehşetengiz bir hesaplaşma var. 

ABD'de de ekonomik kıyamet senaryoları yazılmakta. Bunun ise küresel bir ekonomik ve siyasi krize yol açacağı dillerde açıkça telaffuz edilmekte. 

İrana askeri bir operasyon dünya ekonomi ve siyasetinde mutlaka domina etkisi meydana getirecektir. ABD ve İsrail ikilisinin bu ülkeye karşı nükleer silah kullanabileceği ciddi internet sitelerinde sık sık gündeme getirilmektedir. 

AB için hazırlanan bir çalışmada 2020 yılına ait öngörülerde bulunuluyor. Buna göre, 2006 yılının küresel bir krizin başlangıcı olacağı, 1929'daki ekonomik türbülasyonun bir benzerinin yaşanacağı, dolara güvensizliğin, Amerikan ekonomisinin içinde bulunduğu “deep impact” krizinin, petrol krizinin, küresel liderlik krizinin, İslam-Hıristiyan Batı ilişkilerinin ve küresel sistem krizinin tetikleyeceği bir kaostan söz ediliyor. 

“Dolar Putunun Ölümü” başlıklı, Ashoka imzalı bir yazı internet sitesinde yayımlandı. 

Yazıda ilginç tespitler var. “Saddam Hüseyin 2000 yılında Irak petrolünü Euro karşılığında satma kararı aldı. ABD'ye kafa tutmak anlamına gelen bu karardan sonra Amerika Irak'a saldırdı. Böylece aynı yoldan gitmek isteyenlere de gözdağı verilmiş oldu.89 


389. www.oulala.net 
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“Venezuela Başkanı Chavez aynı şeyi yapmaya kalkınca СІАпіп tertiplediği bir cinayete kurban gitmesine ramak kalmıştı. İsrail'in İran'a saldırması ihtimali çok yüksek. Ancak İran hayli büyük bir yüzölçümüne sahiptir ve 800 bin kişilik bir ordusu vardır. Kendisine saldırıldığında, dünya petrolünün yüzde 80'inin geçtiği Hürmüz boğazındaki trafiği durdurabilir. Bunun üzerine petrolün varili 100 doların üzerine fırlar ve dünya ekonomisi altüst olur.” 

“Doların üstünlüğünün sona ermesi ABD'nin iflasına yol açar ve dünya ekonomisi tepetaklak olur? 

Amerikan Federal Reserve Bankası yıllardan beri sadece kâğıt, mürekkep ve matbaa masrafı yaparak karşılıksız dolar basmaktadır. 

Flbette tenkit ettiğimiz Amerikan halkı değil. Evanjelist Kabalist şebekenin eline geçmiş olan Bush liderliğindeki ABD hükümetidir. 

“The Laboratoire Europeen dAnticipation Politique Europe 2020 - LEAP/ E 2020” adlı kuruluş, AB için 21. yüzyıla yönelik eğilimleri sorgulayan farklı düşünce kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapıyor. 

Bu çalışmalardan biri oldukça karamsar bir tablo ortaya koyuyor.” 

Rapor, dünyanın büyük bir krize sürüklendiğini öne sürüyor. Amerikan ekonomisinin verileri ve İran krizi çalışmanın ana omurgasını oluşturuyor. 

Çalışmada, ABD ve İsrail'in İran'a askeri bir harekâta girişmesi durumunda 1929 
benzeri bir kriz ihtimalinin yüzde yüze çıkacağı öngörülüyor. 

Öngörülen kriz yedi başlık altında inceleniyor: 


1) Dolara duyulan güvensizlik. 

2) ABD'deki finansal dengesizlik. 

3) Petrol-enerji krizi. 

4) ABD'nin liderlik krizi. 

5) İslam dünyasının içinde bulunduğu kriz. / “Holizm Krizi” 
6) Küresel iktidar krizi. 

7) Avrupa'nın yönetim krizi. 


Babil kehanetlerinde, Hıristiyanlık inancında yedi ölümcül günah miti vardır. 
Sanki rapor “yedi bela”nın habercisi. 

Rapor böyle bir “gizli” atıfta bulunuyor mu bilinmez ama bu yedi krizin küresel sistemde kırılmaya yol açacağı ve ABD'den Asya'ya kadar kendisini hissettireceği belirtiliyor. 

İran krizi, siyasi, ideolojik ve nükleer konularının dışında enerji savaşı ekseninde ele alınıyor. 


390. “Europe 2020 Alarm / Global Systemic Rupture/ Iran/ USA-Release of Global World Crisis” adlı rapor 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Dolar/ Euro paritesinin 2006 yılı sonunda 1,30'a, 2007 yılında da 1,70'e yükseleceği öngörüler arasında. 

Bu arada doların dünya genelindeki dolaşımına ilişkin “M3 Monetary Aggrega- te” raporunun 23 Mart 2006'dan itibaren yayınlanmayacağı duyuruldu. 

Gelen haberler arasında, Amerika'nın dolar basımını hızlandıracağı, dolardaki güçlü düşüşün Asya, Avrupa ve başta Arap ülkeleri olmak üzere petrol üreticisi ülkelerin elinde bulunan ABD hazine bonolarını hızla elden çıkarmalarına yol açacağı belirtiliyor. 

Bir başka öngörü, başta Çin'in engellemesi ile ABD'nin BM'den İran aleyhine bir karar çıkartamayacağı, BM dışındaki müdahalenin ise siyasi ve finansal krizlere yol açacağı yönünde. 

Aslında problem İran değil. ABD'nin kendisi ve İsrail. 

Küresel krizin asıl sebebi Amerika'nın ekonomik durumu ve kovboyvari liderlik krizi. 

Günümüz dünyasını bu noktaya getiren, Amerika'nın iç dengelerini yerinden oynatan, bugünkü Evanjelist-Kabalist şebekenin elindeki ABD hükümetinin kadroları dünyayı bir kaosa doğru sürüklemekte. 

Yeni Dünya Düzeni bağlamında dünya imparatorluğu peşinde koşan gizli örgütlerin tedavüle sürdüğü Büyük Ortadoğu Projesi, Yeni Avrupa Tasarımı, Avrasya'yı Çevreleme Stratejisi, Afrika'yı Yeniden Düzenleme vb. planları öyle görünüyor ki, “geri tepen silah”a dönüşmüş durumda. 

Bunlara karşı yeni bloklar oluşmaya başlamıştır. 

Hem de birçok alanda ABD-İsrail-İngiltere eksenine rağmen, bu üçlünün yargıcı Amerika'nın müdahale edemeyeceği olaylarla ve tarzda şekilleniyor. 

Latin Amerikadaki gelişmeler, komünizmin çökmesinin de getirdiği rahatlıkla, Amerikan sağına karşılık milliyetçi solu şaha kaldırmış halde. Çünkü geçmişte Güney Amerika'nın sağcı partileri aptalca ABD ve IMF şakşakçılığı yaptılar. Arjantin'de olanlar hepsini ürkütmüş halde. 

Kafkaslar-Orta Asya, ABD-İsrail-İngiltere üçlüsünün istediği noktada değil. 
Soros destekli Ukrayna'daki “Turuncu Devrim” sizlere ömür, iktidarı sandıkta kaybettiler. 

Bölgede başını Rusya ve Çin'in çektiği direnç gittikçe güçleniyor. 

АВР, Çin ve Hindistan'ı birbirine düşürmeye çalışıyor. 

BOP kapsamındaki İslam ülkelerinde siyasi ve ekonomik radikal değişiklikler Irak'ın işgaliyle birlikte kendiliğinden tetiklenmiş durumda. 

ABD'nin baskısına rağmen İran-Pakistan-Hindistan boru hattı projesi uygulamaya konuldu. 

Çin, İran'la toplamı 100 milyar dolara varan enerji anlaşmaları yaptı. 
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Rusya Cezayir ile 7,5 milyar dolarlık bir enerji-silah anlaşması imzaladı. 

Nükleer savaş, ekonomik kaos, ABD iç savaş senaryolarının hararetle tartışıldığı tehlikeli bir dönemdeyiz. 

ABD'nin 1980'de 1 trilyon dolar olan hazine borcu günümüzde 9 trilyon dolar. 

1982'de Amerikan bankalarının borç üzerindeki payı yüzde 18 iken, 2004 sonunda yüzde ikinin altına indi. Yabancıların payı ise yüzde 17'den, yüzde 48е çıktı. 

2004'te 668 milyar dolar olan açığın, 2005'te 805 milyar dolara çıktığını ABD Ticaret Bakanlığı açıkladı. 

İkinci Bush döneminde ABD'nin büyük bir ekonomik felaketle yüzleşeceği Amerikalı uzmanlar tarafından sık sık yazılmakta. Hatta “Ekonomik Armageddon” yani ekonomik kıyamet gibi terimler kullanılıyor. 

Bir kısım stratejist, ekonomi ve siyaset uzmanı, ABD'nin “izolasyonizm” politikasına geri dönmek mecburiyetinde kalabileceğini ifade ediyor. 

Bu paralelde düşünenlere göre: 


• ABD'nin topyekün bir ekonomik çöküşten kurtulma şansı onda bir. 

• Ekonomik kaostan sonra kendini vuracak ekonomik gerilemeden kurtulma şansı onda üç. 

• Üçüncü aşamada gelecek ekonomik Armageddondan kurtulma şansı ise onda altı. 


Princeton Üniversitesi'nden ünlü iktisatçı Paul Krugman “ABD ekonomisinin 1990'lardaki Arjantin ekonomisine benzediğini, dolardaki değer kaybı, cari açık, ticaret açığı ve bütçe açıklarıyla birleşince Bush yönetiminin ve Amerika'nın ekonomik bir felaketle yüzleşeceğini” yüksek sesle dile getiriyor. 

Bir başka önemli hususa da değinmeden geçemeyeceğim. 

Bir zamanlar bilimsel araştırmalarda başı çeken ABD, bilimde ve teknolojide sahip olduğu konumu kaybediyor. Giderek daha az sayıda Amerikalı öğrenci doktora tezi yazıyor. 

Bu da laboratuvarlarda daha az araştırmacının çalıştığı ve bu araştırmacıların daha az makale yayımlamaya başladığı manasına geliyor. 

Bu sırada Avrupa ve Asya toplumları, yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Gayri safi milli hasılalarından Ar-Ge'ye ayırdıkları pay, ABD'den daha fazla. Belki de bunun sonucunda, ABD'yi önemli buluşlarda solluyor. 

Kök hücre çalışmalarından genetiğe, parçacık fiziği araştırmalarından nano teknolojiye, sosyal bilimlere, araştırma üstünlüğü AB ve Asya ülkelerine kayıyor. 

Ar-Ge'ye ayrılan gayri safi milli hâsıla yüzdesi Çin'de yüzde 6, Güney Kore ve Rusya'da yüzde 4, İsveç ve Finlandiya'da yüzde 3,5 iken ABD'de yüzde 2,5. 
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Beyinler nerede? Bin kişiye düşen araştırmacı sayısı Finlandiya'da 8, Japonya ve İsveç'te 5, Danimarka, Norveç ve Singapur'da 4,5 iken ABD'de 4 kişi. 

Kabul edilmiş bilim ve mühendislik doktora tezlerinin coğrafi dağılımında 1995'te liderlik ABD'de iken 2000'de liderlik Asya ve Avrupa'ya kaymış durumda. 

Yayımlanan özgün bilimsel makale sayısının coğrafi dağılımı, 1990 yılında 250 
bin adet ile ABD'nin liderliğindeyken, Avrupa 225 bin, Asya 100 bin adet özgün makaleye sahipti. 

2004 sonundaki dağılım ise şöyle: Avrupa 350 bin adet ile lider, ABD 250 bin 
adet ile yerinde saymış, Asya yüzde yüz artışla 200 bin makale. 

İşte bütün bunlar olurken 2006'nın Mart ayının ikinci yarısında, ABD gizli devleti РЕМ Ап yeniden yapılandığı haberi diplomatik ve ekonomi kulislerine düşüyor. FEMA nükleer saldırı, isyan ve iç savaşa göre yeni baştan yapılanıyor. FEMAnın “ulusal koruma” yürütme ve emrinin ana işlevi, toplu sivil itaatsizlikleri kontrol altına almak. 

Başkan Baba Bush 24 Mart 1988'de, Afet Masası tarafından Acil Durum Yardımlaşma Kurumu ile başkana verilmiş olan hakları FEMAnın başkanına devreden bir yürütme emri yayımladı. Böylelikle bütün federal kuruluşlar FEMAnın çatısı altında birleşecek. Acil durum ilan etme yetkisi başkana ait ama bunu gerçekleştirir gerçekleştirmez bütün yetki ve sorumluluklar FEMAnın eline geçecek. 

Ve hoş geldin polis devleti. 

Muhtelif kaynaklar bu diktatörlük planının arkasındaki gücün, Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Üç Taraflı Komisyon üyeleri ve Kurukafa ve Kemikler örgütünün oldugunu söylüyor. 

İşin içinde Henry Kissinger var. FEMA Danışma Heyeti ünlü medeniyetler çatışması tezinin sahibi Prof. Dr. Samuel P. Huntington tarafından yönetilmekte. 
Huntington, 1972'de Jimmy Carter Başkanlık Memorandumu 32'yi tasarladı ki, bu 1979'da FEMAnın kurulmasını sağladı. 

Huntington Demokraside Krizler adlı eserinde şöyle yazıyor: 

“Ekonomik gelişme için arzu edilebilecek potansiyel limitler olduğunu fark edebilecek duruma geldik. Aynı zamanda sınırsız siyasal demokrasi büyümesinin de sınırları vardır. Otoritesinden taviz veren bir devlet, kendi insanlarını kurban etmekten başka kurtuluş yolu olmayan kıyamet benzeri bir kriz içerisine girmeye mahkümdur.” 

Huntington'un ileri sürdüğü bütün fikirler, milli güvenlik kararı emri 47'ye geçirildi. 22 Temmuz 1982'de Başkan Reagan tarafından kanunlaştırıldı. 

РЕМА ile ilgili William Cooper'ın kasete kaydettiği değerlendirmesi şöyle: 

“Bu sağın, solun ya da başka bir lanet tarafın işi değil. İş ülkeyi baştanbaşa istila eden ve Yeni Dünya Düzeni'ne katılmaya götüren Illuminati'de bitiyor.” 
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Beş yıllık bir ulusal acil durum bildirisinin kongreden elini kolunu sallayarak geçmesinin sonucu: Güle güle ABD, hoş geldin Yeni Dünya Düzeni. 

РЕМАтп askeri inzibat (polis) gücünün adı L.E.A.E 

Yeni dünya çapında ordu komutası ve kontrol sistemi için özel bilgisayar programları ve devletin bütün kademelerindeki polis teşkilatları için bilgisayar üssü sistemleri geliştiren “psikolojik cerrahlık” araştırmaları yapan veya aynı maksada yönelik ilaç araştırması yapan kurumun adı L.E.A.A. Bu kurum “Milli Polis Enstitüsü ve Suçlu Adaleti” gibi isimlerle eyaletten eyalete farklı isimlerle faaliyet gösteren alt birimlere sahip. 

FEMA projelerinin kod adları da ilginç 

Bahçe Planı: Nüfusu kontrol etme programının adı. 

Tel Bağlayıcı: Federal devlet tarafından mahalli idarelerin ve devlet yönetiminin ele geçirilmesi için olan programın adı. 

İlk harekâtta bilgisayarlara yüklenmiş olarak bekletilen tutuklanacakların sayısının 385 bin olduğu ifade ediliyor. 

Yazık; Kennedy'nin Amerikası nereye getirildi! 

Evanjelist-Kabalist bir klan ABD'yi de dünyayı da ateşe atmak üzere. 

Türk milleti Kuran ve Nutuk'u tekrar tekrar okumak mecburiyetinde. 
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71 NEO-CON VE 25 EVANJELİST VEYA MESİWİN KIYAMET 
SÜVARİLERİNDEN TRUMP-PENCE İKİLİSİNE 


Neo-conlar bir avuç insan. Bugünkü ABD yönetiminde unvanları bakan yardımcısı veya danışman. İlk bakışta hiçbiri kilit görevde değil, ancak gerçekte Amerikan yönetimi sayıları 71 kişi olan neo-con (yeni muhafazakâr) grubun elinde. Bir başka ifadeyle Başkan Bush'un yarısı Yeni Muhafazakârlar, diğer yarısı da Evanjelistler. 

Neo-conların çoğunluğu Yahudi. Evanjelistler ile hedef birliği var. Her ikisinin temel çıkış noktası Eski Ahit. Bundan dolayı her şartta İsrail'i destekliyorlar. 

Gençliğinde bir alkolik derecesinde içki içen Başkan Bush, bir İncil okuma grubuna girince alkol bağımlılığından kurtulur. Time dergisinin 7 Şubat 2005 tarihli sayısında, en etkili 25 Evanjelist listesinde yer alan Billy Graham, Bush'un düşünce yapısının şekillenmesinde önemli rol oynar. 

Başkan Reagan yönetiminin önde gelen isimlerinden Michael Harowitz 1995'te yazmış olduğu yazılarda dış politikada “dini” temele dayalı bir yapılanmaya gidilmesini hararetle savunuyordu. 

Harowitz, Time dergisinin listesinde yer alan Charles Colsonla (Prison Fellowship's) Yahudilerin muhafazakâr kanadı arasında denge unsuruydu. 

Harowitz ve Colson'ın başını çektiği Evanjelist bir grup Başkan Bush'un yakın çevresiyle temasa geçerek, dini dış politika hususunda lobi yaparlar. 

Evanjelistler Milli Derneği'nin siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcısı Richard Cizik, Bush'un konuşmalarına doğrudan etki etmeye başlar... Bush'un etrafındaki Evanjelist ağ iyice sıkılaştıktan sonra Bush “Tanrı benim başkanlık için yarışmamı istiyor, bunu hissediyorum, Tanrı bunu mutlaka yapmamı istiyor” diyordu yakın çevresine. 

Evanjelistlerin ruhani liderlerinden Jerry Falwell hemen Bush'a desteğini ilan eder. Seçimlerde Evanjelist tarikatı mensuplarının yüzde 76'ı oylarını Bush'tan yana kullanırlar. 

“Terörizmle yaptığımız savaşta Tanrı tarafsız değildir” diyen Bush, Afganistan ve Irak işgalinde, Evanjelizmin temel tezlerinden biri olan “iyi ile kötü arasındaki savaş”ı başlatıyordu. Irak'ın işgalinden hemen sonra, bir buçuk milyon civarında İncil dağıtıldı. İki binin üzerinde Iraklı din değiştirdi. Sadece Bağdat'ta dokuz Evanjelist kilise açıldı. 
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Evanjelistler Güney Asya'daki tsunami felaketinden sonra bölgede yoğun bir misyonerlik faaliyetlerine giriştiler. 

Bush, Evanjelistlere milyarlarca dolarlık kaynağı dini ve sosyal faaliyetlerini daha da artırmaları için aktarmış durumda. 

Evanjelistler dünya üzerinde sayısını sadece Tanrı ve oğlu İsa Mesih'in bildiği kilise imanlılarının sayısınıtamamlamak için var güçleriyle dünya egemenliğine oynuyorlar. 

Evanjelistlerin Bushtan en önemli isteklerinden biri, Anayasa mahkemesi üyeliğine kendi istedikleri birini tayin etmesi. Bu olduğu takdirde ABD'nin en yüksek yargı merciinde denge Evanjelistlerin lehine değişecek. 

İşte Time dergisinin listesinde yer alan bazı önemli Evanjelist liderler: 


Michael Gerson: Kırk yaşındaki Gerson, Bush'un konuşmalarını yazan kişi. 2000 
seçimlerinden bu yana Bush'un sekreterliğini yapıyor. Bush'un politik danışmanlarından biri. “Amerikan toplumunun dinden uzaklaşması, tarihimizdeki sosyal adaletin ana kaynaklarını ortadan kaldırabilir” görüşünün mimarlarından. 

Rick Santorum: Cumhuriyetçilerin Senatodaki en etkili isimlerinden biri. Eşcinsel evliliklere ve kürtaja karşı etkili bir muhalefet yapıyor. 

Richard Land: Güney Babtist Kongresi'nin bir numaralı temsilcisi. Bush'un arkadaşlarından. Vaizlik yapıyor. Telekonferanslar düzenliyor. Wheaton Üniversitesi'nde, “Amerikan Evanjelistleri Enstitüsü Başkanı Larry Eskridge”e göre: “Land en iyi vaizlerden biri. 

Rick Warren: The Purpose Driven Life adlı kitabı geçtiğimiz iki yılda 20 milyondan fazla sattı. Modern Amerikalıların rahibi olarak tanınıyor. Kitabında hayatın maksadının Tanrı'nın yolundan gitmek olduğunu savunuyor. Politikacılarla çok iyi ilişkileri var. 

DouglasCoe: Mısır-İsrailarasında 1976'daimzalanan Camp David Antlaşması'nın ardındaki isim. “Fellowship Foundation” adlı esrarlı ve karanlık Evanjelist dini kuruluşun yönetim kurulu başkanı. Çok sayıda senatör ve temsilciler meclisi üyesi bu grubun yan kuruluşlarına ait evleri kiralamış durumda. Kongre üyeleriyle yurtdışı seyahatlere çıkıyor. 

Tim ve Beverly Lahaye: En etkili karı koca Evanjelist çift. Bayan Beverly Lahaye, 


“Con-Cerned Women for America”nın kurucusu. Bu kuruluş en önemli muhalefeti, kürtaj ve eşcinsel evliliklere karşı yürütüyor. 

Tim Lahaye'nin 1995 yılında yayınladığı Dünyanın Son Günleri adlı romanı 42 
milyon nüshadan fazla sattı. 

1970'li yıllarda Evanjelist politik düşünceleri California'da yaymak için, papazları organize şekline hayran olan ve Lahaye'nin organizasyonuna katılan Evanjelistlerin 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ruhani liderlerinden Jerry Falwell kitapla ilgili olarak şunları söylüyor: “Hıristiyanlık üzerindeki etkisi İncil haricinde, belki de modern zamanlardaki başka hiçbir kitapta olmadığı kadar büyüktür” 

James Dobson: “Ailenin düzgün bir kurum olarak kalması için verilen kültür savaşının içindeyiz” diyen bir kültür savaşçısı. Mayıs 2003'te politikanın içine girdi. 
Demokrat Partili senatörleri Bush'un istediği yönde oy kullanmaları için açık-gizli tehdit ediyor. Beyaz Saray'da oldukça itibarlı. 

Diana Knippers: “Evanjelist” Din ve Demokrasi Enstitüsü'nün başkanı. Fikir adamı. Sudan'da ateşkes sağlayarak iç savaşı sona erdirmesi ve Hıristiyanların burada daha etkili olmaları için Bush yönetimi üzerinde baskı kuran liderler arasında. 

lay Sekulow: ABD'nin en şöhretli hukukçularından. Time'ın yorumuna göre, “Eğer Tanrı bir temyiz mahkemesinin başı olsaydı, Sekulow, muhtemelen savunma makamında otururdu.” 

“American Center for Law and Justice” Sekulow'un Washington D.C. merkezli avukatlık şirketi. Şirket muhtelif dini davalar üstlendi ve kazandı. Bu davaların arasında, Anayasa Mahkemesi'nin kamu okullarında din dersleri verilmesine izin veren kararı da var. 48 yaşındaki Sekulow Yahudi olmasına rağmen din değiştirerek Evanjelist Hıristiyan olmuş. 

Stephan Strang: Amerikadaki en tanınmış dini yayınlar basan “Strang” yayınevinin sahibi. 

Bush'un İnanç Dünyası kitabını yayınladıktan sonra, Bush'un favorileri arasına girdi. Son 30 yılda yayınevini kurup, yılda yedi dergi, yüz kitaplık faaliyetle 33 milyon dolarlık bir paya ulaştı. 

Strang, Bush'un kitabı ile ilgili şöyle demişti: “Hiç şüphesiz Bush'a yardım etmek için yazmadık, fakat tereddütsüz seçilmesinde yardımcı oldu” 

Joyce Meyer: Evanjelizmin kadın tarafının en ateşli temsilcisi. Dominant feminal yönü sebebiyle ilk kocasından ayrılmış. Cemaatine İncil öğretiyor. Her ay dünya çapında 150 hayır faaliyetine parasal destek sağlayan bir kuruluşu var. Mesajlarını 
600 televizyon, 400 radyo istasyonu ve 70 kadar kitabıyla Amerikalılara yoğun bir 
şekilde aktarma gayreti içinde. 

Howard ve Roberta Ahmanson: Bu Cumhuriyetçi Parti mensubu çift, Evanjelistlerin para babalarından. Bu çift 55 yaşında olmanın olgunluğu ve bilgeliği ile Evanjelistleri Liberaller karşısındaki zaferlerinin rehavetine kapılmamaları yönünde sık sık ikaz ediyor. Paralarının gücünü iyi konuşturuyorlar. 

Billy ve Franklin Graham: Baba-oğul Evanjelist pederler. 86 yaşındaki Billy, son 
50 yıl ABD başkanlarının kulağı durumunda. Evanjelist imparatorluğunun mirasçısı oğul Franklin 52 yaşında. Franklin, etik değerler hakkında istediği her hususu söyleme hakkını kendisinde görüyor. 
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Irak işgali ile ilgili yorumu: “Savaşı savunmuyorum, ancak bu savaş hükümetimizi desteklemek için önemli” 

Richard John Neuhaus: Başkan Bush'un Hıristiyan Katolik oy kapısı. Dini ve politik First Thing gazetesinin kurucusu. Kürtaj, klonlama, hücre araştırmaları gibi konularda karşıt politikalar üreten Evanjelistlerin başında gelen Neuhaus muhafazakâr Katolikleri Busha oy vermeye ikna eden ekibin başı. 

David Barton: Vaiz. Kitapları, video ve DVD kayıtları ABD'nin her tarafındaki kiliselerde bulunan ender kişilerden biri. Sekiz yıl Teksas Cumhuriyetçi Parti başkanlığını sürdürdü. Kitap ve vaazları onu adeta bir kahraman yaptı. 

Stuart Epperson: Evanjelistlerin medya baronlarından. ABD'nin her yanına yayın yapan 104 radyo istasyonuna sahip. Epperson her hafta beş milyondan fazla dinleyiciye ulaşıyor. Radyo yayınlarıyla Amerikan halkı Evanjelizm yönünde adeta şartlandırılıyor. 

Charles Colson: “Yeniden Doğuş”çu olan Colson, Nixon döneminden beri politikanın içinde. Elli eyalet ve 110 ülkede faaliyet gösteren 50 milyon dolarlık bir Evanjelist vakfın kurucusu. Yetmiş üç yaşındaki Colson, yıllar sonra tekrar politikanın güçlü isimlerinden biri. 

Hapishanelerde yürüttüğü Evanjelist dini formatlı rehabilitasyon programlarıyla şöhret oldu. Watergate skandalı patlak verdiğinde Başkan Nixon, liberal düşünceleriyle tanınan ve Yahudilerce finanse edilen “Brookings Enstitüsü'nü yerle bir etmesini söylemişti. Evanjelizmin yüksek sesli teorisyenlerinden biri olarak mükâfatlandırıldı. 

Ted Haggard: Kilit bir isim. Evanjelistler Milli Birliği Başkanı. Otuz milyondan fazla Evanjelistin temsilcisi. Haggard Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yapılan toplantılara katılıyor. 

Peki, Bushdan sonra seçilen Başkan Obama'nın kadrosu. Hepsi 2008 finansal krizini çıkaranlar ve siyaseten daha güçlü bir konuma geldiler.” Bu durumda şahıs isimlerinin önemi kalmıyor. Gerek Bush gerekse Obama kadrosuyla Yeni Dünya Düzeni'ne hizmet ediyor.” Trump ve yardımcısı “Katolik Evanjelist” Pence ise hem oğul Bush'u hem de Obama'yı aratır adımlar atıyorlar. Bu bir süreç. 


391. Inside Job, DVD filmi, 2010 
392. Ramazan Kurtoğlu, Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni, Sinemis Yayınları, Ankara, 2012 
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AMERİKA'NIN KIYAMETİ ELEKTRİK-PETROL-KÜRESEL FİNANS 
VE TÜRKİYENİN DURUMU 


ABD'li Nobel ödüllü liberal muhalif ekonomist Joseph Stiglitz ve arkadaşı Harvard Üniversitesi hocası Prof. Linda Bilmes, yaptıkları analizde Afganistan ve Irak savaşının ABD ekonomisine tam 2 trilyon dolara mal olduğunu ispat ettiler. Pentagon 173 
milyar dolar harcadığını söylese de iki ünlü ekonomistin analizine cevap veremedi. 
Bağımsız uzmanların çıkardığı en iyimser savaş maliyeti ise 1 trilyon 200 milyar dolar. 

Nitekim ABD hükümeti Afganistan savaşından bu yana dış ve iç finans piyasalarından bir trilyon dolar borçlandı. ABD'nin 1980 yılında, yani 25 yıl önce bütün borçlarının toplamı bir trilyon dolardı. Hatta bir trilyonluk borcu duyan Başkan Reagan “Biz batıyoruz galiba” demişti. 

2005 yılının sonunda ABD'nin toplam kamu borcu 9 trilyon dolar ve milli geliri 
de 13 trilyon dolar civarında. Borçlarının vadesi 40 yıla kadar yayılıyor. ABD'nin dış borç senetlerinin çoğu Japonya, Çin ve Hong Kong bankalarının elinde. İç borçlar da ağırlıkla Yahudi sermayesinden tedarik ediliyor. 

ABD resmi istatistiklerine göre, her gün aşevlerinden beslenen Amerikalı sayısı, Katrina ve Rita kurbanları hariç, 45 milyondan fazla. Başkan Bush'un eyaleti Teksas'da yoksulluk patlaması yaşanıyor. Artış dört yılda yüzde 400. 

2001-2003 yılları arasında ABD'nin batısını, öncelikle California'yı felç edip karanlığa boğan elektrik kesintileri, ünlü İtalyan felsefeci ve Gülün Adı, Faucault Sarkacı gibi romanların yazarı Umberto Eco'nun “Kıyamet bir elektrik arızasından kopacak” sözünü akıllara getirmişti. 

Bu dönemin en dramatik hadisesi, Amerika'nın kuzeydoğusunda ve Kanada'nın güneydoğusunda çok geniş bir alanda yaşandı. 14 Ağustos 2003 tarihinde yaşanan elektrik kesintisi, New York başta olmak üzere pek çok büyük şehirde “11 Eylül sendromu” görüntülerine sebep olmuştu. Söz konusu bölgede dokuz ay sonra doğum patlaması çeşitli esprilerin konusu olmuştu. Kanada'da bir şey olmazken Amerika'nın bazı şehirlerinde yağmalama yaşandı. 

ABD ve Kanada'daki elektrik krizi, Niagara şelalesi yakınlarındaki Consolidated Edison elektrik şirketine ait santralin aşırı yükleme nedeniyle devreden çıkmasıyla meydana gelmişti. 

Elektrik kesintisinden ABD'nin New York, Detroit, Cleveland kentleri, Kanada'nın başşehri Ottowa ve Toronto şehirleri etkilenmişti. Krizden sonra bu şehirlerde ulaşım tamamen durmuş, insanlar asansörlerde ve metrolarda mahsur kalmıştı. Klimaların 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ve buzdolaplarının çalışmaması ise bir başka felaketti. Milyarlarca dolarlık gıda çöpe gitti. ABD'de evler genellikle yaz kış klimatize edilir. Soğutma gibi ısıtma da ağırlıkla elektriğe bağlıdır. 

New York'tan gelen son haberlere bakılırsa, sokak aralarındaki bakkallarda veresiye alışkanlığı almış yürümüş. 

Amerika'nın bu “Big Apple”! bir hayli İstanbul'a benzer ve ABD'nin diğer şehirlerinden çok farklıdır. 

Veresiye defterlerinin açılması ABD'de derinden derine süregelen “Sluggish economy”nin iyice gün yüzüne çıkması olarak niteleniyor. 

New York'un Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island ve Bronx semtlerindeki ara sokaklarda bakkallar çoğunlukla Pakistanlı, Latino, Çinli ve az da olsa Türk azınlıkların elindedir. 

Bu tür işleri yapanlar, çoluk çocuk ailesiyle birlikte neredeyse günde 25 saat, haftada sekiz gün, yılda 366 gün ekmek teknesinin kapısını açık tutar. Bizim mahalle bakkalımız gibi tartıyla pirinç, taneyle sigara, litreyle çamaşır suyuna kadar hemen her şeyi satarlar. Bazıları bunlara ilaveten erotik ve porno dergileri de satılacak emtia çeşitlerine dahil eder. 

Her ne kadar, ülkemizde bakkalların adeta birer “mahalle bankası” rolü New York “Grocery”lerine daha bulaşmamışsa da yakındır. 

АВР, Çin, Rusya ve Hindistan güçlü büyüme kaydediyor. 

Birçok ülkede enflasyon ve uzun vadeli faizler geçmişe göre bir hayli düşük. 

On beş yıldır durgunluk ve deflasyonun pençesinde olan Japonya yeniden canlanmanın işaretlerini veriyor. 

AB'de ise İngiltere dışındaki büyük ülkeler durgunluğa ve işsizliğe çare bulmakta zorlanıyor. 

Yüz elliye yakın ülkede muhasebe, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti veren 
18 milyar dolar cirolu Deloitte'un “Küresel Ekonomiye Bakış 2006” raporunun detaylarında 2006 üzerine gölge düşmüş durumda. 

Küresel ekonominin en büyük meselesi olacak olan petrol fiyatlarındaki artış talep şokundan kaynaklanıyor. 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizinin sebebi, arz eksikliğinden kaynaklanıyordu. Günümüzde ise talep patlamasından. 

Rapora göre petrol fiyatlarındaki yükseliş, ısınan küresel ekonominin soğumasını sağlayabilir... Küresel ekonomi yavaşlar, petrol fiyatları da düşer deniyor. 

Deloitte, doların değer kaybedeceğinin de altını çiziyor. Deloitte'un raporuna göre ABD'nin cari işlemler açığı, küresel ekonominin önündeki en büyük risk. Bir başka ifadeyle ABD için petrol ve cari açık cehennem topuna dönüşmüş durumda. 
Amerika'nın cari açığı, cari işlemler fazlası veren Asya ülkeleri tarafından karşılanıyor. 
ABD'nin 1998'deki cari açığı 214 milyar dolar iken 2005 sonunda 760 milyar dolardır. 
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Buna karşılık IMF verilerine göre 2005 sonunda Japonya 153, Avro bölgesi 24, Çin 116, Rusya 112, Ortadoğu ülkeleri 218 milyar dolar cari işlemler fazlası vermiştir. 

АВР, cari açığını finanse etmek için uzun vadeli faizlerini yükseltmek durumunda kalabilir. 

Amerikan hazine bonolarına en fazla yatırım yapan, yani cari açığı finanse eden iki ülke Çin ve Japonya. 2004 sonunda Çin 190 milyar dolarlık, Japonya ise 420 milyar dolarlık ABD hazine bonosunu elinde tutuyor. Üstelik her iki ülke de alımlarını artırarak sürdürüyor. 

Federal Reserve Bankası'nın (Amerikan Merkez Bankası) yeni başkanı Ben Bernanke, önceki başkan Alan Greenspanden çok büyük ekonomik problemler devraldı. En başta ABD'nin hızla büyümeye devam eden dış ticaret açığı geliyor. Amerikan ekonomisi 1989'dan beri dış ticaret açığı veriyor fakat 1999 yılından günümüze söz konusu açık daha hızlı artıyor. 

ABD, 2005 yılında 1 trilyon 675 milyar dolarlık mal ithal etmiş, buna karşılık ihracatı 893 milyar dolar. Hizmet ticaretinde 56 milyar dolarlık bir fazla veren ABD'nin mal ticaretindeki açığı 782 milyar dolardan fazla. Neticede Amerika'nın mal ve hizmet ticaretini kapsayan toplam dış ticaret açığı 2005 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 726 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin 2005 yılındaki toplam mal ve hizmet ithalatı 1 trilyon 997 milyar dolar. 

ABD, Çine 42 milyar dolarlık mal ihraç ederken Çinden 244 milyar dolarlık mal ithal etti. 

Amerika'nın 2005 yılında AB ülkelerinden yaptığı mal ithalatı 309 milyar dolar. 
Kanada'dan yaptığı ithalat ise 288 milyar dolar. 

ABD'nin 2005 yılında mal ticaretinde ortaya çıkan 782 milyar dolarlık açığın meydana gelmesine katkıda bulunan başlıca ticaret ortağı ülkeler: Çin 202 milyar dolar, Kanada ve Meksika 127 milyar dolar, Avrupa Birliği 122 milyar dolar, OPEC ülkeleri 93 milyar dolar, Japonya 83 milyar dolar, Latin Amerika ülkeleri 50 milyar dolar. 

Son yirmi yılın büyüme şampiyonu Çin, satın alma gücü paritesine göre bakıldığında, dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunda. 

Çin'in döviz kuru politikası, küresel ekonomideki ticaret akışlarını ve ekonomik büyümeyi de etkileyebilecek konumda. 

Rapor, Çin Merkez Bankası'nın yuan'daki değerlenmeyi sürdüreceğini öngörüyor. Bunun manası, Çin iç dinamiklere dayalı büyümeyi ihracata dayalı büyümenin önüne geçirecek demektir. 

Türkiye'de ise kurların düşük seyretmesi ihracata dayalı ekonomik büyümeyi vurmaktadır. İthalat ise almış başını gidiyor. Kurların düşük olması iç dinamiklere dayalı büyüme açısından da kullanılamamaktadır. 

Bunun belli başlı iki sebebi vardır. 
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Birincisi, ülkemizde son 20 yıldır yatırımlar durmuş olup, döviz-borsa-faiz şeytan üçgeni ile indir bindir yapılmaktadır. 

İkincisi ise, özellikle özel sektörde çalışan beyaz yakalı dediğimiz memur kesimin reel ücretleri iyice “geberik” hale gelmiştir. Bu durum iç talebe büyük darbe indirmiştir. 

Çekilen onca sıkıntıya rağmen, yapılan düzenlemelerle ipin ucu Türkiye'nin elinden çıktı, IMF ve küresel ekonominin eline geçti. 

2012 sonunda Merkez Bankası'nın yaklaşık 87 milyar dolar rezervi varammaa... 

Borsa-hazine kâğıtları-bankalar ve diğer yatırım araçlarında yabancıların payı 
120 milyar dolar olarak görülüyor. Bu rakamın yaklaşık 45 milyar doları borsada, 
20 milyar doları hazine kâğıtlarında, 25 milyar doları banka mevduatlarında. Ve 
diğerleri 30 milyar dolar. 

Türkiye'nin bu görünümünden ekonomi tetikçileri bile endişeli. 

Gelinen nokta bilinen hikâyeye benziyor. Eski başbakanın yeni başbakana devir teslim töreninde verdiği üçüncü zarfın içinde yazan: “Otur, üç zarf da sen yaz” Malum birinci zarf “muhalefeti suçla”, ikinci zarfta yazan ise “kendi çevreni suçla” şeklindedir. 

Üçüncü zarf her zaman iktidar değişikliğine işaret eder. 

AB'ye baktığımızda ekonomide yapısal meselelerle mücadeleye devam ediyor. 

Alman ve Fransız ekonomisinin yeni reformlara ihtiyacı var. Problemleri yeterince büyüyememek. 

İngiltere, bağımsız para politikası ve Avro'nun dışında kalmanın nimetini topluyor... 
Avro yani Avrupa para birliği çatırdıyor. Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar homurdanıyor. 

AB'deki emeklilik sistemi insanların daha uzun yaşaması, daha erken emeklilik, daha az çocuk yapma gibi sebeplerden adım adım çöküşe gidiyor. 

Raporlar, Avrupalı tüketicilerin gıda maddelerine daha fazla para ödemek zorunda kaldığının ve bu durumun onları vurduğunun altını çiziyor. 

Amerikan alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkan elektrik ve petrol ihtiyacı, ABD ekonomisini petrol fiyatlarına karşı çok duyarlı hale getiriyor. Petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi, Amerika'nın cari açığını finanse eden Çin ve Japonya'nın petrol faturalarını artırıp, cari fazlalarını eriteceğinden ABD için zor bir durum. 

Açıkçası “aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık” durumu. 

Uzmanlara göre 2006'nın en büyük finansal kâbusu, ABD ve küresel ekonomi için petrol fiyatları olacaktı ve Eylül 2008'de mortgage merkezli finansal kriz patladı. 
İflas edenler İzlanda, Yunanistan, İtalya derken, sırada İspanya ve Fransa var. 

Elbette Türkiye için de durum zor. Ülkemiz ABD'nin negatif yönleri bakımından tam bir “Küçük Amerika” haline gelmiş durumda. 

Amerikalı finans uzmanlarının bizi ilgilendiren şöyle bir sözü vardır: 

“Siz iyisi mi elinizdeki diğer ülke hisse senetlerini son vagona atlayanlara boşaltın.” 

İMKB'ye dikkat! Kriz geliyorum diyor... Ve Türkiye nükleer silah tehdidi altındadır. 
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AMERİKA'NIN SÜTYEN MİLLİYETÇİLİĞİ VE KÜRESELLEŞME 


Gerçekte küreselleşme yönünde uygulamaya konulan politikaların büyük çoğunluğundan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının yüzde 80'i hoşnut değildir. 

Mesela hepinizin bildiği bir Enron hadisesi vardır. Çokuluslu Amerikan şirketlerinin taleplerine gösterilen ihtimam Amerikalı Enron çalışanlarına gösterilmemiştir. Enron çalışanları, Enron'un iflası ile birlikte özelleştirilmiş emeklilik portföyleri- nin dışında kaldıklarını —özellikle bırakıldıklarını- fark etmişlerdir. 

Enron'un orta ve üst düzey yöneticileri bile kendi hisselerini çatır çatır paraya çevirirken, çalışanlar hisselerini satamamışlardır. Ayrıca Enron iflasa götürülürken şirketin hisselerinin büyük çoğunluğunun Avrupalı yatırımcıların elinde olduğu dile getirilmiştir. 

Sakın Enron işi ABD'nin Avrupa'ya gönderdiği yüz milyar dolarcık İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerikan Marshall yardımlarının bir diyeti olmasın? 

Neyse ki Avrupalıların Amerikan ekonomisine küçük (!) bir katkısı sayılır. ABD onları 44 yıl Sovyetlere karşı korumuştur. Biz asıl konumuza gelelim. 

Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim. “Revenge, intikam kovboy kültürünün temel parametrelerindendir. 

Küreselleşme hadisesinin başlangıcı ile birlikte, gelişecek olan milletlerarası ticaretin ve pazarların en çok da “barışın gelişmesinde büyük rol oynayacağı dile getiriliyordu. Fakat günümüzdeki mevcut gidişat bunu pek doğrulamıyor. 

Küreselleşmenin etkilerinin hızla yayılması ile birlikte dünya üzerinde şimdiye kadar hiç olmadığı ölçüde ortak ve popüler huzursuzluk hareketliliği başlamıştır. 
Küresel güçlerin bu kadar büyük bir zenginliğe sahip olmaları dünyanın her köşesinde kitleleri harekete geçirmeye başlamıştır. 

Küresel güçler de biliyorlar ki, mevcut ve artış trendi gösteren hareketliliği, bir plan olmaksızın kontrol altına almak ve tutmak mümkün değildir. Bu noktada küresel köy dedikleri dünyada önce terörizmi hortlatmışlardır. Şimdi de “terörizme karşı savaş” açmışlardır. Hatta kanuni ve insani protestolar bile terörizmle eşleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Küreselleşmenin gelişimini ikiye ayırmak gerekir: 

Birinci evresi Sovyetler'in dağılmasından -ki küreselleşme politikaları daha eskilere dayanır- sonraki tarihten 1999 yılında ABD'nin Washington eyaletinin Seattle şehrinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (World Trade Organization-WTO) protesto edilmesi” ile sona eren dönem. 


393. İsyan, DVD filmi. 
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İkinci evresi, daha doğru bir ifadeyle yeni evresi, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler operasyonuyla başlayan ve nereye kadar gideceği ve nasıl sonlanacağı belli olmayan yeni dönem. 

Yeni dönemle birlikte dünyada hangi küresel değerler hüküm sürecektir? 

Ancak şimdiden ortaya çıkan bir husus, hiçbir kriz bundan sonra ulusal sınırlar içinde kalmayacaktır. Önce bölgesel, hızla küresel kriz haline dönüşecektir. 

Küreselleşme temel slogan haline getirdiği şu prensibi benimsemiştir: “Think global act domestic” yani “küresel düşün mahalli oyna” 

Bu sloganı icra etmek için de hangi sahada olursa olsun küreselleşme şu temellere dayanmalıdır: 

Objektif olmalıdır. Birinci kural budur. Zira ekonomik yatırımlar kısa sürede büyük kârlar getirecek sahalarda olmalıdır. 

İkincisi, kültürel farklılıklara karşı toleranslı olmalıdır. Bu husus ilişkiler manzumesini ileri götürmek açısından önemlidir. 

Üçüncüsü, ilgili ülke ve / veya bölgenin tarihini, içtimai dokusunu, varsa dini ve etnik çeşitliliğini, ekonomik potansiyelini ve politik trendini bilmelidir. 

Gerekiyorsa kitleler, medya, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, hükümetlerce, ihtiyaç duyulduğunda da askeri operasyonlarla “yönlendirilmelidir” 

Küreselleşmenin çokuluslu şirketlerin dışında yarı resmi oyun kurucuları da vardır. Bu oyun kurucular, çokuluslu şirketlerin stratejilerine uygun politikaların mahalli etkilerini geliştirici tedbirleri milli hükümetlere dikte ettirirler. 

Başlıca yarı resmi oyun kurucular Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Milletlerarası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasıdır (WB). 

Mesela ne olmuştu Arjantinde? 

Arjantin hükümetine sosyal harcamaların daha da kısılması, daha çok kaynağın özelleştirilmesi söylendi. Mahalli, yani Arjantin milli sanayi kuruluşlarına desteklerin tamamen kaldırılması şartları yerine getirilmezse Milletlerarası Para Fonu (IMF) kredisi alamayacağı bildirildi. Bütün bunlar 1824'te İngiltere'nin Arjantine verdiği İngiliz kredisinin şartlarına benziyordu. 

Birden 1854 yılında İngiltere'nin Osmanlı-Türk imparatorluğuna verdiği borçlar ve şartları aklıma geldi. 

Tabii ki günümüz Türkiye'si, IMF'nin şartları, Kemal Derviş, Türk bankalarına yapılmak istenen operasyonlar, Türk tarımı, beş yüz büyük sanayi şirketi sahiplerinin hızla el değiştirmeye başlaması, hızla kökü kuruyan küçük ve orta ölçekli Türk şirketleri, RTE hükümetinin yaptığı siyasi, ekonomik ve kültürel düzenlemelerde. 

Birde 1839'da Tanzimat Fermanı ile günümüzde AB'yelütfedip almaları için istenen “reformlar” İstenen reformlar ne hikmetse hep aynı mahiyette. 
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19 Mayıs 1919 - 10 Kasım 1938 dönemi dışında, 165 yıl arayla bizden istenenler 
ile Arjantin'den istenen ekonomik reformlar ne kadar da benziyordu birbirlerine. 

165 yıldır rahmetli Atatürk hariç Türk milletine tecavüz eden kırk haramileri 
seyreden devlet idarecilerimiz. Bu devlet idarecilerine karşı susma hakkımı kullanıyorum. 

Arjantin'le devam edelim. 

Küreselleşme ile çokuluslu şirketlere verilen serbest ticaret anlaşmaları kapsamındaki mal varlığını koruma garantisi Arjantin halkına verilmemişti. Arjantin ulusunun hayatları boyunca biriktirdiği tasarrufları çokuluslu HSBC, Citibank ve Scotiabank'ın bilgisayarlarındaki hesap numaraları arasında kaybolup gitmişti. Milyonlarca Arjantinli sokaklara dökülmüş, kendi devlet kurumlarını yağmalamış ve ateşe vermişti. Ne hazin tablo! 

Devlet desteği almış Arjantinli, Endonezyalı, Filipinli ürünlerin ülke dışına çıkışına müsaade edilmemişti. Arjantin'de kaç sanayi kolu yok olup gitmişti? 

Ama bize tarım sübvansiyonlarını önemli ölçüde kaldırtanlar, kendileri günlük olarak tarıma bir milyar dolar destek sağlıyorlar ve dünyanın her yerine satıyorlar. 

Tarih Özal, Çiller, Ecevit ve Derviş'i affetmeyecektir. 

Küreselleşme, bilgi ve teknolojinin etrafına daha çok bariyerler koyma şekline dönüşmüştür günümüzde. Mesela ABD'nin telif hakları ihracatı, hem silah hem de sanayi ürünleri ihracatından daha büyük meblağlara ulaşmıştır. 

Hiç merak ettiniz mi? Türkiye yılda kaç yüz milyon dolarlık sebze tohumu ithalatı yapıyor? 

Türkiye'mize yıllardır oynanan tıbbi ve tarım ilaçları oyunları nelerdir? 

Halbuki müttefikimiz ABD'nin günümüzdeki yöneticileri 11 Eylül sopası ile kendilerine yöneltilen bütün tenkitlere kulaklarını tıkamışlar ve tenkit edenleri de susturmak istiyorlar. 

Küreselleşme adına bizim gibi ülkelerin her türlü milli refleks ve değerleri tahrip edilirken ABD'de yönetime hâkim neo-conlar /yeni muhafazakârlar sütyen alışverişini bile vatanseverlik, Amerikan milliyetçiliği parametrelerinden biri haline getirmişlerdir. 

Japon-Amerikalı Fukuyama tarihin sonunu getirmişti. Ancak 11 Eylül 2001'de tarih bütün haşmeti ile geri gelmiştir/getirilmiştir. Hem de yeni tarz imparatorluk hayalleriyle. 

Amerika'da sütyen alışverişine çıkanlar Toronto'lu Naomi Klein'in deyimi ile artık bir kez daha iyi ile kötünün savaşında, Elita'nın yeni yıldızlı, çizgili seksi sütyenleriyle ve özel kırmızı, beyaz, mavi m&m marka drajeleri ağızlarına atarak küreselleşmenin önde giden piyadeleri olmuşlardır. Kendileri farkında olmasalar da. 

Biz Malezya kadar olamadık. Bir bizim TÜSİAD'çıları, bir de onların TÜSİADÇılarının dediklerini okursanız ne dediğimi anlarsınız. 
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DÜNYADA MEDYA TEKELLERİ 


ABD medyası esas itibariyle yedi Yahudi ailenin kontrolü altındadır. Ancak ben size dünya çapında en büyük altı medya tekelinden bahsedeceğim. 


VIACOM (ABD): 


Amerikada CBS kanalını satın aldı. Bu kanala bağlı 200'den fazla kanal bulunuyor. 

Viacoma ait ünlü müzik kanalı MTV dünya çapında 343 milyon eve ulaşıyor. 
MTV’nin rakibi veya yedeği olan VHI da aynı şirketin portföyüne kayıtlı. 

Nickelodeon, Paramount ve Comedy Central ise diğer televizyon kanalları. Paramount sinema şirketinin sahibi, UCI ve Vivendi ile Avrupa, Japonya ve Güney Amerika ülkelerinde 105 sinemanın ortağı. 

Grubun Blockbuster Video-DVD kiralama şirketi 27 ülkede benzer işi yapıyor. 
Amerika içinde 180 radyo istasyonuna sahip olmanın yanında dünyanın en büyük reklam şirketi Infinity'nin de sahibi. Ayrıca yılda 2000 kitap yayını yapıyorlar. 


AOL TIME WARNER (ABD): 


2001'in Ocak ayında AOL ve Time Warner birleşerek dünyanın en büyük medya tekelini oluşturdular. 

AOL, internet üzerinde 27 milyon aboneye sahip. Warner Bros, Hanna-Barbara dahil 12 şirketin sahibi. 12 ülkede Multiplex sinema zincirinin sahibi de bu grup. 

Warner Bros, CNN, Time Warner Cable gibi kanalların sahibi ve 30 ülkede faaliyetlerini sürdürürken 30 ülkede de stüdyo mağazalara sahip. 

Time ve Fortune gibi toplam 35 derginin 120 milyon okuyucusu var. Bunların sahibi Timelife ve LBC gibi gruba bağlı 24 ayrı yayınevi. 

Gruba bağlı, 24 kitap markası, 52 müzik şirketi ve dört spor takımının yanında Turner Entertainment şirketini de zikredelim. 
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DISNEY (ABD): 


Touchstone, Miramax, Walt Disney ve Buena Vista gibi toplam 8 adet sinema yapım şirketinin sahibi olan grup, ESPN spor kanalı ile 165 ülkede yayın yapıyor. 

Disney Channel ise sekiz ülkede yayın yapıyor. Walt Disney ТУ, Sports Vision Avustralya gibi 10 kanala sahip. 

Dünya çapında da 720 Disney mağazasının sahibi olan grup MGM Stüdyoları, Disneyland eğlence zincirleri, Dünya Spor Kompleksi toplam 27 otelin 36 bin odası, 
2 turistik gemi ve Disney Enstitüsü'nün de sahibi. 

Amerika'daki ABC televizyonu ve radyosu dahil 10 televizyon ve 29 radyo istasyonunun yanında beş dergi grubu ve dört günlük gazete de Disney'in bünyesinde faaliyette. 


NEWSCORP (AVUSTRALYA): 


Rupert Murdoch'un bu dev şirketi muhasebesini verginin en düşük olduğu ülkelerde tutuyor. Başkan Bush'un en büyük destekçilerinden olan Murdoch küresel faaliyet alanlarının avantajını kullanarak 1994-98 arasında sadece yüzde altı gelir vergisi ödedi. 

Başta Türkiye aleyhtarı yayınlarıyla meşhur Fox olmak üzere ABD'de sekiz televizyon kanalına sahip olan Murdoch, İngiltere'de Sky televizyonu ve 150 kanalı, şirketlerinin bünyesinde bulunduruyor. 

Avustralya'da FOXTEL kanalı ve STAR TV uydu servisiyle 300 milyondan fazla insana ulaşıyor. 

Phoenix uydu televizyonu ve dört ayrı kanalla Çinin çoğunluğu kapsama alanında. 

Newscorp, Hindistan, Japonya, Endonezya, Yeni Zelanda, Güney Amerika ve Avrupa'ya yayın yapan kanallara sahip. Başta Harper Collins olmak üzere sekiz yayınevi, grubun bünyesinde faaliyet gösteriyor. 

ABD'de New York Post, İngiltere'de The Times, The Sun ve News of the World gazeteleri ailenin bir üyesi. 

Yeni Zelandada Independent gazetesi, 55 milli ve mahalli gazete, Avustralya'da toplam 100 milli ve mahalli gazete. 

Fiji ve Papuada gazetelere ilaveten Avustralya Milli Ragbi Ligi'nin sahibi olan Newscorp, ABD'de LA Dodgers beyzbol takımının ve İngilterede muhtelif futbol kulüplerinin de sahibi. 
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VIVENDI (FRANSA): 


Sucu olarak bilinen Vivendi, medya tekeli Seagram'ı 2000 yılında yuttu. 

Vivendi Universal şirketi; film, müzik ve cep telefonlarını birleştirdi. Bir telefon devi olan şirket, VivendiNet ile de internet projelerine ağırlık vermiş durumda. 

Vivendi müzik indirme sitesi MP3.com'un sahibi. 

Şirket interaktif televizyonculukta önder. Vodafone ve Vizavvi.com'un sahibi. 

Grup dünya müzik piyasasının yüzde 225sini elinde tutuyor. Universal müzik grubu, Polygram ve Motown gibi müzik şirketleri ile 63 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. 

Universal Stüdyoları her yıl birçok filme imza atıyor. Universal TV, Kojok, Miami Vice ve Columbo gibi şöhretli televizyon dizilerinin sahibi. Yine Cineplex Odeon sinemalar zinciri ve UCI adlı sinema şirketi Vivendi'nin kanatları altında. 

Vivendi, Fransada iki büyük cep telefonu şirketinin sahibi. Polonya, Macaristan, Monako, İspanya ve Mısır'da Telekom faaliyeti yürütüyor. 

Vivendi'nin esas faaliyet alanlarından biri su özelleştirmeciliği ve şehir hizmetleri. 

Bu sahadaki şirketin adı Vivendi Environment. 

Havas isimli yayıneviyle senede 80 milyon kitap ve 40 milyon CD-ROM satıyor. 

» Ayrıca ABD'deki Connex tren şirketinin de sahibi. 


BERTELSMANN (ALMANYA): 


Dünyanın en büyük yayınevi. Sadece ABD'ye günde bir milyon kitap yolluyor. 

Heinrich Mohn Nazilerin finansörlerinden olup 1921 yılından itibaren Alman Bertelsmann Yayınevi'nin başına geçmiştir. 

Pixelpark gibi reklam şirketleri, Adidas gibi dev müşterilere sahip. 

Şirketin hizmet grubu tüketici veritabanlarından çağrı merkezlerine kadar çeşitli alanda faaliyetlerini sürdürüyor. 

Bertelsmann özellikle bilim kitapları üzerinde tekel durumunda. Çok sayıda ülkede faaliyetlerini yürütüyor. 

Avrupa'da RTL başta olmak üzere, İngilterede Kanal 5 ve çok sayıda televizyon ve radyoya sahip. 10 ülkede 18 radyo ve 22 televizyon kanalı faaliyetini sürdürüyor. 

Avrupa'da dokuz gazetenin sahibi olan grup, dünya çapında 80 derginin de patronu. 

Eminim ki bundan sonra dinlediğiniz müzik CD'sinden gazetelere, oradan ТУ programlarına kadar kim, neyi, niçin, nasıl söylüyor diye düşünecek, sinema salonlarından evinizdeki DVD filmlere kadar birçok şeyin “tek merkezli” formatlar 


taşıdığını göreceksiniz. 


-333- 


OSCAR УЕ EVANJELİST-KABALİST HOLLYWOOD OPERASYONLARI 


Amerikan Yahudilerinin sahip olduğu en prestijli gazete olan The New York Times'da Caryn James'in Hollywood filmlerini ve “Oscar”ı konu alan bir makalesi yayımlandı. Yazımızın feyz kaynağı James'in bu makalesi. 

Bu yılki (2005) Oscar heykelciği yarışının filmleri ağır temaları işliyor görünüyor. 

ABD tarihinde ilk cinsel taciz davasını mahkemeye götüren kadın rolünde Oscar'lı Charlize Theron. Filmin adı, North Country. 

Syriana, George Clooney ve Matt Damon'ın birlikte oynadığı bir gerilim filmi. 

Filmin konusu, petrol endüstrisi ve Ortadoğu'daki karışıklığın belli güç odaklarınca manipüle edilmesi. Eh “fırıldak işler” olur da orada CIA olmaz mı? Kahramanlarımız birer CIA ajanı. Clooney bu filmdeki rolüyle en iyi yardımcı aktör Oscar'ını aldı. 

George Clooney'in ikinci yönetmelik denemesi olan Good Night and Good Luc (İyi Geceler ve İyi Şanslar) bir başka iddialı yapım. Venedik Film Festivali'nde de bir hayli ses getiren bu filmin konusu, Senatör McCarthy'ye karşı kahramanca mücadele eden gazeteci Edward R. Murrow. 

Siyah beyaz film, Murrow'un “McCarthy'ciliğe, bir başka ifadeyle her taşın altında birer komünist arayan “cadı avcılığı”na karşı destansı ve şerefli mücadelesini anlatıyor. 

All the Kings Men'in (Kralın Bütün Adamları) yeni versiyonu, bu kez güç peşinde koşan bir valiyi canlandırıyor. Tam Amerikan tarzı. Başrolde Sean Penn. 

Bu filmlerin hepsi, Hollywood'un 11 Eylül travması ile debelenen yapımlardan bir başka kulvara yelken açtığını göstermesi bakımından önemli. 

Yeni filmlerle, dünya çapında toplumsal krizlere yönelik reçeteler yine Evanjelist- Kabalist formatlı. İnceden inceye göz, beyin ve kalbe giden operasyonlar. Elbette yersen. Bu tür yapımlarla, Hollywood yapımcıları kendilerinin ciddiye alınma isteklerini gün yüzüne çıkarıyor. Söylentilere bakılırsa Hollywood'daki yapımcılar, çektikleri çoğu filmin işe yaramaz olduğunu biliyor. 

Yapımcılar, masraflarını çıkarıp birkaç kuruş (!) kâra geçen, elbette birkaç tane Oscar adaylığını da garantilemek kaydıyla “düşünen projeler”i seve seve kabul ediyorlar. Ama bu filmler, nihayetinde Hollywood yapımları olduğu için Hıristiyan-Kabalist ana akım sinemanın çoğunluk Batılıyı rahatsız etmeyen tavrından da esaslı 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bir biçimde nasipleniyor. Sonuçta Hollywood ağır temaların etkisi altında, ama neticede tüy kadar hafiffilmler üretiyor. 

İlginçtir, iddialı sezon filmlerinin hepsinin ortak özelliği “geçmiş Amerikan zamanı”nı konu edinmesi. 

Good Night and Good Luck, 50'li yılların Amerika'sında, All the Kings Men 40'lı ve 50'li yıllarda, North Country ise 1984 yılı Amerikasında başlıyor. 

George Clooney, “korku tohumları serperek siyasi güç kazanma konusunu işlemenin tam zamanı” olduğu için Murrow'un hikâyesini filme aldığını söylüyor. 

Ancak Clooney, henüz medyanın ufak ufak kuvvetlenmeye başladığı McCarthy dönemiyle, politikanın, Evanjelist- Kabalist formatlı medya strateji uzmanları tarafından kontrol edilip yönlendirildiği günümüz arasındaki farklılıkları ya görmezden geliyor ya da Amerikan derin devletinin esas oğlanları ile dalaşmak istemiyor. 

Murrow'la gazeteci arkadaşlarının mücadelesi, maalesef Amerikan medyasının muhabir ve yönetici kadrolarının 11 Eylül sonrasında ve Katrina kasırgası öncesi ve sonrasında takındıkları iki yüzlü veya yüzsüz tavırları açıklamak için çok ama çok nostaljik kalıyor. 

50'li yıllarda McCarthy'nin solcu veya komünist damgası yiyenlere karşı yürüttüğü korku kampanyası ile günümüzde Müslümanlara karşı, İsrail'in ve Amerika'daki Yahudi lobisinin bazı politikalarını doğru bulmayan Hıristiyanlara karşı yürütülen korku ve sindirme kampanyaları arasında hiçbir fark yok. Clooney çektiği filmde bu hususu da iyiden iyiye görmezden geliyor, en hafifi ile ıskalıyor. 

Kabalist-Evanjelist çizgide filmleriyle tanınan David Cronenberg'in son filmi, A History of Violonce (Şiddetin Tarihi). 

Filmin en etkileyici bölümü, Viggo Mortensen'in canlandırdığı sıradan kasabalı Tom Stall'un kendisini katillere karşı koruduğu yerleri. Film, tıpkı uyarlandığı roman gibi kabaca şiddetin herkesin içinde var olduğu düşüncesine sizi getirip mıhlıyor. 

Kanada-Toronto 1943 doğumlu yönetmen Cronenberg filmlerinde, genelde ana karakterlerini kontrolden çıkan teknolojinin motive ettiği ve ölümle son bulan, psikolojik ve bedensel parçalanma süreçleri üzerine yoğunlaşır. Bu ana karakterlerin ortak özelliği ise, içlerindeki kokuşmuşluğun ve çürümenin bedenlerindeki yansımasına şahit olmasıdır. 

“Sanatı, ölümü anlatmak, ölümle baş etmek gayesiyle kullanıyorum. Evet, sanatı, dine karşı kullanıyorum veya onu din yerine koyuyorum” diyen Cronenberg, “Toplumsal veya ahlaki sorumluluktan bahsettiğiniz an sanatçının en çok işe yarayan organını kesmiş olursunuz” sözlerinin de sahibi. 

Hollywood'da safların çoktan belirlendiği tartışmalar üstüne film yapmak geleneği eskilere dayanıyor. 
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Gregory Peck, 1947 tarihli Gentleman5 Agreement'da antisemitizmle (Yahudi düşmanlığı) savaştı. 

Tom Hanks, Philedelphia'da AIDS'li eşcinsel karakterinin insaniliğini beyinlere kazıdı. 

Julia Roberts ise 2000 yılında “Erin Brockovich” olarak zehirli suyu temizledi. 
Bütün bu “mesaj” filmleri Oscar heykelciği ile mükâfatlandırıldı. 

Amerika tedirgin insanların ülkesiydi. Ama 11 Eylül hadisesinden sonra durum tam bir travmaya dönüşmüş durumda. Hollywood ne kadar sosyal içerikli filmler kotarırsa kotarsın, hiçbir zaman tam olarak Amerikan toplumunu yansıtamaz, yansıtmak da istemez. 

Paul Weitzin Amerikan politikasını topa tuttuğu American Dreams (Amerikan Düşleri) ile Richard Linklater'ın fast-food endüstrisini enine boyuna işlediği Fast Food Nation (Hızlı Yemek Toplumu) adından söz edilecek filmler. 

Şu anda Hollywood için en sıcak konu Ortadoğu. Hollywood, Evanjelist-Kabalist zihin ile yeryüzündeki insanlara bu tehlikeli konuya bakmaları için çok sayıda Evanjelist-Kabalist kotlarla formatlanmış gözlükler pardon filmler yapmanın derdine düşmüş durumda. 

Yahudi yönetmen Steven Spielberg'in filmi Munich (Münih), 1972'de Almanyadaki olimpiyatlarda İsrailli atletlerin Filistinli teröristlerce öldürülmelerini konu alıyor. Ama hâlâ devam eden gerginlikle ilgili, ateşin üzerine benzinle gidiyor. 

Sam Mendes'in Jarhead filmi, Birinci Körfez Savaşı'nda geçiyor ama o dönemle ilgili her şey şimdiki Irak'ın işgaliyle ilgili. Bu filmin yapımcılarından biri George Clooney. 

Hollywood, açıkçası sinemanın gücünü en iyi anlatan Billy Wilder'in şu sözü galiba, “İlkel toplumlarda sinema olsaydı yönetmenleri Tanrı sanırlardı” 

İşte bu gücün Evanjelist-Kabalist bir avuç insanın elinde ne menem yıkıcı bir güç olduğu, 21. yüzyılın şekillenmesinde nasıl bir silah olduğu ortada. 

Türkiye, Hollywood denen bu psikolojik “silah sanayinin” hedefindeki bir ülke. 
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GOOD NIGHT AND GOOD LUCK AMERICA 
(İyi Akşamlar ve İyi Şanslar Amerika) 


Bir Filmin Hatırlattıkları 


Good Night and Good Luck, Amerikalı ünlü aktör George Clooney'nin Venedik Film Festivali'nde bir hayli ses getiren filminin adı. 

Bu film Clooney'nin ikinci yönetmenlik denemesi. Film, araştırmacı gazetecilikle, 50'li yılların “cadı avı” ile özdeşleşen ve her ABD karşıtlığına komünist damgasını vuran, senatör Joseph McCarthy arasındaki mücadeleyi anlatıyor. 

Filmiyle ilgili yorumunda Clooney şunları söylüyor: “Amerikan televizyonculugunun ikonaları, McCarthyciliğe bayrak açan Murrow ile Vietnam Savaşı'nın yıldız gazetecisi Walter Cronkitettir. Tercihimi Murrow'dan yana kullandım. Çünkü “McCarthycilik” günümüzde hâlâ ABD'de geçerli” 

Gerçekten de, Evanjelist-Kabalist Bush yönetiminin McCarthytiliği, en yalın, en insani sorulara dahi geçit vermiyor. 

Oğlunu 2004 yılının Nisan ayında Irak'ta kaybeden Bayan Cindy Sheehan'ın hikâyesini okumuş veya seyretmişsinizdir. Bayan Sheehan, Başkan Busha çok basit bir soru yöneltiyor: 

“Irak'ta oğlum niçin, neden, hangi uğurda öldü?” 

Başkanlık seçimleri dahil, son bir buçuk yıldır Bush'u bir gölge gibi takip eden Sheehan'ı Amerika'nın “embedded / iliştirilmiş” gazeteci ve televizyoncuları bir türlü görmemiş. 

Ta ki Ağustos 2005'te Başkan Bush'un popülaritesi rekor seviyede “go-down / aşağı düşüş” ile yüzde 40'ların altına ininceye dek. 

Şimdi artık ABD'nin bir “peace mom / barış anası” var. 

Büyük çoğunluğu yedi Yahudi ailesinin kontrolü altındaki ABD medyası için, elbette New York Times ve CNN dahil, artık en önemli haber kaynağı Bayan Sheehan. 

Daha önce Evanjelist-Kabalist siyaset ve medya tetikçilerinin boy hedefi haline getirilen Cindy Sheehan'ın karşı karşıya kaldığı suçlamalar: “Vatan haini, provokatör, aşırı solcu, radikal, dinsiz.” 

Burada, Amerika'nın Hegelci yüzü bir kez daha ortaya çıkıyor. “Teze karşı ileri sürülen anti-tezi ezemezsen anti-tezi kontrol altına almak için ne gerekiyorsa уар” 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Gazeteci Murrow'un mesajı filmde de olsa hafızaları tazeleyecek... CBS'den kovulan ve kariyerini şerefiyle sürdüren bu basın ustası bizdeki devşirilmişlere bir feyz verir mi? 

Zannetmem. 


ABD İşgal Altında 


Amerika'nın Boston Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Howard Zinn, yakınlarda Guardian gazetesinde: “Sadece Irak değil, Amerika da işgal altında” diye yazmıştı. 

Hakikaten, Amerikalıların hürriyetlerine, hayat standartlarına yönelik bir savaş 
11 Eylül operasyonları ile tedavüle sürülmüştü. Afganistan ve Irak'ın işgalinden sonra binlerce kişiyi Guantanamo'ya tıkan Evanjelist-Kabalist “Yeni Dünya Düzeni”nin şefleri artık Amerika'yı toptan bir çeşit Guantonamo'ya çevirmiş durumda. 

“Yeni Dünya Düzeni”nin şefleri, hem Amerikalılara, hem de dünyaya karşı, çek karnesi ve terörizmi silah olarak kullanıyorlar. 


“Suçun Azalması İçin Zenci Bebekler Kürtajla Alınsın” 


ABD'nin Evanjelist eğilimli eski eğitim bakanının son önerisi ırkçılığın ötesinde bir şey. 

İyi hoş da bu tür sicil bozukluğu “Batı kültürü”nde oldukça yaygın. Kızılderililerin uğradığı katliam türleri, İsveç hükümetinin “Viking” olmayan ırklara karşı kısırlaştırma operasyonları vs. 

ABD'de nüfusun yüzde 13'ünü teşkil eden Zenciler, 295 milyonluk Amerika'nın 
38 milyonu iken cezaevlerinde yatanların yarısı Afro-Amerikan veya Afrikan-Amerikan denilen “Kara Amerikalı” 

Bennett, Zencileri ayağa kaldıran konuşmasını bir radyo programında yapıyor: “Eğer tek amaç suç oranlarının düşürülmesi ise bunu yapabilirsiniz. Bu ülkedeki her siyah bebeği doğmadan kürtajla alırsınız, suç oranı aşağıya iner. Bu, tabii ahlaken kabul edilmez bir durum, ama suç oranı bu yolla iner? 

Bennett'ın bu sözleri üzerine Zenci hakları liderlerinden Rahip Al Sharpton, tepkisini, “Bennett, siyahlarla suç kavramını eşanlamlı görüyor. Bu açıkça ırkçılık” sözleriyle gösterirken, Demokrat Parti'nin teşkilat başkanı, geçen başkanlık seçimlerinin başkanlık aday adaylarından Yahudi asıllı Howard Dean: “Nefret dolu bir 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açıklama” dedikten sonra, “Acaba bu sözler Cumhuriyetçi Parti'nin görüşlerini de yansıtıyor mu?” diye sordu. 

Beyaz Saray sözcüsü McClellan “Başkan Bush, bu açıklamanın hiç de uygun olmadığını düşünüyor” demekle yetindi. 

ABD'de ekonomist Steven Levitt yazdığı ve en çok satanlar arasında yer alan Freakoconomics kitabında, kanuni hale geldikten sonra, 1970'li yıllarda kürtajın siyahlar arasında çok yaygınlaştığını, 1990'lardan itibaren bu sayede Amerika'da suç oranlarının büyük ölçüde düştüğünü ileri sürmüştü. 

Bir başka örnek Avrupa, Danimarkadan. Politiken gazetesindeki habere göre, Danimarka Halk Partisi milletvekili ve Kopenhag Belediye başkan adayı Louise Frevert, kendi internet sitesinde yayımladığı makalede: “Kanunlarımız suçluları öldürmemizi engelliyor, bu yüzden onları hapse tıkabiliriz. Ancak Danimarka hapishaneleri dolu. Bu gençleri günlük 25 kron ödeyerek Rusya'daki hapishanelere göndermeliyiz.” 

Danimarka'da yaşayan bazı Müslümanları “katil ve ırz düşmanı” olarak niteleyen Frevert yıllarca gece kulüplerinde oryantal dansözlük yapmış. 


ABD'de 800 Bin Hayır Kuruluşu Var 


2004 yılında ABD'de yapılan nakit bağış ve yardımların toplamı 250 milyar dolar. 
1994'te 120 milyar dolar olan ve son on yılda iki kat artan bağışların yaklaşık yüzde 40'ı dini kurumlara yapılıyor. İkinci sırada yüzde 15 ile eğitime yönelik yardımlar geliyor. 

Salvation Army, ABD'nin en köklü hayır kurumunun adı. Hayırseverlik Amerika'da başlı başına bir iş kolu. Ülkedeki yardım kuruluşlarının sayısı 800 bin. 

Okuma yazma bilmeyenlerin eğitimi ile uğraşan 2700 kuruluş var. Mezun oldukları üniversitelere muntazaman bağış yapanların, yaşlılığı yavaşlatmaya çalışan bilimadamlarına maaş verenlerin sayısı 10 binleri geçiyor. 

Bizdeki lisans ve lisansüstü öğrencilerden başarılı ve fakir olanlara birçok dini bütün ve muhtelif vakıfların verdiği burslar ise komik rakamlar. Ayda 150 TL olan burslar çoğunlukta. 

Amerika'da 40 milyon civarında fakirlik sınırının altında insan var. Ama Amerikalılar hasta, aç, yoksul, evsiz kader mahkümu insanlar söz konusu olunca elini cebine atmaktan çekinmiyor. 

Microsoft'un en büyük hissedarı Billy ve Melinda Gates'in kurduğu vakıf 24 milyar dolar sermaye ile dünyanın en zengin hayır kuruluşu. 

Bizdeki işadamlarının kulakları çınlasın. 
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Açlara yemek veren sokak mutfaklarında gönüllü çalışmak, yetim çocukların ev ödevlerine yardım, ailesi olmayan hastaları ziyaret gibi insani sebeplerle 85 milyon Amerikalı haftanın belirli günlerinde zaman ayırıyorlar. 

“Volunteers of America / Amerika Gönüllüleri” adlı kuruluşun 2003 yılındaki para yerine kullanılmış araç bağışı çağrısına Amerikalılar 80 bin otomobil hediye ederek katıldılar. 

Türkiye'de açlık sınırında 15 milyon insanımız var. Fakir ama başarılı binlerce Müslüman Türk çocuğu imkânsızlıktan üniversite eğitimi alamıyor. Çoğunluğu Soros ve siyasi ümmetçi kontrolündeki vakıflar ancak kendilerine uygun olanlara burs veriyor. Tarikat mensubu Müslümanlarımız Mercedes'lerle lüks iftarlarda, liberallerimiz Lailalarda eğlenmekte. Diğerleri ise geçim derdinde. 

İyi şanslara galiba en çok ihtiyacı olanlar mütedeyyin Müslüman Türkler. 
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MOSSAD EL-MUHABARAT'I MANİPÜLE EDİYOR 


“Kifaya / Yeter” sloganı ile patlatılan “Агар Baharı"ndan Suriye felaketine nasıl gelindi? 

Mossad İsrail, El-Muhabarat ise Suriye gizli servisi. 

Türk ve Suriye vatandaşı olan Arap asıllılar özellikle Hatay'da hatırı sayılır toprak satın aldılar. Buradaki en önemli motive edici faktör, 2039 yılında Hatay'da yeniden plebisit/halk oylaması yapılacağı. Bu oylamada dikkate alınacak hususlardan birisi de Hatay'daki toprak sahipliği oranı imiş. 

Gerçekte Hatay anlaşmasında açık-gizli böyle bir hüküm yok. Ancak Е]- Muhabarat buna çok sayıda Arap asıllı Türk ve Suriye vatandaşını inandırmış. 

Ocak 2004'te Beşir Esad'ın Ankara'yı ziyaret etmesi, Başbakan Erdoğan'ın 22 
Aralık 2004'te Şam'ı ziyaret etmiş olması, hiçbir şeyi değiştirmiş değil. Sonrası Suriye'de olanlar. İç savaş, DEAŞ, PYD/YPG ve Akdenizde 55 ülkenin savaş gemileri. Leviatanda kan ve gözyaşı. 

Hafız Esad'ın ölümünden önceki son projesi, Suriye tarihini yeniden yazdırmak- 


э» « 


tı. İngilizce “Asurili” “Suriyeli” anlamında. Böylelikle Esad ikisi arasında bir bağ kurarak ortak bir tarihi zemini inşa etme yoluna gitti. Olmayan tarihi yazdırdı. 

Günümüzde Suriyede bir buçuk milyondan daha fazla 'Türk yaşamakta olmasına rağmen Atatürk'ten sonraki politikacıların dış Türkler politikası olmayışından dolayı ya sindirilmişler ya da asimile edilmişler. Yaşı yirmi civarında olan hiçbir Türk doğru dürüst Türkçe konuşamıyor. 

ABD ve İsrail için Suriye'de oynanabilecek tek dahili kart, Kürtler. 

Hatay'da azımsanamayacak bir grup, Suriye ile gelecekte birleşme hayalleri içinde. Bu histeriyi en çok destekleyenlerden birinin de MOSSAD olduğu ifade ediliyor. 
Zira Suriye'nin kontrolünde bir Hatay, kolay bir hedeftir. Akdeniz ve İskenderun Körfezi'nin kontrolü için de bulunmaz nimet. Bu durum Arap zafiyetine iyi bir örnektir. Araplar hiçbir zaman esas meseleleriyle uğraşmamış olup, hep birilerinin manipülasyonu ile ters istikametlere kürek çekmişlerdir. 

Mesela, dünya petrolünün yarıdan çoğu Arapların kontrolünde olmasına rağmen, onlar petrolün sadece yüzde 2'sini kullanabilmektedirler. 

Su konusunda da benzer durum söz konusu. 1973'te Golan Tepeleri'ndeki su yataklarını İsrail'e kaptıran Suriye, Türkiye'den daha çok su istiyor. 
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Beşir Esad MOSSAD kaynaklı İsrail ve Amerikan politikaları doğrultusunda hareket etmeye hazır gözüküyor. Ancak Putin işi bozuyor. 

Beşir Esad Hamas militanlarını Suriye'den çıkaracak, Hizbullah örgütüne desteğini çekecek. Bekaa vadisi ile Lübnan'dan zaten çekildi. 

Hafız Esad'ın yıllarca açıktan “Hatay'ı (Liva) alacağım” politikası günümüzde de sessizce sürdürülmektedir. Hatay'da yaşayan Nusayriler buna inandırılmışlar. 

Hataylı çok sayıda Nusayri genç Ankarada Bilkent Üniversitesi'nde okumaktadır. 
Bu üniversitemiz paralıdır. Nusayriler çoğunlukla bu paraları ödeyebilecek ekonomik güce sahip değiller. Bu gençlerin Suriye kaynaklı parasal desteklerle okutuldukları iddiaları Hatay'da herkesin bildiği bir durum. 

İskenderun'daki Rotary kulübünün üyelerinin çoğunluğu Nusayri'dir. Burada kendilerini kamufle etmeye çalışıyorlar. Rotary bölge Guvarnürlüğü herhalde bu durumu dikkate alacaktır. 2004'te seçilen İskenderun belediye başkanı öncekilerin aksine Nusayri değildir. 

Hatay ve İskenderundaki sosyal kulüp ve belediye başkanlıklarında Arap-Türk ve Nusayri-Türk çatışması o bölgenin bir gerçeğidir. 

Türkiye Atatürk'ten sonra hiçbir zaman kendini dışarıdaki ötekine göre tanımlamadı. Dış güçler ve Atatürk'ten sonra Türkiye'yi idare edenler Türkiye içinde ötekini yarattılar. AB histerisi ile Türkiye'mizde bir değil, birden çok, bir düzine öteki yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye önce ılımlı federasyona itilip sonra parçalanmak isteniyor. 1838, 1839, 1856 Batı kaynaklı ıslahatlardan sonra da böyle olmuştu. 

Ta ki 19 Mayıs 1919'da Samsun'da güneşin doğmasına kadar.”* 


394. Bu yazı 2005 yılında Ortadoğu gazetesinde yayınlandı 
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İSRAİLİN SU DANSI VE TÜRKİYE İLE SURİYE NASIL OYUNA GETİRİLDİ 


1984'te PKK'nın ilk saldırısından 15 Şubat 1999'da Apo'nun Türkiye'ye paketlenip teslim edilişine kadar Türk devletini idare edenler PKK'nın arkasında hep Suriye'yi aradı. Zaman zaman da İran'ı. İngilizcede bir kelime vardır: “seem / (gibi) görünmek”. 

Gerçekten de öyle “gibi” görünüyordu. Bekaa ve Şam'da Apo'ya ikamet imkânının tanınması ve bildikleriniz. 

Suriye'nin Hatay üzerinde hak iddia etmesi, gündeme sık sık Fırat ve Dicle'nin sularının gelmesi... 

Velhasıl görünürdeki “gibi görünenler” Türkiye ve Suriye'yi gün be gün birbirinden uzaklaştırdı. Bunlara bir de Hafız Esad'ın mezhepçi ve despot idaresi eklenince her şey manipülasyona uygun hale geldi. 

Biraz gerilere gidelim. 

Hafız Esad 1967 Arap-İsrail savaşları sırasında Suriye Milli Savunma Bakanı ve Hava Kuvvetleri Komutanıydı. 

İsrail Golan Tepeleri'ni çok kolay bir şekilde ele geçirmişti. Böylece Şeria nehrinin Golan kaynağı İsrail'in eline geçti. 

Nusayri olan Hafız Esad da 1996'da bir darbe yaparak iktidarı ele geçirmişti savaştan bir müddet önce. 

Suriye ordusunun nadide birlikleri ülke savunmasında, yani Golan Tepeleri'nde değil Hafız Esad'ın rejimini koruma ve kollamakla meşguldü. Yani Şam'da idi. 

Esad Suriye ordusundaki ve siyasi arenadaki milli unsurların hepsini kaş ile göz arasında temizleme fırsatı bulmuştu. Bahane de Golan Tepeleri mağlubiyetiydi. 

Sanki görünmez bir el Suriye içinde iktidarın, ülkenin yüzde doksanını oluşturan Sünni Arap omurgasından azınlık bir dini gruba transferine yardım etmişti. 

Peki, 28 Şubat süreci tam buna benzemese de en azından bir “maksat” benzerliği olabilir mi? Çünkü sürecin “merkezine oturtulan” isimlerde bir ilginç durum söz konusu. Siz iyisi mi Yalçın Küçük'ü okuyunuz. 

Bu yardımı kim yapmış olabilir? Ve o günden bugüne Suriye'yi en az üç devlete ayırıp “amip”leştirmek isteyen hangi devlettir? Yani Dürzi, Şii ve Sünni üç adet Suriye. 

Şimdi size bir su hikâyesi. 

Mısır'ın suyu. Nil'in başını tutan, Etiyopya ve Sudan'dır. 

İsrail; Mısır, Etiyopya ve Sudan'ı asla bir araya getirmemiştir. 
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Etiyopya'yı siyasi ve ekonomik olarak kolayca kontrol altına almış, Sudan'ı ise siyasi istikrarsızlık çukuruna itmiştir. Çünkü İsrail bu ülkede Etiyopya'da yakaladığı siyasi başarıyı yakalayamamıştır. 

Р. Fitzgerald ve Ј. Bloch. Her ikisi de İngiliz araştırmacılar. British Intelligence and Covert Action (İngiliz İstihbaratı ve Örtülü Operasyon) isimli kitaplarında bir benzerliğe dikkat çekerler. Sudan'ın güneyindeki Hıristiyanlar ile Irak'ın kuzeyindeki Kürtler stratejik açıdan birbirlerine benzemektedirler. Her ikisi de dış güçler tarafından istikrarsızlaştırma payandası olarak kullanılmaktadır. 

İsrail'in Tevrat ve Kabalacı söylemlerine baktığımızda bölgede İsrail için gerçek tehdit unsuru iki devlet vardır. Türkiye ve Rusya. 

Etiyopya'nın İsrail-Yahudi kontrolüne alınmasında da otuz yıldan fazla süren Etiyopya-Eritre savaşı kullanılmıştır. Eritreli Müslümanlar 24 Mayıs 1993'te egemenliklerini ilan ettiler. Eritre Müslümanlarının bağımsızlık savaşının liderliği zaman içinde değişiklik göstermiştir. 

Önce radikal Müslüman milliyetçiler, sonra ılımlı Müslümanlar, sonra sosyalist çizgiden başlayarak milliyetçi çizgiye gelen Eritre Halk Kurtuluş Ordusu en sonunda da “ılımlı İslamcı ve laik” Eritre devlet yönetimi. Bu yönetim İsrail yanlısıdır. 

Son gelinen nokta sizlere bir şey çağrıştırıyor mu? 

Sudan ve Mısır, Sudan'da Jonglei Kanalı inşaatına 1959'da başladılar. Bundan sonra Güney Sudan'da isyan patlak verdi. Bu ayaklanmaya Anya-Nya isyanı adı verilmiştir. 

Anya-Nya gerillaları MOSSAD tarafından eğitilmişlerdi. Peki, bunun PKK ile bir “maksat” benzerliği olabilir mi? İsrail'in Kuzey Irak'taki eğitim faaliyetlerinin arkasında Fırat- Dicle suyu hesabı var mıdır? 

Buraya tekrar döneceğiz. 

Neticede bir siyasi istikrarsızlıktan diğerine sürüklenen Sudan ve ortak yatırımcı Mısır'ın yaklaşık 500 milyon dolarlık su projesi harcamaları bataklıklarda kaybolup gitti ve kanalın inşası 1984%е durduruldu. 

Bu politik oyunun pratikte İsrail için iki faydası vardı: Birincisi gelecekte mutlaka tahakkuk edecek olan İsrail-Mısır savaşında Mısır'ın susuz bırakılarak ekonomik ve “insan hayatının” çökertilmesi. İkincisi Mısır'ı Nilden İsraile su aktarması için sıkıştırmak. 

Nil “vaat edilmiş toprakların” güneybatı sınırını oluşturur. 

Fırat ise “vaat edilmiş toprakların” kuzeydoğusu içindedir. 

Dicle-Fırat, Türkiye-Suriye ve Irak üçlüsünün su kaynağı ve bu kaynak Türkiye'nin kontrolü altında. 

Tıpkı Nilin; Mısır, Sudan ve Etiyopya üçlüsünün can damarı olması ve Nil kaynağının yani Mısırın musluğunun Etiyopya ve Sudan'ın elinde olması gibi. 
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Suriye, Golan'daki su kaynaklarını İsraile kaptırdığına göre Fırat ve Dicle'nin suyuna daha büyük ihtiyaç duymakta. | 

İşte bu noktada PKK kartı allanıp pullanıp Suriye'nin eline “verilmiş” olamaz mı? 

Çünkü Suriye'yi idare edenler PKK paketinin “kaynağını” sorgulamaktan aciz durumdalardı. Niye? Suriye istihbaratı ağırlıkla MOSSAD'ın manipülasyonu altında değil miydi? 

Nitekim zamanın Türk Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, İsrail askeri yetkilileri ile yapılan bir görüşmede Suriye istihbaratının İsrail gizli servisine angaje olduğunu bildiklerini söylüyordu." 

Çevik Bir sıradan bir Türk generali değildi. 1993-1994 yıllarında Somali'de BM gücünü yönetmişti. 

Hafız Esad bu kartın Suriye için intihar anlamına geldiğini kavrayamadan öldü gitti. 

Hafız Esad MOSSAD manipülasyonlu Suriye istihbaratı tarafından Türkiye'nin Suriye'yi her an susuz bırakacağı yönünde bilgi (!) bombardımanına tabi tutulmuş olamaz mı? 

Bu arada GAP'ın barajları konusunda İsrail'in Türkiye'yi her daim teşvik ettiğini Ankara'daki ilgili birimlerin herhalde kapıcıları, çaycıları bile biliyordu. 

İshak Alaton bile dayanamamış GAP'ın başarısı için İsrail'in elinde önemli bir bilgi birikimi olduğunu dile getirmişti. 

Ağustos 1996'da İsrail Tarım Bakanlığı GAP bölgesinde arazi alımı için resmen başvuruda bulunmuştu. 

NAAN (İsrail Sulama Sistemleri), Netafim (İsrail Sulama Şirketi) cazip kredi tekliflerini Türkiye'nin önüne koydular. 

Sanki “tavşana kaç, tazıya tut” deniyordu. 

İsrail Nil'de Etiyopya'nın yerine, Fırat ve Dicle'de Türkiye'yi koymuştu. GAP desteği de bu yüzdendi. Tıpkı Etiyopya'da altı barajı önemli ölçüde finanse ettiği gibi. 

Türkiye'nin kulağına bu arada sık sık Suriye'nin nasıl da PKK'yı “semiz” hale getirdiği fısıldanıyordu İsrailli yetkili yetkisiz herkes tarafından. 

Türkiye'nin Irak ve Suriye ile arasındaki su krizinin mümkün mertebe büyümesi ve “su kartı”nın daima açık olması İsrail'in öncelikli politikasıdır. 

Ortadoğu'da kişi olarak nasıl Talabani siyaset fahişesi olarak tarif ediliyorsa İsrail de devlet olarak benzer durumdaydı. Politikasının her yeri Makyavelizm kokuyor. 

İsrail, Suriye ile çatışırsa, Türkiye'den Suriye'nin suyunu kesmesi istenebileceği gibi, Suriye istihbaratı yoluyla da Türkiye'nin Suriye'yi susuz bırakabileceği fısıldanıyordu Suriye'nin tepesindekilere. 


395. Aydoğan Vatandaş, Armageddon, s. 26 
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Suriye dört elle PKK'ya sarıldı. 

Başta Türkiye de bu ince oyunu ya fark edemedi ya da işine öyle geldi. 

Her ne olursa olsun PKK hususunda Türkiye yıllarca “karanlıkta kara kedi aradı” Birinci Irak veya Körfez Savaşı ile birlikte Türkiye Abdullah Öcalan'ın Suriye üzerinden İsrail istihbaratının kontrolünde olduğunu anlayacaktı. Ancak katlanılan maliyet çok ağırdı. Türkiye oyuna getirilmişti. Üstelik Türkiye'ye sadece “Etiyopya politikası” değil “Sudan politikası” da uygulanmıştı. Türkiye çifte kavrulmuş lokumdu artık. 

Gerçekte Suriye'nin zaman zaman Hatay aşkının depreşmesinin arkasında da MOSSAD ve СІА vardı. İsrail, Suriye adına (!) Hatay'a yatırım yapıyordu. Türkiye kendi istikrarı yanında Hafız Esad'dan daha fazla Suriye'nin istikrarını düşünmek durumunda kalmıştır. Çünkü amipleştirilmiş Suriye Türkiye'nin değil İsrail'in işine yarardı. 

Bu arada İsrail 1967 Arap-İsrail savaşından sonra Barzani ile ilişkilerini İran Şahını da kullanarak en üst seviyeye çıkardı. 

Eğer kazara Suriye-İsrail barışı olsa ve Suriye Golani İsrail'e bıraksa Türkiye'nin Suriye'ye daha fazla su vermesi hususunda sıkıştırılması gerekecekti. İsrail sureti haktan yanaydı (!). 

“İsrail'in Fırat üzerindeki su politiği Türkiye açısından son derece büyük riskleri içinde barındırmaktadır. Türkiye İsrail'in GAP'a gösterdiği aşırı ilgiyi bu nedenle ihtiyatla karşılamalıdır. Hele bu GAP ilgisinin bir de Kürt boyutu içermesi, İsrail'in muhtemel bir Kürt devletinin yegâne stratejik destekçisi olduğu düşünüldüğünde, ciddi alarm sinyalleri içermektedir.” 

İsrail'in Türkiye'nin hem suyu hem de toprağı üzerinde planları vardı.” Davit Ben Gurion 1948'de şöyle diyordu: “Filistinin bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirilmesi gereken bir başka haritası vardır. Nil'den Fırat'a kadar.” 

Tam bu noktada şu soru kafama takıldı. 

Acaba Türk insanının büyük çoğunluğunun bir suikasta kurban gittiğine inandığı Jandarma Genel Komutanı rahmetli Orgeneral Eşref Bitlis'in “Tavşana da, tazıya da aynı kaynaktan seslenilmekte” olduğunu fark etmiş olması suikast sebebi olabilir mi? 

Şöyle diyor Muharref Tevrat: “Nilden büyük ırmağa, Fırat nehrine kadar olan diyarı senin zürriyetine verdim.” 

Ve bir tespit de ABD eski Genelkurmay Başkanı Thomas Моогегӣеп: “Amerikan halkı eğer İsrail'in hükümetimiz üzerindeki etkisini bilseydi hemen ayaklanırdı. 
Amerikalıların neler döndüğünden haberleri yoktur”! Findley eski senatördür. 


396. Cevat Eroğlu, İsrail'in Beka Stratejisi ve Kürtler, $. 223 
397. Cevat Eroğlu, a.g.e., s. 225 
398. Раш Findley, The y Dare to Speak Out, s. 161 
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Nil ve Fırat iki ırmak, altı artı bir, yedi devlet, yedincisinin topografyasında her ikiırmak da yok ancak teolojisi ve mistisizmine dayanarak bölgeyi ve kendini ateşin içine atmak üzere. 

Türkiye her türlü opsiyona hazırlıklı olmalı. Yahudi şeriatını ve Evanjelist Protestanlığı “çözümleyerek” politika üretmeli. Aksi halde tuzağa düşer. 

İsrail anti-siyonist solunun en önemli figürlerinden biri olan ve on yıllardır İsrail işgaline karşı Yahudiler ve Filistinlilerin birliğini inşa etmeye çalışan Michel Warschawski'nin şu sözleri İsrail'in sebep olabileceği dehşeti gözler önüne seriyor. 

“İsraillilerin çoğunluğu, İsrail'in güvenliği açısından nükleer silahlara sahip olmanın vazgeçilmez bir önem taşıdığına inanıyor. Yapılan anketlere göre, “hüküm günü” (Armageddon Savaşı [у.п.]) silahı eğer gerekirse bütün bölgeyi —besbelli İsrail dahil olmak üzere— havaya uçuracak şekilde kullanılmalı... İsrailliler ve Amerikalılar, son 15 yıldır Yeni Dünya Düzeni stratejisini —gerçekteyse, yeni Amerikan imparatorluğunun küresel çapta getireceği düzensizliği- planlayıp durmaktalar... 
Uluslararası düzenlemelerin ortadan kaldırılması, tek taraflı kararlarla hareket etme ve kalıcı önleyici savaş tehdidi gibi prensipleriyle neo-muhafazakâr stratejiyi ilk tes- te tabi tutmuş olanlar İsraillilerdir... 

İsrail toplumuna yayılan sapkınlaştırıcı etkinin de teşhir edilmesi son derece 


yerindedir. ** 


399. Michel Warschawski, İsrail Toplumunun Krizi-Açık Bir Mezara Doğru, $. 142-144 


-347- 


OSMANLI TÜRKİYE’ SİNDEN CUMHURİYET TÜRKİYESİNE 
ESKİ VE YENİ EMPERYALİZM 


Sermaye birikimi, ekonomik büyüme ve siyasi genişlemenin temel itici gücüdür. 
Tarihi olarak, ekonomik büyüme ve buna eşlik eden toplumsal dönüşümü dört döneme ayırabiliriz. 


• 1870'li yıllardan 1914е (Birinci Dünya Savaşı): Sanayi kapitalist gelişme. Emperyalizm ve Avrupa sömürgeciliği dönemi. Avrupalıların istediği reformları yapmaktan başımızın döndüğü Türk'ün kara yüzyılı. 

Osmanlı Türkiyesi 1838, 1839, 1856 ve diğer reformlar yüzünden bu dönemin iktisadi, mali ve siyasi kurbanı olmuştur. 

Yeni Dünya Düzeni'ne ilk organize ve güçlü adım bu dönemde atılmış, ancak kesin hesaplaşma bitmemiştir. 

• 1914-1945: Emperyal savaş, ekonomik bunalım, “kapitalizmin evcilleşmesi”, faşizm ve komünizmin yükselme dönemi. 

Yeni Dünya Düzeni kurmak isteyen Mesiyanik, Kabalist Ezoterik güç merkezlerinin siyasi güçlerini tarihin her devrinden daha fazla artırdıkları bir dönemi ifade eder. 

* 1945-1970: Kaba sömürgeciliğin yıkıldığı, çok sayıda ulus devletin inşa edildiği, Avro-Amerikan emperyalizmi ile Marksist SSCB emperyalizminin “Soğuk Savaş'ı. 
Ekonomik olarak Batı'da hızlı büyüme dönemi. Kapitalizmin altın çağı. 

Bu dönem Mesiyanik-Kabalist güç simsarlarının mali olarak olağanüstü güçlendiği bir dönemdir. Petrol, ilaç ve silah endüstrisi mali büyümenin lokomotifi olmuştur. Bu dönemin sonunda Vietnam Savaşı bitmiş, ekonomik krizler baş göstermiştir. 

• 1980-Mart 2003 Irak'ın işgali: Neoliberal reform (yapısal uyum), sanayi kapitalizminden finansal kapitalizme geçiş dönemi. Yani küreselleşme denilen finans emperyalizmine geçiş. 

• Bu dönemde Sovyet bloku dağılmış, 1991'de ABD Irak'a saldırmış, şaibeli 11 
Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırıları gerçekleşmiştir. 


12 Eylül 1980'de, ABD-İsrail patentli “Our boys have done it” sözüyle tarihe mal 
olan Kenan Evren liderliğindeki askeri darbe, Cumhuriyet Türkiye'sini yeni bir trajediye doğru sürükleyen başlangıç tarihidir. 

12 Eylül 1980 öncesi olanlar da 12 Eylüle hazırlık operasyonlarıdır. 


-348- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Bu dönemde Türkiye için dış borç, artık transferlerden (borç ödemesi) öte bir anlam taşır. 

ІМЕ Duyun-u Umumiye'nin yerini almıştır. Türkiye'ye borç verenlerin menfaatine tasarlanan ve ülkemiz için ciddi olumsuz toplumsal, ekonomik ve siyasi bedelleri olan ekonomi politikalarının en önemli aracı dış borçlardır. 

Türk milleti “borç yiğidin kamçısıdır” madrabazlığı ile avutuldu/avutuluyor. 

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Ağustos 1977'de bir araştırmayı gündemine alarak tartıştı. 

Konu, IMF'nin tedbirleriyle alakalı olarak muhtemel borç problemleri yaşayan ülkelerin (о günkü şartlarda ağırlıkla Latin Amerika ülkeleri, Brezilya, Meksika, Şili ve Arjantin gibi) durumuydu. 

İşte bu tartışmanın kayda geçen bir pasajında yer alanlar: 

“IMF ve özel bankaların, problemli ülkelere uygulamaları için önerdikleri tedbirler çoğunlukla para arzı büyümesinde sınırlama, kamu harcamalarında kısıntı ve devalüasyondur. 

Bu tedbirlerle iç tüketim düzeyinin düşük tutulması, ihracat sanayilerinin büyümesi hedeflenir. Bu tedbirlerle dış ticaret dengesi sağlanacak, ülkeler dış borçlarını rahatça ödeyecektir. Ülkelere, genelde özel sektör ve dış yatırım için elverişli bir or- tam meydana getirmeleri de tavsiye edilir... 

Bu tedbirlerle ilgili mesele şu; 

Her ne kadar bunlar kısa vadede bir ülkenin ödeme açığının dengelenmesi için en etkili yöntemler olabilseler de, daha fazla işsizliğe, sosyal refahta azalmaya ve insanların hayat standartlarının düşmesine yol açarlar... 

Nüfusun çoğunluğunun asgari bir geçim seviyesine zar zor sahip olduğu en fakir ülkelerde, hükümetin sıkı bir ekonomik kemer sıkma programı uygulamaya karar vermesi, toplumsal ve siyasal bir huzursuzluğa yol açabilir... 

Çoğu ülkelerde ekonomik zorluklar ve siyasi baskı arasında doğrudan bir ilişki vardır. 

Bu durumda hükümet kendisini, insan haklarını ön planda tutan gayretlerini sürdürmek veya kredi verenlerin (borç alınanların) katı ekonomik kemer sıkma programlarının uygulanması yönündeki taleplerini -ki bu programlar, uygulayan ülkelerde sivil hakların zararına işleyebilir- desteklemek arasında seçim yapmak mecburiyetinde bulabilir” 


400. U.S. Senate, Foreign Relations Committee, 1977, s. 179-180 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EKONOMİ-GÜVENLİK VE FAHİŞEYE AHLAK GİYDİRMEK 


Irak'ın kuzeyinde Kürt Devleti İsrail, ABD ve AB tarafından pişiriliyor. 

Kuzey Irak'ta kurulmak istenen Kürt Devleti, Yeni Dünya Düzeni'nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ayağı için pimi çekilmiş bombadır. Her şey bir tarafa, Irak'ta Kürt mafyası ya zorla ya da perişan duruma düşürülmüş Arap ailelerin kadınlarını Amerikan askerlerine pazarlıyor. Hiçbir millet bunu unutmaz. 

Müslüman Kürt halkının gelecekte karşılaşacağı muhtemel katliamlar ne İsrail'i ne ABD'yi ne de AB ülkelerini hiç mi hiç ilgilendirmemektedir. 

Arapların, Acemlerin ve Türklerin ve hatta Rusların ve dahi Çinlilerin nefretini kazanmış bir Juda-Kürt devletinin yaşaması mümkün değildir. 

Ancak iktidarların basiretsizliği, “havuç ve sopa” politikasına boyun eğmişliği yüzünden “BOP Çuvalı” Türk milletinin başına geçirilmek isteniyor. 

Bunun için de Barzani ve Talabani eşkiyasını “mayın eşeği” olarak bugüne kadar olduğu gibi, Batı ve İsrail kullanmak arzusundalar. 

Daha açıkçası muhafazakâr “baharı” kullanılarak Ortadoğu coğrafyasında “аһіşeye ahlak giydirilmek” isteniyor. BOP'un esas anlamı budur. 

Bu fahişeliğin Türkiye'ye karşı kullanılan en önemli argümanları a) finansmanekonomi b) Din-etnik ırkçılık c) Küresel iklim değişikliği-su. 

Burada işin ekonomi ve güvenlik boyutunu ele alacağız. 

Hiç şüpheniz olmasın. 

Türkiye Irak'a askeri müdahalede bulunduğu takdirde muhtemelen dolar yeniden tavan, borsa taban yapacaktır. 

Ancak küresel finans brokerleri, küresel ticaretin sınır tanımayan hep daha çok kazanma şehveti içindeki kural koyucuları bu olumsuzlukları uzun sürdürmeyeceklerdir. 

Yeter ki Türk milleti birlikte ve diri olduğunu göstersin, birbirine kenetlensin. 

10 Kasım 1938'den beri, Türkiye'nin özgül ağırlığı tam olarak ne milletlerarası 
siyaset arenasında ne de yurtiçinde kullanılmamaktadır. 

Halbuki Türkiye'nin Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Yakındoğu'da sahip olduğu insan, ekonomik, siyasi ve askeri gücü ile imparatorluk tarihi mirası her küresel aktör olma iddiasındaki ülkenin yanında görmek isteyeceği bir güçtür. 

Türkiye, yukarıda kısaca özetlediğimiz gücünü pazarlayamama lidersizliği ve beceriksizliği içinde kıvranmaktadır. 
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Bunun ana sebeplerinden biri, hiç şüphesiz kendisine “biçilen” rollerden bazıla- 
< » . . .. . . . .. . 
rına ara sıra “hayır” deme cesaretini gösterememesidir. Bir diğeri ise oyun kurucu olamamasıdır. 


• Türkiye'yi yönetenler ülkemizin jeopolitiğini kullanamamaktadırlar. 

• Türkiye NATO'nun hamallığını yapmış, E. Orgeneral Hurşit Tolon'un ifadesi ile “Türkiye sürekli nöbette tutulmuştur.” 

• Türkiye'nin Irak, Türkmenler, Barzani-Talabani ve İsrail politikası başından beri yanlış varsayımlar üzerine oturtulmuştur. Ülkemiz bölge ve küresel politikalarını revize etmek mecburiyetindedir. Revizede öncelikli olarak dikkate alacağı temel kıstaslar Evanjelist Hıristiyanların Eski Ahit (Tevrat) ve Yeni Ahit metinlerine dayandırdıkları günümüz yorumları ile Tevrat ve Kabala kaynaklı kehanetlerdir. 

• Türkiye İncirlik Üssü'nü yeterince “Katma Değer Yaratıcı” olarak değerlendirememiştir. Günümüzde T.C vatandaşı Kürt asıllı bir işadamı Cizre'ye 180 km mesafede, Kuzey Irak'ta 5,5 km pisti olan ABD üssü inşa etmektedir. Bu üsse B-52 türü ağır bombardıman uçaklarının inip kalkması hesaplanmaktadır. 

e Türkiye Habur Sınır Kapısını, Barzani ve Talabani'nin Türkiyedeki iş 
imkânlarını gerektiği gibi sınırlandırmamaktadır. Üstelik devletimiz Kuzey Irak'a 4 
sente elektrik verirken kendi insanımıza 9 sente vermektedir. 

• Türkiye, küresel sermayenin ülkemizde aldığı “katmerli kazanç” pozisyonların- dan yeterince lehine “post” çıkaramamıştır. 

• Türkiye, en ekonomik doğu-batı petrol-doğal gaz terminal hatlarını barındırma gücünü kullanamamaktadır. 

• Türkiye geleceğin enerji kaynağı olan bor madeninin dünya rezervinin yüzde 67'sine sahip olmanın tabii gücünü kullanamamaktadır. 

• Türkiye gelecek 20 yılda çıkması kuvvetle muhtemel Çin-ABD savaşına yönelik stratejik hesaplardan yeterince istifade edememektedir. 


Sonuç olarak Türkiye milli bekası için Kuzey Irak'ta sadece PKK'ya yönelik olarak değil Barzani'ye yönelik olarak da müdahalede bulunmak mecburiyetindedir. 
Unutmayalım Musul ve Kerkük Diyarbakır'ı kontrol eder. Türkiye'nin yeterince kartı ve gücü mevcut olup, ABD ve İsrail'in “Mesihi” oyunu mutlaka bozulmalıdır. 
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TÜRKİYE ROMA MI KARTACA MI? 


Kartaca, MÖ 9. yüzyıl sonlarında günümüzün Tunus toprakları üzerinde Fenikelilerce kuruldu. 

Kartacalıların başlıca ilgi alanı ticaret ve gümüş madeni işletmeciliğiydi. 
Kartaca'nın ünlü Kralı Hannibal'dır. Adına Pön Savaşları denen MÖ 264-146 arasında Roma ile gerçekleşen üç savaşın sonunda tarihten silindi. Son savaştan sonra Kartaca şehri yağmalanıp yıkıldı ve Pagan cehennem tanrılarına adanarak burada insan yaşaması yasaklandı. Kartaca halkı köle olarak satıldı ve bölge Kartaca eyaleti olarak Roma İmparatorluğu'na bağlandı. 

Roma İmparatorluğu (MÖ 8. yüzyıl - MS 1453) efsanelere göre Romus ve Romulus adlı Latin kökenli askeri şefler tarafından kurulmuştur. Erken Roma (MÖ 
8. yüzyıl - MÖ 5. yüzyıl) , Roma Cumhuriyeti (MÖ 5. yüzyıl - MÖ 31), Roma İmparatorluğu'nun kuruluşu MÖ 27 olarak kabul edilir. İmparatorluk MS 395'te ikiye bölündü. Batı Roma MS 476'da yıkıldı. Doğu Roma Bizans olarak adlandırıldı ve 1453'te Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Türk ordusu tarafından tarih sahnesinden silindi. 

Roma'nın Eski Ahit ve Yeni Ahit başta olmak üzere pek çok kaynaktaki karakteristiği asker devlet, demir yumruk olmasıdır. 

Yani Roma “asker ve güvenlik”, Kartaca “ekonomi” önceliği olan tarihi sembollerdir. 

ABD'nin devlet felsefesi de “F-16 olmadan McDonald olmaz” şeklinde özetlenebilir. 

Bir başka anlatımla ABD askeri tabanlı, Roma ise AB liberal tabanlı Kartacadır. 

Türkiye'ye İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biçilen görev NATO'nun ABD'den sonraki “Küçük Кота?ѕ1, yani askeri tabana dayalı devlet modelidir. Bu gömlek Türk milleti tarafından pek yadırganmadı. Ne de olsa asker millet idik. Varımızı yoğumuzu hızla eskiyen teknoloji mamulü askeri araç gereçlere harcadık. Sonuçta, içinde bulunduğumuz coğrafya ve abartılı “komünizm tehdidi”... Kaldı ki askeri açıdan güçlü, prensip sahibi olan Roma, liberalizmin tarihteki ilk sembolü, her şeyi pazarlık ve ticaret konusu haline getiren Kartaca'yı tarih sahnesinden silmiştir. 

Türkiye'nin siyasi yapısı 12 Eylül 1980 ihtilaline kadar askeri tabanlı “milli, laik, üniter” devlet olarak Batı'nın güvenliği için desteklendi. 

Ekonomide ise durum, 1946 yılında İsmet İnönü devalüasyonu, ІМЕ Dünya Bankası ile başlatılan “seçkinci liberalleşme” ve 24 Ocak 1980 kararları ile “seçkinci 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neoliberal” ve “Kartaca modeline” tam geçiş. İnönü, Menderes, Demirel, Özal seçkinleri ve devlet eliyle zengin etme, buna “Yağma Hasan'ın böreği” modeli de diyebilirsiniz. 

Türkiye'ye 1990'da komünist blokun çökmesi ile siyasi-iktisadi-askeri olarak “Tam Kartaca Modeli” biçilmiştir. 24 Ocak ve 12 Eylül'deki siyasi ve iktisadi liberalleşme süreci 28 Şubat ile devam etmiş ve Türkiye, küresel finans oligarşisinin yatağına nikâhsız sokularak tamamlanmıştır. Süreci tamamlayanlar hepimizin bildiği isimlerdir. Bunlar kotarılırken Türk milleti “laik-dinci”, “türban” geyiği ile “cambaza bakmıştır” 2003'e kadar içerideki seçkinlere çalışan “Yağma Hasan'ın böreği” 3 
Kasım 2002 seçimlerinden beri küresel seçkinlere çalışmaktadır. 1946'dan itibaren adım adım Türk ekonomisinin kontrolü önce içerideki seçkinlere, sonra da dışarıdaki seçkinlere devredilmiştir. Sonrası mı? 

Bir ülkede önce kriz/krizler çıkarılır. Sonra finans sektörü yok pahasına yabancıların eline geçer. Daha sonra da stratejik reel sektör tesisleri, gayrımenkulleri... Sonra da milletimizin, devletimizin canına kast eden teröristlere ve onları himaye eden iki aşiret reisine karşı “ABD'nin vereceği anlık istihbaratı” beklersiniz. Canınızdan, dişiniz- den artırdığınız, yetimlerin hakkından keserek milyarlarca dolar ödediğiniz E-16'ların yazılımını vermezler, haberleşmesini de ABD uydusu üzerinden yaparsınız... 

Darbeci generaller için yukarıda saydıklarımın “laiklik” kadar önemi yok muydu? Kenan Evren, Çevik Bir, Hilmi Özkök ve benzerleri... Rahmetli Atatürk ve Kuvayi Milliye'nin kurduğu, şerefimiz, haysiyetimiz, İslam'ın da, Türklüğün de bekası olan Türkiye Cumhuriyeti'ni “koruma ve kollama” görevinin içinde yukarıda kısaca belirttiklerimin hiç mi yeri ve değeri yoktu? 

Türkiye'nin altyapı tesisleri, bankaları, sigorta şirketleri, rafinerileri, medyası Türk devletinin bekası için “korunması, kollanması” gereken değerleri değil mi? 

“Ekonomik milli güvenlik” diye bir konseptten haberleri mi yok? 

Laiklikle aklını bozacaksın, laik devleti “laik millete” dönüştürmeye kalkacaksın, etnik tabanlı “İslamcı” bir kadroya ülkeyi teslim edeceksin... Rahmetli Atatürk'ün aynı hafta içinde Diyanet İşleri Başkanlığını ve Genelkurmay Başkanlığını niçin kurduğunu bile anlayamayacaksın... 

Atatürk'ten sonraki siyasilerin günahlarını yeterince konuştuk. “Dört buçuk” darbe ve post modern darbe yapanların günahlarını açıkça konuşmanın, onların bu ülkeyi “Kartaca”ya dönüştürenlerin başında olduğunu bilmemizin tam zamanı. 
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YENİ BİR MESİH FORMATLI DİN HARİTASI: 
BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE 


ABD Başkanı Bush'un mensubu olduğu Evanjelist- Hıristiyan tarikatının önde gelen vaizlerinden ve Bush'un yakın dostu Pat Robertson 2004 yılında Kudüs'te verdiği bir konferansta aynen şunları söyledi: 

“Bayanlar baylar! Hata yapmayın, bütün dünya dini bir mücadele tarafından şiddetle sarsılmaktadır. Bu savaş ne para ne toprak için, ne fakirliğe karşı zenginlik, ne de eski geleneklere karşı modernizm savaşıdır. Hayır, bu savaş Allah diye bilinen, Mekke'nin ay tanrısı НиЬа mı yoksa Judeo-Hıristiyan, İncil Tanrı'sı Yehova'nın mı üstün olduğuna dair savaştır”! 

Büyük Ortadoğu Projesi, Yeni Dünya Düzeni'nin Kudüs merkezli kurmak istediбі tekdünyaimparatorluğunun yeni bir din haritası çizme projesidir. 

Yeni Dünya Düzeni “Novus Ordo Seclorum” Latince vecizesi Ше bir dolarlık ABD banknotunun üzerinde sembollerle yer almaktadır ve gizli numeroloji - Kabala ile bağlantılıdır. 

“Orijinal dolar adı, kutsal sayı ile ilişkilidir. İbranice Musa'nın yılanı “NAC-HASH” ile Mesih, “MSHICH” kelimesinin Kabalaya göre sayısal değeri 358'dir. 
Majik (büyü-Kabala) numerolojide indirgeme yöntemi ile Amerikan banknotu üzerindeki kelimeler üzerinde hesaplama yapıldığında 358 toplam değerinden 7'ye (dolar) ulaşır. Ezoterizmde, yani Yahudi mistisizmi Kabalada “7” son derece derin bir dini sayıdır ve ruhun (3), madde (4) üzerindeki gücünü gösterir. Ayrıca “7” sayısı Kudüs'te üçüncü kez yapılması Yeni Dünya Düzeni için şart olan Süleyman Tapınağı'nın sembolüdür." 

Keza ABD, Yeni Kudüs ve Mesih'tir. 

Kısaca, asıl arka planını özetlediğimiz Judeo-Hıristiyan din ve ezoterik bir “Tanrı projesi” olan Büyük Ortadoğu Projesi mutlaka iyi analiz edilmeli. 

“Şu anda Amerika'nın da Büyük Ortadoğu Projesi var ya, Genişletilmiş Ortadogu, yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir merkez, bir yıldız olabilir. Bunu başarmamız lazım?” 


401. www.PatRobertson.com/speeches 
402. David Ovason, Dolar Banknotundaki Gizli Semboller, Klan Yayınları, İstanbul, 2005, $. 24-25 
403. R.T. Erdoğan, Teke Tek programı, Kanal D, 16 Şubat 2004 
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“Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Biz Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanlarından biriyiz. Bu görevi yapıyoruz.”** 

“Eşbaşkanlık görevini kabul ettik.” (R.T. Erdoğan, TBMM'de AKP Grup Toplantısı, 30 Mayıs 2006) Sayın Erdoğan yanılmıştı. 

Daha iki üç yıl önce yukarıdaki sözleri söyleyen Başbakan R.T. Erdoğan, Ekim 2007'de “PKK'nın elinde Amerikan tankı var” diyordu. Dahası pek çok emekli general, stratejist, aydın ve akademisyen Amerika'nın PKK'yı desteklediğini söylüyordu. 

PKK'nın ABD silahları kullandığını Amerikan yönetimi bile kabul etmişti. Kasım 2007'ye kadar ABD, Türkiye'nin Kuzey Irak'a operasyon düzenlemesine şiddetle karşı çıkmaktaydı. Bu sebeple, ABD'nin “stratejik müttefikimiz” olup olmadığı tartışılıyordu. 

Ancak 5 Kasım 2007'de Beyaz Saray'da, К.Т. Erdoğan ile Bush arasında ne konuşulduysa durum değişti. R.T. Erdoğan yeniden Büyük Ortadoğu Projesi'ndeki eşbaşkanlığa dönüş yapan söylemlere yöneldi. 

Başbakana göre ve elbette ABD Başbakanı Bush'un söyleyiş tarzıyla “PKK hem Türkiye, hem de ABD için ortak düşman'dı. Artık “anlık” (the moment) istihbarat paylaşımı vardı. 

Zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül: “BOP içinde ABD ile birlikte hareket ediyoruz. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Türkiye'nin dış politika ilkelerine uygun. 
ABD ile hareket ediyoruz. Amacımız İslam ülkelerine özgürlük ve demokrasi getirmek” diyordu.“ 

Irak'a getirilen özgürlük ve demokrasi ortada. Söze hacet var mı? 

Dahası, Dışişleri Bakanı Gül, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Ромеа da gizli bir sözleşme yapmıştı.” 

Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı koltuğunda otururken de benzer görüşlerini basın yoluyla Türk kamuoyu ile paylaşıyor ve Türk ordusunun Irak'ın kuzeyine yönelik hava hareketlerinden sonra “Durumdan ABD de biz de memnunuz” diyordu. 

Ama şunu sormuyoruz: “Madem anlık istihbarat imkânı vardı da bunu 35 bin Türk insanı azgın PKK terörüne kurban olurken bugüne kadar niçin vermediniz? 
Bu nasıl bir stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği?” Terörizmin Türkiye'ye ekonomik maliyetinin hesabını sormak ise bir ahlak ve yürek meselesi. 

Devletin temsilcileri, dağdakileri “düz ovaya” ve siyaset yapmaya çağırarak PKK'ya TCK 221 üzerinden af tezgâhı peşinde. Peki, şehitler nasıl geri getirilecek? 
Sekiz kez denenen ancak başarılı olmayan “dağdan indirme” affında niçin bu kadar 


404. R.T. Erdoğan, AKP İstanbul Bayrampaşa İlçe Kongresi, 4 Mart 2006 
405. Radikal, 14 Mart 2006 

406. Sedat Sertoğlu, Vatan, 24 Mayıs 2003 

407. 16 Aralık 2007 tarihinden sonraki gazeteler 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ısrar ediliyor? Eski Yargıtay Başsavcısı Sabri Kanadoğlu'nun ifade ettiği gibi TCK 221'deki bu oyun tersine işleyip dağa çıkışı teşvik etmeyecek mi, Abdullah Öcalan bu “örtülü af”tan yararlanırsa ne olacak? Ya devlete olan güven...? 

Yine bir başka Yargıtay eski Başsavcısı Vural Savaş*“* ТСК 221'deki “esnetme”nin ne kadar tehlikeli olduğunu belirttikten sonra zamanın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in amcasının oğlunun PKK'nın dağ kadrosunda olduğunu söylüyor ve “Bütün bunlar dış güçlere kapalı kapılar ardında verilen sözlere bağlıdır” diyor. 

Daha düne kadar СІАпіп kontrolündeki Amerikalı özel güvenlik şirketi Black Waters elemanları Kandil'de cirit atarken, bir anda medya ABD'nin nasıl da istihbarat desteği verdiğini, Türk ordusunun operasyonlarını nasıl da desteklediğini ve Türkiye'nin yanında saf tuttuğunu ballandıra ballandıra anlatmaya başladı. Ancak aynı zaman diliminde, İngiliz The Economist dergisi, Başbakan Erdoğan ile Bush'un anlaştığını ve mahalli Kürt yönetiminin tanınması karşılığında PKK ile mücadele anlaşması yapıldığını yazdı. 

Gerçekten bu zikzaklı açıklamalar neden? 

Nasıl oldu da ABD bu kadar kolayca yeniden stratejik müttefik oluverdi? 

“Bugün “Güneydoğu meselesi olarak adlandırılan mesele aslında Kürt sorunudur. Mesele gerçekte ulusal bir sorundur... Doğu ve Güneydoğu olarak adlandırılan bölgeler, tarihin en eski devirlerinde Kürdistan’ olarak adlandırılan coğrafyanın içinde yer alan bölgedir... Kürtlerin konuştuğu dil olan Kürtçe, Türkçeyle ilgisi olmayan müstakil bir dildir... Bunları Başbakan Erdoğan söylüyor. 

BOP'u ve Yeni Dünya Düzeni'ni, ABD, İsrail ve AB'nin siyasi ve ekonomik politikalarını a) Dinler tarihi, b) Ezoterizmi bilmeden tam olarak anlamak mümkün değildir. 

Yeni Dünya Düzeni ütopyasının uygulamaya koyduğu BOP: a) Yeni bir bölge ve yeni şehir devletleri haritası, b) Yeni bir post-modern enerji, ulaşım ve yeni nesil enerji sistemi, c) Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle Anglosakson coğrafyasının ihtiyaç duyabileceği “yeni yurt” ihtiyacını, d) Ve en önemlisi, yazımızın girişinde kısaca özetlediğimiz, pek açıkça dile getirilmeyen yeni bir post-modern çağ din haritası çizme iddiasındadır. 

Türkiye, BOP'un hedefindeki “son zafer”den önce fethedilecek Yahudi mistisizmi Kabaladaki “Edom ülkesi'dir. 

Bu hususta ünlü Kabala yorumcusu Gershom Scholem'in eserlerine bakabilirsiniz. 

Türkiye niçin önemli? 


a) Küresel imparatorluk ve yeni devletçikler açısından Türkiye; Anadolu ve hinterlandı tarihteki yegâne beş küresel imparatorluğun merkezidir. Altıncı ve son 


408. Haber Türk Televizyonu, 30 Aralık 2007, ana haber 
409. Ruşen Çakır, “RP'den AKP'ye Kürt Sorunu”, Vatan, 27 Aralık 2007 
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“Mesih krallığı” aynı merkezde kurulmak isteniyor. Bunun için de etnik ırkçılığa dayalı terörizm ve ayrılıkçılık kışkırtılarak Türklükten Türkiyeliliğe geçilmek isteniyor. 
R.T. Erdoğan'ın “Türkiye'de 47 etnik grup var” sözünü nasıl yorumlayalım? 

Kürtçü isyanlar, Menemende 23 Aralık 1930'daki Mehdi isyanı, Şeyh Sait Kürt isyanı, terörist muhtelif örgütler, ASALA, PKK... Türkiye'nin başından eksik edilmeyen isyanlar ve terör hepsi BOP'a giden yolun kilometre taşlarıdır. 

b) Yeni nesil enerji ve Türkiye: Fosil kaynaklı enerji ömrünü tamamlamak üzeredir. Kömürün yerini petrol almıştı. Petrolün yerini ise bor ve toryum kaynaklı enerji alacak. Yeryüzündeki bor rezervlerinin yüzde 67'si, toryum rezervlerinin ise yüzde 50'si Türkiye'dedir. 

Yeni nesil enerjinin ve teknolojinin en önemli parçalarından biri olan monatomik (tek atomlu) elementler (altın ve platin başta olmak üzere) ABD, İsrail, Rusya, Almanya, Japonya gibi ülkelerce stoklanıyor. 

1992'de kurulan Anglo- Amerikan Platin Corparation (Amyplats) şirketi bu elementlerin dünya rezervlerinin yüzde 70'ini kontrol ediyor. Tek bir atomdan yapılan bir transistör icat edildi ve nano teknoloji bütün ölçü, hız ve kapasiteleri altüst edecek.*!9 

2007'nin Aralık ayında Ispartada düşürülen pardon “düşen” uçakta ölen altı atom mühendisimizin toryum üzerine çalıştığını artık hepimiz biliyoruz. Ve bir şeyi daha biliyoruz. Dünya genelindeki 90 bin ton altın rezervinin 2500 tonunun Anadolu toprakları altında yattığını da. 

Bu konuda bir hususu daha biliyoruz. Evanjelist Hıristiyan, Kabalist Yahudilerin, Vatikan'ın ve bunların her biri ile farklı gerekçelerle işbirliği yapan Yeni Dünya Düzeni simsarları küresel finans oligarşisinin aradığı Felsefe Taşı (filozof taşı) formülünün de içinde bulunduğu var sayılan Nuh'un Gemisi, Ahit Sandığı gibi ruhani sembollerin bulunması muhtemel merkez üssü de Türkiye. Ağrı Dağı'na yapılan turistik (!) ve ilmi (!) yabancı ilgisinin asıl sebebini hiç merak ettiniz mi? 

c) Küresel iklim değişikliği ve Türkiye: Küresel çapta değişmekte olan iklimden bütün dünya etkilenecek. Ancak en az etkilenecek yeryüzü parçalarından biri de Türkiye ve hinterlandıdır. En çok etkilenecek bölge ise ABD, İngiltere ve Kanada'nın içinde yer aldığı bölgedir. Pek uzak olmayan bir zaman diliminde su ve buğday dünyanın en stratejik ürünleri arasına girecek. Türkiye her ikisini de en fazla kontrol edebilecek coğrafyada oturuyor. 

d) Yeni din haritası ve Türkiye: İçinde bulunduğumuz coğrafya 1) Ezoterik, 2) Yahudi, 3) Hıristiyan teolojisinin “where God has walked” (Tanrı'nın yürüdüğü topraklar) olarak adlandırdığı topraklardır. 


410. The Times, 13 Haziran 2002; Nature, 13 Haziran 2002 
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Katolik kilisesinin ve Hıristiyanlığın kurucusu Pavlus, Tarsusludur. Başta Evanjelistler olmak üzere Hıristiyanlarca hac kilisesi olarak kabul edilen Hıristiyanlığın ilk dönemine ait yedi kilise (Efes, İzmir, Bergama, Salihli, Akhisar, Alaşehir, Pamukkale) Ege bölgesindedir. 

Yuhanna İncili ve Yeni Dünya Düzeni ütopyasına temel teşkil eden iki ana kaynaktan biri olan Vahiy kitabının yazarı Yuhannanın mezarının İzmir-Selçuk'ta, ayrıca Meryem Ana'nın evinin de Bülbül Dağı'nda olduğu iddia ediliyor. Gerçekte bunlar doğru değil ama bunlarla ilgili olarak ABD ve İsviçre merkezli vakıflar İzmir'de yoğun bir faaliyet içinde. Bu vakıflardan biri Yahudi-Hıristiyan ABD'li işadamı tarafından kurulan Ouatman Vakfı. Ayrıca Meryem Ana Derneği de yoğun bir faaliyet içinde. Ekümenik İsviçreliler neyin peşinde? 

Sonuçta, olanlara yakından bakıldığında Evanjelist-Kabalist dini-siyasi hesaplar hemen fark ediliyor.1! 

Ezoterizmin çağımızdaki “peygamberi” kabul edilen pek çok karanlık dini, felsefi, siyasi faaliyetin arkasındaki isim bir Ukrayna Yahudisi olan Helena Petrovna Blavatsky ve onun tarafından ABD'de 1875'te kurulan “Teosofi Cemiyeti”dir. Dini ve felsefi bir cemiyet olan bu vakıf ABD- Avrupa siyaseti üzerinde oldukça etkilidir. 

Teosofi, ilahi bilgi, “tanrıların” (dikkat Tanrı değil) bilgeliği anlamına gelir ve kökeni İskenderiyeli Kabalist “Hakikat Âşıkları” denilen bir filozof grubuna dayanır. 
“Hakikatten yüce din yoktur” diyen Teosofi Cemiyeti'nin üç amacından biri; “bütün dinleri, hizipleri ve milletleri evrensel gerçeklere dayanan ortak bir ahlak sisteminde birleştirmektir.” 

Bunun açılımı “senkretik din”dir. Bir önceki adımı “dinlerarası diyalog'dur, “ılımlı İslam'dır. 

Blavatsky aynı eserinde, “Teosofi öğretisi, Yuhanna İncili'nde öğretilmektedir” diyor.*3 

Aziz Yuhanna'nın mezarı İzmir-Selçuk'tadır deniyor ve bazı Müslüman tarikat ve dini cemaatlerle birlikte çalışıyorlar. Bunların anlamı Müslüman Türk milletinin Sünni-Hanefi- Maturidi İslam inancını kırk parçaya bölmek, “La ilahe illallah” deyip gerisini söylemeden, Muhammed'siz, “İsevi Müslümanlıkla” cennete gidileceğini iddia ederek, Türk milletini Mehdi'yi bekleyen “avanak avniler” haline getirmektir. 
Böylelikle BOP'un değirmenine “ilahi” sular taşınıyor. Milli devlet Türkiye Cumhuriyeti parçalanmak, Türk milleti de “Tapınak”taki sunakta kurban edilecek “kızıl düveler” haline getirilmek isteniyor. 


411. Ata Nirun, Panaya Kapulu-Meryem Ana Evinin Sırrı, Destek Yayınları, 2. Baskı, Ankara, Kasım 2006 
412. Н.Р. Blavatsky, Teosofinin Anahtarı, s. 16 
413. Н.Р. Blavatsky, a.g.e., s. 179 
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Türkiye BOP üzerinden küresel, AB üzerinden bölgesel hegemonya hesaplarının tehdidi altındadır. Her iki tehdit kaynağının temel dayanağı Kabala, Tevrat ve İncil kehanetleridir. 

Tarih tekerrür ediyor. Türkiye'ye karşı a) siyasi terörizm, b) finansal terörizm, c) silahsız terör psikolojik ve psişik harp, d) silahlı terörizm, e) mesih-mehdi terörizmi metotlarıyla savaş açılmış durumda. 

Bu beş savaş unsurunun en acımasızca uygulananları, psikolojik ve psişik harp, finans tetikçilerinin saldırıları ve mesih-mehdi üzerinden Müslüman Türk milletinin homojen inanç yapısının dağıtılmasıdır. 

ASALA, PKK, Kuzey Irak'ta Kürt devleti projesi, Suriye'de PYD/YPG ve DEAŞ medya-siyaset manipülasyonu, Türk ekonomisi üzerinde son 10 yılda gerçekleştirilen acımasız finansman ve özelleştirme operasyonları, new age (yeni çağ) tarikatlarının organizasyonu “Secret” ve benzeri kitaplar ile “sufi İslam” adı altında pazarlanan Kabalist dünya görüşü ve inanç sapması, Apokaliptik (kıyametçi) ezoterik gizli örgütler, ikinci geliş ve cennet krallığı ile Evanjelistler, mesih-mehdi, dinlerarası diyalog, ılımlı İslam... Türk subaylarının başına çuval geçirme, Malatya'da düşürülen pardon “düşen” Türk askeri uçağı, Çanakkale'de “bir trafik kazasına” kurban giden TÜBİTAK uzmanları, “intihar eden” üç ASELSAN mühendisi, Ispartada “düşen” uçakta hayatını kaybeden beş atom mühendisi... 

Bunların hepsi “farklı kıyafetler aynı iş” 'Türkiye 19 Mayıs 1919 öncesi şartlarından daha beter bir türbülasyona doğru hızla yol alıyor. 

BOP için “küreselleşme” adı altında her şey kullanılıyor. Japon bilim adamı Prof. 
Masanori Naito, Türkiye'yi yakından tanıyan biri olarak şöyle diyor: 

“Üniter yapınız hedefte. Bu coğrafyaya İngiltere, Fransa geldi, topraklarınızda Hıristiyanlar azınlık olduğu için baskı yapıldı Osmanlı'ya. Bu, çokkültürlülük kullanılarak Osmanlı parçalandı. Türkiye şimdi aynı durumla karşı karşıya ama bu gözden kaçırılmak isteniyor.”14 

Tevrat'taki “arzı-mevud” olan Büyük Ortadoğu Projesi'nin tapınağındaki sunakta kurban olmak istemiyorsak; bir elimizde Kuran bir elimizde Nutuk “bütün Türkler bir ordu” olmanın tam zamanıdır.*5 


414. Ali Külebi, Cumhuriyet Stratejisi, 31 Aralık 2007 
415. Bu makale 2008 yılında Ortadoğu gazetesinde yayınlandı 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HOLOCAUST MÜZESİ VE İSRAİL - YAHUDİ LOBİSİNİN HİTLER 
ÜZERİNDEN TÜRK ALEYHTARLIĞI - ERMENİ SEVDASI 


ABD'nin kalbinde, başkent Washington D.C'de Holocaust Müzesi, yani Yahudi Soykırım Müzesi vardır. Bu müze herhangi bir müze değildir. Burası “Agentcy of the American President..”, Türkçesi ile direkt ABD başkanına bağlı Ыг müzedir. 

Sevk ve idaresi, ABD başkanının tayin ettiği 55 şahıs, beş Amerikan Senatörü, beş Temsilciler Meclisi Milletvekili, İçişleri, Dışişleri ve Eğitim Bakanlığı'nın temsilcileri ile üç eski üyeden oluşan heyetçe yürütülmektedir. 

Bu müzeyi ben de bir kez ziyaret ettim. Beş bin yıllık bir tarihe ve Türk İstiklal Harbi gibi bir destana sahip Türk milletinin böyle bir müzesinin olmayışı ne kadar acıdır. Washington'un en güzel yerindeki bu müze ile Atlanta'daki Amerikan İç Savaşı'nı anlatan müze, müzecilik tekniği bakımından şaheserdir. 

Aşağıdaki bilgileri Türk vatanseverliğinin mümtaz şahsiyetlerinden işadamı Sayın Melih Berk'in konuyla ilgili çalışmalarından ve bana göndermek lütfunda bulunduğu yazılarından özetledim. 

1978 yılında Başkan Carter ile başlayan çalışmalar; Ekim 1980'de Kongreden gelen teklifle*!6 ile devam etmiş... 

22 Nisan!!! 1993'te Başkan Clinton tarafından açılmıştır. Yani “24 Nisan'dan iki 
gün önce. 

Washington D.C'nin en güzel yerinde 36.000 SO FOOD daimi sergi sahası ve arkasında da devamlı araştırmada çalışan 300 kişilik bir gruba sahiptir. Kuruluşu için, arazi tahsisi dışında, gerçek ve tüzel kişilerden 200 milyon dolar bağış toplanmıştır. 

Müzenin kuruluşunda başkan ve kurucu heyet tarafından bir gaye ortaya konmuş ve bir çerçeve tema verilmiştir: 

“To create a living memorial to the six million Jews and million of other victims of Nazi fanaticism who perished in the holocaust; with the aim that is should never happen again...” 

Türkçeye şöyle çevirebiliriz: 

“Altı milyon Yahudi ve Nazi fanatizminin katliamında yok olmuş diğer milyonlarca kurban için yaşayan bir anıt yaratmak; bir daha asla olmaması gayesiyle...” 

Bu müzenin içindeki yüksek duvarlardan birinde Hitler'in Polonya'yı işgali öncesinde verdiği bir emir yer almaktadır: 


416. Public Law 96-388, 1980 
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“Bize hayat alanı gerekmekte, acımasız olunacak; çoluk, çocuk, kadın, erkek katledilecektir. Acıyanı en ağır ben cezalandıracağım.” 

İnsan kasabının bu emri tarihi belgelere göre doğrudur. 

Ancak daha sonra, çok sonra bu emrin arkasına bir makalede: “Who after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?” (Bütün bu olanlardan sonra, Ermenilerin yok edilişini kim bugün konuşuyor?) cümlesi eklenmiştir. 

Yani Hitler, Yahudileri katletme ilhamını Türklerin “Ermenileri katletmesi”nden almış. 

Washingtondaki Yahudi soykırım müzesindeki duvarda bu yazının altında da kaynak olarak şöyle yazmışlar: 

“According to Reports received by the Associated Press Bureau Chief in Berlin, Louis Lochner-Adolf Hitler” 

Yani, “AP” ajansı Berlin bürosu şefi gazeteci Louis Lochner'ın raporuna istina- den, Hitlere atfen... 

Halbuki Hitler yukarıda zikrettiğimiz emri Polonya işgali sırasında 22 Ağustos 1939'da vermişti. 

Müze duvarına niçin “Adolf Hitler 22 Ağustos 1939” yazmıyorlar? Niçin bir gazeteciye atfen dolaştırarak yazıyorlar. 

Çünkü Hitler 1939'dan 1945'te intihar edinceye kadar, konuşmalarında, binlerce emrinde, ciltler dolusu yazılarında... Herhangi bir yerde, bu “tarihi ilhama” bir kere olsun atıf yapmıyor. 

Hiçbir tarihi belgede Hitler'e ait böyle bir referans yoktur. 

Bir başka husus; Nuremberg mahkemesinin Amerikalı hâkimlerinin delil diye kabul etmedikleri bu uydurulmuş belgenin komik bir şekilde “According to...” diyerek halen müzenin duvarında duruyor olması... Bunun anlamı İsrai'in, ABD'deki Yahudi lobisinin Türk düşmanlığı yaptığı anlamını taşımaz mı? 

“Ermeni meselesi”nde Türkiye'ye karşıt görüş ileri sürenler, özellikle Amerikan kongre üyeleri konuşmalarına Adolf Hitler manyağına mal edilmiş yukarıdaki “vecize” ile başlıyorlar. 

Kısaca müzenin duvarındaki bu “vecize” tam bir ahlaksızlık örneğidir. Bu ahlaksızlığın hamisi de İsrail, ABD'deki Yahudi lobisi ve buna göz yuman ABD başkan ve kongre üyeleridir. 

Akla hemen şu soru geliyor: Müzenin duvarındaki Hitlere mal edilen “vecize”nin doğruluğunu kimse araştırmamış mı? Elbette araştırılmış ve doğru olmadığı, uydurma olduğu ispatlanmış. 

Mesela bir tanesi, Princeton Üniversitesinden Prof. Dr. Heath Lowry bu konuda kitap bile yazmıştı. 
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Sayın Melih Berk konuyu derinliğine araştırmış: “Müzenin küratörlerinin yazdığı kitaplardan açıkça anladığımız kadarıyla, müze kurulurken bu söylev-vecize konusu defalarca gündeme gelmiş; yönetim kurullarında istifalara varacak derecede kavgalar olmuş... Ancak müzede satılan kitaplarda da açıkça itiraf edildiği şekilde*!7 
Başkanın verdiği -yukarıda belirtilmiştir- temaya uymamasına rağmen, Ermenilere verilen bir sözden dolayı, bu söylev-vecize ABD başkanına bağlı saygın bir müzede yerini alabilmiştir. 

Ben bu ‘sözün altında ne yattığını çook merak ettim ve onu da başka bir kurucunun hatıra kitabında buldum.*8 

“Ermenilerin müzede 1980'de Set Momjian adlı, Başkan Carter (ilk Evanjelist ABD başkanıdır [у.п.]) danışmanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları komisyonu üyesi vasıtası ile temsil edildiklerini ve bu zatın söylev karşılığı duvara asılan uyduruk Hitler vecizesi [у.п.]) bir milyon dolar bağışta bulunduğu vb... yazmaktadır. 

Menfaat ve para sen nelere kadirsin?!!! 

Butarihi yapana sadık kalmadan yazdırma dayatması. 

İnsanlığın geleceğini şaşırtmaya dönük; soykırım kadar büyük bir insanlık ayıbıdır. 

Bunu ne Tanrı ne de kul affeder. 

Benzer gerekçelerle, müzeye 2002 Şubat'ında yapmış olduğum yazılı müracaat ve sonraki yıllardaki müze yetkilileri ile görüşmelerim ve yazışmalarım konunun, müze yetkililerince tamamen politik ortama göre ele alındığını ve yönetimde çok Ermeni'nin olduğunu göstermiştir. 

Bu saygın müze, temasına ve amacına uygun çalışmalıdır. Şayet müze “bir daha olmasın” amacına uygun davranmayacaksa, o zaman yoluna aynen devam etmelidir. 

Çünkü gelecek kuşak Amerikalı Türkler ile Amerikalı Ermeniler arasında etnik çatışma çıkartmak için düşmanlık ve nefret tohumlarını fark etmeden yeşertmektedirler...” 

Tarihe baktığımızda, Yahudilere karşı Almanlar, İngilizler, İspanyollar... Hâsılı Hıristiyanların tamamına yakını katliam, şiddet, sürgün uygulamışlardır. Biz ise Türk tarihinin her safhasında Yahudilere kucak açmışız. 

Osmanlı Türk İmparatorluğu kurulurken Bizans'tan gelen hahambaşı “Bir sinagogumuz bile yok” deyince, Bursada camiden önce sinagog yapılır... Tarihin derinliklerinden 1492'ye oradan İkinci Dünya Savaşı'na, tarih en az on Yahudi göçünün Türk topraklarına yapıldığını yazar. 

İkinci Dünya Savaşı esnasında en az 20 bin Yahudi'yi Nazi vahşetinden kurtaran Türklerdir. Behiç Erkin, Necdet Kent ve Selahattin Ülkümen, bu üç Türk diplomatının 


417. The Holocaoust Museum in Washington, ISBN 0-8478-1906-x-ISBN 0-8478-1907-8; sayfa 164 
418. Edward Т. Linenthal, Preserving Memory the Struggle to Create Americas Holocaust Museum, Viking 1995, ISBN 0-670-86067-0” sayfa 230 ve devamı 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neler yaptıklarını ve elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet politikası olarak, İsrailliler, ABD'deki Yahudi lobisi bilmez mi? 

Ancak bu üç Türk diplomatından benim bildiğim kadarıyla, Necdet Kente 2005 
yılında İsrail bir şükran madalyası verdi. (Necdet Kent 2002'de öldükten sonra) oğlu Muhtar Kent ise Aralık 2007'de Coca-Cola CEO'luğuna tayin edildi. Selahattin Ülkümen 26 Ekim 2004 tarihinde sadece davetlilerin bulunduğu 75 dakikalık bir toplantıda Washington'daki müzede anıldı. 

Bunun dışında adı geçen müzede bu üç Türk diplomat ve Türklerin Yahudilere kucak açmasına dair küçücük bir emare bile yer almıyor. Kaldı ki Behiç Erkin ismi ise hiç anılmıyor. Halbuki Melih Berk Bey'in 2007 yılında Behiç Erkin'in torununun yazmış olduğu Büyükelçi adlı kitapla alakalı organize ettiği toplantıda, Dedeman Oteli'nde, Behiç Erkin'in bizzat kurtardığı Türk Yahudisi yaşlı bir beyefendi ile tanışmıştım. 

İster istemez şu soru akla geliyor: 

Bizim açımızdan her üçü de Türk olan bu diplomatlardan, Behiç Erkin için Türk soylu olarak bilindiği için mi bugüne kadar sembolik de olsa hiçbir şey yapılmadı? 

Diğer ikisi Sabatayist olarak bilinse de Washingtondaki müzede Türk ve Türkleri temsil edeceği için mi yer almıyor? 

Biz Türkler Çanakkale'de bize karşı İngiliz ordusu içinde savaşan Yahudi birliğini, İngilizlerin Türklere karşı Ortadoğu'da tezgâhladığı oyunlarda, İsrael Shahak'ın bile yazdığı Yahudi casusları, bugünkü İsrail sınırları içinde yer alan Megido Vadisindeki Türk-İngiliz Savaşı'nda, yenildiğimiz bu savaşta İngiliz birlikleri içindeki Yahudilerden oluşan taburları... Galatadaki Yahudi bankerlerin Avrupalı bankerlerle işbirliği yaparak Osmanlı Türkiye'sini soyup soğana çevirdiğini bile hatırlamak istemezken... 

Başta 13. Kabile kitabının yazarı Arthur Kostler olmak üzere pek çok bilimadamının, “Hitler'in katlettiklerinin çoğu dinen Yahudi olsa da, ırken çoğunluğu Hazar Türkleriydi, gaye de İsrail devletini “ari Yahudi ırkı'na dayalı olarak kurmaktı”, tezini görmezden gelirken, pek çok Hıristiyan kaynakta iddia edilen “Hitler'in katlettiği Yahudilerin sayısı inanılmaz derecede abartılı” sözlerini duymazlıktan gelirken... 
Sovyetler Birliği döneminde komünizmin soykırıma tabi tuttuğu Türklerin sayısı en az 10 milyon iken ve İsrail bunları hiç kınamamışken... Örnekleri çoğaltmak mümkün. 

Şimdi İsrail devletini yönetenler ve onların emrindeki ABD Yahudi lobisi Ermeniler ve Kürtler üzerinden Türkiye'yi sırtından hançerliyorlar. 

Justin McCarthy gibi namuslu tarihçi, “Türkler Ermeni soykırımı yapmamıştır” derken, Washington'daki müze yetkilileri Sayın Melih Berke gönderdikleri bir elektronik postada “Hitler'in söylevinin vecizesinin doğruluğunu tahkik ediyoruz” gibi absürd laflarla halen tahkikata devam ediyorlar!!! 
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Türkiye'de eskiden anti-semitist olarak sadece bir avuç, kendileri de ne yaptığını bilmeyen “siyasal İslamcı” grup vardı. 12 Eylül darbesi, 1991'deki Birinci Körfez Savaşı, 28 Şubat post-modern darbesi, Kemal Derviş operasyonları, nihayet Mart 2003'te Irak'ın işgal edilmesinden sonra ABD yönetimindeki Yahudi neo-conlar ve İsrail'in Kürt politikası ve AKP iktidarının “babalar gibi satarım” amentüsüne bağlı özelleştirme furyasındaki Yahudi işadamlarının rolü ile Türkiye'de IME destekli vahşi kapitalizm uygulamaları... 

Bunların hepsi İsraiľe ve ABD'deki Yahudi lobisine fatura edilmiş durumda. 

Kamuoyu araştırmalarındaki İsrail aleyhtarlığının, ABD aleyhtarlığının önünde olması ne anlama geliyor? Hem de Türkiye'de medya, İsrail-ABD yanlısı yayın yaparken. 

Buna rağmen Türkiye'deki İsrail ve Yahudi aleyhtarlığı ile ABD'deki üstü örtülü anti-semitizmi birbirine karıştırmamak gerekir. 

İsrail ve ABD'deki Yahudi lobisi Türklerin dostluğunu istiyorsa mevcut Ermeni ve Kürt politikasından vazgeçmek mecburiyetindedir. Washington'daki müzenin duvarındaki o ahlaksızlık örneği Hitler vecizesini kaldırmak durumundadır. 
Aksi takdirde bu algılar Türklerde anti-semitizme dönüşür ve bu da İsrail'in “beka meselesi”nde uğraşacağı problemleri “х+100” noktasına taşır. 
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TÜRKİYE'NİN MİLYONLARCA DOLAR ÖDEDİĞİ KÜRT DEVLETİ 
KURMAYA ÇALIŞAN WASHINGTON'DAKİ İSRAİL LOBİSİ 


1998'de Milletlerarası Barış Ödülü'ne layık görerek madalya verdiğimiz Yahudi asıllı Prof. Bernard Lewis, “Türk dostu” olarak milletimize gazlanmıştır. 

Lewis, Türkiye ve İslam dünyasına dayatılan Büyük Ortadoğu Projesi'nin akıl hocalarından. Başkan Bush ve yardımcısı Cheney'nin yakın dostu. 

Lewis, 1990 yılında Atlantic Monthly adlı dergide yayınlanan “The Roots of Muslim Rage” (Müslümanların Öfkesinin Kökenleri) isimli makalesinde “medeniyetler çatışması” kavramını ilk kullanan isimdir. Bu kavram Huntington tarafından 1993'te kullanılmıştır. 

Alman Die Welt dergisine verdiği mülakatta, “Yüzyılın sonuna kadar Avrupa'ya İslam hâkim olacaktır”? diyerek Hıristiyan Avrupa'yı içindeki çok az Müslüman azınlığa karşı kışkırtmıştır. 

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'e, “Araplara yapılması gereken şeyin iki gözleri arasına büyük bir sopayla vurmak olduğuna inanıyorum. Onlar sadece güce saygı duyar”*” şeklinde konuşan da Prof. Bernard Lewis'dir. 

7 Mart 2007'de American Enterprise Institute'de Irvin Kristol adına verilen ödüle 
layık görülmesi vesilesiyle yaptığı konuşmada, İslam ile Hıristiyanlığın sürekli çatışma halinde olduğu, Müslümanlara güvenilemeyeceği ve onlarla diyaloğa girmenin faydasız olduğu tezini işledi. 

Yeni Muhafazakâr Hareket (neo-con), Endülüslü Yahudi filozof Maymonides (1132-1204), Alman Yahudisi felsefeci Prof. Leo Strauss (1899-1973) ve 9 Ocak 1995'te Neo Conservatism: The Autobiograpy of an Idea adlı kitabını yayımlayan Irving Kristol üçlüsünün siyasi sistematiğine, yani Kabala-Tevrat-Talmud kökenli felsefi temellere oturur. Kristol, yeni muhafazakârların üssü olan, Yahudi üniversitesi olarakanılan New York City Collegedan 1940'ta mezun olmuş, 1965'te de The Public Interest adlı dergiyi yayınlamaya başlamıştır. 

Leo (Levi) Strauss, 1937 Nazi Almanyasından ABD'ye göç etmiş, Chicago Üniversitesi'nde siyaset felsefesi dersleri vermişti. Strauss'un felsefesine göre, “Kralın danışmanı kraldan daha önemlidir” 


419. 28 Temmuz 2004 
420. The New Yorker, 31 Ekim 2005 
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Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz, Pentagon'a Irak işgalini körükleyen Özel Planlar Dairesi'nin Başkanı Abram Shulsky, Chicago Üniversitesi'nde Strauss'un talebesi olmuşlar ve 1972'de Strauss'un gözetiminde doktoralarını tamamlamışlardı. 

Türkiye'de neo-conların sadece Bush'un başkanlığındaki Cumhuriyetçi Parti'de olduğu gibi bir yanılgı var. ABD Kongresi'nde 1933-41 dönemi Temsilciler Meclisi 
milletvekili olan, 1941-1983'te (ölünceye kadar) senatör olarak görev yapan, 1972 
yılında Demokrat Partiden başkan adayı olan Senatör Henry M. Jackson, neo-con düşüncenin önderlerindendir. Richard Perle ve Paul Wolfowitz gibi önde gelen Yahudi yeni muhafazakârları Washington D.C. bürokrasisine taşıyan odur. 

JINSA, 1982 yılından itibaren ABD milli güvenliğine önemli hizmetlerde bulunan kişilere “Henry M. “Scoop Jackson Seçkin Hizmet Ödülü” vermektedir. Ödülü ilk alan Senatör Jacksondur. Başkan Yardımcısı Dick Cheney (1991), Eski Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz (2002) de bu ödüle layık görülenler arasındadır. 
JINSA'nın Türkiye'den ödüle layık gördüğü isimler arasında emekli Orgeneral Çevik Bir ve Başbakan R.T. Erdoğan yer almaktadır. 

Bay Lewis, Kristol'a verilen ödülün töreninde şunları söylemeyi ihmal etmedi: 

“..Almanlar bin yılda 400 bin Yahudi'yi kabullenemediler, iki milyon Türkü kabulleneceklerini nasıl bekleyebiliriz? Almanyadaki Türkler suçluluk duygusunu ustaca kullanarak, Almanya'nın Avrupa'daki öteki kimlikler gibi tehdit altında olan Alman kimliğini korumak için alacağı tedbirleri önlemeye çalışıyorlar.” 

Lewis, 2004 yılında yayımladığı The Crisis of Islam (İslam'ın Krizi) adlı kitabını Harold Rhode'a ithaf etmişti. Herhalde Rhode'un Yahudi olduğunu tahmin etmişsinizdir. 

İbranice, Arapça, Farsça, Türkçeyi ana dili gibi konuşan Rhode'un uzmanlık alanı Ortadoğu. Bir başka Amerikan Yahudisi, “Karanlıklar Prensi” lakaplı, 1980'lerde ABD Savunma Bakan Yardımcısı olan Richard Perle'ün kanatları altında merdivenleri hızla tırmandı. 

Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Serdar Turgut “deliliğe” vurmadığı ve milli kodlarını “dışarı vurduğu” zaman yazarsa, Türk medyasındaki en akıllı analistler- den biridir. Ancak böyle bir değer eksantrik yazılar dehlizinde dolaşıp duruyor. 

Turgut, Hürriyet gazetesindeki köşesinde 19 Temmuz 2002'de “Bilmem anlatabiliyor muyum?” başlıklı yazısında bakın neler yazmış? 

“1994 yılında Hürriyet gazetesinin Washington temsilcisiydim. Bir gün, o zamanlar sıkça görüşmeye başladığım bir görevliyle buluşmak üzere Pentagon'a gittim. Biraz erkence gitmişim, Pentagon'un koridorlarında biraz dolaşayım dedim. Ve daha sonradan bana belirttiği üzere, katiyen girmemem gereken bir odaya dalıverdim. 

İçeride biraz sonra buluşacağım arkadaş, Talabani ve Barzani'nin Washington temsilcileriyle hummalı bir toplantı halindeydi. Haritalar filan da açılmıştı ortalarında. 
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Beni görünce hayli bozuldular, ancak hepsini tanıdığımdan ben de bozulmalarını üstüme almadım. 

(...) Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, o odada bulunan Iraklı Kürtlerden biri bugün Kuzey Irak'taki bölgede en üst düzeyde yetkili konumda... Buluşacağım arkadaşilginç bir insandı. Harold Rhode hayatta gördüğüm en zeki insanlardan biriydi. Washington'da “Intelligence Community (İstihbarat Topluluğu [у.п.]) diye adlandırılan istihbarat komününün bir parçasıydı o. 

Türkiye'de sık sık demeçleri yayımlanan uzman Alan Makovsky de öyledir. O da istihbaratçılar komününün üyelerindendir. Bunların her ikisi de profesyonel hayatlarındaki başarılarını Richard Perlee, yani Türkiye'de yaygın olarak bilinen nitelendirmesiyle “Karanlıklar Prensi”ne borçludurlar. 

Harold'un Clinton döneminde, en kızağa çekilmiş anlarında bile Pentagon içindeki etkinliği azalmadı. Bölgeye ilgisini hep korudu, Türkiye hakkında hep aynı en sıcak bilgilere sahip oldu, hatta halkın nabzını tutmak için arada bir “sıradan vatandaş” olarak ülkemize turistik ziyaretlerde bulundu. Doğudan otobüse bindi, batıya kadar uzun yolculuklar yaptı... Harold sonunda Pentagon'da hak ettiği makama oturmuş durumda. Pentagon'un Ortadoğu işlerinden sorumlu yetkilisi oldu o. 

Onun müdürü, direkt olarak bağlı olduğu kişi Douglas Feith. Bu kişi, Turgut Özal döneminde Türkiye'nin lobiciliğini yapması için o dönemlerde olağanüstü bir para olan 800 bin doların verildiği kişidir... Bunun dışında bölgeye yönelik planları da mevcuttur. Yıllardır vardır bu plan, yıllardır buna hazırlanmışlardır... Bölgedeki 
Kürtler ile ilgili de planları mevcuttur.. 4 

Serdar Turgutun “bugün Kuzey Irak'taki bölgede en üst düzeyde yetkili” diye tarif ettiği, ancak adını vermediği kişi, 1990'lı yıllarda Celal Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'nin Washington temsilcisi Barham Salihtir. 1960 doğumlu Salih 1985-1991 yılları arasında KYB'nin Londra temsilciliğini yaptı. 21 Ocak 2001'de Kuzey Irak'taki Talabani bölgesinde “başbakanlık” görevine getirildi. Salih halen Irak hükümetinde başbakan yardımcısı. Amerikalı neo-conlar, özellikle Richard Perle ve Horald Rhode'la sıkı dostlukları olan biridir. 

Turgut'un ismini zikrettiği Yahudi asıllı bir başka isim Alan Makovsky. 

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, 28 Şubat post-modern darbesinin 10. 
yıldönümünde yaptığı açıklamada, Türk ordusunun kendisine karşı olmadığını, 28 
Şubat'ın arkasındaki ismin Alan Makovsky olduğunu söyledi. 

Bugün ABD'nin Ortadoğu politikaları konusunda belirleyici düşünce kuruluşlarından olan Washington Yakındoğu Politikaları Enstitüsü (WINEP), Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olan bir düşünce kuruluşudur. Bünyesindeki programlardan 


421. Serdar Turgut, “Bilmem Anlatabiliyor muyum?” Hürriyet, 19 Temmuz 2002 
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biri de Türkiyedir. Türk ordusundan her yıl iki subay WINEP'te staj-eğitim görmektedir. Bu düşünce kuruluşunun Türkiye programının başkanlığını uzun yıllar Alan Makovsky yaptı. Makovsky, Kongre'de danışmanlık görevine atanınca Türkiye programının müdürlüğüne, Türk vatandaşı Soner Çağaptay getirildi. Çağaptay Alevi-Kürt bir aileye mensup olup eksantrik Türkiye yorumları ile tanınmaktadır. 

WINEP, 1985 yılında ABD'deki en büyük Yahudi lobisi kuruluşu olan AIPAC'ın finansal desteği ile Martin Indyk tarafından kuruldu. 

Aslen Avustralya Yahudisi-vatandaşı olan Martin Indyk 1982'de AIPAC'ta uzman olarak göreve başladı ve ABD vatandaşı oldu. 1985'te WINEP'i kuran Indyk, sekiz yıl süreyle icra direktörü olarak bu düşünce kuruluşunda görev yaptı. Clinton yönetiminde, Ortadoğu konularında başkan danışmanı ve Milli Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu konularından sorumlu kıdemli müdür olarak görev yaptıktan sonra 1995-1997 yıllarında ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi görevinde bulundu. Daha sonra İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın ricasıyla Clinton tarafından 2000 yılında yeniden İsrail büyükelçisi olarak atandı. Bu görev esnasında gizli bilgilerin bulunduğu dizüstü bilgisayarı büyükelçilik binası dışına çıkardığı tespit edildi. Bunun üzerine kripto kleransı iptal edildi. O da görevinden istifa ederek ABD'ye geri döndü. 

Martin Indyk, halen Brookings Enstitüsü'nün, yayınlarını Siyonist Amerikan Yahudisi işadamı Haim Saban'ın finanse ettiği, Saban Ortadoğu Çalışmaları Merkezi'nin müdürlüğünü yürütmektedir. 

Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Michael Rubin, Harold Rhode, Eric Edelman vb. hepsi Yahudi ve “ikili? yani ABD vatandaşı, İsrail sevdalısı. Nitekim 21 Kasım 1985'te İsrail adına casusluk yaptığı için tutuklanan, Pentagon'a bağlı Donanma İstihbarat Teşkilatı'nın (NIS) anti-terör uyarı merkezinde görevli istihbarat analisti Jonathan Pollard ifadesinde “Casusluk motivim sadece İsrail aşkıydı” demiştir. Pollard, tahliye imkânı olmaksızın müebbet hapis cezası aldı. 

Bu ekipten Eric Edelman, Temmuz 2003-Haziran 2005 tarihleri arasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptı. Yaptığı “dangalaklıklar” sebebiyle Türkiyeden ayrıldı ve Douglas Feithin yerine Pentagon'un üç numaralı koltuğuna oturtuldu. 

Rhode'un önemli görevlere gelmesini sağladığı isimlerden David Wurmser oldukça ilginç bir isim. Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin yanında Pentagonda Terörle Mücadele Kurulu, Dışişleri Bakan Yardımcısı John Bolton'un siyasi danışmanı olarak görev yapan Yahudi asıllı David Wurmser, neo-con patentli “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm” adlı raporun taslağını yazdı. Bu raporda, 
1996 yılında iktidara gelen aşırı sağcı İsrail-Likud Partisi'nin lideri Başbakan Benjamin Netanyahu'ya, Filistin tarafıyla müzakerelere son vermesi, Ortadoğu'daki dengelerin yeniden belirlenmesinin gerekliliği anlatılmaktaydı. 
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Ortadoğu'nun stratejik ve siyasi haritasının nasıl değiştirilmesi gerektiğini anlattığı kitabının adı da Tvranny5 Ally idi ve önsözünü de Richard Perle yazmıştı. David Wurmser'in kendisi gibi Yahudi asıllı olan karısı Meyrav Wurmser ise neo-con çizgideki Hudson Institute'nün Ortadoğu programının başında. Yardımcısı ise “ünlü” Zeyno Baran. Evet, “bizim kız” Zeyno Baran. 

İsrail lobisi, ABD'deki kamuoyu ve devlet politikasını oluşturmada çok etkili olan düşünce kuruluşlarına hâkim durumdalar. 

Те Hudson Institute, The Foreign Policy Research Institute, The American Enterprise Institute, The Center for Security Policy, The Brooking Institution, The Herigate Foundation, The Institute for Foreign Policy Analysis vb gibi düşünce kuruluşlarında İsraile muhalif uzmanlar görevlendirilmemektedir. 

АІРАС?п eski başkanlarından Morris Amitay, Iraklı bir Yahudi Kürttür. Yeni muhafazakârlar takımının önde gelen üyelerindendir. Aynı ekipten İran Kontra skandalının kahramanlarından Michael Ledeen'le beraber 2003 yılında kurdukları “İranda Demokrasi Koalisyonu” isimli teşkilatla İran'da rejim değişikliği için lobi faaliyetlerinde bulunuyorlar. 

Bu ikili 1990'lı yıllarda Richard Perle öncülüğünde Douglas Feith tarafından kurulan ve Türkiye'nin ABD'deki lobiciliğini yapan International Advisers şirketinde Türkiye için lobicilik yaptılar. 

Şimdi sıkı durun! Olur mu bu kadar da dedirten oluyor. 

Iraklı Yahudi Kürt, “Türkiye için lobi yapan” Morris Amitay'ın oğlu Mike Amitay, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulması için çalışmalar yapan Washington Kürt Enstitüsü'nün kurucularından biri. Mike Amitay, PKK'nın ABD'deki temsilciliğini yapan Kani Xulam kod adlı Diyarbakır-Kulp doğumlu Abdülgaffar Gündüz'ün hamisidir. 

Washington Kürt Enstitüsü'nün kurucuları arasında Necmettin Kerimli isimli bir başka Kuzey Iraklı Kürt de vardır. Kerimli, Leyla Zana ile yakın ilişkiler içindedir. Celal Talabani'nin KYB:si ile sıkı fıkıdır. Michael Rubinin KDP'nin “paralı elemanı” diye yazdığı, 1990'lı yıllarda insan hakları ihlalleri gerekçesi ile Türkiye aleyhtarı yoğun faaliyetlerde bulunan Peter Galbraith, bağımsız Kürt devleti kurulmasının Amerika'daki en ateşli savunucusudur. Bu kişi Amerika'nın eski Hırvatistan büyükelçisidir. Barzani'nin Washington'daki lobicisidir. Yukarıda saydığımız ekip ve düşünce kuruluşları ile İsrail lobisine ait kurumlar içli dışlıdır. 

Türkiye'de tanınan, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Amerika'ya kaçan Polonya Yahudisi bir aileye mensup, bir başka yeni muhafazakâr Daniel Pipes “İslam dini, demokrasi, hürriyet, insan hakları ve çokkültürlülükle kesinlikle bağdaşmaz” dedikten sonra İslam'ı terörizmle özdeşleştirmiştir. Pipes, Nisan 2003'te Başkan Bush tarafından, istisna atama yetkisiyle iki yıllığına Barış Enstitüsü'nün yönetim kuruluna atandı. Bu atamaya senato onay vermemişti. 
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Buraya kadar yazdıklarımız Türkiye'yi idare ettiğini zanneden sivil ve askeri otoritenin gözleri önünde gerçekleşirken 2007 yılında “sürpriz” bir gelişme yaşandı. 

ABDdeki Yahudi-İsrail lobisinin önde gelen kuruluşlarından Anti Defamation League'in (ADL) yöneticilerinden biri “Ermeni soykırımı yapılmıştır” açıklamasını yaptı. 

Aslında kapalı kapılar arkasında Yahudilerce sürekli söylenen, İsrail'in Türkiye'ye karşı devamlı bir koz olarak kullandığı “Ermeni meselesi” konusunda Amerikan Yahudi kuruluşu ilk kez “dürüst” davranmıştı. 

1991'deki Birinci Körfez Savaşı'na kadar Amerika'daki Yahudi lobi kurum ve Киruluşları ile Yahudi sermayesinin kontrolü altındaki gazete, dergi, TV, radyo ve diger mahfillerde açıktan Arap- Müslüman aleyhtarlığı yapılırdı. Ancak özellikle Türk aleyhtarı- Türkiye karşıtı sözler açıktan söylenmezdi. 1991 Körfez Savaşı milat oldu. 
Açıktan Türk düşmanlığı yapılıyor artık. 

New York JFK havaalanından Manhattan'a gitmek için bindiğiniz takside “Türkler Kürtleri niçin kesiyor?” sorusu ile karşılaşmanız artık kuvvetle muhtemeldir. 
Çünkü 1991'den beri Yahudi patronajlı mahalli radyolardan tutun da Hollywood'a kadar bütün medya unsurları Türkiye aleyhtarı kumpasın bir parçası. 

Pulitzer ödülü sahibi olan ünlü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh, The New Yorker dergisinin 24 Haziran 2004 tarihli sayısında “plan B” başlıklı yazısında özetle şunları yazmıştı; 

Iraktadurumun gittikçe kötüye gittiğine ve bir çıkış yolu olmadığına hükmeden İsrail'in, Başbakan Şaron'un talimatıyla, İsrail'in bölgedeki güvenlik ve istikrarının korunması için Irak'ın geleceği bağlamında alternatif arayışlara girdiği, bu gayeyle İsrail ile Kuzey Iraklı Kürt gruplar arasında yıllardır süren işbirliğinin ileri boyutlara taşındığı belirtiliyordu. 

Yazının devamında MOSSAD ajanlarının ve İsrail Özel Kuvvetleri'nin KDP-KYP kontrolündeki bölgede cirit attığı, işadamı kisvesi altında dolaşan ve İsrail pasaportu taşımayan bu kişilerin Kürt Peşmergelere komando eğitimi verdiği ve örtülü operasyonlar yaptığı, ayrıca buradan Suriye ve İrandaki Kürt bölgelerine sızarak istihbarat faaliyetlerinde bulundukları belirtiliyor. Bu bilginin İsrail tarafından reddedildiği, Kürt grupların bir yorum yapmadığı, ancak üst düzey bir CIA görevlisinin bilgiyi doğruladığı yazıda zikrediliyor. 

Hersh, Amerikan derin devletine yakınlığı ile bilinen bir isim. 

Bir başka çarpıcı belge, iki değerli siyaset bilimi hocasının Harvard Üniversitesinden Stephen M. Walt ve Chicago Üniversitesinden John J. Mearsheimer'in, 2006 yılında, İngiltere'de çıkan London Review of Books'ta yayımlanan, “Israel Lobby and U.S. Foreign Policy” (İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası) adlı uzunca makalesi.*> 


422. Stephen М. Walt ve John J. Mearsheimer, “Israel Lobby and U.S. Foreign Policy” London Review, Londra 2006, Türkçesi: Hasan Kösebalaban, Küre Yayınları, İstanbul, Şubat 2009. 
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Makale örneklerle dolu ve bilgi bombardımanı niteliğinde. Makalenin tek cömertlik özeti. “Amerikan dış politikasını tek başına İsrail belirliyor” 

Elbette Hersh, Walt ve Mearsheimer dünya Yahudilerinin, Amerikan Yahudilerinin ve İsrail'in hedefi haline geldiler. 

İsrail lobisinin kullandığı en büyük silah anti-semitizm yaftasıdır. İsrail'in politikasını tenkit eden herkese otomatik olarak anti-semitist damgası yapıştırılmaktadır. Yukarıda bahsi geçen gazeteciyle ve iki bilimadamına da bu yafta yapıştırıldı ve hocalardan Walt, Harvard Üniversitesi'nden ayrılmak zorunda kaldı ama Amerikan milliyetçileri ve Amerikan derin devleti bunlara sahip çıktı. 

ABD'de, Amerikan derin devleti ile İsrail lobisi arasında derinden derine süren savaş su yüzüne çıkmış görünüyor. Hakikaten Amerika şartlarında Hersh, Mearsheimer ve Walt'ın yaptığı çıkışlar olağanüstüdür. 

Dikkatlice bakıldığında, 11 Eylül 2001 saldırıları ile Amerikan siyaset ve devlet mekanizmasını ele geçirmiş olan çoğunluğu Yahudi neo-con kliği hızla tasfiye edilmektedir. 

Zaten 11 Eylülün derinlerinde yatan temel saik, Amerikan milliyetçileri ile Yahudilerin ölümcül savaşıdır. Çünkü Amerikan milliyetçileri Amerika'yı kaybetmek üzere olduklarını anlamışlardır. 

“ABD'deki İsrail yanlısı lobilerin gücünün, Ankara tarafından Ermeni lobisine karşı bir denge unsuru olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. Uzun yıllar İsrail yanlısı bazı lobilerin faaliyetleri için on milyonlarca dolar aktarılmasına karşı sözde soykırım meselesi Washington tarafından Türkiye'ye karşı bir baskı aracı olarak kullanılmaya devam etmiştir. Türkiye'nin ABD'deki İsrail yanlısı lobilere önemli ölçüde mali kaynak aktarması Türkiye karşıtı faaliyetleri engellememiş, aksine İsrail yanlısı lobinin, Ortadoğu'da İsrail'in çıkarlarının Türkiye'nin çıkarlarıyla ters düştüğü durumlarda Ermeni lobisinin Türkiye karşıtı faaliyetlerinin Ankara üzerinde bir baskı olarak kullanılmasını engelleme konusunda bir adım atmadığı görülmüştür.“ 

İsrail kendi politikasına uygun olanı yapıyor. Beğensek de beğenmesek de “devlet” olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin dışişleri kadrolarını oluşturan monşerler -bir avuç dışişleri mensubu kahramanı tenzih ederim- yıllardır bön bön bakıyorlar. 
Bunların halini yurtdışında yaşayan, görev yapan, okuyan Türklerden dinleyin. 
Bunların Türkiye'ye, Türklere yaptığını hani “gâvur yapmaz” diye bir söz vardır ya... 

Mevcut dışişleri kadroları ile Türkiye'yi dışarıda idare etmek mümkün değildir. 
İçeridekilerin durumunu ise yazmaya gerek var mı? 


423.Emin Gürses, İsrail Lobisi, önsöz, Profil Yayıncılık. 


YENİ MİLLİ GÜVENLİK KONSEPTİ: SAĞLIK İSTİHBARATI 
KANLI ELMAS, KANLI PETROL, KANLI GIDA İLE KANLI FİNANS 
VE SIRADA KANLI İLAÇ VAR 


Yeni Dünya Düzeni ütopyası insanlığı küresel finans oligarşisinin bir başka oyunu ile yüz yüze getirdi. Küresel ve milli sağlık istihbaratı. 

Finans oligarşisinin tarihinde kanlı elmas, kanlı petrol paralarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi de kanlı gıda paraları üzerinden kanlı ilaç serüvenine doğru yelken açmış bir küresel finans krizi ile karşı karşıya kalacağız. 

Kanlı elmas, özellikle petrol şirketlerinin kanlı tarihini hepimiz biliyoruz ama çoğumuz bütün dünyaya yayılmış olan ilaç endüstrisinin gittikçe küresel bir tehdit unsuru olduğunu bilmiyoruz. 

Patent sistemi büyük ilaç şirketlerine astronomik kârlar sağlamaktadır. 

2004 yılında Fortune 500'de adları geçen ABD'nin en büyük dokuz ilaç firması, 
gelirlerinden ortalama yüzde 16 brüt kâr elde ederken, diğer Fortune 500 endüstrileri yüzde 5 kâr etmiştir. İlaç endüstrisi, gelirlerinin yüzde 32'sini reklam ve pazarlamaya harcarken araştırmalara ancak yüzde 15 ayırmaktadır. 

İlaç endüstrisi dünyada tam bir kartel ve küresel finans oligarşisinin kollarında. 
Hikâye ayrı bir kitap konusu. Zira 2017 sonunda dünyanın 87 trilyon dolarlık milli gelirinin bir trilyon doları ilaç endüstrisine ait. 

New England Journal of Medicine dergisinin 2005 yılındaki bir makalesinde, endüstri sponsorluğunda tıp fakültelerinde yapılan ilaç çalışmalarının sonunda hangilerinin yayınlanacağına dev ilaç şirketlerinin karar verdiği açıklanmıştı. 

Varın gerisini siz düşünün. 

İnsanlık değişik bir krizle karşı karşıya. IMF ve Dünya Bankası'nın ekonomik bakışına göre, bu kriz bilhassa zengin tabii kaynakları olmayan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde stagflasyon tehlikesini de beraberinde getirecek. 

Finansal piyasalar reel sektöre bir köprüdür ve köprüdeki problem hemen reel kesimi etkiler. 

2007 sonbaharında başlayan kredi krizinin şimdilik ve sadece ABD ve 
Avrupa'da finansal kesimlere maliyeti 11 trilyon dolar. 2010 yılı sonunda kriz daha 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da derinleşmiş, maliyeti trilyonlarla ifade edilir hale gelmişti. Bir belgesele göre de 
20 trilyon doları geçmişti.** 

Küresel finansal kriz bir taraftan stagflasyona sebep olurken öbür yandan yüksek enflasyona sebep oluyor/olacak. Enflasyon kartopu gibi büyüyecek. 

Evet, bu gerçekten “değişik bir kriz” 

Nitekim Güngör Uras “Faizin Modası Geçti, Şimdi Emtia Modası Var” başlıklı makalesinde benzer konuya değiniyor ve 01.01.2010 tarihinden itibaren yaklaşık bir yılda bazı emtia ürünlerindeki fiyat artışlarına dikkat çekiyor. Buna göre ABD dolarındaki artış 962,60 iken, İMKB -100 endeksinin artışı 9624, bakırda %26,71, nikelde %30,34, kalayda %57,97, buğdayda %44,60, mısırda %46,50 ve altında 626,38. 

Dünya Bankası son üç yılda küresel gıda fiyatlarının yüzde 83 arttığını raporluyor. 

Fakat bu gıda fiyat artış rakamları bile gelişmekte olan ülkelerde meydana getirdiği ekonomik ve sosyal tehlikeleri tam olarak ortaya koymuyor. 

Mesela pek çok ülkenin ana gıda maddesi olan pirincin fiyatı son bir yılda yüzde 
147 artış gösterdi. Bu oran Türkiye için çok daha yüksek. 

Gıda ve enerji masrafları Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki aile bütçelerini kevgire çevirecek, fiyatlardaki artışlar sosyal ve siyasal problemler yaratacak, etnik ve dini, mezhep-tarikat-cemaat ayrışmasını daha da belirginleştirecek. En hafifi ile dahili ve harici unsurların manipülasyonuna açık hale getirecek. 

Nitekim yazılı ve görsel basında gıda fiyat artışlarının fakir ülkelerde isyanlar meydana getirmekte olduğunu görüyoruz. 

Küresel enflasyon artışında, bilhassa gıda fiyatlarında yaşanan artışta alternatif enerji üretimi, yani etanol üretimi için mısıra olan talep günah keçisi olarak gösteriliyor. Deniliyor ki mısıra olan talep ve fiyat artışı tarım kesimini daha çok mısır ve dolayısıyla daha az buğday vs. ekimine yöneltti ve bu sebeple bütün tarım ürünlerinde fiyat artışlarını tetikledi. 

Kuyruklu bir yalan... 

Birincisi, tarım bazlı alternatif enerji üretiminin enerji sektöründeki payı çok ufak. Kaldı ki bu ana sebeple enerji bağımsızlığına kavuşan Brezilya mısırdan değil de çimden etanol üretiyor. 

Esas önemli etkenleri şöyle sıralayabiliriz: 


a) Çok sayıda ülke döviz çıpalarının dolara bağlı olması, hâlâ dünya ticaretindeki doların ağırlığı... Bu sebeple özellikle son yıllarda dolardaki küresel değer kaybı bu ülkelerdeki enflasyonu direkt etkiliyor. 


424. Inside Job, DVD Belgesel, 2010 
425. Milliyet, 28 Aralık 2010 
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b) Petrol gibi ürünlerin fiyatı dolar bazında belirlendiği için dolardaki düşüş 
enerji fiyatlarını artırarak küresel enflasyon güçlerini tetikledi. Petrolün varili 130 
doları aştı ve bunun yüzde 60'ının küresel finans oligarşisinin spekülasyonu olduğu iddia ediliyor. 

с) Yüksek hızda büyüyen ekonomilerin (BRIC ekonomileri) enerji ve emtia taleplerinin yüksek olması fiyat artışlarında bir neden olarak gösterilse de tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Bu ülkelerin, Çin gibi yüksek büyüme hızı yeni bir olay olmamasına rağmen enflasyondaki patlama yeni. Kaldı ki mevcut kriz söz konusu bu ülkelerde de büyüme hızını aşağı çekiyor. 

d) En önemli etken küresel finans oligarşisinin daha yüksek risk, daha yüksek getiri hırsına bağlı olarak patlayan gayrimenkul kredi balonunun sebep olduğu - şimdilik bir trilyon dolarlık— kaybı telafi etmek için, başta vadeli işlem gören buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi olmak üzere gıda ve emtia piyasalarına spekülatif saldırılardır. 

e) Elbette bu gelişmede küresel iklim değişikliğinin payını da unutmayalım. 


Bu ve benzeri değişmeler sadece fakir ve gelişmekte olan ülkeleri değil, gelişmiş ülkeleri de vuracak. 2020 yılında Almanya'da yoksul sayısı 10 milyonu aşacak. 

Amerikan Merkez Bankası “Fed”in son faiz indirimi sonucunda ABD ekonomisi artık negatif faizlerle çalışmaya başladı ve Fed'in elindeki istikrar politikalarının sonuna gelindi. 

Küresel finans sermayesi ve onun kontrolündeki medya genellikle krizin yapısal sebepleri ile tetikleyici unsurlarını birbirine karıştırıyor veya işlerine öyle geliyor. 

2007'nin sonbaharında patlayan son finansal krizin arkasında yatan yapısal unsur, milletlerarası düzeyde 2003'ten bu yana kör göze parmak misali görülen aşırı likidite bolluğu ve özel sektörün -biraz da teşvik edilerek- aşırı borçlanma içine sokulmasıdır. Tüketici kredileri ve şirketlerin yüksek oranda dış borçlanmaya başvurması küresel düzeyde finansal varlıkların spekülatif bir şekilde değerlenmesine sebep olmuştu. 

Küresel finans oligarşisinin “ekonomik tetikçileri” öyle riskli alanlara açıldılar ki... Sistem daha çok getiri için, daha çok zorlandı. Kaldı ki Bear Stearns yatırım bankasının 14 Mart 2008'de kurtarılmasında öngörüldüğü üzere, zaten merkez bankaları, hükümetler hiçbir büyük bankanın batmasına göz yumamazdı. İyi hoş böyle bir mantalite “piyasalar tanrısına” güle güle kamu müdahalesine hoş geldin demekti, kapitalizmin ruhuna aykırıydı amma... Olsun zaten Yeni Dünya Düzeni'nin nihai hedefi sosyalist temele gidişi hızlandıracak Tek Dünya Devleti değil miydi? 

Evet, ironik olarak bir çelişki gibi görünse de Yeni Dünya Düzeni nihayetinde tek ve sosyalist bir dünya sistemi öngörmektedir: Tek devlet, tek merkez bankası, tek 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para birimi, tek ordu ve nihayet senkretik ve Kabala temeline dayalı tek dünya dini. 
Konunun bu boyutu için Ramazan Kağan Kurt'un, Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye kitabını okuyunuz. 

Kanlı elmas, kanlı petrol derken kanlı gıda krizi, açlık krizi ve milyonların, yüz milyonların isyanı küresel finans sisteminin güç simsarlarının kendilerini kurtarmak için dünyayı ateşe vermesi ve kanlı ilaç paraları... 

Avrupa Birliği'nin (AB) 21. yüzyıla yönelik politikalarının belirlenmesinde bir hayli etkili olan “The Laboratoire Europeen d'Anticipation Politique Eurepe 20207426 bir rapor yayımladı. 

Bu rapor dört ana eğilime dikkat çekiyor. Mevcut yapısal finans krizinin asıl etkisini 2008 yılının ikinci yarısından itibaren göstereceğine dikkat çekildikten sonra 2011/2013 yıllarına kadar ortaya çıkması muhtemel gelişmeler özetle şöyle sıralanıyor: 


1) Şu ana kadar küresel finans sisteminin sebep olduğu zarar 1 trilyon dolar. 

2008 yılının sonunda Amerikan hazinesi ve ona bağlı kurum ve kuruluşlar finansal olarak varolma savaşı verecek. 

2011-2013 yıllarında kurlar arasında hiyerarşik değişimler yaşanacak. Sosyal krize sebep olacak bu değişimlere bağlı olarak açlık yüzünden ayaklanmalardan, 25 
milyon Amerikalının işsiz kalmasına kadar ABD'de 1929 krizinden beter bir çöküş yaşanacak. 

2) Yapısal finans krizi etkilerinin daha yeni yeni hissedilmeye başlanmasına rağmen, şimdiden bütün dünyayı esir aldı. İlk anda yaşanan krizin sebep olduğu kayıp 
1 trilyon dolar iken önümüzdeki iki yılda bu rakam 10 trilyon dolara yükselecek. İş 
bu safhaya geldiğinde çok sayıda büyük banka ve reel sektör şirketi batacak. 

Ortaya çıkan ve devem eden krizde IMF ve Dünya Bankası yöneticileri aciz kaldılar. Artık G-7'nin ekonomi patronlarının da yapabileceği pek fazla bir şey yok gibi görünüyor. 

Ekonomide “İkinci Dünya Savaşı kriterleri” geri gelebilir. 

1) Ham petrol fiyatının varili 124 doları gördüğünde, bu fiyatın yüzde 60'ı spekülatif... Anglo-Amerikan petrol şirketleri ve finansal kriz yaşayan bankaların bu spekülatif fiyatlarda büyük payı var. Kaldı ki söz konusu şirketlerin pek çoğu, aynı ailelerin ve/veya aynı seçilmiş klan ailelerin evlilikler -ortaklıklar yoluyla kurduğu bir konsorsiyuma ait. 

CIBC World Market analizcilerine göre ham petrolün fiyatı 200 dolar olacak. 
Ama enflasyonla bu fiyat dört yıl içinde 236 dolara çıkacak. Önümüzdeki dört yılda küresel enflasyon dalgası yaşanacak. Goldman Sachs analistlerine göre ise petrol fiyatları iki yıl içinde 200 dolara yükselecek. 


426. (LEAP/E2020) 16 Nisan 2008 


-375- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


2) Yaşanan finansal kriz, sadece finansal, ekonomik değil, dünyayı siyasi ve sosyal sonuçlarıyla büyük bir dönüşüme zorlayacak. Yüz milyon kişi daha açlığa sürüklenecek. 

Bir yanda artan gıda fiyatları sebebiyle sıkıntıya düşen milyonlarca insan ayaklanabilir. Öte yandan refahın zirvesinde yaşayanların kaybetmek istemedikleri zenginlik var. 

Dünya büyük bir kaosa doğru sürükleniyor. Küresel finans oligarşisinin güç simsarları mevcut finans sistemini kurtarmak, sürdürmek için dünyayı büyük bir felakete doğru sürüklüyorlar. “Güvenlik politikaları”, 2002 Eylül'ünde ortaya atılan “önleyici vuruş” politikaları adı altında “Yeni Dünya Düzeni”nin kurgulayıcıları önce “açlık ve susuzlukla tetiklenen büyük kaos” yaratarak “baş ağrısı” olabilecek bölgelerdeki “potansiyel hiksosları” tasfiye etmek için bir dizi büyük operasyona hazırlanıyorlar. 

Türkiye finansal ve teolojik hesaplaşmanın en keskin yaşanacağı küresel coğrafyanın tam ortasında ve hedefinde. Türkiye milli bekası için kitle savunma silahları geliştirmek ve tarımını yeniden ayağa kaldırmak mecburiyetinde. 
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21. YÜZYILDA BİYO-HEGEMONİK SU-GIDA-ENERJİ VE 
DİN SAVAŞLARI ÇIKACAK 


Kısaca enerjiye değinelim. Kudüs – Tarsus — Efes “Kutsal Üçgeni”nde sadece Киdüs – Pavlus – Yuhanna ve Meryem Апа değil, Batı Leviatan yani Kıbrıs ve çevresinde iki trilyon dolarlık doğal gaz rezervi var. 

Eric Hobsbawm İngiliz vatandaşı Alman Yahudisi bir tarihçi. Yeni Yüzyılın Eşiğinde adlı kitabında esas olan, olup bitenleri anlatan değil “analitik tarih”tir, diyor. 
Yani tarih çözümlemeye katkıda bulunduğu sürece insanlığın işine yarar demeye getiriyor. 

Geleceği öngörmek mecburi olarak geçmişin bilgilerine dayanmak durumunda. 

Küreselleşme, etnisite (etnisite ile milliyetçilik aynı şey değildir) ile mezhep, tarikat ve dini cemaatleri kullanarak ulus devlet, üniter devlet, laik devlet, hâsılı milli devletleri parçalamak hesabı içinde. 

2050 yılında dünya nüfusunun 10 ya da 12 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. 
Ekim 1999'da dünya nüfusu 6 milyarı devirmişti. 

21. yüzyılın en büyük meselelerinden biri küresel ölçekte çevre felaketlerinin cereyan ediyor ve edecek olması. Eğer çevre ile ilgili felaketlerin çözüm kararını “piyasalar versin” denirse, küresel finans oligarşisinin “piyasalar sopası” ile dünya ekonomisini ve insanlığı ne hale getirdiği ortada. 

“Piyasaların”, bölgeler ve ülkeler arasındaki ekonomik eşitsizliği bırakınız çözmesini, bu küresel uçurum giderek büyüyor. 

Bugün dünya toplam nüfusunun yüzde 14'ünü bünyesinde barındıran sekiz ülke (G8) küresel gelirin yüzde 65'ine el koyuyor. Buna rağmen zengin ülkelerde yaşayan herkesin mutluluk içinde yaşadığını söylemek mümkün değil. Çünkü bu ülkelerde zenginlik hızla artarken bir yandan da ferdi gelirler arasındaki dengesizlik çığ gibi büyüyor ve milli sınırlar dahilinde homurdananların sayısı artıyor. 

Pek çok uzman, “1890'da Enternasyonal Marşı'nın sözlerinin her şeye rağmen gerçek bir anlamı vardı. 1960'tan sonra 'ayaklanmak' durumunda olan “açlar ordusunun gerçekten de aç olduğuna inanmak neredeyse imkânsız hale gelmişti ama 21. 
yüzyılın ilk çeyreğinde Enternasyonal Marşı'nın sözleri gerçeği yansıtabilir” düşüncesini dile getiriyorlar. 

FAO verilerine göre 2008 dünyasında açlık çeken insan sayısı 850 milyondan fazla. Yerkürede her sekiz kişiden biri yeterli gıdayı alamıyor. Zannedilenin aksine bu 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insanların çoğunluğu Afrika'da değil, Hindistanda, Çin'de, Bangladeş'te, Filipinler'de, Endonezya'da yaşıyor. Yani çok geniş bir dünya coğrafyası benzer problemlerle boguşuyor. ABD'de her gün 39 milyon kişi aşevlerinde yemek yiyor. Amerika'nın nüfusu 310 milyon. 

Çevre felaketleriyle, küresel iklim değişikliği ile birleşmiş bir açlık meselesi nükleer silahlardan daha tahripkâr olabilir. Böyle bir hadise ülkeler arasında önce konvansiyonel silahlarla savaşı başlatır, arkasından nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların kullanılmasına vesile olur. 

Nitekim Evanjelist Mesihçi Apokaliptik teolojinin en önemli argümanlarından biri bu yöndedir. 

Ortaçağ'dan beri pek görülmeyen “savaş lordu” figürü 21. yüzyılın başında yeniden dirilmiştir. 

Çokuluslu şirketlerin çarpışan taraflara aynı anda silah temin etmesi malum... 
Körfez Savaşı'nda olduğu gibi Irak'ın işgalinden sonra da profesyonel orduya lojistik destek sağlıyorlar. Afrika'da parayla tutulmuş gruplar, savaşan fraksiyonlar veya hükümetlerce kiralanıyor. 

Bu durum büyük güçlerin manipülasyonlarına fazlasıyla açık... 

İyi eğitimli, iyi silahlanmış birkaç yüz kişilik bir milis gücünün devletlerin ya da hükümetlerin kontrol edemeyeceği bölgeleri yağmalaması / etnik temizliğe tabi tutması mümkün. 

Küresel finans oligarşisinin kontrolü altındaki “Yeni Dünya Düzeni”nin egemenleri “büyük kaos” başlamadan önce aç-susuz kalmış/kalabilecek “baş ağrısı” oluşturabilecek bölgelerdeki “potansiyel hiksosları” tasfiye etme yolunda bir dizi büyük operasyonu, gizleyemedikleri bir acullukla devreye sokmaya çalışıyorlar. 

Hiksoslar, MÖ 1640'lı yıllarda yaşadığı varsayılan, küresel iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan açlık-susuzluk problemleriyle birlikte çevrelerindeki gelişmiş medeniyetleri talan eden, onların yönetimlerine el koyan topluluklardır. 

Bazı iktisat tarihçilerine göre küresel ekonomi yeni bir şey değil: 


a) 1800-1970 arası Birinci Küresel Ekonomi Çağı: bu dönemde sermaye ve mallar ile birlikte kitlesel göçler sayesinde işgücü de küresel ölçekte hareket halindedir. 

b) 1970 ve sonrası İkinci Küresel Ekonomi Dalgası: Ulaşım ve iletişimdeki teknolojik ilerlemeler sayesinde milli devlet sınırlarını ve kıtaları aşan bir üretim faaliyetinde bulunuluyor. Sermaye, hammadde ve mamul mallar serbestçe dolaşırken göçler denetim altına alınarak işgücü ulus devletlerin sınırları içine hapsedildi. Üstelik küresel finans oligarşisi reel ekonomileri-tesisleri “esir” aldıktan sonra şimdi de gıda ve su üzerine oynuyor. 
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Günümüzde her şeyi “mucizevi” bir şekilde kotaran “piyasalar” yerini hızla “piyasaya evet ama serbest piyasa toplumuna hayır” noktasına doğru gidiyor görünüyor. 

Temel gıda maddesi olan buğday fiyatları son bir yılda yüzde 120 arttı. Arkasından pirinç fiyatları yüzde 100 ile geliyor. Giderek sıra bakliyat, mısır ve soya fasulyesine geliyor. 

Küresel finans sistemindeki, üstü örtülmeye çalışılan devasa kriz emtia piyasalarına sıçramış gibi. 

BM yakınlarda açlığın yüksek olduğu ülkelere acil destek istedi. BM'ye göre gıda üretimindeki düşüş ve gıda fiyatlarındaki artış 700 milyar dolarlık bir fonlama açığının çıkmasına sebep oldu. 

Turgut Özal ve Kemal Derviş'in 1978 tarihli Dünya Bankası raporu paralelinde 
24 Ocak 1980 kararları, 12 Eylül darbesi ve Turgut Özal iktidarı ile birlikte başlayan ve sonraki hükümetlerce de uygulanan tarıma üvey evlat muamelesi yapmanın, “düşük kur yüksek faiz” politikasıyla gıda mallarında ithalata bağımlılığın bedelini Türkiye ağır ödeyecek... 

1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) tarım anlaşması sanki başka 
bir dünyada imzalanmış da Türkiye'yi idare edenlerin haberi olmamış. IMF birkaç milyar dolarlık kredi dilimi için tarımda her türlü desteğin kaldırılmasını şart koştuğunda Türkiye'yi yönettiğini zanneden akıl daneler bu şartı sanki ellerinin tersiyle itivermiş! Sahi kimdi, Türk tarımını dış fiyat şoklarına karşı savunmasız bırakan politikaları Türk milletine “tarım reformu” adı altında pazarlayan? 

Türkiye'de ortaya çıkan beslenme ve GDO'lu gıda meselesinin ülkemizin kendi iç ve dış dinamiklerinden kaynaklanan boyutunun yanı sıra küresel iklim değişikliбіпаеп dolayı ortaya çıkan boyutu da var. 

“Ülkelerin geliri arttıkça tahıl tüketimi de artar, tarım arazileri daralır ve tahıl üretimi düşer” 

Türkiyede 1950'li yıllardan beri traktörün tarıma yoğun bir şekilde sokulmasıyla birlikte işlenen tarım alanlarının miktarı sürekli arttı ve 27 milyon hektara kadar yükseldi... Öte yandan 1980'den itibaren uygulanmaya başlayan liberal ekonomi politikaları, düzensiz ve hızlı şehirleşme süreci sonucunda tarım arazileri mesken sektörüne ve sanayi tesislerine açılarak verimli tarım alanları feda edildi ve günümüzde işlenen tarım alanlarının miktarı 25,8 milyon hektara düştü. 

Çevrebilimci Lester R. Brown gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı bu süreci, Japonya'nın 1955-1980 yılları arasında yaşadığı “örnek” endüstrileşme tecrübesi sebebiyle “Japon sendromu” olarak adlandırıyor. 

Japonya 1980'li yıllardan beri, her yıl artan miktarda tahıl tüketiminin yüzde 70'ini ithal eder hale geldi. Japonya kalkınmasını gerçekleştirerek bu çizgiye gelirken Türkiye kalkınmadan tahıl ve gıda ithalatçısı oldu. 
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Bir hayvani kalori üretebilmek için yedi bitkisel kalori kullanmak gerekiyor. Bu süreçte doğrudan tahıl tüketimi dolaylı tahıl tüketimine dönüşüyor. 

Türkiye'nin bir başka belası akılcı olmayan, verimlilik kriterine uymayan miras hukuku ve örfü. Tarım arazileri ekonomik olmayan küçük toprak-arsa parçalarına dönüştü. 

Neticede Türkiye, gıda alanında kendi kaynaklarıyla kendi kendine yeten bir ülke olma özelliğini kaybederek, çoğu tarım ürününü ithal eden bir ülke konumuna düştü. Bu sonuç АВ, ІМЕ Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel finans tetikçilerinin kontrolü altındaki teşkilatların talep ve istekleriyle de örtüşen bir neticedir. 

Gelişmiş sekiz ülke, tarımına günde bir milyar dolar destek sağlarken... Milletlerarası teşkilatların baskılarıyla 1980'lerden beri doğru dürüst destek verilmeyen tarım sektörü, şehirlerin varoşlarına yığılmış tüketici konumunda bol ve ucuz işgücü, üretmeden tüketen bir Türk toplumu, azalan rekolteler, birçok alanda olduğu gibi gıdada dışa daha çok bağımlı bir Türkiye... 

“Su savaşlarına” bakacak olursak: 

Dünyada son yıllarda kendini iyiden iyiye hissettiren su krizi, iki yıldır daha ciddi boyutlara ulaştı. 

Devlet Su İşleri eski genel müdürü ve Milletlerarası Su Enerjisi ile Su Kaynakları Birliği Başkanı Prof. Dr. Doğan Altınbilek, Türkiye'nin su zengini olmadığını, nüfus 
artışıyla birlikte su sıkıntısı çeken ülkeler arasına girebileceğini ve çözüm için 300 
yeni barajın yapılması gerektiğini söylüyor. 

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi başkanı Dr. Richard Harding de 40 yıl içinde Türkiye'nin su sıkıntısı çeken ülkeler arasına girebileceğine dikkat çekiyor. 

Tarım ve sulama dünyada su tüketiminin yüzde 90'ını oluşturuyor. 

Uluslararası Water Aid organizasyonuna göre, dünyada 1,2 milyar insanın içecek suyu yok; 2,5 milyardan fazla insan da temizlik gayesiyle kullanılan sudan mahrum. 

Türkiyede bütün suyun dörtte birinden fazlası Dicle ve Fırat havzasında yer alıyor. 

Güney komşularımız Suriye, Irak, İsrail ve Suudi Arabistan su fakiri. İsrail komşu Arap ülkelerini Türkiye karşı manipüle ediyor. 

Türkiye'de suyun yüzde 35'ini kullanabiliyoruz. Projeler sayesinde 2030 yılına kadar mevcut suyumuzun tamamının kullanılması hedefleniyor. 

Türkiyede şehirlerdeki kayıp ve kaçak su kullanımı yüzde 35-60 arasındayken modern ülkelerde bu oran yüzde 15. 

Bir metreküp suyu şebekeden 1,5 dolara alırken aynı suyu şişe suyu olarak aldığımızda metreküpüne 500 dolar ödüyoruz. 

Türkiye'de şimdilik kişi başına yılda 1500 metreküp su düşüyor. Bu rakam 1000 
metreküpün altına düştüğü zaman su sıkıntısından söz ediliyor. 
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Belediyeler suyun her metreküpüne 35 sent öderken halka 1,5 dolara satıyor. Denizden arıtılan suyun metreküpü dünyada 70 sente satılıyor. 

Avrupa'da İspanya ve Portekiz hariç diğer ülkelerin şimdilik su sıkıntısı yok. 
Hindistan'ın bir bölümü ve Çin su rezervlerinin bütününü kullandı. 

Dünyada her yıl 1,8 milyon çocuk, yani günde 5 bin çocuk, suyla ilgili hastalıklardan ölüyor. Afrikalı kadınlar her gün 20 litre su alabilmek için 2-4 saat yol katediyor. Dünya nüfusunun yüzde 10'u her gün suyla ilgili bir hastalığa yakalanıyor. 

Akan musluk veya çeşme altında sabunla elleri yıkamak su ile alakalı hastalıkların yüzde 40'ını önlüyor. 

ABD'de kişi başına günde 400 litre, AB'de 200 litre su kullanılıyor. İnsanlar 20 yıl sonra bugün kullanılandan yüzde 40 daha fazla su kullanacak. 

Dünya su kaynaklarının yüzde 97,5'i tuzlu su, sadece yüzde 2,5'i tatlı su. 

Amerika'daki Pasifik Enstitüsü başkanı Dr. Peter Gleik, Fırat ve Dicle suları sebebiyle savaş çıkabileceğini belirtiyor. Dünyada 5000 yıldır su savaşları yaşanıyor. 
Asurlulardan bu yana Anadolu ve hinterlandında su paylaşım savaşları yaşanıyor. 

Kim demişti küresel kriz karşısında Türkiye'nin yalpalamayacağını, Türkiye'nin olası krizlerden kârlı çıkacağını, “malı götüreceğini”? Halbuki son iki yıldır olanlar, küresel finansal krizin sadece sanayi sektörünü değil emtia piyasalarını da vuracağını göstermekteydi. 

Tabii anlayabilecek beyni olanlara. 

Emlak piyasalarında “mortgage” üzerinden başta ABD ve Türkiye olmak üzere dünyayı sağmal ineğe çeviren “hedge fonlar” için deniz bitmiş kara görünmüştü. 

Küresel iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık ve sel baskınları da hesaba katıldığında emtia piyasaları, zorunlu gıda ürünlerini sağladığından küresel finans oligarşisi için oldukça cazip bir adresti. 

Hedge fonların başındaki “ekonomik tetikçiler” adeta gulu gulu dansı yaparak “operasyonlarına” başladılar. Buğday, pirinç, mısır ve soya fasulyesi gibi vadeli sözleşmelerle çalışan emtia piyasası ilk saldırı hedefi oldu. 

2008 ilk çeyreğine baktığımızda hepimizin yakından tanıdığı Cargill'in kârı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artmış. Anlaşılıyor ki kıtlık senaryoları Cargill, McKinney ve Beaumont gibi devleri etkilemeyecek. 

Ağustos 2007'de The Economist “Belki yatırımcılar nihayet gözlerini Türkiyedeki risklere açmaya başlıyor” diye yazmıştı. Yani? 


a) Türkiye'yi yönetenlerin hedge fonların sıcak para içindeki etkinliğini, cesametini dikkate almadıklarını... 2018 yılında kurlardaki sıçrama ile birkez daha gördük. 

b) Yabancıların “Çingene sermayesi” denilen sıcak parayla oluşturulan büyümenin cazibesine daha fazla kapılmaması gerektiği... ikazını yapmıştı The Economist. 
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Dünya Bankası, IMF politikalarıyla tarım arazilerini çokuluslu maden şirketlerine, turizm işletmelerine buyur etmiş... ABD ve AB'nin devlet destekli tarım politikaları karşısında kendi çiftçisini, Nasrettin Hoca'nın “tam açlığa alışmışken ölen eşeği” misali “rekabete alıştırmak” adı altında sahipsiz bırakmış bir Türkiye... Üstelik düşük kur, yüksek faizle ithalat cennetine dönüştürülmüş Türkiye, yüksek gıda fiyatları, GDO'su ile oynanmış ürünler ve sentetik ürünler arasında akıl ve beden sağlığını yitirecek. Bu iş öyle “üç gün pirinç yemeyin” demekle çözülecek, fiyatları aşağı düşürecek bir durum değil. 

Tahılın önemli bir bölümünü ithal eden Mısır'da ekmek derdine düşen uzun kuyruklar sosyal patlama tehdidini büyütüyor. 

Küresel finans oligarşisi 1980 yılından beri üç kez “akıldışı coşkusu” yüzünden krize sebep oldu. Dördüncü ve en tehlikelisi gıda ürünlerinin de içinde bulunduğu emtia balonu olacağa benziyor. 

1980'den beri olan üç finansal ana kriz: 


a) Asya krizinin (1997'de başlayan) arkasında gelişmekte olan piyasalara yapılan spekülatif menkul ve gayrimenkul yatırımları vardır. 

b) İnternet siteleri krizinin arkasında yeni teknoloji şirketine yapılan “bol kepçe” finansal yatırım vardır. 

с) Yaşanmakta olan ve ABD'deki Kasım 2008 Başkanlık seçiminden sonra 


Türkiye'nin de çok ağır hissettiği “varlık balonu” krizi. Şişirilmiş bina fiyatlarından başladı, mortgage derken emtiaya yöneldi. 


Neden bu krizler son 20 yılda çıktı? Başta ABD olmak üzere zengin ülkelerde kapitalizmin tabiatı değişti. Eskiden kapitalizmin motoru sanayi sektörü, yani reel sektör idi. Ancak son 20 yıldan bu yana finans sektörü kapitalizmin motoru oldu. 
Mesela ABD'de 1980'li yıllarda finansın hem toplam katma değerde hem de kârda payı en fazla yüzde 5-6 dolayındaydı. Finansın 2006-2007'de katma değerdeki payı yüzde 8'e çıkarken kârdaki ağırlığı yüzde 40'ı geçti. 

Bu şu demektir: 

Kârın yüzde 40'ı otomobil, televizyon ya da gömlek gibi bir şey üretmeyen, sadece aracılık eden finans sektörüne yani tefecilere gitti. Bütün bunları da sözüm ona “süper bankacılar” adı verilen 21. yüzyılın “yeni baronları” finans oligarşisi yaptı. 

Michael Т. Klare'in “Enerji savaşı dünyanın düzenini değiştirecek” başlıklı makalesi oldukça ilginç. Bu yazısında ileri sürdüğü tezler daha geniş olarak Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy adlı kitabında ele alınıyor. Yazar 21. 
yüzyılda dünyada maraza konusu olacak ana faktörleri gözlerimizin önüne seriyor. 


427. Türkçesini www.timeturk.com adresinden okuyabilirsiniz 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Klare'in Resource Wars (Kaynak Savaşları) ve Blood and Oil (Kan ve Petrol) adlı kitaplarının Türkçeye de çevrildiğini belirtelim. 

Yazarın yukarıda zikrettiğimiz makalesinden alıntılarla devam edelim: 

Dünyada petrol fiyatı yükselirken, gıda fiyatı da aynı oranda artıyor. Bu gelişme yakın bir gelecekte yerküremizde emsali görülmemiş bir servet ve güç kaymasının habercisi gibi. 

Güç kaymasının iki boyutu var: 


a) Dünya ekonomisindeki üretim ağırlığı giderek Pasifik okyanusu- Asya'ya kayacak. 

b) Enerji konusunda yeni gelişmeler olacak. Enerji kaynaklarının paylaşımında küresel mücadele yoğunlaşacak. Enerji tedarikinin yetersizliği enerji alternatiflerin- deki yavaş gelişim “artan ihtilaf riski”ni körükleyecek. 


Michael Т. Klare'in analizine göre, “tarih boyunca güçteki büyük geçişler normalde hep şiddetle birlikte geldi. Ya gücün zirvesindeki devletler imtiyazlı durumlarını kaybetmeyi önlemek için mücadele ediyorlar уа да meydan okuyanlar zirvenin üstündekileri devirmek için savaşıyorlar...” 

Irak'ın işgalinin sebeplerinden birinin bu tür bir teşebbüs olduğu “ya da enerji zararında olan ülke rakipleri arasından bazılarını elemek için olduğu” düşünülebilir. 

Bu tarifteki elenmek istenen ülke elbette Çin. Ancak Çin de boş durmuyor. 

Hem ABD hem de Çin; Angola, Nijerya ve Sudan ile Hazar denizi havzasında Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'a gelişmiş silahlar ve askeri donanım gönderiyorlar. 

Putin liderliğindeki Rusya, Orta Asya gazının Avrupa'ya naklinde tekel olmak istiyor. 

Yazarın ifadesiyle, “tarih bu tür yanlış hesapların, kontrol dışına çıkan savaşlara götürdüğü pek çok örnekle dolu. Birinci Dünya Savaşı'na götüren yılları düşünün. 
Aslında bugün Orta Asya ve Hazar, 1914'e götüren yıllardaki Balkanlar'a benzemekten fazlasını taşıyor... Bunun götürdüğü sonuç basit ve sade: Bildiğiniz gibi dünyanın sonu.” 

İşin “klasik enerji” boyutu böyleyken “yeni nesil enerji”de iki kaynak öne çıkıyor ve Türkiye açısından derin sistemik kırılmayı tetikleyebilir. Yeni nesil enerjide petrolün yerini hızla bor ve toryum madeni alacak gibi görünüyor. Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 67'si ülkemizde. Toryumun ise yüzde 60'ı Türkiyede ve nükleer enerjinin yeni yakıtı. 
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Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle nükleer enerjiye hızlı bir dönüş olacağı tahmin ediliyor. Bugüne kadarki nükleer enerjinin temel elementi uranyum ve ortadan kaldırılamayan radyoaktivitesi söz konusu. 

Ancak yeni nesil nükleer santrallerde toryum kullanılacağı ve toryumun radyoaktivitesinin sıfırlanabildiği öne sürülüyor. 

Dünya toryum rezervinin yüzde 50'si de Türkiye topraklarında. 

İstanbul merkezli 360 derecelik ve 3000 km yarıçaplı bir daire çizdiğinizde yerkürenin enerji, tahıl ve su merkezlerinin ve yollarının tamamına yakınını kontrol eden bir pozisyonu görürsünüz. Ayrıca İstanbul-Kudüs-Bağdat-Buhara hattı içinde kalan, kısacası Anadolu уе hinterlandındaki coğrafya “where Got has walked'dır (Tanrı'nın yürüdüğü topraklar). İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Ezoterizm bu topraklarda doğmuştur. 

BM Dünya Gıda Programı Direktörü Josette Sheeran dünyadaki gıda krizinden etkilenecek ülkeler listesinde Türkiye'yi az riskli kategoriye koydu. Ama Türkiye artık kendi kendine yeten bir ülke değil. 

ABD, tarihinde ilk kez gıda satışlarına sınırlama koymaya başladı. Wal Mart'ın müşterilerinin alabileceği pirinç miktarına sınırlama getirmesi bütün dünyada şok etkisi yaptı. Avrupa basını bu durumu “küresel gıda krizi ABD'ye ulaştı” şeklinde başlıklarla duyurdu. 

Asya krizi ile ateşi yükselen-internet krizi ile ateşinin düşmediği görülen ve mortgage krizi ile komaya gireceği anlaşılan küresel finans sisteminin tepesindeki “seçilmiş klan” gıda ve su üzerine oynayarak dünya çapında sosyal ve siyasi depremlere yol açacak. 

1929'da Kara Perşembe ile patlak veren Amerikan ekonomik krizine benzer küresel bir krizden söz edilirken artık ekonomik krizin hangi boyutlara ulaşacağı değil, ne tür sonuçlara yol açacağı tartışılıyor. 

Şimdilik finans ve emtia (petrol-gıda gibi) sektöründe kendini hissettiren kriz yarın imalat sektörünü de vurmayacak mı? 

Tüketim hacminin üretim hacmini geçtiği bir dünyada neler olur? Bugünden uçlarını gördüğümüz krizlerin Michael T. Klare'in ifade ettiği küresel düzeyde büyük bir dönüşümü getireceğini söylemek kehanet olmasa gerek. 

Bu dönüşümün anlamı Batı'nın tek yanlı üstünlüğüne dayanan dünya düzeninin sonuna gelindiği demektir ki... Kazanmak için orantısız güç ve silah kullanma örneklerini tarihin anlattığı Batı, elinde tuttuğu nükleer, biyolojik ve kimyasal silah stoklarını ne yapacak? Yeni Hiroşima ve Nagazakiler mi göreceğiz? 

Kısacası, olacağı kesinleşen büyük dönüşümün bedeli ne olacak? “Büyük dönüşüm” için ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Hindistan, Brezilya ve iki Afrika ülkesinin temsil edileceği “küresel bir konsensus” sağlanmasından söz 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ediliyor. Ancak küresel konsensus hesaplarının içinde ne bir buçuk milyarlık İslam dünyası ne de 300 milyonluk Türk dünyası yok. Üstelik 21. yüzyılda marazalara sebep olacağı belli olan su-gıda-enerji yatakları ile “Tanrı'nın yürüdüğü topraklar” Türk-İslam ülkelerinin kontrolünde. 

“Yeni Dünya Düzeni” için üç savaş öngören Kuzey Amerika'nın İskoç Riti masonluğunun 32 yıl “büyük kumandan”lığını yapan (1859-1891) Albert Pike'ın öngörüleri sanki gerçekleşiyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı Pike'ın öngörüleri ile yüzde yüz örtüşüyor. “Novus Ordo Seclorum” (Yeni Dünya Düzeni) için Pike'ın öngördüğü Üçüncü Dünya Savaşı, Müslümanlar ile Yahudiler arasında çıkacak. 

Albert Pike “ruhsal rehber”inden aldığını iddia ettiği bir mesajı, 15 Ağustos 1871 
tarihinde Avrupa Illuminati'sinden olduğu ifade edilen Giuseppe Mazzini'ye yazdığı bir mektupla iletiyor ve Üçüncü Dünya Savaşı ile Yeni Dünya Düzeni'ninden etraflıca bahsediyor. 

Bu mektup kısa bir süre Londradaki British Museum kütüphanesinde sergilendikten sonra aniden ortalıktan kaldırılıyor. 

Artık her stratejik mahfil kaynaklı makale ve kitapta, 1945'te, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişiyle kurulan sistemin sonunun geldiğine vurgu yapılıyor. 

Yeni bir finans sistemi, yeni bir ekonomik düzen, yeni bir din haritasından söz ediliyor. 

Anlaşılıyor ki sonradan kendisi de çark eden Evanjelist, Japon asıllı Amerikalı Fukuyama'nın “Tarihin Sonu” tespiti, tarihin başlangıcı olacak. 

IMF Nisan 2007'de yayınladığı raporunda şu tahminde bulunmuştu: “Küresel ekonomi 2007 ve 2008'de güçlü büyüme eğilimini sürdürecektir. Hatta mevcut şartlardan, en son 2006 yılı için yapmış olduğumuz risk uygulamalarının artık önemini yitirmekte olduğu söylenebilir.” 

IMF Nisan 2008'de Dünya Ekonomisi 2008 Görünümü Raporu'nu yayımladı. 

Bu raporun dördüncü sayfasından başlayarak şu tahminlerde bulunuluyor: “Ağustos 2007'de baş gösteren finansal kriz 1930'lardaki Büyük Buhrandan bu yana karşılaşılan en büyük finansal şoktur”** 

Böyle bir IMF'ye güvenilir mi? 

IMF bu raporu ile yaklaşık son otuz yıldır savunmakta olduğu iktisat politikalarına da “yenilikler” getirmiş. 

Piyasa güçlerine neredeyse tanrısal bir güç vehmeden neoliberal iktisatçılar şaşkınlık içindeler. 


428. Ramazan Kağan Kurt, Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye, Karma Kitaplar, İstanbul, 2007 
429. IMF, 2007, World Economic Outlook 
430. IMF, Nisan 2008, World Economic Outlook 
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İflas eden Bear Stearns şirketi olabildiğince sessiz sedasız ABD merkez bankası Fed aracılığı ile kurtarıldı. Benzer bir örnek de İngilteredeydi; iflas eden bir özel sektör bankası kamu bankası haline getirilerek kurtarıldı. 

Financial Times gazetesinde Martin Wolf şu görüşü dile getiriyor: 

“14 Mart 2008 tarihini hatırlayınız; bu tarih bundan böyle küresel, serbest piyasa kapitalizm düşünün öldüğü gün olarak anılacaktır. Üç on yıl boyunca piyasa yönlendiriciliğindeki finansal sistemlere doğru yol aldık. Ancak Bear Stearns şirketini kurtarma operasyonu ile birlikte federal rezerv sistemi (ABD'de para politikasını belirleme işleviyle görevli olan ve aynı zamanda da serbest piyasa kapitalizminin baş destekçisi konumunda olan kuruluş) bu dönemin artık sonuna ulaşıldığını ilan etmiş oldu. Böylece Fed geçen hafta içinde “Ben artık piyasanın kendi yaralarını kendisinin iyileştirebileceğine inanmıyorum” sözlerini sarf eden Deutsche Bank Direktörü Joseph Ackerman ile aynı fikirde olduğunu da açıkça itiraf etti. “Deregülasyon (serbestleştirme) artık sınırına ulaşmış durumda.” 

Yine aynı tarihte aynı gazetede John Kay şunları yazıyor: 

“Bundan böyle muhtemel bankacılık krizlerinin daha sıkı denetim ve şeffaflığı artırıcı politikalar ile önlenebileceğini ileri süren görüşler regülasyon kurallarının gücüne gerçek dışı beklentiler yüklüyor. Gerçek şu ki finansal sistemde istikrar sağlamak imkânsız olduğuna göre, devletin yapması gereken şey, reel ekonomiyi istikrarsızlık unsurlarından arındırmaya yönelik politikalar izlemesidir”* 

Ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir yorum, Peter Garnham tarafından aynı gazetenin aynı tarihli sayısında yazıldı: 

“Küresel finans piyasalarındaki mevcut çalkantılar, açıklarını yurtdışı sermaye girişleriyle kapatmaya çalışan ekonomilerin paralarının değerlerini (kurlarını) daha da bozacaktır. 

Yılbaşından bu yana artan risk olgusu yatırımcıların ekonomik dengeleri daha yakından izlemelerine ve yüksek cari işlemler açığı taşıyan ekonomileri cezalandırmalarına yol açmaktadır. Bu tür baskılar, borçlu konumda olan ülkelerde (Güney Afrika Rand'ı ya da Türk Lirası gibi) yükselen piyasa ekonomilerinde daha fazla hissedilecektir. Bu ülkeler bundan böyle yurtdışı fonları hazır bulamayacak ve paralarının değerlerinin (kurlarının) aşınmasına razı olacaktır” Anlaşılıyor ki maalesef Türkiye bir küresel finansal krizden ilk elde ve en şiddetli biçimde etkilenecek ülke konumunda. Gelelim 21. yüzyılın en vahim savaş sebebi “din” meselesine. 

İslam ve İslam'ın hâkim olduğu coğrafya İslam'ın doğuşundan sonraki en büyük var olma savaşı ile karşı karşıya. Buraya kadar saydığımız finansal kriz, su, gıda ve 


431. Financial Times, 24 Mart 2008 
432. Financial Times, 24 Mart 2008 
433. Financial Times, 24 Mart 2008 


-386- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


enerji kaynaklı küresel savaş ihtimalini besleyen en temel dinamik din... Yahudi-Hıristiyan-Ezoterik Batı, başta “Tanrı'nın yürüdüğü topraklar” olarak niteledikleri Anadolu ve hinterlandında İslam'ın hâkim olmasını istemiyorlar. 

Batı'nın zihni labirentlerinde Türkler, İslamən kalemi ve kılıcı olarak görülüyor. 
Küresel kaosu besleyen temel dinamik din olunca akan sular duruyor. Zira İslam ve onun en itibarlı ümmeti konumundaki Türkiye ana menü durumunda. 

Karşıdaki Batı bloku “Tanrı adına” konuştuğu iddiasında ve Tanrı adına konuşanlarla pazarlık yapma imkânı yoktur. Teolojide mantık ve rasyonellik değil “inanç” konuşur. 

Türkiye başta olmak üzere İslam coğrafyası Kabala-Tevrat-İncil Vahiy kehanetlerinin tehdidi altında. Yeni Haçlı seferleri yolda. İslam dünyasında “iyi Müslüman” ve “kötü Müslüman” kutupları oluşturulmaya çalışılıyor. 

Bunun için Şii İslam ile Sünni İslam'ın Eşari-Selefi itikadına bağlı Müslümanları radikalleştirilirken Hanefi ameli-Maturidi itikadına bağlı Türk Müslümanlığı da “ılımlı İslam” adı altında “Amerikan İslamına” dönüştürülmek isteniyor. 

Frances Stonor Saunders'in 2004 yılında yayımlanan Who Paid the Piper: The CIA and Cultural Cold War (Türkçeye “Parayı Verdi Düdüğü Çaldı” adıyla çevrildi) adlı eseri, CIA'nin yazarları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, şairleri ve müzisyenleri nasıl kullandığını anlatır. 

Ünlü neo-con (yeni muhafazakâr) ideolog Irving Kristol, Andre Malraux, George Orwell (Büyük Birader'i hatırlayınız), Bertrand Russell, Arthur Schlesinger Jr., Arnoldo Toynbee, Jean-Paul Sartre, Herbert Spencer ve daha nicelerinin Soğuk Savaşdöneminde СТА tarafından nasıl kullanıldıklarını anlatır bu kitap. 

Bu sefer yukarıda zikrettiğimiz isimler ve benzerlerinin yerini kimler alacak? 

O kadar çok ki... İşte birkaç örnek: 

Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (Tarihin Sonu ve Son İnsan), Penguin, Londra. 

Samuel Huntington, The Clash of Civilisations (Medeniyetler Çatışması), Foreign Affairs, 1993. 

Burada “medeniyetler çatışması”ndan kastedilen Georges Corm tarafından da belirtildiği üzere “dinler çatışmasıdır”. 

“21. yüzyıl başındaki dünya jeopolitiği ile ilgili entelektüel gündemin önemli bölümü bu rehber çalışmanın ileri sürdüğü tezler etrafında toparlandı ve Huntington artık yaşamak zorunda kaldığımız yeni dünyanın sunum mimarlarından biri oldu”*4 

Tarihe dönüp baktığımızda dinlerin ve medeniyetlerin “dönüşümü” söz konusu olmamıştır. 


434. Georges Corm, 21. Yüzyılda Din Sorunu, s. 14, 5 numaralı dipnot 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Kartaca medeniyetini sözde Romalılaştırmak isteyen Avrupalılar onu mahvetmekten başka bir şey yapmamışlardır. 

Benzertrajediyi Antik Mısır Medeniyeti ve İskenderiye Kütüphanesi de yaşamıştır. 

Endülüs'ün başına Yahudi-Hıristiyan medeniyeti hangi çorapları ördü biliyor muyuz? 

Yirminci yüzyılda doğu medeniyetleri (Hint, Çin gibi) Batı'nın benzer tasallutundan kendilerini sıyırmaya başlamışlardır. 

Ancak maalesef Osmanlı Türk İmparatorluğu Vahabiliği ve bir kısım Arap unsurları da kullanan Batı tarafından parçalanınca, bundan en çok zararı sadece Türkler değil, başta Araplar olmak üzere İslam dünyası görmüştür. 

Yirmi birinci yüzyılın başında İslam âlemi, Batı'nın daha kurnaz, daha sistemli istilasıyla karşı karşıyadır. 

Meşhur Fransız iktisatçı ve tarihçi Georges Corm'a göre, “modern şiddetin arkeolojisi engizisyonda ve Avrupadaki din savaşlarının uzun yüzyılında aranmalıdır” 

Dolayısıyla gözümüzün önünde cereyan eden şey “dinin регі dönüşü'nden ziyade; son derece din dışı siyasi ve ekonomik çıkarların hizmetinde bir “dine başvuru'dur. 
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Küresel finans sistemini kontrol eden “seçilmiş klan”ın yeni av alanı buğday, pirinç, mısır ve soya fasulyesi başta olmak üzere gıda. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle düşen gıda rekoltelerini de fırsat bilen seçilmiş klan son iki yıldır gıda endüstrisine yönelik spekülatif saldırılarda bulunuyor. 

Dünyada buğday fiyatları son bir yılda yüzde 130 arttı. Pirinç fiyatları ise 2008'in ilk üçayında Asya'da iki katına çıktı. 

Yeni Dünya Düzeni ütopyası peşinde olan seçilmiş klanın kontrolü altındaki IME, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşların büyük şirketlerin çıkarlarına yönelik küreselleşme politikaları 21. yüzyılın ilk çeyreğinde çeşitli milletlerden oluşan yeni bir potansiyel “Hiksos ırkı” peydahlamak ve sonra da onları yok etmek aculluğu içinde. 

Yukarıda saydığımız kurumlar basın önünde аһ!уаһ! dedikten sonra hâlâ virüsü çare olarak tavsiye ediyor. Mesela Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick çare olarak “daha çok ticari serbestleşme, daha çok teknoloji ve yardım” tavsiyesinde bulunmakta. 

Türkiyedeki neoliberalizm tetikçileri “devlet bakkal olmaz” diye peşkeş özelleştirmesine methiyeler düzerken... Şimdi ABD ve İngiltere başta olmak üzere küresel finans oligarşisi ve tetikçilerinin sebep olduğu pislikler devlet eliyle temizleniyor. 

Sovyetler'in başını çektiği komünizm kendi ağırlığı altında çökünce küreselci seçilmiş finans elitleri kapitalizmin zaferi konusunda çığlık atmışlardı. Kazanan ideoloji “tarihin sonu”nun geldiğini ilan ediyordu. Adam Smith kazanmış, Karl Marx kaybetmiş, hikâye bitmişti. Elbette Kremlin ve Marx'ın kaybettiği kesindi ama kapitalizmin “kazandığını” düşünmek safdillikten öte bir şeydi. 

Kapitalizm ve onun çekirdek mekanizması olan serbest pazar yeri, ekonomik değiş tokuşun güçlü sistemidir. Ama bütün pazarlar, toplumun çoğunluğunu pazarların kötü unsurlarından ve etkilerinden korumak için kamu müdahaleleriyle düzenlenir. Kapitalizmin örnek ülkesi ve şampiyonu olan ABD'de sosyal korumacılığın çıtası oldukça yüksek tutulmuştur. 

ABD'nin ekonomi politikasının temeli esas olarak Yeni Anlaşma'ya (New Deal) dayanırdı. 

Hükümetlerin işe karışmasının sebebi, pazarların pek çok insanı fakirleştirmesi değil, aynızamanda zenginlik ve çöküntü arasında çılgınca sallanmasına sebep olabileceğini bilmesiydi. 
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Yeni Anlaşma, parasal pazarların istikrar kazanması ve benzer tedbirler, en büyük avantajı olan yenilikler üzerinde baskı kurmadan, kapitalizmin daha adil, daha az şiddetli olmasını sağlamaya başlamıştı. 

Kamu kurumlarının müdahalesiyle sosyal tedbirler sadece ABD'de değil İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesinde uygulandı. Nitelikli sağlık hizmetleri, sağlam kamu eğitim sistemleri ve çok geniş sosyal koruma programları gibi. 

ABD'de Reagan, İngiltere'de Margaret Thatcher iktidarı serbest pazar ateşini hem kendi ülkelerinde hem de küresel ekonomiye katmaya kalkınca işler şirazesinden çıktı. 

Serbest pazar ile “pazarın büyüsü” herkesi mest edecekti. Çünkü daha az kuralın varlığı, sosyal harcamaların azalması... Herkes için daha büyük zenginlik kaynağı olacak ve her nasılsa sosyal meseleler otomatikman çözülecekti... Bugün bunların olmadığı, sadece gelişmekte olan ülkeler ile fakir ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de kendi içinde çok daha keskin sosyal meseleler yaşadığı açıkça görülüyor. 

Serbest pazar mantrası, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmekte olan ve fakir ülkelere yardım gayesiyle kurulmuş olan Dünya Bankası, Milletlerarası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü'nü (WTO) avucunun içine almış vaziyette. 

“Yapısal Düzenleme Programı” adı verilen ana itici gücün yeni politikalarına göre Dünya Bankası kredilerini alabilmek için gelişmekte olan ülkelerin serbest pazar modeline uygun ekonomik reformlar yapmaları gerekiyordu. 

Hâsılı Dünya Bankası, IMF, WTO tarafından her hastaya aynı ilaç ve yüksek dozda verilince hastaların birçoğu öldü ya da komaya girdi. 

Serbest pazar ideolojisi, yabancı yatırımcıların daha doğru ifadeyle gelişmiş dünya zenginlerinin gelişmekte olan ve fakir ülkelerin tabii kaynaklardan meydana gelen daha kârlı varlıklarını satın almaları demekti. Ardından kitlesel işsizlik, toplumsal karışıklıklar ve fakirlik ortaya çıktı. Tarıma dayalı hayat biçiminin altı oyulunca çiftçiler ve aileleri karınlarını doyuracak iş umuduyla özellikle büyük şehirlerin varoşlarını doldurdular. Çoğu zaman ferdi yetersizliklere toplumsal travmalar ve bu travmaları daha da artıran etnik ve dini sebeplere bağlı çatışmalar eklendi. 

Dünya Bankası eski başkan yardımcısı Joseph Stiglitz, “Sonuçlar çoğu ülke için fakirlik, sosyal ve siyasi kaos biçiminde oldu” diyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde sanayi ve bankalar için olduğu kadar aileler, bireyler için de koruma tedbirleri tedrici ama sağlam olarak getirilmişti. 

1980'lerde ve 1990'larda gelişmekte olan ülkelerde hiçbir sosyal korumaya izin verilmediği gibi şirketlerin koruma önlemleri de oldukça azdı. 

“İhracata dayalı büyüme” ısrar ve dayatmaları sonucunda tarım sektörü kendine yeterli olmak yerine, gelişmiş ülkelerin daha kârlı pazarları için ürün yetiştirmek 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mecburiyetinde kalıyor... Neticede “yapısal düzenleme programları” dayatmaları gelişmekte olan ülkelerde fakirleşmeye ve toplumsal çözülmelere yol açtı. 

ABD ve Batı Avrupa'yı güçlü ekonomilere kavuşturan unsurlar çok uzun yılların (elli, yüz yıl süren korumalar gibi) birikimiydi. Halbuki gelişmekte olan ülkelerin koruma altına alınması engellenen pazarlarla bunu adeta bir gecede başarması istendi. 

1970'lerde en ağır borçlu on beş ülkenin 18 milyar dolar dış borçları toplamı GSMH'larının yüzde 10'unu oluşturuyordu. 

1987 yılında aynı ülkelerin borcu 402 milyar dolara fırlayarak GSMH'larının 
yüzde 48'ine ulaştı. 

Bu ülkeler 1970'te 3 milyar dolar faiz ödemişken 1987'de 36 milyar dolar faiz ödediler. 

Türkiye 1980-2007 arasındaki 27 yılda 400 milyar dolar faiz ödedi. 

Aynı zamanda ABD ve Avrupa üçüncü dünya ülke pazarlarının korunma altına alınmaması için ısrar ederken bir yandan da kendi pazarlarını koruma altına almışlardı. 


» & 


Türkiye'ye IMF ve Dünya Bankası'nın “ТМО küçültülmeli”, “Et ve Balık Kurumu kapatılmalı”, “tarımsal destekleme alımları kaldırılmalı” türünden verdiği akıllara uygun politikalar uygulayan Türkiye'deki siyasetçi ve darbeci akıl daneleri sayesinde 
24 Ocak 1980 kararları sonrası tarım ve hayvancılık çöktü. 

TMO on yıl kadar önce Türk insanının ürettiği pirinçlerin yüzde 20'sini alırken bugün sadece yüzde 2ler düzeyinde alım yapıyor. Elindeki ürünü özel sektöre veriyor. Sıfır gümrükle buğday ithalatını özel sektöre bıraktılar... Neticede hem Türk çiftçisi, hem tüketici insanlarımız spekülatörlerin elinde oyuncak. Türkiye ABD'li tahıl ve pirinç devlerinin pazarı haline geldi. 

2007 yılında dünyada 2,3 milyar ton hububat üretimi gerçekleşti. Bu miktar 2006 
yılına göre yüzde 4 artış demek. 1961'den bu yana dünya hububat üretimi üç kat, dünya nüfusu iki kat arttı. Buna rağmen dünya hububat stokları yıllardır düşüşte. 
Açıkçası açlık meselesi teknik olmaktan çok siyasi ve temelinde dünya gelir dağılımının çok kötü olmasından kaynaklanıyor. 

Gelişmiş ülkelerde hayvansal gıda tüketimi sağlıklı beslenme için gerekli düzeyin tam üç misli. Gelişmekte olan ülkelerde ise tüketim ihtiyaca eşit. 

Yukarıdaki tespit elbette ortalama değerler. Yoksa ABD'de bile yaklaşık 40 milyon insan aç ve aşevlerinden karınlarını doyuruyor. 

Dünyada etle beslenme yükselen bir trend. Dünya hububat üretiminin yüzde 33'ü hayvan yemi olarak kullanılıyor. Yaklaşık yüzde 48'i doğrudan insanlarca tüketiliyor, yüzde 17'si ise etanol ve diğer yakıt üretimi için kullanılmakta. 

Küresel finans oligarşisinin teşvik ettiği “yeşil devrim” adı altında biyoçeşitliliğe darbe indiren, çiftçileri tohuma, ilaca ve kimyevi gübrelere mahküm eden, çevrenin 


-391- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


kirlenmesine, ürünlerin zehirlenmesine ve gıda maddelerince fakirleşmesine çanak tutan politikalar... Bütün bunlar IMF, Dünya Bankası'nın yerli tetikçilerinin eliyle Türkiye'de uygulandı. 

Bir yandan 1990'larda Dünya Ticaret Örgütü ısrarla gümrükleri sıfırlamaya çalıştı. Diğer yandan gelişmiş ülkelerde de tarım politikaları yeniden düzenlendi. ABD ve AB çiftçilerinin elinden ürünler büyük şirketlerce ucuza kapatıldı. Bu ülkelerde çiftçileri üretim sürecinde tutmak için vergiler yoluyla oluşan merkezi bütçelerden, yani vatandaşın cebinden primler-teşvikler dağıtıldı. 

Aslında ne çiftçiler kazanıyordu ne de bu ülkelerdeki geniş kitleler, kazanan sadece küresel finans oligarşisinin kontrolündeki devasa şirketler oldu. Hem de çifte kavrulmuş lokum gibi. Bu devasa şirketlere ihracat destekleri verilerek dampingli ürünleri gelişmekte olan ülke pazarlarına büyük kârlarla satmaları sağlandı. Bir taşla birkaç kuş vuruluyordu. İndirilmiş, sıfırlanmış gümrüklerle, yok edilmiş kamu kurumları ile gelişmekte olan ülkelerin pazarı artık gelişmiş ülke merkezli dev şirketlerin talanına hazır hale getirilmişti. 

Elbette gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar gelişmiş ülkelerin çiftçilerini “malı götürenler” olarak algılıyordu artık. Çünkü 21. yüzyılın “Hiksoslarını” oluşturmak için böyle algılanması isteniyor. 

Bütün bunlara itiraz edenlere “kelaynak” gözüyle bakılıyor ya da “siz hangi dünyada yaşıyorsunuz” diye azarlanıyor. 

Tarım 21. yüzyılın temel sektörü olma yolunda. Su ve gıda stratejik ürünler arasında. Türkiye giderek daha fazla gıda ürünü ithal ediyor. TÜİK verilerine göre 2007 
yılında 937 milyon dolarlık hububat ithal etmişiz. Yine bir milyar dolarlık yağlı tohum ithal ettik. Yaş meyve-sebze ihracatımız 2,7 milyar dolar. 

Ancak tarım ile gıda ürünlerini karıştırmamak gerek. 

TÜİK ile İhracatçı Birliklerin tarım verileri birbirinden çok farklı. Ancak verilerden yani ihracat-ithalat rakamlarından görülen şu; son küresel değişim rüzgârı Türkiye'yi gıdada olumlu etkilemiyor. Henüz tarımda net ithalatçı değiliz ama giderek daha fazla tarım ürünü ithal ediyoruz. 


TÜİK VERİLERİNE GÖRE TARIMDA DIŞ TİCARET (Milyon $) 


2004 2005 2006 2007 

İhracat 2541 3289 3480 3724 
İthalat 2757 2767 2902 4640 
Fark -216 522 578 -916 
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TOBB yönetim kurulu üyesi ve Ticaret Borsası başkanı Coşkuntuncele göre “tarımda ithalat hovardalığının sonuçları ağır oldu” 

1980 yılında Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı 2 milyar dolar civarındayken 
ithalat sadece 50 milyon dolardı. 2017 yılında Türkiye'nin tarım ithalatı ise 9 milyar l 50,5 milyon dolar. Bunun Türk Lirası karşılığı 33 milyar TL iken, bu tutar 17 Ağustos 2018 dolar kuruyla 54,4 milyar Türk Lirasına çıktı.“ 

GAP'ın tamamlanması için 8 milyar dolar gerekiyor. Buna mukabil Çukurova'nın üçte ikisi hâlâ sulanamıyor. Bu bereketli toprakları 400 milyon dolar yatırımla tamamen suyu kavuşturmak mümkün. GAP'ın barajlar kısmı hariç yapılan yatırımların bölge insanının kalkınmasına ciddi bir katkısının olmayacağı toprak yapısının verimlilik açısından buna uygun bulunmadığı iddiaları var ve Konya ovasının her bakımdan daha rantabl olduğu dile getiriliyor. 

AB, bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını tarımsal desteklere ayırıyor. Yunan çiftçisi mazotu Türk çiftçisinin aldığı fiyatın dörtte birine alıyor. 

Türkiye'de tarım milli gelirin yaklaşık yüzde 10'unu karşılamasına rağmen aldığı destek bütçenin yüzde 2,5'i, GSMH'nın ise yüzde birinden az. Kaldı ki tarım kanununa göre yüzde birin altına düşürülmesi yasaktır. 

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü hükümetler desteğiyle görkemli bir şekilde kutlanır ve yeni politikalar açıklanır. Türkiyede durum malum. 

14 Mayıs 1946, Milletlerarası Tarım Federasyonu'nun kurulduğu tarihtir. 

Son yıllarda çok tartışılan etanol yani bildiğimiz alkol üretimine bir göz atalım. 

Etanol benzin yerine kullanılıyor. ABD mısır üretiminin son iki yıldır beşte birini etanol üretiminde kullanıyor. Brezilya'yı da şeker kamışından etanol üretmeye teşvik ediyor. Etanol üretimi en fazla “temiz enerji” ışıltılı sözleriyle pazarlanıyor. 
Ancak ABD Tarım Bakanlığı'nın raporu hiç de öyle söylemiyor. Çünkü mısır üretiminde de petrol kullanılıyor. Mısırdan etanol üretilirken karbondioksit de açığa çıkıyor. “İşte bu noktada etanolün yeşil etiketi kararmaya başlıyor” Bir depo etanol üretmek için gereken tahılın bir kişinin bir yıllık yiyeceği olduğu hesaplanıyor. Mısır üretiminde kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların çoğu da petrolden üretiliyor. 

Cornell Üniversitesinden David Pimente: “Biyoyakıtlarla uğraşmak esas hedefi ıskalamaktır, çevre korumaya hiçbir katkısı yok” diyor. Hâsılı ABD'nin etanol üretme çabaları küresel finans klanı ile akrabalık veya iş ortaklığı ilişkisi olan birkaç düzine para babasının cebine yarıyor. 

BM Dünya Gıda Programı'nın tahminine göre son fiyat artışları dünyadaki mevcut açlara 100 milyon kişi daha ekleyecek. O da şimdilik. 


435. Cumhuriyet Tarım Gıda Hayvancılık-46/10 Haziran 2008 
436. Cumhuriyet, 28 Ağustos 2018 
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Hızlı fiyat artışları sebebiyle Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Arjantin buğday ihracatını yasakladı veya kısıtladı. Aynı şeyi Çin, Endonezya, Hindistan, Mısır, Vietnam ve Kamboçya pirinçte yaptılar. 

Endüstriyel tarım dediğimiz kimyevi gübreye, ilaca dayanan tarım sistemi petrole dayanıyor. Petrol fiyatı arttıkça endüstriyel tarımda maliyetler artıyor. Sadece otomobiller değil insanlar da petrol yiyor. Bu durum topraklarının verimsizleşmesine sebep oluyor. 

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle dünya buğday ve pirinç stokları her yıl biraz daha azalıyor. 

Türkiye dahil pek çok gelişmekte olan ülkede tarım ürünlerinde gümrükler Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve IMF'nin etkisiyle düşürüldü. Kamu otoritesinin üretimi teşvik eden geleneksel sistemleri yıkıldı. 

Türkiye artık ABD pirinci ve buğdayına muhtaç. 

ABD tahıl devleri, merkezi hükümetin desteğiyle Amerikalı çiftçilerden ucuza kapattıkları buğday ve pirinci başka ülkelere iç pazarın yüzde 26'sı dampingli satıyor. Yani iç pazardaki maliyetin altında satıyorlar. Damping, ABD'nin başını çektiği Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) göre yasak. Aynı ABD, Türkiye pirinç üreticisi Türk çiftçisini birazcık korumaya kalkınca bizi DTÖ'ye şikâyet etti. 

Ancak buraya kadar özetlemeye çalıştığımız gerçekler bir yana, küresel finans oligarşisinin patronları “seçilmiş klan”ın son iki yıldır gıda üzerine saldırısı hadisenin vahametini tahminlerin ötesine taşıdı. 

Hedge fonların başında oturan ekonomik tetikçiler ellerini hiç buğday, pirinç, mısır, soya fasulyesi gibi gıda ürünlerine değdirmeden bilgisayarlarının başında borsalardan alım-satım yaparak yüz milyonlarca dolar kazanıyorlar. Artık Güneydoğu Asya'daki varlık yatırımları, teknoloji şirketlerine yatırımlar ve mesken borsası işe yaramıyor. 

Yeni “av” alanı olarak gıda ürünlerini seçtiler. Artık sadece atları değil insanların bütün değer yargılarına şu veya bu derecede olumsuz etki yapacak olan “açlık” üzerine oynayıp “gıdayı” vuruyorlar. 

Yapılan tahminlere göre hedge fonlar dünyanın önemli emtia-gıda borsalarında ticareti yapılan buğdayın yüzde 50-60'ını kontrol etmektedir. 

Bir başka tahmine göre, finansal fonlar pirinç ve buğday gibi ürünü fiziksel olarak hiç alıp satmadıkları, yalnızca fiyat hareketleri üzerine bahisler yaptıkları için “future market” piyasalarında dönen spekülatif para 2000 yılında 5 milyar dolar iken 2007'de 175 milyar dolara çıkmıştır. 

Küresel tarım endüstrisini kontrol eden çokuluslu-ulusötesi dev şirketlerin kârlılıklarında patlama görülüyor. 2006 yılına göre 2007'de Cargill yüzde 36, ADM yüzde 67, Monsanto yüzde 44 kâr artışı sağladı. 
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“Tarım Emperyalizmi ve Toprak Araklama” 


Yeni Dünya Düzeni'nin temel yönetim araçlarından biri su ve gıdadır. Gelişmiş ve kalkınmakta olan bazı ülkelerin gözü, büyük tarım arazilerinde. Mali açıdan güçlü, kalabalık nüfusa sahip fakat su kaynakları bakımından fakir olan ülkeler, gelişmenin eşiğindeki ülkelerde hızla toprağa yatırım yapıyor. Almanya, İngiltere, İsrail, Çin, Güney Kore, Körfez ülkeleri ya da Hindistan gibi ülkelerden kamu ya da özel yatırımcılar, kalkınmakta olan ülkelerde satın alma ya da kira anlaşmalarıyla dev tarım arazilerini kendilerine bağlıyor. Buralarda üretilen gıda maddeleri sadece yatırım yapan ülkeye ihraç edilebiliyor. Dev arazilerde yerli halk yerlerinden sürülüyor, en büyük zararı kalkınmakta olan ülkelerdeki halk görüyor.” 

Küresel gıda piyasasında fiyat patlamasının nereye varacağını hiç kimse bilmiyor. 
Ancak küresel gıda pazarının yeniden yapılandırılması gerektiği konusunda bir grup spekülatör hariç herkes hemfikir. Dünya nüfusunun Ekim 2011'de 7 milyarı geçmiş olması, gerek nüfus artışı gerek insan ömründeki uzama ile birlikte talepteki artış yanında, iklim değişikliklerinin sebep olduğu (buğday, mısır, soya fasulyesi, pirinç başta olmak üzere) rekolte düşüşü bölgesel ve küresel krizlere davetiye çıkarıyor. Yeryüzünün muhtelif bölgelerinde açlık krizinin yeniden gündeme geldiği görülüyor. Et tüketimindeki artış, biyoyakıt talebindeki olağanüstü artış gıda maddesi üretilen tarımlık arazilerin sanayi tarımcılığına ayrılmasına sebep oluyor. “Buna bir de borsalarda dönen dolaplar ekleniyor. Emtia borsalarındaki spekülasyon fiyatları şişiriyor. G-20'ler grubu tarım bakanları işte bu çarpıklıkların nasıl giderilebileceğini ve küresel gıda maddesi ikmalinin teminat altına alınabileceğini görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiler”*8 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 20'ler bir araya gelmeden önce bazı önerilerde bulundu. BM Gıda ve Tarım Örgütü ile ortaklaşa hazırladığı raporda, piyasa mekanizmalarında gerekli düzeltmelere gidilmediği ve tarıma daha fazla yatırım yapılmadığı takdirde dünyanın çeşitli bölgelerinde açlık ayaklanmalarının patlamasının kuvvetle muhtemel olduğu ikazını yaptı. 

Gerek BM, gerekse de OECD, gıda maddeleriyle spekülatif borsa işlemleri yapılmasının önüne geçilmesini sağlayacak mekanizmaların kurulmasının şart olduğunu belirtiyorlar. Bu arada Bonn Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Merkezi'nden Јоachem Von Braun küresel gıda güvenliğinin ön şartı olan sürdürülebilir tarımcılığın ihmal edilmesi sebebiyle verimli toprakların tükenmek üzere olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti: “Karşı karşıya olduğumuz en önemli problem tarımlık arazinin tüketilmesi, ihmal edilmesi, hasta edilmesidir. Bence toprak en fazla üvey evlat muamelesi gören tabii kaynaktır” 


437. Turguie Diplomatigue'den “AYDIN” - İstanbul Aydın Üniversitesi Yayını, Eylül-Ekim 2011. 
438. Aydın, a.g.k,s. 11. 
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Madagaskar hükümeti, ülkenin tarım arazilerinin dörtte birini, 2008'de Güney 
Koreli Daewoo şirketine satmak istedi. Ancak şiddetli protestolardan sonra 2009 
yılının ilkbaharında öfkeli çiftçiler Madagaskar hükümetinin devrilmesine sebep oldu. Gelişmiş ülkeler bu yöntemle kalkınmakta olan veya geri kalmış ülkelerde çok geniş araziler satın alıyorlar ya da kiralıyorlar. Üstelik araziler için ödenen milyarlar esas toprağın sahibi fakir halka değil hükümet mensuplarının cebine giriyor. Katolik yardım teşkilatı “Misereor”un yöneticilerinden Martin Bröckelmann Simon, “Сеleneksel ekim sistemleri toprağın kullanılmıyor gibi kabul edilmesine ve üzerinde binlerce çiftçi ailesi yaşamasına rağmen, görevdeki hükümetler tarafından satılmasına yol açıyor. Bu insanların kısa bir müddet içinde topraklarını terk etmek mecburiyetinde kaldıklarına sıkça şahit oluyoruz” diyor. Simon'a göre bu tür yatırım operasyonlarına hedef olan ülkelerin gıda bağımsızlığı, büyük ölçüde tehlikeye giriyor ve böylece açlık, şehirleşme ve fakirlik gibi konularda meseleler artıyor. 

Sanayileşmiş ve kalkınmış ülkenin geri kalmış ve/veya kalkınmakta olan ülkelerden arazi satın alma işi çoğunlukla gizli yapıldığından boyutu ile alakalı kesin rakamlar verilmiyor/bilinmiyor. Mesela 2003-2012 yılları arasında İsrail'in Türkiye'nin GAP bölgesinden örtülü operasyonlarla 400 bin dönümden daha fazla toprak satın aldığı, istihbarat raporlarına bile konu olduğu basına yansıdı. Araştırmalar yapılarak konuyla ilgili makaleler ve kitaplar yayınlandı. Öte yandan BM Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın tahminlerine göre 2006-2009 yılları arasında sanayileşmiş ve kalkınmış ülkeler az gelişmiş ülkelerden 33 milyon hektarlık (330 milyon dönüm) arazi satın aldı. Bu neredeyse Almanya'nın yüzölçümüne yakın bir toprak ölçeğinde. 

Washington'daki Milletlerarası Gıda Politikası Enstitüsü, toprak satın almaların tutarının 30 milyar doları geçtiğini tahmin ediyor. Yardım teşkilatı “Oxfam”ın Almanya kolundan Marita Wiggerthale 2008'de patlak veren finans krizinden sonra toprak satın alımlarının hızla arttığına dikkat çekiyor ve şu görüşü ileri sürüyor: “2008'den bu yana gıda fiyatları çok arttı ve bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden toprak satın alma eğilimi de güçlendi. Tabii olarak tarım arazileri, çekici bir yatırım aracı haline geldi. Bu dönemde spekülatif arazi satışları gündeme geldi. Bu anlamda Batı Avrupalı şirketler Romanya'nın yüz binlerce dönüm arazisini kelepir fiyata satın alarak kapattılar. Özellikle de Alman şirketleri Romanyadan en fazla tarım arazisi alanlar.” 

Gıda fiyatlarındaki son artış öncesinde de bir milyar insan müzmin seyirli açlıktan mustaripti. Yeterli insanla beslenemeyen iki milyar insanla birlikte bu sayı üç milyara ulaşarak dünya nüfusunun yarısının gıda tehlikesi altında olduğunu gösteriyor. 


439. Hasan Taşkın, İstihbarat Arşivlerindeki Gizli GAP Raporu, Neden Yayınları, İstanbul, 2007 
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1980'den günümüze tarımsal gıda yardımlarında yarıdan fazla azalma görüldü. 
Aynı dönemde Dünya Bankası da 1980'de 7,7 milyar dolar tarım kredisi vermişken 
2004 yılında bu rakam 2,2 milyar dolara düştü. Bunun yanında tahıl verimliliğini 
artırmak için zaruri olan tarım araştırma ve geliştirme programları da gelişmekte olan ülkelerin hepsinde azaldı. 

Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü, tarım ticaretindeki liberalleşmenin orta vadedeki en iyi çare olduğunu savunuyor. Her iki kurumun bu dayatmasının gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler için ölüm fermanı anlamına geldiğini belirterek Türkiyeden bir misal verelim. 24 Ocak 1980 Kararları ile cumhuriyet Türkiyesinde uygulamaya konan neoliberal -pek çok ülkede olduğu gibi- iktisat politikaları Türk tarım ve hayvancılığına büyük darbe indirdi. Dünyanın kendi kendine yetebilen yedi ülkesinden biri olan ülkemiz artık gıda ürünleri ve meyve ithalatçısı. 
Üstelik Türkiye 30 yıldır uygulanan neoliberal politikalarla hane halkı bazında 250 
milyar TL, kamu ve özel sektör bazında 580 milyar dolarlık iç ve dış borç stoku ile karşı karşıya. 

1978 Washington Konsensüsü ile başlatılan küreselleşme ve neoliberalizm politikalarıyla İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere -ІМЕ, МВ, WTO gibi uluslararası kurumlarla veya doğrudan- baskı yaparak onların pirinç, mısır vb. gibi geleneksel ürünler yetiştirmelerini engelledi. Söz konusu ülkeler genetiği ile oynanmış mısır başta olmak üzere ucuz tarım ürünleriyle fiyat rekabetine dayanamadılar. Neticede gelişmekte olan ve/veya fakir ülkeler önceden ürettiği miktar kendisine yeterken ithalatçı olmuşlardı. Gıda fiyatlarındaki artış ile bir kez daha darbe yediler. Fakir insanlar için çifte kavrulmuş durumu ortaya çıktı. 

Gıda krizinin bir başka önemli faktörü küresel iklim değişikliği. Hasat ekosistemine göre sıcaklardaki her bir derecelik artış elde edilen tahılda yüzde 10'luk bir rekolte kaybına sebep oluyor. 2010 yılının yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Rusya'da buna şahit olduk. 

Toprak erozyonu, yeraltı su havzalarının tükenmiş olması, suyun şehirlere yönlendirilmesi, kuraklık gibi sebeplerle de gıda zincirinin denkleminde arz tarafı talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. 

Dünyanın ortalama nüfus artışı 1970'te yıllık yüzde 2 iken 2010 yılında yüzde 1,2'ye düşmüş olmasına rağmen nüfus artış hızı gelişmiş ülkelerde daha düşük, geri kalmış ülkelerde daha yüksektir. Dünya nüfusu her yıl 80 milyon kişi artıyor. Tahıla olan talepte iki kat artış görülürken dünyamızdaki tarım alanlarının üçte birinin humusunu kaybettiği ve böylece bu toprakların verimliliğini yitirdiği tahmin ediliyor. Sulak araziler Ortadoğu'da yok olmaya başlarken Çin ve Hindistan ile ABD'nin güney tarafı susuzluk çekiyor. 
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Son 10 senede bir husus ortaya çıktı. Artık tarımsal verim artışında teknoloji işe yaramıyor. Gelişmiş tarım ülkelerinde ürün elde edebilmek için çiftçiler mevcut bütün teknolojiyi kullanıyor. Tarım verimliliğinde dönüm başına sürdürülebilir bir artış sağlayan ilk ülke olan Japonya'da bile 1960'tan beri pirinç üretiminde bir artış görülmemektedir. Almanya, Fransa ve İngiltere dünya buğday hasadının sekizde birini yaparken artık artış göstermiyor. 

Grönland ve Batı Antarktika'daki eriyen buz tabakalarıyla birlikte bu yüzyılda deniz seviyesi 5-10 metre yükselirse Asya kıtasındaki toplam 19 pirinç deltasının büyük zarar göreceği tahmin ediliyor. 

Hâsılı artık küresel rekabette sadece ağır silahlar değil, besin ve su krizi de belirleyici. Üstelik daha şimdiden tarım emperyalizmi deyimi literatüre girdi ve gelişmiş ülkeler muhtelif alavere-dalaverelerle fakir ülkelerden “toprak araklıyor” 

İleride çıkabilecek bir kıtlık veya gıda mahsulleri fiyatlarındaki artışlara karşı korunmak gayesiyle milletlerarası şirketler ve ülkeler tarafından gelişmekte olan ülkeler ile geri kalmış ülkelerden yapılan toprak satın almalarına İngilizcede “land grabbing” adı veriliyor.“ Oxfam gibi yardım örgütleri bu uygulamanın fakirlik ve açlığı artırdığına dikkat çekiyor. Sonuçta savaş ve kıtlık olmamasına rağmen açlık ve fakirlik sürekli artıyor. Oxfam'ın Uganda'da belgelediği bir vakaya göre İngiliz bir yatırımcının Ugandalı yetkililerle yaptığı anlaşma sebebiyle, dev bir çam ve okaliptüs plantasyonuna yer açmak için 22.500 kişi yaşadıkları yerleri terk etmek mecburiyetinde kalmış. Bu çiftçilere sorulmadığı gibi tazminat da ödenmemiş. 

Alman Federal Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Ilse Aigner, son yıllarda fakir ve gelişmekte olan ülkelerde 50 ila 80 milyon hektar (800 milyon dönüm-Türkiye kadar) toprak satın alındığını belirtiyor. Diğer taraftan Oxfam yardım teşkilatının tahminlerine göre 2001 yılından bu tarafa sanayileşmiş ve kalkınmanın eşiğindeki ülkeler fakir ve kalkınmakta olan ülkelerde 227 milyon hektarlık (2270 milyon dönüm-Batı Avrupa kadar) toprak satın aldı. Tarım alanlarının yabancı yatırımcılara satılması veya kiralanması Afrika boynuzunda yaşanan kıtlığın sebeplerinden biri olarak görülüyor. Bunun en bariz örnekleri Etiyopya, Somali, Kenya ve Cibutu. Etiyopya Tarım Bakanlığı'nın eski çalışanı Dawit Tesfaye, Afrika hükümetleri tarım politikalarını değiştirmezse gelecek senelerde durumun daha da kötüleşeceğini söylüyor. Tesfaye, tarım topraklarının yabancı yatırımcılara 80-90 yıl gibi oldukça uzun bir dönem için kiralandığına dikkat çekiyor. Tarım Gelecek Vakfı'ndan Benedikt Haerlin, kitleleri doyurabilmek için yeni teknolojiler yoluyla gıda üretiminin mümkün olduğunca artırılmasının -mesela genetikle oynama, GDO'su ile oynanmaölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Haerlin, endüstriyel tarım 


440. Tillmann Kleinjung-Chi Viet Giang, “Tarım Emperyalizmi” Aydın, Kasım- Aralık 2011 
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teknolojisinin açlık meselesini çözmekten ziyade daha da kötüleştirdiğine dikkat çekiyor ve şunları söylüyor: “Sanayi ülkelerindeki beslenme modelinin aşırı şişmanlamaya yol açtığı artık açıkça görülüyor. Dünyada aşırı şişmanların sayısı aşırı zayıfları geçmiş durumda. Yanlış beslenmenin önümüzdeki en büyük sağlık meselesi olduğu da aşikâr. Yani mevcut beslenme modeli, açlığın üstesinden gelebileceğimiz bir araç olamaz” 

Dünyada büyük yankı yapan 2008 yılındaki Dünya Tarım Raporu, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Teşkilatı ve Dünya Gıda Teşkilatı tarafından yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Rapor endüstriyel tarıma karşı açıkça cephe alıyor, organik tarım ve küçük çiftçilerin desteklenmesini talep ediyor, yeşil gen teknolojisi, kimyasal tarım ve tohumların patentlenmesine savaş açıyor. 

BM Kalkınma Programı'nın raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 25'i dünyadaki toplam servetin yüzde 80'ine sahip. Yüz milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken zengin ve yoksul arasındaki makas giderek açılıyor. “Kamerun'dan Almanya'ya, Hindistandan Brezilya'ya kadar dünyanın her ülkesinde gelir dağılımındaki dengesizlik artıyor. BM Kalkınma Programı'nın hazırladığı bir rapor bu olumsuz gelişmenin özellikle son 20 yılda giderek hızlandığını gösteriyor. Zengin ve fakir arasındaki uçurum, kalkınmakta olan ülkelerde daha fazla açılıyor. Ancak sanayi toplumlarında da durum bugüne kadar sanılandan daha vahim. ABD Başkanı Barack Obama'nın hazırladığı istihdam paketi bile, zengin ülkelerin dengeli bir gelir dağılımından ne kadar uzak olduğunun göstergesi. İnsanların gelirleri geçinmeye yetmiyor. Hem zengin ve hem de fakir ülkelerde geçim masrafları bütün dünyada artarken, maaşlar yerinde sayıyor. Sağlık ve eğitime ayrılan para azalırken, sosyal güvenlik alanı da sürekli kısıntılara maruz kalıyor.” 

BM bünyesinde uzun yıllardır açıkça mücadele eden İsviçreli bilim insanı Jean Ziegler'in yayınlanan kitabının adı Kitle İmha Silahı. Kitabın yazarı Ziegler, “Açlıktan ölen her çocuk tasarlanmış bir cinayettir” diyor. 

Uzmanların hesaplamalarına göre dünyamız mevcut durumuyla 12 milyar insanı besleyebilecek durumda diyor Ziegler. Buna rağmen her saniyede olmak üzere günde 37 bin insan açlıktan ölüyor. Bunun esas sebebi özellikle fakir ülkelerin rezerv gıda stoklarından mahrum bırakılmasıdır. Bunu yapan zengin ülkelerdir. 

Ayrıca çoğu fakir olan söz konusu ülkelerin gıda spekülatörlerinin doymak bilmeyen kâr iştahıyla doruklara ulaşan gıda fiyatlarına kolay kolay ulaşması mümkün değildir. 2008-2009 krizlerinde borsalarda büyük paralar kaybeden bankalar ve büyük finans devleri, kısa zamanda çok kâr getiren gıda spekülasyonlarına girmişler, böylece aç ülkeler sağlanan yardımlarla yeteri kadar hububat almayı 


441. Tilmann Kleinjung-Chi Viet Giang, Aydın, Kasım-Aralık 2011 
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gerçekleştirememişlerdir. Dünya Gıda Programı (PAM) dünya çapında sağlanan senelik 6 milyar dolarlık yardımı 2,8 milyar dolara düşürmek mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü zengin ülkeler taahhütlerini yerine getirmemektedir. Şu saçmalığa bakar mısınız? Avrupalı ülkeler Yunanistan'ın borçlarını ödemekte zorlanan bankalara 
162 milyar Avro sağlarken Kenya'da dünyanın en büyük sığınma kampı Dadaab'da 
ölmek üzere de olsa açları kabul edememiştir. Ziegler'in sözüne bir söz ilaveye gerek var mı? 

Bu arada “şeytan” olarak tanımlanan GDO'lu ürünlerden ABD'nin GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) içeren mısırlarının meme kanseri riskini artırdığı ve organlara zarar verdiğini ortaya koyan bir bilimsel araştırmanın yayınlanmasından sonra Rusya ABD'den mısır ithalatını yasakladı. Fransız Caen Üniversitesi'nin iki yıl boyunca GDO'lu mısırla deneye tabi tuttuğu farelerin meme kanseri ile karaciğer ve böbrek hasarı riskinin arttığı açıklanmıştı.“ 

Bu arada bir hususu belirtelim. Tabiatın ilk kitlesel soykırımı Vietnam'da ABD ordusu tarafından Turuncu Ajan bombasıyla yapılmıştı. Savaş biteli on yıllar oldu (1995). Ölüler gömüldü ama yoğunlaştırılmış tarım ilacının yüz binlerce Vietnamlının bedenleri ve ruhları üzerindeki ürkütücü etkisi sürüyor. Turuncu Ajan'ı üreten “Monsanto” şirketi ise artık GDO'lu ürünler satıyor.” | 

Zengin veya gelişmekte olan ülkeler özellikle 1978 Washington Konsensüsü ile dayatılan neoliberalizmle bir avuç seçkini daha zengin eden politikaları son 30 yıldır insafsızca uyguladılar. Çünkü IME, WB, WTO gibi milletlerarası kuruluşlar eliyle neoliberal iktisat politikaları gerek askeri darbeler gerekse psikolojik harp metotlarıyla söz konusu ülkelere dayatıldı. Georges Bernados'un deyimiyle “Tanrı'nın bizimkilerden başka elleri yoktur” Yeryüzünde olup bitenler insan eliyle gerçekleştiriliyor. Günümüzde dünyadaki en zengin 225 kişinin varlığı, alt gelir düzeyindeki 2,5 milyar insanın varlıklarının toplamından daha fazladır. Açıkçası seçkinler cennetini bu dünyada kurarken neoliberalizmin çarpık, yozlaşmış sosyo-ekonomik düzeninde fakirler “öte dünya cenneti” düşleriyle oyalanmaktadır. 

Neoliberalizmin dünyasında gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerin büyük bölümü işbirlikçi, kurnaz ve zorba “kleptokratlar” yani hırsız yönetimler tarafından idare edilmektedir. 

Türkiye ve GDO'lu ürünler meselesi ise tam bir muamma. ABD'nin GDO lobisinin Türkiyedeki “bilinçlendirme” çalışmaları WikiLeakse yansıdı. Lobinin Türk hükümetini nasıl etkilediğini orada bulabilirsiniz. Buna mukabil AB ülkeleri GDO'lu ürünler karşısında oldukça sert tutum sergiliyorlar. 


442. Milliyet, 27 Eylül 2012 
443. Ozcan Yüksek, “Turuncu Ajan Hâlâ Görevde”, Atlas Tarih, Ekim-Kasım 2012, Sayı 15, s. 107 
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Türkiyede GDO lobisinin/ABD'nin baskısıyla 31 Ekim 2006'da “Tohumculuk Kanunu” çıkarılarak yerli tohumların satışı yasaklanıyor. Yerli tohum kullanmanın tek yolu “takas etmek” Bunun haricinde ithal tohumlar ve çoğunlukla da GDO'lu ürünlere bağlıyız artık. Nitekim 2009'da çıkarılan “Ulusal Biyogüvenlik Kanunu” ile GDO'lu bitki üretimine vize çıktı. 

Buğday dergisinin 2006'da verdiği bilgiye göre Türkiye'ye her sene 2 milyon tona yakın genetiği değiştirilmiş (GDO'lu) mısır, soya, pamuk ve kolza hiçbir denetime tabi olmadan giriyor. Zincirin devamında 800 çeşidin üzerindeki ürün olarak tüketici sofralarına avdet ediyor. Besin zincirinin en üst halkasını oluşturan insan olduğu için GDO'lu yem ile beslenen bir hayvan ne kadar olumsuz etkilenmiş ise bunu olduğu gibi insanlara transfer ediyor. Et, süt, yumurta vb. gibi tüketim yolu buna hizmet ediyor. 

Genetiği ile oynanmış tohumlar bir kere toprakla buluştu mu izolasyonu imkânsız. Tabiata savruluyor, genler bütün tarım alanlarına bulaşıyor. Böylece etraftaki flora, geniyle oynanmış bitkilerin içerdiği böcek ve ot ilaçlarına karşı dirençli hale geliyor. Daha pek çok yan ve direkt etkiler sebebiyle “Frankenstein” denilen GDO'lara büyük kitleler direniyor. Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve pek çok AB ülkesi ile bazı Afrika ülkeleri ve Rusya bunları yasaklamış durumda. 

GDO: Çağdaş Esaret kitabının yazarı Prof. Dr. Kenan Demirkol'a göre Türkiye'de GDO'lu yemin nasıl bir etki yaratacağını bilmek için çalışma yapmak yasak. 
Demirkol'a göre insan vücudu tabiatta var olan her şeyi tanır. Binlerce yıldır yediğimiz patateste ne gen varsa vücudumuz tanıyor ve parçalıyor. O geni değiştirirseniz insan vücudu onu tanımıyor. 'Tanıması için 40 bin sene geçmesi gerekir. Demirkol, GDO destekçilerinin sütte GDO olmadığını ispatlamaya çalışırken bunu resmen ortaya çıkardığını söyledi. 

Küreselleşme adına serbest piyasa denilen, ama oyun kurucuları “seçilmiş klan” adı verilen küçük bir topluluktan ibaret olan Yeni Dünya Düzeni ütopyasının güç simsarları; bir yandan milyarlarca insandan oluşan “Hiksoslar” meydana getirirken, bir yandan da “din” üzerine oynayarak... Açlık benzinini din ateşiyle tutuşturmak ve insanlığı “kurtarıcı mesih” fenomeni üzerinden ateş topuna çevirmek istiyor. 

Bu projenin her boyutu öncelikle Türkiye ve İslam dünyasını ilgilendiriyor. 
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SU, AÇLIK, FELAKET, BİYO-SİYASET 


İsviçre merkezli dev sigorta şirketi Swiss Re tabiat ve insanların sebep olduğu felaketlerin maliyetinin 2011'de 350 milyar dolarlık rekor bir düzeye ulaşabileceğini açıklamıştı. Swiss Re'ye göre 2010 yılında 48 milyar dolar olan tabiat ve insan kaynaklı felaketlerin sigorta şirketlerine maliyeti de 2011'de 108 milyar dolar gibi astronomik bir rakama ulaşabilirdi. 

2010'da felaketlerin maliyeti 226 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Bunun sigorta kapsamında sigorta şirketine maliyeti 48 milyar dolar olmuştu. 

2011'de meydana gelmiş felaketler arasında sigortalanmış maliyeti en yüksek olanlar 35 milyar dolarla Japonya ve 12 milyar dolarla Yeni Zelandadaki depremler ile 8-11 milyar dolar aralığında Tayland'daki sel felaketinin maliyeti olduğu tahmin ediliyor. 

Felaketler sebebiyle 2011 yılında büyük çoğunluğu Japonyada olmak üzere 30 
bin kişiden fazla insan hayatını kaybetti. 

Sigorta sektörünün tarihteki en büyük maliyeti 2005 yılında New Orleans'ı vuran Katrina kasırgası sebebiyle yaşandı ve 123 milyar dolara mal oldu. ABD'de 2011'de iki şiddetli kasırganın yol açtığı hasar 14 milyar doları bulurken can kaybı da 400'ü aşmıştı.“ 

2010 yılında Rusya'nın batısını kasıp kavuran sıcak hava dalgası başlangıçta mahalli bir kriz gibi görünüyordu. Haftalar boyunca sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı ve Moskova adeta Dubai gibi oldu. Sıcak hava dalgası banliyö mahallelerini yok eden ve bir haftadan uzun süren yoğun dumanla Moskova'da yaşayanların nefesini kesen yaygın orman yangınlarına sebep oldu ve durum daha da vahim hal aldı. 

Dünyanın geri kalanı için Rusya'da yaşanan bu sıra dışı hava durumu başlangıçta televizyonda seyredilen ilginç bir durumdu. Ne zaman ki sıcak hava dalgasının ve beraberinde gelen kuraklığın Rus steplerindeki buğdayları mahvettiği anlaşılana kadar. Asıl sürpriz birkaç gün sonra geldi. Rus yetkililer buğday ihracatını askıya aldığını açıklayınca küresel çapta buğday fiyatları üçte bir oranından daha fazla arttı. Bu artışın etkileri mısır, soya fasulyesi, pirinç başta olmak üzere dünya gıda pazarının diğer unsurlarına da yansıdı. 

Sadece iki yıl içinde dünya gıda fiyatlarında yaşanan bu ikinci ani sıçrayış, çok sayıda çevresel sınırlamaya ve giderek daha da iktidarsız hale gelen dünya iklimine 


444. Habertürk, 16 Aralık 2011 
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karşın yaklaşık 7,1 milyar insanı beslemeye gayret eden dünya gıda sisteminin hassasiyetini acı bir şekilde gözler önüne serdi. Bu tarım-su-gıda krizinin ön saflarında ise ilk anda çok daha büyük risk altına girme ihtimali bulunan 100 milyondan fazla yetersiz beslenmiş insan -çoğunluğu Afrika ve Güney Asya'da yaşayan çocuklar olmak üzere- bulunuyor.*5 

İnsanları beslemek ve gezegeni beslemek insanlığın geleceği açısından çok önemli olup artık birbirinden ayrılmaz bir ikili haline geldi. Artık “ne kadar büyük, o kadar iyi” gibi basit gerçeklerden vazgeçmeli, karmaşık meselelere sihirli değnek gerektiren çözümler arayışından kaçınmalıyız. Bunu yaparsak tarım bir kez daha insanlara yönelik inavasyonların merkezi olabilir.“ Bu arada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Ekim 2012'de yaptığı açıklamada gıda fiyatlarının aşırı derecede artacağı uyarısında bulundu. 

2008 mali krizi ile ortaya çıkan bir gerçek, “ülkelerin dış siyasetinde jeo-ekonomi 
eğilimlerinin yükselme trendinde olduğu yönünde” 

Bu çalışmada “jeo-ekonomi” gelişmiş, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin dış politikalarında “çatışma mantığıyla ticaret yöntemlerinin kesiştirilmesi” olarak tanımlanıyor. Muhtevası ise “ekonomik varlıkların siyasi nüfuza tahvil edilmesi, siyasi gücün bir rekabet, işbirliği karışımı içinde ekonomik amaçlar için kullanılması” olarak açılıyor. 

“Ekonomik amaçları” da ekonomik büyümeyi destekleyecek, sürdürülebilir kılacak enerji, su, gıda, mineraller, madenler vb. dış kaynaklara ulaşmak oluşturuyor. 
Çalışmada “sürdürülebilirliğin tarihte hiç olmadığı kadar bugün önemli konumda olduğuna, bu sebeple kaynaklar üzerinde rekabetin öneminin gittikçe artacağına” işaret ediliyor. 

Bu çalışmadan iki sonuç ortaya çıkıyor: 


a) Dünyadaki ekonomik, siyasi güç düzeninde çok önemli bir yeniden bölüşüm/ dağılım süreci dönemine girildi. Buna bağlı olarak yerleşik ticaret ve yatırım kalıpları değişiyor. Bu değişim ise ekonomik büyümeyi devam ettirmek için lüzumlu kaynaklar üzerinde devletlerarasındaki savaşı hızlandırıyor. Eylül 2008'de patlayan mali kriz sonrasında -özellikle gelişmiş ülkeler zaviyesinden-— küreselleşme mantığının yerini merkantilizm almış bulunuyor. 


445. Dünyanın Durumu 2011-Gezegeni Besleyen İnovasyonlar, Worldwatch Enstitüsü, Türkçesi: Ayşe Başçı, İş Bankası Yayınları, İstanbul, Kasım, 2011, s. хху-хху1 

446. Dünyanın Durumu 2011..., S. ххїх 

447. Türkiyede Yeniçağ, 6 Ekim 2012 

448. Challenges for European, Foreign Policy in 2012, What Kind of Geo-Economic Europe? -FRIDE, Madrid, 
Şubat 2012, s. 113 
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b) Başta Almanya, Fransa, İtalya vb. devletler olmak üzere, AB üyeleri kendi jeo- ekonomik siyasi planlarının peşinden giderken, ulus devletlerde milli çıkarlar yükselerek AB'nin geleceğini tehdit eden milliyetçi gelişmeleri daha da güçlendiriyor. 
Yani AB ülkelerinin dış politikaları yeniden daha kalın çizgilerle millileşiyor. Artık milli güvenlik ile ulus ve devletlerarası rekabet sahnede hâkim durumda. 


Bu gelişmelerin yansımalarından biri de tatlı suyun gittikçe artan bir şekilde bir milli güvenlik unsuru haline gelmekte olduğudur. Yani su 21. yüzyılın en stratejik maddelerinden biri haline gelirken, uğrunda milletlerin savaşı göze alacağı görülmektedir. Şimdi birçok millet yoğun şekilde su için çarpışmaya hazırlanmaktadır. 
Mısır ordusunun bir tugayı bataklık savaşlarında çarpışmak üzere eğitilmiştir ve bu birliğin gayesi, Nil'in çıkış noktasında Mısır'ın menfaatlerini ihlal eden, Nil'in serbest akışını engelleyen bir gelişme olması halinde savaşa giren ilk birlik olmaktır. Su kaynakları bakımından zengin bir ülke olmayan Türkiye, Ortadoğu'nun önemli su kaynaklarını da kontrol etmek gibi bir çelişkiyi de yaşadığı için sürekli tehdit altında olmanın ötesinde, tehdidin sonuçlarının gerçekleştiği bir ülke olmuştur. Türkiye'de su meselesinin yoğun şekilde yaşandığı, hatta önemli nedenlerinden biri su olan düşük yoğunluklu bir çatışmanın ülkemizi 30 yıldan beri bir kan gölüne çevirdiği düşünülürse konunun önemi daha da iyi anlaşılır.** 

Arthur C. Clarke, meşhur bir bilimkurgu yazarı. Gökyüzüne imzasını suyla atmış. Mavi gezegeni “okyanus” adı dururken, İngilizcede olduğu gibi “Earth” (toprak) adıyla tarif etmenin son derece yanlış olduğunu söyler. Gezegenimizi uzaktan görecek bir uzaylı hiç şüphesiz “bir su gezegeni!” olarak algılayacaktır. Ancak bu gezegendeki suyun sadece yüzde 2,5'i tatlı sudur. Eski toplumlar suyu rahatsız etmemek, öfkelendirmemek gerektiğine inanmışlar. Fakat özellikle son bir asırdır insanlar hayatın kaynağı olan suya hor davranmışlardır. Artık su felaket olup canlar almanın yolunda akmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Maranki'ye göre “suyun hafızası var” ve “su, yüzyılımızın ilacıdır” 

Burma veya Myanmar ve İravadi nehri. Tam manasıyla sudaki hayat. Çatışmaların hüküm sürdüğü bir ülkede halkın umut kaynağı. Nehirde yıkanıyor, nehrin suyunu içiyor, nehirde yol alıyor ve yine orada dua ediyorlar. Nehrin üzerinde dolaşan salın üzerindeki mabette Budist bir keşişin tunçtan heykeli var. O, “Shin U Pa Gota” yani bütün suların “azizi”! 

Günümüzde dünya nüfusunun üçte biri yani yaklaşık 2,3 milyar insan yeterli suya ulaşamıyor. Milletlerarası Su Yönetimi Enstitüsü'nün Stockholm'deki su 


449. Ümit Özdağ, Dünyada Su Sorunları ve Stratejileri, Ed. Aziz Koluman, ASAM Yayınları, Ankara, 2002, s. xı 
450. Bilim ve Teknik, Kasım 2005, “Yeni Ufuklara Su” ilavesi. 
451. National Geographic, Mayıs 2006 
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konferansında sunduğu rapora göre susuzluk 2025'te beklenen seviyeye şimdiden ulaştı. Dünya yüzeyinde su dağılımındaki dengesizlik, su savaşları tezlerinin sık sık dünya gündemine gelmesine neden oluyor.“ Türkiye içeride su arzının sabit kalması, ancak su talebinin artışıyla sürekli su stresi yaşıyor. Dışarıda ise strateji sıkıntısı çekiyor. Bilim insanları, yakın bir gelecekte su savaşlarının petrolden daha fazla önem kazanacağında ve Türkiye'nin bu konuda tartışma gündeminin odağında olacağında birleşiyorlar.“ “Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi” (GOP-BOP) her anlamda su projesidir. Önümüzdeki 40-45 yıl içinde su kaynakları tükenecek olan bölgenin büyük bir bölümü besin maddelerini dışarıdan sağlamak zorunda kalacaktır.”* 

“Su savaşları! Ortadoğu'yu kasıp kavuran petrol savaşları'nın aslında su savaşlarının ön hazırlığı olduğu söyleniyor. Çünkü çok yakın bir gelecekte tükenecek olan su kaynakları, suyu petrolden daha değerli hale getirecek ve önemli su havzalarına sahip olan bu bölge, yine çeşitli güçler tarafından paylaşılmaya çalışılacak. Peki, Türkiye bunun ne kadar farkında? Su kaynaklarını yeterince rantabl kullanabiliyor mu? 
Su konusunda geleceğe yönelik oluşturduğu bir stratejik plana sahip mi? Yoksa artık atasözlerimize bile yerleştiği gibi ‘и akarken Türk bakıyor mu'?455 

“Ortadoğu için Türkiye'nin suyu petrol kadar kıymetli. Türkiye'nin 35 bin insanının ölümüne ve 100 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşamasına sebep olan PKK terörünün bölge ülkeleri tarafından desteklenmesinin en önemli nedeni de sahip olduğu su varlıkları.” 

DSİ emekli genel müdürü Mümtaz Turfan'ın değerlendirmesi ise şöyle: “Bölgede iki asırdan fazla kendi çıkarları için çalışan güçlerin ortaya koyduğu siyasi tablonun yarattığı kaos apaçık ortadayken, sınır aşan sular üzerinde AB'nin öngördüğü uluslararası, bölgelerarası bir yönetim yerine, meselenin bölge ülkelerince çözülmesinin desteklenmemesi düşündürücüdür. ©? 

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Faik Demir'in değerlendirmesi de şu şekilde: “Su kaynakları daha da kıymetlenecek. DSİ, her yıl 6 milyar dolarlık enerjinin denizlere aktığını açıklayarak kullanılamayan ve elimizden kayan suyla ilgili korkunç tabloyu açık şekilde göstermektedir. Türkiye dış politika açısından su sebebiyle yeni gerginliklere hazır olmalıdır”8 


452. Ortadoğu gazetesi, 24 Ağustos 2006 

453. Ercan Çitlioğlu, “Türkiye'nin Su Sorunu”, Cumhuriyet Strate ji, 8 Kasım 2004 

454. Şakir Eczacıbaşı, “Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi”, Cumhuriyet Strate ji, 8 Kasım 2004 
455. Yankı, Temmuz 2006 

456. Sinan Aygün, “Su Kaynakları Daha da Kıymetlenecek”, Yankı, Temmuz 2006, s. 9 

457. Yankı, Temmuz 2006 

458. Yankı, Temmuz 2006 
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“Diğer taraftan nehirlerimizin denizlerimize ve ülke dışına taşıdığı toprak büyüklüğü her sene neredeyse Kıbrıs büyüklüğündedir. 

Somalide insanların susuzluk/kuraklık yüzünden su bulamadığı için kendi idrarını içtiği gazetelerde yer aldı. İnsanların birazcık su bulmak için 70 km yürümek zorunda olduğu bu ülkede Oxfam için çalışan Somalili Abdüllahi Maalim Hüseyin, “Susuzluktan ölenler var, çocuklar hiç su olmadığı için kendi idrarlarını içiyor” дей? 

Afrika'da hal böyleyken Türkiye-İsrail arasında bir ara “Manavgat Barış Suyu” projesi yıllarca gündeme oturmuştu. Hatta inşaatına 1992'de başlanan Antalya-Manavgat'taki su tesislerine 147 milyon dolar harcanmış, tesisler 2000 yılında su sevkiyatına hazır hale getirilmiştir." 

Ancak eski başbakanlarımızdan ve eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel konu ile ilgili şu değerlendirmede bulunuyordu: “Manavgat'taki su tesisleri iki yıldır yatıyor. 
Akdeniz kavruluyor, biz suyumuzu satamıyoruz. Ilısu Barajı'nın yapımına İngilizler mani oldu. Su kimin tarlasından geçiyorsa evvela o kullanır. Ne Irak'ın ne Suriye'nin bağını bahçesini kuruttuk”“! Demirele göre komşu ülkelerle su paylaşımı “taksim degil, tahsis” Hakçanın ölçüsünü ise optimum ve rasyonel kullanım olarak tanımlıyor. 

Öyle ki Manavgat suyunun satışı dünyanın dikkatini Türkiye'nin su kaynaklarına çekmişti. İngiliz The Guardian “Türkiye bir taze su süper devleti olmayı umuyor” yorumunu yapmıştı. Gazetenin iddiasına göre Türkiye, tank ve hava kuvvetleri için sağlayacağı teknoloji karşılığında İsraile su vermek için “olağanüstü bir silah karşılığında su” anlaşmasına imza atmıştı. Tam da bu esnada, NTV'nin haberine göre, İsrailli yetkililer Türkiye ile Manavgat suyu anlaşmasına verilen onayın, Suriye devlet başkanı Esad'ın Türkiye ziyaretinin hemen öncesine rastlamasının tamamen tesadüf olduğunu, Türkiye'den su alımının silah teknolojileri ile ilgisi olmadığını açıklamışlardı. Bu durumda akla ister istemez şunlar geliyor: 


1) Manavgat suyu projesi ile Türkiye dünya kamuoyuna ve Arap kamuoyuna “süper su zengini” bir ülke olarak “imaj” mı yapıldı? Hadi 150 milyon dolar boşuna giden masrafı bir kenara koyalım. Çünkü Türkiye su zengini değil. 

2) İsrailin Türkiye'ye vereceği, “olağanüstü bir silah” karşılığında diyen İngiliz Musevilerinin kontrolündeki The Guardian ne yapmak istemişti? “Olağanüstü silah” nedir? 


Kısaca Türkiye oyuna mı getirilmişti? 
İş burada kalmamıştı. Manavgat Barış Suyu Projesi kabul görmeyince “küçük 


э « 


barış suyu ütopya değil”? denilerek başkaca “projeler” “Barış Kanalı” veya “Küçük 


459. Reuters 

460. Enver Öztürk, Zaman, 8 Ağustos 2002, s. 11 

461. Tempo, 2003-18-803, s. 43 

462. Yakup Şalvarcı, “Pax Agualis-Türkiye-Suriye-İsrail İlişkileri Su Sorunu ve Ortadoğu” Zaman Kitap, İstanbul 
2003, $. 77 
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Barış Suyu”, Türkiye dışındaki bazı akademik çevrelerde ileri sürülmüştü. Yani “havuç politikası” hiç bitmiyordu. 

Bu “projelere” göre Atatürk Barajı veya Ceyhan nehri üzerindeki Aslantaş Barajı'ndan 1,1 milyar metreküp suyun boruyla Golan Tepeleri'ne iletilmesi öngörülmektedir. Projeye Barış Kanalı adı verilmesinin sebebi şudur: Boruyla taşınan su, Golan Tepeleri'nden itibaren 60 km uzunluğunda ve dörder beşer metrelik çok sayıda derzler halinde toplamı 750 m genişliğinde bir kanala akacak ve bu kanal zırhlı muharebe araçlarının geçemeyeceği şekilde inşa edilmek suretiyle kanal aynı zamanda Suriye ile İsrail arasında güvenlik unsuru olacaktı. Ankara'ya resmen önerilmemiş olan bu projeler, bünyesinde bir başka “havuç” barındırıyordu. Fırat nehrinden vereceği suya karşılık Türkiye'ye tazminat ödeneceği ilk kez ortaya atılmıştı.“* 

Neresinden bakarsak bakalım “su meselesi” dahil Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak ve hatta Türkiye-Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkilerde bir yerinden İsrail'in müdahil olduğu ve/veya olmak istediği anlaşılıyor. Türkiye su üzerinden İsrail- Arap savaşının içine çekilmek isteniyor. Sözde bir “su barışı” (Pax Agualis) için fatura- nın Türkiye'ye çıkarılmak istendiğini söylemek abartılı bir yorum olmasa gerek. İşte Till Bastian adlı 1949 Münih doğumlu, Nobel Barış Ödülü sahibi bir Alman'ın yarı belgesel romanından bir alıntı: “Eldeki verilere göre Türkiye'nin iki büyük boru ile komşularına su taşıma önerisi güvensizlik yaratıyordu. Akdenize akan Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suyu İsrail, Suriye, Ürdün ve Körfez bölgesine akacak... Suriye barışın şartı olarak İsrail'in elinde bulunan Golan Tepeleri'ni geri vermesini istiyor. 
Komşuların kaygıları, bu boru hattı nedeniyle Türkiye'nin o bölgede suyu tekelinde bulundurmak isteyeceği ihtimalinden kaynaklanıyor. Komşu ülkeler Türk hükümetlerinin bu durumu siyasi güç olarak kullanacağından korkuyorlar” 

“Dicle nehri üzerinde yapımı planlanan Ilısu Barajı'nı engellemek için uluslararası ve mahalli düzeyde başlatılmış olan kampanyaları dehşetle izledim. Başta İngiliz yazılı ve görsel basınında olmak üzere, sayısız internet sitelerinde, PKK yayın organlarında ve İngiliz Avam Kamarası dahil çeşitli platformlarda, politik ve toplumsal ekoloji, çevrenin korunması gibi sözlerle maskelenmiş yalanların ardına gizlenen 
milletlerarası oyunları belgelemek ihtiyacı duydum.“ Bu anlamda 15 Şubat 2000 
tarihinde İngiliz Avam Kamarası, “Ilısu Özel Gündemi” ile toplandı ve İngiliz parlamenter Kevin McNamara şunları söyledi: 

“İngiltere Birleşik Krallığı Savunma Forumu, Ilısu Barajı'nın çok önemli güvenlik etkileri olduğunu belirtmektedir. Baraj Türk-Kürdistan coğrafyasını değiştirecek. 


463. Yakup Şalvarcı, a.g.y, s. 77 

464. Yaşar Yakış, “Türkiye, Ortadoğu ve Su Meselesi”, GAP, Ortadoğu ve Su Meselesi, Yay. Haz. Prof. Dr. Mustafa 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Bu değerlendirmeye göre, gerillaların dağlara kaçış yollarının kesilmesine ve gerillalara destek olan kırsal nüfusun kırsal alanlardan hükümetçe daha rahatlıkla kontrol edileceği şehirdeki gecekondulara göçe zorlanmasına neden olacaktır. Forum şu sonuca varmıştır: Projenin itici gücü, gerillaların faaliyette bulunduğu çevreyi yok etmektir. Esas olarak, gerilla var veya yok olsun bu bir etnik temizliktir...” 

Montaigne, kandırmaya ve kandırılmaya en müsait şeylerin bilmediklerimiz olduğunu belirtir ve şöyle söyler: “... Hakkında konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için bunlara kolay kolay karşı da koyamayız. Bu sebeple de insan en az bildiği şeye en az inanır. Bize masal okuyanlar, çok rahat konuşur.” 

“Su meselesi sadece Türkiye'de görülme aşamasında olan bir hadise değil elbette. Su geçmiş medeniyetlerde olduğundan daha fazla oranda, bugünkü ve gelecek nesillerin gündemlerinden hiç düşmeyecek şekilde önemini zamanla artırmaya devam edecektir. Bu artış sosyal, ekonomik, endüstriyel, politik ve daha benzeri birçok konuda etkili olacaktır. Günümüzde petrol ve enerji için yapılan milletlerarası senaryo ve planlamaların, çok yakın bir gelecekte daha ayrıntılı ve etkin olarak “bir damla su için” yapılacağını anlamak için sizce daha fazla bilgili olmaya gerek var mı9?”467 

Su kıtlığı /fakirliği hususunda ikisi “kıtlık indeksi” ve “su fakirlik indeksi” olmak üzere bazı ilmi indeksler vardır.*8 Bu iki indeks ölçütüne göre kullanılabilir ve yenilenebilir su arzının kişi başına talebe oranlanması esas olarak su kıtlığını açıklamaya çalışır. Kıtlık indeksi dört değişkeni yansıtan dört farklı indeksten meydana gelmektedir.* Bunlar: a) Su talebinin su arzına olan oranı, b) Nüfus artışı ile alakalı bir şekilde kişi başına düşen su miktarı, c) Kişi başına senede 1000 m?den fazla su tüketilebilir suya sahip olma, d) Ülke dışından gelen su arzının yerli su arzına oranı. 

Ortadoğu açısından bir fikre sahip olmak için zengin ve fakir ülkelerin kişi başına düşen su tüketim miktarları şöyledir:*9 Miktar, 10.000 m? / saniye olarak; Irak 2110, Türkiye 1830, Suriye 1420, İsrail 350, Ürdün 250, Filistin 100. 

Türkiye'nin güney ve güneydoğu komşularını oluşturan “Ortadoğu ülkeleri” artan nüfus ve azalan kaynaklar sebebiyle su kıtlığından zarar görecek bütün bölgelerin en duyarlılarından biridir. Sıcak savaş ortamının eksik olmadığı Ortadoğu bölgesinde su savaşları tezini tenkit etsek bile, geleceğin bütün çatışmalarında etkili olacak faktörlerin en önemlilerinden biri su meselesi olacaktır.“ 
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İngiltere Savunma Bakanı John Reid, küresel ısınma yüzünden ortaya çıkacak sıkıntıların yeni çatışmaları tetikleyebileceğini savunurken The Independent gazetesi, su savaşı çıkması muhtemel ülkeler arasında Türkiye ve Suriye'yi de sıraladı.*? 

BM'nin “gelecek için tatlı su 2003 raporunda Türkiye ve Ortadoğu ana gündem maddesi” BM raporu Ortadoğu'da felaket bekliyor. 2005, 2025, 2040 büyük krallık yılları. Suriye ve Irak, Türkiye'ye savaş açabilir. BM raporuna göre 2005'te su krizi 2025'te su savaşı yaşanacak.“ Su konferansında Türkiye'yi temsil eden Prof. Hüseyin Pazarcı'ya göre “ABD suyu da kontrol etmekistiyor”*” 21. yüzyılın su savaşlarına sahne olacağını ve ilk savaşın da Nil üzerinde yaşanacağını öne sürenleri haklı çıkarmamak için Nil havzasında yer alan ülkeler çıkış yolları arıyorlar.*” 

Prof. Hızır Önsoy, “Yaşadığımız dünyada suyun önemi aslında petrolünkinden çok daha fazladır. Ama ne hikmetse hayatta bol olana değersiz gözüyle bakıyoruz. Uzun yıllar akademik nedenlerle Afrika'da araştırma yaptım. Suyun ne derece önemli olduğunu, bir litre su parasıyla nasıl üç litre benzin alındığını ve bir damla suya nasıl bakıldığını çok iyi biliyorum ”*”6 

Amerikan Jeofizik Birliği'nde bir araya gelen bilim insanları, dünyanın iklim degişikliği ve küresel ısınmanın yaratacağı riskleri anlayıp önünü alabilmek için en fazla on yılı kaldığını açıkladı. Katılımcılardan olan Hamburg'daki Dünya Ekonomik Etüdler Enstitüsü'nden Axel Mihaelova adlı iklim araştırmacısı şöyle diyor: “İklimi kurtarma operasyonu serbest piyasa ekonomisinin oyun kurallarına emanet edilemez? “7 

Ortadoğu'nun en büyük çekişme konusu petrol değil sudur. John Bulloch, 1991'de Kürtlerle alakalı Dağlardan Başka Dost Yok adlı kitabı için araştırma yaparken suyun sadece Kürtlerle Iraklılar arasında değil, Suriye ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkta bir silah olarak kullanılmaya başladığını görmüştü... 

“Savaşlar toprak, özerklik, insan hakları ya da sınırları koruma nedenlerine bağlı görüneceklerse de, geleceğin bütün çatışmalarını etkileyecek tek şey; bölgenin su durumudur. Su savaşları yoldadır”“8 Türkiye'nin güney komşumuz ülkelerle atılacak her adımın, her konuşmanın içine bir başka boyutta, bir başka muhtevada “su meselesi” giriyor.’ “Türkiye'nin suyunu, bollukla yokluk arasındaki sınırı doğru 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kullanmak ya da tüketmek arasında yapılacak seçim belirleyecek... Mesela Konya ovasının altındaki su rezervleri hızla yok oluyor. Havzadaki yeraltı su seviyesi her yıl ortalama 1,5 m düşüyor... Kızılırmak deltası için tehlike hiç beklenmedik bir yerden, denizden geliyor. 1988-2000 arasında nehrin Karadenize döküldüğü noktada deniz 800 m içeri girdi... Eğirdir gölünün en önemli meselesi pestisit ve ağır metal kirliliği. Enerji ve sulama için alınan su ve azalan yağışlar su seviyesinde 30 yıl içinde 2,5 m düşüşe sebep oldu... Türkiye'nin farklı yörelerinden toplanarak, tuzluluk ve kuraklığa dayanıklılık seviyeleri belirlenen 249 yöresel çeşit, gen bankasında koruma altına alınacak.“ 

“AB su mevzuatının topluluk üyesi bazı devletler tarafından etnik milliyetçiliğin tahrik edilmesi dahil Ortadoğu'da yapay su meseleleri oluşturmak için bir araç olarak kullanılması riski bulunmaktadır. AB su mevzuatına uyum ve uygulama sürecinde, hidropolitik yönden karşılaşacağımız temel mesele budur. Uluslararası su hukukunun “hakkaniyet ve komşularına önemli zarar vermemek ilkelerine uygun olsa da, Türkiye'nin sınır aşan su kullanımlarına sınırlama getirmeye yönelik çabalar yoğunluk kazanabilir”! 

“AB, Türkiye'nin Fırat-Dicle havzasındaki sınır aşan su politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiye niteliğindeki belgelerde çoğunlukla Türkiye'nin yükümlülükleri vurgulanırken, aşağı-kıyı ülkelerinin ‘mağdur’ durumları ön plana çıkarılmakta ve Türkiye'nin su kullanımlarıyla ilgili ihtiyaçları ve hakları göz ardı edilmektedir. 

Dahası, “sınır aşan sular uluslararası hukuk kurallarının en zayıf olduğu alanlardan biridir. Ve henüz 21. yüzyılın başında dünya ciddi bir su krizi ile karşı karşıyadır”? 

Diğer taraftan “İsrail, Güneydoğu Anadolu'daki faaliyetlerini kurduğu büyük şirketler aracılığı ile sürdürüyor. GAP'ın zengin topraklarını ele geçirmek için proje üstüne proje üreten İsrail, bunun için büyük miktarda para harcamakta. Bölgede İsrail adına büyük arazilerin alındığı ve bu araziler üstünde dev çiftliklerin kurulduğu belirtiliyor” 

Havzada sınır aşan su politikalarının oluşturulmasında yeni ve sarsıcı bir değişken olan Irak'taki ABD işgaliyle, Fırat-Dicle havzasında orta ve uzun vadede sınır aşan su ilişkilerinde önemli sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Nitekim fiilen Irak siyasi 
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ve ekonomik yönetiminde söz sahibi olan ABD'nin ilgili kurum ve kuruluşları, 2003 
yılından bu yana Irak su kaynakları politikası ve yönetiminde de doğrudan etkindir.85 
Neresinden bakarsak bakalım, “su 21. yüzyılda insanlığı bekleyen gerçek kriz”18 

İnsanlığın alacağı tutuma bağlı olarak su ve “geleceğin yaradılış hikâyesini biçimlendirmede hepimizin rolü var” 1995 yılında Dünya Bankası başkan yardımcısı İsmail Serageldin, savaşın geleceğine dair çok fazla alıntı yapılan bir tahminde bulundu. “Eğer bu yüzyılın savaşları petrol için veriliyorsa, gelecek yüzyılın savaşları su için verilecektir” Bugün pek çok işaret Serageldin'in tespitinin doğru olduğuna işaret ediyor.*8 İsrail, Hindistan, Çin, Bolivya, Kanada, Meksika, Gana ve ABD'deki su sıkıntısına dair haberler pek çok gazete, dergi ve akademik yayınlarda manşetten veriliyor. Öyle ki, ABD'de petrolüyle meşhur Teksasdaki su kıtlığı şu kelimelerle anlatılıyor ve suyun önemine dikkat çekiliyordu: “Şimdi Teksas'ta petrol değil su altın değerinde”*9 Ama su savaşları geleceğe ait bir mesele değil. Tanı konması kolay olmasa da, su savaşları çoktan etrafımızı sarmış durumda. Su savaşları hem paradigma savaşları -suyu nasıl algılayacağımıza ve tecrübe edeceğimize dair ihtilaflar- hem de top ve tüfekle yapılan geleneksel savaşlardır.*! 

Paradigma ve geleneksel su savaşları birbirine girmiş durumda. Paradigma savaşları küresel savaşlardır; ekolojik bir ihtiyaç olarak evrensel su etiğini paylaşan farklı kültürlerin özelleştirme, açgözlülük ve ortak mülklerin kapatılması kültürüne karşı yöneltilen bir savaştır. Bu ekolojik çekişmeler ve paradigma savaşlarının bir tarafında mevcudiyetini sürdürebilmek için yeterli su peşinde koşan milyonlarca tür ve milyarlarca insan var. Diğer tarafta ise neoliberalizm ile iyice palazlanan Suez Lyonnaise des Faux, Vivendi Environment ve Bechtel'in egemen olduğu ve Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Milletlerarası Para Fonu (IMF) ve G-7 ülkeleri gibi küresel kuruluşların yardım ettiği bir avuç seçkinin kontrolündeki ulusötesi bir düzine küresel şirket.*? 

Su meselesi dahil özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkeler arası gayri resmi nüfuz etme olgusunda, milletler aşırı etkiye sahip hükümetler-dışı aktörlerden terörist gruplar önemli etkiye sahiptir. Dünya siyasal konjonktürünün anlaşılması için bu aktörlerin faaliyetlerini çözümlemek mecburidir. Yani “terörün uluslaraşırılaştırılması” 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veya “uluslaraşırı terörizm” iyi anlaşılmalıdır.“ Türkiye 30 yıldır önce ASALA, sonra PKK merkezli olmak üzere “su”dan sebeplerle uluslaraşırı terörün saldırısı altındadır. 
Türkiye'nin suyuna bağımlı olmak, su güvenliğinin tehdit altında bulunması, su haklarını güvenceye almadan işgal edilen topraklardan çekilmeme, Türkiye'ye Fırat ve Diclede taviz verdirerek Suriye'den Şeriada/Golan'da taviz koparma gayretleri ve bu şartlardaki tartışmalar aynı ortamın yansımaları olarak değerlendirilebilir.** 

Artık iyice görüldü ki Kuzey Kutbu buzulları tahmin edilenden daha hızlı eriyor.*> 

“Bu sıkıntılı gezegen, en şiddetli çelişkileri içinde barındıran yer. Mükâğfatları alanlar, yükleri omuzlayanlardan tamamıyla ayrılmıştır. Bu akil bir liderlik değildir?” 

Climate Vulnerability Monitor (DARA) adlı bağımsız sivil toplum kuruluşunun 
20 farklı ülkenin katılımıyla yaptığı çalışma Ekim 2012'de bir rapor halinde yayımlandı. Rapora göre önümüzdeki 20 yıl içinde küresel ısınmanın sonucunda oluşan iklim değişikliği sebebiyle toplam 100 milyon insan ölecek. İklim değişikliğinin şu anda dünya ekonomisine 1,2 trilyon dolar zarar verdiği de raporda yer alıyor. Raporda, iklim değişikliğinin dünya ekonomisinde şu anda senede yüzde 1,6 küçülmeye neden olduğu, bunun rakamlarla karşılığının da 1,2 trilyon dolar olduğu vurgulandı. Tedbir alınmaz ise dünya ekonomisindeki küçülme 2030'da iki katına çıkacak. 
Küresel iklim hızla çöküşe doğru gidiyor.” Elbette bu pek çok kesimin beklediği “apocalypse” (kıyamet) değil ama insanlık için zor bir dönemin başlangıcına da işaret ediyor. 
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E- SONUÇ 


SON SÖZ 


“SU”DAN TEOSİYASET VE BİYO-POLİTİK SAVAŞLAR ÇIKARMAK YA DA 
HAYATIN TEMELİNE KİBRİT SUYU DÖKMEK 


Tarihe göre atalarımızın Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru göç etmelerinin temel sebebi susuzluk. Nitekim günümüzde de, bir zamanlar 1100 km”lük hacmiyle dünyanın en büyük dördüncü gölü olan ve 60 bin kişiye iş imkânı sağlayan Aral gölü/ denizi kurudu. 

Amu Derya ve Siri Derya nehirlerinin beslediği bir tuzlu su gölü olan Aral, hatalı tarım politikaları sonucunda eski ihtişamını önemli ölçüde yitirdi. Aral 1998'de dördüncülükten sekizinciliğe geriledi. Komünist Sovyet sisteminin 1918'den itibaren tarımsal rekabet gerekçesiyle Amu Derya ve Siri Derya nehirlerinin sularını kullanmaya başlaması Aral gölü için sonun başlangıcı oldu. Plana göre söz konusu iki nehrin akışları değiştirilerek verimsiz çöllerde pamuk, pirinç, tahıl ve hatta kavun yetiştirilmesi sağlanacaktı. Nihayet 1940'lardan itibaren hızlandırılan sulama kanalları neticesinde göl 1960'lı yıllardan itibaren küçülmeye başladı. Nihayet Aral 2012'de kurudu. 

Su meselesi tek başına ortaya çıkan bir mesele değildir. 

Su meselesi küresel iklim meselesiyle, çevre meselesiyle ve sanayileşme meselesiyle de ortaya çıktı. Yeryüzünde canlı hayatın giderek zora düşmesiyle ortaya çıktı. Dünya nüfusunun ften 7 milyara çıkmasıyla ortaya çıktı. Elektrik üretiminin artmasıyla beraber ortaya çıktı. Refah göstergesi olduğuna inandığımız çok sayıda istatistiki göstergelerdeki artışlarla ortaya çıktı. 

Dünyanın “batı yakası”nın refahı iyiye giderken yerkürenin her yanında, başta su olmak üzere pek çok şey de kötüye gidiyor. Buna rağmen, mesela ABD yönetimine genellikle hâkim olan Evanjelist yeni muhafazakâr kesim, “Su meselesi mi var dünyada, hayret bizim haberimiz yok” diyorlar. “Küresel iklim değişikliği mi? İklimin kötüye gittiği, insanoğlunun, hele hele ABD'nin ekonomik faaliyetlerle iklimi bozduğu büyük palavradır” iddiasındalar. 
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Halbuki kapitalist sistemin neoliberal versiyonu 1970'lerin ortalarından beri yeryüzünü talan etmektedir. Bu süreçte çok küçük bir seçkinler grubu giderek ultra zenginliğe doğru pupa yelken yol alırken insanlığın yüzde 99'u eşitsizlik, adaletsizlik ve “açlık oyunları” ile acı çekmektedir. 

Nobel bilim ödülü sahibi Konrad Lorenz hayvan davranışları bilimcisidir. Kaz deneyleri ile meşhurdur. 1980'lerde dünyanın gittiği iklim ve çevre felaketini görmüştü: “Çevre felaketi dünyanın sonunu getirecek. Dünyanın normal düzeyde kurtuluş şuuruna varması zordur. Bunun için mesela, San Francisco'nun bir çevre felaketiyle yok olması gerekir. Yoksa çevre ve iklim için bu dünyanın radikal tedbirler alması mümkün değil. Gidişat tamamen dünyanın sürdürülebilirliği açısından imkânsızlık yönünde..” sözleri oldukça manidardır. 

Küresel iklim değişikliği ile Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) adlı hastalığa yol açan keneler, özellikle yurdumuzun Tokat, Sivas, Yozgat gibi orta-kuzey Anadolu civarında bahar ve yaz aylarında sıkça görülüyor ve ölümlere sebep oluyor. Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu'na göre küresel ısınma kenelerin yayılmasına vesile oluyor. Keneler daha çok otlak, çalı, su kenarı, gür otların bulunduğu ve kırsal alanlarda yaşıyor. 

Kene insanları dört şekilde hasta ediyor: a) kene ısırması, b) kenenin ezilmesi, c) erfekte kişinin kan ve vücut sıvıları, d) veya erfekte hayvanların kan ve dokuları ile temas. İklim değişikliği kenelerin sadece daha erken aktif olmasına değil, aynı zamanda daha önce iklimi uygun olmayan yerlerde de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Soğuk havalarda keneler uykuda çer çöplerde ve toprak altında gizlenir. 
Bu sebeple ılık geçen kışlar ve erken gelen baharlar daha fazla kene hayatta kaldığı için tehlikeli. 

Hava sıcaklığı donma seviyesinin üzerine çıktığında, keneler hemen ot ve çalıların uçlarına tırmanarak yapışmak için sıcakkanlı hayvanları ve insanları bekler. 
Zıplayamayan ve uçamayan keneler nefesle yayılan karbondioksiti birkaç metreden algılayabilir. 

İşin içinde küresel sermayeden ilaç şirketlerine kadar, virüslü kenelerin bir yolla ülkemize atıldığına dair “komplo” teorileri de var. Neticede kene yapışkan ve yanlış muamele edildiğinde öldürücü. 

Küresel finans ilk adımı, 1992'de Bublin Milletlerarası Su ve Çevre Konferansı ile atmış, arkasından Dünya Su Forumları gelmişti. Küresel finans elitlerine göre su en temel insan hakkı olmaktan ziyade kıt bulunan bir ihtiyaç maddesi olup “ekonomik mal”dır. Bu görüşlerine paralel olarak suyu kamu mülkiyetinden çıkarıp özel mülkiyet alanına transfer eden bir dönüşümle “arz yönlü su politikalarından talep yönlü su politikalarına” geçişi dünya gündemine sokmuşlardır. 


498. Hunger Games (Açlık Oyunları), DVD Film, 2012 
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Suyun özelleştirilmesiyle, İngiltereden başlayıp Arjantin, Bolivya, Meksika ve Filipinler'i -şimdilik— içine alan pek çok serbest piyasalaştırma uygulamalarıyla özellikle fakir geniş halk kitleleri için tam anlamıyla bir kaos ve kâbus ortamı oluşturulmuştur.” 

Türkiyede de TÜSİAD'ın “Küresel Su Krizine Çözüm Arayışları: Şebeke Suyu Hizmetlerinde Özel Sektörün Katılımı, Dünya Örnekleri Işığında Türkiye İçin Öneriler” adlı raporunda konunun önemi ve zorluğuna dikkat çekilmiştir. Öte yandan 
22 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile tarımsal alanda atılan adım bir başka endişe verici gelişmedir. Bu kanun ile birlikte Türkiye'de suyun ticarileşmesi hızlanacaktır. 

2011-2012 kışında yaşanan aşırı kar yağışının ardından hızlı sıcaklık artışı Türkiye genelinde sel felaketlerine ve su baskınlarına sebep oldu. Diğer taraftan 18 Nisan 2012 tarihinde Türkiye genelinde aşırı fırtına ile iklim anormallikleri yaşandı. 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin hazırladığı “Aşırı Hava Şartları Özel Raporu”na göre, 20 senede bir yaşanan aşırı sıcaklıklar artık her sene yaşanacak. 
Yine her beş yılda bir aşırı yağışlar yaşanacak. 

Dünyada en fazla tatlı su tüketen on ülke sırasıyla şunlardır: (Günde milyon m? 
olarak) 


Çin: 1.368.004 
Hindistan: 1.144.605 
ABD: 821.354 
Brezilya: 355.374 
Rusya: 270.490 
Endonezya: 232.239 
Pakistan: 199.429 
Meksika: 197.425 
Japonya: 174.779 
Nijerya: 157.336 


Dünyadaki tatlı suyun yüzde 69'u tarımda kullanılmakta olup çoğunlukla sulama için sarf edilmektedir. Sanayide yüzde 23 ve bireysel kullanımda yüzde 8 içme suyu temizlik için kullanılmaktadır. Şu anda sulama maksatlı çekilen su miktarı senede 2000 - 2555 km? civarındadır. 2010 yılı itibariyle yeryüzündeki tatlı suyun sadece yüzde 0,014'ü içme suyu olarak kullanılabiliyor. 

Dünya Bankası'nın çalışmalarına göre yeryüzünde her 21 yılda bir su tüketimi iki katına çıkıyor. Bu ise nüfus artış hızının iki katı anlamına geliyor. Tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusu dokuz milyar olacak ve su talebi üç katına çıkacak. 


499. Yağmuru Bile, DVD Film, 2010 
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Hollanda'nın Twente Üniversitesi'nden Mesfih Mokonnen ve Arjen Hoekstra, ülkelerin su tüketimi ile sanal su ithalat ve ihracatlarını hesapladı. Dünyanın senelik su 
tüketimi 9087 milyar m’. Çin 1207 milyar m’, Hindistan 1182 milyar m’ ve ABD 1053 
milyar m’. Ancak kişi başına su tüketiminde ABD açık araöndeve kişi başına 2842 m? 
/ yıl su tüketiyor. Bunun en büyük sebebi Amerikalıların aşırı et tüketimidir. 

Dünyadaki kişi başına ortalama yıllık su tüketimi 1385 m”tür. 


En Fazla Sanal Su İthal ve İhraç Eden Ülkeler 


(Tarım ürünlerinde, hayvanlarda ve sanayi ürünlerinde -milyon m? / yıl) 


a) En büyük sanal su ithalatçıları: 
İngiltere (60 milyon m? / yıl) 
Almanya (65 milyon m? / yıl) 
İtalya (67 milyon m? / yıl) 
Meksika (68 milyon m? / yıl) 
Japonya (70 milyon m? / yıl) 


b) En büyük sanal su ihracatçıları: 
Brezilya (80 milyon m? / yıl) 
Avustralya (80 milyon m? / yıl) 
ABD (82 milyon m? / yıl) 
Arjantin (90 milyon m? / yıl) 
Hindistan (92 milyon m? / yıl) 


Yeryüzünde nüfusun devamlı arttığı, şehirleşmenin giderek hızlandığı ve küresel iklim değişikliğinin bütün tatlı su kaynaklarını olumsuz yönde etkilediği dünyamızda, tatlı su kaynaklarının uzak olmayan bir gelecekte talebi karşılayamama durumu söz konudur. Konunun uzmanları çözüm için siyasi, ilmi ve teknolojik alanda milletlerarası işbirliğinin lüzumlu olduğunu dile getirmektedirler. 

Yeryüzündeki toplam (denizler, göller, buz örtüsü, nehirler, yeraltı suları ve atmosferdeki sular) 1.386.000.000 km? su miktarının yüzde 961 tuzlu. Toplam tatlı suyun yüzde 68'inden fazlası buzul örtüsünde ve buzul örtüsü de hızla eriyor. Tatlı yani içilebilir suyun yüzde 30'u da toprak altındadır. Yüzeydeki tatlı suların en büyük kaynağı akarsular olup toplam suyun ancak on binde birini oluşturur. 

Dünya nüfusunun yarısına yakın bir kesimi 263 milletlerarası nehir havzalarında yaşıyor. Ancak bu havzaların üçte birinde su paylaşımına dair bir anlaşma yok. 
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Bu sebeple yakın bir gelecekte, suyun giderek azalması sebebiyle “su savaşlarının” çıkması büyük ihtimal dahilinde. 

Ekim 2011'de yedi milyarı deviren dünya nüfusu günümüzde, nehirler, göller ve erişilebilir yeraltı sularının yüzde 54'ünü kullanıyor. 2025'te bu oranın yüzde 70е çıkması bekleniyor. Bir başka tahmine göre kişi başına düşen su tüketim miktarındaki artış mevcut hızda devam ederse 2035'te var olan su miktarının yüzde 90'ını kullanıyor olacağız. 

Çare olarak şimdilik belli başlı önerileri şöyle sıralamak mümkün: 


a) Teknolojik çözüm. Deniz suyunun daha çok arıtılması öneriliyor. Günümüzde Japonya, İsrail ve Suudi Arabistan bu hususta lider konumunda. Dünya üzerinde 
120 ülkede bulunan 11.000 adet deniz suyu arıtma tesisinin yüzde 901 Ortadoğu 
ülkelerinde. 

b) Kullanılmış suların geri kazanılması. Yeni teknolojilerle Singapur'da olduğu gibi kullanılmış sulardan içilebilir nitelikte su elde edilebiliyor. 

с) Bazı uzman ve milletlerarası güç odakları su meselesine işletmeci, maliyet-kâr m antığı ile bakıyor. Milletlerarası gerginliklere sebep olan nehir havzalarının paylaşılması hususunda, nehirlerin ve akarsuların hava gibi bedava bir tabii ürün olarak değerlendirilmemesini, suya değer biçilmesini öneriyor. 

d) Bir kısım stratejistler ise nüfus artışının yavaşlatılması, çevre kirliliğinin azaltılması, mevcut olan su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi ve suyun korunması gerektiğini söylüyorlar. 


Sandra Postel Son Vaha adlı kitabında mealen şöyle söylüyor: “Daha azı ile daha fazlasını elde etmek su güvenliğinde atılacak ilk adımdır.” 


Yüzey ve Yeraltı Suları Hakkında İlginç Bilgiler 


• Dünyadaki yerüstü, yeraltı, deniz, göl, ırmak, buzullar ve atmosferdeki suların hacmi 1.386.000.000 km”tür. 

* Atmosferde bulunan su miktarı 12.900 km? olup, yağmur olarak yeryüzüne bir anda düşmüş olsaydı yeryüzünün tamamı 25 santim yüksekliğinde su ile kaplanırdı. 

• Her gün 1170 km? su buharlaşarak atmosfere karışır. 

• Yeraltındaki depolanmış 8.400.000 km? tatlı suyun büyük kısmı yüzeyin takriben bir km altındadır. 

• Kutup bölgelerinde ve Grönland'daki buzullarda ve buz örtüsündeki tatlı suların miktarı 29.200.000 km?”tür. 
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Konunun uzmanlarına göre 2025 yılında dünya nüfusunun yarısı içme suyu bulamayacak. Deniz suyunu arıtmak, denize kıyısı olan ülkeler için bir çözüm gibi görünse de işlemin çok pahalı olması ve işlemin sonucunda geride kalan -ki asgari yüzde 25- tuzlu su denize döküldüğü zaman ciddi kirlilik oluşturuyor. 

Normal deniz suyunun tuz yoğunluğu yüzde 3,5 dolayında olup yeni teknolojilerle 100 litre deniz suyundan 75 litre içilebilir su elde ediliyor. Daha önceki teknolojilerde bu oran yüzde 40 dolayındaydı. Ayrıca yeni teknolojilerle deniz suyu -30 dereceden 100 dereceye kadar farklı sıcaklıklarda arıtılabiliyor.”* 


İklim ve Su Gerçeğinin Mesih Formatlı “Sonun Zamanı”na Ait Objektif Felaket Habercileri: 


* Yeryüzü hiç olmadığı kadar sıcak ve giderek ısınıyor: Küresel sıcaklık 100 sene önceye göre 0,74 santigrat derece arttı. 1995-2006 arası, küresel yüzey sıcaklığının en yüksek düzeye ulaştığı bir dönem 

• İki derece ortalama sıcaklık artışı yerkürede geri dönüşü olmayan tahribatlara yok açacak olup, bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır. 

• İlk etapta üç milyar insan su sıkıntısı yaşayacak olup, buzulların erimesi sadece Hindistanda 500 milyon insanı ve tarım alanlarının yüzde 37'sini etkileyecek. Bu durum aynı zamanda gıda krizi ve bölgesel çatışmalara yol açacak. 

• Daha işin başında 300 milyondan fazla insan, sıtma ve hava-su yollarıyla bulaşan hastalıklar sebebiyle ölüm riskiyle karşılaşacak. 

• Afrika'da giderek artan kuraklıklar, susuzluk ve beslenme problemini daha da ağırlaştıracak. Tropikal bölgelerden ılıman orta enlemlerdeki bölgelere kadar tahıl ürünleri hasadında dramatik düşüşler görülecek. 

• Ender eko sistemlerin ve türlerin kaybolması dahil, yeryüzünde yaşayan türlerin yüzde 35'inin nesli 2050'ye kadar tükenmiş ve/veya tükenmek üzere olacak. 


Kısaca Türkiye'ye bakarsak, TÜİK tahminlerine göre Türkiye'nin nüfusu 2030 
yılında 100 milyona erişecektir. “Falkenmark İndeksi”ne göre Türkiye'de kişi başına yıllık su potansiyeli 2012'de 1652 m? olup bu miktar 2030'da 1120 т?е inecek. 
Türkiye'nin kullanılabilir su miktarı 112 milyar m* Toplam 46 milyar т? olan su tüketimi Türkiye'nin toplam su potansiyelinin yüzde 41'ine denk geliyor. Türkiyede son 50 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 300 bin hektar, yani üç tane Van gölünden daha büyük sulak alan; kurutma, doldurma ve muhtelif yöntemlerle su sistemlerine müdahaleler sebebiyle ekolojik ve ekonomik özelliğini kaybetti. 


500. http://www.scienticamerican.com/article.cfm?id-desalination-membrane-teh 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ABD'de fert başına düşen günlük su miktarı 575 litre, Avrupa'da ise 200-300 litre iken gelişmekte olan bazı ülkelerde bu miktar 20 litreye kadar düşüyor. Temiz suya erişimi olmayanların yüzde 40'ı Afrika'da Sahra çölünün güneyindeki ülkelerde yaşıyor. 

Sağlıklı bir genç erkeğin vücudunun yüzde 60'ı, sağlıklı bir genç kadının ise yüzde 55'i sudan oluşur. Çünkü kadın vücudunda daha fazla yağ dokusu bulunmaktadır. 

İnsan beyninin yüzde 70'i sudan oluşuyor. Bir insanın su olmadan dayanabileceği gün sayısı 7 gün iken, yiyeceksiz dayanabileceği süre 30 gün civarında. BM'nin 22 
Mart Dünya Su Günü vesilesiyle yayımladığı rapora göre her sene bir buçuk milyon çocuk kirli ve mikroplu suyla geçen hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Bir insan temizlik, yemek ve içmek gibi temel ihtiyaçları için günde 48 litre suya ihtiyaç duyuyor. Musluktan saniyede sızan bir damla su, yılda toplam 10 bin ton suyun boşa akması manasına geliyor. 

Hayvanlar arasında su tüketiminde deve ilk sırada yer alıyor. Sıcak bir günde 200 
litre su içen bir deveye karşılık at ve inek gibi hayvanların günlük su tüketimi 50-115 litre arasında değişiyor. Bir kedi günde yarım litre suya ihtiyaç duyarken insan 2 litre su tüketiyor. 

Üçüncü dünya ülkelerinde yaklaşık bir milyar insan her gün üç saat su taşımak için yürümek mecburiyetinde kalıyor. Kirlenme sebebiyle temiz su canlı türleri, kara canlılarından beş kat daha fazla hızda yok olmaktadır. 

Buharlaşan bir ağaç günde 265 litre su verir. Güneş her gün bir trilyon ton suyu buharlaştırmaktadır. 

Su molekülleri iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşuyor. Bir litre su ise yaklaşık 33 septilyon molekülden oluşuyor. 

Karpuz ve salatalığın 100 gramında 95 gram su varken 100 gram patatesin 80 gramı su. Muzda ise 100 gramda 75 gram. Tuzlu fıstıkta 100 gramda bir gram su mevcut. 

Bir kilo et için 18611 litre su harcanırken bir fıçı bira için 6 bin litre su harcanmaktadır. Bir yeni otomobil imal etmek için harcanan su 148 bin litreyken bir varil ham petrolün rafine edilmesi için 7 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor. 


Bir Survivor Hikâyesi ama Açlık Oyunları Gerçek Olabilir 


Suzanne Collins'in Açlık Oyunları Hollywood tarafından beyaz perdeye aktarıldı. Collins'in 2008'de yazdığı bir reality show'dan esinlendiği kitap üç milyondan fazla satmıştı. 

Açlık Oyunları “Panem” adı verilen bir Kuzey Amerika ülkesinde geçiyor. Kuraklık, kıtlık ve savaş sebebiyle yok olan Kuzey Amerikadan geriye, 12 bölge ve bir başkentten oluşan Panem kalıyor. 
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Рапептіп başkentinde yaşayan elit zümre barışı devam ettirmek için fakir halktan kurban vermek üzerine kurulu bir sistem kurmuşlardır. Her sene ülkenin 12 bölgesinden iki genç seçiliyor ve açlık oyunları denen ölüm kalım savaşının içine atılıyor. 

12-18 yaş grubu gençlerin katıldığı ve kuralları yönetim tarafından tespit edilen ve televizyondan canlı olarak yayınlanan yarışmada kaybetmek ölüm anlamına geliyor. Hayatta kalan kazanır temalı açlık oyunları bütün vahşetiyle başladığında insanlar da canlı yayında reality show seyreder gibi olan biteni seyretmeye başlıyor. 
Film bu yönüyle tam manasıyla gerçeklik duygusu yaşatıyor. 

Açlık Oyunları filminin kahramanı kız kardeşini kurtarmak için gönüllü olarak ölüm oyununa katılan Katniss. Katniss hem acımasız sistem hem de rakipleriyle mücadele ederken gerçekte “elitlerin kontrolünde kurgulanan insanlık” ile mücadele ettiğini anlıyoruz. Film ilerledikçe insanın mücadele ve savaş esnasında düşen maskesinin ardındaki çirkin yüzü görüyoruz. Hikâye esas olarak hayatta kalma mücadelesi ve insanlık mücadelesi üzerine kurulu. 

Yeni Dünya Düzeni denklemini siyasi açıdan ele alırken en önemli detayı göz ardı ediyoruz: İnsan bedeni “sağlam olmadığı” veya “kontrol edildiği” sürece “aklımızı” tam olarak kullanmamız mümkün olmaz. 

Günümüz Batı toplumlarına, özellikle Amerikan halkına baktığımızda, insanların çoğunluğu düşünme-sorgulama faaliyetlerini ferdi olarak kendi bedenleriyle uğraşmak durumunda kaldıklarından yerine getiremeyecek vaziyetteler. ABD'de, 
310 milyonluk halkın 2012 yılı ilaç harcaması yaklaşık olarak 450 milyar dolardır. 
Buna rağmen Amerikan halkının obezite ve kalp başta olmak üzere bedeni dertleriyle başa çıkamayarak kendi bedenlerinde “boğuldukları”nı görüyoruz. 

Yeni Dünya Düzeni'nin biyolojik-kimyasal ayağı “genetik-beslenme-ilaç” döngüsü içinde şekilleniyor. Genetik-besin-ilaç zinciri kesinlikle küçük bir elit grup tarafından kontrol ediliyor. Bir tarafta küresel iklim değişikliği ve onun getirdiği objektif problemler, diğer tarafta küresel iklim değişikliğini de istismar ederek, genetiği ile oynanmış gıda ürünleri dahil küresel çapta insanlığa yedirdikleriyle bedenlerimizi zehirliyor, bu zehre karşı geliştirdikleri ilaçla insanları tedavi ederek (!) tez-antitez bağlamında her şeyimizi kontrol altına almak istiyorlar. 

İlaç kullanımı yalnızca insan bedenine yönelik olmayıp, beyinleri de kontrol altına aldıkları antidepresan ürünler sayesinde ferdi ve kitle kontrol mekanizmaları oluşturdular. Mesela ABD'de yapılan bir araştırmaya göre senede 100 bin Amerikalı reçeteli ilaçların sebep olduğu yan etkiler sebebiyle hayatını kaybediyor. İşin ilginç tarafı söz konusu ilaçların tamamının Amerikan FDA kurumu tarafından onaylanmış olması. 

Bir diğer ifadeyle genetiği ile oynanmış tohumlardan mısırları türetir ve bunların şurubundan ürettiğin şekerle insanlara tatlılar yapıp yedirirsen sonuçta yeni 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nesillerin genetik yapısı bozularak “Frankeştayn” nesillerin oluşmasına zemin hazırlarsın. Bedenen ve psikolojik olarak dengesi bozulmuş іпѕапјагі “tedavi etmek” için FDA tasdikli “yeni nesil ilaçlarla” kobaya dönüştürerek Yeni Dünya Düzeni'nin “uyumlu” kitlelerini oluşturursun. Genetik-besin-ilaç döngüsünün sahibi “elitler” de tam bunu istiyorlar. 

Döngünün ilaç ayağında yer alan en meşhurlarından biri “Prozac” olup 1970'li yıllarda yapılan klinik deneylerden birinde şu bilgiler yer alıyor: 

“... Prozac dört binden fazla insan üzerinde denendi ve deneyler esnasında еп kötü yan etkileri yaşayanların deneylerden ayrılmasına izin verildi. Buna ilaveten Prozac'ın agresyon ve intihar eğilimlerini artıran yan etkilerini azaltmak için deneye katılan insanlara sakinleştiriciler verildi. Böylelikle en dramatik yan etkilerinin üstü örtüldü. Bu tür hileler ilaç şirketlerinin gayesi belli deneme süreçlerinde sık sık kullanılıyor ve bu araştırmaları ilaç şirketleri finanse ediyor. Neticede deneylerden çıkarılanlar ve bastırılanlar sonucunda Prozac istatistiki olarak yüz milyonlarca insanın kullanımına uygun bir ilaç olarak raporlandı...” 

Esas şeytanın gör dediği 2003'ten itibaren gerçekleştirildi. FDA 2003 yılında Prozac'ın çocuklar tarafından da kullanılmasına izin verdi. Dahası var. Prozac'ın adı değiştirilerek “Sarafem” oldu ve kadınların ay hali (regl) gerginliklerinde de kullanılmaya başlandı. 

Bir diğer konu, “hammadde oyunları” Artık vadeli, işlem piyasalarında ne zaman, ne kadar bakır, alüminyum, petrol ya da buğdayın hangi fiyata satılacağına dair bahisler oynanıyor. Bunun hâlihazırda piyasada bulunan hammadde miktarıyla alakası olmamasına rağmen fiyatlar üzerinde çok yoğun bir etkisi var. Eğer iş-Jem gören zirai ürünler ise, bu bahislerin sonucunda açlık ve yoksulluk söz konusu olabiliyor.” 

Alüminyum ve bakırda vadeler beş yıla kadar çıkarken kıymetli metaller ve zirai ürünlerde peşin/nakit para ile işlem yapılıyor. Sermaye yatırımcılarının da borsada ve borsa dışında kâr maksatlı olarak oyuna dahil olmalarıyla spekülatif işlemlerin hacmi de genişleyerek patladı. Özellikle zirai ürünlere yönelik spekülatif işlemler yakın bir gelecekte “Açlık Oyunları”nın bir parçası haline gelebilir. Nitekim 1990'ların sonunda hammadde ticaretinin yaklaşık yüzde 205si spekülatif finans işlemleri olarak gerçekleşirken günümüzde bu oran yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır. 

Federal Almanya'daki “Federal Finansal Hizmetler Denetleme Dairesi”nde bankalardan sorumlu Raimund Röseler, bu ve benzeri gelişmelerin endişe verici olduğunu belirttikten sonra hammaddelerin bir finans ürünü olarak geçtiği piyasanın büyüklüğünün 2003 yılında 26 milyar dolar iken son verilere göre rakamın 


501. Sabine Kinkartz, “Hammadde Oyunları”, Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama gazetesi, Mayıs- 
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400 milyar dolara ulaştığına ve şu anda tahsil edilmemiş hammadde türevlerinin 
hacminin 3 trilyon 200 milyar dolara çıktığına dikkat çekiyor. 

Alman Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schöuble ise spekülatif hammadde ticaretinin mevcut haliyle bütün ekonomiyi etkilediğini, bu yöndeki gelişme devam ettiği takdirde başta yeni bir finans krizi olmak üzere yeni krizlerin kaçınılmaz oldugunu belirtiyor. Alman bakan özellikle bilgisayar programları sayesinde spekülatif piyasa verilerinin değerlendirilerek saliseler içinde kıymetli evrak üzerinden alım satım yapan sermaye yatırımcısı tüccarların denetlenmesinden yana. Bakana göre borsa dışı alım satımların da sicilinin tutulması, kimin ne ile ne kadar ticaret yaptığının belirlenmesi gerekir. 

Diğer taraftan Alman Volkswagen şirketinin Küresel Finansal Risk ve Sevk ve İdare bölümü yöneticisi Thomas Bartelt, zirai ürünlerin metal hammaddelerden daha hassas bir mevzu olduğuna ve burada çok sıkı kurallarla denetim yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. 

Reel ekonomiyi yansıttığına yönelik “genel kanı” sebebiyle ilk önce hisse senedi borsalarına bakılıyor. Ancak bunların dışında kalan ve su, iklim ve genetik alanındaki gelişmeler sebebiyle her geçen gün daha fazla dikkat çeken bir piyasa var ki oda topyekün insanlığı ilgilendiren ve her geçen gün daha fazla finansallaştırılan “emtia” piyasası. Altın bu piyasanın başrol oyuncusu. Ancak son yıllarda tarımsal emtia-gıda grubu giderek öne çıkmakta. Bu alanda detaya inildiğinde ise buğday, mısır, soya fasulyesi ve pirinç öne çıkmakta.”” 

Haziran 2012'de adeta bir “hububat rallisi” yaşandı. Mısırdaki fiyat artışı yüzde 61, soya fasulyesinde yüzde 36, buğdayda ise yüzde 54 oldu. United States Department of Agriculture- USDA'nın (ABD Tarım Dairesi) tahminlerine göre küresel üretim bu ürünlerde düşecek. 

Amerikada yaşanan son 57 yılın en büyük kuraklığı da dikkate alındığında küresel soya üretimi 267 milyon ton olarak tahmin edildi. Buğdayda ise Rusya, Kazakistan ve Çinde yaşanan düşüşlerin de etkisiyle tahmini küresel üretim 665 milyon ton. 
Mısır üretiminde de küresel ölçekte 45 milyon ton düşüş öngörülüyor. 

Eylül 2008 finansal krizi ile başlayan süreçte temel gıda maddeleri bir taraftan kuraklık etkisiyle fiyat artışları yaşarken bir taraftan da spekülatif finansal operasyonlarla fiyat artışları yaşıyor. 

Öte yandan başta California'daki Berkeley Üniversitesi olmak üzere Georgia Teknoloji Enstitüsü ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları küresel ısınmanın geçmişini inceledi ve yeryüzü sıcaklığının kaç dereceden kaç dereceye yükseldiğini ortaya çıkardı. 
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Berkeley Earth Projesi'nde dünya sıcaklığının 250 sene önceki verileri ortaya çıkarıldı. 1753'teki sıcaklık verilerini inceleyen bilim insanları 250 yıllık süreç içinde dünya sıcaklığının 1,5 santigrat derece arttığını açıkladı. Raporda daha önceki araştırmaların geçmiş 50 yılı gösterdiği/kapsadığı ve sıcaklığın 0,9 derece arttığını öne sürmekteydi denildi. Rapora göre küresel ısınmanın sorumlusu insanlar ve sera gazları.” 

Yine rapora göre bilim insanları 44.455 bölgeden elde edilen 14 milyonu aşkın veri ile ülke ve şehirlerinde sıcaklık geçmişlerini ortaya koydular. Son 250 yılda Türkiyedeki ortalama sıcaklık artışı ise yedi derece artış ile rekor kırdı. 

Küresel ısınma insanlık için muazzam bir deney. Böyle bir olayı daha önce görmedik. Son 25 yıldır mesela, on bin yıllık istikrar dönemini oluşturan atmosferdeki karbondioksit düzeyi milyonda 275 ppm (parçacık) idi. Sanayi devrimi ile birlikte bu hususta çok şey öğrendik ve her yıl için günümüzde iki parçacık düzeyinde artış olduğunu biliyoruz. Paul Roberts, 200£te yayımlanan The End 
of Oil (Petrolün Sonu) adlı eserinde, “birçok iklim modeline göre yoğunluk 500 
ppm'i geçtiğinde, özellikle deniz düzeyinde olan veya kuraklık çeken ülkeler gibi dayanıksız bölgelerde, tehlikeli boyutta ısınma ve zarara şahit olabileceğiz... Yogunluğun 450 ppmde stabilize edilmesini tercih ederiz... Böylece uzun dönemli etkilerden kaçınabilir, onun yerine kıyılarda ve türlerde orta düzeyde yitiş, orta boyda çölleşme yaşayabiliriz. Biraz nefes alacak zamanımız var, bu da çok işe yarar” diye yazmıştı.“ Diğer taraftan 2009 sonunda, ünlü iklim bilimci James Hansena göre gezegenimizin atmosferinde milyonda 390 karbondioksit parçacığı var. Bu çok yüksek bir rakam ve esasen 350 ppm'den fazlası da canlılar için son derece tehlikeli. 

Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre 350 parçacığın üzerine çıkan karbondioksit geç kuvaterner ortamında oluşmuş ekolojik hayat destek düzeneklerini tehdit edecek, insan toplumlarının hayat şartlarını zorlayacaktır."© 

Denizlerde ise durum vahim. Bilim insanları Ekim 2009'da yaptıkları açıklamalarda; “dünya denizlerinde son on yıllarda sıcaklık arttıkça, sümük gibi tabakaların oluştu. Bu lekelerin bir kısmı 200 kilometre uzunluğundadı ve “E. coli” bakterisi taşıyorlar. Bunlar sıklıkla hayvanları yakalıyorlar, solungaçlarını kapatıyor ve onları boğuyorlar” dediler.” 

Amerikan Meteoroloji Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre “küresel ısınma beklenenin iki misli kötü sonuçlara sebep olabilir? Atmosferdeki karbon bulutu, bir 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zamanlar mesken tuttuğu petrol havuzlarının ve kömür damarlarının hayaletimsi bir gölgesi. Son 150 yıldır uğruna pek çok savaşların çıktığı, milyonlarca insanın öldüğü, darbelerin, ihtilallerin gerçekleştirildiği petrolün her varili binlerce ton eski bitkinin bir temsilcisi. “* Yeryüzünde yüz milyonlarca ev ve işyerinde her gün, her zaman çay ve kahve makinesini kullanıyoruz ve çalıştığımız andan yatmak için ışıkları kapatıncaya kadar petrol, gaz ve kömür yakıyoruz. 


Dünyayı Biçimlendiren: Karbon 


Bir hususu iyice bellememiz gerekiyor. Dünyamızı biçimlendiren karbondur. 
Atmosferde biriken bu canavarın bir numaralı sorumlusu da başta Batı medeniyeti olmak üzere insanlığın ta kendisidir. Öyleyse Batı medeniyetinin mensuplarından başlayarak hepimizin ödemesi gereken en büyük borç “ekolojik borç” olup, bırakınız torunlarımızı, çocuklarımızın geleceği için bu, hayati önem taşımaktadır. 

Newsweek dergisinde bir köşe yazarı, biraz da alaycı bir şekilde “en sevdiğiniz ekтері yakında Sibirya buğdayıyla yapacaksınız” diye yazmıştı.” Halbuki günümüzde bilim insanlarının yaptığı çalışmaların ortaya koyduğu gerçek, “iklim değişikliginin vermiş olduğu diğer zararları karşılamak bir tarafa, artan sıcaklıklar dünya insanlığının kendini doyurma kapasitesini küçültecektir””19 

Alman tarım uzmanlarının 2009 yılının yazında yaptığı açıklama oldukça ürkütücü. 2050'lerde tahmin edilen karbondioksit düzeylerinde yetiştirilen buğday, a) Daha az protein, b) Daha az demir, c) Daha fazla kurşun içerecek olup ilave olarak “tahıllar daha küçük boyutta” olacağından iyi fiyatlara satılmayacak, mali değeri de daha az olacaktır.’ 

Bilindiği gibi 2003 yılında Avrupa'yı da kasıp kavuran sıcak dalgası mısır rekoltesini küresel çapta üçte bir oranında düşürmüştü. ABD'nin ünlü Stanford Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Çevre Programı Başkanı Rosamond Naylor, “Hava mahsul almak için çok aşırı ısınıyor, sıcaklık bitkinin yeterli ürün vermesini engelliyor” diyor.”2 

Yeni gerçekleştirilen araştırma sonuçları 2100 yılına gelindiğinde, tropik ve tropik altı bölgelerde ekim-dikim dönemlerinde “tarih boyunca rastlanmamış” aşırı sıcakların görülme ihtimalinin yüzde 90 olduğunu gösteriyor. Belli bir noktadan 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sonra mısır gübreyi kabul etmeyecek, pirinç büyümeyecek.5!? Avustralyalı iklim araştırmacısı Тога Kjelistro'nun açıklamaları ise şöyle: “2030 yılında yazın, gökyüzünün altında, açıkta güneşe karşı çalışmak, hem çiftçiler hem de hayvanlar için neredeyse imkânsız”! 

Kuraklık ABD'de kendini iyice hissettiriyor. Federal hükümet önümüzdeki beş yılda 36 eyalette su kıtlığı yaşanacağını duyurdu.”!* Bu dünya gıda rezervinin yüzde 40'ını üreten Amerika için oldukça kötü bir haber. 2007'de Avustralya'daki çiftliklerin yarısında yaşanan kuraklık sebebiyle, her dört günde bir, bir çiftçinin intihar ettiği görüldü.5! 

ABD'de Obama tarafından enerji bakanı olarak atanan Nobel ödüllü Steve Chu California'da yaptığı bir konuşmada şu hususları dile getirmişti: “ABD halkının olabilecekleri tam manasıyla kavramadığını sanıyorum. Küresel ısınmayı dramatik bir şekilde yavaşlatamazsak, Sierra dağlarının karlarının hızlı erimesi sonucunda, Californiada tarım diye bir şeyin kalmayacağı bir senaryo üzerinde çalışıyoruz. Şehirleri nasıl yaşatabileceklerini de açıkçası bilmiyorum?” 

Purdue Üniversitesi'nde bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre gıda bitkilerine zarar veren böcekler etki alanlarını hızla genişletecekler. Araştırmayı yöneten Noah Diffenbaugh, “artan sıcaklıklar dolayısıyla böcekler üç kuşağı bir ekim döneminde üretebilecekler, aç yavrularını tarlalara salacaklar” diyerek konunun bir başka boyutuna dikkat çekiyor. 

Günümüzde giderek yayılan “süpermarket gıdasının bir kalorilik birimini üretmek için on kalori fosil yakıt enerjisi kullanılıyor. Bir başka ifadeyle endüstriyel gıda sisteminden beslenmeye devam ettiğimiz zaman petrol yiyor ve sera gazları fışkırtıyoruz”519 

George W. Bush hükümetinde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı olan Tommy Thompson aşağıya aldığım sözlerle neyi ifade etmektedir? Yorum okuyucuya ait ve işte ABD'li bakanın sözü: “Teröristlerin neden gıda arzımıza saldırmadıklarını bir türlü anlayamıyorum, çünkü bunu yapmak o kadar kolay ki!”5 Uluslararası Rotary Başkanı Kalyan Вапагјее, İstanbul'da yapılan ve 60 Rotary liderinin katıldığı “Su ve Dünya Anlayışı Forumu”nda yaptığı konuşmada, “Temiz suya ulaşım meselesi sebebiyle dünya savaşlara gebe” diyerek içinde bulunduğu elitist yapılanmanın bir nevi 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düşüncelerini dile getirmiş oldu.” Rotary başkanına göre su için “sudan sebeplerle” savaş çıkabilir. 

İslam'ın yüce kitabı Kuran'daki ayetlerden biri şöyle: “Hakkı örtenler görmediler mi, muhakkak gökler ve arz bitişik (aynı) idi, o ikisini ayırdık. Ve her canlıyı/canlı şeyi, sudan kıldık/yarattık. İman etmiyorlar mı?”9> 

Su ve gıda geleceğin en stratejik sektörü durumuna geldi. Bu manada “tarım stratejik sektör olacak” Temmuz 2012'de, soya fasulyesi ve mısır fiyatları rekor kırarken buğday beş haftada yüzde 50 fiyat artışına konu oldu. ABD'de son 50 yılın en kurak yazı yaşanıyor. Financial Times dünyanın yeni bir gıda kriziyle karşı karşıya kaldığını yazdı. Daha birkaç yıl önce, 2007-2008 yılında yaşanan gıda krizinde 30'dan fazla ülkede ayaklanmalar olmuştu. 2012'de temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları ayaklanmalara yol açan fiyatların seviyesini geçmiş durumda. 

Meşhur emtia yatırımcısı ve spekülatörü Jim Rogers CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede şu hususları dile getirdi: “Mesele ABD'de yaşanan kuraklıktan çok daha derin ve ciddi. Böyle giderse on yıl sonra aç kalacağız. Bu on yıl içinde gıda fiyatları daha da artacak.” 

“Son 15-20 yılda on binlerce Hintli çiftçi intihar etti. İngilterede en yüksek intihar oranı çiftçiler arasında. ABD'de ortalama çiftçi yaşı 58, Japonya'da 66, Avustralyada 58, bütün dünya hakkında endişelenmeliyiz. Sadece gelişen ekonomiler hakkında değil, gelişmiş ülkelerdeki çiftçiler de kötü durumda” diye sözlerine devam eden Jim Rogers çiftçilerin son 30 yılda çok kötü durumda olduğunu da sözlerine ekledi.” 

Hemen belirtelim, Temmuz 2012'nin üçüncü haftasında mısırın tonu 880 dolara, buğdayın tonu ise 950 dolara fırladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da konunun önemine dikkat çekerek, “Türkiye elindeki buğday stoklarını iyi kullanmalı” diye konuştu.” 

Başta ABD olmak üzere Asya ve Avrupa'da tarım alanları son 50 yılın en yüksek sıcaklıkları nedeniyle resmen kavruldu. ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, “Her gün dizlerimin üzerine çöküp yağmur yağsın diye dua ediyorum. Durum felaket” аеаі.5” 
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Gıda ve Temel İhtiyaçlarda Küresel Tekelleşme 


Pek çoğumuzun hemen hemen hiç dikkat etmediği, ancak çok çok önemli bir husus var ki insanlığın geleceği açısından bir tehdit unsuru. Bildiğimiz ve bilmediğimiz ne kadar marka varsa gıda ve temel ihtiyaçlarımız alanında sadece on küresel-ulusötesi şirkete ait. 

Söz konusu şirketler şimdilerde “sürdürülebilir tarıma” yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Çünkü söz konusu şirketler bindikleri dalı kesmek istemiyor. Zira deniz bitmek üzere ve kara çoktan göründü. Gıda ürünleri dünyadaki talebi karşılayamıyor. Çünkü böyle giderse bu ulusötesi dev şirketlerin satacak ürünleri kalmayacak. Son beş yılda gıda fiyatları rekor düzeyde arttı. Dolar bazında yüzde 150'lik fiyat artışının arkasında iki temel sebep var: Birincisi üretimin topyekün insanlığın tüketimini karşılayamaması, ikincisi ise küresel finans sisteminin emtiaya yönelik spekülatif “taarruzları” “Sürdürülebilir tarım” tanımı önceleri G8 ve G20 zirvelerin- de dile getirildi. Arkasından da ulusötesi dev on şirketin gündemine girdi. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sürdürülebilir tarım yakın bir gelecekte gezegenimizde topyekün insanlığın bir numaralı gündem maddesi haline gelecek. Bildiğiniz gibi ulusötesi şirketler menfaatleri hususunda tek başına bir insanın ve ülkenin gösterebileceği hassasiyetten daha aktif ve yönlendiricidirler. Öyleyse hazır olalım. Pek yakında sürdürülebilir tarımın en çok sokaktaki sıradan vatandaşın gündemini oluşturması sağlanacaktır. Peki, ulusötesi şirketler arsızlıklarına gem vurabilecek mi? 
Bekleyip göreceğiz ama ben ümitsizim. 

2011 yılında 695 milyon ton olarak gerçekleşen buğday üretiminin gelecek yıllarda 665 milyon tonda kalacağı ve stokların da 197 milyon tondan 182 milyon tona düşeceği öngörülüyor. Dünya ekonomik kriz sürecinden daha çıkmamışken ve üstelik kriz giderek derinleşirken, halkın beslenmesinde kendi kendine yeten ülkelerden biri olabilmek çok büyük önem arz ediyor. 

Bu gelişmeler tarım-gıda ürünü potansiyeli oldukça yüksek olan Türkiye için bir şans oluşturabilir mi? Ancak 24 Ocak 1980'den ve özellikle de 2002'den beri uygulanan tarım politikası ile Türkiye'nin bu potansiyeli kadük hale getirilmiş durumda. Üstelik Türkiye uygulanan politikalarla tarım-gıda ürünü ithalatçısı oldu. Hayvancılığımız felç durumunda ve kendi şartları içinde dünyanın en pahalı yemini ithal ediyor. Türk çiftçisi Yunanlı çiftçilerin kullandığı mazotun dört katı fiyata yakıt kullanıyor. Bir zamanlar dünya hayvan varlığında ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin şimdilerde hayvan varlığı nüfusuna göre çok gerilere düşmüş vaziyette. Türk halkı gelirine göre dünyanın en pahalı et ve süt ürünlerinin tüketicisi durumunda. Kaldı ki et ve süt tüketiminde dünya ortalamasının oldukça altında. 2012 yılının Ağustos'unda ülkemiz saman ve ot ithalatına da başladı. Bunun miktarı değil, böyle bir ithalat adeta kara mizah. 
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1992 Rio Konferansı'ndan Haziran 2012 Кіо+20 Konferansı'na 


1992 yılında gerçekleştirilen Brezilya'nın ünlü şehri Rio'daki konferansın en somut neticelerinden biri Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin imzaya açılması olmuştu. 
1994'te 193 ülkenin imzalaması ile yürürlüğe giren sözleşme, biyolojik çeşitliliğin mevcut ve gelecek nesillerin faydasına korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedef almaktaydı. 

Birleşmiş Milletler'in 1994'te yürürlüğe giren Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin gayesi de toprak kaybını önlemek ve kuraklığın etkilerini hafifletmekti. 

Rio Konferansı'ndan esinlenen 2000 tarihli Cartagena Protokolü ile genleriyle oynanmış organizmaların serbest bırakılması tabiata, insan sağlığına ve biyoçeşitliliğe karşı önemli bir risk olarak değerlendirildi. 

Ekolojik denge son 20 yıl içinde iyice bozuldu. Sera gazı salınımları yüzde 40 
arttı. Michigan Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre dünyadaki biyolojik çeşitlilik kaybı önemli boyutlara ulaşmış durumda. Dünya nüfusunun altıda biri aç.” 

1992 Rio Konferansı'nın 20. yılında, 2012'de Johannesburg-Güney Afrika'da gerçekleştirilen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 193 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu zirveye 130 ülke devlet başkanı ya da başbakan düzeyinde katıldı. 
Ancak küresel iklim değişikliği konusunda havanda su dövüldü ve istenilen sonuç alınamadı. 

“Küresel Yönetişim” “Yeşil Ekonomi”, “Sürdürülebilir Kalkınmanın Hedefleri” ve “Okyanusların Daha İyi Korunması” adlı dört ana başlıkta toplanan zirvede ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarında en ufak bir uzlaşma sağlanamadı. 

Bilindiği gibi 1994 Kyoto Protokolü sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salınımını 2012'ye kadar yüzde 5,2 oranında düşürmeyi hedefliyordu. Protokolün gayesi küresel ısınmanın sebeplerinden olan hava kirliliğini azaltmaktı. Ancak ABD hâlâ Kyoto Protokolü'nü imzalamadı. Gelişmekte olan ülkeler de haklı olarak, kendi kalkınma hedeflerini frenleyeceği için net bir tavır almıyorlar. Ancak Türkiye “mahallenin delisi” gibi Kyoto Protokolü'nü imzalayan ülkelerin başında geliyor. 

Açık denizleri kurtarma planı, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin açık denizleri şirketlere maden alanı gibi kullandırma niyetleri sebebiyle öldü. 

1992'den bu tarafa baktığımızda; 


a) Kyoto Protokolü hedefine ulaşılamadı: Nitekim 1990'da 22,7 milyar ton olan karbondioksit emisyonunun 2010 yılında 33 milyar tona düşürülmesi hedeflenmişti, olmadı. 


528. Nature, 7 Haziran 2012 
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b) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi başarısız: Söz konusu sözleşmenin 1994'te yürürlüğe girmesine rağmen, 150 milyon km? kara parçasına sahip dünyamızda toprak kaybı 1991'de 12 milyon km? iken 2008'de 31 milyon кт?уе çıktı. 

c) Canlı türler tehdit altında: Yeryüzünde bilinen 48.770 türün ortalama yüzde 37'si hâlâ tehdit altında. 


Bitkilerin yüzde 68'i, omurgasızların yüzde 30'u, amfibilerin yüzde 30'u, memelilerin yüzde 22'si, kuşların yüzde 21'i, sürüngenlerin yüzde 21'i ve balıkların yüzde 21”їпїп türü yok olmayla karşı karşıya. 

Neticede 1992 Rio Konferansı'ndan 2012 Кїо+20 Konferansı'na sadece “havanda su dövülüyor” 

Peki, mesele nasıl çözülür? 

Kapitalist büyüme sisteminden vazgeçmek, adil bir paylaşım ve kalkınmış Batı ülkelerinin (çünkü iklim değişikliğinin bir numaralı müsebbibi Batı medeniyetidir) öncelikli olarak fedakârlık yapmasıyla. Her şeyden önce bu ülkeler şuursuzca tüketimin neferleri olmaktan vazgeçmek mecburiyetinde. Vahamet her geçen gün büyümekte olmasına rağmen en önemli anlaşmazlık konusu, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin isteklerini ısrarla duymazdan gelmelerinden doğuyor. Çünkü gelişmekte olan ülkeler küresel iklim değişikliği hususunda alınacak tedbirlerin kendi kalkınma gayretlerine zarar vermemesini istiyor. Zira bugüne kadar dünyamıza en çok zarar veren, tabii kaynakları en fütursuzca kullanan ve hızlı sanayileşen zengin ülkeler oldu. 

İklim uzmanlarına göre asıl korkutucu olan hava sıcaklığındaki aşırı değişimlerin beklenenden önce gelmesi. Yine, NASA'nın New York'ta bulunan Gaddard Enstitüsü'nden James Hansen tarafından yapılan araştırmaya göre büyük felaketlerin tahminlerden erken yaşanması hava sıcaklıklarındaki farklılığın çok fazla çeşitlilik göstermesinden kaynaklanıyor. 1951-1980 yılları arasında yaz mevsimi boyunca yaşanan sıcaklık farklılıkları arasında 0,55 derece vardı. 1981-2010 arasında bu farklılık oranı 0,58'e çıktı. Yani hava sıcaklığı daha anormal şekillerde değişiklikler göstermeye ve daha hızlı artmaya başladı. Alman iklim bilimci Stefan Rahmstorf, “Bütün bunlar sadece 0,8 derecelik bir artışla meydana geliyor. Hiçbir şey yapmamaya devam edersek ve sıcaklık 5 ila 6 derece daha artarsa bambaşka bir dünyaya sahip olacağız” diyor.”* 

Artık herkes tarafından kabul ediliyor: Küresel ısınma devam ediyor ve yüzyılın sonuna kadar iki derecelik (asgari) bir sıcaklık artışı kesin gibi. Yapılan ölçümler, Kuzey Atlantik'te güneye doğru akan okyanus akıntılarının son 50 senede yüzde 


529. New Scientist, Temmuz 2012 
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20 yavaşladığını gösteriyor. Yani okyanusun termohalin döngüsünde (sıcaklık ve 
tuzluluktaki farkların güttüğü akıntıların) özellikle Kuzey Atlantik okyanusundaki termohalin dolaşımında bir biyolojik zayıflamayı yansıtıyor. 

Gulf Stream denen okyanus akıntısının kesilmesi ihtimali uzmanlara göre hayli yüksektir. Gulf Stream, Grönland kıyısı açıklarındaki bir termofil “pompa”nın Batı Avrupa kıyılarından çektiği bir yüzey akıntısıdır. Kuzey Kutup okyanusundaki su donarak buza dönüştükçe bıraktığı yoğun, tuzlu su derinlere batarak okyanus tabanı boyunca ekvatora doğru geri akar ve yüzey seviyesinde arkasından daha fazla suyu (Gulf Stream) beraberinde götürür. İşte bu işleyiş, küresel ısınma sebebiyle (Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesi vs) buz oluşumunu azaltıp daha sıcak, daha az yogun su ortaya çıkmasıyla bozulabilir. Bu durumda Grönland kıyısı açıklarındaki su daha az tuzlu ve/veya daha sıcak olursa artık okyanusun derinliğine batacak kadar yoğun olmayacak ve sistemi çalıştıran pompa kapanmış olacaktır. Bir diğer söyleyişle Gulf Stream akıntısı sona erecektir. Böyle bir ihtimal mevcut olup, bu durumda iklim ABD'nin doğu kıyılarından içerilere, aynı şekilde Kanada, İngiltere ve Batı Avrupada dramatik olarak buzul çağına doğru bir dönüşüme uğrayacaktır. 

2017'de Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD ve AB'nin ikircikli tavrı bir yana, küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından en kötü etkilenecekler fakir ülkeler olacaktır. Küresel boyutta herkesin hayat standartları düşmekle beraber küresel ısınma çapında ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da artıracaktır. Neticede su ve gıda zincirinin kopması bölgesel ve kıtalararası göçlere sebep olurken zincirleme etkiler doğurarak savaşlara ve terörizme yol açabilecektir. 

Özellikle 21. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren su hem stratejik bir tabii kaynak, hem de sağlıklı ekonomilerin temel taşlarından biri olma özelliğini giderek daha çok hissettirecektir. Su önemini giderek artırırken aynı zamanda din, mezhep, ırk kaynaklı savaşlara yönelik manipülasyon unsuru olarak da kullanılacak olup, hatta ülkeler içinde bölgesel çatışmaları da tetikleyebilecektir. 

Su, başta insanlık olmak üzere bütün canlılar için “sanitasyon”un temelini oluşturur.” 

“Su üç büyük gücün kaynağıdır: cennet, dünya ve insan. 


530. Sanitasyon: İnsan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak temel prensipler 
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TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ: KABA BİR UYANIŞ VEYA 
TİTREYİP KENDİNE DÖNÜŞ 


Ben Türkiye'nin âşığıyım. ABD'de ve Kanadada vatansız Filistinlileri, Afganistanlıları, İranlıları gördükten sonra Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'nin kurduğu Cumhuriyet Türkiye'sini daha çok sevdim. 

12 Eylül 1980 öncesinde ülkemizin “komünist bir saldırı” sürecinden geçtiği dönemler ile bugüne baktığımda... Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum fevkalade daha vahim. 

“Netekim'ci ve federasyoncu Kenan Evren ve arkadaşlarının “Our boys have done 
it” destekli 12 Eylül darbesi, 28 Şubat 1997 post-modern darbesi ve 27 Nisan 2007 
e-bildirisi ile “cumhuriyet mitingleri” denen ucubenin konuşmacıları ile sloganları Türkiye'yi öyle bir siyasi ve ekonomik dönüşüme tabii tuttu ki, 26 milyon açlık sınırındaki insanımız dahil “başörtüsü” ile “dindar Cumhurbaşkanı seçtirmediler”in peşine takıldı. Ayrıca Yaşar Büyükanıt, Hilmi Özkök'ü aratır hale geldi. Yedi yüz bin kişilik ve binlerce yıllık gelenekleri olan Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İlker Başbuğ, FETÖ kumpası ile “terör örgütü liderliğinden” Ocak 
2012 е tutuklandı. 

“Ekonomik stabiliteyi koruyalım” propagandası bir taraftan dolar milyarderlerimiz tarafından desteklenirken, öte yandan “sadaka ekonomisi-kültürü” ile devşirilmiş milyonlarca insanımız tarafından da desteklendi. Sonunda “inşaat ekonomisi” ile buraya kadar. 

Sonuç malum... 


• Türkiye kendi kulvarında ve gelişmiş ülkeler içinde tasarruf oranı en düşük ülke (yüzde 14). 

• Daha 2000'li yıllara kadar gıdada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriyken günümüzde gıda ve tarım ürünlerinde (ki yüzde 25'i geçmiş durumda) net ithalatçı bir ülke. 

• Türkiye 2003-2017 döneminde, sınırlı kaynaklarının 4,9 trilyon Türk Lirasını betona yani inşaat sektörüne gömen, ihracatının sadece yüzde 1,5'i yüksek teknoloji ürünü olan, üniversite mezunu çocuklarının bir milyondan fazlası işsiz... ama Suriyeli mültecilere 2018 sonu itibariyle 35 milyar dolar harcayan bir ülke. Çok kırılgan bir ekonomi. 
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• Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları Güney Kore'nin Samsung (15 milyar dolar) firmasından bile az... Ana okulundan doktoraya kadar eğitim felç. 

• Türk milletinin sosyal dokusu parçalanmış, toplum tam ortadan ikiye bölünmüş durumdadır. Muhafazakâr söylemli iktidar döneminde dini söylemler artmış ama dindarlık ve ahlaki değerler büyük yara almıştır. (Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
2017 yılında yayınladığı rapora bakınız.) Toplum tam bir epistemik çöküş içinde. 

• Muhafazakâr söylemli iktidarı kültürel entelektüel manada yönlendirecek “İslamcı” aydınlar olmadığı için (ya da hadi yeterince olmadığı için diyelim) siyasal iktidar, milli ve yerli kültürel iktidar olamamıştır. Türk milliyetçileri havlu atmış, sol vatanseverler son derece “sığ” söylemlere yönelmişlerdir. Bu süreçte artık seküler dolar milyarderlerimizin yanında “İslamcı” dolar milyarderleri de oluşmuştur. 
İkinci gruptakiler giderek birinci gruptakileri “muhafazakâr” giyimlerle taklit eder hale gelmiştir. 

• Türkiye “din-para-siyaset” girdabında küresel bir saldırı altındadır. Ancak bunun sorumluluğunu öncelikle kendimizde aramamız gerekmektedir. “Oku” Ayeti'ni anlamayan... Kurandaki 700 ayette doğrudan zikredilen Aklı kullanmayan... Batı'nın imansız aklına akıl erdiremeyen Müslüm Türk Milleti!? 

• Yeni bir “İstiklal Harbi” ufukta bizi bekliyor. Ammaa: Türk milleti ateşin tam ortasına balıklama atlıyor ve hâlâ bunun farkında değil. 


Türkiye'yi milli, laik, üniter devlet; Müslüman Türk milleti zemininde tutan tek devlet, tek millet, tek dil, tek bayrak... 

Bunları naif demeçler, naif siyasi projelerle adeta lale bahçesinde parmaklarının ucuna basarak yürümekle ayakta tutmak mümkün değildir artık. 

Bunun hesabı yüzde 49'a sebep olanlardan sorulmadan, diğerlerini, oy verenleri suçlamaya kalkmak abesle iştigalin ta kendisidir. Öncelikle “heykel Atatürkçüleri” vicdan muhasebesi yapmak, sol milliyetçi düşünür ve araştırmacı yazar Yılmaz Dikbaş'ın ifadesiyle neden yenildiklerini anlamak mecburiyetindedirler.”" 

Bu mesajı her türlü iletişim vasıtası kullanılarak evlere tek tek gönderme zamanı gelmiş, geçmektedir. 

Eğer Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacaksak öncelik eğitimlilerden ve hali vakti yerinde olan aziz, ahlaklı, bağımsızlık ve hürriyeti namus sayan, Allahtan korkan Müslüman Türklerden başlayarak, herkes güzel uykularından uyanmak mecburiyetinde, hemen şimdi. 

Hitler yüzde 44'le iktidara geldiğinde mesih kompleksi müthiş egosuyla besleniyordu. 


531. Yılmaz Dikbaş, Atatürkçüler Yenildi, Enki Yayınları, İstanbul, 2012 
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Milyonlarca Müslüman Türk Kuran'da yazanlara gözlerini kapamış, birinin ötekini kâfirlikle suçladığı bir kısım dini cemaatlerin elinde oyuncak olmuştur. Irak'ta “Allah'ın gözüne parmağını sokmaya çalışan Amerika'yı” protesto etmeyi bile düşünmezken, tam tersi BOP'un projesine iktidar olma şansını vermiştir. Türk milleti “mehdi”sini bulmuştur adeta. 

Nasıl olur da Allah'ın adını ve Hazreti Peygamber'in ismini ağzından düşürmeyen bu millet İslam'ın en önemli düsturu vatan ve hürriyet kavramına başörtüsü kadar değer vermez hale geldi? 

Rousas Rushdoony “Her hukuki sistemin arkasında bir Tanrı vardır... Kendi yöneticini seçtiğinde kendi Tanrı'nı seçersin ve hukuk için baktığın yerde senin Tanrın vardır” der. 

Etrafınıza şöyle bir bakın. Ülkenin bütün meseleleri bitmiş ve bir tek “sivil anayasa”ya kalmış!? 

ABD 1929'da Kara Perşembe gününe nasıl girdi? 

İnsanların hayatına giren yeni bir şey; kredili alım-satım. Bütün millet satın alımlarda borçla iş yaptı. Tüketim malları harcamaları artıp, borçlar faiziyle ödenmek durumunda olunca, ekonomi suni olarak canlandı. ABD önce büyük bir ekonomik ve ahlaki kaos daha sonra da İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadı. 

2002 yılı sonunda Türk milletinin hane halkı kredi kartı-ferdi kredi borcu 12 
milyar dolar iken, Eylül 2018'de bu rakam 600 milyar ТІ. 

Türk milleti taksidini ödediği otomobilini şeref ve namusu vatanın önüne almıştır. Mahalli olan milli olanın önüne geçmiştir. 

ABD'de Kara Perşembe'ye giden süreçte 1915'lerde Beyaz Irkçıların kurduğu Ku Klux Klan en büyük halk desteğini 1920'ler ve sonrasında aldı. 

ABD borsası öyle bir tavan yapmıştı ki, artık ayakkabı boyacıları bile borsanın insanı nasıl zenginleştirdiğini konuşmaktaydı. Bir suikaste kurban giden Başkan Kennedy'nin babası her gün Wall Street'te ayakkabısını boyayan boyacının sorusu üzerine kendi kendine “Bu iş ayakkabı boyacısına indiyse, ABD batıyor demektir” der ve o gün borsadaki bütün hisselerini satar. Ertesi gün Kara Perşembe patlar ve Kennedy'ler batmaktan kurtulur. 

Türkiye'ye bakın Allah aşkına! Ayakkabı boyacısından, 26 milyon açlık sınırında- ki insanımızdan dolar milyarderlerimize, esnaftan 170 milyar dolar zenginliği olan 
100 işadamımıza kadar herkes “borsa-döviz-faiz” üçgeninde geyik yapıyor. İçerdeki 
“objektif ekonomik şartları” istismar eden küresel finans çetesi, dolar manipülasyonu ile Türkiye'ye ekonomik savaş açtı. 15 Temmuz'un para üzerinden tekrarı. 

Ama şunlar pek konuşulmuyor. 2006 sonunda 66 milyar dolar olan sıcak para (yabancı kısa vadeli döviz) Ağustos 2018 sonunda 130 milyar dolara çıktı. Yabancıların borsada 55 milyar dolar, devlet iç borçlanma kâğıtlarında 31 milyar dolar ve 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TL ve döviz cinsinden olmak üzere bankaların mevduat hesabında beş milyar doları var. Ve hangi gün, hangi saatte kaçacak diye dizlerimiz titriyor. 2010 sonunda sistemdeki sıcak para 115 milyar dolarken Ağustos 2018'de cariaçık 60 milyar dolardı. 

Ekonomimiz yabancıların hoyratça insafına terk edilmişken siyaseten etrafımız- da neler oluyor? 

AB, Fırat ve Dicle'nin egemenlik haklarını bana bırak derken, Kıbrıs'ı ver derken, Yahudi asıllı Hıristiyan-Frankist dönemin Fransa Devlet Başkanı Sarkozy'nin önderliğinde Judeo-Hıristiyan Batı elitleri “Ermeni soykırım” ilmeğini boynumuza geçirmek isterken... Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) denen Tevrat-İncil kehanetlerine dayanan “Tanrı projesi” Kuzey Irak'a giremezsin, PKK'ya, PYD/YPG'ye dokunamazsın, Kerkük-Musul çevresinde yaşayan 3,5 milyon Türkmen'i unut derken... Suriye cayır cayır yanarken, “Arap Baharı” zemheriye dönmüşken... Suriyedeki felaketler. 

Evanjelist Hıristiyan-Kabalist Yahudi seçkinci grupların yönetimindeki ABD ve İsrail, Irak'ta yaptıkları soykırımı “Bu karanlık ve aydınlığın savaşı. Babil ve Kudüs savaşı” diye tanımlarken ve “Kudüs üzerindeki savaş politik değil, bu bir kehanet! Ya-Бапа politik güçlerin savaşı değil bu! İlahi bir savaş” naraları kulaklarımızı tırmalarcasına içinde bulunduğumuz coğrafyanın nelere gebe olduğunu bizlere yeterince anlatmıyor mu? İklim değişikliğine ve suya bağlı manipülasyonlar ise projenin “mütemmim cüzü” durumunda. Teosiyasetin biyopolitik savaşları ile karşı karşıyayız. 

Yapılan bir araştırmaya göre 2008 finansal-ekonomik krizinden bu yana toprak alımları, maden çıkarma, toprak katmanları içindeki gazları çıkarma faaliyetlerine ve su kaynaklarına yönelik spekülatif sermaye yatırımları almış başını gidiyor. Bu 
tür metaların piyasalarına yatırılan para on yıl önce 10 milyar dolarken 2011'de 300 
milyar, 2012'de 450 milyar dolara yükselmiş.”? Ayrıca ABD Enerji Bakanlığı “Critical Materials Strategy” adlı bir rapor yayınladı. Yine ABD'de yeni teknolojiler için gerekli minarelleri kontrol altına almak için “The Association of Rare Earth” (RARE) kurulmuşken AB de benzer bir kurumu, “Critical Materials for the EU”yu kurdu. 

Yeni Dünya Düzeni'nin BOP ayağında, petrol ve doğal gazla birlikte su kaynaklarının da paylaşımı var.” Yani “su artık bir milli bağımsızlık meselesi”. Su, Nilden Fırata Devlet Oyunları'nın temel unsuru 55 İsrail'in bölgeye bakışını anlamak için öncelikle “Hıttin Korkusu”nun yani diğer bir ifadeyle Hıttin sendromunun İsrail devlet yöneticileri ve halkı üzerindeki psikolojik etkisinin farkında olmak gerekir.” 


532. Michael David Evans, The American Prophecies, Warner Faith, New York, 2004 

533. Opening Pandora Box: The New Wave of Land Grabbing by the Extractive Industries and Devastating Impact 
on Earth, Gaia Foundation, 2012, s. 56 

534. Türkel Minibaş, Cumhuriyet, 28 Mart 2005 

535. Erdal Sarızeybek, Nilden Fırata Devlet Oyunları, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2012, s. 11-452 

536. Mahmut Rışvanoğlu, Türkiye ve Ortadoğu Üzerinde Oynanan Oyunlar, Togan Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 
16 


-434- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu // Biyo-Politik Savaşlar 


Bir diğer husus da şu ki; hem bağımsızlık savaşı esnasında hem de sonrasında İsrailin Haganah, Irgun ve Stern gibi Yahudi terör örgütlerini nasıl kullandığını artık dünya âlem biliyor. Bu anlamda ASALA ve PKK'nın ülkemize karşı kullanılması tesadüf olabilir mi? Yeni Dünya Düzeni kurmak isteyen güç simsarlarının sık sık dile getirdiği hususların en önemlilerinden biri teröristlerin biyolojik ajan ve nükleer aygıt elde etmeleri yönündeki en büyük endişedir. Acaba teröristlerin normal şartlarda bu tür silahlara ulaşmaları mümkün müdür? Genellikle dünyaya yeniden şekil vermek isteyen devletlerin kontrolünde olan nükleer aygıt sistemleri teröristlerin eline nasıl geçebilir? Yoksa küreselleşmenin önünde engel gibi duran üniter devletlerin Yeni Dünya Düzeni için sisteme dahil edilmeleri hususunda terör tehdidinin büyütülmesi yönünde bir varsayım olarak nükleer imkânlar terörist odaklara açık hale mi getirilecektir?” Yapılan araştırmalara göre bir kilo biyolojik ajan 84 bin kişiyi öldürebilirmiş, iki kilo kimyasal ajan ise yaklaşık 110 bin kişiyi... 


Çalışmamızın sonunda çok önemli bir bilgiyi de eklemeden geçemeyeceğim. 
2007 yılında Türk bilim adamı Cafer Yavuz'un da içinde bulunduğu bir ekip “kir 
mıknatıs” adı verilen proje ile içme sularındaki kirliliği oldukça ucuz bir maliyet ve kolay bir metotla temizlemeyi sağlayan bir sistemi geliştirdi. Nano teknoloji kullanılan projeye göre sudaki arsenik, saç telinin beş binde biri büyüklüğünde demir oksit parçacıklarıyla temizlenecek. 12 nanometre çapında olan parçacıkların sudaki zehirli maddeleri bugün kullanılan filtreden yüz ile bin kat arasında daha etkili arındırması hedefleniyor. 

Son söz olarak sağcı, solcu, bir vakit, beş vakit veya hiç namaz kılmayanlar, dedesinin kim ve nereden geldiğine takmayıp “Bu vatan benim, ben Türküm” diyenler. 
Bir elimizde Kuran bir elimizde Nutuk ve Bilge Kağan'dan 1400 yıl öncesinden bir ses: “Еу Türk titre ve kendine dön.” 


537. Mahmut Rışvanoğlu, a.g.e., s. 9 
538. Cevdet Saral, Terörün Gizli Efendileri-Dünyayı Armageddonüa Zorlayanlar, Kripto Yayınları, Ankara, 2012, 5.334 
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ABD başkanı seçilen Trump, ilk iş olarak Paris İklim Anlaşması'nı neden iptal etti? 

Su ve gıda savaşları sebebiyle aç susuz kalacak olan milyarlarca insanın küresel göçünün sonuçları ne olacak? 

Yeryüzündeki su ve gıda zincirinin sadece on uluslarüstü şirket tarafından kontrol edilmesine kim dur diyecek? 

Küresel elitler neden yeryüzünde ulus devletler üstü iklim yönetim şekli bir zarurettir diyorlar? 

“Dünya nüfusunu 300 milyona indirelim” kıyamet söylemi kim tarafından dile getiriliyor? 

ABD Başkanı Trump'ın küresel iklim değişikliğine karşı “alternatif bilim” diye ortaya attığı doktrin nedir? 

Türk tarımını ABD'nin GDO'lu tarım ürünlerinin, İsrail menşeli tohumlarının istilası altına kim sokmuştur? 


Küresel iklim değişikliğinin ТМЕ-ВМ destekli Küresel İklim Yönetimi'ne yönelik manipülasyonlarına bir tek tanımlama yapılabilir: ekolojik emperyalizm ya da biyo-politik kaos. 

Adına kısaca biyo-politik savaşlar diyebileceğimiz iklim bağlantılı su, GDO'lu yiyecekler ve bunların sebep olduğu kitlesel hastalıklar gerek insanlık için gerek milli seviyede sağlık istihbaratını, en önemli genetik ve biyo-politik savaşların unsuru haline getirecek. 

Yirmi birinci yüzyılın en temel ticari malları maalesef insanların en hayati-insani ihtiyaçları olacak: 
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